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Hoog bezoek
Zeker niet alledaags was de kraan die onlangs ingezet 
werd bij de renovatie van een woning in ons dorp. Het 
dak moest opnieuw worden geïsoleerd en in de huidige 
tijd kan dat niet meer met alleen je blote handen. Zo’n 
dakplaat weegt 150 kilo, een mens mag van de Arbo 
maximaal 25 kilo tillen, vandaar. De plaat moet daarnaast 
voorbij aan allerlei obstakels zoals een steiger, bouwafval 
en andere materialen die dan altijd in de weg liggen. En 
dan ligt-ie nog steeds niet op het dak. Nee, laat maar 
komen zo’n kraan, helemaal uitgeschoven bereikt hij 
een lengte van maar liefst 62 meter. Voor 170 euro per 
uur komt de machinist ook mee. Wel voor minimaal drie 
uren reserveren, ook als je ‘m niet zo lang nodig denkt te 
hebben. Want je rekent wel minimaal drie uren af, dat wel.

BaMi niet meer op je bordje
Recent heeft het bestuur alle adverteerders per brief 
laten weten dat er per 2026 een einde komt aan het 
BaMi-bord op het Mercuriusplein. Ooit bedoeld als iets 
extra’s voor inwoners en adverteerders, maar eerlijk is 
eerlijk: het bord bezorgde gaandeweg toch te veel grijze 
haren. Zo waren er klachten over geluidsoverlast, had 
de techniek soms moeite met tropische temperaturen 
en ook verscheen er sinds het voorjaar een vlek op de 
display aan de adverteerderszijde. Tel daar de steeds 
hogere onderhouds- en reparatiekosten bij op en het 
mag duidelijk zijn: dit bord vroeg meer aandacht dan 
goed was voor de nachtrust van het BaMi-bestuur. Dat 
heeft daarom besloten het bord los te laten en zich weer 
volledig te richten op waar BaMi écht goed in is: het 
maken van een mooi en sterk magazine. Ondertussen 
wordt er nog gekeken naar een partij die het bord 
mogelijk wil overnemen, zodat het nog aan een tweede 
leven kan beginnen.

Rectificatie!
In de vorige BaMi werd in het onderdeel “Gespot’ 
aandacht besteed aan Cassie van Lokven die met haar 
kinderen al zeven jaar een trouwe bezoeker is van de 
zwemschool. Op de foto is te zien hoe dochter Cato 
alweer omgekleed is omdat haar zwemles erop zit en hoe 
jongste zoon Toon van zijn banaantje geniet. Echter, in 
de tekst wordt Toon de naam ‘Thomas’ toebedeeld en zo 
heet hij dus helemaal niet. Het is Toon. Zelf is hij nog te 
jong om de BaMi te lezen maar als hij later nog eens BaMi 
47 doorbladert, wat we niet uit kunnen sluiten, is het toch 
fijn om zijn juiste naam bij de foto te zien staan. Bij dezen 
dus hersteld, sorry Toon!



Niettevreden?
In de vorige BaMi, die van afgelopen zomer, lieten de 
nieuwe eigenaren van Huize Weltevreden ons vol trots 
binnenblieken in hun nagenoeg volledig gerestaureerde 
pand aan de Hoogstraat. Het zag er heel fraai uit, daar 
zou toch iedereen wel de rest van zijn leven in door 
willen brengen? Misschien wel, maar niet Perry en 
Nathalie, want het staat inmiddels alweer op Funda. 
Wellicht hebben ze ergens een ander opknappertje op 
het oog waar ze zich weer met ziel en zaligheid aan 
gaan wijden, zou kunnen. Mocht je geïnteresseerd zijn: 
deze woning is instapklaar, dat wel.

Ontevreden?
In BaMi 43, het winternummer van vorig jaar, mochten 
we binnenblieken op Laar 43, het witte boerderijtje 
van de familie Charpentier. Een huis met veel historie, 
gebouwd eind 19e eeuw en later door ene Schoenmakers 
nog eens verbouwd met hulp van leerlingen van de 
toenmalige LTS waar hij docent was. Vorig jaar wisten de 
kinderen Charpentier nog niet of iemand van hen in het 
huis zou gaan wonen, inmiddels is duidelijk dat dit niet 
het geval want het huis is verkocht. En dat niet alleen, 
zoals op bijgaande foto is te zien. Voor wat onze rubriek 
‘Binnenblieken’ betreft waren we vorig jaar dus mooi 
op tijd. Een mooi gevalletje van ‘gelukkig hebben we de 
foto’s nog’!

Adje Padje 
Op 12 oktober vorig jaar overleed Ad van Empel, 
wereldberoemd in Middelrode en omstreken. Ad had 
bemoeienissen met veel (sport)verenigingen, was zelf 
een fanatiek sporter maar was ook verzorger/fysio bij 
verschillende voetbalverenigingen in de regio. Wat Ad 
ook deed, als bewoner van de Brugstraat, was het pad 
tegenover zijn huis bijhouden. Hij had er zelf al eens een 
bordje opgehangen met de term ‘Adje Padje’ en vlak voor 
zijn overlijden hebben Mari Meulenbroek en Ben Ribbers, 
vrienden van Ad, het plan opgepakt om dat ‘Adje Padje’ 
middels een heus straatnaambord te vereeuwigen. In 
het hospice hoorde hij van deze plannen en reageerde 
verheugd: “Word ik toch nog beroemd”. In overleg met 
de gemeente werden er twee borden geplaatst die de 
kinderen en kleinkinderen van Ad recent onthuld hebben. 
Of hij hiermee alsnog beroemd wordt is twijfelachtig, 
maar dat hij zo niet vergeten wordt is zeker. Rust zacht 
Ad!
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Afscheid Ronald en Willy  
Ronald Geurts en Willy Bouwman zetten begin dit jaar een 
punt achter hun bijdrage aan de BaMi. Hoe jammer is dat! 
Ronald was ruim twaalf jaar geleden een van de founding 
fathers van dit magazine. Samen met Erwin Frunt kwam 
hij op het idee om een blad te maken voor de Balkumse 
en Mirrooise gemeenschap, toen nog niet wetend dat het 
zo’n voltreffer zou worden. En dat -twaalf jaar later- die 
gemeenschap vier keer per jaar reikhalzend naar dat 
blad uit zou gaan kijken. Willy Bouwman sloot al vrijwel 
meteen aan en werd in zijn kracht gezet: hij zette binnen 
de kortste keren een advertentieafdeling op en al snel had 
vrijwel het gehele ondernemende deel van onze beide 
dorpen een plekje in ons blad. Of stond op de wachtlijst. 
Dat het fundament van BaMi inmiddels staat als een huis 
is zeker mede aan deze twee dorpsgenoten te danken. 
Heel, heel veel dank en het gaat jullie goed!

Den Durpsherd verfrist
Per 1 december is er een bestuurswisseling geweest bij 
Den Durpsherd. Na zeven jaar droeg Wim Schuurmans het 
voorzitterschap over aan Walther Tibosch en Dirk den Dekker neemt 
de techniekportefeuille van Dennis Spierings over. De afgelopen 
jaren is er veel gebeurd in Den Durpsherd. Ruimtes zijn opgeknapt, 
de verlichting is verbeterd, de kleedkamers en de bibliotheek 
zijn vernieuwd en ook de zorgvleugel kreeg aandacht. Het terras 
werd mooier gemaakt, de website ging volledig op de schop en de 
buitenkant van het gebouw kreeg een frisse uitstraling. Alle kosten 
worden zelf gedragen en dan is het toch wel knap dat men van 
rode naar zwarte cijfers is gegaan. In 2026 zal ook penningmeester 
René Ritsema een stap terug doen, voor zijn opvolging wordt nog 
naarstig naar iemand gezocht die verstand heeft van de cijfertjes. 
Gelukkig blijven de twee andere bestuursleden, André Strik en Willy 
Bouwman, hun goede werk voortzetten!

Uitgeschoten
Na het afscheid van Yvonne Wesling in 
de vorige BaMi, nemen we in deze editie 
opnieuw afscheid van een vertrouwd gezicht: 
fotograaf Stan de Haas. Stan kwam in 2020 
de fotoredactie van BaMi versterken en werd 
al na een jaar gevraagd om hoofdredacteur 
te worden. Tien BaMi’s lang vervulde hij 
deze rol met overtuiging. Hierna bleef hij nog 
ruim twee jaar actief voor het magazine als 
fotograaf. Inmiddels heeft Stan besloten om 
definitief te stoppen. Zijn werkzaamheden 
voor BaMi waren steeds lastiger te 
combineren met zijn dagelijkse werk, want 
hij reist de hele wereld rond als (onderwater)
fotograaf. Dat leverde ons overigens wel 
prachtige beelden op. Wie herinnert zich 
bijvoorbeeld niet zijn fotoreportage in BaMi 
36, waarin hij drie meisjes portretteerde die 
zeemeermin wilden worden? Dat Stan zich 
ondanks zijn drukke bestaan zes jaar lang 
voor BaMi heeft ingezet, zegt veel over zijn 
instelling en zijn sociaal-maatschappelijke 
betrokkenheid. Bedankt Stan!



Van alle markten thuis... 
De laatste pagina van ons magazine is steevast ingeruimd 
voor de rubriek ‘Gespot’. Deze keer troffen we twee 
medewerkers van de gemeente Sint-Michielsgestel, bezig 
met een klusje. Afijn, het hele verhaal staat op pagina 90. 
Toen onze fotograaf Edith klaar was met het schieten van 
de foto’s en haar fiets wilde pakken, trapte ze met haar 
nieuwe laarzen in de hondenstront. Dan helpt het niet als 
je stampvoetend over het gras probeert ze te fatsoeneren. 
Laarzen hebben een ribbelige zool, daar houdt poep 
van. Edith hoefde geen fixi melding aan te maken, Joost 
en Marco hielpen haar meteen van dit ongemak af zoals 
op de foto is te zien. Klasse mannen! Overigens ligt het 
bijbehorende grasveldje bezaaid met deze viezigheid, 
bijna onmogelijk om er niet in te trappen. Je kunt van alles 
vinden van een wolf, maar die zou zoiets nooit doen. 
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Toch nog een beetje een witte kerst!
Toegegeven, een witte kerst werd het niet maar het 
scheelde niet veel: een prachtig gezicht is die sneeuw, 
zeker in het prille begin als-ie valt en alles langzaamaan 
wit wordt. Dan blijft men wel binnen maar als het 
eenmaal droog is komt iedereen tevoorschijn met schep 
of bezem. En is het gauw gedaan met de schoonheid 
want de oprit moet wel begaanbaar blijven. Onze 
fotograaf Jasper trok eropuit om deze taferelen vast te 
leggen. In elke straat kwam hij wel dorpsgenoten tegen 
die verwoed de strijd aangingen met de elementen. 
Bijgaande foto is hiervan een voorbeeld. En die witte 
kerst, die kwam er toch nog een beetje: want overal 
lag de kerstboom aan de straat die in een mum van tijd 
met een mooie laag sneeuw bedekt werd. De gemeente 
schatte goed in dat dit mooie plaatje nog even niet 
verstoord moest worden en stelde het ophalen van de 
bomen met een week uit.

Topsport in het theater!
Biljarten, een oude mannensport? Of een gezellig 
tijdverdrijf in het café? Dat was het in vroeger tijden 
misschien wel, maar tegenwoordig is het serieuze 
topsport én een echte publiekstrekker in het theater. 
Berlicum mocht half januari wederom gastheer zijn voor 
de NK Masters Driebanden, iets wat je rustig aan het 
Beneluxtheater kunt overlaten. En als het topsport is 
moet het ook op de televisie te zien zijn natuurlijk. 

Viaplay snapte dat en zond maar liefst zes uur uit op 
hun open kanaal. Wat blijkbaar wel meer inhoudt dan het 
inpluggen van een paar stekkers. Winnaar werd Jean van 
Erp die met 5000 euro weer terugging naar zijn woonplaats 
Heeswijk-Dinther. Want wat prijzengeld betreft is biljarten 
nog ver van huis om een echte topsport te zijn. Maar een 
mooie sport is het zeker!



verbouw  |  nieuwbouw  |  onderhoud  |  renovatie  |  interieur  |  zwembaden
Koolhof 30 Berlicum  |  073-3032796  |  info@aannemersbedrijfwijnen.nl  |  www.aannemersbedrijfwijnen.nl
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Columncolofon

Het is al na middernacht als ik mezelf en de hond 
zover heb gekregen om nog even naar buiten te gaan. 
Terwijl de hond snuffelt, plast, snuffelt, plast, snuffelt, 
snuffelt, snuffelt, plast, snuffelt, omarm ik de nachtelijke, 
doordeweekse stilte van een dorpse woonwijk. Er is 
niemand op straat, zelfs geen andere hondenuitlaters, 
en in geen enkel huis zie ik nog licht branden. Dan hoor 
ik een mannenstem: “Janou!” Een korte stilte. Dan weer: 
“Janou!” Het is het roepen van iemand die wel wil roepen 
maar ook geen buurtgenoten wakker wil schreeuwen. 
Heel hard fluisteren.
Wanneer ik even later een andere straat insla, zie ik de 
roepende man een paar huizen verderop. Hij kijkt om 
zich heen terwijl hij nog steeds met korte tussenpozen 
‘Janou!’ roept. Ik vraag hem wie hij zoekt. 
“Onze kat”, zegt hij. Die blijkt de deur te zijn uitgeglipt 
toen hij iets ging pakken uit zijn auto. Ik zeg dat ik 
wel mee wil zoeken en vraag hoe de kat eruitziet. 
Tegelijkertijd realiseer ik me dat het totaal geen zin heeft 
om te zoeken naar een kat wanneer ik de hond bij me 
heb. Die doet namelijk niets liever dan grommen naar 
katten tot ze uit zijn territorium zijn verdwenen. 
“De kat heet Janou?” vraag ik. De man knikt. “En luistert 
ze als je haar roept?” Ik heb geen zin om midden in de 
nacht voor Sam met de korte achternaam te gaan lopen 
Janou-en. 
“Nee”, zegt hij.
Mijn hond en ik maken ons rondje af. Snuffel, snuffel, 
plas, snuffel, plas. Er is vannacht veel te ruiken geweest 
maar ik heb geen kat gezien. 

Sam Bal

Een kat in het 
donker
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Tekst Nieke van Broekhoven  Foto’s Jasper Loeffen

Gelukkig  
gescheiden
Of je nou getrouwd bent of al heel lang samen, uit elkaar gaan  
is geen pretje. Zeker niet wanneer er kinderen mee gemoeid zijn. 
Maar wanneer de hevigste emoties gezakt zijn kan er ook iets 
positiefs ontstaan. Dan keert de rust terug en bloeit er geen liefde 
meer op. Maar juist een vriendschap die er eigenlijk altijd al was. 
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Lepeltje Liefde

Irma van Uden (55) en Ton Boerakker (59) 
Ze leerden elkaar kennen via gemeenschappelijke 
vrienden, hij was 30 en zij 26. Irma was herstellende van 
een ernstig motorongeluk en kon met veel moeite een 
beetje poolen in Café Frappant. Ton: “Het was meteen 
chemie, maar zij had nog een andere relatie.” Niet lang 
daarna was haar relatie over en kwamen ze al snel samen. 
Irma legt uit dat dit nieuwe hoofdstuk symbolisch paste 
bij een leven voor en na haar ongeluk. “Het begin van 
onze relatie was druk. We werkten allebei onregelmatig. 
Dan zagen we elkaar in de kroeg en grapte ik soms: ‘Hoi 
ik ben Irma, ik woon op hetzelfde adres’. Natuurlijk werd 
dat anders toen onze zoon Lhen geboren werd.” 

 

Het laatste definitieve zetje
Toen hij drie was verbraken Irma en Ton na elf gelukkige 
jaren hun relatie. Maar waarom dan? Ton verklaart: “We 
hadden weinig ruzie maar waren eigenlijk broer en zus 
geworden. Dan is op een gegeven moment het boek 
dicht.” Ze probeerden nog relatietherapie. “De meest 
waardeloze beslissing ooit”, lacht Ton. “Maar we deden dit 
voor Lhen en voor Irma bevestigde het iets wat we allebei 
al wisten. Het laatste definitieve zetje.” Uit elkaar gaan 
is niet makkelijk en ieders vervelende eigenschappen 
blijven, maar acceptatie is hierin essentieel. Irma: “Je 
moet beseffen dat je nu juist van die eigenschappen af 
bent. Ton kon beter loslaten en is vergevensgezinder. Ik 
koesterde meer wrok dus wilde meer spuien, maar dat 
deed ik voortaan bij mijn zussen. Nooit meer bij elkaar en 
niet bij onze gezamenlijke vrienden. Laat je ook niet uit de 
tent lokken om elkaar zwart te maken. Zo hoeven mensen 
geen kant te kiezen.”  
 
Kinderen zijn weerbaar
Ook als ouders bleven ze een team. Want Lhens geluk 
staat voorop. Ze woonden dicht bij elkaar zodat hij bij 
allebei kon binnenlopen. Feestdagen en verjaardagen

“Spui niet meer bij 
elkaar of bij 

gezamenlijke vrienden”
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worden nog als gezin gevierd, zelfs nog met opa en 
oma. “Toch realiseer je nooit de consequenties voor 
je kind. Lhen heeft geen herinneringen meer aan ons 
samenzijn, hij vindt het zelfs gek om foto’s van die tijd 
te zien. Maar op zijn Sinterklaas-verlanglijst stond wel 
jarenlang de wens dat we weer samen kwamen” vertelt 
Irma. Ton: “Uiteindelijk daalde het besef in dat dit niet 
meer zou gebeuren en toen was het goed. Kinderen zijn 
gelukkig weerbaar.” Bij nieuwe partners was hun goede 
band niet altijd gewenst, maar bij Irma’s huidige man, 
Marcel van den Heuvel, was dit meteen prima. De twee 
mannen werden zelfs vrienden die ook zonder Irma 
regelmatig een biertje doen. “Ton was zelfs bij Marcels 
huwelijksaanzoek aan mij en hij was mijn getuige op  
ons huwelijk. Dat was gewoon vanzelfsprekend”, vertelt 
Irma trots. 

Gratis broer
Een ander saillant detail is de oude professioneel 
gemaakte gezinsfoto die nog lang bij Irma’s ouders thuis 
hing, te mooi om weg te doen. Irma: “Nu zijn er nieuwe 
gezinsfoto’s en werd Tons foto eerbiedig, notabene 
door Marcel, verhuisd naar een ander kamertje. We 
hebben er hard om gelachen.” Ook leerden ze allebei 
veel over zichzelf. Ton deed dingen anders in zijn laatste 
relatie en Irma ook. “Ton houdt niet van ruziemaken.  
Dus als ik het moeilijk had en een muur optrok, liet hij 
dat gaan. Marcel beukt daar dwars doorheen. Dat heb ik 
nodig.” Maar hun vriendschap blijft of zoals Irma stellig 
zegt: “Ton is mijn broer, die krijg je er gratis bij!

 

 bami 15

“Dit jaar vieren we 
onze koperen scheiding!”

Annemarie van de Braak (46) en  
Sander van de Ven (50)

Annemarie was vijftien toen ze elkaar via gemeen
schappelijke vrienden leerden kennen. Zij viel hem 
meteen op en de aantrekkingskracht was onmiskenbaar, 
maar helaas was de timing nooit juist. Zat de één in 
een relatie, dan de ander niet en andersom. Na een 
jarenlange vriendschap begon het samen scharrelen  
in 2003, maar het ontkennen van echte gevoelens bleef. 
Sander: “Totdat mijn zus daar korte metten mee maakte 
en binnen een jaar waren we samen”. Vanaf toen ging het 
snel. Samenwonen, trouwen, en in 2009 werd hun oudste 
kind Pleun geboren. De geboorte van Sjors volgde twee 
jaar later en in 2013 was de scheiding een feit. Lachend 
kijken ze elkaar aan: “Dus we kunnen dit jaar onze 
koperen scheiding vieren!” 



Uw beweging, onze zorg en expertise

www.fysioberlicum.nl

✓ Personal Training
✓ Sporten onder begeleiding
✓ EGYM - Fit in 30 minuten
✓ Resultaat gericht sporten
✓ Schouder Expertise Centrum

✓ Manuele Therapie
✓ Sportfysiotherapie 
✓ COPD
✓ Het Mulligan Concept
✓ Kinderfysiotherapie  
✓ Medical Taping Concept
✓ Schouderfysiotherapie

✓ Oncologie Fysiotherapie
✓ Dry needling
✓ Haptonomie
✓ Echografie
✓ Hand Fysiotherapie 
✓ Geriatriefysiotherapeut
✓ Oedeemtherapie
✓ Claudicatio intermittens 
✓ Circuit training 
✓ Valpreventie en Valtrainingen

✓ Chronische pijn
✓ Psychosomatiek

Voor een afspraak bel +31 73 503 2986   |   info@fysioberlicum.nl   |   Milrooijseweg 61 |   volg ons op

Blijf op de hoogte van nieuwe 
producten, verhalen uit de winkel, 

leuke video’s en wijnweetjes!

Wijnhuis Rosmalen  •  Oude Baan 17   •   Rosmalen 
T. 073 522 17 11  •   info@wijnhuisrosmalen.nl

Volg ons: 

@wijnhuisrosmalen
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Geen standaard gezinsplaatje
Velen, inclusief deze BaMi-redacteur, vroegen zich af 
waarom het niet meer ging, want de lol en warmte spat 
van deze twee af. Annemarie legt uit: “We zijn ooit wel 
verliefd geworden maar realiseerden ons dat vriendschap 
beter werkt. En het standaard gezinsplaatje past gewoon 
niet bij ons.” Sander: “Jij wilde echt een relatie met alle 
gezelligheid. Je vertelde bijvoorbeeld graag over je dag. 
Dat vond ik superirritant want mijn dagen zijn gewoon 
altijd hetzelfde. Ik moest destijds ook wennen aan het 
samenwonen want daar ben ik gewoon niet zo goed in. 
Daarom vind ik nu het alleen zijn helemaal prima!” Samen 
houden ze het geen week meer vol, maar op deze manier 
wel. 
“Je wordt ook voorzichtiger met elkaar. Als partners moet 
je alles kunnen zeggen en wordt het snel ruzie, maar als 
vrienden niet. Dan laat je dingen makkelijker gaan”, licht 
Sander toe. Natuurlijk kwam deze harmonie niet meteen 
tot stand. Er was eerst veel verdriet en woede. Maar ze 
realiseerden zich dat hun kinderen hier geen baat bij 
hadden. 

Ego’s opzijzetten
Annemarie: “We namen de tijd om onze emoties te laten 
zakken en zetten daarna onze ego’s opzij. Je moet 
gevoelens ook niet meer met elkaar delen. Dat doe je met 
anderen. We kozen voor het nu en ons gezin. En we hielden  

 
de kring dicht. Want Sander is de enige die hetzelfde voelt 
voor onze kinderen als ik.” Nu spreken ze elkaar elke dag en 
gaan ze nog regelmatig met z’n vieren op gezinsuitjes. Alle 
verjaardagen worden samen gevierd en ze gaan zelfs nog 
samen op vakantie. “Sterker nog, tijdens een vakantie in 
Euro Disney waren wij het enige gezin zonder ruzie!” lacht 
Sander. Vinden de kinderen dit nooit verwarrend? Sander: 
“Ze weten niet beter en zien ons vieren echt als gezin. Ze 
hebben weleens gezegd dat twee ouders onder één dak 
heel gek zou voelen. Ze verdelen ook echt hun spullen 
en hobby’s. Vroeger was het bijvoorbeeld bij papa gamen 
en bij mama buiten spelen. Precies datgene waar we ooit 
misschien ruzie over kregen is nu geen probleem meer.”

Breek het open
Na de scheiding had Annemarie andere relaties, zelfs 
een nieuw huwelijk, en haar partners respecteerden 
deze verdeling. Natuurlijk hielpen ze mee maar de echte 
beslissingen worden altijd door haar en Sander genomen. 
Annemarie: “Tegenwoordig besluiten meer getrouwde 
mensen apart te wonen. Mooi! Breek het allemaal maar 
lekker open. Misschien had dat voor ons ook beter 
gewerkt. Mensen vragen weleens aan ons: komt het dan 
nooit meer goed? Maar het is nu juist goed. We zijn gestopt 
met het huwelijk maar niet met ons gezin. En daar zijn we 
kneitertrots op!”
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Gedicht

Illustratie Viviane Bertrums

Op een dag mocht je
voor het eerst alleen
de straat oversteken

al keek je moeder onzichtbaar
over je schouder mee

Tot je uit het zicht verdween
toen je kon fietsen
toen je verder mocht
moest je zelf voor alles uitkijken:

Je jas dicht, voor het donker thuis
niet stiekem in lantaarnpalen klimmen
ijs dat niet dik genoeg is
niet met zonder handen fietsen
ook al kon je dat keigoed

Niet verder dan de zomerdijk
vooral nooit te dicht bij het moeras

Vanochtend weer eens over de zomerdijk
met zonder handen aan het fietsen
zelfs even met ogen dicht
Gestopt en getwijfeld
over klimmen in een lantaarnpaal
Uitkijken over het moeras
Uitkijken voor het moeras

Met zonder handen



Leeftijd

15

16

17

All-in*

€ 6,38 

€ 7,75

€ 8,62

Uurloon

€ 5,41

€ 6,57

€ 7,31

Minimumloon € 5,20

Minimumloon € 5,98

Minimumloon € 6,85

Minimumloon € 4,41

Minimumloon € 5,07

Minimumloon € 5,81

*ALL-IN betekent uitbetaling inclusief vakantie uren en toeslag
FRUIT IN BEDRIJF betaalt de uurlonen van de jeugd ALL-IN uit.

BIJ ONS 
VERDIEN 
JE MEER!

Verdien meer dan 
het wettelijke 

minimumloon bij 
Fruit in Bedrijf!

Interesse? Solliciteer via 

hrm@fruitinbedrijf.nl

Milrooijseweg 45A in Berlicum    WWW.FRUITINBEDRIJF.NL

GELDEND VOOR 2026

Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com

Eelco Frunt
Eelco Frunt

Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com
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Advertorial

Van klacht 
tot kracht: 
samenwerken 
aan beter 
bewegen
Samenwerken maakt zorg sterker. Switch180 Fitness Club 
en Fysio073 werken al tien jaar samen. Onder één dak, met 
gedeelde kennis, dezelfde mentaliteit en vooral één gezamenlijk 
doel: mensen duurzaam helpen bewegen. Of het nu gaat om 
trainen, revalideren of preventief werken aan je gezondheid: 
samen kom je verder.
Tekst Gonda Franssen Foto Andrea Tibosch

“Geen losse schakels, maar één team dat samenwerkt aan herstel, preventie 
en duurzame verandering. Dat is onze kracht”, trapt Kay van Lieshout van 
Switch180 Fitness Club af. Het typeert hoe Switch180 en Fysio073 dagelijks met 
elkaar werken. Kay: “Als een sporter bij ons komt met een klacht, dan kunnen 
we deze persoon zeker helpen. Maar als het heel specifiek wordt, dan geef ik 
aan dat we beter een fysiotherapeut erbij kunnen halen.” Die doorverwijzing 
gaat letterlijk over de vloer: even naar de fysiobalie lopen of een afspraak 
maken via de website. De korte lijnen maken het verschil.

Oog voor wat écht nodig is
“We werken veel en prettig samen”, vertelt Lex Mulders, fysiotherapeut 
bij Fysio073. “Zo stemmen we samen met de coaches van Switch180 de 
oefeningen af, monitoren de voortgang en kijken zo samen wat iemand nodig 
heeft. Dat gaat verder dan het bewegingsapparaat. Denk ook aan voeding, 
slaap en gedrag.” Daarbij is altijd oog voor wat iemand echt nodig heeft, het is 
tenslotte mensenwerk. “We proberen iemand te helpen. En helpen kan ook zijn 
om na bijvoorbeeld twee behandelingen te adviseren om elders hulp te zoeken. 
Die eerlijkheid wordt gewaardeerd. We horen vaak terug dat mensen zich 
serieus genomen voelen, juist omdat ze zien dat er realistisch wordt gekeken 
naar hun klacht en doelstelling.”

Nieuw: Kniepunt in Berlicum
Dit voorjaar is Fysio073 gestart met 
het Kniepunt. Lex: “We zien steeds 
meer mensen met knieklachten 
door artrose, een sportblessure 
of na een operatie. We zijn al 
jarenlang kniespecialist en ook 
lid van het Knienetwerk Brabant. 
De kennis die we in huis hebben, 
bundelen we nu in het Kniepunt. Met 
duidelijke methodes, protocollen, 
online informatie en training onder 
begeleiding. Daarmee laten we in de 
regio zien: wij zijn gespecialiseerd in 
knieën voor jong en oud.”

Switch180 Fitness Club
 Sassenheimseweg 56

5258 HL Berlicum
073 851 08 26

info@switch180club.nl
www.switch180club.nl

Fysio073 en Kniepunt
Sassenheimseweg 58

5258 HL Berlicum
073 503 61 84

info@fysio073.nl
www.fysio073.nl 
www.kniepunt.nl
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Voor deze editie van Lekker dan schuift BaMi aan bij Bart 
Smulders (19). Op Instagram (@bart.smulders_) laat hij zien 
dat koken helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn: snelle, 
lekkere gerechten die perfect zijn voor studenten. Met zijn 
enthousiasme krijgt hij steeds meer mensen aan het koken.
Tekst Lonneke van Asseldonk    Foto’s Claartje ten Have  
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Lekker dan

Bart weet precies waar hij naartoe wil: ooit wil hij de chef 
zijn in een restaurant. Als student aan de hotelschool in 
Breda begon hij zijn loopbaan in de horeca achter de afwas 
bij De Prins. Maar het doel was vanaf het begin duidelijk: 
door naar de keuken.

Van afwas naar ambitie
Bart kwam terecht in de keuken bij Allerlei & Visserij in Den 
Bosch. Toen de chef-kok een nieuw restaurant begon, 
CoCo73, vroeg hij Bart om mee te gaan: “Hij had hulp nodig, 
dus hij belde of ik daar wilde komen werken.” Tijdens zijn 
stage in Barcelona keek Bart vanuit de bediening jaloers 
naar de chefs in de keuken, die met de mooiste producten 
werkten. “Ik dacht, ik sta hier helemaal niet goed, joh.” Hij 
stapte op de chef af met één vraag: of hij in de keuken 
mocht werken. Spannend, maar zijn ambitie werd beloond: 
hij was welkom.

Koken met een camera
In Barcelona begon ook het maken van kookvideo’s. 
Hij keek hoe anderen het deden, kocht een statief en 
probeerde het gewoon. “Doodeng om te posten,” zegt Bart, 
“maar ook heel leuk.” De reacties waren meteen positief. 
Zelfs onbekenden spreken hem aan: ‘Jij bent toch die 
jongen van de kookvideo’s?’

Koken als visitekaartje
Met zijn video’s wil Bart anderen inspireren, maar óók 
zichzelf op de kaart zetten. Hij wil laten zien wat hij kan en 
wat hij weet van koken. En die ambities reiken verder dan de 
socials: catering aan huis staat ook op de wensenlijst: “Met 
twee of drie man een diner bij mensen thuis verzorgen, 
dat lijkt me geweldig.” Dan gaat Bart aan de slag. Binnen 
vijf minuten zet hij een restaurantwaardig gerechtje 
neer van burrata, zelfgemaakte pittige honing, nootjes, 
gekarameliseerde perzik en serranoham. Afgetopt met 
bieslook en een rood pepertje. We uiten onze waardering 
zoals elke kookvideo eindigt: “Sooo…”
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“Als ik uit mijn bed stap, denk ik: 
zo, ik mag weer 

vandaag”



Gerijpt
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Gerijpt

Wat doet u het allerliefste?
“Ik lees graag. Als ik een goed boek heb, dan ben ik niet 
meer te bereiken. ’s Avonds zit ik vaak te breien. Vooral 

sokken, voor de hele familie. Ook 
ga ik iedere week nog mooi naar 
de yoga. Van de week was ik daar 
en ging het gesprek over leeftijd. 
Als het goed is, mag ik dit jaar 90 
worden, zei ik. ‘Wat? En je ligt hier 
nog op de grond met de benen 
hoog’, zei de docente. Dat hoop ik 
nog wel even te blijven doen.”

Had u in uw leven meer  
willen doen? 
“Nee, ik denk het niet. Ik ben 
in Israël geweest. Dat raakt je 

vanwege de historie. Ook ben ik meerdere keren naar 
Lourdes gegaan. Met mijn dochter op cruise naar 
Noorwegen was heel leuk.”

Gerijpt

Gerdy Kwaspen (89) houdt ervan om 
‘haar handen te laten werken’. Voor 
anderen zorgen als verpleegkundige, 
spullen inzamelen voor het goede 
doel, vakanties organiseren voor 
het Rode Kruis, kramen bij neven 
en nichten. Deze geboren Azewijnse 
(jawel, de Achterhoek) geniet 
volop van iedere dag vanuit haar 
appartement in hartje Berlicum.
Tekst Gonda Franssen  foto’s Jasper Loeffen

Wanneer was u het gelukkigst?
“Er zijn zoveel momenten in je leven dat je gelukkig bent. 
Als je gezond bent en je gaat trouwen met een man 
waarvan je houdt, dan ben je al gelukkig. Mijn man kwam 
uit Limburg. Daar heb ik ook een tijd gewoond, maar ik 
pas meer in Brabant dan in Limburg. En je kinderen, die 
maken je natuurlijk ook heel erg gelukkig. Ook op mijn 
werk heb ik me altijd heel prettig gevoeld. Ik heb van 
jongs af aan gewerkt als verpleegkundige. De laatste 26 
jaar als hoofd avonddienst op de Oosterhof in Den Bosch. 
Het zorgen voor andere mensen, dat 
krijg je er niet meer uit.”

Wat heeft de meeste indruk 
gemaakt tijdens uw leven?
“Ik was acht jaar toen de oorlog eindigde. 
Mijn moeder komt uit Westervoort. Toen 
in Arnhem het beleg plaatsvond, kwam 
de familie van mijn moeder naar ons. Dus 
wij hadden op een gegeven moment 24 
mensen in huis. De laatste nacht voor de 
bevrijding staken de moffen onze kerk 
in brand. Iedereen was uit bed. De leien 
van het kerkdak raakten los en gingen 
vliegen. Een sterrenzee. Daardoor vloog ook een boerderij 
in de fik. De koeien die daar stonden, begonnen enorm te 
blèren. Als ik daaraan denk, dan hoor ik dat nog.”

“Het zorgen 
voor andere 
mensen, dat 

krijg je er niet 
meer uit”



Financieel advies 
dat werkt voor jou. 
Punt.
Of je nu een hypotheek wilt 
aanvragen of je verzekeringen 
onder de loep wilt nemen, 
het gaat erom dat het werkt 
én past voor jouw situatie. 

Dát is wat wij je bieden: altijd 
100% onafhankelijk advies. 
Want het gaat niet om 
banken of verzekeraars. 
Het gaat om jou.

  073 5031208                 financieelwerk.nl

HYPOTHEEK
ADVIES

VERZEKERINGEN
ZAKELIJK & PRIVÉ

ZAKELIJKE
FINANCIERING

NALATENSCHAP 
VÓÓR EN NÁ 
OVERLIJDEN









MILROOIJSEWEG 53
BERLICUM

4.9    

Ieder mens gedraagt zich 
anders. Soms kan het gedrag 
wat iemand laat zien zorgen 
voor problemen of onbegrip. 
MIND biedt ondersteuning bij 
het begrijpen van gedrag, om 
zo problemen op te lossen 
en te voorkomen. 

Voor wie?
• Individuen en naasten
• Zorgbegeleiders en   
 -medewerkers; onder   
 andere binnen de   
 Geestelijke Gezondheids-  
 en verslavingszorg

Frans van den Dungen
T +31 6 34056129
E info@mindberlicum.nl
Overbeeke 10a, Berlicum
MINDBERLICUM.NL

Consultatie & advies bij 
GEDRAGSPROBLEMATIEK



Welke teleurstellingen heeft u meegemaakt?
“Ik probeer teleurstellingen altijd om te draaien naar de 
positieve kant. Maar soms kan dat niet. Wat we heel erg 
hebben gevonden is dat een van onze kleinkinderen 
ernstig ziek werd. Je kunt niet helpen, je staat met lege 
handen. Uiteindelijk hebben ze mijn kleinzoon kunnen 
opereren. Ook de scheiding van mijn dochter kwam heel 
hard aan. Dat zijn geen leuke dingen.” 

Wat helpt u in een moeilijke periode?
“Ik berust daar heel makkelijk in. Ik heb in de verpleging 
gewerkt en heb gezien hoeveel mensen er wel niet van 
alles hebben. Dan denk ik: ja, ik ben nog schatrijk. Ik vind 

iedere dag een cadeautje. Als ik uit mijn bed stap, denk ik: 
zo, ik mag weer vandaag.”

Waar bent u het meest dankbaar voor?
“Ik heb een fijne jeugd gehad en mocht doen wat ik graag 
wilde. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb een lieve 
man gehad. In moeilijke tijden is mijn familie er altijd voor 
me geweest. En andersom. Je moet er voor elkaar zijn. 
Je hoeft niet altijd te praten. Gewoon luisteren is heel 
belangrijk.”

Waar bent u het liefste?
“Ik ritsel heel wat af, maar ben graag thuis. Met licht 
klassieke muziek op de achtergrond. De muziek staat 
altijd aan. Dat is ’s morgens het eerste wat ik doe. Even de 
radio aan. Dan hoor je wat hè, want er is niemand anders 
die hier wat zegt.”

Wat is uw een levensles?
“Gewoon doen, dan doe je al gek genoeg. Ja, je komt 
allemaal naakt op de wereld en je gaat er ook wel weer 
een beetje naakt vanaf. En je kunt je wel behangen en 
weet ik wat allemaal… doe maar gewoon.”

“Je hoeft niet altijd 
te praten. Gewoon 
luisteren is heel 

belangrijk”
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BaMiBoetiek
Groen geluk. Buitenlucht doet goed. Dit 

is het seizoen om weer aan het werk 

te gaan in je tuin of al wandelend ons 

eigen Aadal te verkennen. Trek je jas 

aan en ga erop uit!

Tekst Marloes van Oort Foto’s Andrea Tibosch

Leven doet leven
Insecten zijn belangrijk voor de 
biodiversiteit in je tuin. Met dit hotel  
geef je ze een schuilplaats, zodat  
ze jou weer kunnen helpen met  
het bestuiven van je planten. 
Insectenhotel €19,99 
bij Pets Place Boerenbond

Theepauze
Even uitpuffen? Met deze fles heb je  

thuis of onderweg altijd een warme  
of koude drank bij de hand.

Picknickpret
Niets leuker dan zelf 
kiezen waar je je  
boterham gaat eten.  
Met deze set heb je  
alles in een hand- 
omdraai op tafel staan.

Aan de slag
Wil je dit jaar gaan genieten van 
vrolijke bloemen of zelfgekweekte 
groenten? Start nu, dan pluk en 
oogst je deze zomer nog.  

Gieteren maar
Plantjes groeien niet vanzelf, dat 
weten we wel. Met deze gieter wordt 
het water geven van je vers gezaaide 
plantjes een feestje.

Basisboek tuinieren €19,99 
bij Mieke Wijgergangs

Thermosfles €27,95  
bij de Wereldwinkel

Picknickset € 5,99  
bij Zeeman

Gieter €29,95  
bij Groencentrum Berlicum
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Boetiek BaMi

Buiten eten
Buiten zijn is buiten eten. Stel het 
schoonboenen van je tuintafel lekker 
even uit en gooi dit zeil erover. 
Instantvrolijkheid!

Hollandse buitjes 
Slecht weer bestaat niet, slechte 
voorbereiding wel. Met deze paraplu  
ben je bestand tegen een lentebui  
en ga je helemaal op in de omgeving.

Languit loungen
Na het wandelen of werken in de tuin 
nog even languit genieten van het 
buitenleven. Eerlijk is eerlijk, gezien  
de prijs blijft het misschien bij dromen. 
Maar… wat een plaatje! 

Op ontdekkingstocht
In dit seizoen is er buiten vanalles te 
ontdekken. Neem je kinderen mee op 
pad en laat ze vogels spotten, vlinders 
bekijken of eekhoorntjes zoeken.
Verrekijker €6,99  
bij Allesz

Tafelzeil €14,99  
bij Hema

Outdoor lounge fauteuil €2195,00

bij de Panhoeve

Paraplu €10,00  
bij Brabant Enzo

Handen vrij
De verrekijker, een zonnebril,  
je sleutels en telefoon. In dit  
tasje past precies genoeg.

Heuptasje €39,95  
bij Muvoga



De Comfort-Fit is een hoog-laag boxspring die volledig aan te passen 
is naar al uw wensen, zo vormt de Comfort Fit de ideale partner om 
zelfstandig ouder te worden.

Slaap op maat in het 
Comfort Fit bed

Kerkwijk 89
5258 KB Berlicum

meysenslaapcomfort.nl
073-5943479

Verstelbaar Hoog-laag functie Stijlvol afgewerkt

Als u slapen belangrijk vindt..

De Comfort-Fit is een hoog-laag boxspring die volledig aan te passen 
is naar al uw wensen, zo vormt de Comfort Fit de ideale partner om 
zelfstandig ouder te worden.

Slaap op maat in het 
Comfort Fit bed

Kerkwijk 89
5258 KB Berlicum

meysenslaapcomfort.nl
073-5943479

Verstelbaar Hoog-laag functie Stijlvol afgewerkt

Als u slapen belangrijk vindt..

Verstelbaar

Hoog-laag functie

Stijlvol afgewerkt

Kerkwijk 89  |  5258 KB  Berlicum
meysenslaapcomfort.nl  |  073-5943479

De Comfort-Fit is een hoog-laag 
boxspring die volledig aan te passen 
is naar al uw wensen, zo vormt de 
Comfort Fit de ideale partner om 
zelfstandig ouder te worden.

55 JAAR MAATWERK CONSTRUCTIEWERK
PASSIE VOOR METAAL
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Advertorial

Paulien Graves Uitvaartzorg 
gaat door na het afscheid
Paulien Graves biedt persoonlijke en betrokken uitvaartzorg. 
“Van A tot Z”. Dus niet alleen bij het afscheid, maar ook bij alles 
wat daarna komt. “Want dan begint het vaak pas echt.”
Tekst Marc van Doornewaard Foto Marloes Kemps

De sfeervolle oude pastorie van Empel heeft sinds 2015 een passende nieuwe 
bestemming: Het Afscheidshuis van Paulien Graves Uitvaartbegeleiding. 
Paulien: “Hier kunnen overledenen worden opgebaard in een rustige, huiselijke 
omgeving. We hebben rouwkamers, een 24-uurskamer waar nabestaanden elk 
moment terechtkunnen, een stilteruimte en een grote tuin waar bij mooi weer 
diensten kunnen plaatsvinden. Alles om afscheid te kunnen nemen op een 
manier die bij jou past.”

Nazorg
Maar Paulien’s zorg gaat verder. Paulien: “Bij een overlijden komt zo veel 
meer kijken dan een uitvaart. Je ziet dat erna vaak allerlei praktische zaken 
geregeld moeten worden, terwijl je dan juist behoefte hebt aan rust om te 
kunnen rouwen. Daarom helpen we daarbij: er gaat een medewerkster naar 
de nabestaanden toe voor de nazorg. Ik vind het heel belangrijk dat iemand 
op zulke momenten ondersteund wordt.” Daarnaast organiseert Paulien 
maandelijks een ‘Bakkie Troost’. Paulien: “Dat zijn informele bijeenkomsten 
met koffie, iets lekkers en soms een thema, muziek of een creatieve activiteit. 
Om stil te staan bij de overledene, ruimte te creëren voor je verdriet en 
herinneringen. Dat wordt enorm gewaardeerd.”

We denken aan je
Ook zijn er jaarlijkse herdenkingsdiensten en speciale momenten met 
Moederdag; rond de feestdagen is er de ‘Boom vol Licht’ die heel druk wordt 

bezocht. Paulien: “Kijk, anderen in je 
omgeving pakken de draad van het 
leven na verloop van tijd weer op. 
Maar jij hebt een dierbare verloren. 
En dan is het heel fijn als je daar 
af en toe even bij stil kunt staan. 
Daarom stuur ik ook een kaartje op 
de sterfdag en eentje op de eerste 
verjaardag zonder dierbare. Om 
te laten zien: we denken aan je.” 
Persoonlijk contact is essentieel, 
vindt Paulien. “Het gaat bij ons 
om vertrouwen, steun bieden in 
moeilijke tijden. Daarom blijf ik of 
mijn collega Kim ook altijd het vaste 
gezicht tijdens het hele traject. Van 
A tot Z, vóór, tijdens en (lang) na het 
afscheid.”  

Paulien Graves 
Uitvaartbegeleiding
Het Afscheidshuis 
Proosdijstraat 12  

5236 AT ’s-Hertogenbosch
073 888 5808 / 06 203 608 92

info@paulienuitvaart.nl
www.paulienuitvaart.nl
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Een spontane actie leidde in 1996 tot de 
oprichting van hockeyteam Veterinnen C. 

Elf vrouwen van wie de helft nog nooit een 
hockeystick had aangeraakt. Dertig jaar 

later wordt er niet meer gehockeyd,  
maar is aan energie en saamhorigheid 

niets ingeboet.
tekst Marloes van Oort  foto’s Claartje ten Have,

Hockeyteaam Veterinnen C

Na een jaar werd het eerste doelpunt gescoord. “De 
eerste wedstrijd waarin we niet meer met dubbele cijfers 
verloren voelde alsof we kampioen waren geworden”, 
lachen José en Els. Het plezier stond voorop en op 
toernooien werd er flink uitgepakt. In de kleding werd 
geïnvesteerd, waarbij ze zich aanpasten aan de club die 
ze bezochten. Annette: “We droegen onze hoeden met 
zonnebloemen en traden op met een lied. In Wassenaar 
gingen we op sjiek met boa’s en parelkettingen. Dat 
konden ze niet allemaal waarderen.” Maar achteraf 
kwamen er vanuit de clubs vaak bedankjes voor de sfeer 
en gezelligheid. 

Herinneringen en anekdotes vliegen over tafel. Over 
low-budget overnachten tijdens de toernooien: slapen in 
een schuur waar ‘s nachts een grote groep vogels naar 
binnen vloog. Themafeesten waren er ook buiten het 
hockeyen, voor de lol of voor het goede doel. 

De eerste leden die stopten noemden zichzelf de Watjes, 
naarmate er meer stopten werd dat de Spatjes. Niet te 
verwarren met het bubbelwater. “Dan hadden we ons wel 
de Wijntjes genoemd!” In de afgelopen jaren zijn helaas 
drie leden ontvallen. Ook dan zijn ze er voor elkaar, 
door bijvoorbeeld tijdens het ziekbed van een vriendin 
een kookschema te maken. De meesten wonen nu nog 
in BaMi. Iedere maand is er een uitje dat beurtelings 
georganiseerd wordt. En de hoeden met zonnebloemen, 
die dragen ze nog steeds.

Clubke

Wij maken de sfeer

“In Wassenaar gingen 
we op sjiek met boa’s en 

parelkettingen”
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Zicht op de molen vanaf een toen nog 
onverharde Doornhoek. Links is nu het 
terras van Buuf en Buuf, rechts staat nu 
het kantoor van Dielissen en Altena.
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In het buitenland staat Nederland, naast 
kaas, coffeeshops, klompen en tulpen 
ook bekend om zijn windmolens. In 
Berlicum en Middelrode hadden we er 
ook een paar, in deze editie zoomen 
we in op de molen die bijna anderhalve 
eeuw aan de Kerkwijk stond en bekend 
was onder de naam ‘de meule’ van Vink.

Een windmolen gebruikt de kracht van de wind om arbeid 
te verrichten. Deze wind zet de wieken in beweging 
en die draaiing wordt via een systeem van assen en 
tandwielen overgebracht naar machines binnenin de 
molen, zoals maalstenen of pompen. Zo maalden ze water 
weg uit polders en meren, maakten landbouw mogelijk 
op drooggelegde grond of ze ondersteunden handel en 
industrie. 
 
Pletten en pellen
We schrijven 1852 als Jan Caspar van Heeswijk, gehuwd 
met brouwersdochter Anna Maria Godschalx, bij de 
Berlicumse raad een verzoek indient om op Sectie H nr 
431 (het huidige Muldershof) een windmolen te bouwen. 
Dit wordt ingewilligd en al in 1853 wordt de molen in 
gebruik genomen voor het pletten en pellen van graan. 

Uit beeld

tekst Eric van Zoggel  foto’s archief Heemkundekring de Plaets

De ‘meule’
van Vink



Kwaliteit en 
vertrouwen 
sinds 1975

BETAALBARE KWALITEIT EN 
UITSTEKENDE SERVICE

VERKOOP
ONDERHOUD
REPARATIE
ALLE MERKEN

DE NIEUWE PLOEG 8  BERLICUM  
00 77 33   55 00 33   11 77 88 66

AUTOBEDRIJFVANEMPEL.NL 
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Amper twee jaar later overlijdt Jan Caspar, zijn weduwe 
laat hun zoon Anthonius de molen voortzetten. Hij overlijdt 
echter al in 1863, pas 33 jaar oud. Enkele jaren eerder had 
zijn moeder al de standerdmolen in Middelrode gekocht, 
waar Thijs van Beek als knecht het werk doet. De molen 
aan de Kerkwijk wordt door een andere molenaarsknecht 
(in die tijd mocht je iemand nog gerust ‘knecht’ noemen) 
gedaan.

Hard te halen
Thijs van Beek krijgt een oogje op Mieke, de dochter van 
Anna Maria, en trouwt in 1868 met haar. Als Anna Maria 
in 1875 ook overlijdt, erft dochter Mieke beide molens. 
Zij zet het familiebedrijf voort, maar besluit toch om 
beide molens in 1896 van de hand te doen. Verscheidene 
eigenaren volgen elkaar op totdat in 1930 Gerrit Vink ten 
tonele verschijnt. Hij neemt de molen aan de Kerkwijk 
over die sindsdien in het dorp ‘de meule van Vink’ wordt 
genoemd. De jaren dertig waren echter crisisjaren en Vink 
heeft het hard te halen.

Hulp van de bisschop
Dat wordt er niet beter op als de Boerenbond in 1935 
besluit om zelf een maalderij te beginnen. De boeren uit 
die tijd denken hierdoor een stuk goedkoper uit te zijn en 
er ontstaat een conflict. Molenaar Vink vraagt zelfs de 
bisschop om de nieuwe maalderij tegen te houden, maar 
desondanks komt die extra maalderij er toch. Sommige 
molenaars in de omgeving gooien het bijltje erbij neer 
maar Vink weet toch een redelijke klantenkring en dus een 
kostwinning te behouden. De oorlogsjaren breken aan en 
er mag van de bezetter alleen gemalen worden als men 
over de juiste voedselbonnen beschikt. Dat is lastig omdat 
overal onderduikers zitten die ook honger hebben, maar 
toch weet Gerrit, door ’s-nachts te malen, velen van eten 
te voorzien.

Vink’s Veevoeders
In 1968 neemt zoon Sjef het bedrijf van zijn vader over, hij 
richt Vink’s Veevoeders op en breidt in hoog tempo uit. 

In 1972 grijpt de gemeente in en wil de veel te grote en 
milieuonvriendelijke maalderij uit het centrum weghebben. 
Ze biedt de ‘romfabriek’ aan die binnenkort toch leeg komt 
te staan, maar komt er niet uit met Sjef. Pas in 1980 komt 
er een doorbraak en koopt de gemeente het huis, pakhuis, 
molen, de grond en ook nog eens bijna drie hectare land 
aan het Beekveld voor ruim een miljoen gulden. Met de 
bepaling dat Sjef het perceel aan de Kerkwijk uiterlijk 
binnen anderhalf jaar verlaten moet hebben.

Op vakantie
Door allerlei gedoe vertrekt Sjef pas begin 1986 en 
in november van dat jaar wordt de molen met de 
bijbehorende bebouwing dan eindelijk gesloopt. Sjef wil 
er zelf geen getuige van zijn en vertrekt voor veertien 
dagen met vakantie. Op deze plaats zouden even later 
achttien woningen verrijzen aan een straatje dat de naam 
‘Muldershof’ krijgt. Hiermee verdwijnt de laatste molen uit 
het dorpsbeeld. Er zijn tegenwoordig nog wel molens in 
ons land te vinden maar die doen hoofdzakelijk dienst als 
monument, museum of een toeristische attractie.

“In die tijd mocht je 
iemand nog gerust 
‘knecht’ noemen”

“Bisschoppelijke 
interventie mocht 

niet baten”
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import
Ik blijf positief en

dankbaar om alles wat er is!

Als iemand weet wat doorzetten betekent, 
is Israël Mulat (50) dat wel. De weg naar 
zijn Nederlandse staatsburgerschap was 
enorm zwaar. Maar hij is waar hij wil 
zijn en droomt van meer. Een verhaal 
over leven, overleven en de kracht van 
positiviteit.
Israël (voor vrienden Izzy) wil zijn levensverhaal graag 
vertellen. Hij spreekt goed verstaanbaar Nederlands, 
maar Engels voelt net iets meer vertrouwd. Lachend: 
“Mijn Nederlands is not so good.” Hij vervolgt: “Ik ben 
opgegroeid in Ethiopië, in een dorpje bij Addis Abeba. 
Mijn ouders en ik hadden een reisbureau.” Dan betrekt 

zijn gezicht. “Mijn ouders zijn vermoord door de regering. 
Die eiste dat we reizigers met een homoseksuele 
geaardheid zouden aangeven. Dat wilden we niet. Ik werd 
gevangengenomen en heb twee jaar vastgezeten.“ Veel 
meer wil hij er niet over kwijt, de herinneringen aan de 
martelingen zijn te pijnlijk.

De Koalstampers
Na een korte stilte vervolgt hij: “Ik ben een positief mens 
en heb veel steun aan mijn orthodoxe geloof. Mijn God 
is mijn alles. Met hulp van Amnesty International kwam 
ik in Nederland. Twee jaar geleden kreeg ik in Berlicum 
deze woning toegewezen. Grijnzend: ” Ik wilde wonen in a 
farmer’s village, just like home.” Israël houdt van kleine 

Tekst Lyan de Roos Foto’s Teis Albers
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Import & Export

import
Tekst Lyan de Roos Foto’s Teis Albers en Aniek van den Berg

Import & Export

export
In deze stad  

voel ik me helemaal thuis
Na een studiereis op de middelbare school 
wist ze één ding zeker: ze wilde een toekomst 
in Berlijn! Dé stad van kleurrijke street-art en 
een rauwheid die tot de verbeelding spreekt. 
Ofwel in haar eigen woorden: ”Het Aa-dal is 
prachtig, maar in Berlijn kom ik tot leven.”
Aniek van den Berg (27) vertelt geëngageerd: “Aan het 
eind van mijn master Urban Environmental Management 
in Wageningen, ging ik naar Berlijn voor een stage bij een 
Duitse startup. Dat werd geen succes, binnen anderhalve 
week besloot ik te stoppen. Mensen thuis vroegen: 
“Kom je terug?΅ Lachend: “Nou dat hadden ze mis, want 
ik was vooral naar Berlijn verhuisd voor de stad en de 

taal.” Aniek houdt van Duits: “Als tiener las ik al Duitse 
boeken. Ik vind het een geweldige taal, veel zachter dan 
Nederlands als je goed luistert. En…” voegt ze grinnikend 
toe, “Duitse woorden hebben vaak iets heel romantisch, 
dat ben ik zelf stiekem ook.”

Politiek
Terug naar haar werk. “Na de mislukte stage vond ik 
een nieuwe plek bij een denktank die zich richt op het 
Duitse energie- en klimaatbeleid. Ik leerde enorm veel 
over de politieke verhoudingen, een van mijn persoonlijke 
interesses. Ik vind het boeiend om me te verdiepen in 
andere politieke systemen.” Zo vond ze haar huidige 
baan. Aniek werkt op de Nederlandse Ambassade 
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boerendorpjes te midden van veel groen. Inmiddels is hij 
helemaal ingeburgerd in Berlicum en werd hij lid van de 
Koalstampers. “Het is hier heel fijn, de mensen zijn zo 
vriendelijk.” Ook zijn Nederlands staatsburgerschap is 
sinds begin dit jaar een feit. 

Mensenmens
Israël is een mensenmens pur sang. “My friends en mijn 
buren zijn het belangrijkst voor me”, begint hij. “Mijn 
vriendengroep heet de Soup-Group. Ik ging een keer 
koffie drinken bij FF Ted. Daar heb ik hen ontmoet. Na de 
eerste kennismaking nodigde ik ze allemaal uit om bij mij 
thuis soep te komen eten. Speciale soep om the sexual 
drive aan te wakkeren.” Met een ondeugende glimlach: 
“Speciaal voor mannen. Dat hebben ze geweten. Hete 
soep met een halve kilo knoflook.” Sinds 2025 heeft hij 
eindelijk een vaste baan waarvoor hij dagelijks naar Den 
Bosch fietst. “Altijd in het donker, ik ben nooit bang. Hier 
lopen immers geen cheeta’s en luipaarden op de weg.”

Hereniging
Mist hij dan niets van Ethiopië? Zonder dralen: “Jawel, 
the sun and the wild life.” Dan vervolgt hij: “En vooral 
mijn tienjarige dochter Zufan. We zijn bezig haar naar 
Nederland te laten komen. Ik hoop dat het dit jaar gaat 
gebeuren.” De hereniging met Zufan zou zijn leven 
compleet maken. Alhoewel, hij droomt nog verder: “Ik heb 
weer een reisorganisatie opgezet, met de naam van mijn 
dochter: Zufan Eco tours. Uiteindelijk droom ik van een 
hotel.” Vol overtuiging: “Dat gaat me lukken, binnen nu en 
vijf jaar.” 

Het is duidelijk. Israël leeft weer en kijkt vol vertrouwen 
naar de toekomst: “Ik ga hier nooit meer weg.”

import

“De mensen zijn 
hier zo vriendelijk”
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in Berlijn als beleidsmedewerker en rapporteert 
rechtstreeks aan het ministerie van Klimaat en Groene 
Groei. “Mijn werk bestaat uit het bijhouden van alle 
ontwikkelingen op het gebied van energie en klimaat. 
In feite ben ik een deel van de ogen en oren van de 
ambtenaren op het ministerie in Nederland.” Ze glimlacht: 
“Ik word betaald om veel nieuws te lezen, dat is toch 
super leuk?!” En dan weer serieus: “Het is een boeiend 
speelveld en een goede leerschool.”

Passie voor dans
Over die leerschool gesproken, het brengt haar bij haar 
andere passie: dansen. “Ik houd van kleur, van mensen 
en van dansen. Het mooie aan dansen is dat het mensen 
vrijheid geeft om helemaal te zijn wie ze zijn. Ooit begon 
ik als klein meisje bij JazzAction. Nu dans ik House, 
HipHop en New Style Hustle, dansvormen die uit 

New York zijn overgewaaid. Mist ze Berlicum niet? “Om 
eerlijk te zijn mis ik vooral mijn familie en mijn allerbeste 
vriendinnen. En de spontane ontmoetingen; in Berlijn ga 
je niet zomaar even bij iemand langs. De afstanden zijn 
erg groot. Thuis geniet ik van de wandelingen in het Aa-
dal en het groen om me heen. Als ik in Nederland ben, 
wandel ik daar altijd met mijn moeder. Ja, dat mis ik toch 
wel een beetje.”

Nog niet klaar
Zien we haar nog terug in Berlicum? “Voor een bezoekje, 
maar niet om te wonen. Wel kan ik me voorstellen dat 
ik in Den Bosch woon of in de buurt van Wageningen.” 
Vrolijk vervolgt ze: “Dat is dan toch een beetje in de buurt 
van de Duitse grens.” Voorlopig zit ze goed in de stad 
van haar dromen. Of zoals ze het zelf samenvat: “Ik ben 
voorlopig nog niet klaar met Berlijn!”

export

“Dansen geeft 
mensen vrijheid”
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Maartje van Vlijmen bedoelt maar: ze zíet het gewoon: 
het kleine leed en de verborgen vragen, de mooie 
kansen en de losse eindjes. En als ze het ziet, moet ze 
iets ondernemen. “Ja, zo ben ik nou eenmaal. Overal 
waar mensen iets willen of van plan zijn, denk ik meteen: 
kan ik iets betekenen? Ik word heel blij als ik iemand 
vooruit kan helpen, als ik dingen mee kan organiseren. 
Dat kan iets heel kleins zijn, maar ook iets heel groots. 
Regelen, aanpakken, samenbrengen, ik vind dat gewoon 
fijn.”

Ze woont vanaf haar eerste jaar in Mirroi. Ze kent er 
vrijwel iedereen, en velen kennen haar. Van de kapsalon, 
eerst die van haar ouders, nu die van haar. Maar ook 
van de ouderraad van de Herman Jozefschool. Van de 
Hartenkreten op de kerstmarkt, van de Lions Club. Van 
de hockeyclub en sinds kort de tennis waar ze haar 
steentje bijdraagt. Van het bestuur van de Moerkoal 
ooit. Van de kerstpakketten van Vincentius. Van allerlei 
initiatieven in Mirroi en het benaderen van de gemeente 
met plannen en vragen. Van nieuwe inwoners wegwijs 
maken en ze de BaMi meegeven. Van even informeren 
hoe het met je gaat en of je hulp nodig hebt.

Van van alles.
En nog wat.

Vegen, wassen, wikkels uithalen
Dochter van de kapper was ze; ze hielp in de salon met 
vegen, wassen, wikkels uithalen. Want ze woonden 
ernaast. Klanten vroegen haar vaak of ze ook kapster 
wilde worden. Ze twijfelde dan, wist het nog niet. Maar 
ze ging wel naar de kappersschool. “Dan heb je dat op 
zak, zei ons vader. Kun je altijd nog zien wat je ermee 
doet.” 

Ze wilde ‘iets anders’ met mensen, het werd de 
politieacademie. “Ik doe graag veel dingen tegelijk. En ik 
vond die spanning en sensatie wel lekker.” Het bleue, de 
verlegenheid waar ze vroeger nog weleens last van had, 
verdween in de jaren ‘blauw’ vanzelf. “Na verloop van 
tijd stapte ik overal binnen, had ik geen gêne meer. Daar 
heb ik nog steeds profijt van.”

Te veel energie misschien?
Een jaar of zeven geleden zeiden haar ouders: We 
stoppen ermee. We gaan met pensioen.” Maartje liep 
tegen de veertig en wilde na achttien jaar politiewerk 

Achtergrondverhaal

Maartje ziet 
het gewoon 
“Bij een oudere man bij ons in de straat was de hele voortuin 
overwoekerd. Dan kun je met z’n allen wel zeggen ‘wè un 
schand’ en doorlopen. Maar je kunt er ook iets aan doen,  
even samen de handen uit de mouwen steken en zo’n man 
helpen de boel op orde te krijgen.”
Tekst Marc van Doornewaard  Foto’s Teis Albers

“Ik ben een flapuit, 
een open boek”
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wel wat anders. “Als agent weet je ‘s morgens echt 
niet hoe je ‘s avonds thuiskomt.” Hét moment om de 
kapsalon over te nemen. En te verplaatsen. De oude 
bakkerij aan de Driezeeg, waar ze zelf als 16-jarige nog 
heeft gewerkt, stond leeg. “Heb ik het gehuurd. Bij m’n 
ouders de winkelvergunning eraf, hier er weer op.”

En nu is ze kapper in haar eigen kapsalon. Met drie 
collega’s. En met hart en ziel, maar daarin blijft genoeg 
ruimte over voor andere bezigheden. “Waar dat vandaan 
komt? Tja, ik weet het niet. Te veel energie misschien? 
Een stukje onrust?” En dus doet ze meer dan knippen 
en föhnen, stylen en wassen, véél meer. “Dan vertelt er 
hier een vrouw dat ze net gescheiden is en woonruimte 
zoekt. Denk ik gelijk: ken ik niet iemand? Ga ik appen, 
kijken of ik iets kan regelen. Hoor ik dat een oudere klant 
niet meer mag autorijden en ze dus niet naar de salon 
kan komen, ga ik haar halen. Of die mevrouw die met de 
chique pakken van haar overleden man zat. Zonde als 
die weggegooid worden. Zorg ik dat ze op een goede 
plek terechtkomen.”

Ik onthoud alles
Waarom al die betrokkenheid? “Tja, ik weet het niet. 
Ik ben een flapuit, een open boek. Daardoor voelen 
anderen zich misschien ook vrijer om hun verhaal te 
vertellen.” Bovendien kent en ontmoet ze veel mensen. 
“Daardoor hoor ik veel. En ik onthoud alles. Zo goed 
zelfs dat ik soms denk: waarom onthoud ik dit…? Nou 
ja, daardoor weet je dus veel, zie je wat er nodig is. En 
dan kun je mensen gaan verbinden, hè. Lijntjes leggen. 
Balletjes opgooien. Zeggen: hé, misschien moet je eens 
daar gaan kijken of met die en die contact opnemen.”
Saamhorigheid vindt ze belangrijk. ”Juist nu, in tijden 
waarin mensen tegenover elkaar komen te staan. Dan 

“Ik word heel blij als ik 
iemand vooruit kan helpen, 

als ik dingen mee kan 
organiseren”
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denk ik: jongens kom op, luister eens naar elkaar.” 
Daarom probeert ze mensen ook samen te brengen. 
“We moeten elkaar weer gaan vinden,” vindt ze. 
“Vroeger ging je achterom, even op de koffie bij elkaar. 
Dat is niet meer, iedereen is meer op zichzelf nu. 
Hoe dat komt? Druk, iedereen heeft het druk. En men 
durft zich niet meer met de ander te bemoeien. Dat is 
makkelijker hè, je kop niet boven het maaiveld uitsteken. 
Ik doe dat wel. Ik vind het juist heel mooi om met 
mensen een gesprek aan te gaan.”

Stapeltje BaMi’s
En dat doet ze echt niet alleen met de bekenden, niet 
alleen met de Mirroise mensen die er al jaren wonen. 
“Nee, ik spreek ook met de nieuwkomers. Er is hier 
superveel import. En als je geen hond of kind hebt is het 
best lastig om te integreren.” Handig, die nieuwelingen 
komen ook naar haar kapsalon. “Raak je in gesprek. 
Vertel ik zo iemand van alles over het dorp, zij waarom 
ze naar hier gekomen zijn en wat ze doen. En dat 
onthoud ik dan weer. En als ze dan naar iets op zoek 
zijn, wijs ik ze de weg of ga ik voor ze aan de gang. Ik 
ben net een VVV-kantoor.” Ze geeft ze dan ook vaak een 
stapeltje BaMi’s mee. “Zeg ik: als je die leest, weet je 
precies wat er reilt en zeilt hier. Kun je inburgeren.”

Huppatee
“Ja, ik ben wel van huppatee.” Ze straalt blijkbaar iets 
uit van: heb je me nodig? En dat zien ze, de clubs en de 
organisaties, de comités en de commissies. “Die merken 
ook dat je jezelf overal zo’n beetje in gooit.” En tja, dan 
word je gevraagd. Bijeenkomstje hier, dienstje daar.
Klusje zus, activiteitje zo. “Ik vind alles gewoon leuk, het 
gaat bij mij vanzelf. Ik doe er ook geen moeite voor, het 
kost me geen energie. Nou ja, uiteindelijk kost het me 
wel energie af en toe. Maar daar heb ik geen last van.” 

Zij misschien niet, maar hoe vindt haar gezin al die 
drukte? “Toen de kinderen klein waren, deed ik wel iets 
minder. Had ik ook nog nacht- en weekenddiensten bij 
de politie. Maar nu? Ik ben er voor ze als het nodig is. 
Maar of ik nou ‘s avonds met ze op de bank voor de tv 

hang of ik iets nuttigs aan het doen ben, maakt ze niet 
zoveel uit.”
En ja hoor, ze gaat ook weleens op vakantie. “Het is niet 
zo dat ik dan denk: oh, ik wil weer terug naar Mirroi. Ik 
kan het prima even missen.” Toch zou ze in geen ander 
dorp willen wonen. “Ik heb nooit dat ik denk: daar heb 
je weer dezelfde koppen. Nee, ik vind het juist fijn dat je 
vaak beseft: die ken ik. En dat ik, als ik het opgeruimde 
tuintje van die buurman zie, weet dat er naar hem 
omgekeken wordt.”

“Ik ben net een 
VVV-kantoor”
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Portretten

Meiden die rijden
Wie op zaterdagmiddag op het 
Mercuriusplein komt, zal zich 
soms afvragen of er überhaupt 
nog iemand in BaMi is die kan 
autorijden. Een auto recht in 
het parkeervak zetten lijkt voor 
velen al een onmogelijke opgave. 
Dan is het een hele opluchting 
als je Iris, Rowie, Marion en 
Kim ziet rijden. Of het nu een 
vrachtwagen, tractor of bus is, 
zij sturen het met gemak in de 
juiste richting. 
Tekst Jochen Schoofs Foto’s Andrea Tibosch
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“Zal ik hem even andersom zetten?” roept Kim Jennissen vanaf de tractor. Ze geeft gas, draait aan het stuur 
en voordat je met je ogen kunt knipperen, heeft ze de enorme combinatie gedraaid. Doordeweeks werkt ze in 
de kinderopvang, op zaterdag geeft ze zwemles maar wanneer het kan zit ze op de tractor. “Ik rijd sinds mijn 
zestiende, vooral tijdens de drukke periodes, in de vakanties.” Dan heeft ze altijd haar roze koelbox mee. “Door de 
ruiten zie je nooit goed wie er achter het stuur zit. Maar mij herkennen ze meteen aan mijn koelbox.”



binnenblieken
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Op haar zeventiende haalde Iris Neomagus haar autorijbewijs. Niet veel later, toen ze net achttien was, had ze 
ook haar vrachtwagenrijbewijs binnen. Door haar werk als politieagent heeft ze niet veel tijd om vrachtwagen te 
rijden: “Maar als ik ons pap kan helpen, doe ik dat graag.’ Bijvoorbeeld als de vrachtwagen voor onderhoud naar 
België moet. “Zo’n ritje vind ik echt genieten.” Heel soms komt haar rijbewijs van pas bij de politie. “Collega’s 
hadden laatst een dronken vrachtwagenchauffeur aangehouden. Of ik in mijn middagdienst die vrachtwagen kon 
wegrijden. Dat vinden ze dan wel stoer.”
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Marion Bartels ging ooit mee met een toenmalig vriendje die touringcars reed. Toen wist ze: dit wil ik ook. In 
1992 begon ze als buschauffeur bij de BBA. “Ik vind het heerlijk om op de weg te zijn. Maar ik hou ook van de 
omgang met mensen.” De sneldiensten doet ze liever niet. “Dan zit je vooral op de snelweg. Laat mij maar door de 
dorpen rijden.” Of ze een favoriete lijn heeft? “Ik heb net mijn voorkeuren voor carnaval doorgegeven. Dan rijd ik 
alle dagen de 158”, lacht ze. “Maar ik breng ze alleen maar heen.” 



binnenblieken
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Hoe lang ze al op de tractor rijdt? Rowie Westelaken denkt even na: “Vanaf mijn twintigste?” Ze is op een dag 
mee gaan rijden voor haar ouders’ loonbedrijf toen er te weinig chauffeurs waren. Sindsdien helpt ze geregeld 
mee, naast haar werk in de jeugdzorg. Of er nu zand of maïs gereden moet worden maakt haar niet uit. “Ik heb 
steeds een beetje bijgeleerd. En toen ik het terugzetten met de paardentrailer eenmaal doorhad, ging dat met de 
tractor ook makkelijker.” Haar moeder: “Als ik jou zie rijden met die machines, denk ik wel: hoe krijg je het toch voor 
elkaar!”
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Achter een bescheiden bord aan de 
Hoogstraat gaat een bedrijf schuil waar 
staal, hout, laken, precisie en Brabantse 
gezelligheid samenkomen. Eureka 
Billard maakt niet alleen biljarts, maar 
ook verhalen. Wereldwijd. En dat vanuit 
een familiebedrijf hier in Balkum.

“Wij zeggen altijd dat we niet biljarten”, lachen Harry 
en Ton Mathijssen. “Maar natuurlijk zijn we er als 
kinderen al mee opgegroeid. Vroeger liep je gewoon 
bij elkaar binnen en vanuit de hele buurt werd gretig 
gebruik gemaakt van ons biljart. Het was hier de 
zoete inval. In de garageboxen hebben we zelfs 
een tijd een soort jeugdhonk gehad met een biljart, 
pooltafel en voetbalspel. Eigenlijk de voorloper van 
de huidige mancave.” 

Drukker dan bij de Jumbo
Nu staan we in de showroom tussen de biljarttafels. 
Met gedraaide poten, strakke lijnen, soms zelfs met 
verlichting eronder. “Het moet wel mooi staan hè. 
Als een man iets koopt, is de vrouw minstens zo 
belangrijk”, weet Ton. “Er is ook een hele wand met 
keuen. Voor biljartminnend Berlicum is het logisch om 

Tekst Helma Smolders foto’s Marloes Kemps

De eerste  
mancave  

van Berlicum
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hier te shoppen, maar de klanten komen van heinde en 
verre. Vanwege de kwaliteit en omdat je op je reparatie 
kunt wachten. Een klant merkte een keer op dat het hier 
drukker is dan bij de Jumbo.”  Achter de showroom ligt 
de werkplaats. Harry legt uit: “Vroeger maakten we alles 
zelf, nu kopen we de onderdelen apart in en bouwen die 
samen. Alleen de banden zijn volledig van onze hand. Die 
bepalen, onder andere door hun schuinte, hoe een tafel 
speelt.” 

Biljartwalhalla van Nederland
Maar de mannen achter Eureka Billard doen meer 
dan biljarts maken en verkopen. “Onder de noemer 
‘Biljartevenementen.nl’ organiseren we toernooien”, 
vertelt Harry. “In elk geval jaarlijks de Masters, het NK-
driebanden in Den Durpsherd. In 2022 waren er zelfs 
vier. De hele grote zaal wordt omgebouwd: publiek op 
het podium, biljarts op de grond. Natuurlijk met hulp 
van veel vrijwilligers uit het dorp. Hierdoor is Berlicum 

het biljartwalhalla van Nederland geworden. Vanwege 
de goede organisatie, maar ook door de Brabantse 
gezelligheid. Uit heel Nederland komen supporters mee 
om de sfeer te proeven. En die blijven ook overnachten  
in de buurt. In de biljartwereld weet iedereen: daar moet 
je wezen.”

Geen hip imago
“Buiten die wereld heeft biljarten geen hip imago”, 
erkennen ze. “Maar wij maken ons geen zorgen over de 
toekomst. Wij varen wel bij de vergrijzing. Want biljarten 
kun je blijven doen. Tot je tanden eruit vallen. Bovendien 
zijn er zeker jonge talenten. En steeds meer vrouwen 
doen mee. Er is geen enkele reden dat mannen beter 
zouden zijn. Het gaat om concentratie, intelligentie, 
wiskundige berekeningen.” Harry besluit: “Veel 
concurrenten stoppen omdat ze geen opvolging hebben, 
daardoor krijgen wij meer werk. En vijfde generatie Kas, 
de zoon van Ton, werkt bij ons al mee in het bedrijf.”

Smaakmakers

“Biljarten kun je 
blijven doen. Tot je 
tanden eruit vallen”
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Binnenblieken

Bij de naam landgoed denk je al snel aan een 
historisch, groen gebied met een zekere status. Dat 
geldt ook voor het pas tien jaar oude particuliere 
landgoed De Rietwiel van de textielfamilie Bertrums. 
Titus en Viviane en hun zonen Tigo en Boas zijn de 
gelukkige bewoners van één van de landhuizen in het 
beekdal van de Aa.
Tekst Natasja van der Wijst foto’s Edith Verhoeven

De Rietwiel, 
nieuw landgoed met 
eeuwenoude sfeer
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Landgoed in wording
Titus: “Mijn vader kocht regelmatig stukjes 
landbouwgrond. Die lagen overal verspreid in Berlicum. 
Toch wist hij steeds grond te ruilen met boeren die land 
hadden rondom zijn huis aan de Brugstraat. Zo groeide 
het gebied langzaam uit tot een lap van twintig hectare. 
In 2013 hebben we als familie voor vijftien hectare een 
verzoek ingediend om een landgoed te stichten.” Viviane: 
“Voor een nieuw particulier landgoed van minimaal vijf 
hectare gelden duidelijke regels. Zo moet op zijn minst 
dertig procent nieuwe natuur worden die toegankelijk 
is voor publiek. In ruil daarvoor mag er gebouwd 
worden.” Op De Rietwiel staan twee landgoedwoningen 
in Kempische stijl waarvan de tuinen overgaan in het 
beekdallandschap.

Kempische bouwstijl met karakter
Hoewel het huis van Titus en Viviane oogt alsof het er al 
decennia staat, is het pas tien jaar oud. Evenzoveel jaar 
zijn ze met het ontstaan van het landgoed bezig geweest. 
Eerst alleen Titus, die samen met de architect het eerste 
ontwerp voor zijn huis heeft gemaakt. In de tussentijd 
ontmoette hij Viviane. En konden ze samen nadenken over 
het ontwerp en de indeling. Titus: “We zijn in België gaan 
zoeken naar oude, gebruikte bouwmaterialen. Tijdens de 
bouw is veel aandacht besteed aan details: 

“Met zo’n landgoed 
heb je meteen een 

hobby”
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de ramen, het dak, de muurafwerking. Dat geeft het 
huis zijn historische uitstraling.” Het Maaszand in de 
voegen zorgt voor een warme, vergeelde kleur. Viviane: 
“We hebben zelfs verschillende tinten dakpannen. In 
de keuken liggen antieke tegels met pootafdrukken van 
honden en kippen, die beestjes liepen er vroeger gewoon 
overheen terwijl ze lagen te drogen. In de natuurstenen 
wasbak uit een kerk zie je de fossielen zitten. 

Favoriete plek
Binnen én buiten is genoeg te genieten. Tigo en Boas 
zitten graag in de kelder, waar onder andere hun 
gameroom is. Maar buiten zijn vinden ze net zo fijn. 
Viviane: “Wij zijn echte buitenmensen. Er is hier altijd iets 
te doen. Om binnen ook van buiten te kunnen genieten, 
hebben we een Orangerie laten bouwen, natuurlijk ook 
met oude materialen.”
Het interieur is landelijk modern, met vintage en kleurige, 
persoonlijke accessoires. “We begonnen met witte 

muren, maar met een kleurenplan kwam er pas echt sfeer 
in huis.”

Uniek beekdallandschap
Het beekdal van de Aa veranderde in 2015 en 2016 
ingrijpend. De gekanaliseerde Aa kreeg opnieuw 
haar natuurlijke loop en meandert sindsdien door het 
landschap. Daardoor bestaat landgoed De Rietwiel 
nu uit bloemrijke graslanden, natuur en waterberging. 
Het maakt onderdeel uit van een groter netwerk van 
landgoederen en natuurgebieden, zoals Seldensate en de 
omgeving rondom Kasteel Heeswijk. 

“We zijn doeners 
en vinden het leuk 

om te doen”
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Natuurtuin vol leven
De woning ligt rond een groen ‘plein’, met overal 
uitzicht op het beekdal. Wat er zoal groeit? Een lijst om 
u tegen te zeggen: diverse gemengde bosschages, 
een populierenbos met 150 bomen, 200 knotwilgen, 
een hoogstamboomgaard met 40 oude Nederlandse 
fruitrassen.
Titus: “Bomen groeien slecht door de natte grond. 
Behalve de rietpeer, die houdt van natte voeten. Onze 
diepvries ligt er vol mee. De notenboom staat dichter 
bij het huis, omdat het daar droger is. Door de grond 
te verschralen, vergroten we de biodiversiteit. Op 
voedselarme grond krijgen langzaam groeiende planten 
zoals wilde bloemen meer kans. Ongeveer zestig procent 
van het landgoed bestaat uit bosjes, vijvers en openbare 
wandelpaden. Onze privétuin loopt vloeiend over in het 
openbare gebied.”

Wild op het menu
De natuur trekt veel dieren aan: patrijzen, steenuilen, 
buizerds, hazen, reeën, dassen en bevers. De kippen van 
de familie vielen helaas in de smaak bij de buizerds, tot 
teleurstelling van de teckels Loki en Odin die ook graag 

een bezoekje brachten aan het hok.
Titus jaagt als hobbyjager regelmatig op zijn eigen land. 
Viviane: “Voor ons is wild eten heel normaal. Bijna elke 
week staat er wild op tafel, van duivensoep tot reerug.” 

Altijd wat te doen
Op de vraag of het beheren van een landgoed veel tijd 
vraagt wordt weifelend geantwoord. Titus: “Het is maar 
wat je veel tijd noemt, natuurbeheer is een hobby van 
ons. Het enige wat veel tijd kost hebben we uitbesteed, 
namelijk grasmaaien. Het gras in onze privétuin wordt 
bijgehouden door de robotmaaier en het gras van het 
landgoed wordt één keer per jaar gemaaid door de 
buffelboer uit Heeswijk. Buffels houden namelijk van 
divers gras, inclusief takken, en riet. Dat mag hij pas doen 
nadat alle bloemen zijn uitgebloeid. Regelmatig klepel 
ik de openbare wandelpaden, daar ben ik zo’n twee uur 

“We houden van 
bouwmaterialen 
met een verhaal”
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mee bezig. In het najaar en de winter vraagt het landgoed 
het meeste onderhoud. Dan snoeien we de knotwilgen, de 
fruitbomen en knippen we de tweehonderd meter haag. 
Titus: “Naast de prachtige natuur maken we hier het weer 
veel bewuster mee. Het waait altijd, en na flinke regen 
hebben we natte voeten. Maar dat hoort erbij. Wij genieten 
daar enorm van.” 

Toekomst
Titus en Viviane hebben nog wel ideeën voor de toekomst. 
Het zou leuk zijn als we het landgoed voor een nog breder 
publiek aantrekkelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld door 
het aanleggen van een voedselbos of educatie over 
natuurbeheer. Wat hen betreft mag de natuur nog meer 
z’n gang gaan en hopen ze dat de bosjes en bomen flink 
gaan groeien. Voor wat betreft het huis sluiten ze niet 
uit dat ze ooit nog een stukje bijbouwen zodat het huis 
levensloopbestendig wordt. Viviane: “Want wat mij betreft 
gaan we hier nooit meer weg.”
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John van Zoggel (59, met baardje) en John van Zoggel (54) ontmoeten elkaar voor BaMi in de Kerkwijk. Na 
een ferme handdruk borrelen de gezamenlijke herinneringen van vroeger meteen op. Beiden zijn geboren 
en getogen in Berlicum, ze hebben zelfs een tijdje in dezelfde straat gewoond. John woont inmiddels in 
Middelrode, John (met baard) in Berlicum. “We zijn geen familie van elkaar, hoewel van Zoggel in het dorp 
natuurlijk een heel veel voorkomende naam is. We komen elkaar af en toe nog tegen en hebben vroeger 
samen gevoetbald,” begint John. “We zaten in een vriendenteam van Frappant en speelden zaal- en 
veldvoetbal.” Vooral de afterparty’s  weten beide heren zich nog goed te herinneren. John (met baard), 
lachend: “We werden regelmatig verwisseld. Dat merkte je dan op zondagochtend als je werd gebeld met 
de mededeling: ‘Er ligt hier nog een bonnetje van jou.’” Hij vervolgt: “Dan dacht ik: ‘Ja lekker dan, die is 
toch echt niet van mij.’ “
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Mijn naam is 
John van Zoggel 

Mijn naam is

Tekst Lyan de Roos  Foto Claartje ten Have
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Bij Vivent Berlerode 
start een nieuwe  

levensfase! 
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Achtergrondverhaal

Je rijdt er waarschijnlijk vaak langs: Vivent Berlerode, het 
wooncentrum met kleinschalige groepswoningen voor mensen 
met dementie en aangrenzende appartementen met verpleging 
en verzorging. We willen wel eens weten hoe een dag bij Vivent 
Berlerode er uitziet en gingen op bezoek bij Jaap Leermakers 
(39), manager zorg en behandeling en woonzorgbegeleiders 
Wilhelmien van Emmerik (59) en Ingrid van den Boom (54).

Een vergadering minder 
Jaap Leermakers is verantwoordelijk voor alle 
operationele zaken in de Vivent locaties Berlerode 
in Berlicum en Donkenhof in Den Dungen. Zijn dag 
begint vroeg en zijn werk varieert enorm: van het 
voeren van gesprekken met de gemeente om het 
dorp ‘dementvriendelijker’ te maken tot en met het 
goedkeuren van het inkopen van pennen. Ook spreekt hij 
veel sollicitanten en voert hij functioneringsgesprekken 
met zijn teamleden. Aan vergaderen heeft hij eigenlijk een 
grote hekel: “Het belemmert me in het organiseren van 
nieuwe initiatieven. Ik probeer minimaal één vergadering 
op een dag te minderen. Het liefst 
loop ik rond en maak een praatje in 
de woongroepen. Als het daar rustig 
en gezellig is, ben ik tevreden.” 

Kom een keertje eten
Veel tijd is Jaap kwijt met het 
plannen van het rooster. “Helaas 
vallen er veel medewerkers uit door 
ziekte. Zij proberen het echt zo lang 
mogelijk vol te houden, want bij de bewonersgroepen 
moet er altijd iemand zijn. Gelukkig krijgen we de 
bezetting meestal nog net rond. Mijn grootste zorg is 
hoe we dit zorgsysteem in de nabije toekomst overeind 
houden. We hebben te lang voor iedereen de problemen 
willen oplossen, maar dat gaat niet meer. We zijn 
steeds meer aangewezen op hulp van familieleden en 
vrijwilligers naast onze eigen professionele zorg. Daarom 
is het belangrijk dat mensen in de omgeving ons kennen 

en meedenken over hoe ze ons zouden kunnen helpen. 
We nodigen graag iedereen uit een kijkje te komen 
nemen en te ervaren hoe warm en gezellig het hier is. 
Drink een kopje koffie of eet een hapje mee. We willen 
de buitenwereld naar binnen halen. Binnenkort komt een 
vioolclub repeteren. In ruil daarvoor mogen bewoners 
komen luisteren. Zo snijdt het mes aan twee kanten.” 

Denken vanuit de bewoners
Wilhelmien werkt al 17 jaar bij Berlerode en Ingrid zelfs 
36 jaar. Voor hen begint een ochtenddienst thuis al 
rond 6.30 uur met het lezen van de rapportages over 

de bewoners waardoor ze goed 
geïnformeerd op het werk komen. 
De overdracht om 7.00 uur duurt 
niet langer dan tien minuten, waarna 
de dag op hen afstormt. Wilhelmien: 
“Wij werken in de woongroepen en 
zijn elke dag benieuwd hoe onze 
dag zal verlopen. Bij ons hoeven 
bewoners niet op een vast tijdstip 
hun bed uit te komen. We zien wel 

wie er wakker is en geholpen wil worden bij het opstaan 
en aankleden. Bewoners mogen hun eigen dagritme, 
patronen en levensstijl aanhouden en daarin zijn we 
redelijk uniek. We kijken echt naar de persoon en waar hij 
of zij blij van wordt. Na het ontbijt drinken we rond 10.00 
uur koffie. Ook mensen met dementie vragen we elke dag 
hoe ze hun koffie willen drinken, al weet je dat natuurlijk 
wel. Daarmee tonen we respect.” 

“Niemand 
wil als 

kasplantje 
leven toch?”

Tekst Hedvig Niehoff Foto’s Koen de Haas



ONDERNEMERSVERENIGING 
BERLICUM EN MIDDELRODE

Sinds 1992 verbindt de OVB 
ondernemers uit Berlicum en 
Middelrode. Samen staan we 
sterker, delen we kennis en bouwen 
we aan een krachtig lokaal netwerk. 
Met inmiddels ruim 170 leden zijn we 
een actieve club van mensen met 
passie voor ondernemen én voor 
onze dorpen.

We ontmoeten elkaar tijdens inspirerende en 
gezellige activiteiten, zoals:

DE NIEUWJAARSRECEPTIE
De OndernemersVereniging 
Berlicum en Middelrode start 
het jaar met een feestelijke 
bijeenkomst waar 
ondernemers elkaar treffen. 
Hoogtepunt is de uitreiking 
van de titel Ondernemer van 
het Jaar.

HET GEMEENTELIJK 
VERKIEZINGSDEBAT
Ondernemers en politieke 
partijen gaan in gesprek 
over thema’s die lokaal 
spelen. Zo versterken we de 
band tussen politiek en 
bedrijfsleven.

DE JAARLIJKSE BARBECUE
De barbecue is hét informele 
netwerkmoment van de 
vereniging. Met eten en 
drinken ontstaan goede 
gesprekken en nieuwe 
verbindingen. Een avond vol 
plezier en energie, waarin 
ondernemen samen 
inspireert en versterkt.

Wij staan voor 
Kennis, Verbinding 
en Plezier

Momenten vol ontmoeting, 
samenwerking, nieuwe ideeën 

en vooral veel energie. 
Want ondernemers helpen elkaar 

verder. 

Voor slechts €100 per jaar 
ben je al lid. 

Meer informatie of aanmelden 
via Dorieke Goodijk, 

secretaris@ovberlicum.nl of 
telefoonnummer 06-30564553
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De ziekte, niet de mens
Na de koffie gaan sommige bewoners naar een dagactiviteit, 
anderen helpen met het klaarmaken van de broodmaaltijd 
met soep voor tussen de middag of met de warme maaltijd 
voor ’s avonds. De gastvrouw van de woongroep heeft de 
boodschappen dan al gedaan. Er wordt ook geholpen bij de 
was die in de groepswoning zelf wordt gedaan. Zo worden 
de bewoners zoveel mogelijk betrokken bij het dagelijkse 
reilen en zeilen in de woongroep. De woonzorgbegeleiders 
blijven de gehele dienst bij de woongroep. Om 15.00 uur 
start de avonddienst en door deze wissel ontstaat er bij 
sommige bewoners onrust omdat ze dan ook naar huis 
willen. Hoe ga je daarmee om? Ingrid: “Met begrip. Je bent 
zelf ook niet elke dag dezelfde en dat geldt ook voor hen. 
Als ik na een paar zware werkdagen heel moe ben, houd ik 
me voor dat het de ziekte is en niet de mens wanneer ze in 
een mindere bui zijn. Dat lukt me goed, ook omdat we als 
collega’s elkaar hierin helpen. Er is intensief contact met de 
familie wat het ook makkelijker maakt. De lijntjes zijn kort. 
Als er iets speelt lossen we het samen op. Zodra onze eigen 
dienst erop zit, vertrekken we rustig.” De nachtdienst komt 
om 23.00 uur en zorgt ervoor dat de bewoners geholpen 
worden bij de toiletgang of een onbedoelde nachtelijke 
dwaling.  

Vieren dat het zondag is
Er wordt gelukkig ook veel gelachen met de bewoners. Jaap: 
“Ze hebben de gekste omschrijvingen voor woorden die ze 
kwijt zijn en zeggen goudeerlijk en hardop wat ze denken.  
Er zijn er bij die je de hele tijd voor de gek houden.”  
Op zondag is er in de woongroepen van Wilhelmien en Ingrid 
altijd taart. Wilhelmien: “Bewoners stellen steevast de vraag 
of er iemand jarig is en wij antwoorden steevast ‘nee, we 
vieren dat het zondag is’. Als woonzorgbegeleider ken je  
de bewoners goed. Ingrid: “We hechten ons aan hen en  
vaak ook aan de naaste familie. Als iemand komt te 
overlijden gaan we altijd naar de uitvaart en één keer per  
jaar is er een herdenkingsavond voor alle nabestaanden.”

Gesprek in de samenleving
Berlerode omschrijft zichzelf als een open woonzorg
instelling. Er is geen gesloten afdeling en bewoners kunnen 
in meer of mindere mate vrij rondlopen binnen en buiten het 

“Kom zelf kijken 
hoe gezellig 
het hier is!”



vanweert.eu  |  +31 (0) 413 224100 
Heideweg 3, 5472 LC Loosbroek

* Wij bezorgen gratis bij bestellingen vanaf 3 m³ in de volgende postcodegebieden: Berlicum: 5258, Heesch: 5384,  
Heeswijk-Dinther: 5473, Loosbroek: 5472, Nistelrode: 5388, Oss: 5340 t/m 5349 (excl. 5346 & 5347),  
Schijndel: 5480 t/m 5482, Uden: 5400 t/m 5408 & 5469, Veghel: 5460 t/m 5467, Vinkel: 5383, Vorstenbosch: 5476 

TIJDELIJKE ACTIE: 

A-kwaliteit  
haardhout

  Duurzaam en milieubewust verkregen
  Uit voorraad af te halen
  Gratis bezorging* 2-3 werkdagen

Direct klaar
voor gebruik

Eiken, beuken 
en essenNatuurlijk gedroogd

van €150,- 
nu: 

€138,-  
per m3

Bestel direct via onze webshop:  
vanweert.eu
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centrum. Gemiddeld wonen bewoners met dementie 
twaalf tot achttien maanden in Berlerode, met af 
en toe een uitschieter naar boven of naar beneden. 
Jaap: “Onlangs hebben we gevierd dat een bewoner 
al tien jaar bij ons woont.”  Dementie is helaas een 
verschrikkelijke ziekte met veel verdriet voor de patiënt 
en de naaste familie. Jaap: “We begeleiden de familie 
ook en verwachten van hen dat ze betrokkenheid tonen. 
We beschouwen een opname als een verhuizing en als 
een start van een nieuwe fase die bij het leven hoort en 
alleen wat meer zorg en aandacht vraagt. De opvang van 
mensen met dementie is een maatschappelijk vraagstuk. 
Ik hoop dat we als samenleving het gesprek durven te 
voeren over leven en dood. Niemand wil jarenlang als 
kasplantje leven, toch?” 

Wat moet je weten?
We vragen ten slotte wat zij willen dat voorbijgangers op 
de Sassenheimseweg of Kerkwijk over het wooncentrum 
moeten weten. Jaap: “De zorg wordt onbetaalbaar en 
we zullen meer met elkaar en voor elkaar moeten doen. 
De Buurtkringen die zijn opgericht om mensen in de 
woonwijk hulp en zorg te bieden, zijn een prachtig 
initiatief. Maar het aantal mensen met dementie groeit schrikbarend hard. De vraag naar woonmogelijkheden 

zoals bij Vivent Berlerode groeit harder dan het 
woonaanbod en binnen de wooncentra hebben we handen 
nodig. Kom alsjeblieft een kopje koffie drinken en kijk of je 
ons wilt helpen. Je bent meer dan welkom.”

Wilhelmien: “Berlerode is een prachtige werkplek waar 
we denken vanuit het perspectief van de bewoners. Kom 
bij ons werken als je met een zorghart geboren bent. Wij 
verplaatsen ons ook in jonge studenten en luisteren naar 
wat zij nodig hebben om hier een fijne stage te lopen of 
een eerste baan te krijgen. Ik vergelijk ons vaak met een 
bloem, we zijn allemaal verschillend, maar samen vormen 
we een prachtige bos bloemen.”

Ingrid: “Je krijgt niet elke dag een glimlach van bewoners. 
Maar ook zonder die glimlach heb ik voldoening van mijn 
werk, omdat ik voor hen het verschil weet te maken. Ik doe 
dit werk al 36 jaar en ben hier op mijn plek. Ik ben trots op 
mijn collega’s en op Berlerode. Ik wil graag dat de mensen 
dat weten. Kom gerust binnen om het met eigen ogen te 
zien!”
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Lang, laag en geliefd:  
Riet is verknocht 

aan teckels 
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Verzamelingen

Op en rond de deur van het appartement van Riet staan 
teckels. We zijn overduidelijk aan het juiste adres en 
teckel Gwenny (bijna 14) blaft ons vrolijk tegemoet. In 
een vitrinekast in de hal staat het grootste deel van haar 
verzameling. Deels zelf gekocht en deels gekregen. Zo 
kreeg ze van een neef een teckeltje van glas in lood uit 
Polen. “Ik zie die neef bijna nooit, maar vond dit zo leuk. 
Ze nemen ‘m mee, omdat ze aan je denken. En deze 
heeft mijn man zelf gemaakt uit een houten plint. De 
herinneringen, dat maakt iets speciaal.” 

Spontane aankoop
De liefde voor de Duitse dashond ontstond tijdens 
een kampeervakantie in Oisterwijk. Samen met haar 
inmiddels overleden man Philip kwam ze per toeval bij 
een fokker terecht en daar 
werden ze verliefd op de 
langharige teckel. “Dan ben 
je op vakantie en heb je dus 
opeens een pup. We noemden 
haar Riphi, naar de eerste 
letters van onze voornamen.”

Allemaal teckelgek
Gwenny is de vijfde teckel 
en de liefde voor deze 
jachthonden zit inmiddels in de familie. “We zijn allemaal 
teckelgek, maar ik ben de enige met een verzameling.  
Ik ga ieder jaar met Gwenny naar de teckeldag in 
Zoetermeer en twee keer in de week ben ik oppasoma 

voor de teckel van mijn dochter. Ik houd van het leuke, 
eigenwijze en typische karakter. Of ik op mijn hond lijk? 
Haha, nee, ik heb geen spitse neus. Mijn dochter zegt 

dat ik eigenwijs ben, maar dat vind ik 
zelf helemaal niet.” 

Nog eentje dan…
Kan er nog een teckel bij? “Nou, 
iedere verhuizing is de hele collectie 
meegegaan. Je bent verzamelaar 
of niet. Ik gooi niks weg, maar door 
ruimtegebrek staan sommige beelden 
in de kelder. Eigenlijk kan er niks meer 
bij. Maar toen hier beneden een nieuw 

winkeltje kwam, heb ik meteen twee teckels gekocht. 
Dan kan ik het gewoon niet laten. Als ik een teckel zie, 
dan is-ie de mijne.”

Riet van Duijvenbode (82) spaart al 
meer dan vijftig jaar teckels. En tja, 
voor je het weet heb je er dan meer 
dan vijfhonderd in huis. Exemplaren 
van hout, gehaakt, glas in lood, stof 
en lego. We namen een kijkje in dit 
teckelwalhalla en wilden natuurlijk 
weten waar de liefde voor dit ras 
vandaan komt.
Tekst Gonda Franssen  Foto’s Marloes Kemps 

“Als ik een 
teckel zie,  
dan is-ie  
de mijne”



Zonneluifels • Screens • Rolluiken • Insectenwering
Hoogstraat 21  |  5258 BA  Berlicum
T   073 503 1239  |  F   073 503 1229

E   info@changewonen.nl
W www.changewonen.nl

CARWASH

073 503 1076 / info@vdvalkbanden.nl

WWW.VDVALKBANDEN.NL

7 DAGEN PER WEEK

BETALEN MET PIN BIJ DE MACHINE ZELF

GEOPEND
VAN 08:00
TOT 21:00 
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Kinderdroom

Opereren 
in 2050: 
Amélie’s 
droom



Op zoek naar een  
baan in de zorg?

Bij Laverhof ben je welkom, met of 
zonder diploma. Samen kijken we 
naar wat bij je past.

Bezoek onze vernieuwde website 
en laat je gegevens achter.

 Meer informatie? 
 Scan de QR-code!

LAV016 Advertentie-Baanindezorg_205 x 125.indd   1LAV016 Advertentie-Baanindezorg_205 x 125.indd   1 29-01-2026   13:3329-01-2026   13:33

Stucwerk

Tegelwerk

Dakwerkzaamheden

Timmerwerk

Loodgieterswerk

Schilderen

Elektriciteit

Isoleren

Metselen

 06 19 94 98 14   / 06 46 13 63 79
KRIJNENAFBOUW@GMAIL.COM

WIJ ZIJN ER VOOR:
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Amélie Taks (10) wil later chirurg worden, 
net als haar opa Max. In het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis wordt ze warm ontvangen 
door traumachirurg Jan Olsman, die hier 

al ruim 35 jaar werkt. Huppelend loopt 
Amélie door de lange ziekenhuisgangen 

op weg naar zijn spreekkamer, ze heeft er 
duidelijk zin in.

 

 

Voor Amélie voelt ‘dokter worden’ bijna vanzelfsprekend: 
het zit in de familie. Haar moeder is psychiater en het Max 
Taks-vaatsymposium is vernoemd naar haar overleden 
opa. Toch wil Amélie graag weten hoe je eigenlijk dokter 
wordt en hoelang dat duurt. Jan telt het voor haar op: zes 
jaar middelbare school, zes jaar geneeskunde, minimaal 
twee jaar wetenschappelijk onderzoek, zes jaar chirurgie 
en nog eens twee jaar specialisatie. Met een beetje 
geluk is Amélie in 2050 chirurg, ruim te laat om Jan op te 
volgen, want die gaat binnenkort met pensioen.

Snelle leerling
Amélie blijkt een natuurtalent. Als Jan haar röntgenfoto’s  
laat zien, wijst ze moeiteloos de botbreuken aan. Op 
de vraag hoe een chirurg zo’n breuk herstelt, toont Jan 
een foto met een flinke metalen “spijker”. “Doet een 
operatie pijn?” Jan: “Met de juiste verdoving niet. Daar 
hebben we een speciale dokter voor: de anesthesist. 
En na de operatie helpt een paracetamol meestal goed. 

“Ik wil mensen 
beter maken”

Tekst Natasja van der Wijst foto’s Claartje ten Have



085 744 1024  info@claassen.eu
www.claassen.eu www.memorials.eu

085 330 1005  
info@levatio-uitvaartzorg.nl

085 330 1005      |      085 744 1024  
info@huisvantroost.nl

Rouwkamer Balkum & Mirroi
Reijerspad 4, Berlicum

keurING
onderhoud

storingen
schade

apk

Werststeeg 59, 5258TA Berlicum
info@smuldersautoser vice.nl -  tel: 06 22 06 02 78

www.smuldersautoservice.nl

Voor alle voertuigen incl. campers!
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De meeste mensen hebben voor de operatie zóveel pijn 
door de breuk, dat ze vooral blij zijn dat ik ze kan helpen.” 
Amélie is ook benieuwd hoe bot er van binnen uitziet. Jan 
tipt: “Ga eens langs de slager, daar hebben ze genoeg 
botten.” 

Lange werkdag
Vandaag heeft Jan negen botbreuken gerepareerd, 
een flinke klus in acht uur tijd. “Gelukkig doe ik dat niet 
alleen,” zegt hij, “in de operatiekamer staat altijd een heel 
team klaar.” Hoelang een operatie duurt? Amélie schat 
een half uur, en dat klopt in veel gevallen. “Maar sommige 
operaties duren wel vijf uur,” legt Jan uit. “Bijvoorbeeld 
als we een deel van de long moeten verwijderen bij een 
patiënt met longkanker. Dan hebben we vier handen 
nodig en opereer ik samen met een collega.”

Zoveel soorten dokters
Als Amélie vraagt hoeveel verschillende soorten dokters 
er zijn, somt Jan er een hele rits op. Het duizelt haar 
even. Wat vindt ze zelf zo leuk aan dokter worden? 
“Mensen beter maken. Ik weet alleen nog niet of ik veel 
bloed fijn vind. En ik denk dat het raar is om in iemands 

lijf te kijken die je niet kent.” Of Jan altijd al wist dat 
hij chirurg wilde worden? “In eerste instantie wilde ik 
KNO-arts worden. Maar toen ik eenmaal bij chirurgie 
binnenliep, was ik meteen verkocht.”

“Soms heb je vier 
handen nodig”



Burg. Mazairaclaan 2c     5242AV Rosmalen     073-513 1200
O73 - 5O3 6O 75Kerkwijk 19 Berlicum pizzeriabuufenbuuf.nl

Kom eens lunchen 
bij de buufkes

soep - salades - burgers - flatbread - pinsa - broodjes 
Bekijk de hele lunchkaart op onze website.
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Pleinklets

“Je vindt hier 
bijna alles… 
behalve vis”
Berlicum heeft veel, maar soms zou je nét 
wat meer keuze willen. Een winkel waar je 
ritsen en garen kunt halen, een plek waar  
je makkelijk een cadeautje scoort, of gewoon 
een gezellig tentje om na een wandeling 
koffie te drinken. Daarom vroegen we tien 
dorpsgenoten welke winkel zij missen in het 
dorp. De wensen lopen uiteen van praktisch 
tot gezellig, en ze zeggen vooral iets over hoe 
er in Berlicum geleefd wordt. En wie weet: 
misschien wordt een van deze ideeën straks 
wel gerealiseerd in dat lege pand.
Tekst Lonneke van Asseldonk 
Foto’s Claartje ten Have



BGS-REINIGING IS GESPECIALISEERD IN HET 
PROFESSIONEEL REINIGEN EN BLĲVEND 
ONKRUIDVRĲ INVOEGEN VAN NIEUWE EN 
BESTAANDE BESTRATING.

Dit doen we graag voor particulier, hovenier, bedrijven, 
VVE, overheid en o.a. horeca ondernemers.

Wilt u de bestrating of terras laten reinigen of 
definitief van het onkruid tussen uw bestrating af? 
Neem direct contact op. 

Heeswĳk Dinther 
Richard van Breugel 
06 81 14 96 34

BGS-REINIGING.NL 

VOOR NA

Eetcafé De Prins
Voegwerk natuursteen 

Mercuriusplein

Joost: 0735033624
Rob: 0654738097 

rvschilderwerken@live.nl
Sassenheimseweg 3 Berlicum

Ook voor het 
spuiten van 

uw interieur!

 Meerwaarde van uw pand
 Géén oppervlaktebeschadiging
 Vervuiling bij bron aangepakt
 1/3 hoeveeheid waterverbruik
 4 tot 6 x langer schoon
 Lage onderhoudskosten

Exterieur
behandeling,
ontmossen, 
reinigen van  
daken en gevels.

softwash-brabant.nl

Laan van Seldesate 10 • Berlicum
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Sigrid van Geest 
“Voor mij is dat echt de visboer. Die staat hier maar twee 
keer in de week en dan ook nog maar een halve dag. Dat 
vind ik gewoon te weinig. Vis is gezond en dat zouden 
we meer moeten eten, denk ik. Ik zou er bijvoorbeeld ook 
coquilles willen halen, als we een keer een etentje hebben. 
Veel mensen gaan er dan speciaal voor naar de Molenhoek 
Passage, maar ik zou het fijn vinden als we hier in  
Berlicum gewoon vaker een visboer hadden. En de Hema 
moet blijven, dat vind ik zo’n fijne winkel!” 

Bert Akkermans 
“De Agri. Die mis ik echt. Als je nu iets nodig hebt voor 
een klus, dan moet je naar de Karwei, terwijl je bij de 
Agri gewoon alles had. Van bouwspul tot schroefjes 
en plaatjes, je liep er even binnen en je kon weer door. 
Ik ben niet per se een enorme klusser hoor, alleen wat 
nodig is. Maar juist dan is het handig: even snel iets 
halen. Bij de Agri kon je van alles krijgen, van visvoer tot 
tuingrond en noem maar op. Hadden we steenmarters in 
de wijk, dan had Ad wel iets liggen om dat op te lossen. 
Zo’n winkel zou wel terug mogen komen, vind ik.”

Peter Frunt
“Nou, ik mis eigenlijk niet zo heel veel. Mijn vrouw doet 
altijd de boodschappen. En als er kleren gekocht moeten 
worden hoef ik daar ook niet altijd bij te zijn, dat doet zij 
ook. Met klussen in huis is het wel jammer dat de Agri weg 
is. Daar ging ik nog wel eens naartoe voor een kleinigheidje. 
Nu moet je weer naar Karwei ofzo. En bij de Boerenbond 
hebben ze toch minder spullen. Op dit moment liggen er 
geen klussen. Maar als je die vraag aan mijn vrouw stelt, 
dan liggen ze er vast wel!”



Nuland www.lunenburg.nu073 532 23 32Veghel Rosmalen

Als officiële Dyson partner nemen we je graag mee in de wereld 
van innovatie en design, van krachtige stofzuigers tot stijlvolle föhns. 
In onze winkels kun je de producten zelf ervaren.

Onze verkoopadviseurs nemen de tijd voor je en denken mee over 
wat het beste past bij jouw wensen. Dat is de Lunenburg service.

Een unieke winkelervaring
in onze belevingswinkels

De beste service
met dé Lunenburg service

De scherpste prijzen 
voor de allerbeste producten

Beleef bij
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Marcel Boselie met Nola (9) 
“Ik denk dat een goede groente- en fruitzaak nog wel fijn 
zou zijn. Met ook lekkere verse salades enzo. Zoiets heeft 
er vroeger wel gezeten. Moet wel zeggen dat ik twijfel of ik 
er in de praktijk echt naartoe zou gaan. Meestal is het qua 
tijd toch vaak gewoon één winkel waar ik heenga en dan 
haal ik alles tegelijk.”

Romme Bink en Eline ten Horn
“Er zouden meer restaurants in Berlicum moeten zijn, 
zoals Tre Amici bijvoorbeeld. Qua winkels hebben we 
hier eigenlijk alles wel, maar wat meer horeca hier op 
het plein zou wel fijn zijn. Gewoon een gezellig eetcafé, 
lekker bourgondisch. Beetje zoals De Prins maar daar zit 
het altijd vol dus er kan hier nog best wat bij. Kunnen we 
na het werk meteen door.”

Tim en Sara van Well met Jop (3)
“Nou, Jop zou wel een speelgoedwinkel willen in Berlicum. 
Gewoon om een knuffel of een spelletje uit te zoeken. Maar 
dat zou voor ons wel onhandig kunnen zijn, dan wil hij er  
elke dag heen. Zelf zouden wij juist blij worden van een 
viswinkel in het dorp. Die missen we echt. Dus hij speelgoed, 
wij vis, dan is iedereen tevreden.”

Rosemarie Jansen 
“Een stoffenwinkel zou ik heel fijn vinden. Ik naai veel 
en voor ritsen en fournituren ben je altijd afhankelijk van 
de markt op woensdag. En voor stoffen moet je zelfs 
helemaal naar de stad. Ik maak van alles voor mezelf, 
maar ook voor mijn vijf kleinkinderen. Wat ik nu aan 
heb is ook zelfgemaakt. Ik zit daarnaast bij het Repair 
Café, dus ik herstel ook kleding en spullen voor andere 
mensen.”



www.berenhuis.nl

Samen Sterker
Kinderopvang - peuteropvang
(sport) BSO - vakantieopvang

flexibele opvang

Schuurkerkpad 33 Berlicum - 073 503 3302 - info@berenhuis.nl

Met samenwerken bereik je 
meer dan alleen.

Locaties: Berlicum, Middelrode, Sint-Michielsgestel, Gemonde of Esch.

Hierdoor kunnen we jouw kind alles 
bieden wat hij of zij nodig heeft om te 

groeien; aandacht, veiligheid, vertrouwen 
en betrokkenheid.
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Maria van Erp
“In principe zijn eigenlijk alle winkels er wel. Als ik echt wil 
winkelen, dan ga ik gewoon naar Den Bosch. Maar ik vind 
het leuk om met mijn man of met een vriendin te wandelen 
en daarna ergens koffie te drinken. Nu gaan we vaak naar 
Koekkoek maar dat ligt een beetje buiten het centrum, dus 
ik zou het wel leuk vinden als hier een leuk koffiebarretje bij 
zou komen. Een echte speciaalzaak, zoals bijvoorbeeld een 
LP-winkel ofzo, dat loopt toch niet echt in zo’n dorp, denk 
ik.”

Anne Rosien Sleumer
“Eigenlijk wel een viswinkel. We hebben hier zoveel 
lokale winkels: een slager, een kaaswinkel, een bakker, 
alleen vis ontbreekt. Het lijkt me ook fijn als je er ook 
dingen kunt bestellen. Dat je gewoon kunt zeggen: ik 
wil een keer sliptongetjes, of iets specifieks. Wij hebben 
een kookclub met vijf stellen en we hebben best vaak 
het thema vis, maar dan moet je toch naar de Sligro of 
Den Bosch. Het is zo’n heerlijk dorp om te wonen, je 
vindt hier bijna alles… behalve vis.”

Hannah en Ireen Albers
“Best een moeilijke vraag, want op zich hebben we in 
Berlicum al best veel. Voor kleding gaan we toch meestal 
naar de stad en dat is eigenlijk ook prima, dan is het meteen 
een uitstapje. Een Etos zou wel top zijn, die heeft toch van 
die drogistproducten die Kruidvat niet heeft, dus daarvoor 
moet ik speciaal naar Rosmalen. En qua horeca zou het fijn 
zijn als er iets bij kwam dat wat meer bij onze leeftijd past. 
O, en een plek om te studeren. Dat je even kunt vluchten uit 
je eigen kamer als de muren op je afkomen. Daarvoor moet 
je nu naar Den Bosch maar het zou fijn zijn als er dichter in 
de buurt zo’n studeer- of werkplek zou zijn.”
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Gespot

Bij een basisschool is altijd wel inspiratie te vinden voor 
een item als ‘Gespot’, zeker op een tijdstip als dit met 
wachtende opa’s en oma’s, oppassers en ouders. Toch 
valt ons oog op iets anders: twee medewerkers van 
de gemeente Sint-Michielsgestel zijn even verderop 
bezig met het rechtzetten van een straatnamenbordje. 
Geen ingewikkeld karwei, maar het moet wel gebeuren. 
Marco Verkuijlen (54) en Joost de Kort (53) praten 
ons bij over het fenomeen ‘Fixi’, het systeem waarbij 
elke burger een melding kan maken van losse 
stoeptegels, zwerfafval, vuurwerkschade of zoals nu, 
een omgevallen naambordje. Maar ze gaan niet overal 
op af. De suggestie om ons ook op te komen halen als 
we ergens met een lekke band staan, wordt dan ook 
lachend maar resoluut van de hand gewezen. Marco is 
een echte Mirrooise, en weet overal in onze kernen de 
weg. “Wij behoren tot de grijze ploeg”, vertelt Joost, die 
elke namiddag het kanaal over gaat. “Dat wil zeggen 

dat wij het straatwerk voor onze rekening nemen. En 
wat daarbij hoort, zoals rioolputten, lantaarnpalen en 
zo. En volgende week moeten de verkiezingsborden 
weer de grond in, want in maart kan er weer gestemd 
worden voor de gemeenteraad. Er is altijd werk.” Verder 
is er ook nog een groene ploeg, die is verantwoordelijk 
voor de bomen, struiken en planten. Marco heeft in het 
verleden bij verschillende bedrijven als stratenmaker 
gewerkt, ergens een stukje opnieuw straten is voor 
hem een peulenschil. De mannen hebben plezier in hun 
werk, en kijken nog lang niet uit naar het moment dat 
de oranje werkjas aan de kapstok kan blijven hangen. 
Marco: “Ik mag nog ruim twaalf jaar voordat ik met 
pensioen ga, ik kijk tegen die tijd wel of het mogelijk 
is om er misschien wat eerder mee te stoppen”. 
Ondertussen staat het naambord van de ‘Koolhof’ weer 
fier overeind en is er weer een klus geklaard. Op naar 
de volgende!

Hoek Koolhof/Theresiaschool
Donderdag 22 januari 14:15u
tekst Eric van Zoggel foto Edith Verhoeven
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BrouwersHonselaarMakelaars is een gerenommeerd NVM makelaarskantoor en is al 
meer dan 50 jaar gevestigd in Berlicum. Door de kwaliteit van onze beëdigde NVM 
register makelaars bent u er van verzekerd dat wij uw belangen als verkopende of 
aankopende makelaar professioneel en vertrouwd behartigen. Op het gebied van 
makelaardij; de bemiddeling bij de aan of verkoop van uw woonhuis is BrouwersHon-
selaarMakelaars een toonaangevend makelaarskantoor in de regio.

Ons team ontvangt u graag op ons kantoor in het centraal gelegen markante hoekpand 
aan de Kerkwijk 1 te Berlicum. Wij zijn alle dagen geopend tijdens werkdagen van 9.00 
uur tot 17.30 uur. 

Heeft u verkoop plannen of zoekt u een nieuwe woning? 
Laat ons met u meedenken tijdens een persoonlijk en vrijblijvend advies gesprek.

Jacques CA Brouwers RM & George AM Honselaar RM

HOOFDSPONSOR
BMC

Sinds 1973 in Berlicum hét vertrouwde kantoor voor 
VERKOOP- EN AANKOOP-
BEMIDDELING IN DE REGIO.


