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Diktevreden!
In de bijna twaalf jaar dat ons blad inmiddels bestaat, waren de 
rubrieken Import en Export elke keer van de partij. Steeds als twee 
losse verhalen, de een was hier weggegaan, de ander er juist 
komen wonen. In deze versie staat het huis in het middelpunt: 
Liesbeth verliet de woning aan de Nederhof en vertrok naar Den 
Bosch. Export dus. Mees en Caroline kwamen er te wonen en 
vormen zo de Import. Iedereen happy! In deze BaMi zorgt het 
voor twee verhalen die met elkaar verbonden zijn. Eigenlijk een 
combinatie van Import/Export en Binnenblieken, ook al zo’n rubriek 
van het eerste uur die onverwoestbaar blijkt.

Dorpsverkenning
De Heemkundekring is onder de naam 
‘Bamiologie’ iets nieuws gestart: elke maand 
organiseren ze een lezing of studieavond over 
een bepaald stukje Berlicum of Middelrode. Later 
wordt dan een wandeling gemaakt door het 
betreffende gebied. Theo Danen doet het verhaal, 
anderen kunnen toevoegingen doen vanuit hun 

expertise. Het doel is tweeledig: nieuwe 
inwoners iets vertellen over de wijk waarin 

ze zijn komen wonen, maar ook het streven 
naar kennisoverdracht is hierbij belangrijk. 
De Hoogstraat is al aan de beurt geweest, 

onder andere Doornhoek, Onderstal, Belveren 
en Zandstraat staan nog op de rol. Omliggende 
plaatsen kennen al zoiets, daar heet het 
Dungologie of Boschologie. Niet zo gek dus dat 

het hier dan Bamiologie heet.

Mooi geweest!
Maar liefst tien jaar was Yvonne Wesling als fotograaf 
verbonden aan BaMi, maar met ingang van dit nummer 
blijft haar fototoestel in de kast. Honderden, misschien 
wel duizenden foto’s heeft ze gemaakt, want een 
fotograaf is niet gauw tevreden. Heeft te maken met 
belichtingsdriehoek, diafragma, sluitertijd, zoomlens, 
autofocus of lichtinval. Om maar eens wat te noemen. 
Vergis je niet, een mooie foto maken is ook een vak hé! En 
Yvonne beheerst dat vak, bedankt Yvonne!
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Een nieuw likje verf
Ook een ongewoon tafereel was de graffiti op de boerderij 
aan de rotonde van de Werststeeg. Dat er soms een 
fietstunnel, een viaduct over een snelweg of een oude 
verlaten fabriekshal opgeleukt wordt door een of andere 
‘artiest met een spuitbus’ zijn we inmiddels wel gewoon 
gaan vinden maar een woonhuis? Zou de eigenaar in onmin 
leven met deze of gene en heeft hij daarvoor met verf de 
prijs betaald? Nee hoor, integendeel zelfs. De eigenaar, Arjan 
Boone, heeft er zelf toestemming voor gegeven. De boerderij 
is onlangs tegen de vlakte gegaan en maakt plaats voor 
een nieuwe woning. En die kunstenaars hebben zich een 
dag uit mogen leven op de oude muren. Niet alleen aan de 
buitenkant, ze zijn ook binnen aan de slag gegaan. Wat ze er 
nou precies mee bedoelen of waar de letters voor staan, dat 
weet eigenlijk niemand. Maar dat zie je wel vaker met kunst. 

Eigenaardig of gewoon 
aardig?
Jan Steenbergen, wie kent hem niet. Al enige 
jaren levert Jan twee keer per jaar een bijdrage 
aan de BaMi middels een zelfgemaakt gedicht. 
Handgeschreven! Dat moet wel want Jan heeft geen 
mailadres en ook geen computer. In een waanzinnig 
handschrift, daar kan menig scholier vandaag de 
dag nog wat van leren! Jan kent Copilot niet en 
heeft nog nooit gehoord van Chatbot. Dat wil hij 
graag zo houden. Dat willen wij ook wel Jan!

(Straat)werk aan de winkel!
Aan het Braakven werd druk aan het straatwerk 
gesleuteld. We krijgen steeds meer te maken met flinke 
hoosbuien en het verouderde afwateringssysteem 
van deze straat kon dat allemaal niet meer verwerken. 
Althans niet op hele korte termijn, met soms een flinke 
vijver tot gevolg. Braakven is bepaald geen geplaveid pad 
te noemen en in de 41 jaar dat ik er nu woon heb ik er 
nog nooit een stratenmaker aan het werk gezien, dus ‘de 
hoogste tijd’ is hier een understatement. Wat blijkt nu, 
alleen het stukje wat de wateroverlast veroorzaakt wordt 
aangepakt! Een paar honderd meter dus. Ook het trottoir 
werd aanvankelijk niet meegenomen. Een trottoir waar 
je, als je met je kinderwagen aan de wandel gaat, aan het 
eind van de straat blij moet zijn als je baby niet helemaal 
door elkaar geschud is. Als-ie er dan überhaupt nog 
inligt. Tik op Google ‘foto’s van een trottoir’ in en je krijgt 
plaatjes te zien van hoe het ook zou kunnen. Of hoe het 
zou moeten, maar een foto van het trottoir van Braakven 
zit er geheid niet tussen. Dat vond de gemeente toch 
ook, verschillende potjes werden omgekeerd en zo kon 

uiteindelijk alsnog het groene 
licht gegeven om het trottoir ook maar meteen te 
herstellen. Want laten we wel wezen: de machines waren 
er nog, de stratenmakers ook en er was toch nog zand 
over. Maar zo zijn er meer straten in BaMi die eigenlijk 
een belediging zijn. Als je nog nooit gevlogen hebt en 
dus niet weet wat turbulentie is, moet je eens voor de 
gein een stukje over de Veedijk fietsen. Inwoners van 
Middelrode kijken wel eens jaloers naar de voorzieningen 
in Berlicum, wat betreft het straatwerk is dat juist 
andersom!
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Proost!
Nu we het toch over ‘de 
Gouwe’ hebben, de rode 
draad die loopt tussen de 
verschillende eigenaren 
die het pand al die jaren 
gekend heeft, is blijkbaar 
toch wel de fles. En dan 
niet die met Spa blauw. 
Niet zo vreemd dus dat 
hun carrière als kastelein 
meestal geen lang leven 
beschoren was. Het is ook wel verleidelijk 
om een slokje te nemen als de kelder vol ligt 
met allerlei dranken tegen inkoopprijs, maar 
verstandig is het natuurlijk niet. Maar toch: 
ChatGPT weet te melden dat, zeker in de 19e 
en vroege 20e eeuw, het in veel Nederlandse 
cafés heel gebruikelijk was dat de kastelein 
zelf ook meedronk met zijn klanten. Hij was 
vaak het sociale middelpunt van het café en 
meedrinken met klanten werd gezien als een 
manier om de sfeer te bevorderen en loyaliteit 
op te bouwen. Kijk, dat zet al die kasteleins 
toch ineens in een heel ander daglicht! Ze 
dronken niet omdat ze het lekker vonden, nee 
ze deden het voor hun klanten!

Eventjes ertussenuit!
Het zal je misschien al opgevallen zijn: In deze BaMi staat geen 
bijdrage van Nieke van Broekhoven, al sinds jaar en dag lid van onze 
BaMi-redactie en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor talloze 
bijdragen aan ons mooie blad. Maar nu even niet. Want ze zat aan de 
andere kant van de oceaan! Samen met haar man René droomde ze 
er al bijna tien jaar van om op de motor een lange reis te maken door 
Canada en Amerika. Met eerst nog jonge kinderen en een eigen bedrijf 
moest dat even wachten maar dit jaar kwam alles samen en kon het! 
Vier maanden lang op pad met elk hun eigen Harley. Hun reis begon 
aan de oostkust van Canada en na vijf weken volgde Amerika waar ze 
in elke staat kennis maakten met een ander dialect en andere cultuur. 
Zo leerden ze wel die echte Amerikaan kennen! Aan de westkust 
reden ze de legendarische 101 route omhoog, met als eindpunt 
Vancouver. Zo’n 19.000 kilometers kriskras van de oostkust naar de 
westkust, dat zou iedereen wel willen toch? Als Nieke straks nou maar 
niet vraagt of wij ook nog iets leuks hebben gedaan in onze vakantie…

Haastige spoed….
Artificial Intelligence wordt steeds meer toegepast in ons 
dagelijks leven, je ontkomt er gewoon niet meer aan. Zo 
was er onlangs ook een AI-bijeenkomst om de redactie 
van de BaMi te laten kennismaken met dit fenomeen. 
Uiterst leerzaam, maar ergens ook verontrustend. 
Hoeven of kunnen we dan straks niks meer zelf? Een 
sinterklaasgedichtje maken was altijd een hele klus als 
dichten niet je specialiteit was. Chatbot of Copilot of hoe 
ze ook mogen heten draaien hun hand er blijkbaar niet 
voor om. En hoeven we dan straks ook geen redactie meer 
op te tuigen om de BaMi te vullen? Is één schrijver genoeg 
om slechts de commando’s in te geven waarna de teksten 
als vanzelf op het scherm verschijnen? Zal toch 

niet? Is dan alleen de rubriek ‘Pleinklets’ nog authentiek? 
Weg charme en gezelligheid. En hoe zit het met onze 
fotografen? Nou, van foto’s valt tegenwoordig ook van 
alles van te maken via kunstmatige intelligentie. Maar dan 
heet het Pixlr, Fotor of Picsart. Bizar. Maar er is nog hoop: 
we hebben Copilot gevraagd om een tekst te schrijven van 
600 woorden over de Gouden Leeuw in Berlicum. Binnen 
vier seconden was hij klaar, maar er klopte niks van. Want 
hij had het over een sfeervol restaurant, gezellig terras, 
een gevarieerde menukaart en goed personeel. Jaja, dat 
zijn mooie teksten over een restaurant wat al bijna zes jaar 
gesloten is. Voor het ware verhaal heb je toch deze BaMi 
nodig, het is terug te vinden op pagina 34.	
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Het kerstverhaal, maar dan anders.
Vorig jaar deed buurtvereniging Achteraf voor het eerst mee met de 
kerststallenroute, met een eigen kinky kerstverhaal. Dat ging over 
chantage met een AI-pornofilmpje, fatbikes, vapes, hooligans en de 
wolf. Dat je met deze attributen een kerstverhaal kunt maken was op zijn 
zachtst gezegd al verrassend te noemen. Maar op vier plekken in de buurt 
was een stal gebouwd en werd een deel van het alternatieve kerstverhaal 
uitgebeeld. Via een QR-code kon je op elke plek een stuk van het verhaal 
beluisteren. Uiteraard had het verhaal een happy end en er was ook een 
speciale kinderversie. Dit jaar doet de buurt weer mee, met een nieuw, 
actueel ‘adult only’ verhaal en een kinderverhaal. Hoe zou pastoor Pulles 
dit gevonden hebben, vragen wij ons wel af. Maar goed, deze versie start 
waar het andere vorig jaar geëindigd is, in de carport van Heikantsehoeve 
1 en is te zien van 15 december tot en met 3 januari.

Kijk naar de sterren! 
Op het moment van schrijven (eind oktober) domineert de Sint 
al de winkels, maar ook de Kerstman laat zich al voorzichtig zien. 
Zo worden in BaMi ook dit jaar weer de nodige voorbereidingen 
getroffen voor de jaarlijkse kerstmarkt op het plein en de 
daaropvolgende Kerststallenroute. Traditiegetrouw zetten 
tientallen huishoudens dit jaar een kerststal of iets anders 
verrassends in hun huis/tuin. De organisatie maakt hierbij routes 
met onder meer puzzels en verhalen, voor nog meer wandelplezier. 
De kerststallenroute vindt dit jaar plaats van 15 december tot 
en met 3 januari. Het thema is 
‘Kijk naar de sterren’. Voor deze 
achtste editie hebben zich weer 
tal van enthousiaste deelnemers 
aangemeld, dus mocht je de 
komende weken zin hebben in 
een ommetje of nodig moeten 
uitbuiken, dan is het een gezellig 
idee om er met je gezin op uit te 
trekken en een aantal kerststallen 
te bezoeken. Kijk dus naar de 
BaMi-sterren en waar je loopt 
deze feestdagen! 

Niet klein te krijgen!
Wereldberoemd in het noordwesten van 
ons dorp. Jarenlang liep Tilly met haar 
rollator meerdere keren per dag van haar 
huis over de Nederhof, via Braakven, de 
Aeolusstraat en de Dianastraat naar het 
winkelcentrum aan het Mercuriusplein. 
Altijd vriendelijk groetend en steeds tijd 
voor een praatje met iedereen die haar 
aansprak. Steevast in haar lange blauwe 
regenjas, ze hoorde gewoon bij het 
straatbeeld. Maar de laatste maanden 
bleef het stil. Tilly werd getroffen door 
die hele nare ziekte waarbij chemo en 
bestralen al geen optie meer waren. 
Toen ze het hoofd al bijna in de schoot 
wilde leggen bleek immuuntherapie nog 
uitkomst te kunnen bieden en inmiddels 
krabbelt ze langzaam weer overeind. 
Gelukkig maar! Of ze deze winter haar 
vaste route weer af kan leggen is onzeker, 
maar anders toch zeker in het voorjaar!



LEES HET HELE 
VERHAAL OP:
WWW.VIVENT.NL/VERHALEN

Na haar herseninfarct, waardoor ze  
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) opliep,  
vonden Maria en haar man Jan met hulp van  
familie én Vivent een nieuwe balans. Na de  
revalidatie bij Vivent Mariaoord krijgt Maria nu 
wijkverpleging en bezoekt ze de Dagbehandeling  
NAH. Langzaam gaat het beter: ze doet weer meer  
zelf en ze genieten samen van kleine dingen.
Jan helpt met alles wat thuis nodig is en kan  
altijd rekenen op ondersteuning van Vivent.  
“Het persoonlijke maakt het verschil”,  
zegt Jan. “Vivent neemt zorgen uit handen en  
laat je niet los.”

MEER INFORMATIE OF ZORG NODIG? 
Bel 088 - 163 70 00 of mail naar info@vivent.nl

 ‘Ze nemen 
zorgen uit 
handen’

 “  BLIJF KIJKEN NAAR 
WAT NOG WÉL KAN”

Kwaliteit en 
vertrouwen 
sinds 1975

BETAALBARE KWALITEIT EN 
UITSTEKENDE SERVICE

VERKOOP
ONDERHOUD
REPARATIE
ALLE MERKEN

DE NIEUWE PLOEG 8  BERLICUM  
00 77 33   55 00 33   11 77 88 66

AUTOBEDRIJFVANEMPEL.NL 

De yogastudio voor iedereen
Evelien Bloemendaal

| 06-14 43 12 22 evelienbloemendaal@hotmail.com

PROBEER EEN GRATIS PROEFLES!

www.lacornelia.nl 

YogastudioLaCornelia

yogastudiolacornelia

Milrooijseweg 59a, Berlicum
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Er zijn twee dingen die je moet weten. 
Ten eerste ben ik een enorme vrek, ten 
tweede probeer ik zo min mogelijk afval te 
veroorzaken. Van dat laatste zeg ik altijd dat 
ik dat doe vanuit milieuoverwegingen, maar 
het hangt samen met het eerste. Ik vind het 
vooral zonde van mijn geld om elke maand 
de kliko aan de straat te zetten. Je zou zeggen 
dat ik daardoor steeds rijker word maar het 
tegendeel is waar. Het kost me juist veel geld. 
Dat zit zo.

Dit jaar kreeg ik een brief van de gemeente waarin stond 
dat we nieuwe kliko’s zouden krijgen. In plaats van mijn 
vertrouwde kleine bakje kon ik kiezen uit twee grotere 
containers. Natuurlijk rekende ik meteen na of dat me 
dan niet veel meer geld ging kosten, maar per liter bleef 
het even duur. Ik zag ook wel een voordeel: de container 
minder vaak naar de straat hoeven te slepen.

Een tijd later (mijn restafvalcontainer was nog niet eens 
voor een derde gevuld) ruimden mijn huisgenoten en ik 
de koelkast uit. Weinig weg willen gooien wil ook zeggen 
dat je soms dingen te lang bewaart. Omdat we snel van 
het rotklusje af wilden zijn ging alles wat niet fris meer 
was rechtstreeks de container in, die daardoor al gauw 
tot de helft gevuld was. Dat deed een beetje pijn, maar ik 
probeerde mijn schouders erover op te halen.

Het zal na een paar weken vol zomerhitte later zijn 
geweest dat mijn vriendin komt eten. Terwijl ik binnen 
aan het koken ben, zit zij in de tuin alvast wat te drinken. 
“Het stinkt hier!” roept ze van buiten naar binnen. “Het 
lijkt wel of hier een lijk ligt te rotten.” Ik leg uit dat het de 
vuilnisbak is. Dat die nog niet vol genoeg zit om aan de 
straat te zetten. Dat ik de koelkast heb opgeruimd. Dat 
er wat etenswaren zijn bedorven. En dat ze dat ruikt. 
Zij legt uit dat ze niet in mijn tuin wil zitten. Dat ze wel 
buiten wil eten. Dat we daarom naar een terras gaan. Dat 
we daar wat gaan eten. En dat ik betaal.

Sam Bal

Zomerse kliko

Column
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“Op 
hectische 
momenten 
ben je er 
niet mee 
bezig dat 
je een stel 
bent”

Tekst Marloes van Oort      Foto’s Teis Albers

Hoe is het om samen te leven en ook 
samen te werken? Praat je thuis 
over de zaak en op de zaak over je 
relatie? We gingen in gesprek met drie 
ondernemende stellen en kregen een 
inkijkje in de factoren voor succes. 
Zoals het hebben van een gezamenlijk 
doel, gelijkwaardigheid, elkaars 
krachten kennen. Niet blijven lopen met 
irritaties. En ja: elkaar gewoon ook 
heel leuk vinden.
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Lepeltje  Liefde

Tekst Marloes van Oort      Foto’s Teis Albers

Rens Kemp (36) en 
Christine Walters (34) 
Rens is sinds 2013 eigenaar van restaurant De Blauwe 
Sluis. Hij leerde Christine vijf jaar geleden kennen, ze 
werkte op dat moment in een broodjeszaak. Christine 
maakte daarna de stap naar het bedrijfsleven, maar daar 
verveelde ze zich. “Rens kon wel iemand gebruiken in 
de bediening, dus ik ging soms invallen. Dat vond ik leuk 
en ik had al veel ervaring in de horeca.” Naast haar baan 
ging ze iedere week een dag werken in het restaurant. 
”Ik kreeg het in mijn eigen werk steeds minder naar mijn 
zin. Er ging iemand weg in het restaurant, Rens stelde 
voor om volledig bij hem te komen werken. Het was het 
begin van de zomer, altijd een drukke tijd. Dus dat ben ik 
gaan doen.” Ze startte als bedrijfsleider in de bediening, 
Rens werkte naast de dagelijkse leiding als chefkok in 
de keuken.

Geen ruziemakers
Ze werken allebei het beste op adrenaline. “Lekkere 
stress! Op een zonnige dag staat iedereen in de ochtend 
al te trappelen. Op de hectische momenten ben je er 
helemaal niet mee bezig dat je een stel bent. Dan is het 
doel goed eten naar de gasten brengen en mensen blij 
maken, schouders eronder. Als er iets niet goed gaat dan 
los je dat op en bespreek je het op een later moment.” Ze 
hebben moeten leren alles naar uit elkaar uit te spreken 
en dat het daarmee klaar was. Niet erin blijven hangen. 
“We zijn sowieso geen ruziemakers”. 

Wringen
Het samenwerken ging goed, maar gaandeweg ging 
het wringen. Christine: “Ik liep tegen een plafond, kon 
mijn eigen creativiteit niet kwijt. Ik mocht overal over 
meedenken en vanalles beslissen, maar onderaan de 
streep was het de zaak van Rens.” Het is nooit aan de 
orde geweest dat ze in de zaak zou komen. Christine: 
“Ik denk niet dat het voor mij werkt om ergens in te 
stappen. Ik wil het zelf bedenken en vormgeven. Ook 
voor Rens was dat geen logisch vervolg. “Ik heb de zaak 
zelf gekneed en opgebouwd, dat uit handen geven vind 
ik lastig.” Ze hebben een jaar fulltime samengewerkt. 
Christine werkt nu nog steeds één dag per week voor 
De Blauwe Sluis. “Het gaat thuis nog steeds veel over de 
zaak, maar nu is het weer leuk. Ik kan weer meedenken, 
juist doordat er meer afstand is.”

Meer rust
Rens heeft ook andere keuzes gemaakt. “Ik was 24-7 met 
de zaak bezig en altijd bereikbaar voor het personeel. Nu 
richt ik dat anders in. Als ik een dag vrij ben mogen ze me 
alleen appen voor belangrijke dingen. Het heeft meer rust 
opgeleverd, het is voor mij gezond geweest om wat af te 
schalen.” Horeca en ook samenwerken blijft trekken. Ze 
hebben plannen om samen een broodjeszaak te starten. 
En samenwerken in het restaurant blijft leuk, voor die ene 
dag in de week. 

“Ik mocht overal 
over meedenken, 
maar het was de 
zaak van Rens”

“We blijven er 
niet in hangen”



De Comfort-Fit is een hoog-laag boxspring die volledig aan te passen 
is naar al uw wensen, zo vormt de Comfort Fit de ideale partner om 
zelfstandig ouder te worden.

Slaap op maat in het 
Comfort Fit bed

Kerkwijk 89
5258 KB Berlicum

meysenslaapcomfort.nl
073-5943479

Verstelbaar Hoog-laag functie Stijlvol afgewerkt

Als u slapen belangrijk vindt..

De Comfort-Fit is een hoog-laag boxspring die volledig aan te passen 
is naar al uw wensen, zo vormt de Comfort Fit de ideale partner om 
zelfstandig ouder te worden.

Slaap op maat in het 
Comfort Fit bed

Kerkwijk 89
5258 KB Berlicum

meysenslaapcomfort.nl
073-5943479

Verstelbaar Hoog-laag functie Stijlvol afgewerkt

Als u slapen belangrijk vindt..

Verstelbaar

Hoog-laag functie

Stijlvol afgewerkt

Kerkwijk 89  |  5258 KB  Berlicum
meysenslaapcomfort.nl  |  073-5943479

De Comfort-Fit is een hoog-laag 
boxspring die volledig aan te passen 
is naar al uw wensen, zo vormt de 
Comfort Fit de ideale partner om 
zelfstandig ouder te worden.

WWW.SCHIK-ZO.NL

Cadeauartikelen, Workshop 
en Dagbesteding

Creative concept store Berlicum

Kerkwijk 1C, 
Berlicum

Kom gezellig langs

info@schik-zo.nl
Mail ons

06 49 59 31 31
Bel ons

Openingstijden:
 wo, do en vr: 10:00 - 17:30 en za: 10:00 - 17:00

In onze gezellige winkel aan de Kerkwijk in 
Berlicum vind je leuke hebbedingetjes en 

cadeautjes. Deze zijn gemaakt door creatieve 
(kleine) ondernemers en talentvolle mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt.
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Job (48) en Linda (46) 
van den Heuvel
Job en Linda werken samen in Training Centr. In 2017 
is Job, naast zijn baan als ambtenaar, begonnen met 
het geven van zelfverdedigingslessen aan kinderen. 
Linda: “Er stonden er meteen zoveel, dat ik ben gaan 
meehelpen. Ik had geen achtergrond in de sport, maar 
hielp bijvoorbeeld bij het aandoen van de handschoenen 
en scheenbeschermers.” Het bedrijf is geleidelijk gegroeid. 
Toen Job minder in loondienst ging werken om meer tijd 
aan het bedrijf te besteden, ging Linda juist meer uren 
maken in haar baan als tandartsassistente. “Ik vond het 
spannend dat er minder vast inkomen was, dacht, wat als 
het niet gaat lukken?” In het begin waren ze dag en nacht 
samen bezig. De lessen bedenken, plannen maken. Er 
werden vaak dingen besproken bij het avondeten.

Continu proces
Na tien jaar staan ze er allebei anders in. Het houden 
van een goede balans tussen het gezin met opgroeiende 
kinderen en het groeiende bedrijf is een continu proces. 
Linda is sinds kort helemaal gestopt met haar baan als 
tandartsassistente. Dat geeft meer rust, ook bij hun twee 
dochters van 17 en 16. Linda: “In de eerste jaren waren 
onze dochters veel met vriendjes aan het sporten op 
de sportschool. Dan waren we overdag veel bij elkaar. 
Na een paar jaar gingen ze helpen bij het geven van de 
trainingen. Bij de lessen aan mensen met een beperking 
sta ik nu samen met mijn dochter, dat is zo bijzonder!” 

De vrijdagavond
Ze vinden tijd voor elkaar 
door soms een dag helemaal 
leeg te houden. “Dan gaan we 
samen simpele dingen doen zoals 
even naar een winkel of een marktje. 
We gaan niet iemand opzoeken, maar 
elkaar opzoeken. Dan gaat het even 
niet over het werk.” De vrijdagavond is 
traditie. “Serie of filmpje kijken, friet eten, 
een beetje kletsen. We merken het aan die 
vrijdagavond als de balans scheef raakt.” Het 
blijft afstemmen, niet alleen met elkaar maar 
ook met de kinderen. Iedereen in het gezin is 
vrij direct en legt irritaties snel op tafel. Ze vullen 
elkaar aan, maar werken beiden intuïtief. “Ons 
gevoel is leidend, al zijn we dan commercieel soms 
niet helemaal goed bezig, maar we bouwen wel iets 
op waar we in geloven.” Job deed tot nu toe alle 
administratie, de bedoeling is dat Linda dat gaat 
overnemen. “We kennen elkaars kracht, vandaaruit 
volgt onze rolverdeling. Linda is sterk in het sociale 
contact en zal ook meer lessen gaan geven.”  

Samenwerken vanuit vertrouwen
“Doordat je elkaar zo goed kent, kun je de ander juist 
goed een spiegel voorhouden. Het vertrouwen is er 
volledig, dat heb je met een collega niet. Collega’s 
worden aan elkaar opgelegd, wij kiezen hier vrijwillig 
voor. We hebben beiden dezelfde drive om Training 
Centr uit te bouwen. Linda heeft niet gekozen voor dit 
bedrijf, maar kiest nu zelf wel steeds de stappen die ze 
hierin maakt. Het bedrijf is onze levenswijze, we willen 
waardevolle tijd met elkaar doorbrengen en daarbij werk 
doen waar we blij van worden.”

“Ik vond het 
spannend dat 
er minder vast 
inkomen was”



Tuincafé de Witte Zwaan
Voor uw Winterfeesten

Onze Blokhut

Après-ski
BBQ 

Afspraak maken : 073 5032412, of via info@dewittezwaan.com

Loofaert 61
5258 SN Berlicum
O6  13 84 95 56
info@beleefgroen.nl

Een prachtige, landelijke opvang aan de bosrand, waar 
spelen en leren samenkomen in een veilige en uitdagende 
omgeving. Met een breed scala aan activiteiten, structuur 
en regelmaat bied ik een plek vol liefde, respect en plezier 
om te groeien en bloeien.

Ste� wordt begeleid door
Gastouderbureau ViaViela

Liefs Steffi

Wie komt 
er bij mij 
spelen?

Meer informatie of vragen? 
Mail dan gerust naar ste�vandenberg28@gmail.com
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Sander de Jonge (54)  
en Jolanda Somers (61)
Sander had een vloerenbedrijf en Jolanda werkte in de 
zorg. Ze waren allebei toe aan iets anders. Die kans deed 
zich drie jaar geleden voor toen ze de Witte Zwaan over 
konden nemen. Sander was meteen enthousiast, Jolanda 
wilde eerst eens ervaren hoe het was. Ze zaten zeven 
weken in het bedrijf toen de coronabeperkingen eraf 
gingen. “Het werd meteen een gekkenhuis, we moesten vol 
aan de bak. Maar we werden er allebei wel heel blij van.” 

Zelfde doel, eigen taken
Jolanda pakt de administratie op en de feesten, Sander 
richt zich vooral op het restaurantgedeelte. Klussen vinden 
ze allebei leuk en doen ze samen, zowel in de zaak als 
thuis. “We hebben hetzelfde doel, maar onze eigen taken.” 
Jolanda haalt veel plezier uit het bespreken van de feesten 
met gasten. Sander: “Jolanda weet alles van mensen, dat is 
ook haar zorghart. Ik heb minder geduld, word niet blij van 
zes keer mailen over de keuze van een hapje.” Zijn kracht 
ligt weer bij het draaien van een druk bezet restaurant en 
het tegelijkertijd coördineren van een buffet of walking 
dinner. “We versterken elkaar. Als één van ons het alleen zou 
moeten doen, dan was de zaak binnen zes maanden failliet.” 

Heel veel Witte Zwaan
Bij het vorige bedrijf van Sander werkte Jolanda al mee in 
de administratie. “Maar zestig uur in de week samen in de 
zaak zitten is iets anders. Het is heel veel Witte Zwaan. 
Als we gaan uit eten, dan kijk je rond met de gedachte: 
dat kunnen wij misschien ook zo gaan doen.” Sociale 
activiteiten zijn lastig. “We missen veel feestjes en zien 
vrienden minder vaak, je levert op dat vlak in. Maar dat 
hoort bij het opstarten van een bedrijf.” In de winter is het in 
de zaak iets rustiger. “Dan is er juist weer ruimte om samen 
te klussen en nieuwe plannen te maken. Na drieënhalf jaar 
komt er nu wat meer tijd om samen dingen te doen die niet 
met de zaak te maken hebben. “Maarja, we hebben vrij op 
maandag en dinsdag, dan zijn overal alle restaurants dicht!”

Als het gezegd is, is het klaar 
Als het seizoen is afgelopen merken ze dat er even tijd 
nodig is om bij te tanken. De energie is op, ze zijn moe. 
Ook zijn er weleens irritaties. In de zaak is er op het 
moment zelf geen tijd om erbij stil te staan, dan ligt de 
focus op de klant. Ze hebben de afspraak daarna altijd 
uit te spreken wat er aan de hand is. “We blijven er niet 
in hangen. Maar er wordt echt wel eens gemopperd. 
“Als ik ergens tegen aanloop dan laat ik dat heus niet 
onopgemerkt voorbij gaan,” lacht Jolanda. Maar als het 
gezegd is, dan is het klaar. “Alle energie die we er nu in 
stoppen is gericht op de gedachte om straks samen 
een fijne oude dag te kunnen hebben. We hebben 
hetzelfde doel. Het is mooi om te zien wat je met zijn 
tweeën hier opbouwt, dat zou anders voelen als je 
met een collega deze zaak zou runnen.”

“We hebben 
hetzelfde doel”



Fijne 
feestdagen!

Hoogstraat 21  |  5258 BA  Berlicum
T   073 503 1239  |  F   073 503 1229

E   info@changewonen.nl
W www.changewonen.nl

BENIEUWD NAAR MORGEN

KINDCENTRUM
Intensieve samen-
werking tussen 
opvang en onderwijs

ACTIEF LEREN 
Leren door ontdekken 
en verwonderen

KERNWAARDEN
Betrokkenheid, 
Veiligheid, 
Vertrouwen

 KOM EEN KEER SFEER PROEVEN! 
Onze leerlingen en directie leiden u met plezier rond op ons 

kindcentrum. Neem contact op voor een afspraak via
 directie@dekleinebeer.nl of bel (073)5038020

WWW.DEKLEINEBEER.NL
Westerbroek 2, Berlicum

58

Kom jij ons team 
versterken?
Interesse? Neem contact met ons op 
of loop gezellig even binnen!
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Gedicht

Dé bonte striepke akkerland 
mi al terhande kleure bloeme. 

Van de mais toe aan d’n straotkant  
veul te skôn um te benoeme.

De mais die knapt ‘r grif van op 
want dé’s wettur aon ontbrikt. 

Diejen fleurigen hoop bloemknop...en
mee persant is’r de straot mi opgeschikt.

 

Jees ‘25

“Op schikke”



Runweg 10, 5258 BK Berlicum    |    info@guusvanbuuren.nl   |   073 503 12 70   |   guusvanbuuren.nl

Gazelle
Grenoble C5

Plan vandaag nog je proefrit en 
ervaar zelf waarom deze fietsen 
prijswinnaars zijn!

Gazelle
Eclipse C380 HMB
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Advertorial

Stichting  
Kinderopvang Berenhuis
Het Berenhuis biedt kinderopvang van hoog niveau waar je 
als ouder geen toeschouwer bent maar waar je betrokken 
en ondersteund wordt bij elke stap. Dat ervaren de moeders 
Macy en Danielle al een aantal jaren. Zij zien het Berenhuis 
als een stimulerende omgeving waarin hun kinderen zich 
veilig kunnen ontwikkelen.
Tekst Natasja van der Wijst  Foto Marloes Kemps

Macy: “Bij het Berenhuis gaat ouderbetrokkenheid verder dan alleen het brengen 
en halen. De pedagogisch professionals betrekken mij als ouder actief bij het 
groeiproces van mijn kindjes. Via een app met foto’s blijf ik altijd op de hoogte. 
Wat ik vooral heel fijn vind is dat het contact heel open is. Er is altijd ruimte om 
iets te overleggen, ook als je tussendoor belt of een berichtje stuurt. Maar ook 
tijdens het brengen of halen krijg ik nooit het gevoel dat ik als ouder te veel ben. 
Oprechte aandacht voor mijn kinderen, maar ook voor mij als ouder.”

Danielle: “Soms heb je als ouder behoefte aan tips of ondersteuning bij de 
opvoeding van je kind. Want het gebeurt wel eens dat het in een bepaalde 
periode zit dat je het als ouder even niet meer weet. Dat kan soms om 
hele simpele dingen gaan, zoals hoe zorg ik ervoor dat mijn peuter in alle 
drukte ook eens zijn rust pakt met bijvoorbeeld een boekje. De pedagogisch 
professionals hebben mij echt al een paar keer goede tips gegeven. Daaraan 

merk je hun deskundigheid en dat 
zij hierin ook echt iets voor ouders 
kunnen betekenen.”

De moeders zijn het erover eens dat 
zij als ouders actief ondersteund 
worden bij de opvoeding van hun 
kinderen; we doen het echt samen. 
Zij ervaren het Berenhuis als een 
warme, vertrouwde en professionele 
kinderopvang waarin hun kinderen 
vrij kunnen ontdekken en groeien. 
In een geborgen omgeving met 
vertrouwde gezichten.  

Stichting Kinderopvang 
Berenhuis

Schuurkerkpad 33
Berlicum

073 503 33 02
info@berenhuis.nl

www.berenhuis.nl
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Voor de rubriek ‘Lekker dan’ gaat BaMi langs bij huize Tips in 
Middelrode. Oliebollen bakken is al twintig jaar vaste prik voor 
Paul, zijn broer Bas en hun vriend Luuk. “Nog zeven minuutjes, 
dan kunnen we bakken”, zegt Paul die het oliebollenbeslag 
controleert.
Tekst Sil Kwaspen    Foto’s Claartje ten Have  
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Lekker dan

“We staan hier tijdens de Sylvesterloop te bakken, gewoon 
voor onszelf en de gezelligheid”, vertelt Bas met een biertje 
in de hand. “We luisteren naar de Top 2000, drinken wat en 
moeder houdt de kinderen binnen bezig. Het gaat eigenlijk 
niet eens om die bollen.”Op die wijze zijn de oliebollen een 
verbindende factor en de frituurpannen zijn hun kampvuur. 
Bas en Paul hebben nog een broer, maar die bakt nooit mee. 
“Hij loopt mee met de Sylvesterloop”, vertelt Bas. “Hij vraagt 
al twintig jaar of we mee willen lopen, gelukkig moeten wij 
oliebollen bakken.”

De hoogste stand
Op oudejaarsdag beginnen Paul en Luuk rond 10:00 uur met 
het beslag. Wanneer dat klaar is komt Bas opdraven. “Twee 
man in de keuken is genoeg”, vindt hij. ”Ik zet de frituur altijd 
op de hoogste stand”, zegt Paul. “We staan buiten, als je 
het beslag erin doet zakt de temperatuur.” Ze wijzen elkaar 
continu erop dat het beter kan, of op een andere manier.

Slap ouwehoeren 
“Je kunt de beste oliebollen bakken als je niet 
perfectionistisch bent”, zegt Bas. Onder het mom van ‘slap 
ouwehoeren’ staat hun werkwijze iedere keer ter discussie.
Iedere oudejaarsdag maken de mannen tweehonderd 
oliebollen. Broers, zussen, partners en vrienden komen de 
versgebakken bollen ophalen. “Niemand krijgt precies het 
aantal wat ze aanvragen”, zegt Luuk. En een pakje extra 
oliebollenmix meer of minder deert hen niet.

Met of zonder krenten? 
Dan is er nog één vraag die de heren verdeelt: Met of 
zonder krenten? Daarover verschillen ze (natuurlijk) van 
mening. In dit geval blijkt dat krenten toevoegen vóór het 
rijzen ervoor zorgt dat alle krenten onder in de kom blijven 
zitten waardoor ze alleen maar in de laatste tien bollen 
terechtkomen.
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Mijn stem is 
niet alles meer, 

maar m’n hoofd doet het  
nog meer dan goed
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Gerijpt

Wat doet u het liefst?
Joop: “Tegenwoordig is dat vooral bridge. En er gaat 
geen dag voorbij voorbij zonder een Sudoku; die houdt 
mijn vingers én hersenen soepel. Mijn stem laat me soms 
in de steek, maar mijn hoofd werkt nog heel goed en 
daar ben ik dankbaar voor. Om een beetje in beweging 
te blijven ga ik een of twee keer per week naar de 
fysiosport. Anders roest ik vast, en dan wordt het echt 
niets meer.”

Wat is uw favoriete plek?
“Ik ben vooral blij met wat ik heb – en dat is thuis.  
Vanuit mijn stoel kijk ik uit op de tuin, die Monique keurig 
bijhoudt. Eerst hielp ik haar daarbij, nu geef ik alleen nog 
maar aanwijzingen en prijs ik haar harde werk.”

Van wie heeft u het meeste geleerd?
“Op mijn werk heb ik veel geleerd van de hoofdredacteur 
van De Gelderlander. Als er belangrijk nieuws was en hij 
vond dat er nog iets toegevoegd moest worden, zelfs na 
de deadline, liep hij naar de drukkerij en gaf de laatste 
correcties persoonlijk door aan de zetter. Bij het Brabants 
Dagblad had ik een andere leermeester: hoofdredacteur 
Joep Naninck. Een man met gevoel voor nuance. Elke 
gulden heeft twee kanten, maar hij wist zelfs de rand  
van de gulden te duiden. Dat is me altijd bijgebleven.”

Hoe is het om oud te zijn?
“Oud zijn vind ik moeilijker dan oud worden. Toch mag ik 
niet klagen – ik mankeer niets ernstigs, hooguit wat 

ongemakken. Eigenlijk ben ik een bevoorrecht mens. Wat 
ik lastig vind is dat ik steeds minder kan. Alles komt nu op 
Monique neer en dat voelt niet goed. Tot voor kort deed 
ik nog wel wat in het huishouden, maar dat lukt helaas 
niet meer. Het leeftijdsverschil van negen jaar begin je nu 
echt te merken.”

Heeft u spijt van dingen?
“Ja, van veel dingen – maar ik zou mijn leven niet anders 
hebben willen leven. Een dieptepunt was de niet-
benoeming tot hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. 
Ik was slachtoffer van inspraak, en daar kun je weinig 
tegen doen.

Joop Matser vindt zelf dat hij met zijn 92 jaar bijna overrijp is. 
Hij komt uit het schrijversvak en was in de jaren tachtig zelfs 
voorbestemd om hoofdredacteur van het Brabants Dagblad te 
worden. Dat legt de lat meteen hoog voor mij als hobbyschrijver. 
Het werd een openhartig gesprek met deze geestelijk kwieke senior.
Tekst Natasja van der Wijst Foto’s Jasper Loeffen

“Mijn grootvader 
was voor mij  
een voorbeeld”



ONLANGS SUCCESVOL VERKOCHT IN BERLICUM!

✓       ✓        ✓ 

VERKOOP UW WONING OPTIMAAL MET NL WONEN! 
Wij geloven dat elke woning extra aandacht 
verdient. Daarom gaan wij net dat stapje verder 
met vastgoedstylingadvies dat het verschil 
maakt.

Bel ons vandaag nog voor een geheel vrijblijvend 
verkoopgesprek en ontdek hoe wij uw woning 
succesvol kunnen verkopen.

073 613 19 19
info@nl-wonen.nl
www.nl-wonen.nl

Kantoor
Hoogstraat 135
5258 BC Berlicum

Kantoor
Pettelaarseweg 198-A
5216 BW 's-Hertogenbosch

O73 - 5O3 6O 75Kerkwijk 19 Berlicum pizzeriabuufenbuuf.nl

Kom eens lunchen 
bij de buufkes

soep - salades - burgers - flatbread - pinsa - broodjes 
Bekijk de hele lunchkaart op onze website.

 06 - 239 41 576 | Laar 34, 5258TJ Berlicum  |  fred@neomagusvloeren.nl

CEMENTDEKVLOEREN & 
AANVULLEN ZWEMBADEN



 bami 27

Ik heb geen spijt van mijn echtscheiding, wel van hoe 
die verlopen is. Ik heb mensen pijn gedaan, vooral mijn 
kinderen.

Waar bent u dankbaar voor?
“Voor Monique. Dat ik haar heb leren kennen en dat zij  
mijn vrouw is geworden. Dankzij haar ben ik wat minder 
formeel geworden. Ze brengt begrip en acceptatie in onze 
relatie. We botsen regelmatig over kleinigheden – vaak 
welles-nietesgedoe – maar het is altijd snel weer goed.  
Ik ben heetgebakerd en een denker; ik kan blijven malen 
over dingen.

Wat was uw meest gelukkige tijd?
“Meest vind ik een lastig woord, want het doet andere 
momenten tekort. Maar een prachtige periode waren onze 
eerste vakanties in Portugal. 

Een ander dierbaar moment was Monique’s vijftigste 
verjaardag. Haar zoon gaf haar twee cadeautjes: in het 
ene pakketje zaten papieren zakdoekjes, in het andere een 
videoband vol herinneringen. En mijn 75e verjaardag die  
ik met familie en vrienden heb gevierd bij mijn oudste zoon 
Ivo in Deventer. Dat soort momenten vergeet je nooit meer.”

Wat is uw belangrijkste levensles?
“Die komt van mijn grootvader. Hij straalde liefde uit, 
zonder het ooit hardop te zeggen. Van hem leerde ik hoe 
je met mensen omgaat – het leven ervaren in plaats van er 
alleen over praten.

Laatst zei mijn kleindochter Annelotte iets wat bleef 
hangen. Ik zat te mopperen over het ouder worden en zij 
zei: “Opa, hou op! Je sjouwt al 92 jaar mee – kijk eens wat 
je allemaal nog kan.” Mijn huisarts zegt eigenlijk hetzelfde: 
kijk naar wat je wél kunt. Daar probeer ik me aan vast te 
houden.”

Heeft u teleurstellingen meegemaakt?
“Zeker. Een tijdlang was ik teleurgesteld in mijn broers en 
zussen. Ik nam ooit een standpunt in tegen mijn vader waar 
zij het niet mee eens waren. En toen ik mijn oudste broer 
vertelde over mijn scheiding, keurde hij dat af. Ik vond 
dat hij dat recht niet had. We hebben jaren geen contact 
gehad. Gelukkig kreeg ik later de kans het uit te leggen,  
en sindsdien is het contact hersteld. Daar ben ik blij om.”

Na bijna twee uur vraag ik Joop naar zijn levensmotto. Daar 
denkt hij graag nog even over na. Een paar dagen later belt 
hij met de mededeling: “Schrijf maar op: tevreden zijn.”
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BaMi
Boetiek

December is de maand waarin het mag: 

overdaad, glinstering en glans. Niks 

subtiel, alles uit de kast. Je kunt het zo 

gek niet bedenken of het fonkelt, glimt of 

schittert. Wij gingen op glitterexpeditie 

door het dorp en kwamen stralend 

weer thuis.

Tekst Helma Smolders Foto’s Edith Verhoeven

Kattenkwaad
Tover je kat om tot wandelende kerstdecoratie. 

Glimmend blauw, tikje brutaal: de kat als fashion 
statement. Miauw met attitude. Als bonus weet je altijd 

waar je harige kerstster uithangt (en de muizen ook).

Sneeuwheld
De piste is je catwalk, jij een superheld in 

wintersportmodus. Met deze skibril zie je er 
oogverblindend uit. Dit is winterpret met een tikje 

haute couture. Met twee verschillende lenzen voor 
elk weertype: praktisch én picture perfect.

Foutloos feesttenue
Vergeet de foute kersttrui. Deze 
trui zegt: “ik vier feest, maar wel 
met smaak en verfijning”. Glitters in 
subtiele tinten, zacht als een belofte, 
smaakvol sprankelend. Perfect voor 
wie liever straalt dan knippert.

Kattenbelletje €1,39 bij Pets Place

Skibril € 169,95 bij Kustømaid

Trui €59,95 bij Muvoga

Taartupgrade
Eetbare blingbling voor de keuken
prins(es) met glitterdrang. Deze 
pareltjes maken van elke taart een 
pronkstuk. Zelfs een gewone appeltaart 
krijgt er instant allure van. Shinen was 
nog nooit zo smakelijk.

Zilveren parels €1,89 bij 
Jumbo 

Eigen haard
Wie zegt dat alleen wereldsteden 
mogen pronken? Een ode aan 
thuis, badend in goud. Daar kan 
geen skyline tegenop. Ook kleine 
dorpen stralen grandioos én  
exclusief, want deze tegeltjes  
zijn alleen bij Fuchsia te koop.

Quotetegeltje €14,99 
bij Bloemboetiek Fuchsia
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Binnenhuisster 
Een muur met dit behang sprankelt 
met de elegantie van champagne
belletjes. Hij glinstert als een stille 
discobal aan de muur en verandert 
je kamer vanzelf in een feestzaal. 
Niet voor muurbloempjes, wel voor 
binnenhuisdiva’s.

Schrobbrigade
Ze glinsteren, ze schrobben en ze 
maken van de afwas een huis
houdelijk hoogtepunt. Alles wordt 
blinkend schoon met deze sponsjes. 
Schoonmaken was nog nooit zo 
stijlvol. Zelfs de gootsteen beleeft 
hiermee een glamourmoment.
Schuursponsjes €1,99 per twee 
bij Zeeman

Behang €455,10 per rol 
bij Change Wonen

Kampioensbal
Deze bal rolt niet, hij paradeert. 
Goud, glans en een beetje 
overmoed, dat is wat hij uitstraalt. 
Met deze bal scoor je alleen maar 
schitterende goals. Elk potje 
voetbal wordt een finale met deze 
fonkelende trofee.
Gouden voetbal €7,99 bij Allesz

Bel je blij
Koperkleurig, retro en glimmend 
produceert hij een vrolijk ‘tring!’, 
om jouw aanwezigheid groots 
aan te kondigen. Elegant en toch 
functioneel. Zelfs je ritje naar het 
Mercuriusplein krijgt met deze bel 
een vleugje glamour.
Fietsbel Basil Portland €10,99 
bij Fiets & Zo

Trouwe viervoeter
Om in de dure decembermaand toch 
een beetje bewust bezig te zijn, maar 
wel in stijl. Deze glanzende hond 
bewaakt je muntjes alsof het goud
klompjes zijn. Zelfs leeg is hij een 
blikvanger van formaat.
Spaarpot €12,95 bij Schik & zo
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085 744 1024  info@claassen.eu
www.claassen.eu www.memorials.eu

085 330 1005  
info@levatio-uitvaartzorg.nl

085 330 1005      |      085 744 1024  
info@huisvantroost.nl

Rouwkamer Balkum & Mirroi
Reijerspad 4, Berlicum
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Advertorial

Transparant en laagdrempelig: 
Van der Doelen wil een 

dorpsvriend zijn
Van der Doelen regelt uw verzekeringen en risicobeheer, maar 
sinds de komst van Danny van Zoggel helpt de onderneming u 
weer met hypotheken. Juist in deze tijd is het volgens Danny van 
belang persoonlijk contact te hebben met kopers.
Tekst Sil Kwaspen Foto Teis Albers

Danny ziet in de huidige woningmarkt hoe belangrijk dat persoonlijke contact is. 
“De huizenjacht is tegenwoordig spannend en stressvol, zeker voor starters. Ik 
probeer juist rust te bieden door een stapje extra te zetten. Dat maakt ons werk 
waardevol. We willen aanvoelen als een dorpsvriend, dat is ons fundament en dat 
blijft zo.” Overigens heeft hij die spanning zelf ook ervaren tijdens zijn verhuizing. 
“Ik lag nachten wakker, tot verbazing van mijn vrouw.”

Een gedeelde visie
Het verhaal van Danny bij Van der Doelen begint aan de Heineken-bar in Tenerife 
in 2012. Danny en eigenaar Ruud van der Doelen bleken een gedeelde visie te 
hebben. Danny herinnert zich dat hij en Ruud direct leuk contact hadden. “Ik 
wist toen nog niet dat die ontmoeting mijn leven compleet zou veranderen”, zegt 
Danny. Ruud had al een tijdje het idee om de hypotheken terug te halen naar Van 
der Doelen, een familiebedrijf dat ooit door zijn vader was opgericht. “Hypotheken 
waren op een gegeven moment naar de achtergrond verdwenen, maar met Danny 
zag ik een kans om ze opnieuw op te starten”, zegt de eigenaar.

Toegankelijk voor iedereen
Danny is volgens Ruud precies wat 
Van der Doelen nodig heeft: scherp, 
betrokken en accuraat. Voor Danny 
was het een spannende stap. “Ik wilde 
niet meer in loondienst werken, maar 
ondernemen? Dat was nieuw voor 
mij.”  In 2018 ging de samenwerking 
officieel van start en sindsdien is er 
veel gebeurd. Inmiddels is de firma 
gegroeid naar drie locaties: Geffen, 
Nistelrode en Berlicum. “We willen 
laagdrempelig zijn,” zegt Danny. “Geen 
automatisch bandje. Mensen moeten 
gewoon mijn nummer kunnen bellen 
en weten dat ik ze persoonlijk help.”

Van der Doelen 
Kerkwijk 7 

5258 KA Berlicum
073 - 303 53 03

info@vanderdoelen.nu
www.vanderdoelen.nu
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Haak- en breinaalden, patronen, 
steekmarkeerders en heel veel bolletjes 

wol. Een groep van tien dames komt 
iedere twee weken op woensdagochtend 
bij elkaar in Den Durpsherd om samen 

te handwerken. Gezelligheid, koffie en de 
liefde voor handwerken brengt  

hen bij elkaar.  
tekst Gonda Franssen  

foto’s Andrea Tibosch en Dorpstafel De Insteek

Uit manden, tassen en dozen komen de gemaakte 
breisels en haaksels tevoorschijn: van pannenlap tot 
kerstvrouwtjes en van knuffels tot sokken en truien. 
In no time staat er een ‘pop up winkel’. Elly Oremans 
(81) is de enthousiaste kartrekker van handwerk en 
ontmoetingsplek De Insteek.

 

Kansarmen Sri Lanka
Het initiatief is ontstaan vanuit de Dorpstafel en toen 
later in de Bint ook een handwerkclub startte, hebben ze 
die omarmd. Zo is het clubke in zeven jaar uitgegroeid 
tot wat het nu is. De opbrengst van de verkopen gaat 
al jaren naar het goede doel: Kansarmen Sri Lanka. Jan 
en Annie van der Steen zijn bekende dorpsgenoten; de 
dames weten dat het geld goed terecht komt. Elly: “Het 
zijn eigenlijk twee goede doelen. Mensen ontmoeten 
elkaar, kletsen gezellig, delen lief en leed. Iedereen mag 
aanschuiven. En je mag maken wat je wilt, niks moet. 
De gemaakte spullen verkopen we vervolgens voor het 
goede doel.”

Wachten op de eerste man
De dames zijn ook te porren voor opdrachten. Zo 
haakten ze al eens een alfabet van olifanten voor een 
basisschool en vogelnestjes voor het Dierentehuis. Voor 
theatergroep De Kersouwe breidden ze maliënkolders, 
voor carnavalsverenigingen maakten ze sjaals. “Niks is te 
gek. Wat de een niet kan, kan een ander wel weer maken. 
We vullen elkaar mooi aan.” Aan het eind van de ochtend 
gaan alle handwerkspullen weer de tas in. Of ze nog wat 
missen? Elly lachend: “We wachten nog op de eerste 
man die zich bij ons aansluit. En ja, we hebben weleens 
rondgevraagd, maar ze haken tot nu toe allemaal af.”

Clubke

“Wat de een niet kan, 
kan een ander wel 

weer maken”
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Uit beeld

Pas in 1883, als de stoomtram door BaMi gaat rijden, 
wordt de Gouden Leeuw als horecabedrijf interessant. 
Want er komt een halte die precies voor de deur stopt, en 
dat brengt klandizie met zich mee. Verschillende eigena-
ren passeren in de loop der jaren de revue en in 1918 is 
het de beurt aan Toon van de Veerdonk. Die was echter 
niet echt geschikt als kastelein, want hij was zelf zijn beste 
klant. En met een gestaag uitbreidend gezin bleef er onder 
de streep gewoon te weinig over. Hij stopt als uitbater en 
verhuist naar Hoogstraat 17-19-21, dan een boerderij van 
zijn ouders waar hij een levensmiddelenzaak onder de 
naam Edah begint. Zijn zoon Theo bleek jaren later wél 
een goede kastelein en werd onder de bijnaam ‘Theke 
Edah’ een begrip in BaMi.

 
 

“Er bleef onder aan de 
streep gewoon te weinig 

over”

Autogarage
Jan van Herpen neemt de Gouden Leeuw in 1925 over, 
echter tonen zijn drie zonen gaandeweg meer interesse 
in het repareren van automobielen, een nieuw beroep 
in ons dorp. Dat loopt voorspoedig en al gauw wordt 
er achter de herberg een garageruimte bijgebouwd. In 
1928 komt er ook een benzinepomp bij, wat toen nog een 
‘benzinebewaarplaats met aftapinrichting’ heette. 

Herberg de Gouden Leeuw leent zich niet voor verdere 
uitbreiding van het garagebedrijf en in 1935 koopt Jan 
herenhuis Mariëndaal, ter hoogte van Hoogstraat 100. In 
1941 stopt hij met de Gouden Leeuw, Jan Mulder en diens 
vrouw worden de nieuwe uitbaters.

Godschalx
Kort na de Tweede Wereldoorlog koopt Mulder hotel 
Weltevreden en laat de Gouden Leeuw alweer voor wat het 
is. Johannes de Wit moet als eigenaar op zoek naar een 
nieuwe uitbater en vindt die in Hein Godschalx. Niet dat 
die ooit achter de tap te vinden is, hij wil er als brouwer 
graag bier, fris en sterke drank leveren. Hein weet de 
Gouden Leeuw onder te verhuren aan Hans Steenbergen. 
Die organiseert er dansavonden en toneelvoorstellingen, 
in die tijd vrijwel de enige uitgaansmogelijkheid voor 
de jeugd. Na de oorlog is het leven voor iedereen wel 
wat gemakkelijker geworden, ook financieel, waardoor 
Steenbergen een goede tijd heeft. Hij knapt het pand 
op en breidt het uit. In de zestiger jaren komt er toch 
langzaamaan de klad in, niet in de laatste plaats omdat 
Hans zelf vaak veel te diep in het glaasje kijkt. In 1968 
wordt het huurcontract opgezegd en wordt hij opgevolgd 
door Piet van Nuland.

Doe-mar-wa 
Piet gaat voortvarend van start. In de zeventiger jaren 
vinden niet alleen feesten en partijen steeds vaker buiten 
de deur plaats, ook ontdekt de jeugd het uitgaan in cafés. 
Hij heeft daardoor de wind in de zeilen en vervangt de 
kap, knapt het cafégedeelte op en de feestzaal krijgt een 



Kerst 2025

Kom langs in de winkel! www.bij-daan.nl

Za 27-12 & Zo 28-12
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Woud 1, Berlicum 

Extra lang geopend voor de feestdagen!Extra lang geopend voor de feestdagen!

FULLTIME
ELEKTROMONTEUR

Wat bieden wij jou?

Goede arbeidsvoorwaarden en salaris
Afwisselende projecten
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Opleiding elektrotechniek (MBO)

Rijbewijs B

WIJ ZOEKEN...

STUUR JE MOTIVATIE + CV NAAR:
LUUK@LWIJNENELEKTRO.NL
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flinke uitbreiding. Maar ook Piet kan het uiteindelijk niet 
bolwerken. Leden van verenigingen waren altijd welkom, 
ook als ze niks verteerden en zaalhuur betalen hoefde 
ook niet. En ook hij lustte veel te graag zelf een borrel. 
Kortom, Godschalx moet weer op zoek naar een nieuwe 
uitbater. Hij benadert Henk en Lies Akkermans en dat blijkt 
een gouden greep. Ook nu wordt er eerst weer grondig 
verbouwd, en in “Rotisserie de Spijskamer” maakt ons 
dorp daarna kennis met gerechten als kikkerbilletjes, forel 
en vissoep. Of rode mulfilet met een antiboise van tomaat. 
Hun ‘Doe-Mar-Wa’ menu is in de wijde omtrek bekend. 
In 1996 trekken Henk en Lies zich terug uit ‘de Gouwe’, 
maar hun missie om er nieuw leven in te blazen is dan 
ruimschoots geslaagd. 
 

“Hij keek zelf vaak veel te 
diep in het glaasje” 

Einde verhaal
In september van dat jaar verhuurt Godschalx het 
aan Jurgen van Emmerik en Walter Dresscher. De 
bedrijfsvoering gaat echter niet naar wens en een paar 
jaar later wordt dit duo opgevolgd voor het trio Bart de 
Groot, Thomas Brouwers en Bart Hillenaar. Ook dat is 
geen lang leven beschoren en in het jaar 2007 verschijnen 

Pep Swelheim en Peter van den Bosch ten tonele. Peter 
blijft op de achtergrond waar Pep de tent runt. Dit doen 
ze tot 2019 als John van den Broek het van ze overneemt. 
Helaas kwam door corona een jaar later alles stil te liggen 
en de inmiddels nieuwe eigenaar, Bavaria, besloot om 
er niet meer in te investeren. Einde verhaal dus, geen 
carnaval, feesten en partijen meer en ook geen koffietafel, 
trouwerij of diner. De herberg was niet meer. Inmiddels zijn 
we bijna zes jaar verder en wachten we nog steeds op de 
plannen die de familie Swinkels met het markante pand 
heeft. Hoewel er kleine signalen zijn dat er beweging in zit, 
zijn de deuren nog steeds potdicht. Tis gewoon sund!

De Gouden Leeuw begin vorige eeuw
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Genieten van de reeën  

in de achtertuin
Ze verhuisden in het voorjaar van Den 
Bosch naar Berlicum. Voor Mees van den 
Ekart en Caroline Roxs (beiden 31) was het 
een gelukstreffer: het prachtige huis van 
Liesbeth van Beekveld aan de Nederhof. 
Het huis voldoet aan al hun wensen. Een 
verhaal over thuiskomen in een nieuwe 
omgeving. Ofwel: een zachte landing vanuit 
de stad.
We worden hartelijk ontvangen in de gezellige woon
keuken van het huis aan de Nederhof. De geur van warme 
appeltaart (gemaakt met appels uit eigen tuin!) maakt 
duidelijk dat het jonge stel zich helemaal thuis voelt. 

Sfeer
Oorspronkelijk komen beiden niet uit Berlicum.  
“We hebben ontzettend geluk gehad,” begint Caroline. 
“De vader van Mees kent Liesbeth en zo is het contact 
tot stand gekomen. We voelden meteen een klik toen we 
elkaar ontmoetten. De sfeer van het huis sprak ons enorm 
aan. De doorleefde houten vloer vertelt het verhaal van 
het gezin van Liesbeth, een warm gezin.  
Die vloer vinden we daarom ook zo geweldig.” 

Voortdurend vakantie
Mees vult aan: “Ik heb altijd gedroomd van een huis 
waarin je kunt wegkijken in de verte. Ik zit voor mijn werk 
als fotograaf veel op de weg, dus ik zoek thuis  

Tekst Lyan de Roos Foto’s Claartje ten Have
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Import & Export

import
Tekst Lyan de Roos Foto’s Claartje ten Have

Import & Export

export

Is een verhuizing van Berlicum naar Den 
Bosch échte ‘export’? Voor Liesbeth van 
Beekveld (63) voelt het zeker wel zo. Ze 
verhuisde naar de stad en liet een leven aan 
herinneringen achter. Een geluk: de warmte 
van haar huis is doorgegeven aan de nieuwe 
bewoners. Een verhaal over leegte voelen, 
verbinding maken en weer nieuwe ruimte 
ervaren.  
We ontmoeten Liesbeth in haar vroegere huis aan de 
Nederhof. Ze vertelt: “Het voelt nog steeds als mijn plek, 
ook al woon ik er sinds dit voorjaar niet meer. Mijn nieuwe 
thuis is in Den Bosch, maar ik kom hier nog regelmatig.

Mijn band met Mees en Caroline is sterk, ik ben dankbaar 
dat zij nu wonen op de plek waar ons gezin het zo 
fijn heeft gehad. En dat zij de eigenheid van het huis 
behouden op een manier die goed aanvoelt.”

Weemoed
Ze blikt met enige weemoed terug: “We hebben hier als 
gezin heerlijk gewoond. 
Na de scheiding werd dit huis en deze plek nog 
belangrijker. Het was het thuis van mij en onze kinderen. 
In januari ging de laatste uit huis. Er ontstond een leegte. 
Toen duidelijk werd dat ik het huis goed kon overdragen 
aan Mees en Caroline, ontstond weer ruimte voor iets 
nieuws.”

Import & Export

Liesbeth kan weer genieten van  
een wandeling langs de gracht
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import
een bepaalde rust. Die hebben we hier helemaal 
gevonden.” Caroline: “Zeker als we vrij zijn voelen we 
geen onrust meer. Dat hadden we voorheen wel. Er hoeft 
niks als we thuis zijn, het lukt hier goed om de druk van 
het werk los te laten. Het voelt nu alsof we voortdurend 
op vakantie zijn.”

Levendigheid
Is het niet wat stil? “Ja, de levendigheid van de stad 
missen we wel een beetje. De zaterdagochtendmarkt, 
de bekende plekjes. In Den Bosch konden we nooit 
alleen zijn. Er was altijd reuring. Nu is het rustiger, dat is 
wennen maar ook Berlicum leeft! Die levendigheid leren 
we nu langzaam kennen.” Lachend: “Sinds we hier wonen 
hebben we bovendien allebei een fiets, die hadden 
we eerder niet nodig omdat we in de stad alles te voet 
konden doen.”

Zachte landing
Ze zijn goed geland in de buurt, dankzij de warme 
ontvangst. “Liesbeth heeft ons geïntroduceerd bij de 
buurtkoffie, dat was enorm hartelijk. Het was een fijne 
start om kennis te maken. Inmiddels kennen we de 
mensen om ons heen al best goed. De buurvrouw weet 
dat we thuis komen als ze het grind van de oprit hoort 
knisperen. Dat is toch een heerlijk gevoel?”, vertelt 
Caroline. 

Reeën spotten
Mees vult aan. “Ik geniet intens als ik in de vroege 
ochtend op het bankje achterin de tuin zit. De buurman 
zwaait dan van een afstandje als hij me daar ziet zitten. 
Meer is op dat moment niet nodig, even dat momentje 
van contact en verbinding. In de verte achter het slootje 
zie ik bijna dagelijks reeën lopen. Het is voor mij een 
droom die is uitgekomen: reeën spotten vanuit mijn eigen 
tuin. Daarvoor hoef je dus niet naar de Veluwe.” 
Het is duidelijk. Mees en Caroline voelen zich helemaal 
thuis op hun nieuwe plek. En ja, ze gaan nog verder op 
zoek naar verbinding. Maar dat mag wat tijd kosten.

“Thuiskomen  
in een nieuwe 

omgeving”
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binnenblieken

“Ik werk vanuit 
mijn hart 

met mensen”

export

Thuiskomen
Haar werk laat toe dat ze overal kan wonen. “Ik werk 
vanuit mijn hart met mensen, individueel en met groepen. 
Daarnaast schilder ik graag. Wat mijn hart me ingeeft, 
maken mijn handen.” Het was niet moeilijk, de keuze viel 
direct op Den Bosch. “Terug naar waar ik ooit begon toen 
we een restaurant hadden.” Glimlachend: “De stad voelt 
als thuiskomen.”

Geborgenheid
Haar nieuwe plek ligt aan de gracht, in hartje Den Bosch. 
“Ik voel hier weer geborgenheid.” Lachend voegt ze 
toe: “Ik zit nu wel helemaal ingesloten en slaap in het 
souterrain, lekker aards. Gelukkig komen mensen nog 
steeds gemakkelijk bij me binnen, hoewel dat anders 
is dan even achterom lopen. In het begin heb ik me 

even wat terug kunnen trekken. Je kunt hier in de stad 
ongezien rouwen.” Die fase is gelukkig achter de rug.  
”Ik voel me blij als ik op een vroege zaterdagochtend in 
de stilte door de stad fiets, niemand om me heen, op weg 
naar een bloemetje van de markt. Ik geniet als ik langs de 
huizen aan de gracht wandel.”

Bankje
Mist ze Berlicum? “Soms wel. Dan mis ik de vertrouwd
heid van de buurt en de sfeer bij Mieke Wijgergangs in  
de boekhandel. René die precies weet wat je zoekt.”
Het fijnste plekje in Den Bosch… zonder twijfel zegt 
Liesbeth: “Dat is het bankje voor mijn huis. Een plek waar 
voorbijgangers soms even rust pakken. Laatst zat er een 
mevrouw die er wat langer bleef zitten. Op mijn vraag of 
ze koffie lustte, vroeg ze verrast: “Kan dat hier?” Nadat 
de koffie was gezet, hadden we een fantastisch gesprek.” 
Het is duidelijk. “Ik ben weer gelukkig. Als ik nu door de  
Nederhof rijd, doe ik dat met plezier. Dan groet ik het 
huis, zoals je dat ook doet met een goede vriend. Die rijd 
je immers ook niet zomaar voorbij. Het is helemaal goed 
zoals het nu is.” Liesbeth kwam opnieuw thuis in Den 
Bosch, maar is blijvend verbonden met Berlicum. 



Tekst Marc van Doornewaard Foto’s Koen de Haas 
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Achtergrondverhaal

Het is 1991: de Protestantse kerkgemeente in Berlicum 
en Rosmalen zoekt een nieuwe voorganger. Er trekken in 
die jaren veel jonge gezinnen naar de nieuwbouwwijken, 
maar ze zijn nog te weinig in het kerkje aan het Raadhuis
plein te vinden. Derk Floors, dan predikant in Friesland, 
wordt gebeld. Derk: “Of ik de gemeente verder mee wilde 
opbouwen. Ik was toen zelf een dertiger, mijn vrouw en 
ik verwachtten ons tweede kind en ik had wel wat ideeën 
over hoe ik mijn generatiegenoten kon aanspreken.”  
Het klikt met de kerkenraad en Derk wordt aangenomen. 
Derk: “Als fulltime dominee, na jaren van parttimers.  
En daar hoorde een woning bij. Zo 
kwamen we in de Neptunusstraat 
te wonen, midden in het dorp.”

Openheid
Derks aanpak werkte. Derk: “We 
benaderden die jonge gezinnen 
rechtstreeks. Niet met: je moet 
op zondag naar de kerk komen. Nee, met vragen als: wil 
je nog iets met je geloof? Of: vind je het interessant om 
gelijkgestemden te ontmoeten? Die openheid was voor 
veel mensen een verademing. Het gaf hen de ruimte 
te kiezen voor een vorm die bij hen past. En dat bleek 
dan toch vaak in de kerk te zijn.” De kerk organiseerde 
bovendien meer dan diensten. Derk: “We wilden een 
plek zijn voor iedereen, jong en oud. Dus kwam er een 
crèche en een kindernevendienst, in een pand aan de 
overkant. Na afloop van de viering was er altijd koffie, 
bleven mensen kletsen – in de zomer stond soms het 
halve Raadhuisplein vol. We zetten een Theologisch 

Café op, waar we met genodigden praatten over geloof 
en inspiratie – daar kwamen geïnteresseerden van alle 
gezindten op af. We groeiden zo dat het kerkje te klein 
werd.”

Onderlinge verhoudingen   
Terwijl overal in het land kerken sloten, kwamen er steeds 
meer mensen naar het Protestantse kerkje in Berlicum 
(“Er verscheen zelfs een artikel over in Trouw.”) – er moest 
nodig worden verbouwd. Derk: “En dan is zo’n kerk 
ineens van iedereen, hè. Er kwamen van alle kanten 

bezwaren: heemkunde, archeologie. 
We hebben uiteindelijk toch, met fikse 
vertraging, binnen de fundamenten 
van het oorspronkelijke kerkje kunnen 
bouwen. Er werd een ruimte onder 
de grond gecreëerd, waar het licht 
schitterend binnenvalt. Dat was een 
slimme zet van de architect.”

“Gelukkig kregen we ook heel veel steun uit Berlicum 
en omstreken. De Abdij van Berne bijvoorbeeld 
sponsorde ons met de verkoop van een boekje. Tijdens 
de verbouwing hebben we jaren onze diensten in de 
Bernadettekerk in Maliskamp mogen houden, dat zegt 
wel iets over de onderlinge verhoudingen. En ook het 
contact met onze katholieke dorpsgenoten was heel 
goed, we hebben ons hier echt thuis gevoeld. Komt 
waarschijnlijk ook omdat mijn vrouw katholiek is en  
onze kinderen naar de Theresiaschool en ook naar  
de Petruskerk gingen.” 

“We hebben 
ons hier echt 

thuis gevoeld”

Gelovigen die gaan twijfelen aan het bestaan van  
Onze-Lieve-Heer zijn niet uniek – zie de leeglopende 
kerken. Maar een dominee die openlijk stelt dat God  
niet echt bestaat, dat baart opzien. Predikant Derk Floors 
kreeg dit jaar dan ook alle aandacht toen hij concludeerde 
dat God volgens hem een literair personage is, geen  
almachtig opperwezen. Een overtuiging die mede rijpte 
tijdens zijn tijd in Balkum.



KANTOOR BERLICUM

Kerkwijk 13
073-503 22 55

KANTOOR HEESWIJK-DINTHER

Balledonk 33
0413-29 34 35

E-MAIL

info@da-notarissen.nl

WWW.DA-NOTARISSEN.NL
Dielissen en Altena

N O TA R I S S E N

N O TA R I S S E N

Bedrijfsstraat 24 | Nuland

houtwerk is
maatwerk

www.vandersangentuinhout.nl

CARWASH

073 503 1076 / info@vdvalkbanden.nl

WWW.VDVALKBANDEN.NL

7 DAGEN PER WEEK

BETALEN MET PIN BIJ DE MACHINE ZELF

GEOPEND
VAN 08:00
TOT 21:00 
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Hartverwarmend
Derk verzorgt in die jaren vaak diensten met Wout Pulles,  
de dorpspastoor. Derk: “Een fantastische man. Die het trouwens 
prachtig vond dat mijn vrouw katholiek was. Wout kon me 
zomaar opbellen en vragen: “Derk, ga je mee de nieuwe 
fietsenwinkel inzegenen?” Maar dat had ik nog nooit gedaan, 
ik wist niet wat ik moest doen. “Geen probleem”, zei hij dan. 
“Ik doe het wel voor.” Dat Wout me zo bij van alles in het dorp 
betrok, was hartverwarmend. Ik vind het dan ook heel erg dat de 
Petruskerk gesloopt is, dat was Wout zijn thuis. En voor heel veel 
parochianen de vertrouwde plek waar ze zijn gedoopt en afscheid 
namen van hun geliefden. Zonde.”

Hoe mensen jarenlang verknocht kunnen zijn aan een kerk,  
zag Derk ook in zijn eigen gemeente. Derk: “We hadden een 
organist, Willy Snoek. Die was net na de oorlog begonnen met 
spelen en zat iedere zondag achter dat orgel. Ik vroeg hem 
wel eens: “Willy, wanneer ga je met vakantie?” “Ik ga niet met 
vakantie”, antwoordde hij, “ik speel altijd.” “En als je ziek bent?” 
“Ik ben nooit ziek.” Geweldig, die man was zó betrokken.  
Uit zulke mensen spreekt de kracht van het samenzijn.”

Welkom als mens
In 2002 beëindigde Derk zijn dienstverband in Berlicum en koos 
hij voor een kerk in Rheden. Derk: “De meest dynamische periode 
in mijn leven was zonder twijfel hier. Maar ik moest verder. Ik wilde 
nieuwe uitdagingen, die heb ik blijkbaar nodig. Ik heb niet zo veel 
met gespreide bedjes. En ja, mensen waren erg verbaasd toen 
ik m’n vertrek aankondigde. Maar het gaat hier toch supergoed, 
zeiden ze. En dat klopte, het kerkje aan het Raadhuisplein leefde 
na die verbouwing meer dan ooit. Maar ik vond ook dat iemand 
anders er een kans moest krijgen. Het is immers niet ‘mijn’ kerk, 
maar die van een hele gemeenschap.”  
Een gemeenschap die overigens breder was dan protestanten. 
Derk: “Ja, ook andersgelovigen kwamen naar onze kerk. Het 
maakt mij namelijk niet uit of je katholiek bent of protestant of 
remonstrant of atheïst of wat dan ook, je bent welkom als mens. 
Bovendien: als je alleen maar naar je eigen verhalen luistert, hoor 
je op een gegeven moment niet meer wat anderen te vertellen 
hebben. Het is goed om je horizon te verbreden. Ik geloof in de 
liberale Joodse traditie, van kritisch denken en vragen stellen,  
van bediscussiëren en reflecteren. Vanuit die overtuiging ben ik in 
de loop der jaren ook anders naar God en de Bijbel gaan kijken.”

“De meest 
dynamische 

periode in mijn 
leven was zonder 

twijfel hier”



06 511 502 70
evginstallatietechniek@hotmail.com

Berlicum

WATER
GAS    
VERWARMING
DAKWERKEN
SANITAIR

Meer informatie? 
Neem gerust contact op!
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Literaire creaties
Volgens Derk is de Bijbel literatuur, door mensen 
geschreven. Derk: “En dus zou je het ook zo moeten 
lezen, vind ik. Als verzonnen verhalen, deels gebaseerd 
op ware gebeurtenissen. In die zin is het niet anders dan 
bijvoorbeeld ‘De aanslag’ van Harry Mulisch. Ja, er is een 
Tweede Wereldoorlog geweest, er zaten mensen in het 
verzet, er werden moorden gepleegd – dat is allemaal 
waar. Maar een groot deel van Mulisch’ verhaal heeft-ie 
zelf bedacht. De Haarlemse herdenkingsplek in zijn boek 
bestaat niet echt, ook al gingen er mensen naar op zoek. 
Bij de Bijbel lijken we dat besef los te laten. Daar vergeten 
we dat een deel weliswaar feitelijk is, maar een veel groter 
deel verzonnen, door allerlei mensen. Neem Jezus; die 
heeft rondgelopen, daar hoeven we niet over te twijfelen, 
dat valt ook uit niet-Bijbelse bronnen te achterhalen. 
Maar de legendes over hem zijn grotendeels achteraf 
gecreëerd, geconstrueerd. En dat is prima, het zijn 

prachtige verhalen vol levenswijsheid. En zo zouden we 
ze dan ook moeten beschouwen: literaire creaties. 
Niet als onwrikbare waarheden, maar als schitterende 
inspiratiebronnen. Door en voor mensen.”

God bestaat niet echt
Als de Bijbel verzonnen literatuur is, kan God volgens  
Derk dan ook niet anders dan een literaire figuur zijn.  
Derk: “God bestaat niet echt, maar in de verhalen. Wij 
maken projecties van Hem, dichten Hem van alles toe. 
Maar achter dat projectiescherm zit een werkelijkheid.  
En die werkelijkheid zijn wij, mensen. Ik hoorde ooit 
iemand heel mooi zeggen: God bestaat in hoe jij en ik 
leven. En zo zie ik het. Wij zijn de handen en de voeten 
van dat literaire personage. Een God die gewelddadig 
is, bestaat alleen als wij gewelddadig zijn. Een God die 
liefheeft, is dat omdat wij elkaar liefhebben.”

“God bestaat 
in hoe jij en ik 

leven”



Financieel advies 
dat werkt voor jou. 
Punt.
Of je nu een hypotheek wilt 
aanvragen of je verzekeringen 
onder de loep wilt nemen, 
het gaat erom dat het werkt 
én past voor jouw situatie. 

Dát is wat wij je bieden: altijd 
100% onafhankelijk advies. 
Want het gaat niet om 
banken of verzekeraars. 
Het gaat om jou.

  073 5031208                 financieelwerk.nl

HYPOTHEEK
ADVIES

VERZEKERINGEN
ZAKELIJK & PRIVÉ

ZAKELIJKE
FINANCIERING

NALATENSCHAP 
VÓÓR EN NÁ 
OVERLIJDEN









MILROOIJSEWEG 53
BERLICUM

4.9    

Overbeeke 21 Berlicum  t 073 - 503 88 61
www.vanderdussenmaatkeukens.nl

55 JAAR MAATWERK CONSTRUCTIEWERK
PASSIE VOOR METAAL
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Thuisbegeleiding 
voor een steuntje 
in de rug
Laverhof is een lokale zorgorganisatie voor ouderen. Velen 
kennen de verpleeghuiszorg, revalidatie en dagbesteding maar 
dat Laverhof ook thuisbegeleiding biedt is minder bekend. Deze 
begeleiding is er voor mensen met dementie of als er psychische 
of lichamelijke problemen spelen. Het geeft een steuntje in de rug. 
Tekst Marloes van Oort  Foto Claartje ten Have

Vertrouwen is belangrijk
Thuisbegeleiding is iets anders dan thuiszorg. Het is tijdelijk en erop gericht 
mensen zoveel mogelijk deel te laten nemen aan het leven, waarbij ze hun eigen 
regie behouden. Linda werkt als thuisbegeleider in Middelrode en Berlicum. 
“Sommige ouderen hebben bijvoorbeeld behoefte aan daginvulling of dagstructuur, 
maar hebben ondersteuning nodig om hier vorm aan te geven. Of de omgeving 
signaleert dat hier iets in nodig is, maar de oudere zelf heeft weerstand. Ik kom 
dan thuis en richt me eerst op het creëren van een vertrouwensband en begin met 
het wekelijks langskomen voor een kopje koffie. Dan kijken we samen naar wat ze 
vroeger graag deden, waar ze plezier uithaalden. Als dat knutselen was, zoeken we 
samen naar de mogelijkheden hier in de buurt. De drempel om eens te gaan kijken 
wordt lager als ik voorstel om mee te gaan.”

Samen leven, samen zorgen
In het team werken Linda, Bregje (wijkverpleegkundige) en Yvette (casemanager 
dementie) nauw samen.  Ze signaleren de zorgvragen bij ouderen thuis. Het team 
is hecht, er zijn korte lijntjes. Als er iets speelt kan er snel geschakeld worden. 

Bregje: “We willen mensen graag 
ondersteunen om zoveel mogelijk en 
zo lang mogelijk hun eigen leven te 
blijven leiden. Daarbij kijken we altijd 
wat iemand gewoon zelf kan. Ook 
onderzoeken we of er hulpmiddelen 
zijn die hierin kunnen ondersteunen 
en hoe naasten kunnen bijdragen aan 
de bestaande zorgvraag.” Yvette vat 
het mooi samen: “We lopen vanuit 
Laverhof een stukje mee, totdat de 
oudere weer voldoende grip heeft op 
het leven.”

Heeft u vragen?  
Neem contact op met  
Ondersteuning Thuis  

Heeswijk-Uden. Maandag tot en 
met vrijdag tussen 7.00 en 17.00 

uur telefonisch bereikbaar op 
0413.29.81.80.  

laverhof.nl/zorg-thuis/begeleiding



RUM
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Portretten

Door  
weer  

en  
wind

Voor sommige mensen is een enkel 
drupje regen al genoeg om ramen en 
deuren te sluiten en binnen te blijven. 
Dat geldt lang niet voor iedereen. 
Weer of geen weer: ze gaan erop 
uit. Soms omdat ze nu eenmaal 
afgesproken hebben om op het 
sportveld te staan of omdat ze naar 
hun werk moeten. Het is in ieder geval 
geen straf: “Ik knap ervan op!”  
Tekst Jochen Schoofs Foto’s Anouk Dalessi



 bami52

“Zolang we de velden op mogen, gaan we trainen”, zegt Harm van der Doelen (48). Twee keer per week traint 
hij de jongens onder 13 bij BMC. Ouders appen weleens of de training wel doorgaat, maar voor de jongens 
maakt een buitje niet uit. “Kinderen vinden het niet erg om onder de modder naar huis te gaan.” Harm heeft zelf 
ook bij BMC gevoetbald. “Ik vond het altijd heerlijk om in de regen te voetballen. Dan is er lekker veel zuurstof 
in de lucht.” 



binnenblieken
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Judith Bekkers (38) is een van de 32 klaarovers van basisschool Herman Jozef die - weer of geen weer - ervoor 
zorgen dat de kinderen veilig de Driezeeg over kunnen steken. Haar fluorescerende brigadiersjack dient ook als 
regenjas. Als het regent, kleedt ze zich daar verder niet speciaal voor. “Het is maar een kwartiertje. Ik kan thuis 
weer droge kleren aantrekken.” Bij slecht weer is het wel een stuk rustiger. Ze wijst naar de parkeerplaats voor De 
Moerkoal: “Dan staat het hier meteen vol met auto’s.”  
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Voor haar werk bij de provincie Utrecht promoot Desiree van de Westelaken (56) het fietsen. Het is daarom niet 
vreemd dat ze bijna alles op de fiets doet. “Maar ik heb ook geen ander vervoersmiddel meer.” Als het begint te 
regenen, pakt ze tijdens het fietsen gewoon snel een paraplu uit een van de tassen. Een beetje competitief is ze wel. 
Ze houdt haar ritten bij in een app en spaart punten voor korting en goede doelen. “En als iemand me voorbijrijdt, wil 
ik die bijhouden.” Haar vriend remt haar dan af: “Ho even, zegt hij dan. We zijn samen aan het fietsen!” 



binnenblieken
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Voordat Veronique Broeren (37) een hond had, vond ze zichzelf niet echt een buitenmens. Tegenwoordig maakt 
ze iedere dag een lange wandeling met haar hond Dot. “In het begin dacht ik wel: wat heb ik mezelf aangedaan!” Bij 
regen checkt ze wel even Buienradar. “Een kwartiertje is niet erg, maar ik ga geen uur zitten wachten tot het droog 
is.” Dan trekt ze haar laarzen en een regenjas aan. “Ik krijg er energie van. Lekker de natuur in.” Dot is dan niet altijd 
meteen enthousiast. “Ze moet er even doorheen, maar dat duurt nooit lang.”



Leeftijd

15

16

17

All-in*

€ 6,38 

€ 7,75

€ 8,62

Uurloon

€ 5,41

€ 6,57

€ 7,31

Minimumloon € 5,20

Minimumloon € 5,98

Minimumloon € 6,85

Minimumloon € 4,41

Minimumloon € 5,07

Minimumloon € 5,81

*ALL-IN betekent uitbetaling inclusief vakantie uren en toeslag
FRUIT IN BEDRIJF betaalt de uurlonen van de jeugd ALL-IN uit.

BIJ ONS 
VERDIEN 
JE MEER!

Verdien meer dan 
het wettelijke 

minimumloon bij 
Fruit in Bedrijf!

Interesse? Solliciteer via 

hrm@fruitinbedrijf.nl

Milrooijseweg 45A in Berlicum    WWW.FRUITINBEDRIJF.NL

GELDEND VOOR 2026

Nijvelaar 11

5275HN  Den Dungen

073-5033377

www.cateringhvanheijst.nl

Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com

Eelco Frunt
Eelco Frunt

Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com
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Topkwaliteit voor  
iedere wandelaar
Schneider Outdoor aan de Oude Baan in Rosmalen verwelkomt 
iedereen die op zoek is naar de beste uitrusting op het gebied 
van de wandelsport. Een winkel waar topkwaliteit en expertise 
voorop staat. Met altijd een gedegen en persoonlijk advies.
Tekst Lyan de Roos  Foto Koen de Haas

“We bieden hier een heel breed assortiment wandelschoenen voor de sportieve 
wandelaar, maar ook voor expeditieklimmers die bijvoorbeeld de Mount Everest 
willen beklimmen,’ vertelt de trotse eigenaar Quint van Houtum gepassioneerd. “Ik 
sta voor topkwaliteit en het beste advies voor iedereen die van wandelen houdt.”

Persoonlijk maatwerk
Voor iedereen is hier een schoen op maat te vinden. Maar dat maatwerk gaat niet 
vanzelf: “We meten bij iedere klant de voeten op met speciale meetapparatuur.” 
Quint wil dat zijn klanten uiterst tevreden zijn, voor minder doet hij het niet. 
“Iedereen die hier weggaat, moet het gevoel hebben: ‘Dat is goed bevallen.’ Er is 
altijd wel een passende schoen te vinden tussen de 4000 paar schoenen die ik 
hier op voorraad heb. En weet: als klant krijg je echt een eerlijk advies. Als iets er 
niet is, hoor je dat ook.”

UItgebreid assortiment
In de mooie winkel van Schneider Outdoor kun je verder ook terecht voor 
outdoorkleding, passend in ieder seizoen. Quint vertelt: “We bieden kleding uit 

het betere segment, maar nog steeds 
heel toegankelijk voor iedereen.” Op 
de eerste etage van de winkel word je 
als klant verrast door een uitgebreid 
assortiment rugzakken en andere 
wandelattributen zoals wandelstokken. 

Welkom
Van dinsdag tot en met zaterdag 
ben je tussen 10:00 en 18:00 van 
harte welkom in de winkel aan de 
Oude Baan. Voor de deur is ruime 
parkeergelegenheid aanwezig. “Dat 
maakt het ook aantrekkelijker voor 
klanten die van verder weg moeten 
komen,” voegt Quint toe. En die zijn er 
inmiddels volop. Eén ding is zeker: Als 
je eenmaal in de winkel  bent geweest, 
kom je graag weer terug. Zeker als je 
van wandelen en buitensport houdt.

Schneider Outdoor 
Oude Baan 12

5242 HS Rosmalen
www.schneideroutdoor.nl

073.614.43.07
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In De Moerkoal laten twee hartverwarmende 
initiatieven zien hoe een warme maaltijd 
mensen bij elkaar brengt én gelukkig 
maakt. Want samen eten zorgt voor 
gelukshormonen. We nemen een kijkje in 
beide keukens.
Tekst Gonda Franssen foto’s Marloes Kemps

Coördinator Dian en vrijwilligers Charles en Jamiilo zorgen 
ervoor dat iedere dinsdagavond twintig senioren kunnen 
aanschuiven voor een smakelijk diner. Wat begon in 
coronatijd met zeven gasten, groeide uit tot een vaste 
groep. Voor €5,50 krijgen ze een tweegangenmenu —
soms zelfs drie. Dian en Charles koken met liefde hun 
specialiteiten. Van erwtensoep tot groentecurry: het valt 
altijd in de smaak. “Ze klagen nooit en zijn heel dankbaar. 
Het zijn makkelijke eters”, lacht Dian.

Passen en meten in de keuken
Voor het eten wordt samen gebeden. Tijdens het diner 
draagt Jolie (93) steevast een gedicht voor. In de kleine 
keuken is het passen en meten, maar met creativiteit en 
teamwork lukt het altijd. Niets gaat verloren: overgebleven 
porties gaan in bakjes mee naar huis. “We hebben nog 
nooit te weinig gehad”, zegt Charles tevreden.
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Altijd een verrassing
Mevrouw Schouten (81) is er vanaf het begin bij en heeft 
een vaste plek aan tafel. “Ja, voor een goede plek moet 
je op tijd komen”, grapt Harrie (76). Diny (90) vult aan: 
“Het eten is altijd een verrassing, maar smaakt elke keer 
heerlijk. Dian zorgt voor een mooie aankleding en een 
fijne sfeer.” 

Van aankleding tot buffetlijn
Het ‘Eetpunt’ is een ander eetinitiatief in de Moerkoal dat 
senioren bij elkaar brengt. Iedere laatste vrijdag van de 
maand heb je voor €15 een overheerlijk diner én nieuwe 
contacten. Initiatiefnemers Maïta en Wienie zorgen er al 
12,5 jaar voor dat het Eetpunt soepel verloopt. Een vaste 
club enthousiaste vrijwilligers doet alle voorbereidingen: 
van de aankleding tot een buffetlijn die loopt als een 
trein.  

Bijzondere samenwerking
Sinds twee jaar werken ze samen met het Opvanghuis 
Berlicum. Maïta vertelt: “Bewoners van het opvanghuis 
bereiden de maaltijden met verse ingrediënten en 
kruiden. Het is een prachtige samenwerking.” Bewoner 

Filip, die jarenlang op diverse plekken in de wereld werkte 
als chef-kok, bedenkt iedere maand samen met chef-
kok Patrick een driegangenmenu voor de senioren. “Ik 
ben al sinds vanmorgen bezig”, vertelt Filip. “Ik proef de 
hele dag door, dus voorlopig hoef ik nog niet te eten.” 
Zijn bijzondere gerechten vallen bij de gasten zichtbaar 
in de smaak. Begeleider Frans: “Dit helpt onze bewoners 
écht vooruit. Ze doen mee, voelen zich nuttig.” Dat maakt 
het voor iedereen een win-winsituatie. Of zoals Riet 
(87) die al tien jaar trouw aanschuift bij het Eetpunt het 
verwoordt: “Het is heerlijk dat je even onder de mensen 
bent. En dat de afwas voor je wordt gedaan.” 

Ook aanschuiven op dinsdag?  
Mail één week vooraf naar info@moerkoal.nl of  
bel 06 53647677. 

Aanmelden voor het Eetpunt?  
Mail naar info@moerkoal.nl o.v.v. EETPUNT of  
bel 073 503 3050.

Smaakmakers
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Binnenblieken

Als in 1917 zuivelfabriek Sint Norbertus (‘de rom-fabriek’) 
wordt gebouwd op de plek waar nu De Romme is, moet 
er dichtbij een woning komen voor directeur Willems. 
Het wordt een huis ‘met Franse kap’: Kerkwijk 79. Ruim 
honderd jaar later woont Ria Willems, schoondochter van 
die eerste directeur én echtgenote van de laatste, er nog.

Het was gebruikelijk begin twintigste eeuw: boerencoöperaties die hun eigen 
zuivelfabrieken opzetten – vrijwel ieder dorp had er een; de directeur woonde 
er meestal naast. Ria Willems-Jacobs (91): “Vaak zat die woning vast aan de 
fabriek, maar in Berlicum werd het huis apart gebouwd, aan Kerkwijk 79. Mijn 
schoonvader was directeur van Sint Norbertus en kwam er in 1923 wonen, met 
zijn vrouw en kind. Al gauw volgden er meer kinderen en werd het huis te klein. 
Daarom hebben ze er in 1934 een verdieping op gezet.”

Van vader op zoon
Ook Frans Willems wordt er in 1927 geboren, als derde zoon; een kleine dertig 
jaar later zal hij zijn vader opvolgen als directeur van de zuivelfabriek. Colien 
Willems, dochter van Ria en Frans: “Dat was wel bijzonder, ja. Toen mijn opa in 
1955 met pensioen ging, werkte ons vader er op kantoor. Hij solliciteerde en 
werd de nieuwe directeur – van vader op zoon dus. Drie jaar later trouwde hij 
met Ria, ons moeder. Mijn opa en oma zijn toen verhuisd, zodat mijn ouders 
hier konden wonen.” Ria kende Kerkwijk 79 echter al, ze kwam er als kind vaak. 
“Nadat in de oorlog ons huis bij de molen van Middelrode was kapotgeschoten, 
hebben we zes maanden bij de familie Willems gewoond – mijn ouders waren 
goed met hen bevriend. Later heb ik er ook geregeld gelogeerd.” Van een 
ontluikende liefde tussen haar en de zoon van de fabrieksdirecteur was in die 
jaren evenwel nog geen sprake. “Welnee, ik was nog maar een snotneus toen. 
En Frans was zeven jaar ouder.” 

Tekst Marc van Doornewaard    foto’s Jasper Loeffen

“Honderd jaar  
ons thuis”

“Gij bent er een van d’n 
dieje en d’n dieje”



FIT EN VITAAL IN 12 WEKEN!

HOE FIT WORD JIJ?
Wat krijg je?
›› Een complete intake
›› Uitgebreide startmeting
›› Persoonlijk programma
›› 12 weken onbeperkt sporten
›› Eindmeting
›› EGYM – Fit in 30 minuten

Scan de QR-Codeen meld je aan!

Milrooijseweg 61 | 5258 KG Berlicum | | 073-5032986 fysiosport@fysioberlicum.nl | www.fysioberlicum.nl

Slechts 35 plaatsen 
beschikbaar!!

Blijf op de hoogte van nieuwe 
producten, verhalen uit de winkel, 

leuke video’s en wijnweetjes!

Wijnhuis Rosmalen  •  Oude Baan 17   •   Rosmalen 
T. 073 522 17 11  •   info@wijnhuisrosmalen.nl

Volg ons: 

@wijnhuisrosmalen De enst 19 – Berlicum
info@sbafbouw.nl
073-5031741

www.sbafbouw.nl

VERBOUWEN?
Bezoek onze showroom!

Stucwerk
Spuitwerk
Schilderwerk
Tegelwerk
Timmerwerk
Systeemwanden 
en - plafonds

ALS HET ECHT AF MOET ZIJN
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Ons thuis
In 1958 trouwen Frans en Ria. Nadat ze aan de Kerkwijk gaan wonen, wordt 
het al snel drukker in huis. Ria: “Ik kreeg in vijf jaar tijd vier kinderen, later 
kwam er nog een. Tot mijn grote vreugde; ik heb altijd een groot gezin 
willen hebben.” Om aan al die kinderen ruimte te bieden, volgden er vele 
verbouwingen: er werd achter een extra verdieping gebouwd, een serre 
geplaatst, een badkamer werd een slaapkamer, twee slaapkamers werden er 
drie, er kwam een garage van tien meter lang. Colien: “Er zijn weinig huizen 
waar zo veel aan verbouwd is.”

Als eind jaren zestig de coöperaties worden opgeslokt door grote 
zuivelbedrijven als DMV en Campina, moet ook Sint Norbertus eraan geloven: 
de fabriek wordt verkocht en de directeurswoning komt te koop te staan. Ria: 
“Wij hadden het geluk dat de woning niet aan de fabriek vastzat, anders was-
ie mee verkocht. Ondertussen waren we erg verknocht geraakt aan dit huis 
en deze plek: onze beide ouders woonden vlakbij, de kinderen zaten aan de 
overkant op de Theresiaschool. En we werkten allebei in de buurt: nadat de 
fabriek sloot kon mijn man aan de slag als directiemedewerker in Den Bosch, 
ik gaf les op gymnasium Bernrode. We waren dan ook heel blij dat we het 
konden kopen.” 

“Er zijn 
weinig 

huizen waar 
zo veel aan 

verbouwd is”
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De kluis
Behalve als directeurswoning kenden veel 
Balkummers Kerkwijk 79 van de collectieve 
diepvries. Colien: “Ja, achter onze tuin was de 
diepvrieskluis, zoals ze het toen noemden. Via 
een paadje kwam je bij een huisje met een grote 
vriescarrousel, waar boeren en burgers uit de 
buurt een of meerdere laden huurden. Daarin 
bewaarden ze hun vlees – vrijwel niemand had 
toen al een vrieskist thuis.” Eind jaren zestig 
wordt er steeds minder gebruik gemaakt van 
‘de kluis’ en komt het leeg te staan. Ria: “Wij 
hebben het toen kunnen kopen. De carrousel is 
eruit gehaald, we hebben het huisje bij onze tuin 
getrokken, er tuindeuren in gezet en er een soort 
salon van gemaakt. Daar hebben we veel mooie 
feestjes gehad. En nog ieder jaar vieren we er 
onze familiedag.”  

Achtergesteld gebied
Als je zo lang op een plek woont, zie je de 
omgeving veranderen. Wat is Ria daarbij het 
meest opgevallen? “De grote uitbreidingen. 
Middelrode bijvoorbeeld ken ik niet meer terug, 
daar is zo veel bijgebouwd. In niks lijkt het meer 
op vroeger. Het was in mijn jeugd namelijk echt 
achtergesteld gebied. De krantenman bezorgde 
er twee kranten: bij de bakker en bij mijn vader. 
We hadden geen stromend water; de leiding 
stopte bij de gemeentegrens. Als wij onze haren 
wilden wassen, moest je eerst water pompen en 
dat op de kachel verwarmen. Hier in Berlicum 
kreeg ik voor het eerst water uit de kraan.” Aan de 
Kerkwijk is volgens Ria niet zo veel veranderd. 

“Hier in Berlicum 
kreeg ik voor het 
eerst water uit 

de kraan”
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“Ja, er zijn wat winkels vertrokken. En de Petruskerk is 
gesloopt. Maar er is ook veel behouden gebleven, veel 
oude huizen staan er nog. De grootste veranderingen 
zitten eigenlijk in de wijken erachter. Ooit stond de rogge 
tot bij ons aan de tuin, nu staan daar allemaal woningen 
waar vooral mensen van buiten Berlicum zijn komen te 
wonen. Vroeger kende iedereen elkaar – gij bent er een 
van d’n dieje en d’n dieje, zeiden ze dan. Maar dat is 
allang niet meer.” 

De laatste
Ria is waarschijnlijk de laatste van de familie die op 
Kerkwijk 79 woont. “Met zes slaapkamers is het veel te 
groot voor mijn kinderen, die hebben geen interesse. 
Bovendien zijn de stookkosten enorm en er moet van 
alles opgeknapt worden.” Toch zullen de herinneringen 

aan het meer dan honderd jaar oude familiehuis niet 
verloren gaan. Colien : “Mijn man Joep heeft een album 
gemaakt vol foto’s van allerlei mooie en lelijke plekjes 
en voorwerpen hier in huis. Een beschadigde muur, een 
stopcontact, de afgesleten trapleuning, het haakje in de 
keuken, de bakelieten deurklinken. Alledaagse dingen 
waar je eigenlijk nooit op let, maar die het in die eeuw 
hebben gemaakt tot wat het nu is: ons thuis.”   

“Ooit stond de 
rogge tot bij ons 
aan de tuin”
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Mijn naam is 
Frans Pennings

Wie van de vier? Deze vier mannen luisteren naar dezelfde naam: Frans Pennings. Niet geheel toevallig, 
want drie van de vier zijn familie. Opa Frans (72, rechtsonder), zoon Frans (45, rechtsboven) en kleinzoon 
Frans (20, linksonder). Een echte familietraditie, want ook overgrootvader droeg de naam Frans. En mocht 
de jongste ooit een zoon krijgen, dan lijkt de naam alvast bepaald. De vierde Frans (67, linksboven) is geen 
familie, maar werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in D’n Durpsherd aan de oudste Frans voorgesteld. 
Een gezamenlijke kennis vond namelijk dat twee mannen met dezelfde naam elkaar toch een keer de 
hand moesten schudden. Ze worden zelden door elkaar gehaald, maar één keer liep het anders. Frans 
(linksboven) werd om zeven uur ’s ochtends wakker gebeld met de vraag of hij de poort kon openen. 
Helaas had de beller de verkeerde Frans aan de lijn. Ach ja, met zoveel Fransen in één dorp kan soms een 
vergissing gemaakt worden.

Tekst Lonneke van Asseldonk   Foto Edith Verhoeven
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Mijn naam is
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“Ik verwijt 
mijn ouders 

helemaal 
niets” 

Peter Smulders (73) en Rien van Lokven (80) 
werden beiden geboren in een ander gezin 
dan waarin ze opgroeiden. Ze werden als 
peuter door hun ouders ‘meegegeven’, zoals 
dat toen wel vaker ging. Niet omdat ze niet 
welkom waren, dat zeker wel, maar het was 
gewoon een praktische oplossing voor twee 
problemen: het ene gezin was al druk genoeg 
en het andere was kinderloos. Maar wat doet 
dat met je, als de keus van je ouders dan op 
jou valt? Een verhaal over veel broertjes en 
zusjes hebben, maar toch alleen opgroeien. 
Tekst Eric van Zoggel Foto’s Marloes Kemps
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De praktijk waarbij kinderen binnen een familie werden 
“weggegeven” of ondergebracht bij kinderloze ooms, 
tantes of andere verwanten — vaak informeel en zonder 
juridische adoptie — kwam in Nederland tot ver in de 
20e eeuw voor. Zeker in katholieke regio’s zoals Noord-
Brabant. Familieleden konden dan een kind “overnemen” 
om het op te voeden alsof het hun eigen kind was. 
Het werd soms zelfs gezien als een religieuze daad 
als kinderloze koppels informeel een neefje of nichtje 
adopteerden. Rien en Peter zijn hier twee voorbeelden 
van, beiden maakten nagenoeg hetzelfde mee maar 
reageren er in de herfst van hun leven heel verschillend 
op. Waar Rien meteen zijn medewerking aan dit verhaal 
toezegde, moest Peter er toch wel even over nadenken. 
Verderop legt hij uit waarom.  
 
Tante Marie  
Al toen hij anderhalf was vertrok Peter Smulders naar 
het mooie boerderijtje waar hij nu nog steeds woont. Hij 
ging bij zijn ome Jan en tante Marie wonen. Zijn moeder 
kwakkelde met haar gezondheid en was bovendien 
zwanger van zus Beppie. Peter, tot dan de jongste in 
huis, vroeg als peuter natuurlijk veel aandacht en daar 
had tante Marie wel een oplossing voor. “Laat Petertje 
maar bij ons.” Of zijn moeder dat toen een goed idee 
vond is ongewis, tante Marie was ten opzichte van haar 
vrij overheersend en voordat hij het zelf goed en wel in 
de gaten had woonde Peter aan de Veedijk, hemelsbreed 
een paar honderd meter van het huis waarin hij geboren 
was. 

Eventjes naar de overburen 
Rien van Lokven vertrok op tweeëntwintigjarige leeftijd 
vanuit Berlicum naar Rosmalen, bleef daar zo’n vijftig jaar 
en is pas sinds acht jaar weer terug in ons dorp. Rien is 
geboren op de Loofaert, op nummer 33. Nu een twee-
onder-een-kap maar destijds een eengezinswoning. Dat 
moest ook wel want Rien woonde er met zijn ouders en 
zijn acht broers en zussen. “Ik was de zevende in de rij, 
na mij diende zich al snel een tweeling aan”, zegt hij. “Dat 
werd wel erg druk ineens en ik werd, als handenbindertje, 
‘eventjes’ ondergebracht bij de overburen op nummer 
30.” Daar woonde Haske van der Wijst met zijn vrouw en 
die hadden geen kinderen. Rien was toen twee jaar oud. 
Maar dat ‘eventjes’ werd uiteindelijk zestien jaar, zijn hele 
jeugd dus. 

Het werd nooit ‘ons mam’ 
“Mijn zus Nicola haalde me altijd op om naar school te 
gaan, tante Marie kwam daar nooit”, weet Peter nog, 
“Ouderavonden deden mijn vader of moeder, ook het 
ondertekenen van mijn rapport enzovoort. Tante Marie 
stond daar gewoon veel verder vanaf.” Peter denkt dat 
zij daarvoor te weinig moedergevoel ontwikkeld had. Hij 
werd ook niet gestimuleerd om haar ‘mam’ of ‘moeder’ 
te noemen, het was altijd ‘tante Marie’. In zijn kinderjaren 
kwam hij nog regelmatig ‘naar huis’ om er te spelen met 
zijn broertjes of om er mee te eten als hij gemerkt had dat 
het menu daar aantrekkelijker was dan wat tante Marie 
hem voor wilde schotelen. “En een extra thuis leverde 
soms ook een extra traktement op”, lacht hij. “Ik heb mijn 
ouders nooit iets verweten, toen niet en nu nog steeds 
niet. Vader werkte dag en nacht, ons moeder had de zorg 
voor twaalf kinderen. Dat is nu ondenkbaar, petje af voor 
mijn moeder.” 

Zijn verjaardag vergeten 
Herinneringen uit de eerste levensjaren verdwijnen na 
verloop van tijd weer uit het geheugen van een kind. Pas 
rond een jaar of drie, vier worden ervaringen blijvend 
opgeslagen. Rien weet dan ook weinig tot niets van de 
eerste jaren die hij bij zijn ‘nieuwe ouders’ doorbracht. 

Achtergrondverhaal
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“Natuurlijk speelde ik wel met mijn broertjes en zusjes, 
ze woonden immers in de beginjaren nog tegenover mij, 
maar ik bleef bij Haske wonen. Ook toen mijn echte ouders 
korte tijd later naar de Hasseltsedijk verhuisden.” Rien 
was toen vier. Zijn moeder vergat wel eens zijn verjaardag, 
dat weet hij dan nog wel. Stuurde zijn pleegmoeder hem 
naar huis om de felicitaties en wat snoep in ontvangst te 
nemen, werd er daar geen aandacht aan besteed… 

Waarom? 
Naarmate Peter ouder wordt, komen de vragen. Er waren 
in ons dorp toch wel meerdere grote 
gezinnen, soms wel met vijftien kinderen, 
waarom bleven die wel allemaal thuis 
wonen? En toen Peter naar de Veedijk was 
verhuisd kregen zijn ouders toch nóg drie 
kinderen? Waarom gingen die niet naar 
een oom of tante? Peter deed navraag 
bij een oudere zus maar die wist er ook 
niet zoveel meer van. Er werd in die tijd 
ook niet veel over gesproken, er moest 
gewerkt worden. Peter: “Maar waarom niet eentje extra 
zodat ik niet alleen hoefde? Dat blijft gissen.” 

Zo ging dat nou eenmaal  
Met andere kinderen van de Loofaert ging Rien naar de 
Norbertusschool, te voet over de Hoefsevonder wat toen 
nog een zandpaadje was. Op zaterdag ging hij altijd naar 
zijn ouders aan de Hasseltsedijk, om er de was te brengen. 
Dat had zijn moeder bedongen, zo zag ze hem toch nog 

met enige regelmaat. Op een gegeven moment moet hij 
toch iets van argwaan gekregen hebben? Hoezo was hij 
enig kind van ouders die qua leeftijd ook zijn opa en oma 
hadden kunnen zijn? “Ik denk dat Haske het een keer aan 
me verteld heeft maar ik heb er verder geen aandacht aan 
besteed. Zo gingen die dingen nou eenmaal in die tijd. En 
zoals ik al zei: ik had het goed.” Rien denkt dan ook niet dat 
hij nu anders in het leven gestaan zou hebben als hij als 
kind wel bij zijn natuurlijke ouders zou zijn gebleven. 

Terug naar huis 
Als Rien zeventien jaar oud is, overlijdt 
Haske. Het eerste jaar is er nog niet zoveel 
aan de hand, hij blijft bij diens weduwe 
wonen. Totdat zij een jaar later intrekt bij 
een andere weduwe in ons dorp. Rien 
ging naar huis, naar zijn ouders op de 
Hasseltsedijk. “Aan de bovenkant hadden 
er al een paar het nest verlaten, dus er 
was nu wel ruimte voor. Maar het was 
wel even wennen, mijn hele leven had ik 

een slaapkamer en bed voor mij alleen, nu moest ik ‘m 
delen met mijn broers!” Lang bleef hij er niet, hij had toen 
al verkering met een meisje uit Rosmalen en trok enkele 
jaren later bij haar en haar ouders in. 

Vrijwillig weer terug  
Eind jaren 60 gaat ook Peter weer thuis wonen, bij zijn 
ouders dus. Maar als in 1972 ome Jan komt te overlijden 
gaat hij toch weer terug naar tante Marie. Vrijwillig dit keer. 

“Laat 
Petertje 
maar bij 

ons”
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”Het voelde een beetje als mijn plicht, ik kon haar niet alleen laten zitten.” Peter 
kan later het pand kopen en verbouwt de stal tot woongedeelte. In 1975 trekt 
hij daar samen met zijn vrouw Els in. Tante Marie, die uiteindelijk 102 jaar oud 
werd, blijft nog twintig jaar bij ze wonen in het linkerdeeltje van de woning. Peter 
kon best goed overweg met Marie, zeker als klein kind.  

Geen rancune 
Rien had de ambachtsschool gedaan en vond werk bij bouwbedrijf Pennings 
waar hij zijn hele werkzame leven verder bleef. “Altijd boven de grote rivieren, 
altijd rond 5.00 uur van huis. Ik heb huizen gebouwd voor mijn broers en 
zussen, maar nooit voor mezelf.” Van enige rancune achteraf over hoe zijn jeugd 
verlopen is, is geen sprake. Rien: “Ik heb een goed leven gehad. De meeste 
kinderen moesten na de lagere school gaan werken maar ik mocht doorleren. 
En ik heb altijd een goede band gehad met mijn broers en zussen. Mijn broers 
kregen elkaars fiets en kleren, daar had ik geen last van.”  

Ongewilde erfenis 
Terugkijkend heeft Peter het gezinsleven heel erg gemist. “Vooropgesteld: het 
was hier goed. Thuis lagen ze met zijn drieën in één bed, bij tante Marie had ik 
een eigen kamer. De band met mijn broers en zussen bleef altijd goed.” Toch 
knaagt er iets: “Ik laat me niet ondersneeuwen maar heb ook nooit geleerd om 
ergens voor te knokken. Ik had vroeger niemand om ruzie mee te maken, zoals 
mijn broers of zussen dat wel hadden.” Ook vindt Peter dat hij moeilijk voor 
zichzelf kan opkomen en heeft hij moeite om zich te uiten op het gebied van 
gevoel. “Ik ga nooit bij mijn broers vragen om raad, ik zoek het zelf wel uit.” 

Twee tot drie keer per nacht eruit  
Vanaf zijn zestiende was Peter als schilder in loondienst, later specialiseerde 
het bedrijf zich in de glasservice. Samen met zijn collega Huub en de eigenaar 
maakte hij daar een bloeiend bedrijf van. “We bedienden de hele Bossche 
binnenstad, in het weekend was het altijd raak met kapotte ruiten en moesten 

we soms wel twee tot drie keer per 
nacht eruit. Inmiddels geniet hij 
samen met Els van zijn pensioen en 
staat hij, als oprichter van het koor 
Forza Vocale en als lid en vrijwilliger 
van de tennisvereniging, nog altijd 
midden in het leven. En woont hij dus 
nog steeds in hetzelfde huis als waar 
hij in 1954 als jochie van anderhalf 
ineens bij zijn oom en tante op de 
stoep stond. 

Zomaar twee verhalen van 
dorpsgenoten die in hun jeugd iets 
meemaakten wat je nu als ouder 
je niet meer kunt voorstellen. Twee 
verhalen met vele paralellen: beide 
mannen schikten zich in hun lot, 
bleven in beeld bij het gezin waarin 
ze thuishoorden en kijken terug op 
een fijne jeugd. En misschien wel 
het belangrijkste: beiden verwijten 
hun ouders niets. Helemaal niets. 
Ze dragen met name hun moeder 
nog altijd op handen omdat ze, 
zeker toen ze zelf volwassen werden, 
ook wel inzagen dat het voor toen 
een goede oplossing was. Het is ze 
eigenlijk gewoon overkomen. 
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“Ik wil gewoon  
mooie dingen 

maken”



 bami 77

Atelier

We gaan eerst terug naar 2005. Na haar afstuderen aan 
de kunstacademie in Utrecht begon Juul als graficus. 
“Grafiek vond ik magisch. Je zag pas wat je gemaakt had 
als je het papier van de plaat haalde. En die geur van 
drukinkt, fantastisch”, vertelt ze enthousiast. Ze maakte 
enorme etsen en houtsnedes, soms 
meters groot. De kunstwereld leek 
haar te omarmen, tot de financiële 
crisis van 2009 haar carrière abrupt 
afremde.

Metaal gaf nieuwe vrijheid
Juul werkte vervolgens als zzp’er bij 
een architectenbureau. Daar deed 
ze projectmanagementervaring 
op. Ze merkt op: “Dat maakt me 
nu uniek. Ik kan mijn eigen grote 
kunstprojecten draaien, van schets tot oplevering. 
Omdat het me leuk leek, volgde ik een lascursus en 
ontdekte de mogelijkheden van metaal. De structuren 
die ik op papier maakte, bleek ik met een plasmasnijder 
in staal te kunnen snijden. Dat materiaal gaf me nieuwe 
vrijheid en opende deuren naar kunst in de openbare 
ruimte.” Inmiddels vind je haar werken overal in Brabant, 
in de rest van Nederland en in het buitenland, zowel in 
exposities als in de buitenruimte.

De natuur als vertrekpunt
“Mijn vertrekpunt is wel hetzelfde gebleven: natuurlijke 
vormen, patronen en structuren. Ik ben ontzettend 
nieuwsgierig en enthousiast over alles wat ik zie en 
opmerk in de natuur. Die verwondering probeer ik door 

mijn werk over te brengen op andere 
mensen. Zo wil ik mens en natuur een 
hernieuwde verbinding aan laten gaan”, 
legt Juul gedreven uit. 

Zoektocht naar groei
Haar nieuwe, veel grotere atelier biedt 
ongekende mogelijkheden, maar 
betekent ook een zoektocht. “Hoe groei 
je als kunstenaar zonder je eigenheid 
te verliezen”, vraagt ze zich af. “Aan de 
ene kant maak ik steeds meer grote, 

driedimensionale unieke stukken, regelmatig in opdracht. 
Maar ik heb ook kleine werken in hogere oplages en 
een webshop. Kan dat naast elkaar, of doet het ene 
afbreuk aan het andere? En op welke manieren kan ik 
mijn kunstwerken het beste verkopen?” Ze denkt even na 
en zegt dan vastberaden: “Maar eigenlijk wil ik gewoon 
mooie dingen maken.”

In haar atelier aan de Runweg, 
tussen de bedrijven, word je bij 
binnenkomst ondergedompeld 
in een ‘Wunderkammer’ vol 
natuurvondsten, bijzondere 
metalen vormen en andere 
curiosa. Loop je door, dan 
openbaart zich sinds januari 
van dit jaar de wereld van 
Juul Rameau (43): prachtige, 
organisch gevormde 
kunstwerken van staal.
Tekst Helma Smolders  Foto’s Claartje ten Have 

“Ik wil 
mens en 
natuur 

verbinden”
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Tekst Hedvig Niehoff foto’s Andrea Tibosch
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Kinderdroom

Je eigen naam  
op een raket:  

hoe gaaf is dat?
Tobias Voetman (10) wil raketbouwer 

worden. Dat is niet mogelijk in Nederland 
zou je denken. Toch wel! Bij de Technische 
Universiteit Delft zit een ‘rocketry team’ met 

gepassioneerde studenten die onder de 
naam Delft Aerospace Rocket Engineering 

(DARE) raketten ontwikkelen en meedoen aan 
internationale lanceerwedstrijden. Tobias ging 

in september een kijkje nemen in Delft. 

Tobias is van jongs af aan geïnteresseerd in 
techniek. Hij haalt graag apparaten uit elkaar om 
ze vervolgens weer in elkaar te zetten. Raketten 
hebben al heel lang zijn speciale aandacht. “Het 
lijkt me ‘supercool’ om de ruimte te ontdekken. Er 
zijn zoveel sterrenstelsels waar we nog niks vanaf 
weten. Ik zou graag als eerste naar Mars willen 
om te kijken of daar leven heeft bestaan.” In zijn 
slaapkamer heeft Tobias een projector die sterren 
en hemellichamen op het plafond projecteert. Daar 
kijkt hij vaak naar voor hij gaat slapen. Tekst Hedvig Niehoff foto’s Andrea Tibosch
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 en verslavingszorg

Frans van den Dungen
T +31 6 34056129
E info@mindberlicum.nl
Overbeeke 10a, Berlicum
MINDBERLICUM.NL

Consultatie & advies bij 
GEDRAGSPROBLEMATIEK

keurING
onderhoud

storingen
schade

apk

Werststeeg 59, 5258TA Berlicum
info@smuldersautoser vice.nl -  tel: 06 22 06 02 78

www.smuldersautoservice.nl

Voor alle voertuigen incl. campers!
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Voorbereid op pad
Op weg naar Delft vertelt Tobias enthousiast dat hij 
al wat vragen heeft voorbereid voor Sil van Beek. Sil 
(20) is student Ruimtevaarttechniek en heeft in het 
bestuur van DARE gezeten. Hij wacht Tobias op en 
neemt hem mee naar de gigantisch grote werkplaats 
vol met staande en aan het plafond hangende raketten. 
Studenten sleutelen er hard aan een nieuwe raket, 
de Stratos-V, bestemd voor een lanceerwedstrijd in 
Portugal in oktober. Allereerst legt Sil aan Tobias uit 
hoe een verbrandingsmotor van een raket werkt en 
wat er komt kijken bij het lanceren ervan. Sil vertelt 
dat Stratos-V een bijzondere raket is. Het DARE-team 
gebruikt hier voor het eerst vloeibare brandstof én 
vloeibare zuurstof in de verbrandingsmotor. Tobias 
hangt aan zijn lippen en vraagt: “Hoelang duurt het om 
een raket te bouwen?” Sil: “We hebben vijf jaar gewerkt 
aan Stratos-V met meer dan honderd studenten. Onze 
hoogste raketlancering ooit was 21,5 kilometer, maar 
dat was niet bij een officiële wedstrijd. Helaas mislukt 
een lancering ook wel eens en daar balen we dan 
vreselijk van.”

Je naam op de raket
Op gebruikte raketten staan de namen gegraveerd 
van studenten die eraan hebben meegewerkt. Staat 
Tobias hier over tien jaar ook bij? Dat ziet hij wel 
zitten en vraagt Sil welke opleiding je moet doen 
om raketbouwer te worden. Sil: “Je kunt lucht- en 
ruimtevaarttechniek studeren. Maar je kunt met 
werktuigbouwkunde of elektrotechniek ook in de 
raketbouw terechtkomen.” Sil en Tobias blijken hun 
droom te delen om ooit naar Mars te gaan. Op de 
terugweg vragen we wat Tobias het leukste vond aan 
zijn bezoek: “Er waren heel veel raketten en allemaal 
waren ze gaaf! Ik wist niet dat er zoveel komt kijken bij 
het lanceren van een raket. Ik heb nu nog meer zin om 
raketbouwer te worden.”

“Ik zou graag als 
eerste naar Mars 

willen”



www.sonate-uitvaartbegeleiding.nl

Een afscheid om nooit te vergeten

Brigitte van Rossum
+31 (0)6 10 75 31 90

info@sonate-uitvaartbegeleiding.nl
www.sonate-uitvaartbegeleiding.nl

Persoonlijk   |  Warm  |  Betrokken
Dag en nacht bereikbaar 

Brigitte van Rossum
24/7 bereikbaar

06 10 75 31 90

info@sonate-uitvaartbegeleiding.nl

Wilt u kennismaken of meer weten over de mogelijkheden 
en kosten? Neem dan vrijblijvend contact met me op.

 Meerwaarde van uw pand
 Géén oppervlaktebeschadiging
 Vervuiling bij bron aangepakt
 1/3 hoeveeheid waterverbruik
 4 tot 6 x langer schoon
 Lage onderhoudskosten

Exterieur
behandeling,
ontmossen, 
reinigen van  
daken en gevels.

softwash-brabant.nl

Laan van Seldesate 10 • Berlicum

‘ Samen voor een  
sterker ecosysteem’

vanweert.eu  |  +31 (0) 413 224100  |  info@vanweert.eu

Bomen Groen Tuin

Wij maken én houden uw tuin mooi. Of het nu gaat om  
een complete tuinrenovatie of regelmatig onderhoud:  
Van Weert zorgt voor een tuin die er altijd verzorgd  
bij ligt. Voor onder andere snoeien van bomen,  
knippen van hagen, het verwijderen van bomen en  
ander onderhoud aan uw tuin kunt u bij ons terecht.

Lees meer 
op onze
website!

Uw specialist in tuinrenovatie en tuinonderhoud!



Oud en nieuw komt eraan, en dus vroegen we in 
BaMi wat iedereen van plan is als het nieuwe jaar 
begint. Sommige dorpsgenoten vieren het al jaren op 
dezelfde plek met dezelfde mensen, anderen doen het 
dit keer juist helemaal anders. Van een potje kaarten 
met vader tot een avond in de Efteling, van een huis 
vol vrienden tot vuurwerk op Tenerife. De plannen zijn 
zo verschillend als het dorp zelf. Eén ding hebben ze 
gemeen: overal wordt er samen gelachen, geproost en 
vooruitgekeken naar een nieuw jaar.
Tekst Lonneke van Asseldonk Foto’s Claartje ten Have
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Pleinklets



verbouw  |  nieuwbouw  |  onderhoud  |  renovatie  |  interieur  |  zwembaden
Koolhof 30 Berlicum  |  073-3032796  |  info@aannemersbedrijfwijnen.nl  |  www.aannemersbedrijfwijnen.nl
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Jeanne van Herpen 
“Met oud en nieuw blijf ik het liefst thuis. Vroeger ging  
ik nog wel eens naar vrienden, maar voor die paar uurtjes 
vind ik dat tegenwoordig te veel gedoe. Ik kijk wat tv en 
rond middernacht ga ik even naar buiten om het vuurwerk 
te bekijken. Soms komen er nog wat buren langs voor een 
glaasje, dat is altijd gezellig. Mijn man stak vroeger zelf heel 
veel vuurwerk af, de hele Bogerd waar we toen woonden 
genoot ervan. Nu kijk ik liever rustig toe vanaf de stoep.”

Henk van Liempd  
“Met oud en nieuw zitten we meestal gezellig met 
vrienden, soms bij ons thuis, soms in Rosmalen. Als  
we thuis zijn, zetten we om twaalf uur een bartafel buiten 
en drinken champagne; de buren sluiten aan als ze 
thuis zijn. Dat is inmiddels een vaste traditie geworden. 
Vroeger hadden we er ook versgebakken oliebollen bij. 
Onze buurman bakte ze elk jaar en bracht ze rond. Sinds 
hij twee jaar geleden is overleden, doet niemand dat 
meer. Dat is een gemis, die traditie is bij  
de buurman gebleven.”

Kim Vorstenbosch 
“Met oud en nieuw ga ik dit jaar waarschijnlijk naar mijn 
ouders, die wonen in Den Bosch. We zijn daar met een 
hele groep, ik denk met dertien mensen ofzo. Mijn kleine 
nichtjes zijn er ook dus daar speel ik dan mee, en we spelen 
spelletjes met z’n allen. Vuurwerk vind ik mooi om te zien, 
maar de harde knallen vind ik echt heel erg eng, dat had ik 
als kind al. Daarom kijk ik liever als ik zelf binnen sta. Bij mij 
thuis mag trouwens geen vuurwerk worden afgestoken, dus 
daar is het altijd rustig.”



Laat het zicht van je kind 
geen spelbreker zijn!geen spelbreker zijn!

Doe nu een ogencheck!

Vraag naar onze 
veilige en handige 
Menicon Bloom™

Day en Night 
lenzen

Vraag naar onze 
veilige en handige 

Hoe eerder we bijziendheid 
ontdekken, hoe eerder we 
het kunnen behandelen

Mercuriusplein 23
5258 AX Berlicum
073-503 3617
gevers@gevers.nl

MBL2510_MeniconBloom_voetbalcampagne_adv_Gevers_210x297mm.indd   1MBL2510_MeniconBloom_voetbalcampagne_adv_Gevers_210x297mm.indd   1 04-09-2025   11:1004-09-2025   11:10
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Tim van Dongen met Tuur  
“Vroeger wachtte ik tot het twaalf uur was en dan ging ik  
op stap. De volgende dag dacht ik dan altijd: waarom heb  
ik dat ook alweer gedaan? In het eerste jaar met de 
kinderen deden we dat ook nog, maar toen moesten we 
overdag wisselen met slapen, omdat de kinderen natuurlijk 
gewoon wakker waren. Dat was geen succes. Vorig jaar 
bleven we per ongeluk thuis, omdat we allebei ziek waren, 
en dat is eigenlijk best goed bevallen. We hebben er niet 
superveel mee, dus dit jaar zien we wel of we thuisblijven  
of bij vrienden langsgaan.”

Annette François
“We vieren oud en nieuw al zo’n dertig jaar met dezelfde 
vaste groep mensen, altijd om de beurt bij iemand thuis 
in Berlicum. We moeten wel kunnen lopen naar huis. 
Waarom dat mag je zelf invullen. Vroeger deden we het 
heel groot, met nette kleren en soms wel twaalf kleine 
gangetjes, maar nu is het wat bescheidener geworden. 
Zes jaar geleden hebben we ons huis gebouwd. Het was 
nog niet klaar, maar we hebben toch met oud en nieuw 
een matras op de grond gelegd en daar geslapen. Dat 
was de eerste nacht in ons nieuwe huis.”

Job van Beekveld
“Vorig jaar was ik met oud en nieuw in de Efteling.  
De poorten gingen om zeven uur ’s avonds open. Om twaalf 
uur was er een grote vuurwerkshow en je kon nog tot één 
uur in de attracties. Ik ben toen in Villa Volta, Droomvlucht 
en de Dans Macabre geweest. Daarna zijn we met de auto 
naar huis gereden. Dit jaar weten we nog niet wat we gaan 
doen, maar als ik mocht kiezen, dan gingen we gewoon nog 
een keer naar de Efteling.”



Burg. Mazairaclaan 2c     5242AV Rosmalen     073-513 1200
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Fleur van der Doelen
“We vieren oud en nieuw altijd met onze Berlicumse 
vriendengroep, zo’n dertig man. Andere jaren was het 
bij iemand thuis, die had een loods. Zelf koop ik nooit 
vuurwerk maar ik heb wel vrienden die het meenemen. 
Vorig jaar vierden we oud en nieuw samen in Saalbach-
Hinterglemm, daar waren we op skivakantie. Dit jaar wordt 
het een beetje anders, want we hebben net ons eerste huis 
gekocht in Berlicum, op het Dorpsveld. Op 19 december 
krijgen we de sleutel, dus het nieuwe huis is dan nog leeg. 
Misschien dat we daar dan voor één keer de kiet afbreken.”

Lindie van Uden met Mees, 
Sam en Sil  
“We gaan voor het eerst op vakantie met oud en nieuw. 
Mijn schoonouders zijn veertig jaar getrouwd en nemen 
ons allemaal mee. We vieren dus voor het eerst geen 
oud en nieuw in Berlicum of Schijndel, maar op Tenerife. 
Voor de kinderen is het de eerste keer dat ze gaan 
vliegen. Ik heb geen idee hoe ze het daar vieren, we 
gaan het gewoon ervaren. Volgend jaar vieren we het 
gewoon weer lekker hier, of het moet zo goed bevallen 
dat we gewoon weer boeken!”

Geert van den Akker
“Met oud en nieuw komt mijn vader van 87 bij ons.  
We maken er een mooi avondje van met eten en drinken.  
Ik drink graag een berenburgertje of rood wijntje. Mijn 
nichtje haalt mijn vader ’s middags op, hij woont ook in 
Berlicum. We doen altijd een potje kaarten, duizenden 
of jokeren, dat hoort erbij. Dat doen we al jaren zo. Mijn 
moeder zoekt het niet, die blijft lekker thuis. Ze kijkt even 
naar het vuurwerk en dan gaat ze naar bed toe. Mijn vader 
blijft tot een uur of drie en dan brengen we hem weer naar 
huis, dan moet hij naar bed.”



Al zo’n zeven jaar is het vaste prik voor Cassie van 
Lokven: iedere vrijdagochtend gaat ze met haar 
kinderen zwemmen. “Ik ben met allemaal eerst gaan 
babyzwemmen. Dan zwem je samen.” De driejarige 
Cato is net omgekleed na haar zwemles. Sinds kort gaat 
ze zonder mama het water in. Cassie kijkt dan samen 
met zoon Thomas vanachter het glas toe. Ze vertelt 
terwijl ze haar dochter helpt met het aantrekken van 
haar schoenen en ondertussen een banaan geeft aan 
Thomas. “Wanneer Cato volgend jaar naar school gaat, 
ga ik met hem zwemmen.” 

Het zijn drukke ochtenden. Eerst moeten de twee 
oudste kinderen van zeven en vijf naar school gebracht 
worden. Vervolgens gaat ze met de jongste twee naar 
de zwemschool. Morgen is ze er weer omdat de oudere 

kinderen bezig zijn met diplomazwemmen. Zo is ze er 
behoorlijk wat tijd mee kwijt. “Ik vind het ook leuk om 
te doen. Zeker het samen zwemmen zie ik als quality 
time. En anders zat ik wel langs het voetbalveld of zo.” 
Ondertussen lopen vaders en moeders met hun kinderen 
voorbij naar de kleedkamer, terwijl anderen zich voor het 
raam nestelen om naar de volgende zwemles te kijken. 

Thomas is klaar met zijn banaan en geeft het 
overgebleven deel aan zijn zus die wel wat lust na het 
zwemmen. Hij vindt het ook wel tijd om naar huis te 
gaan. Net als Cassie: “Zo meteen doe ik thuis eerst een 
bak koffie, daar ben ik nog niet aan toegekomen.” Net 
voordat ze de deur uitlopen, pakt Cassie nog snel haar 
slippers mee. Je mag immers niet op je schoenen de 
kleedkamer in: “Dan wordt het een grote modderzooi.” 

Hoefsevonder
Vrijdag 24 oktober 
10:15u
tekst Jochen Schoofs foto Edith Verhoeven
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Vakmanschap in elk detail
Laat u inspireren door de natuurlijke
schoonheid van echt natuursteen.
Of het nu gaat om vloeren, aanrechtbladen,
raamdorpels of buitentegels.
Bij SK Natuursteen vindt u pure kwaliteit,
maatwerk en persoonlijk advies.
Maak van uw huis een plek die warmte en
karakter uitstraalt, met materialen die
generaties meegaan.

O v e r b e e k e  1 4  B e r l i c u m  -  0 7 3  5 4 9  5 0 6 8  -  w w w . s k n a t u u r s t e e n . n l

Bezoek onze showroom vrijblijvend voor persoonlijk
advies en ontdek de verschillende mogelijkheden! 

Kerkwijk 1
5258KA Berlicum
073-5032062
info@brouwershonselaar.nl
www.brouwershonselaar.nl

BrouwersHonselaarMakelaars is een gerenommeerd NVM makelaarskantoor en is al 
meer dan 50 jaar gevestigd in Berlicum. Door de kwaliteit van onze beëdigde NVM 
register makelaars bent u er van verzekerd dat wij uw belangen als verkopende of 
aankopende makelaar professioneel en vertrouwd behartigen. Op het gebied van 
makelaardij; de bemiddeling bij de aan of verkoop van uw woonhuis is BrouwersHon-
selaarMakelaars een toonaangevend makelaarskantoor in de regio.

Ons team ontvangt u graag op ons kantoor in het centraal gelegen markante hoekpand 
aan de Kerkwijk 1 te Berlicum. Wij zijn alle dagen geopend tijdens werkdagen van 9.00 
uur tot 17.30 uur. 

Heeft u verkoop plannen of zoekt u een nieuwe woning? 
Laat ons met u meedenken tijdens een persoonlijk en vrijblijvend advies gesprek.

Jacques CA Brouwers RM & George AM Honselaar RM

HOOFDSPONSOR
BMC

Sinds 1973 in Berlicum hét vertrouwde kantoor voor 
VERKOOP- EN AANKOOP-
BEMIDDELING IN DE REGIO.

Joost: 0735033624
Rob: 0654738097 

rvschilderwerken@live.nl
Sassenheimseweg 3 Berlicum

Ook voor het 
spuiten van 

uw interieur!



Nuland www.lunenburg.nu073 532 23 32Veghel Rosmalen

De feestdagen beleef je bij Lunenburg. In onze belevingswinkels kun je 
producten zelf uitproberen en tijdens onze demo’s inspiratie opdoen. 
Van koken en reinigen tot entertainment en slimme woonoplossingen. 
Bij Lunenburg krijg je niet alleen de beste producten, maar ook eerlijk 
advies, scherpe prijzen en altijd inclusief de vertrouwde Lunenburg 
Service. Onze specialisten helpen je graag het product te vinden dat 
perfect past bij jouw wensen. Kom langs en beleef het zelf.

Een unieke winkelervaring
in onze belevingswinkels

De beste service
met dé Lunenburg service

De scherpste prijzen 
voor de allerbeste producten

Beleef bij


