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We hadden het in de vorige editie al over de Jumbo, 
maar een andere kruidenier was ook in het nieuws in 

ons dorp: de Plus hield het na iets meer dan twee jaar alweer voor 
gezien. Dat is na Edah, Aldi, EmTé en Coop alweer de vijfde grutter 
die daar het loodje legt. In vroegere tijden werd de schuld dan wel 
eens in hogere sferen gezocht: men vreesde de aanwezigheid van 
een waterader (in plat Balkums: wotterooijer) onder de fundering, die 
zou alleen maar rampspoed brengen. Kinderen die in een bepaalde 
slaapkamer maar niet in slaap konden komen, bedplassen, zoiets. 
Maar het kan ook zijn dat BaMi nét te klein is voor drie supermarkten. 
Hoe dan ook, de Plus wordt nu opgevolgd door de Lidl, die hebben 
we daar nog niet gehad. De winkel was in een oogwenk leeg, maar 
toen moest de vloer er blijkbaar ook nog helemaal uit. Zou men toch 
op zoek zijn gegaan naar een eventuele wotterooijer?

Mooi en gratis
Leuke reacties gezien op ons stukje in 
BaMi 45 over het oude ‘Parochiehuis’, 
voorloper van Den Durpsherd. Hoe een 
verenigingsgebouw, gebouwd destijds 
in opdracht van de kerk, door de jaren 
heen zich heeft ontwikkeld tot het 
Cultureel Centrum van nu. Mét theater! 
Onze burgemeester Eiko Smid ontving 
onlangs uit handen van voorzitter Wim 
Schuurmans de brochure voor het 
splinternieuwe seizoen 2025-2026. Wim 
is trots dat deze uitgave kostenvrij en 
zonder subsidie is gerealiseerd. Deze 
trotsheid is begrijpelijk want dat zijn wij 
ook op onze BaMi. 
Dit is alweer de 46e, en nog steeds 
helemaal gratis!

De rubriek ‘Binnenblieken’ is een van de 
langstlopende van ons blad. We hebben 
dan ook genoeg pareltjes in ons dorp waar 
iedereen graag meer van wil zien dan alleen 
de buitenkant. Omdat nieuwsgierigheid een 

goede eigenschap is voor een redactielid, is het altijd dringen wie er 
nu weer een mooie reportage mag gaan maken van een uitverkoren, 
markant gebouw. Dat was voor deze editie niet anders want als er 
één pand is waar iedereen heel graag eens naar binnen wil, is het wel 
‘Weltevreden’ aan de Hoogstraat. Een imposant gebouw met door de 
jaren heen vele bestemmingen, eigenaren en dus ook verhalen. En 
recentelijk helemaal verbouwd. Marc en Edith vielen de eer te beurt om 
namens Bami daar binnen te blieken, op pagina 62 hun verhaal met 
prachtige foto’s!

Het
wachten
waard!

Next!!
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Gerectificeerd!
In de rubriek ‘Portretten’ van de vorige BaMi 
stond een klein foutje: bij de drie vrienden 
die op pagina 59 van een lekker speciaal 
biertje genieten, stond vermeld dat Marcel 
in het midden staat. Maar dat is Marcel 
helemaal niet. Dit is Patrick, Patrick Weijts 

om precies te zijn. Lee-Roy en Rob hebben 
helemaal geen vriend die Marcel heet, althans 
niet eentje waarmee ze bieren. Maar wel met 
Patrick dus, bij dezen hersteld!

Begin augustus vond in hartje Den Bosch 
weer het traditionele Theater Boulevard 
plaats, het festival met theater, dans, muziek 
en kunstvormen die niet in een hokje passen. 
De laatste jaren willen deze kunstenaars nog 

wel eens de Parade verlaten om hun kunsten te vertonen in de omliggende 
dorpen. Dit jaar waren ze zodoende in Middelrode, waar Dré en Lieke 
Quirijns zes avonden als gastheer en gastvrouw optraden voor tuintheater 
Foreverandevergem. Deze voorstelling vond grotendeels plaats in en rond hun 
huis aan het Schellekesveld en ze kijken er met voldoening op terug. Met ruim 
300 toeschouwers was het elke avond uitverkocht en Middelrode is hiermee 
op een mooie manier op de kaart gezet. Denk overigens niet dat Dré en Lieke 
na afloop druk waren met het tellen van de winst. Het was namelijk niet de 
bedoeling dat er op het terrein koffie of bier geschonken werd, ook al was het 
nog zo heet. De bezoekers kwamen met een bus vanuit Den Bosch en gingen 
meteen na afloop met dezelfde bus weer terug. Een lekker biertje na afloop? 
Prima, maar dan wel in Den Bosch.

foto Brabants Dagblad

Dikke vrienden…
Deze zomer was Ewald Marggraff nog in het nieuws, zijn 
kapitale pand midden in Vught is helemaal gerenoveerd, 
vandaar. Hij had niet zoveel met BaMi, ware het niet dat 
grote stukken land en bos in ons dorp zijn eigendom 
waren. En dus ook de huizen/boerderijen die erop stonden. 
Marggraff, van Duitse komaf, stond niet alleen bekend als 
buitengewoon gierig, hij zat ook zijn hele leven vol overgave 
de lokale overheden dwars met allerlei procedures. Pachters 
zette hij onder druk met dreigementen en intimidaties. Toch 
is er een dorpsgenoot die warme herinneringen aan hem 
koestert. We noemen hem hier maar even ‘Koos’, want hij 
wil liever niet met naam en toenaam in de BaMi. Maar deze 
Koos woonde in de jaren 90 van de vorige eeuw namelijk in 
een pand van Marggraff aan de Werststeeg en gebruikelijk 
was dat Ewald langskwam om de huurpenningen contant 
in ontvangst te nemen. Eerst was dit één keer per drie 
maanden, daarna één keer per half jaar en uiteindelijk 
één keer per jaar. Tot hij helemaal niet meer langskwam. 
En Koos hem belde over hoe en wat. “Ah joh, dat komt wel 
een keer”, zei Ewald. Toen de huurschuld inmiddels een 
periode van vier jaar besloeg en Koos daar toch wel vanaf 
wilde, maakte hij daartoe een afspraak met zijn huisbaas. Die 
wederom niet kwam opdagen. Enkele jaren later overleed 
hij maar Koos had toen al met zijn vrouw een andere woning 
gekocht. En daar van ‘het uitgespaarde geld’ een hele mooie 
keuken in laten zetten. Veel huurders hebben slapeloze 
nachten van Marggraff gehad maar wat Koos betreft: geen 
kwaad woord over hem!

Cultuur snuiven
aan het 
Schellekesveld
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Kuddegedrag 
of knuddegedrag? 
Iedere inwoner van BaMi met een auto zal deze vast wel eens 
op het Mercuriusplein hebben geparkeerd. Dit plein is een jaar 
of vier geleden flink op de schop gegaan en sedertdien is dit 
parkeren toch een stuk moeilijker geworden dan je in eerste 
instantie zou denken. Kijk maar eens naar bijgaande foto. Die 
hele rij aan de rechterkant staat niet op een parkeerplaats, 
maar doodleuk op een rijbaan op het plein. Iemand is ermee 
begonnen en die anderen vonden het blijkbaar een goed idee. 
En als er nou geen plekje meer vrij was…. Een kwestie van 
je auto een meter of vijf voor- of achteruitrijden en hij staat 
prima! Toegegeven, erg duidelijk zijn de parkeervakken niet. 
Eenmaal op het plein, zittend in je auto, lijken die klinkers 
allemaal op elkaar en de functie van de gele en blauwe lijnen 
is ook niet bij iedereen bekend. BaMi is er 
niet om de gemeente op ideeën 
te brengen, maar een potentiële 
melkkoe is het natuurlijk wel, al die 
foutparkeerders…

Zelf brood 
meenemen!
BaMi heeft jaren gekend waarin het meer dan vijftien 
kroegen herbergde, vandaag de dag zijn er nog maar 
een paar van over. Tegenwoordig is het blijkbaar veel 
hipper om een eetcafé te hebben, zodat we buiten 
de deur kunnen lunchen. Café Frappant is echter 
nog zo’n ouderwets bruin café, met een dartbord en 
een biljart. Inge Roozen en William Bissels hebben de 
afgelopen tien jaren er met veel plezier achter de bar 
gestaan, maar vonden dat het tijd was om het stokje 
over te geven. De vaste klanten waren benauwd dat 
het misschien gekocht zou worden door iemand 
die er een eetcafé in zag maar daar hoefden ze niet 
bang voor te zijn. Inge en William wilden zelf ook

niets liever dan dat het een gezellige 
bruine kroeg zou blijven. De opvolging lag uiteindelijk 
dicht bij huis: Roos, dochter van Inge, en haar man 
Sylvester van Os zijn per 1 augustus de trotse nieuwe 
eigenaren! Roos en Syl laten Frappant blijven wat het 
al jaren is: een bruin café waar je ook een feest kunt 
geven, een terrasje kunt pikken en straks kermis 
kunt vieren. Maar waar je dus niet kunt lunchen!
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Een brug te ver(rot)
De brug in Middelrode haalde recentelijk ook de krant. 
Niet omdat-ie niet meer op of neer kon want dat is zo’n 
beetje het enige wat een brug kan. Trouwens, zelfs dat 
kan deze brug niet eens, nooit gekund ook. Eigenlijk rijd 
je er jarenlang gedachteloos overheen, feitelijk een brug 
van niks. Maar door slijtage mag het verkeer wat erover 
wil voorlopig een asdruk hebben tot maximaal drie ton. 
Anders zou-ie wel eens in kunnen storten. Op bijgaande 
foto is te zien wat het probleem is. De betonnen palen 
staan zeker niet allemaal mooi verticaal, maar direct 
instortingsgevaar zal er toch niet zijn? Palen genoeg lijkt 
ons zo. Maar oké, wij hebben er geen verstand van. En 
we snappen de gemeente ook wel, die willen natuurlijk 
niet de spreekwoordelijke bietenbrug op gaan. Maar het 
woord is nu aan de burgemeester, die zal toch over de 
brug moeten komen. Kan hij meteen laten zien dat hij een 
echte bruggenbouwer is.

Het Ondernemersfonds Berlicum is al drie jaar volop in beweging om ons dorpshart 
nóg bruisender en aantrekkelijker te maken. Want zij vinden een levendig en goed 
ingericht centrum van groot belang voor de leefbaarheid van ons mooie dorp Berlicum-
Middelrode. Daar zit wat in natuurlijk. Gelukkig zijn er al flinke stappen gezet want 
in samenwerking met vastgoedeigenaren, OVBerlicum én betrokken vrijwilligers uit 
de Berlicumse gemeenschap wordt er hard gewerkt aan een gezellig, functioneel en 
aantrekkelijk Mercuriusplein. Onderdeel daarvan is het Beregoedfestival wat straks 
voor het derde jaar georganiseerd gaat worden op dit plein. De combinatie met de 
jaarlijkse kermis is een voltreffer, het versterkt elkaar! Op zaterdag 20 september zijn er 
optredens van Monique Smit en Vince Smix, op zondag de 21e komen Deftige Dirk (wie 
kent hem niet) en R.U.M. Wie dus vindt dat we een saai plein hebben, die moet zeker 
deze dagen maar 
eens komen kijken!

In BaMi 37 stond bij de rubriek 
Atelier een artikel over Erik 
Spierings die op een bijzondere 
manier zijn eigen potten bakt. 
Hij zet ze namelijk in het open 

veld en bedekt ze dan met een mix van houtsnippers, 
planken en graszoden. Dat stookt hij aan en dit blijft zo’n 
30 uur smeulen bij een temperatuur van rond de 800 
graden. Vuur heeft zuurstof nodig, maar omdat alles 
bedekt is met plaggen is dat nauwelijks uit de lucht te 
halen. Het wordt dan ook onttrokken uit de klei van de 
potten, die daardoor een prachtige zwarte kleur krijgen. 
Grillig en authentiek want niet één pot is hetzelfde als het 
vuur eenmaal gedoofd is en ze weer voor de dag komen. 
Erik doet dit maar eens in de drie jaar en vroeg BaMi om 
op 30 juli eens te komen kijken, want toen maakte hij op 
een weiland aan de Koolhof weer een nieuwe voorraad van 
deze potten. Wij ernaartoe natuurlijk en het moet gezegd: 
het is een wonderlijk schouwspel. Er kan in deze rubriek 
slechts één foto per item geplaatst worden maar geloof 
ons als we zeggen dat er hier wel tien bij hadden gekund. 
Kunst met een grote K!

Erik bakt ze 
niet bruin 
maar zwart

Beregoed festival
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Totaalservice Kruisstraat is een allround autobedrijf met een 
compleet ingerichte werkplaats.  Door degelijk onderhoud en 

professioneel uitgevoerde reparaties houden we uw auto 
betrouwbaar en in topconditie. Wij zijn er ook voor:

 

Heikampweg 7 A. 5249 JX Rosmalen
T 073 522 6010   F 06 2307 3220    E info@totaalservicekruisstraat.nl 

www.totaalservicekruisstraat.nl 
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. Bedrijfsauto’s

. Aanhangwagens

. APK

. Airco service

. Diagnose service

. In- en verkoop

. Pechhulp NL/EU

U bent van harte welkom in onze ruime werkplaats, frisse receptie en 
keurige wachtruimte met Wi-Fi, graag tot ziens.
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Verderop in dit magazine een 
artikel over mannen met een 
baard. Voor velen heeft het iets 
woest aantrekkelijks, anderen 

gruwen ervan en vinden het een verzamelplaats van ongedierte 
en etensresten. Hoe dan ook, onze BaMi fotograaf Jasper Loeffen 
heeft er zelf ook eentje en grijpt meteen naar zijn camera als 
hij een bebaard iemand tegenkomt. “Ik ga helemaal aan van het 
portretteren van mensen met een goeie kop,” zegt hij. “Ik merk 
dat vrijwel iedereen het leuk vindt om een goede foto van zichzelf 
te hebben, het liefst zou ik op straat iedereen met een sprekende 
kop en een baard meteen voor de camera zetten.” De baard is 
inmiddels hard op weg naar een vaste plek op het gezicht van de 
man, maar of het een blijvertje is moet de tijd uitwijzen. Want dat 
dacht men in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw ook van de 
snor.... Hoor en zie je niks meer van.

Het BaMibord is niet meer weg te denken van het 
Mercuriusplein, inmiddels staat het er alweer vier 
jaar. Op het bord aan de kant van het Mercuriusplein 
worden de adverteerders van BaMi-Magazine 
gepresenteerd. Aan de andere kant is het een 
interactief bord met informatie en aankondigingen van 
o.a. evenementen: alles wat plaatsvindt in Berlicum en 
Middelrode kan GRATIS op het digitaal bord worden 
geplaatst. Het bord wordt binnenkort een kwartslag 
gedraaid zodat het nóg beter zichtbaar is voor het 
winkelend publiek.
Dus als je iets gaat organiseren en je wilt het onder 
de aandacht brengen, stuur info en eventueel een 
afbeelding of foto van het evenement of activiteit naar 
bamibord@bami-magazine.nl. 

Deze zomer bestond het 
Eetpunt bij de Moerkoal 

twaalfenhalf jaar. Dankzij dit initiatief van Wim Geukemeijer 
en Maïta Koenraads schuiven elke laatste vrijdag van de 
maand 44 gasten aan om te genieten van een heerlijk 
driegangendiner met keuze uit verschillende gerechten. 
En dat voor slechts vijftien euro per persoon. Tot voor 
twee jaar terug werd alles bereid door Laverhof, maar 
tegenwoordig door de kok en de bewoners van Opvanghuis 
Berlicum. In de Moerkoal zorgen vrijwilligers voor alle 
voorbereidingen en voor het serveren van de maaltijd. 
Iedereen kan aanschuiven, waardoor het laagdrempelig is 
en ook alleenstaanden er een plekje kunnen vinden. Maita 
doet dit belangeloos, al vanaf het allereerste begin in 2013 
en zij werd dan ook nadrukkelijk in het zonnetje gezet. 
Tegenwoordig is belangeloos ergens aan meewerken geen 
vanzelfsprekendheid meer, maar dit eetpunt in de Moerkoal 
floreert dankzij vrijwilligers! Mooi initiatief!

De baard is 
het waard

Geen punt BaMi op je bordje

Bram de Laat

Joost Smulders



BGS-REINIGING IS GESPECIALISEERD IN HET 
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ONKRUIDVRĲ INVOEGEN VAN NIEUWE EN 
BESTAANDE BESTRATING.

Dit doen we graag voor particulier, hovenier, bedrijven, 
VVE, overheid en o.a. horeca ondernemers.

Wilt u de bestrating of terras laten reinigen of 
definitief van het onkruid tussen uw bestrating af? 
Neem direct contact op. 

Heeswĳk Dinther 
Richard van Breugel 
06 81 14 96 34

BGS-REINIGING.NL 

VOOR NA

Eetcafé De Prins
Voegwerk natuursteen 

Mercuriusplein

impulz-art.com  |  info@impulz-art.com  |  06 27 00 69 35  |  Hoogstraat 162 Berlicum

Exposities
donderdag - zaterdag

Vergaderen
tot 12 personen

Art-Cafe
borrels & recepties

Lezingen
Adhd & kunst
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colofon
Sam Bal
Een groot deel van de tijd die ik met vrienden doorbreng, 
gaat verloren aan het afspreken van wanneer we opnieuw 
tijd met elkaar gaan doorbrengen. We zitten op een terras 
en hebben net besloten nog minimaal één laatste drankje 
te doen. 
“September is bij mij altijd heel druk.”
“We kunnen dan misschien…”
“Zullen we eerst een datum prikken!”
Dat laatste klonk ietwat geïrriteerd en omdat ik alles 
wel best vind, besluit ik af te wachten tot de anderen 
knopen hebben doorgehakt. Aan het tafeltje naast 
ons is een gesprek gaande dat tot nu toe voornamelijk 
onsamenhangende ruis in mijn rechteroor is geweest.
“Het is géén Berlicum!” zegt een van hen. Hij neemt 
een slok van zijn bier dat de afgelopen uren in hoog 
tempo naar hun tafeltje is gebracht. Hij zet zijn halflege 
glas vervolgens zo hard neer waardoor dat wat een 
volgende slok had kunnen zijn, over de rand van het glas 
kolkt. Ik ben bang dat ik getuige ben van een zoveelste 
discussie over hoe Middelrode en Berlicum zich tot elkaar 
verhouden. Ik zucht en mijn gezelschap denkt dat ik 
gepikeerd ben door het moeizame proces van het maken 
van een nieuwe afspraak. Ik schud mijn hoofd.
“Het ligt toch aan onze kant van het kanaal?” brengt een 
ander ertegenin. “Dus hoort de Nijvelaar bij ons.”
Niemand zegt iets. Voorlopig houdt het argument 
stand en de mannen lijken op zoek naar een nieuw 
gespreksonderwerp. Bijna richt ik mijn aandacht weer op 
mijn eigen gezelschap waar overigens nog geen enkele 
knoop is doorgehakt.
“Het zou wel bij ons kunnen horen”, fluistert de derde. 
Hij is rechtop gaan zitten en buigt over het tafeltje heen. 
“Als we nou de Dungense brug openzetten en dan snel 
de Nijvelaar innemen?” De anderen knikken instemmend: 
“Make Berlicum Great Again.” Er wordt gelachen.
“Goed plan”, hoor ik mezelf zeggen. Mijn vrienden zijn blij 
dat ik akkoord ben met hun idee om iets te gaan doen 
op een dag. Ik weet niet waar ik mee ingestemd heb en 
wanneer dat gaat plaatsvinden. 

Sam Bal
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Langdurig vrijgezel 
en helemaal oké 

daarmee



Niet iedereen droomt van een huisje, 
boompje, beestje. Sommigen kiezen bewust 
of onbewust voor een leven als vrijgezel. 
En nee, dat betekent niet automatisch dat 
ze eenzaam zijn, iets missen of op zoek 
zijn. Maak kennis met Anita, Herman en 
Jacqueline: ze gaan al jaren solo door het 
leven, ieder met hun eigen verhaal, keuzes 
en kijk op de liefde.
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Lepeltje  Liefde

Tekst Natasja van der Wijst Foto’s Anouk Dalessi

Jacqueline van den Berg

Op een zonnige zondag tref ik de vrijgezelle dorpsgenoten 
in de achtertuin van Anita. Allemaal een vlotte babbel 
en niet bang om hun persoonlijke verhaal te doen. Het 
belooft een mooi gesprek te worden over wat het betekent 
om langdurig vrijgezel te zijn in een wereld vol koppels, 
datingapps en romantische verwachtingen. Spoiler: het is 
vaak veel leuker dan je denkt.

Even voorstellen
Herman van Doorn, met zijn 64 jaar de oudste van het 
stel, trapt het voorstelrondje af. “Veel dorpelingen kennen 
mij als De Tijger,” zegt hij lachend. “Die bijnaam heb ik 
al sinds mijn puberteit.” Herman heeft nooit een vaste 
relatie gehad, op wat ‘scharreltjes’ na. Ook de 58-jarige 
Jacqueline van den Berg is al jaren vrijgezel. “Ik verhuisde 
in 2004 vanuit Veghel, waar ik een paar kortstondige 
relaties had, naar Berlicum,” vertelt ze. Anita van Hintum 
(57) had daarentegen wel een langdurige relatie. “Na 
een huwelijk van veertien jaar en drie kinderen, ben ik 
inmiddels alweer twintig jaar vrijgezel.”

Grote vriendenkring
De drie vrijgezellen delen naast hun single status nog 
een gemeenschappelijke passie: sport. Jacqueline gaf 

“Soms loopt 
het leven 
anders”

Anita van Hintum
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heeft eens een mailtje gestuurd naar All you need is love. 
Gelukkig heeft Robert ten Brink nooit met z’n zilveren caravan 
voor mijn deur gestaan.” Geen van de drie heeft de behoefte 
om aan televisieprogramma’s deel te nemen of een Tinder 
account aan te maken. Herman: “Als bij toeval iemand op mijn 
pad komt met wie het klikt is dat heel mooi meegenomen, 
maar ik ga er geen zoektocht van maken. Het leven komt zoals 
het komt.”

Samen leuker 
Als vrijgezel hebben ze alle vrijheid van de wereld, maar soms 
zou een partner best leuk zijn. Anita: “Bijvoorbeeld als je uit 
eten gaat en je geen zin hebt om alleen tegenover een plant 
te zitten terwijl stelletjes om je heen elkaars dessert voeren. 
En jou bijna zielig vinden omdat je daar alleen zit.” Herman: 
“Ik fiets en wandel graag en dan pak ik regelmatig een lekker 
biertje op een terras. Op dat moment voel ik mij toch altijd een 
beetje bekeken. Maar ik ga het niet uit de weg.” Jacqueline: “Ik 
ben laatst alleen naar Zeeland geweest, daar ben ik wel alleen 
naar een terrasje gegaan. Dat zou ik hier in Berlicum nooit 
doen. Is trouwens ook niet nodig, want ik ken hier genoeg 
mensen die met mij naar een terras of restaurant willen.” 
Herman neemt gewoon in zijn eentje een biertje bij Smaakvol. 
“Maar in mijn eentje naar De Witte Zwaan om te eten doe ik 
dan weer niet.”

Op ontdekking
Alleen op vakantie gaan is ook wel een dingetje. Herman 
heeft al heel wat mooie reizen achter de rug. “Ik boek dan 
een groepsreis, maar voel mij vaak in een gezelschap toch 
het vijfde wiel aan de wagen. Een reisleider heeft mij ooit 
geleerd dat ik gewoon tussen het gezelschap moet gaan 
zitten. De klets komt vanzelf en je weet meteen met wie 
je een klik hebt voor de rest van de reis. In je eentje in een 
vreemd land brengt ook mooie dingen en levert boeiende 
gesprekken op die je niet zou hebben als je met een partner 
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jarenlang tennisles en runde daarna het tennisclubhuis 
en de golfbaan. Herman bracht driekwart van 
zijn leven door in De Run, waar hij basketbalde bij 
Springfield. Anita geniet van lange wandelingen. Zowel 
Jacqueline als Herman waren jarenlang intensief 
betrokken bij het Balkumse carnaval. Ze concluderen 
dat sport en lid zijn van een vereniging ervoor zorgen 
dat je altijd mensen om je heen hebt. Dit levert soms 
vage kennissen op, maar vaak ook goede vrienden. Ze 
zijn alleen, maar niet eenzaam.

Zoeken naar liefde
Alle drie zijn ze niet (meer) bewust op zoek naar de 
liefde van hun leven. Natuurlijk krijgen ze soms de 
vraag wanneer ze nu eindelijk een partner vinden. 
Anita: “Mijn kinderen vroegen op een gegeven 
moment: ‘Mam, wanneer neem jij nou eens een 
man?’ Alsof ik bij de supermarkt er eentje uit het 
schap trek.” Herman: “Ik ben enig kind thuis, dus 
mijn ouders hadden het leuk gevonden als ik ‘aan de 
vrouw was gegaan’. Ze gunden mij als het ware een 
gezin. Maar soms loopt het leven anders dan dat je 
zelf of je ouders hopen.” Jacqueline: “Ik had een heel 
onregelmatig leven als tennisleraar en horeca-uitbater. 
Dan is een relatie aangaan moeilijker dan met een 
negen-tot-vijf-baan.” Anita: “Eén van mijn kinderen 

“Als je de vijftig 
gepasseerd bent, 

heb je geen 
zin meer in gedoe”
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reist. Zoals Herman, die aan de bar in de oudste kroeg 
van Noord-Ierland een hele avond met een local sprak 
over het protestantse geloof. Lachend: “Ik ben een stuk 
wijzer de kroeg uitgerold.” Jacqueline is nooit alleen 
op vakantie geweest. “Ik heb heel veel tennisreizen 
verzorgd, daar had ik de rol als tennisleraar en reisleider. 
Je bent dan altijd met de groep bezig. Sinds ik daarmee 
gestopt ben, ga ik met vrienden op vakantie.” Anita gaat 
bewust alleen op vakantie, het liefst met haar caravan en 
niet met een groep. “Omdat ik er 
helemaal niet van houd dat iemand 
anders bepaalt waar ik naar toe ga, 
hoe laat ik op moet staan en wat ik 
eet. Zoals die keer op Menorca, ik 
wilde graag het eiland ontdekken. 
Toen heb ik een scooter gehuurd 
en ben vertrokken zonder plan. 
Het toeval bepaalde mijn route, zo kwam ik op de meest 
mooie plekjes.”

Soms loopt het anders
Dat het leven soms een andere weg kiest dan dat je zelf 
voor ogen hebt, daar kan Jacqueline over meepraten. “In 
januari 2022 kreeg ik de diagnose kanker, twee jaar later 
werd ik ‘schoon’ verklaard. Ik heb in die periode zeven 
maanden bij een hele goede vriendin in huis gewoond. Dat 

is goud waard. Want ondanks het feit dat ik alleen ben, 
voel ik mij niet eenzaam met al die lieve vrienden om mij 
heen. Maar in de zomer van 2024 kwam de ziekte terug en 
nu met de mededeling dat ik niet meer beter zou worden. 
Gelukkig kwam ik in aanmerking voor immuuntherapie, die 
lijkt aan te slaan”. Jacqueline heeft dus een beetje haast 
met het leven en probeert er het maximale uit te halen. “Als 
je zoiets overkomt, dan hoef ik niet zo nodig op zoek naar 
een partner. Dat kan ik iemand toch niet aandoen.”

Upgrade
Alle drie zijn ze het erover eens dat je 
met de jaren beter weet wat je wel en 
niet wilt. Of eigenlijk: wat je absoluut 
niet wilt. Herman: “Als je de vijftig 
gepasseerd bent, heb je geen zin 
meer in gedoe. Je hebt je vrijheid, je 

routines, en je weet precies wat je wilt. Als er nog iemand 
in je leven komt, moet die persoon iets toevoegen. 
Anita: “Het is niet dat je verbitterd bent – integendeel.  
Je bent gewoon tevreden en kritisch.” Jacqueline:  
“Waarom zou je genoegen nemen met een zesje als je 
altijd je eigen boontjes hebt gedopt? Natuurlijk zou het 
fijn zijn als er thuis iemand op je wacht en blij wordt van 
je gezelschap. Maar liefde is alleen welkom als het een 
upgrade is, geen verbouwing.”

“Een nieuwe 
liefde moet iets 

toevoegen”

Herman van Doorn
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Gedicht

Blijf wel op de paden, zei een bosboa laatst
Maar nu verdringen koeien zich op mijn weg
en ik keer om omdat zij 
van geen woonwijken willen weten

Met het uitzicht in mijn rug
hoor ik het verkeer in de verte razen
In windstilte doe ik net alsof dit het geluid is 
van de bomen
van het waaien 
van hun bladeren

Langs de Aa

Gedicht Jochen Schoofs Illustratie Viviane Bertrums



085 744 1024  info@claassen.eu
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Rouwkamer Balkum & Mirroi
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Advertorial

Liefdevolle
kinderopvang bij 
Het Dreefje
Als werkende ouder kun je pas echt lekker aan de slag als je 
weet dat de opvang van je kind goed geregeld is. Opvang waar 
je kind alle aandacht en liefdevolle verzorging krijgt. Het Dreefje 
in Middelrode is zo’n plek.
Tekst Natasja van der Wijst Foto Anouk Dalessi

Steffi van den Berg (23) is sinds een jaar de stralende en zorgzame eigenaresse 
van Het Dreefje. Een prachtige opvanglocatie met een huiselijke sfeer waar 
kinderen kunnen groeien in een groene omgeving, gedreven door haar visie. 
Gelegen aan de bosrand in Middelrode, biedt het een rustige plek waar 
kinderen kunnen genieten van de natuur. 

Een eigen visie
Haar liefde voor kinderen begon al op de basisschool. Steffi vond het geweldig 
om met jongere kinderen te spelen, ze iets bij te brengen en voor ze te zorgen. 
Om haar passie te volgen, heeft ze het diploma Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker behaald. Ze deed bij verschillende locaties werkervaring en 
kennis op over kinderopvang en de bijbehorende visies. Dit inspireerde haar 
om een eigen visie te ontwikkelen. Steffi: “Steeds meer dacht ik na over wat 
ik belangrijk vind in de kinderopvang en wat ik kinderen wil meegeven. Mijn 
droom werd steeds groter, en op een gegeven moment wist ik: ik wil mijn eigen 
plek creëren. Volledig afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderen. 
Van knutselen en zingen tot buitenavonturen. Niets is mij te gek. Kortom, een 
opvang waar voelbaar liefde, respect en plezier samenkomen om te groeien en 
bloeien”. 

Droom
Steffi heeft haar droom waargemaakt 
bij haar ouderlijk huis aan de Dreef. 
Daar heeft ze samen met haar 
ouders een plek gecreëerd waar 
kinderen in de leeftijd tot vier jaar 
welkom zijn. Steffi: “Mijn ouders 
hebben altijd mijn plannen gesteund. 
Hoe mooi is het dan dat mijn moeder 
en mijn oma soms binnenwippen 
omdat ze het zo gezellig vinden bij 
de kindjes. Ze nodigt (aanstaande) 
ouders van harte uit om vrijblijvend 
kennis te komen maken met haar en 
haar opvanglocatie.

Steffi wordt begeleid door Gastouderbureau 
ViaViela.

Gastouder Het Dreefje
Dreef 12, Berlicum

06 44 31 55 12
Steffivandenberg28@gmail.com

www.instagram.com/hetdreefje
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Lekker dan
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Lekker dan

In het leven van Ronan van Rooij (22) uit Middelrode neemt 
sport een belangrijke plaats in. En gezond en uitgebalanceerd 
eten. Want als powerlifter moet je lijf presteren. Daarvoor 
draait alles om de juiste brandstof, goed verdeeld over zes 
momenten op de dag. Zijn geheime wapen? Mealpreppen.  
En een stoomoven voor het opwarmen.
Tekst Helma Smolders Foto’s Jasper Loeffen

“Het begon eigenlijk uit tijdnood”, lacht 
Ronan. “Ik werk bij Switch180Club.  
’s Middags even snel iets te eten maken, 
dat lukt niet. Daarom heb ik een gezonde 
en efficiënte oplossing bedacht. Ik 
mealprep voor een hele maand, twee 
vriezers vol. Eén dag knallen in de keuken 
en je kunt weer een hele tijd vooruit. 
Meestal maak ik vijf gerechten tegelijk in 
grote hoeveelheden.” 

Veel koolhydraten
Ronan doet aan powerliften. Geen sport 
voor watjes. Het draait niet om zichtbare 
spierbundels, maar om kracht en  
techniek. En dus: voeding. Hij legt  
uit: ”Mijn dieet bestaat vooral uit veel  

“Gezond eten 
hoeft helemaal 
niet moeilijk te 

zijn”
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Bomen Groen Tuin
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(voor 4 porties)
Per portie betekent dit 150 gram kip, 200 gram gekookte rijst 
en 150 gram groente. Ronan maakt daar voor zichzelf 250 
gram rijst en 120 gram kip van.

Ingredienten
600 gram kip(dij)filet
300/400 gram ongekookte  
zilvervliesrijst
800 gram wokgroenten

Marinade/saus:
3 eetlepels rijstazijn
5 eetlepels sojasaus
1 theelepel gemberpoeder
60 gram maïzena
1 theelepel knoflookpoeder
1 eetlepel honing
1 eetlepel sesamzaad
Optioneel chilivlokken,  
zout en peper

koolhydraten, voldoende eiwitten en gezonde vetten. 
Pasta, zilvervliesrijst, kip, zalm, groentes. Na het 
mealpreppen zit het allemaal precies afgewogen in 
zakjes. Maar ook overnight oats (geweekte havermout) 
en shakes eet ik veel.”

Voor de prestaties
“Je weet precies wat je binnenkrijgt”, voegt hij toe.  
“En het voorkomt snaaien. Je hebt je maaltijd altijd al 
bijna klaar.” Toch is het niet alleen streng en saai. “Ik 
hanteer de 80-20 regel. 80% gezond, 20% ruimte voor 
een biertje of pizza.” Ook zijn vriendin en familie weten 
inmiddels: Ronan komt soms om half elf ’s avonds nog 
aanzetten met een bak rijst, die nog op moet. “Alles voor 
de prestaties. Maar tegelijk wil ik mensen laten zien dat 
gezond eten niet moeilijk hoeft te zijn. Begin klein, kook 
iets extra’s en je bent al op weg. Kijk naar oplossingen, 
niet naar excuses.”
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“Ik ben een echte 
optimist, dat zit in 

mijn karakter”
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Gerijpt

Siny Veldhuizen Brefeld (88) heeft veel van de wereld 
gezien. Alhoewel haar roots in Twente liggen, is ze toch het 
allerliefst in haar appartement in Berlicum. Optimisme is 
haar niet vreemd en dat is aan alles te merken.
Tekst Lyan de Roos Foto’s Teis Albers

Wat doet u het liefst?
“Kaarten!” Siny hoeft er geen seconde over na te denken. “Bridgen en rikken. Iedere 
week ben ik bij de bridgeclub in Den Durpsherd. Ik vind het heel fijn om te doen, 
samen met anderen. Verder lees ik heel graag: de krant en mooie boeken. Soms 
koop ik ze en als ik ze uit heb, geef ik ze aan iemand anders.”

Wat is uw favoriete plek?
Siny wijst met beide wijsvingers op de tafel. “Hier, gewoon lekker thuis in mijn flat 
waar ik al 25 jaar woon. Vroeger heb ik veel gereisd, onder andere naar Canada waar 
mijn zus woont, en naar China. Het was altijd prachtig, mijn man en ik reisden vaak 
met een groep. We hebben veel armoede gezien, dat voelde wel eens unheimisch. 
Nu voel ik me echt Berlicumse, ook al kom ik oorspronkelijk uit Twente. Daar komt 
onze nieuwe burgemeester trouwens ook vandaan. Twentenaren voelen zich heel 
goed thuis in Brabant. Net als Brabanders houden we van mensen om ons heen. Een 
goede buur is beter dan een verre vriend. In Twente noemen we het noaberschap: 
omzien naar elkaar.”

Heeft u teleurstellingen meegemaakt?
“Die maakt iedereen mee, maar grote teleurstellingen kan ik me eigenlijk niet 
herinneren.”

Moeilijke tijden wellicht?
“Ik heb de oorlog meegemaakt. Ik was toen een kind en herinner me de luchtalarmen 
heel goed. Dan kroop ik snel onder de tafel, daar was het donker en voelde ik me 
veilig. Als nu op maandagochtend één keer per maand het alarm gaat, denk ik terug 
aan de oorlog. Niet dat ik er echt last van heb, maar het geluid herinnert me aan die 
tijd.
Verder heb ik er lang over gedaan om kinderen te krijgen, dat was niet gemakkelijk. 
Ik heb een paar miskramen gehad. Toen ik de moed bijna had opgegeven en over 
adoptie ging denken, lukte het opeens. Dat zie je wel vaker.”

“Een rollator  
dwingt respect af”



Van wie heeft u het meeste geleerd?
“Ik heb van velen wat geleerd, maar misschien toch wel 
het meest van mijn vader. Hij was een verstandige man 
die veel begrip had voor de mensen om hem heen. Hij 
heeft me geleerd open te staan voor de ander. En ook 
eerlijkheid en respect. Daarnaast had hij een bepaalde 
trots. Dat bedoel ik niet negatief. Mijn vader was altijd 
heel netjes gekleed, hij vond het belangrijk om ervoor 
te zorgen dat je er goed uitziet. Dat heb ik van hem 
overgenomen. Ik doe nog steeds mijn 
best om er mooi en verzorgd uit te zien.” 
Lachend: “ Het kost me geen moeite 
hoor.”

Waar bent u dankbaar voor?
“Dat ik kinderen heb gekregen. Ik heb 
twee dochters, een woont in Tilburg en de 
ander in Engeland. Ik heb vier kleinkinderen. We hebben 
goed contact. Ze hoeven me gelukkig nog niet veel te 
helpen, maar er komt vast nog een tijd dat ik ze harder 
nodig heb.”

Wat was uw meest gelukkige tijd? 
“Dat was de tijd toen onze kinderen klein waren en ik met 
mijn volkswagentje overal met ze naar toe kon. Er konden 
wel vier of vijf kinderen op de achterbank. Dat mocht 
toen nog, ze hoefden niet in een gordel.”

Hoe is het om oud te zijn? 
“Prima, ik ben nog steeds optimistisch. Ik ben niet bang 
om dood te gaan, maar het lijkt me heel erg om dement 

te worden. Ik hoop dat ik uiteindelijk geen 
lang ziekbed heb, maar voorlopig ga ik 
nog wel even door. Ik heb het idee dat ik 
word beschermd door iets. Er is iets, ik 
weet niet wat. Er gebeuren vaker dingen 
waarbij ik vervolgens denk: Hoe is het 
toch mogelijk, dat kan geen toeval zijn. 
Ja, ik ben best gelovig, ook al ga ik niet 	  

	              meer naar de kerk.”

Hebt u spijt van dingen?
“Nee, helemaal niet. Ik heb een heel leuk leven gehad, 
ik zou het zo weer hetzelfde doen. Ik heb veel avonturen 

“Er is iets, 
ik weet 

niet wat”
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meegemaakt. Ik ben vrij laat mijn man tegengekomen en 
getrouwd toen ik 29 was. Tot die tijd heb ik op veel plaatsen 
gewerkt. Na de MULO ben ik vanuit Twente in Den Haag op 
kantoor gaan werken, samen met een vriendin. Later kreeg 
ik werk in Sankt Moritz en daarna een baan als au pair bij een 
rijke familie in Lausanne. Het waren geweldige tijden, het was 
nooit saai.”

Wat zou u nog eens over willen doen?
“De periode dat ik paardrijles had bij Piet van de Veerdonk. 
Dat was echt een geweldige tijd. Ik vond het zo leuk. Maar 
toen ik een paar keer was gevallen en in het water belandde, 
ben ik ermee gestopt. Ik besefte toen hoe kwetsbaar ik was. 
Paardrijden is heel gevaarlijk, eigenlijk was ik altijd bang. 
Voordat ik naar de les ging moest ik een paar keer naar het 
toilet, puur van de angst. Ik had in die tijd geen hulp in de 
buurt en mijn man werkte veel. Ik besefte dat ik er voor de 
kinderen moest zijn en het me niet kon veroorloven iets te 
breken. Toen ben ik gestopt.”

Wat is uw belangrijkste levensles?
“Optimistisch blijven. ik ben een echte optimist, dat zit in mijn 
karakter. Toen ik vorig jaar mijn knie brak, zeiden de artsen dat 
ik misschien niet meer zou kunnen lopen. Na een paar weken 
in het verpleeghuis kwam ik weer thuis. Nu loop ik met een 
rollator, dat is echt een geweldige uitvinding voor ouderen. Hij 
staat startklaar in mijn logeerkamer voor als ik boodschappen 
ga doen. Ik vind het ideaal en trek me niet zoveel aan van wat 
de mensen denken, daar heb ik echt geen last van. Bovendien 
dwingt een rollator respect af bij het oversteken. Vooral grote 
vrachtwagens stoppen voor je.”

Heeft u een levensmotto?
“Eigenlijk niet, maar het zinnetje van mijn vriendin vind ik wel 
heel mooi: ‘t is zoals het komt.” En zo is het maar net.
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“Ik ben niet bang om 
dood te gaan”
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BaMi
Boetiek

BaMi zet de man in het zonnetje. Of je 

nu iets zoekt voor een stoere chef, een 

verzorgde kerel of een man met humor, 

in de winkels van ons dorp vind je het 

allemaal. Cadeau, voor jezelf of gewoon 

omdat het kan.

Tekst Lonneke van Asseldonk Foto’s Andrea Tibosch
Voor grillmasters
Stoer, stijlvol en hittebestendig: met dit 
leren schort steel je de show aan de 
grill. Het perfecte accessoire voor elke 
man die van barbecueën houdt. 
Bonus: vlekken maken het alleen 
maar mooier.

Man in vorm
Voor mannen die hun vitaliteit 
willen boosten. Met allerlei 
kruiden, vitamines en mineralen als 
ondersteuning voor je haaigroei, 
spieren en libido. Een dagelijks 
ritueel voor wie zich weer op en top 
man wil voelen.

Koken
voor kerels
Van steak tot kreeft en risotto: 
dit kookboek serveert stoere 
recepten voor elke smaak. Vlees, 
vis, veggie of dessert, je vindt 
hier gegarandeerd inspiratie om je 
mannetje te staan in de keuken. 

Voeten vol karakter
Sokken met een knipoog. Kies voor 
Takkie of rookworst en geef je voeten 
humor en comfort in één. Ideaal onder 
een pak, of juist als statement op je 
vrije dag.

Het enige echte 
mannenkookboek €34,95 
bij Mieke Wijgergangs

Lucovitaal testosteron support 
€12,99 bij Kruidvat

Hak met kracht
Of je nu hout klieft, kampeert of gewoon 
graag een bijl bezit: dit handzame exemplaar
is scherp, degelijk en mannelijk verantwoord. 
Voor de klusser met kracht of de wannabe viking.
Talen Tools Handbijl €21,99  
bij Boerenbond

Herensokken rookworst of Takkie 
€5,99 bij  Hema

Leren bbq schort €79,90 
bij Keurslagerij Reinier Hol
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BaMi Boetiek

Ondergoed
met lef

Van flamingo’s tot andere opvallende 
prints: deze boxershorts combineren 
comfort met een knipoog. Gemaakt 
voor mannen die hun basics serieus 
nemen, maar wel met een beetje lef. 
Want waarom zou ondergoed saai 

moeten zijn?

Stralende velgen
Geef je auto een snelle make-over met deze 
krachtige velgenreiniger. Werkt hard, ruikt 
fris en laat je wielen glimmen alsof ze net uit 
de showroom komen. Voor de autoliefhebber 
pur sang.

Wax on, 
looks aan
Deze professionele wax geeft sterke 
hold met een natuurlijke glans. Ideaal 
voor de man die zijn haar graag strak 
in model houdt, de hele dag door. 

Cadeau met smaak
Op zoek naar een origineel cadeau voor 
een man? Dan is deze geschenkbox 
precies wat je zoekt. Je stelt hem 
helemaal zelf samen: kies een likeur en 
combineer die met heerlijke nougat. 

Bier uit Berlicum
Gebrouwen in ons eigen Berlicum en vol 
smaak. Elke slok ademt vakmanschap, lef en 
lokale trots. Voor de man die zijn bier graag 
ambachtelijk én dichtbij drinkt of cadeau doet 
met een goed verhaal.
Speciaalbier van Brouwerij D’n Draok 
€4,75 per flesje bij ‘t Kaashoekje

Heren boxershorts €6,99 
bij Zeeman

Geschenkbox ChocandSweets 
€36,85 bij Schik&Zo

High Performance Hair Wax €7,00 
(of 3 voor €15,00)  
bij Barberhop 56

Sonax Extreme Velgenreiniger 
€16,50 OK Berlicum 



ONAFHANKELIJK
HYPOTHEEKADVIES 

MET BRABANTSE
GEMOEDELIJKHEID

Hypotheken Verzekeringen

Je bent van harte welkom op ons kantoor 
aan de Kerkwijk 7 in Berlicum.
Bellen kan ook: 073 303 5303

Dennis van GemertMichel Lucius Danny van Zoggel Meer weten? VANDERDOELEN.NU 

A D V I E S  -  O N T W E R P  -  R E A L I S AT I E

s a v e l k o . n l       i n f o @ s a v e l k o . n l

Bedrijfsstraat 24 | Nuland

houtwerk is
maatwerk

www.vandersangentuinhout.nl
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Advertorial

“Niet gegoten is altijd mis”

Zeg je strakke, naadloze vloeren? Dan zeg je Dormi 
Designvloeren. Al ruim 35 jaar is de familie Van Doremalen 
dé specialist als het gaat om gietvloeren, betonlookvloeren en 
andere vloerparels. Dit jaar zetten de broers Bram en Thijn de 
volgende stap: een gloednieuwe showroom aan de Enst.
Tekst Helma Smolders Foto Edith Verhoeven

Vakwerk zit in de familie
“Onze ouders hebben Dormi met liefde opgebouwd en wij leerden het vak van 
de besten”, vertelt Bram (27). “Komend jaar nemen wij het stokje officieel over.” 
Samen met zijn broer Thijn (24) runt hij het familiebedrijf. Bram is vooral te 
vinden in de showroom, terwijl Thijn vaker op pad gaat. Vader Geert en moeder 
Helmi blijven voorlopig nog lekker meedraaien. “We zijn nog lang niet van ze 
af hoor”, lacht Thijn. Het hele gezin Van Doremalen ademt vakmanschap. Hun 
geheim? Kwaliteit, vakwerk en service staan altijd voorop. “Wij zeggen niet voor 
niets: een vloer die loopt als gesmeerd”, knipoogt Bram.

Nieuwe plek, zelfde passie
De showroom bij het ouderlijk huis aan Nieuw Laar zijn ze inmiddels ontgroeid. 
Bram en Thijn verhuizen naar de Enst op het industrieterrein. “Daar hebben 
we 150 vierkante meter om alle vloeren mooi uit te stallen”, vertelt Bram 
enthousiast. “Gietvloeren, troffelvloeren, coatingvloeren en betonlookvloeren, je 

ziet en voelt het straks allemaal.” De 
broers willen het assortiment zelfs 
uitbreiden met pvc-vloeren. “We zijn 
op tour voor jouw vloer”, zegt Thijn. 
“We komen altijd eerst kijken, meten 
en adviseren. Want er komt meer bij 
kijken dan je denkt en we willen dat 
je 100% tevreden bent over je nieuwe 
vloer.”

Generaties vakmanschap
Met een vast team én de volgende 
generatie in aantocht blijft Dormi 
bouwen aan vloeren waarop je gezien 
mag worden. “Mond-tot-mond werkt 
nog steeds het beste,” zegt Bram. 
“En met onze nieuwe showroom, ons 
nieuwe logo én onze nieuwe website 
zijn we daar helemaal klaar voor!”

Dormi Designvloeren
De Enst 4 Berlicum

06-45639668 (Bram)
06-45640416 (Thijn)

info@dormi.nl
www.dormi.nl
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Bij De Zilvermeeuw  
is iedereen  

een liefhebber
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In het clubhuis van Postduivenvereniging 
De Zilvermeeuw proberen honderden 
duiven met hun gekoer iedereen te 
overstemmen. De duivenmelkers trekken 
zich er niets van aan. Een voor een 
geeft iemand zijn duiven aan degene die 
vandaag de chips in de pootringen scant. 
Tekst Jochen Schoofs Foto’s Claartje ten Have

Vrijdagavond. Buiten staan her en der manden en 
korven met duiven. Een paar leden zitten, rustig 
buurtend met een koffie of biertje, hun beurt af 
te wachten. Vandaag worden hun wedstrijdduiven 
ingekorfd, om morgenochtend in Noord-Frankrijk 
uitgeladen te worden voor een korte wedstrijd van  
zo’n 160 kilometer. 

Winnen is niet het belangrijkst
Tijdens het vliegseizoen, dat loopt van half april tot 
half september, zijn ze hier minstens een keer per 
week te vinden. Hoewel ze hun duiven uiteraard graag 
zien winnen, gaat het leden van de Zilvermeeuw niet 
alleen daar om. ‘Liefhebbers’ noemen ze zichzelf, van 
de duiven en van de duivensport waar ze als leden van 

de club samen mee bezig zijn. “Als iemand op vakantie 
is, zorgt een ander ervoor dat de duiven ingekorfd 
worden.” Ze helpen elkaar ook aan duiven. “Dit voorjaar 
ging het kweken bij een van ons niet goed, die heb ik 
toen een paar koppeltjes gegeven.” 

Landen op een leesplankje
Het mooiste moment komt morgen, als de duiven na een 
vlucht van ongeveer twee uur thuis komen. Snelheid: 
75-110 kilometer per uur. “Boven Middelrode beginnen 
mijn duiven dan als het goed is aan hun duikvlucht”, 
vertelt een van de Berlicumse leden. “Op het laatst 
storten ze echt als een baksteen naar beneden.” De duif 
landt op een zogenaamd leesplankje dat een signaal 
afgeeft. Zo weet de liefhebber dat zijn duif weer in het 
hok zit en kan de vliegtijd berekend worden. Een ander 
vult aan: “De doffers laten zich meteen vallen, maar de 
duivinnen cirkelen vaak nog even boven het hok voor ze 
rustig landen.” 

Clubke

“De duiven storten als 
een baksteen naar 

beneden”
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De term ‘kostschool’ zal alleen bij de 
oudere inwoners nog een belletje doen 
rinkelen. Da’s helemaal niet erg, want zo’n 
feest was het niet om daar vroeger een 
gedeelte van je jeugdjaren door te moeten 
brengen. In BaMi hadden we er drie. We 
blikken terug hoe het was om als puber 
vierentwintig uur per dag tussen paters en 
nonnen te leven.
Tekst: Eric van Zoggel Foto’s: Heemkundekring de Plaets

In Nederland zitten heden ten dage nog maar weinig 
kinderen op een kostschool, of ‘internaat’ zoals ze 
tegenwoordig heten. Katholieke kostscholen zijn er 

helemaal niet meer, de kloosterorden hebben hun 
onderwijstaken al lang geleden afgestoten. Niet elk 
kind kwam vroeger trouwens om dezelfde reden op 
een kostschool terecht. Sommige ouders stuurden 
hun kroost erheen omdat ze zelf in het buitenland 
woonden of met een boot de kost moesten verdienen. 
Of ze hadden zelf ook op zo’n school gezeten, en hun 
ouders ook weer. Volgens die traditie moest de zoon 
dan ook naar de broeders. Het was een garantie voor 
een goede opleiding, die nodig was om een hoge 
positie in de samenleving te behouden of te verkrijgen. 
Meisjesinternaten waren er ook, maar hun ambitie was 
meestal beperkter: meisjes moesten vooral goede 
katholieke moeders en echtgenotes worden.
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Zusters van Jezus, Maria en Jozef
Aldus werden ze leerling op een van de tientallen 
katholieke kostscholen die Nederland toen rijk was. De 
meeste daarvan stonden in Brabant en Limburg en waren 
in handen van paters, fraters en zusters. Die ontfermden 
zich over de opvoeding van kinderen die aan de zorg 
van de geestelijken waren toevertrouwd. Kloosterlingen 
die wilden zorgen en vormen. In ons dorp waren er 
toentertijd dus drie: eentje aan de Hoogstaat 39-41, 
eentje aan het Raadhuisplein 17 en de derde op de plek 
waar nu Berlerode staat. Die laatste was alleen voor 
meisjes, de zusters van Jezus, Maria en Jozef regeerden 
er met straffe hand. Slechts twee keer per jaar mochten 
de meisjes naar huis: een maand zomervakantie in 
augustus en met Pasen. 

Ze waren er altijd en overal
In de tuin spelen mocht alleen in de winter, als er sneeuw 
lag. In de zomer niet, handwerken onder een boom was 
dan het maximale. Elke ochtend hetzelfde ritueel: om half 
zeven werd het gordijn rond de bedden opengetrokken 
en na een welgemeend “Geloofd zij Jezus Christus” kon 
de dag beginnen. Niet met een lekker ontbijtje, nee eerst 
naar de kerk. Elke dag en op zondag zelfs twee keer. 
Als de warme maaltijd ’s middags je niet beviel, kreeg 
je die als je rond 16.00 uur uit school kwam opnieuw 
voorgeschoteld. En anders de volgende dag wel, net zo 
lang tot het bord leeg was. Wat uiteindelijk wel gebeurde 
want iets anders kreeg je niet. Met zijn tweeën wandelen 
was verboden, altijd minimaal met drie. Je zou maar eens 
wat in je schild voeren… De nonnen waren er altijd en 
overal, van enige privacy was uiteraard geen sprake.

Postzegels en masturbatie
Op de twee kostscholen waar alleen jongens zaten 
(Hoogstraat en Raadhuisplein) was het, zeker aan het 
eind van de negentiende eeuw, niet veel beter. Natuurlijk 
lag eenzaamheid op de loer, vooral de eerste tijd na 

een vakantie was vaak zwaar. Er waren er die ’s nachts 
zomaar in huilen uitbarstten. Er werden ook wel eens 
kinderen van school gestuurd omdat ze zich niet aan 
de regels hadden gehouden of omdat ze homoseksueel 
gedrag vertoonden. De paters op de kostschool gingen 
daar zorgvuldig mee om, er werd dan altijd gezegd 
dat ze ‘postzegels hadden gestolen’. Je werd niet om 
alles van school gestuurd, maar op ongehoorzaamheid 
stond straf. En paters stonden altijd klaar om de biecht 
af te nemen. Dat kon al meteen ’s morgens, wanneer 
jongens ’s avonds in bed ‘de doodzonde’ hadden begaan: 
masturbatie. Discipline werd je wel aangeleerd, net als 
uithoudingsvermogen. Eigenlijk waren de kostscholen 
wat dat betreft de voorlopers van de dienstplicht.

Jeugdhulpverlening
Tegenwoordig zijn er nog wel internaten, maar dat zijn 
instituten die niet meer op katholieke leest geschoeid 
zijn. In de jaren zestig werden ze door de tijd ingehaald: 
er kwamen steeds meer katholieke scholen, de klassen 
werden langzaamaan gemengd en de kostscholen 
verloren meer en meer hun doel. De paters gingen zich 
richten op jeugdhulpverlening en de kostschool werd een 
vangnet voor probleemjongeren. Misschien moeten we 
in een volgende BaMi eens navragen hoe de paters dat 
beviel….

Uit beeld

“Met zijn tweeën
wandelen

was verboden”

“Paters stonden 
altijd klaar om

de biecht af te nemen”



Proosdijstraat 12 | 5236 AT ’s-Hertogenbosch 
T: 073 888 5808 | M: 06 203 608 92 | info@paulienuitvaart.nl 

www.paulienuitvaart.nl | www.hetafscheidshuisdenbosch.nl

Voor een persoonlijk afscheid 
met respect voor elke wens

HET AFSCHEIDSHUIS 

 EFFE SERIEUS 

 VINCE SMIX 

OKTOBERFEST 
ZATERDAG

18 OKTOBER
VANAF 19.30

 BIERCANTUS 
ZONDAG

19 OKTOBER
VANAF 14.30 DIVERSE ARTIESTEN 

T i c k e t s  &  i n f o  w w w . v a n z o g g e l c a t e r i n g . n l
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Advertorial

Genieten van het
goede in De Witte Zwaan

De gerechten zijn er nog steeds heerlijk, de feesten als 
vanouds geslaagd, de sfeer onverminderd gezellig. En toch 
is er de afgelopen jaren veel veranderd in De Witte Zwaan, 
het legendarische restaurant met het unieke tuincafé aan de 
Hoogstraat. 
Tekst Marc van Doornewaard  Foto Edith Verhoeven

Die veranderingen zitten voornamelijk in de organisatie: sinds januari zijn 
Sander de Jonge en Jolanda Somers samen volledig eigenaar van De Witte 
Zwaan. Sander: “Voorheen was Henk Somers mede-eigenaar. Maar hij heeft zijn 
taken hier langzaam afgebouwd, na ons alle kneepjes van het vak te hebben 
bijgebracht – heel fijn. Nu doen Jolanda en ik het samen met onze betrokken 
medewerkers: Jolanda regelt vooral de feesten, ik het restaurant.” 

Het goede 
Bovendien werd deze zomer de serre flink verbouwd; eerder al was de blokhut 
in de tuin vergroot en binnenkort wordt het restaurant aangepakt. “We plannen 
het zo dat gasten daar weinig van merken”, legt Jolanda uit. “Zo blijft het 
goede behouden dat De Witte Zwaan al jaren kenmerkt.” En dat goede is wijd 
en zijd bekend. Sander: “Lekker eten voor een nette prijs. Je ziet dat steeds 
meer mensen denken: als we goed willen eten, gaan we naar De Witte Zwaan. 
Daarnaast waarderen ze de sfeer en gezelligheid hier, de gastvrijheid. En dat is 
weer te danken aan ons fijne en professionele personeel. ‘Je ziet dat hier met 
plezier wordt gewerkt’, horen we vaak van onze gasten.”  

Tweehonderd feesten
Jolanda: “En natuurlijk kent men De 
Witte Zwaan van onze feesten. We 
organiseren er zo’n tweehonderd per 
jaar. Van babyshower tot koffietafel, 
van verjaardag tot bruiloft, van 
pensionering tot personeelsfeest. 
Voor tien gasten tot meer dan 
tweehonderd. Binnen, in de serre 
en tuinkamer. En buiten, in onze 
grote tuin en in de blokhut. In De 
Witte Zwaan kan van alles. Je kunt 
hier zelfs trouwen; dan komt er 
een ambtenaar en is het even een 
officiële trouwlocatie. Ons motto is 
dan ook: jouw feest moet naar jouw 
wens zijn. Jij mag zeggen hoe je het 
graag wilt, wij maken dat mogelijk. En 
dat wordt gewaardeerd. We zien hier 
elke dag mensen genieten. En daar 
genieten wij dan weer van.”

Tuincafé en restaurant 
De Witte Zwaan

Hoogstraat 30, Berlicum
info@dewittezwaan.com

www.dewittezwaan.com
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Jamiilo (59) werkte als docent aan een 
universiteit in Somalië toen de oorlog 
uitbrak. Samen met een vriendin vertrok 
ze naar buurland Kenia. Daar zijn ze 
elkaar uit het oog verloren. Jamiilo kwam 
als vluchteling in Nederland, nu zo’n 
vijfentwintig jaar geleden. Na jaren van 
verhuizingen van azc naar azc was er in 
Middelrode een eerste eigen plekje voor 
haar en haar twee dochters. 

Annie woonde met Jan, inmiddels overleden, tegenover 
het huis waar Jamiilo terechtkwam. Annie: “We zagen 
haar aankomen met twee kleine kindjes. Ze hadden 
helemaal niks. Geen stoelen, geen bedden, het was niet 
normaal. Er was niets gedaan aan het huis, de tuin was zo 
overgroeid dat we er in konden staan zonder dat iemand 
ons zag.” Annie en Jan hebben zelf geen kinderen en Jan 
kon niet aanzien wat er aan de overkant gebeurde. Hij 
gaf veel om de meiden en wilde ze alles geven wat hijzelf 
nooit had gehad. Jamiilo: “Annie en Jan hebben me vanaf 
de eerste dag geholpen om me hier thuis te voelen. Ze 
ondersteunden met spullen, met het opknappen van het 
huis.” Annie wordt wat ouder, nu helpt haar nicht Bep het 
gezin wanneer dat nodig is. 

Tekst Marloes van Oort Foto’s Teis Albers

import
“Je bent niet meer daar,  

je leven is nu hier”
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Tekst Marloes van Oort Foto’s privé collectie

Import & Export

Timo en Bernice woonden met dochter Marley 
met veel plezier in Middelrode en hadden al 
langer de wens om als gezin op reis te gaan. 
Het werden drie maanden in Costa Rica. Deze 
ervaring zette ze aan het denken: hoe zou het 
zijn om met zijn drieën in een andere cultuur 
te wonen?

De mogelijkheid ontstond toen Timo zijn eigen bedrijf 
verkocht. Bernice heeft Indonesische roots, haar 
moeder komt van Java. Dus gingen ze ter oriëntatie op 
vakantie naar Bali. De eerste tien dagen was het leuk, 
maar ze zagen zichzelf er niet wonen. Totdat ze in Ubud 

terechtkwamen, de sfeer van het culturele hart van Bali 
sprak meteen aan.

Schoolgebouwen van bamboe 
Ze wonen er nu ruim anderhalf jaar. Marley gaat naar 
de Green School. “Ik leer daar alles over wat goed is 
voor de natuur en voor de mens. Alle gebouwen zijn van 
bamboe gemaakt, we krijgen lessen over duurzaamheid.” 
In haar klas zitten kinderen uit de hele wereld. “Ik heb 
vriendinnen uit India, Duitsland en Polen.” Het schoolgeld 
dat internationale gezinnen betalen wordt deels gebruikt 
voor de financiering van het onderwijs voor Balinese 
kinderen.

import export
“We leven hier veel  

meer in het moment”
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Inburgeringscursus
In de eerste jaren heeft Jamiilo een inburgeringscursus 
gevolgd, daar heeft ze de Nederlandse taal geleerd. Haar 
dochters gingen naar de Herman Jozefschool. “Ze waren 
de eerste donkere kindjes in de klas. Iedereen wilde 
steeds aan hun haren voelen.” 
De meisjes maakten gemakkelijk vriendjes. Jamiilo raakte 
zo ook in contact met andere ouders in de buurt. Maar 
ze is ook graag op zichzelf. Ze doet nu vrijwilligerswerk 
bij de Moerkoal. Haar dochters, nu 24 en 22, studeren en 
werken allebei in de zorg.

Altijd bang
Praten over wat er is gebeurd in Somalië en tijdens haar 
vlucht emotioneert Jamiilo nog steeds. Op school werd 
ze uit het niets gestoken door een leerling, het mes 
doorboorde haar kaak. “En niemand deed iets. Ik was 
daar altijd bang.” De eerste oudejaarsavond in Middelrode 
vierden ze bij Annie en Jan. Annie: “Toen het vuurwerk 
begon, zijn ze op de knieën door de groenstrook 
teruggekropen naar huis. We wisten niet wat we zagen, 
zo angstig waren ze.”

Jamiilo is nooit meer teruggeweest naar Somalië. Haar 
dochters zijn hier geboren. “Als ze me zien huilen zeggen 
ze: ‘Waarom ben je verdrietig? Je bent niet meer daar, je 
leven is nu hier.’” 

De familie van Jamiilo is uitgewaaierd naar verschillende 
plekken in Europa. Haar moeder kwam door toeval ook in 
Nederland terecht. De laatste jaren heeft Jamiilo intensief 
voor haar gezorgd, ze is vorig jaar overleden. “Mijn 
tweede thuis is aan de overkant, bij oma Annie. Ik kan 
altijd bij haar terecht.”

import

“Toen het vuurwerk 
begon kropen ze op 
de knieën door de 
groenstrook terug 

naar huis“
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Tijd nodig om te landen
De dagen zijn gevuld met werk, vooral veel sporten en 
vrienden ontmoeten. Timo investeert in een bedrijf in 
Lombok dat plastic uit de oceaan recyclet tot meubels. 
“En ik ben basketbalcoach bij Marley op school.” Meer 
dan Timo heeft Bernice tijd nodig gehad om te landen. 
“Je zet jezelf aan de andere kant van de wereld neer en 
laat alles achter wat je gemaakt heeft tot wie je bent. 
Niemand heeft verwachtingen van je, dat geeft ruimte 
maar is ook spannend.”

Geen automatische piloot
De verhuizing heeft ze meer opgeleverd dan ze vooraf 
gedacht hadden. “We brengen veel meer tijd door 
met elkaar. Mensen leven hier in het moment. Als we 

vrienden vragen om mee uit eten te gaan, dan zien we 
ze diezelfde avond. In Nederland moesten we dat twee 
weken van te voren vastleggen. Sommige mensen vinden 
het heerlijk om te weten waar ze aan toe zijn, maar wij 
gaan wat minder goed op de automatische piloot.” Het 
moeilijke van hun besluit was dat ze ook alles hebben 
achtergelaten wat fijn was, maar vele familieleden en 
vrienden zijn inmiddels al langsgekomen. Als we nu iets 
vertellen, weten ze hoe het er hier uitziet, hoe het ruikt.”

Ze habben vooraf met elkaar afgesproken het een jaar 
te gaan proberen. Maar na een half jaar was het wel 
duidelijk. Het huurhuis is opgezegd en ze hebben een 
woning gekocht. “Het wil niet zeggen dat we hier altijd 
blijven. Ook dat heeft dit gebracht, gewoon kijken hoe 
het loopt. Het geeft vrijheid om niet definitief te hoeven 
beslissen of we hier blijven of niet.”

export

“Je zet jezelf aan de 
andere kant van de 

wereld neer”



Tekst Marloes van Oort Foto’s Koen de Haas
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Achtergrondverhaal

Jordy van Esch (23) woont met zijn moeder Deborah en 
jongere broertje Benny. Zijn broer Robby (16) woont bij 
zijn vader en is er in de weekenden en vakanties. Jordy  
is opgegroeid in Den Bosch en zo’n tien jaar geleden in 
Berlicum komen wonen. “Dat was wel even wennen, want 
ik ging naar het Pierson college en dat was nu een stuk 
verder fietsen.” Maar hij heeft nooit geklaagd. Na de havo 
is Jordy gestart met de opleiding Social Work, maar hij 
vond dat te zweverig. Hij begon een andere opleiding, 
maar stopte door onder andere corona en is gaan 
werken. In die periode, hij was 21, kwamen er geleidelijk 
klachten. Tintelingen in zijn 
handen, praten met dubbele tong, 
trillende handen. Zijn moeder 
maakte zich zorgen. “Hij viel van 
zijn fiets, viel meerdere keren van 
de trap. Ik vroeg steeds, wat is 
er toch aan de hand? Maar dat 
wuifde hij allemaal weg.”

Malen op de bank
Jordy werkte fulltime, maar dat 
ging steeds moeizamer. Hij sliep 
inmiddels beneden op de bank, de 
twee trappen omhoog naar zijn slaapkamer kon hij niet 
meer nemen. Moeder heeft toen aangedrongen op meer 
onderzoek. “Het was niet meer normaal, hij kon niet meer 
van de bank naar de wc lopen.” Zelf maakte Jordy zich nu 
ook zorgen.  
“Ik dacht dat ik een tumor in mijn hoofd had. Ik lag hier 
maar op de bank te malen, dacht dat ik dood zou gaan.” 
Na een afspraak bij de neuroloog ging het snel.  

Jordy werd meteen opgenomen en binnen een week  
was er de diagnose. “Ik dacht: gelukkig, MS. Ze vertelden 
dat ik daar mee zou kunnen leven. Ik had er wel ooit van 
gehoord, maar wist niet wat het inhield.” 

Onherstelbare schade
Multiple sclerose (MS) is een chronische aandoening  
aan het centrale zenuwstelsel. Door ontstekingen 
ontstaan er beschadigingen, waardoor de hersenen 
prikkels en signalen niet meer goed kunnen verzenden. 
De ziekte uit zich bij iedereen anders. Bij Jordy betekent 

het ook dat hij hersenletsel heeft 
opgelopen (NAH). De ontstekingen 
hebben schade veroorzaakt die 
niet meer hersteld kan worden. 
Thuis uit het ziekenhuis begon een 
intensieve herstelperiode. Jordy 
is gaan revalideren bij de Tolbrug. 
“Ik heb daar veel baat bij gehad. Ik 
kreeg fysiotherapie, ergotherapie, 
gesprekken met een psycholoog. 
Maar ik vond het niet leuk. Je komt 
er omdat het moet, maar het is niet 
iets waar je jezelf voor inschrijft. Ik 

kreeg een rollator omdat mijn evenwicht was aangetast, 
dat vond ik echt een afgang. Een jongen van 21 hoort niet 
met een rollator te lopen, maar ik wilde niet de hele dag 
binnen zitten. Dus dan maar schijt eraan en daar ging ik 
met dat ding naar buiten.” Hij leerde opnieuw schrijven. 
Moeder vond ‘s ochtends een eerste briefje op het 
aanrecht: Opgetieft met die MS handjes! Het hangt nu 
nog steeds op de koelkast. 

“Je revalideert 
omdat het moet, 

het is niet iets 
waar je jezelf 
voor inschrijft”

Zijn moeder noemde het al even: Jordy heeft heel wat te 
vertellen. Ook na een paar uur aan de keukentafel blijven 
de verhalen komen. Jordy hoopt meer informatie te kunnen 
geven over hoe het is om te leven met MS. “Mensen denken 
vaak dat het een spierziekte is, zoals ALS. Maar dan zeg ik 
steeds: met MS kan ik oud worden.” 



BEKIJK DE VIDEO VAN 
DIEN EN CARLA OP: 
WWW.VIVENT.NL/VERHALEN

Sinds Dien woont in haar zorgappartement 
bij Vivent Berlerode voelt ze zich op haar 
plek. Ze krijgt hulp bij het opstaan, ontbijt 
en geniet van koffie met medebewoners of 
creatieve activiteiten. 
De zorg is er wanneer het nodig is. Haar 
dochter Carla komt geregeld langs om te 
helpen of samen iets leuks te doen. Ook de 
andere kinderen springen bij. “Wij zeggen 
altijd: ‘pluk de dag’ en dat doen we ook 
echt”,  zegt Carla met een glimlach.

MEER INFORMATIE OF ZORG NODIG? 
Bel 088 - 163 70 00 of mail naar info@vivent.nl

PLUK DE DAG – SAMEN  
MET FAMILIE EN VIVENT

“Ik voel 
me hier 
thuis”

 Meerwaarde van uw pand
 Géén oppervlaktebeschadiging
 Vervuiling bij bron aangepakt
 1/3 hoeveeheid waterverbruik
 4 tot 6 x langer schoon
 Lage onderhoudskosten

Exterieur
behandeling,
ontmossen, 
reinigen van  
daken en gevels.

softwash-brabant.nl

Laan van Seldesate 10 • Berlicum
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Fietsen is vrijheid
Jordy was als puber altijd op pad met de fiets. Er werd 
gedacht dat hij dat niet meer zou kunnen leren door 
zijn zwakke evenwicht. Moeder: “Zijn fiets stond hier 
in de achtertuin, hij zat er steeds tegenaan te kijken. 
Toen heb ik gezegd, we gaan hem verkopen, dit is ook 
niks.” Met een traantje is de fiets weggedaan. Tijdens 
de revalidatie hoorde moeder op een dag dat Jordy met 
zijn ergotherapeut door Den Bosch was gaan fietsen. “Ik 
dacht, is ze helemaal achterlijk geworden!” Jordy lacht: 
“Ik merkte natuurlijk wel dat er nog wel wat verbeterd 
moest worden.” Weer zelfstandig kunnen fietsen werd zijn 
belangrijkste doel. Moeder heeft meer tijd nodig gehad om 
daar vertrouwen in te krijgen. Maar: het is gelukt. En het 
fietsen heeft hem zijn vrijheid teruggegeven.

Verbinding vinden in vrijwilligerswerk
Zijn leven is veranderd. “Ik leefde eerst meer onbezonnen. 
Nu moet ik mijn dagen plannen, ik heb veel minder energie. 
Betaald werk lukt nu niet. Jordy gaat anderhalve dag naar 
de dagbesteding. “Daar heb ik tijd voor mezelf. Ik kan 
buiten bezig zijn met grasmaaien en heb daar contacten 
met andere mensen met NAH.” Verder is hij begonnen met 
vrijwilligerswerk in de buurt. Inloopmiddagen organiseren 
voor kinderen bij BINT, begeleiden van mensen met een 
verstandelijke beperking bij Werkboerderij Buitengewoon, 
koken bij Buurthap. Hij heeft ook meegedraaid bij het team 
dat het licht en geluid regelt in Den Durpsherd. Maar dat 
bleek fysiek en mentaal te zwaar. “Achter een mengtafel de 
knoppen leren, het sjouwen met alle materialen, het was te 
veel.” Zijn leukste vrijwilligersbaan was bij een groep voor 
ouderen met dementie. “Biljarten! Spelletjes doen, soep 
maken.” Hij heeft veel gedaan in de nog relatief korte tijd 
na zijn diagnose. “Ik vind dat dat ook wel moet. Anders zit 
ik hier maar, beetje spelletjes spelen op mijn telefoon. Als 
ik dit allemaal niet zou hebben, dan zou ik er geen klote 
aan vinden.”

“Nu we weer 
praten, is de 

verbinding terug”



verbouw  |  nieuwbouw  |  onderhoud renovatie  |  interieur  |  zwembaden

Blijf op de hoogte van nieuwe 
producten, verhalen uit de winkel, 

leuke video’s en wijnweetjes!

Wijnhuis Rosmalen  •  Oude Baan 17   •   Rosmalen 
T. 073 522 17 11  •   info@wijnhuisrosmalen.nl

Volg ons: 

@wijnhuisrosmalen

55 JAAR MAATWERK CONSTRUCTIEWERK
PASSIE VOOR METAAL
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Muziek 
In de ziekenhuisperiode zijn vrienden belangrijk geweest. 
Ook muziek heeft hem door de revalidatie geholpen. 
“Bijvoorbeeld Notorious B.I.G.” Jordy draaide in een 
platenzaak voordat hij ziek werd. Nu maakt hij met 
een vriend een wekelijkse radio-uitzending. Op die 
woensdagavonden komt er altijd een vast kliekje om te 
praten, of om een potje te kaarten. Met de muziek komt 
alles samen: in verbinding zijn met vrienden om hem heen. 

Vallen en opstaan
De omgeving ziet vaak niets aan Jordy. “Dat vind ik in 
principe fijn. Ook dat ik die rollator niet meer nodig heb.” 
Maar het blijft lastig. Een stratenmaker die een opmerking 
maakt tegen moeder dat haar grote zoon ook wel kan 
helpen met sjouwen. Jordy is heel open over zijn ziekte. 
“Als ik mijn grens bereik, of ergens mee zit, dan zeg ik dat 
gewoon. Ik heb echt moeten leren om mijn grenzen aan te 
voelen. Eerder deed ik gewoon mee, maar dan lag ik daarna 
een paar dagen op bed omdat ik niks meer kon.  
Dat heb ik met vallen en opstaan geleerd.”

MS heeft ook andere zaken gebracht. ”Ik ben nu beter in 
het kiezen met wie ik wel en niet wil omgaan. Ergens denk 
ik ook dat mijn ziel ouder is geworden. Ik merk dat vooral 
als ik met leeftijdgenoten praat, ik kan vaak beter overweg 
met oudere mensen.” 

Positief blijven en veel lachen
Voor zijn moeder heeft de MS ook een positieve draai 
gebracht. “In het jaar voor de diagnose was het contact 
tussen ons minder. Jordy kwam thuis om te eten en ging 
naar boven. Nu praten we weer zoals het eerder altijd was,  
er is weer verbinding. De ziekte is erg, maar ik heb er ook 
mijn zoon weer mee terug gekregen.” Jordy kijkt niet meer 
zo ver vooruit. “Ik leef nu meer met de week.” Zonder 
diploma en met zijn beperkingen is hij op dit moment toch 
bezig met waar zijn hart ligt. “Eigenlijk heb ik alles best 
wel weer op de rit gekregen. Positief blijven en veel lachen 
heeft me daarbij geholpen. Er is veel regen geweest, nu zijn 
er weer zonnestralen.“

Meer informatie: MS.nl



Van éérste appartement tot 
starterswoning, er is méér 
mogelijk dan je denkt!

Met Jan's hulp hebben 
we nu ook nog wat 
extra financiele ruimte 
voor de keuken en 
badkamer     

Hypotheken     •     Verzekeringen     •     Nalatenschap

Jan gaf ons eindelijk 
rust in de enorme wir 
war aan hypotheek-
regeltjes. 

��

    

MILROOIJSEWEG 53, BERLICUM
 073 5031208 

FINANCIEELWERK.NL/STARTERS

Door Jan's hulp én 
een familiehypotheek 
konden we toch in 
Amsterdam kopen!
    

www.sonate-uitvaartbegeleiding.nl

Een afscheid om nooit te vergeten

Brigitte van Rossum
+31 (0)6 10 75 31 90

info@sonate-uitvaartbegeleiding.nl
www.sonate-uitvaartbegeleiding.nl

Persoonlijk   |  Warm  |  Betrokken
Dag en nacht bereikbaar 

Brigitte van Rossum
24/7 bereikbaar

06 10 75 31 90

info@sonate-uitvaartbegeleiding.nl

Wilt u kennismaken of meer weten over de mogelijkheden 
en kosten? Neem dan vrijblijvend contact met me op.

keurING
onderhoud

storingen
schade

apk

Werststeeg 59, 5258TA Berlicum
info@smuldersautoser vice.nl -  tel: 06 22 06 02 78

www.smuldersautoservice.nl

Voor alle voertuigen incl. campers!
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Advertorial

Een nieuwe webshop 
én de service van vroeger

Bij Voets Bedrijfskleding in Rosmalen draait het om service, 
vakkennis en plezier in je werk. Shirley en Daphne Voets 
staan samen met hun team van zeven vrouwen, waaronder 
moeder Angelique, klaar voor bedrijven en particulieren. In de 
showroom en sinds kort online.
Tekst Helma Smolders Foto Yvonne Wesling

De showroom is ruim, de koffie staat klaar en de kleding is verrassend 
veelzijdig. “Werkkleding wordt steeds moderner”, vertelt Daphne. “Veel vesten, 
jassen en broeken kun je ook prima in je vrije tijd dragen. En wat je ook nodig 
hebt, of het een stevige broek is voor in de tuin of representatieve kleding voor 
in de horeca, bouw, transport of logistiek: bij ons kun je terecht voor de mooiste 
combinaties en beste merken.”

Alles onder één dak 
Bij Voets Bedrijfskleding draait het om service, kwaliteit én persoonlijke 
aandacht. Uniek is dat alles onder één dak gebeurt. “Van persoonlijk advies tot 
het op maat maken van kleding, van een ruime voorraad tot het zelf bedrukken 
van werkkleding. Doordat we alles zelf doen kunnen we snel schakelen”, legt 
Shirley uit. “We leveren zelfs per stuk en meestal kun je je aankopen direct 
meenemen. Geen gedoe, gewoon goed geregeld.” 

Nieuwe webshop
Ze vervolgt: “Nieuw is onze website inclusief webshop: overzichtelijk, 
gebruiksvriendelijk en met snelle bezorging aan huis. Ook particulieren weten 
ons online steeds beter te vinden. Toch blijft de winkel de plek waar je kunt 
binnenlopen voor goed advies en een praatje. Zo combineren we het gemak 
van online met de service van vroeger.” Voor bedrijven vanaf tien medewerkers 

is er een eigen bestelsysteem op 
maat. Ze richten het met het gekozen 
kledingpakket kosteloos voor je 
in. Angelique rijdt op dinsdag en 
donderdag de bezorgronde voor 
bedrijven die wekelijks afnemen: 
“Heerlijk, even kletsen met de vaste 
klanten.” 

Betrokkenheid
Dat ze er zelf veel plezier in hebben 
merk je aan alles. “We doen inkoop, 
verkoop, drukwerk, advies. Juist 
de afwisseling is heel fijn”, meent 
Daphne. “Je blijft betrokken bij alles. 
We zijn blij zoals het nu is”, zeggen 
ze bijna in koor. “Rust, overzicht én 
persoonlijk contact met klanten. Dát 
is wat ons sterk maakt.”

Voets Bedrijfskleding
Kievitsven 198 Rosmalen

073 594 03 99
info@voetsbedrijfskleding.nl 

www.voetsbedrijfskleding.nl



Leeftijd

14

15

16

17

Uurloon

€ 5,09 

€ 5,09 

€ 5,92

€ 6,70

All-in*

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,98

€ 7,90

Minimumloon € 4,10

Minimumloon € 4,10

Minimumloon € 4,72

Minimumloon  € 5,40

Minimumloon € 4,84

Minimumloon € 4,84

Minimumloon € 5,57

Minimumloon € 6,37

*ALL-IN betekent uitbetaling inclusief vakantie uren en toeslag
FRUIT IN BEDRIJF betaalt de uurlonen van de jeugd ALL-IN uit.

BIJ ONS 
VERDIEN 
JE MEER!

Verdien meer dan 
het wettelijke 

minimumloon bij 
Fruit in Bedrijf!

Interesse? Solliciteer via 

hrm@fruitinbedrijf.nl

Milrooijseweg 45A in Berlicum    WWW.FRUITINBEDRIJF.NL

GELDEND VOOR 2025

Sera
Praktijk voor Massage en Moxa. 

Esther Rasenberg

 Zwangerschapsmassage

 Klassieke massage

 Hoofdpijnmassage

Professionele massages voor ontspanning en herstel.
Last van spierpijn, spanning of hoofdpijn? Sera biedt 
e�fectieve en persoonlijke massagebehandelingen.

06 - 23 100 812

Coudevoort 6, 5258 GM Berlicum

sera-massage.nl

info@sera-massage.nl

Mannen
met

baarden



 bami 55

Portretten

Mannen
met

baarden

De fotograaf van deze portrettenserie, Jasper Loeffen, 
heeft zelf ook een baard en vertelt met een glimlach 
dat hij zich al twaalf jaar niet meer heeft geschoren. 
Van zijn kinderen mag hij dat ook niet meer, terwijl 
zijn vrouw Sandra het geen meerwaarde vindt en 
zich er bovendien niet aan stoort. Overigens voelt 
ze het wel tijdens het zoenen. Dit artikel gaat over 
mannen die vol trots een volle baard dragen, voor 
wie het een manier van leven is en die ‘m nooit meer 
afscheren.
Tekst Sil Kwaspen Foto’s Jasper Loeffen
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“Elke man moet ooit een goede baard hebben gehad,” vindt Antoine Schunselaar (55). Zelf is hij het levende 
bewijs van die uitspraak, ook al moet hij na een kom soep of frietje saté soms ‘de boel wel even schoonwapperen’. 
Zijn dochters (17 en 18) waren aanvankelijk fel tegen de baard en hopen nog steeds dat hij verdwijnt. Maar dat 
kan nog wel even duren, de baard is de afgelopen tien jaar een onderdeel van Antoine’s identiteit geworden. 
“Klanten op mijn werk herkennen me daaraan.” Bovendien staat het ook zo stoer als hij op zijn motor rijdt.



binnenblieken
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Foday Dumbuya (40) woont sinds twee jaar in Berlicum, na eerdere tussenstops in Eindhoven, Den Bosch en 
Sint-Michielsgestel. “Hier bevalt het me het best,” zegt hij lachend. Pas toen hij naar Berlicum verhuisde, liet hij 
zijn baard groeien. “Mijn ex-vriendin vond het niets, maar nu ik alleen met mijn kinderen woon, bepaal ik dat zelf.” 
Zijn kinderen vinden zijn baard juist leuk en trekken er soms speels aan. Op zijn vijftiende kwam Foday vanuit 
Sierra Leone naar Nederland. “Toen had ik nog geen baard,” lacht hij. Zijn familie woont er nog steeds. “Niemand 
in mijn familie heeft een baard, maar ik vind het leuk om iets extra’s te doen.”
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Ries Müller (93) woont nog steeds in het huis dat hij in 1967 in de avonduren en weekenden zelf bouwde. De 
straat wordt ook wel de Jambuurt of Schuifkaasstraat genoemd. “Jam was heel goedkoop en ‘schuifkaas’ komt 
van je boterham langs de kaas schuiven,” legt hij uit. Destijds was het heel normaal om zelf je huis te bouwen, al 
bleef er daarna maar weinig geld over. Vandaar dat er geschoven kaas en jam op de boterham moest.



binnenblieken
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De tweede kunstenaar in deze serie, naast de fotograaf, is Milan Ghasemi (36). Hij houdt zich veel bezig met 
baarden. En niet alleen met die van zichzelf. Sinds drie jaar werkt Milan bij de Barbershop aan het Mercuriusplein. 
Toen hij begon, had hij deze baard nog niet; die draagt hij nu ongeveer twee jaar. Hij wisselt vaak van stijl, maar 
momenteel brengt deze variant de meeste symmetrie in zijn gezicht. En wat kussen betreft, ervaart Milan eigenlijk 
geen problemen. “Al hangt het natuurlijk wel van de baardstijl af hoe erg het jeukt voor de partner,” grapt hij.
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Voor elkaar zorgen kunnen we 
goed in BaMi. Zo ook de vier 
nichtjes van familie Smulders 
die maandelijks gezellige 
avonden organiseren voor de 
zelfstandig wonende mensen 
van verzorgingstehuis Vivent 
Berlerode en daarbuiten. 
Volledig gesponsord door 
dorpse ondernemers.

In Berlerode wordt veel leuks 
georganiseerd, maar vooral voor ‘de 
andere kant’, waar de demente mensen 
wonen. Dat ontdekten nichtjes Angelique 
van Liempt, Marjon Bekkers, Jolanda 
van der Aa en Ingrid van der Heijden 
in de coronatijd, toen hun ouders daar 
woonden. Angelique: “De zelfstandig 
wonende mensen blijven vaak achter 
de voordeur en vinden daardoor weinig 
aansluiting bij elkaar. Dus besloten we 
zelf iets te organiseren. Het begon met 
een muziekavondje. We verspreidden 
uitnodigingsbriefjes in 74 postbussen  
en het was meteen een succes! Nu doen 
we dit maandelijks van zeven tot negen 

Tekst Nieke van Broekhoven Foto’s Claartje ten Have
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Smaakmakers

uur ‘s avonds. Met allerlei activiteiten zoals muziek, 
bingo, kaartspellen of kerststukken maken.” Marjon wijst 
glimlachend naar een man en een vrouw die verderop 
zitten te kaarten: ”Dankzij deze avonden zoeken mensen 
elkaar nu meer op. Zo begonnen we ooit met kersthaken 
en nu doen we dat elke maandagmiddag met een 
groepje.”

Sponsors
Inmiddels zijn vele ondernemers uit BaMi aangehaakt als 
sponsor, wat op diverse manieren kan. Een gehele avond 
sponsoren bijvoorbeeld of alleen enkele bingoprijzen. 
Of ze verzorgen een activiteit die aansluit bij hun 
vakgebied. Anderen betalen koeken en snacks voor in de 
pauze. Alles is mogelijk. Angelique: “Normaal gesproken 
brengt sponsoring aandacht met zich mee. Maar de 
meeste sponsors blijven liever anoniem. Behalve een 
keer per jaar tijdens onze sponsoravond. Maar zelfs 
dan blijven ze op de achtergrond. Ze doen dit echt om 
de gemeenschap te steunen. En er was zelfs een keer 
een bewoner die een avond gesponsord heeft! Vivent 
denkt ook mee door kosteloos hun personeel en ruimtes 
beschikbaar te stellen. Dat helpt ons allemaal enorm!” 
Marjon: “Wij zijn zelfs eens verrast door de bewoners met 
een donatie om met ons viertjes te lunchen. Ontzettend 
lief, maar dat geld hebben we toch maar in de pot 
gedaan.”

Eenzaamheid
Het is heel dankbaar werk omdat de bewoners er zo 
blij van worden. Ook fijn is dat de nichtjes elkaar nu 
vaker zien. “Maar we willen nog meer 65+’ers bereiken, 
ook buiten Berlerode. Want er is erg veel eenzaamheid 
onder ouderen en iedereen is welkom”, zegt Angelique. 
En natuurlijk mogen er ook meer bedrijven sponsoren. 
We zijn bijvoorbeeld hard op zoek naar activiteiten voor 
mannen zoals barbecueën of zoiets. Wie helpt er mee?”

Contactpersoon: Angelique van Liempt, 
angeliquevanliempt@ziggo.nl
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Binnenblieken

Al ruim een eeuw vormt Huize Weltevreden een markant baken aan de 
Hoogstraat. Het was ooit woonhuis, hotel-restaurant, pension, kantoor. 
Er werd gewoond, getrouwd, gefeest, gewerkt. Totdat het jaren terug 
leeg kwam te staan en het verval langzaam intrad. Gelukkig werd het in 
2023 gekocht door twee avonturiers met gevoel voor authenticiteit.

Nee, ze waren niet echt op zoek. En Berlicum kenden 
ze vooral van het erdoorheen rijden, Huize Weltevreden 
was ze nooit zo opgevallen. Maar toen Perry en 
Nathalie in het voorjaar van 2023 op Funda toevallig 
het historische pand aan de Hoogstraat te koop zagen 
staan, waren ze meteen verkocht. Perry: “Het was 
liefde op het eerste gezicht. Het voelde als ‘once in 
a lifetime’, zo’n huis kom je nooit meer tegen. Ik heb 
gelijk de makelaar gebeld en gevraagd of ik als eerste 
kon komen kijken. Het liefst had ik hem toen meteen 
al mijn akkoord gegeven, maar er bleken nog achttien 
gegadigden te zijn. Gelukkig konden wij het uiteindelijk 
echt kopen.” 

Prins Bernhard en een Bossche bakker 
Even wat geschiedenis. Huize Weltevreden werd in 
1909 gebouwd voor Eugenius van Mens, de eerste 
katholieke notaris in Berlicum. Na zijn dood bouwde 
Jan Mulder het in de jaren vijftig om tot succesvol 
hotel-restaurant en werd er volop getrouwd, carnaval 
gevierd en overnacht – zelfs Prins Bernhard schijnt er 
geslapen te hebben. Begin jaren zeventig woonden er tijdelijk twintig Joegoslavische werkneemsters 
van De Gruyter, waarna de Bossche bakker Van Riel in 1973 het inmiddels uitgewoonde pand 
renoveerde en er ging wonen; Perry en Nathalie kochten Weltevreden van zijn kleindochter.

Tekst Marc van Doornewaard Foto’s Edith Verhoeven

Weltevreden 
aan de  
Hoogstraat



Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com

Eelco Frunt
Eelco Frunt

Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com
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Bouwkundig inzicht
Perry: “Die renovatie hebben ze destijds echt supergoed uitgevoerd, het is toen 
heel luxe verbouwd. Maar er was sindsdien niks meer aan gedaan en het stond 
jaren leeg. Toen wij hier binnenkwamen, lekte het aan alle kanten.” Nathalie: 
“Gelukkig heeft Perry veel bouwkundig inzicht, hij kan daar doorheen kijken. 
En we kennen door ons werk heel veel vakmensen in de bouw. Bovendien 
hadden we samen al ooit eens een pand opgeknapt, in Mill. Dus ik had er wel 
vertrouwen in dat het goed zou komen. Maar het was toch spannend. En een 
enorme klus.”

Tachtig procent bewoonbaar
In maart 2024 kregen Perry, Nathalie en hun zoon Pieter (10) de sleutel, in 
augustus trokken ze erin. Nathalie: “Maar toen was het nog niet klaar, hè. 
Het was voor tachtig procent bewoonbaar. En er moet nog steeds van alles 
afgewerkt worden, we hebben nog allerlei wensen. Maar we hebben de tijd, 
in Mill duurde het ook vijf jaar voordat alles af was.” Perry: “Bij de verbouwing 
hebben we zo veel mogelijk in oude staat gelaten. Alles is natuurlijk gestuukt, 
de daken zijn vernieuwd, kozijnen vervangen en elektra gemoderniseerd. Maar 
een heleboel authentieke kenmerken zijn behouden gebleven. De schouw 
en de open haard bijvoorbeeld, de deuren, de glas-in-loodramen met de 
zeemeerminnen. En het luikje waarmee je vanuit de keuken gerechten kon 
doorschuiven naar de eetkamer hebben we ook laten zitten.”

“Het was 
liefde op 

het eerste 
gezicht”
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Verschrikkelijk lelijke vloerbedekking 
Nathalie: “Sommige ruimten hebben wel een andere 
functie gekregen. Onze keuken was bijvoorbeeld eerst 
de danszaal, van de oude keuken hebben we een bar 
gemaakt en de oude bar is nu tv-kamer. Boven hebben 
we wat muren verplaatst om meer ruimte te creëren, en 
voegden we een slaapkamer en badkamer samen. En 
er zijn natuurlijk ook dingen weggegaan. Zo lag er echt 
verschrikkelijk lelijke vloerbedekking uit 1973, in het héle 
pand. Toen we het eruit haalden, waren er mensen die 
een stukje wilde hebben. Omdat ze het ook zo lelijk of 
juist mooi vonden, dat is me nog steeds niet duidelijk.” 
Perry: “Ik ben eigenaar van een aantal woonwinkels, weet 
wat er mogelijk is bij zo’n verbouwing en hoe je zoiets 
aanpakt. Bovendien werk ik elke dag met mensen die 
alles weten van woninginrichting; met moodboards en 

tekeningen kunnen zij heel goed schetsen hoe iets eruit 
kan komen te zien. Zo konden wij kiezen voor een stijl 
die precies past bij dit huis, ‘sober chic’ noem ik het. 
Dus niet deftig alsof je een duur hotel binnenstapt, maar 
sfeervol op een manier die klopt bij de geschiedenis en 
de uitstraling van dit pand.”   

“Bij de verbouwing 
hebben we  zoveel 
mogelijk in oude 
staat gelaten”
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Het gezicht van Berlicum
Wonen in zo’n markant pand vol historie levert natuurlijk 
veel reacties op van mensen uit het dorp. Nathalie: “Ja, 
iedereen in Berlicum kent Weltevreden en inmiddels is 
wel bekend dat wij hier wonen. Er staan vaak mensen 
door het hek te kijken. Dat was in het begin even wennen, 
maar inmiddels heel leuk. We krijgen geregeld mooie 
verhalen te horen over trouwerijen en carnavalsfeesten 
die men hier gevierd heeft.” Perry: “Op een avond stond 
er een man op de stoep en raakten we aan de praat. Hij 
bleek de zoon van de vroegere hoteleigenaar en wist ons 
heel veel over het huis en de geschiedenis te vertellen – 
ook die anekdote over Prins Bernhard die hier gelogeerd 
zou hebben. Later heeft hij ons een heleboel foto’s 
gegeven. Prachtig, daarop zie je Huize Weltevreden nog 
midden in een vrijwel lege polder staan. Zonder huizen of 
grote bomen eromheen. Dan besef je weer hoe lang het 

al het gezicht van Berlicum bepaalt. En waarom het op de 
gemeentelijke monumentenlijst is gekomen.”

Het dorpse en het stadse 
Nathalie: “Voor die bruiloften was er hier in de tuin zelfs 
een trouwlaantje, een heel mooi pad met van die grote 
Belgische klinkers en bomen aan weerszijden. Helaas 
bleek dat pad zo verzakt dat het niet meer te redden viel. 
Jammer, want in september gaan we hier zelf trouwen.” 
Perry groeide op in de Bossche Aawijk, Nathalie in onder 
andere Vught en Den Dungen. Hoe bevalt ze het leven 
in Balkum? Nathalie: “Voor mij voelde het meteen als 
thuiskomen. Misschien wel omdat ik eerder in dorpen 
heb gewoond. Het is allemaal heel gemoedelijk en 
toegankelijk hier. Iedereen laat elkaar in zijn waarde en 
men bemoeit zich niet te veel met elkaar. Maar toch 
weten we allemaal of het met iemand goed gaat of niet.” 
Perry: “Ik woonde nog niet eerder in een dorp, alleen 
in Mill. En als ik het daarmee vergelijk: dat was echt 
platteland, bekrompener. In Berlicum komen voor mij 
het dorpse en het stadse perfect samen. Ik ben heel erg 
tevreden hier. Weltevreden.”

“Er staan vaak mensen 
door het hek te kijken”
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HORECAMEDEWERKER

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU:

-  Horeca-ervaring is een plus, maar geen must

-  Gastheer/-vrouw in hart en nieren

-  Je verrast gasten positief

-  Enthousiast, vriendelijk en altijd met een glimlach

-  Flexibel inzetbaar (weekenden, vakanties, avonden)

WIJ ZOEKEN EEN:

VACATUREVACATURE

KUN JIJ DIT BETER?

20-24 UUR

Wil jij komen werken in ons superleuke team?

Stuur dan je motivatie en sollicitatiebrief met CV naar

Mark Verhoeven - mark@durpsherd.nl

 06 - 239 41 576 | Laar 34, 5258TJ Berlicum  |  fred@neomagusvloeren.nl

CEMENTDEKVLOEREN & 
AANVULLEN ZWEMBADEN Overbeeke 21 Berlicum  t 073 - 503 88 61

www.vanderdussenmaatkeukens.nl



Mijn naam is 
Linda van der Pas

Linda van der Pas (44, jurk) woont al twintig jaar in Berlicum, tegenwoordig op maar een paar 
achtertuinen afstand van haar naamgenoot. Toch bleef het contact tot nu toe beperkt tot een keer handen 
schudden. Linda van der Pas (31, broek), van oorsprong uit Middelrode, verhuisde een paar jaar geleden 
naar Berlicum. Bij tennisvereniging LTV Berlicum ontstond af en toe verwarring: Linda (jurk) kreeg geregeld 
mails over baanreserveringen die zij zelf niet had gedaan. “Blijkbaar kozen anderen per ongeluk mij in het 
systeem”, vertelt ze. Eén keer werd ze zelfs gebeld over een onbespeelbare baan. “Ik zei dat ik niet had 
gereserveerd, maar men dacht even dat er fraude werd gepleegd, dat iemand stiekem onder mijn naam 
had willen tennissen”, zegt ze lachend. Het bleek gewoon een misverstand: het was de andere Linda die 
die avond op de baan had moeten staan. De ontmoeting voor deze foto, gemaakt tijdens het gouden uur  
in het Aa-dal, was de eerste keer dat ze echt even met elkaar in gesprek gingen.

Tekst Lonneke van Asseldonk Foto Andrea Tibosch
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We draaien het erf bij Werststeeg 17 
op waar de vierde, vijfde en zesde 
generatie van de familie Schouten 
woont. Opa Peter (73) en oma Gerrie 
(72) wonen in de ‘wederopbouw’ 
boerderij en helpen nog steeds mee. 
Gertie (46) en Remco (47) Schouten 
wonen met zoons Teun (18) en Giel 
(17) in de tweede woning.  Ze hebben 
250 melkveekoeien en 150 stuks 
jongvee. Gertie runt de populaire 
Farmshop met melktap en lokale 
producten. Ze doen aan grootschalige 
energieopwekking en hebben circa 75 
hectare grond verspreid over Berlicum 
en omgeving waar ze gras en mais 
verbouwen voor veevoer. Ze zijn in 
principe zelfvoorzienend. 
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“Waar je voor 
zorgt, daar ga 
je van houden!”
We horen van opvolgingsproblemen, schaalvergroting 
en een stikstofcrisis die vooral ‘koeienboeren’ lijkt te 
treffen. Aan de andere kant, uitkoopregelingen schijnen 
aantrekkelijk te zijn. Is het boeren nog wel leuk? We 
vragen het aan drie boeren aan de Werststeeg en krijgen 
mooie verhalen te horen over ondernemen, moderniseren, 
verduurzamen, het hoofd boven water houden, stoppen en 
jeugdige opvolgers.  
Tekst Hedvig Niehoff  Foto’s Claartje ten Have
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Achtergrondverhaal

Mooie zonsopgangen
We lopen de enorme stal binnen waar ‘de dames’ staan. 
Als eerste vallen de melkrobots op. “De koeien bepalen 
zelf wanneer ze gemolken worden en lopen langs de 
robot die de koe via de sensor in de halsband herkent. 
Geheel automatisch wordt ze gemolken en via een 
beeldscherm valt af te lezen hoeveel melk er is gegeven, 
en wat de temperatuur en samenstelling is. Ook meldt 
de robot of een koe te lang niet komt 
opdagen. De koeien waren sneller 
gewend aan de melkrobot dan Remco 
en Gertie. “Wij hoeven ’s ochtends niet 
meer heel vroeg ons bed uit, maar 
missen wel de mooie zonsopgangen”, 
zegt Gertie. “De koeien zijn rustiger. 
Nu staan ze nog binnen, maar in de 
toekomst willen we weer een uitloop 
creëren.“

Apps om koeien te monitoren 
Schouten doet aan innovatie en verduurzaming: “Wij 
lopen niet voorop. Zodra een nieuwe technologie 
uitontwikkeld en economisch rendabel is, overwegen 
we te investeren. We werken met apps om onze 
koeien te monitoren en gezond te houden.” Er rijdt een 
hypermoderne tractor die wordt aangestuurd via een 
satelliet en tot op twee centimeter nauwkeurig door een 
gewas rijdt. Remco: “Onkruidbestrijding gebeurt alleen 
nog op plekken waar daadwerkelijk onkruid staat. Dat is 
beter voor de natuur en goedkoper.” Het is een voorbeeld 
van ‘natuurinclusief boeren’, waar de natuur baat bij heeft 
en de biodiversiteit door toeneemt. Ook grazen koeien 
van Schouten op grond van het Brabants Landschap om 
het natuurbeheer te helpen. 

Beeldvorming in media 
Boeren worden nogal scherp neergezet en dat stoort 
Remco. “Wij innoveren in sneltreinvaart en als we niet 
oppassen zijn boeren een uitstervend ras. Mensen 
beseffen vaak niet dat ons eten bij landbouw en veeteelt 
begint. Kinderen weten niet dat melk van de koe komt. 
Wij zullen ons best doen het positieve verhaal te vertellen 
voor een realistischer beeld.” Hebben jullie overwogen 
te stoppen?  “Nee, we hebben niet eens gekeken naar de 

uitkoopregeling. Wat me daarin stoort is dat de meest 
moderne, natuur- en diervriendelijke bedrijven nu met 
overheidsgeld stoppen. Ik zou willen dat de overheid 
met wat meer boerenverstand naar dit soort zaken kijkt.” 
Beiden hebben last van de negatieve beeldvorming. 
Gertie: “Het raakt ons. We lezen geen krant meer vanwege 
de eenzijdige berichtgeving. Maar zolang boeren in de 
media verschijnen, blijven we aangesproken worden.” 

Creativiteit en ontwikkelkracht 
Wat maakt boeren nog leuk? 
Remco: “De zorg voor het vee en het 
ondernemerschap. Boeren is geen 
beroep, het is een levenswijze. Je bent er 
dag en nacht mee bezig, ‘levende have’ is 
een hele verantwoordelijkheid.” Voel je je 
meer boer dan ondernemer? “Andersom, 

wij voelen ons meer ondernemer dan boer. Toevallig 
stond ons beider wieg in een boerenbedrijf, maar anders 
waren we ergens anders ondernemer geworden.” 
Ze prijzen zich gelukkig dat beide zoons interesse 
hebben om boer te worden en dat graag op hun eigen 
manier invullen. “Ze zijn goed en snel met computers, 
data en techniek. Daardoor is er veel creativiteit en 
ontwikkelkracht bijgekomen.” 

“Boeren is 
geen beroep, 

het is een  
levenswijze”



06 511 502 70
evginstallatietechniek@hotmail.com

Berlicum

WATER
GAS    
VERWARMING
DAKWERKEN
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Meer informatie? 
Neem gerust contact op!

VAN RENS DAKBEDEKKINGEN
Torenstraat 3, Berlicum   |  +31 (0)6 51 68 06 86

info@vanrensdakbedekkingen.nl

BITUMEN DAKBEDEKKING 

KUNSTSTOF DAKBEDEKKING 

EPDM DAKBEDEKKING 

ZINKWERK
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Berg aardappelen voor de deur
De volgende stop is de boerderij van Peter (60), Moniek 
(59) en Milo (29) Steenbergen op Werststeeg 35, 
herkenbaar aan de berg aardappelen op het erf. Peter 
en Milo doen samen het werk op de boerderij. Moniek 
leeft het boerenleven, maar werkt in de zorg. Peter en 
Moniek hebben vier kinderen: Isabel (30), Milo (29), 
Fabian (27) en Madelief (24). De boerderij is in 1932 
gebouwd door Peters grootvader Piet Steenbergen. De 
familie startte met drie hectare grond. In 1937 wordt 
vader Fried geboren en hij neemt in 1965 de boerderij 
over. Peter ambieert als enige van de vier kinderen 
het boerenbestaan. “Ik liep als klein ventje al met een 
kruiwagen veevoer. Ik heb precies één dag op het vwo 
gezeten. ’s Avonds heb ik mijn vader verteld dat ik in 
het bedrijf wilde. Ik ging via de havo naar de Middelbare 
Agrarische School en op mijn 18e aan het werk.” Ook 
Milo zat van jongs af aan bij vader of opa op de tractor 
en heeft de boerengenen geërfd. 

Woud van zelfbedachte regels
Ze zijn begonnen als gemengd bedrijf met melkkoeien, 
een varkensfokkerij en vleesvarkens. Nu hebben Peter 
en Milo hun boerenbedrijf op twee locaties. Aan de 
Werstkant 27 staan 1100 varkens en aan de Werststeeg 
35 staan 90 melkkoeien, 60 stuks jongvee en 110 
vleesstieren. Op 65 hectare grond wordt mais en gras 
verbouwd, voldoende voor het eigen vee. Peter: “Je 
kunt best goed de kost verdienen, maar je wordt er 
niet rijk van. Je moet de rekeningen kunnen betalen 
van wat je onderneemt en een beetje normaal kunnen 
leven. Dat lukt. Ons geld zit in het land en de stenen. 
We hoeven niet groter te worden en kúnnen niet groter 
worden. Om te investeren heb je meer vee nodig. 
Die krijg je niet vanwege de stikstofproblematiek. We 
kunnen nu niet moderniseren, waardoor het bedrijf 
nog behoorlijk arbeidsintensief is.” Peter windt zich op 
over Den Haag: “Het stikstopprobleem is een papieren 
probleem met onhaalbare doelen. Het aller belachelijkst 
is de 0,05 mol bepaling. Maak er 1,0 mol van zoals 
demissionair minister Wiersma heeft voorgesteld, dan 
zijn onze problemen opgelost. We zitten hier niet in een 
Natura2000 gebied dus hou op met moeilijk doen en 
vergaderen. Iedereen loopt nu vast in een woud van 
zelfbedachte regels.”

Peter en Milo Steenbergen



www.berenhuis.nl

Samen Sterker
Kinderopvang - peuteropvang
(sport) BSO - vakantieopvang

flexibele opvang

Schuurkerkpad 33 Berlicum - 073 503 3302 - info@berenhuis.nl

Met samenwerken bereik je 
meer dan alleen.

Locaties: Berlicum, Middelrode, Sint-Michielsgestel, Gemonde of Esch.

Hierdoor kunnen we jouw kind alles 
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en betrokkenheid.

Mercuriusplein 80, Berlicum
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Geen tijd voor 
marketing?
BigBird is jouw externe

marketing afdeling!

www.bigbirdmedia.nl
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Liggen al op het bord
In de stallen kijken we met interesse naar de Rode Holstein 
koeien, die dol zijn op de aardappelen. Daarna bezoeken 
we de vleesstieren van het ras Blonde d’ Acquitaine, die 
bij Steenbergen arriveren als ze zes maanden oud zijn. 
Hun verzorging is aan strenge regels gebonden. Na twintig 
maanden worden ze groot en vetgemest verkocht. We 
kijken gebiologeerd naar de allergrootste jongens. “Als de 
BaMi uitkomt liggen die al op het bord”, zegt Peter lachend. 
We vragen waar ze werkplezier uit halen. Milo: “We wonen 
hier prachtig. We drinken om zeven uur met zijn drieën 
koffie aan de keukentafel en kijken uit over het land. Dat is 
een heel fijn moment. Daarna ga we naar de stal.” Peter vult 
aan: “Ik vind het heerlijk om zelf beslissingen te nemen. Dat 
is niet elke dag fijn. Sores moet je zelf oplossen anders blijft 
die liggen. Het is geen eenzaam beroep als je ook buiten het 
bedrijf je gezicht laat zien. Ik heb veel gesport en ben coach 
geweest bij de kinderen. Je bepaalt zelf hoe groot je wereld 
is. We kunnen de kost verdienen en boeren is hier leuk.”
 

“Als de BaMi  
uitkomt liggen die 

al op het bord”
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DEZE BIJZONDERE MIJLPAAL VIEREN WIJ MET EEN HAPJE & DRANKJE 

OP ZZAATTEERRDDAAGG  1111  OOKKTTOOBBEERR  VAN 1111..0000  TOT 1166..0000  UUUURR
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Van boerderij naar camperstalling
We gaan door naar de boerderij van Rob (56) en Ivonne 
(56) Steenbergen op Werststeeg 54a. Het is er rustig: je 
hoort, ziet en ruikt geen vee meer op het schone erf. Dat 
was ooit anders. In 1968 verhuisde vader Thé Steenbergen 
(85) zijn bedrijf naar de Werststeeg. Nog steeds wandelt 
hij er dagelijks met de hond die hem opwacht. Rob werd 
in 1969 geboren als middelste van drie kinderen en wist 
als kind al dat hij boer zou worden. Hij was dol op koeien: 
“Waar je voor zorgt, daar ga je van houden.”

Twee kapiteins op het schip 
Bij aanvang hadden ze melkvee en vleeskalveren. In 1984 
stoppen ze met de vleeskalveren en specialiseren zich 
in melkveerassen, eerst MRY en later Holstein-Friesian. 
Rob leert Ivonne kennen bij de Hooghei en ze trouwen in 
1992. In 2000 nemen ze het bedrijf over en gaan met drie 
jonge kinderen op de Werststeeg wonen. Rob: “Doordat 
er een opvolger was in de familie, kon mijn vader langer 
betrokken blijven. Maar er zaten wel twee kapiteins op 
het schip, dat was even zoeken naar de balans. Nieuwe 
generaties willen vernieuwen en daar moeten oudere 
generaties aan wennen.” Ivonne gaat ook meehelpen: “Ik 
zorgde onder andere voor de kalveren, dat was erg leuk.” 
Ze kochten melkquota bij en groeiden van 34 koeien naar 
een vergunning voor 160. Het werden er uiteindelijk 150. 
De best en gemakkelijkst producerende koeien waren de 
Lena’s en de Geertjes. Ze gingen van 19 naar 43 hectare 
grond. Ondanks de drukte was er genoeg tijd voor het 

gezin. “We aten elke dag tussen de middag en om vijf uur 
met zijn vijven, al moesten we dan vaak wel snel eten. En dat 
doen we nu nog”, zegt Ivonne lachend. 

Zware tijden 
Dan krijgt Rob hartritmestoornissen. Eerst af en toe, allengs 
vaker en langer. Dat geeft veel stress. Rob: “Boerenwerk 
is zwaar en daar moet je 100% fit voor zijn. Zo niet, dan 
verwaarloos je of jezelf, of je koeien.” In 2019 komt Rob 
voor de tweede keer in het ziekenhuis terecht, Ivonne en de 
kinderen moeten de boerderij draaiende houden. Ivonne: 
“Dat was verschrikkelijk. Terwijl Rob behandeld werd moest ik 
naar huis om samen met Guus de koeien te melken en kon 
ik niet bij hem zijn.” Ze beginnen met de gedachte te spelen 
om te stoppen met het bedrijf. Inmiddels is duidelijk dat er 
geen opvolger onder hun zonen Teun (31), Pim (29) en Guus 
(25) zit. Ivonne: “Die willen niet altijd hard werken op tijden 
dat hun vrienden leuke dingen doen.” Rob vult aan: “We zijn 
volledig akkoord met hun beslissing, het is hun leven. We 
vinden het alleen jammer dat er zoveel kennis verloren gaat.”

De knop gaat om 
In 2020 komt de boerderij te koop. Rob: “Dat viel ons zwaar, 
want je wilt je levenswerk niet graag om gezondheidsredenen 
opgeven.” Er blijkt interesse maar de gesprekken lopen 
stroef. Ook de aankoop van een huis voor henzelf loopt 
moeizaam. Totdat Ivonne zegt dat ze denkt dat Rob de 
boerderij eigenlijk helemaal niet wil verkopen. En dat klopt. 
De knop gaat om: de koeien worden verkocht en zelf blijven 

“Deze koeien  
hoeven niet  
gemolken te 

worden”

Ivonne en Rob Steenbergen



Ieder mens gedraagt zich 
anders. Soms kan het gedrag 
wat iemand laat zien zorgen 
voor problemen of onbegrip. 
MIND biedt ondersteuning bij 
het begrijpen van gedrag, om 
zo problemen op te lossen 
en te voorkomen. 

Voor wie?
• Individuen en naasten
• Zorgbegeleiders en   
 -medewerkers; onder   
 andere binnen de   
 Geestelijke Gezondheids-  
 en verslavingszorg

Frans van den Dungen
T +31 6 34056129
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Kom eens lunchen 
bij de buufkes
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Bekijk de hele lunchkaart op onze website.

BENIEUWD NAAR MORGEN

KINDCENTRUM
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werking tussen 
opvang en onderwijs

ACTIEF LEREN 
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en verwonderen
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 KOM EEN KEER SFEER PROEVEN! 
Onze leerlingen en directie leiden u met plezier rond op ons 

kindcentrum. Neem contact op voor een afspraak via
 directie@dekleinebeer.nl of bel (073)5038020

WWW.DEKLEINEBEER.NL
Westerbroek 2, Berlicum
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ze op de boerderij wonen. Rob: “Een opkoper nam de koeien 
mee. Het beeld van een lege, stille stal is ontzettend verdrietig 
als boeren je lust en je leven is.” Ook nu houden ze het niet 
droog als ze hun verhaal doen. 

Het liep storm
Ze zitten niet bij de pakken neer. Ze verkopen een deel van 
hun fosfaatrechten en investeren in een luxe camperstalling 
voor 25 campers. Rob heeft in drie maanden tijd de hele stal 
schoongemaakt, er wordt een compleet nieuwe vloer gelegd 
en binnen negen maanden is er een camperstalling met luxe 
boxen waar huurders zelf in- en uit kunnen rijden. Rob: “Het 
was een gok, maar het liep storm en we zitten helemaal vol.” 
Het ruikt in de stal(ling) alleen niet meer naar koeien, stro en 
mest, maar naar rubberbanden.

Geertje en Lena
Ze hebben plezier in hun nieuwe bestaan. Ivonne: “Deze 
‘koeien’ hoeven niet gemolken te worden. We wonen op 
de mooiste plek van de wereld. Een beetje akkerbouw 
is leuk en we hebben meer vrijheid en tijd voor onszelf. 
Daar genieten we ontzettend van. We ontmoeten nieuwe 
mensen, Rob tennist inmiddels in verschillende groepjes.” 
Ze verbouwen gerst, mais, aardappelen en gras voor andere 
boeren. Daarnaast rijdt Rob twee dagen per week voor een 
veevoederbedrijf en ontmoet zodoende nog veel boeren. Ze 
hebben twee hobbykoeien en die heten ‘toevallig’ Geertje en 
Lena. Ze zijn happy, al was stoppen niet eenvoudig. Rob: “Als 

je in de stal tussen je koeien staat, voel je waarom 
je boer bent geworden. Ik voel me nog steeds boer 
in hart en nieren. Dat moeten loslaten vanwege je 
gezondheid was zwaar. Het kostte een paar jaar om 
daar overheen te komen.” 

Wat hebben ze gemeenschappelijk? 
Boeren is een levenswijze, dat zit in het DNA. Een 
boer is en blijft een ondernemer. Het boerenbedrijf 
is weliswaar volledig veranderd door technologie, 
wetgeving of duurzaamheidseisen, één ding is niet 
veranderd: de liefde voor de koeien. Gelukkig zijn er 
jongeren in de omgeving die willen blijven boeren. Ze 
komen elke zondagavond bij elkaar en noemen zich 
‘de studieclub’. Remco: “Het is heerlijk om die jongelui 
door de stallen te zien struinen.” 
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Gelaagd, 
ambachtelijk en
recht uit het hart
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Atelier

Wie bij Ingrid Gesink thuis binnenstapt, loopt als het 
ware door haar artistieke ontwikkeling heen. “In 1986 
maakte ik mijn eerste schilderij. Later kwam er structuur 
in met verschillende lagen en nu werk ik luchtig en 
gelaagd met zelfgemaakt papier en karton”, vertelt ze 
enthousiast. “Daar ben ik al een jaar mee bezig.” Ze 
wijst op een stapel zelf geschept karton vol draadjes 
en plantenresten. “Dit wordt een kunstwerk voor 
vrienden en het groeit langzaam. Het is veel werk, echt 
ambachtelijk. Snipperen, mixen, 
gieten, drogen. Ik gebruik wat 
voorhanden is: eierdozen, stof, 
dingen uit de natuur, van alles. 
Het is arbeidsintensief, maar ook 
meditatief. Ik ben alleen maar met 
dat proces bezig en reageer op 
wat ik zie gebeuren.” 

Inspirerende plek
Op de Noordkade in Veghel komt 
alles samen. “Thuis is het te klein, 
ik heb ruimte nodig om rommel te kunnen maken en 
weer te kunnen ordenen. En die oude industriële ruimte 
inspireert me enorm. De sfeer, de andere mensen die 
bezig zijn, de docent die de juiste vragen stelt. Kunst is 
voor mij niet bedenken, maar doen. Ik ga erheen met mijn 
spullen zonder plan en na een paar uur ben ik altijd weer 
ergens mee bezig”, verwondert Ingrid zich.

Therapeutisch
Ze heeft geen officiële 
kunstopleiding genoten, maar 
was wel creatief therapeut in de 
psychiatrie. “Daar leerde ik hoe 
kunst je dichter bij jezelf brengt. 
Hoe je naar jezelf kunt kijken via 
je kunst. Dat zie je terug in mijn 
werk. Er zit altijd een persoonlijk 
verhaal in. Soms subtiel, soms in 
de materialen die ik verwerk.”

Exposeren doet ze niet vaak meer. “Ik hoef mezelf niet 
te bewijzen. Als mensen iets mooi vinden, mogen ze het 
kopen. Maar ik maak het in de eerste plaats voor mezelf. 
Het is zoeken, proberen en ontdekken. Dat proces vind ik 
het mooiste wat er is”, besluit ze.

Ingrid Gesink werkt niet zomaar 
met papier, wol of karton. Haar 
kunst is opgebouwd uit allerlei 
verschillende laagjes, met verhalen 
en herinneringen. In de industriële 
ruimte van de Noordkade in 
Veghel vindt ze de vrijheid om te 
experimenteren. “Ik moet kunnen 
verzamelen, rommelen en ontdekken. 
Dat is mijn manier van werken.”
Tekst Helma Smolders Foto’s Edith Verhoeven

“Kunst is 
voor mij niet 

bedenken, 
maar doen”
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Kinderdroom

Siem is te gast bij het bedrijf waar Jordi 
werkt, Caffero in Uden. Jordi: “Iedere 
dag mag ik over vuurwerk praten. Toen 
ik hier vier jaar geleden kwam werken als 
accountmanager, mocht ik de opleiding 
tot pyrotechnicus gaan volgen. Nu doe ik 
ongeveer vijftig vuurwerkshows per jaar. 
Mijn werk is mijn hobby.” 

Pyrotechnicus worden is cool
Siem wil niets liever horen en vertelt: 
“Toen ik in groep vijf zat, hield ik een 
spreekbeurt over vuurwerk. Ik vind het 
zo mooi, al die kleurtjes in de lucht. Later 
wil ik ook pyrotechnicus worden. Dat lijkt 
me zo cool.” Dat beaamt Jordi. “Maar het 
is ook zwaar werk, je moet veel sjouwen 
en je bent soms uren bezig met het 
aansluiten van de ontstekers.” Siem laat 
zich niet afschrikken. “Alle werk is zwaar. 
Je moet gewoon sterk zijn.”



Mercuriusplein 23 - Berlicum
Tel. (073) 503 3617 - E-mail gevers@gevers.nl
Kijk ook op onze website gevers.nl

JAAA, U HOORT 
HET GOED!

Om u nog beter van dienst te zijn hebben wij onze 
hoorservice uitgebreid. Wij hebben een Star gecertificeerde 
audicien aanwezig om zo goed mogelijk te adviseren.  
Kom binnen, wij zien u graag!
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Echte doeners
In de bunkers bij Caffero kijkt Siem zijn ogen uit. ”Het is hier 
allemaal goed beveiligd, je komt er zomaar niet in,” vertelt 
Jordi. “We verkopen professioneel vuurwerk en beneden  
in de hal bereiden we de grote vuurwerkshows voor.” Jordi  
laat Siem alles zien wat erbij komt kijken. “Pyrotechnici zijn  
echte doeners. Wij bedenken de vuurwerkshow niet zelf,  
dat doet een show creator. Een pyrotechnicus zorgt voor  
alle voorbereidingen, het opbouwen en weer afbreken van  
de benodigde stellages.” Trots: “Het vuurwerk bij de TT Assen 
was van ons. Met drie collega’s was het vier dagen hard 
werken voor een show die een paar minuten duurde. Maar het 
loont altijd de moeite. Als alles goed gaat, staan we met zijn 
allen te juichen.” 

Netjes gedragen
Siem heeft er nog niet echt een idee van welke opleiding 
nodig is om pyrotechnicus te worden. Jordi legt het hem 
uit: “De opleiding is in Den Bosch bij Stichting Nationaal 
Opleidingscentrum Pyrotechniek (SNOP). Je hoeft van 
tevoren geen speciaal diploma te hebben, maar je mag 
nooit met de politie in aanraking zijn geweest.” Siem is 
gewaarschuwd. “Je moet je dus netjes gedragen! Je moet 
best veel theorie leren, met name over regels. Veiligheid is 
heel belangrijk, er kan veel misgaan. Ook moet je met twintig 
vuurwerkshows meewerken om alles goed te leren.  
Maar die opleiding is niet goedkoop”, waarschuwt Jordi. “Ga 
dus maar sparen!” Dat laat Siem zich geen twee keer zeggen: 
“Dan zal ik daar alvast mee beginnen.”

Knallen maar
Als klap op de vuurpijl krijgt hij bij het afscheid van Jordi een 
pet cadeau. Het vuurtje is aangewakkerd, Siem weet het nu 
heel zeker. Hij gaat Jordi achterna. Alleen nog even achttien 
jaar worden. En dan… knallen maar!



het Eden bed

Tijdloos
design

Ultiem
comfort

Duurzame
materialen

Nieuwsgierig?
Nu te bewonderen in onze winkel.

VANGRINSVENDAKKAPELLEN.NL

Huisbergenweg 1
Rosmalen

(073) 503 37 94
info@vangrinsvendakkapellen.nl

Showroom elke zaterdag
op afspraak geopend!

Maak een afspraak
via onze website

Al 30 jaar jouw specialist in dakkapellen!
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Pleinklets

“Ze maken overal 
zoveel ophef over”
Hoe goed zijn we voorbereid op een ramp of oorlog en 
hebben we de voorraadkasten goed gevuld? Laten we het 
gewoon over aan het toeval, omdat we er niet in geloven 
dat extra voorbereiding nodig zou kunnen zijn? We 
vroegen aan een aantal dorpsgenoten of ze preppen en 
kregen een verrassende inkijk. Van blikken voorraad tot 
het slachten van dieren als het nodig is. Net zoals vroeger, 
maar nu in een modern jasje.
Tekst Lyan de Roos Foto’s Yvonne Wesling



Nuland www.lunenburg.nu073 532 23 32Veghel Rosmalen

Als officiële Sonos partner nemen we 
je graag mee in de wereld van 
kwaliteit en design – van krachtige 
soundbars tot stijlvolle koptelefoons. 
In onze experience stores kun je de 
producten zelf ervaren. Onze 
verkoopadviseurs nemen de tijd voor 
je en denken mee over wat het beste 
past bij jouw wensen.

Bij Lunenburg staat persoonlijke 
service centraal. We zetten graag dat 
stapje extra om ervoor te zorgen dat jij 
met een goed gevoel onze winkel 
verlaat. En ook na de aankoop kun je 
op ons rekenen – van installatie tot 
uitleg en ondersteuning achteraf. Dat 
is de vertrouwde Lunenburg Service.

In onze belevingswinkels vind je 
uitsluitend producten van 
topkwaliteit, tegen scherpe prijzen 
en in een omgeving waar je je 
welkom voelt. Dus of je al jarenlang 
fan bent van Sonos, of gewoon 
nieuwsgierig bent geworden: kom 
langs en laat je verrassen. Altijd 
inclusief de Lunenburg Service.

Een unieke winkelervaring
in onze belevingswinkels

De beste service
met dé Lunenburg service

De scherpste prijzen 
voor de allerbeste producten

bijBeleef
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Gemma van der Heijden 
“Geen idee wat preppen is.” Na de korte uitleg vervolgt ze: 
“Nee, dat heb ik niet gedaan, omdat ik denk dat het niet 
zo’n vaart zal lopen. Ik zeg altijd: Ik wil geen kus van de 
Rus. Ze maken overal zoveel ophef over dat je er bang van 
wordt. We zien het wel als het zo ver is. Mijn kast staat vol 
met potjes en suiker, daar heb ik genoeg van. Het enige 
dat ik tekort zou komen, zouden flessen met water zijn. En 
natuurlijk licht, maar ik heb wel altijd batterijen in huis. Dus 
ook die heb ik niet speciaal in huis hoeven halen.”

Monique Heerkens 
en Jony Schippers
“Jazeker weet ik wat preppen is, maar met de voorraad 
in mijn kelderkast kan ik drie weken overleven. Die 
staat altijd al vol met etenswaar. Ik ben nogal van de 
impulsaankopen, dat is wel zo makkelijk, want dan heb 
je altijd wat in huis. Het enige dat ik nooit prep is water. 
Stroom heb ik in de camper, daarin kan ik ook koken 
op gas. Maar eerlijk gezegd is het allemaal een beetje 
ver-van-mijn-bedshow. Als het zover is, zien we dan wel 
weer.” Jony is het met haar moeder eens. “Ik heb me er 
ook niet echt druk over gemaakt, maar vond wel dat we 
ons een beetje moesten voorbereiden.”

Lotte Diks
“Jazeker, mijn moeder heeft wel een voorraad aangelegd. 
We hebben extra blikken voeding gekocht en die staan 
nu in de schuur. Ik vind het zelf ook wel handig, stel dat 
de stroom en alle licht uitvalt. Ook hebben we extra EHBO 
pakketten gekocht. En natuurlijk flessen water. Geen extra 
batterijen, want die hebben we altijd wel in huis. Ik denk 
overigens dat we niet de eersten zouden zijn die worden 
aangevallen als de oorlog uitbreekt. Dat zou, denk ik, toch 
eerder in de grote steden gebeuren. Ik voel me eigenlijk 
best veilig hier in Berlicum.”



De yogastudio voor iedereen
Evelien Bloemendaal

| 06-14 43 12 22 evelienbloemendaal@hotmail.com

PROBEER EEN GRATIS PROEFLES!

www.lacornelia.nl 

YogastudioLaCornelia

yogastudiolacornelia

Milrooijseweg 59a, Berlicum

WE ZIJN ER KLAAR VOOR! 
LAAT HET NAJAAR MAAR KOMEN

H E M A  B e r l i c u m  

ook voor al je make-up, gebak, leuke cadeau’s, kleding 
en dagelijkse benodigdheden
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Antoinette Hurkens
“Preppen? Geen idee wat dat is.” Na de uitleg vervolgt ze: 
“Nee, ik heb het niet gedaan. Iemand zei tegen mij: “Je 
moet soep inslaan.” Maar die kun je toch niet meer warm 
maken als de stroom uitvalt, dus daar heb je niks aan. 
Als het licht uitvalt, heb ik altijd een zaklamp. Die heb ik 
sowieso in huis. Maar ach, als een nucleaire bom valt, dan 
is Nederland in een keer weg. Echt zorgen maak ik me niet. 
Ik ga geen extra grote voorraad aanleggen, ik kan wel een 
week of twee vooruit met wat ik normaal al in huis heb.”

Anja van Helvoort
“Van preppen heb ik nog nooit gehoord, maar ik begrijp 
wat je bedoelt. Eerlijk gezegd heb ik altijd wel een 
voorraad van voedsel en water in huis. Ik heb dat van 
vroeger meegekregen, we woonden achteraf en thuis 
hebben ze mij geleerd om te zorgen voor voldoende 
voorraad. Ik heb dus ook geen extra dingen gehaald. Ik 
heb een zaklamp zonder batterijen die je kunt opdraaien. 
Handig voor als de stroom uitvalt. Ik ben er niet bang 
voor, maar denk wel dat er iets kan gaan gebeuren. Maar 
eerlijk gezegd ben ik er niet mee bezig. Ik geniet van 
iedere dag.”

Bart Frunt
“Ja, ik heb via internet een overlevingspakket gekocht van 
zo’n 130 euro. Dat was een kant-en-klaar pakket, waar ik 
zelf nog wat dingen aan heb toegevoegd. Er zat een plastic 
jerrycan in en kaarsen. Verder ook een 1-pits kooktoestel 
met gaspatronen. En zuiveringstabletten om bijvoorbeeld 
slootwater te kunnen zuiveren zodat het drinkwater wordt. 
Ik heb zelf een aansteker gekocht, want die zat er niet bij. 
In het pakket zat ook geen voedsel, maar met mijn eigen 
voorraad kan ik wel twee weken vooruit. Als de stroom 
uitvalt, ontdooit de diepvries, dus dan moet je alles wel snel 
opeten.”



Werk jij niet in de zorg...? 
Dan zoeken we jou!

Heb je wel eens nagedacht over een carrièreswitch naar de zorg?

Bij Laverhof bieden we diverse mogelijkheden om deze stap te
zetten. Als jij gelukkig wordt van anderen helpen en samen iets voor
elkaar betekenen, dan ben jij degene die we zoeken!

Je hebt geen ervaring in de zorg nodig – wij zorgen voor de juiste
begeleiding.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Samen ontdekken we wat bij
jou past en welke opleidingen of certificaten nodig zijn. 

Kijk voor meer informatie op www.werkenbijlaverhof.nl 
of stuur een appje naar 06-42061733. We helpen je graag verder!

“Na een zoektocht bleek de juiste baan
voor mij verzorgende. Ik heb de knoop

doorgehakt en ik dacht: Ik ga het
gewoon proberen!” 

Stucwerk

Tegelwerk

Dakwerkzaamheden

Timmerwerk

Loodgieterswerk

Schilderen

Elektriciteit

Isoleren

Metselen

 06 19 94 98 14   / 06 46 13 63 79
KRIJNENAFBOUW@GMAIL.COM

WIJ ZIJN ER VOOR:

58

Kom jij ons team 
versterken?
Interesse? Neem contact met ons op 
of loop gezellig even binnen!
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Wim van Zoggel
“Ik heb de oorlog meegemaakt. Toch heb ik geen speciale 
voorbereidingen getroffen. Ik heb vier herten, als ik ze 
nodig heb, eten we ze wel op. Ook heb ik wat kippen die 
we zouden kunnen slachten. We hebben het er wel over 
gehad, mijn vrouw en ik, wat we zouden moeten doen. 
Maar ik maak me niet druk. Ik ben maar één keer de dood 
schuldig. Verder hebben we geen voorraad in huis, als het 
nodig is, lossen we het wel simpel op. Desnoods neem ik er 
nog een paar kippen bij. Dan kunnen we wel vooruit.”

Theo Lommen
“Nee preppen, dat doe ik niet. Als het echt gebeurt, 
dan gaat alles eraan. Daarom ga ik geen speciale 
maatregelen nemen. We hebben een prima voorraad en 
een redelijke diepvries. Daarmee kunnen we gemakkelijk 
veertien dagen vooruit. Drinken, koffie en water, is wel 
belangrijk maar we hebben niks extra in huis gehaald. 
Ik vertrouw erop dat dat wel goed komt als het nodig is. 
Verder hebben we een radio op batterijen, die heb ik al 
jaren. Nee, ik maak me geen zorgen. Je doet er toch niks 
aan.”

Israël Mulat
“Jazeker, ik heb wel extra rijst en pasta in huis gehaald. En 
ook wat extra water en meel om brood te bakken. Verder 
heb ik een lampje met een batterij voor op mijn hoofd. Je 
weet niet wat er gaat gebeuren. Dat vind ik wel spannend. 
Ik ben niet bang voor mezelf, maar wel voor de kinderen 
en de dieren. Rusland is echt gevaarlijk, als de bom valt is 
het klaar. Maar hier voel ik me heel veilig. Berlicum is voor 
mij de beste plek in de wereld. Ik houd van de mensen om 
me heen, het voelt als familie.” Of, zoals hij in het Engels 
toelicht: “My feeling here is like my home.”
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Gespot

Met de fotograaf afgesproken om deze maandagmiddag 
op de fiets wat door BaMi te karren, kijken wat we zoal 
tegenkomen voor deze rubriek. Want vakantietijd of 
niet, wij denken dat voor ‘Gespot’ zich altijd wel ergens 
een onderwerp aandient. Dat is vandaag niet anders, 
we zien meteen al Rahma, die langs de weg druk in de 
weer is met het demonteren van een wit kastje. “Kwam 
ik tegen op Facebook, kwestie van snel reageren”. Voor 
de prijs hoeft ze het niet te laten, ‘gratis af te halen’ 
stond erbij. Sanne en Marc kijken als oud-eigenaren 
goedkeurend toe. Nog een weekje zijn ze inwoners van 
BaMi, daarna emigreren ze naar Spanje. “We kunnen niet 
alles meenemen en dat willen we ook niet. Ons nieuwe 
huis daar is heel anders qua bouw en inrichting”, zegt 
Marc, “alles wat wel meegaat kan makkelijk in een kleine 
vrachtwagen”. We zien dat Rahma zich ondertussen wel 
redt met de kast, en vragen aan Sanne waar ze precies 
naar toe gaan in Spanje. “We gaan naar het zuidoosten, 
naar een plaatsje in de buurt van Elche, Allicante. We 
hebben daar straks een ruim huis met zwembad, op 

4300 vierkante meter grond”. Tsja, da’s wel wat anders 
dan een huis aan de drukke Hoogstraat met uitzicht op 
de HEMA, moeten wij eerlijkheidshalve constateren. 
En ze zijn er klaar voor: “De komende week is er nog 
eentje van afscheid nemen, wat confronterend is, maar 
we kijken enorm uit naar ons nieuwe avontuur”, glundert 
Sanne. “Toen we hier kwamen wonen zeiden we dat we 
zeker twintig jaar op deze plek zouden blijven, het zijn er 
uiteindelijk slechts vijf geworden“. Verhuizingen zijn er 
elke dag en overal, maar deze is toch anders: met twee 
kleine kinderen naar een ander land. Met straks nieuwe 
bewoners aan de Hoogstraat. Ons blad BaMi vaart er wel 
bij want zo’n verhuizing kan wel weer content opleveren 
voor onze rubrieken Import, Export, Binnenblieken, Uit 
beeld of Lepeltje Liefde…

Hoogstraat
Maandag
28 juli
15.35 uur, 
tekst Eric van Zoggel foto Stan de Haas



RUM



OPEN DAG

Zaterdag 13 september
10:00 - 15:00 uur

Begeleid sporten bij Fysiosport Berlicum

Sporten in een professionele omgeving, met de 
juiste begeleiding en regelmatige evaluaties met 
onze Fitcoach leiden tot het bereiken van jouw 
doelstellingen!

Profiteer nu van extra voordeel!

✓  Complete workout voor het hele lichaam, 
ook perfect voor ouderen en geblesseerden

✓  Fitter, Vitaler & Slanker in slechts 30 

minuten op de hypermoderne EGYM Cirkel

✓ Goede sfeer en professionele begeleiding

Kom naar onze open dag!

Ontvang 100% korting op 
het startpakket t.w.v. €39,95*

*Geldig tot en met de open dag

“Ik wil heel graag fitter en slanker worden, maar hoe blijf ik gemotiveerd en behaal ik écht mijn doel?”
Als je ooit die vraag hebt gesteld, is de EGYM Cirkel echt iets voor jou!

Cardiotraining / Krachttraining met EGYM / Functionele training.
Dit concept en de juiste begeleiding leiden samen tot het

bereiken van jouw persoonlijke doelstellingen!

Milrooijseweg 61 | 5258 KG Berlicum | 073-5032986

info@fysioberlicum.nl | www.fysioberlicum.nl

AANMELDEN GRATIS 
KENNISMAKING



Vakmanschap in elk detail 

Bij SK Natuursteen draait alles om 
kwaliteit, vakmanschap en de kracht 
van natuurlijke schoonheid. 
Of je nu op zoek bent naar een tijdloze 
vloer, een luxe keukenblad, of een 
unieke gevelbekleding, wij combineren 
ambachtelijk werk met de beste 
materialen.

Ne󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪
ad󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽

Overbeeke 14 Berlicum - 073 549 5068

www.sknatuursteen.nl

Kerkwijk 1
5258KA Berlicum
073-5032062
info@brouwershonselaar.nl
www.brouwershonselaar.nl

BrouwersHonselaarMakelaars is een gerenommeerd NVM makelaarskantoor en is al 
meer dan 50 jaar gevestigd in Berlicum. Door de kwaliteit van onze beëdigde NVM 
register makelaars bent u er van verzekerd dat wij uw belangen als verkopende of 
aankopende makelaar professioneel en vertrouwd behartigen. Op het gebied van 
makelaardij; de bemiddeling bij de aan of verkoop van uw woonhuis is BrouwersHon-
selaarMakelaars een toonaangevend makelaarskantoor in de regio.

Ons team ontvangt u graag op ons kantoor in het centraal gelegen markante hoekpand 
aan de Kerkwijk 1 te Berlicum. Wij zijn alle dagen geopend tijdens werkdagen van 9.00 
uur tot 17.30 uur. 

Heeft u verkoop plannen of zoekt u een nieuwe woning? 
Laat ons met u meedenken tijdens een persoonlijk en vrijblijvend advies gesprek.

Jacques CA Brouwers RM & George AM Honselaar RM

HOOFDSPONSOR
BMC

Sinds 1973 in Berlicum hét vertrouwde kantoor voor 
VERKOOP- EN AANKOOP-
BEMIDDELING IN DE REGIO.

Loofaert 61
5258 SN Berlicum
O6  13 84 95 56
info@beleefgroen.nl



SUCCESVOL VERKOCHT IN BERLICUM!

VERKOOP UW WONING 
OPTIMAAL MET NL WONEN! 
Wij geloven dat elke woning extra aandacht verdient. Daarom gaan wij 
net dat stapje verder – met vastgoedstylingadvies dat het verschil maakt.

Bel ons vandaag nog voor een geheel vrijblijvend verkoopgesprek en 
ontdek hoe wij uw woningverkoop tot een succes kunnen maken!

073 613 19 19
info@nl-wonen.nl
www.nl-wonen.nl

Kantoor
Hoogstraat 135
5258 BC Berlicum

Kantoor
Pettelaarseweg 198-A
5216 BW 's-Hertogenbosch

✓       ✓       ✓ 


