
 bami 1

binnenblieken

Losse nummers € 2,50
Nummer 43, winter 2024

Krijn 
voetbalt met
een controller

Fatbikes, 
iedereen

vindt er 
wat van

Wie is
onze
burgemeester

D’n Birrekoal, 
zeker zo
leuk als
Oeteldonk



De yogastudio voor iedereen
Evelien Bloemendaal

| 06-14 43 12 22 evelienbloemendaal@hotmail.com

PROBEER EEN GRATIS PROEFLES!

www.lacornelia.nl 

YogastudioLaCornelia

yogastudiolacornelia

Milrooijseweg 59a, Berlicum

Pro actief       Volledig Digitale verwerking mogelijk
Informele sfeer       Kwaliteit 

 

Palissander 18  5245 CT Rosmalen
073 851 53 75  /  06 17 50 27 73  /  info@jfvaccountants.nl

Wij zijn al meer dan 12 jaar actief In Rosmalen en omgeving. 
Een dynamische organisatie met veel kennis en 

praktijkervaring. Of u nu start, groeit, uitbreidt of juist uw 
bedrijf wilt overdragen. 

Wij staan voor u klaar met persoonlijke aandacht 
en betrokkenheid.
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HET HELE JAAR 

DOOR!

Orthen 40 
5231 XS ‘s-Hertogenbosch
T:  073 - 6419734

Hinthamerstraat 197
5211 ML ‘s-Hertogenbosch
T:  073 - 6142458

www.markantzonweringen.nl

10% KORTING
OP HET GEHELE 
ASSORTIMENT 
(exclusief horren) 

18 NOVEMBER T/M 31 JANUARI 2025:

MUVOGA

Ontdek de nieuwe collectie van Muvoga!
Deze december maand vind je bij ons de

nieuwe party collectie en unieke gifts. 

Kom langs tijdens onze extra koopzondagen
& koopavond en laat je inspireren!

STRALEND DE
FEESTDAGEN IN

&
KERSTKOOPAVOND

SHOP NU
Hoogstraat 150A • Berlicum • www.muvoga.nl • 073 234 0006

EXTRA GEOPEND!
Zondag 22  december -13:00 tot 17:00 uur
Maandag 23 december - 9:30 tot 17:30 uur
Zondag 29 december - 13:00 tot 17:00 uur

Vrijdag 13 december - 9:30 tot 21:00 uur



 bami4

Toetje vooraf 
Terugblikken op en vooruitkijken naar

Column 
Sam Bal ging vrijen

Lepeltje Liefde
Van Singapore naar De Romme. Roong volgde haar 
hart.

Gedicht 
Dichtvorm

Lekker dan  
José bakt kerstkoekjes met haar oppaskinderen

Gerijpt  
Jo den Braver praat als haar iets dwarszit

Boetiek BaMi
Ben jij al klaar voor de koude winterdagen?

Clubke  
Het technische hart van Den Durpsherd

Uit beeld 
Jan Godschalx had geen trek in het brouwen van 
bier

Import  
Nicky en Pieter staken het kanaal over

Export  
Ralph van den Berg is stadionspeaker bij PSV

Nummer 43, winter 2024

6

11

12

19

22

24

28

32

34

38

39

Op de cover
Krijn van Osch

foto Teis Albers

58

60 22

24



 bami 5

Nummer 43, winter 2024

Achtergrondverhaal 
Onze nieuwe burgemeester stelt zich voor 

Portretten 
De fatbike wil van zijn negatieve imago af

Smaakmakers
Driehonderd schapen, onderweg naar het werk

Binnenblieken  
Laar 45, warme herinneringen aan een huis waar het altijd 
koud was

Mijn naam is  
Ad van de Berg

Achtergrondverhaal  
Steeds meer mensen vieren weer carnaval in 
Dun Birrekoal

Atelier 
Karianne laat elke vrouw voelen hoe mooi ze is

Kinderdroom 
Krijn en Milan voetballen met een controller

Pleinklets 
Wat verwacht jij van burgemeester Eiko Smid?

Gespot 
De zieke Karin reed op haar 80e nog naar Zuid-Frankrijk

42

51

58

60

69

70

76

78

83

90

Op de cover
Krijn van Osch

foto Teis Albers

42

12

Adverteren?
Ben je lekker gemaakt door 

BaMi? Dan wil je er natuurlijk 
ook in adverteren! Vinden we 

fijn, dus neem contact op.

Willy Bouwman
(06) 27 06 22 74

adverteren@bami-magazine.nl

78



 bami6

Koe
in Seldensate
In Seldensate zie je in ieder jaargetijde een 
prachtige natuur. Wie er wel eens gaat 
wandelen, weet dat je er verschillende 
diersoorten tegen kunt komen: de prachtige 
paarden in de wei en met wat geluk spot je 
eekhoorntjes, een ree, hazen, een vosje, de 
groene of bonte specht, of zelfs een ijsvogel. 
In september werd weer een nieuwe soort 
gespot: een koe. Ze leek de mindfulness-tip 
van dit bankje te waarderen: ‘neem de tijd, ga 
zitten en geniet!’  

Op 20 oktober was het groot feest in het dorp, de bevrijding van 
Berlicum en Middelrode werd gevierd met meerdere activiteiten. 
Er waren twee fietstochten georganiseerd langs gedenkwaardige 
plekken en als hoogtepunt trok een prachtige stoet van historische 
legervoertuigen door het dorp. Precies een maand eerder werden 
verschillende wandelaars verrast in het Aa-dal. Vlakbij Kasteel 
Heeswijk kwamen maar liefst vijftig parachutisten uit de lucht 
vallen. Een spectaculair gezicht!

80 jaar vrijheid

 Wegwerkzaamheden
Dit jaar werd er in BaMi aan de weg gewerkt. 
Bijna iedere toegangsweg werd, al dan niet 
tegelijkertijd, stevig onder handen genomen. 
En bijna iedereen heeft een omweg moeten 
nemen om het dorp in of uit te komen. Op 

een gegeven moment was het zo erg dat 
er verkeersregelaars nodig waren op de 

rotonde bij het Mercuriusplein om alle 
auto’s in goede banen te leiden. Helaas 

is op het moment van schrijven nog 
steeds niet alles opgelost, zou de 

Zandstraat in Middelrode nu voor 
altijd een zandstraat blijven?



Dansen en sjansen
‘Ho eens even’, dachten meerdere kasteleins. ‘Bij ons werd ook 
volop gedanst en gesjanst, waarom werden wij niet genoemd in dat 
artikel in de vorige BaMi? Bij de Driezeeg was het toch ook altijd 
feest!’ Henk de Schuman werd niet voor niets de beste kastelein van 
het Zuiden genoemd. Maar ook Margaretha Barth deelde als oud-
kastelein van de Witte Zwaan op Facebook mooie, liefdevolle, maar 
ook doldwaze herinneringen. Over gebitten die in de sanseveria’s 
werden gehangen en een schaap dat in een verliefde opwelling voor 
een meisje werd gekocht. Je moet erbij zijn geweest! 

Dokter Schram 
In BaMi schrijven we graag pittige 
dingen. Het interview met Dokter 
Schram in de vorige editie was er 
daar één van. De man is namelijk niet 
onomstreden, evenals zijn opvattingen. 
Zo reageerde een lezer als volgt: 
“Schram stelt ‘dat chemotherapie en 
radiotherapie het leven niet beter 
maakt bij kanker en dat het alleen 
iets uitstelt’. Dit is een persoonlijke 
mening en past niet bij de 
Nederlandse behandelrichtlijnen.” 
Waarvan akte.

Datahonger 
in de zorg
Twee BaMi’s geleden vertelden we over het 
boek ‘Agendahedonisme’ van Tom Grosfeld. 
Tom is oud-Balkummer en schreef ooit voor 
BaMi. Een tijd geleden heeft hij ons lokale blad 
ingeruild voor wat grotere bladen: Vrij Nederland, 
Trouw, het Parool en het Financieel Dagblad. 
Tom zit niet stil, want in september verscheen zijn 
nieuwe boek: ‘De spreekkamer is lek’, waarin hij 
schrijft over de honger van de overheid naar data 
over ggz-patiënten.

Even voorstellen: 
Lonneke van Asseldonk
 Lonneke (45), is een oud én nieuw gezicht bij BaMi. Een paar jaar geleden 
heeft ze al aan twee edities meegewerkt, maar toen bleek het toch nog iets 
te veel werk naast haar vaste baan en twee kleine kinderen thuis. Inmiddels 
gaan beide kinderen naar school en is Lonneke als freelancer eigen baas van 
haar agenda. Dat geeft haar de vrijheid om zich weer voor BaMi in te gaan 
zetten. Dat ze bij BaMi terecht is gekomen is niet zo gek. Dagelijks doet ze 
namelijk al veel redactiewerk. “Ik vind het bijzonder dat we zo’n prachtige 
glossy, zowel inhoudelijk als qua opmaak, kunnen maken en daar wil ik graag 
mijn steentje aan bijdragen!” En daar zijn wij natuurlijk heel blij mee!
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Prachtpaar
Ank en Hans van Breugel - Pennings zijn bekende gezichten in 
Balkum en Mirroi. Hoewel ze al een tijdje met pensioen zijn, zitten 
ze geen moment stil. Beiden hebben zich jarenlang ingezet voor 
de tennisclub. In het bestuur, binnen vele commissies, achter de 
bar en zelfs voor het stofzuigen van de tennishal draait Hans zijn 
hand niet om. Hans tref je nog iedere zondagochtend aan achter 
de bar en Ank bezoekt namens de KNLTB als toernooicoach 
vele toernooien. Maar er is nog veel meer te doen. Hans wandelt 
iedere maandagmiddag met mensen van Berlerode en hij versiert 
daar ieder seizoen de benedenruimte. Ank presenteert er om 
de week de bingo. Maar dat is zeker nog niet alles. Ank en Hans 
coördineren inmiddels al tien jaar de verspreiding van de BaMi, 
inmiddels samen met Chris en Karin van den Akker. Hebben ze 
dan ook nog eens een moment voor elkaar? “Natuurlijk wel”, 
zeggen ze: “dinsdag hebben we vrij!” Het prachtige paar is dit jaar 
50 jaar getrouwd. En wij hopen dat we nog jaren van ze mogen 
genieten!

Dank
jullie
wel!

In onze vorige BaMi en op de socials hebben we jullie 
gevraagd om BaMi te steunen door bij de Rabo Club 
Support-actie op ons te stemmen. Dat hebben jullie in 
groten getale gedaan en we hebben € 977,24 mogen 
ontvangen. Onze dank is groot! Zoals beloofd, broedt de 
stichting achter BaMi Magazine nog steeds op een leuke 
actie voor heel Balkum en Mirroi. Wordt vervolgd!

Veel geblaat
Helma Smolders ging op pad om een 
artikel te schrijven over schapenhoeden. 
Een handig trucje dat door meerdere schrijvers 
wordt gebruikt, is het interview opnemen 
met je telefoon, zodat je later nog eens kunt 
beluisteren wat er allemaal gezegd is. Maar met 
300 schapen naast je microfoon, wordt het 
waarschijnlijk een verhaal met een hoog 
bla-bla-gehalte. Gelukkig heeft Helma 
het toch naar een hoger niveau weten 
te tillen, lees het op bladzijde 58.

8

Instagram
Velen van jullie weten dat
wij ook actief zijn op 
Facebook (BaMi Magazine) 
en Instagram (@bami_
magazine). Zo niet, volg 
ons dan snel! Maar op die 
social media kom je soms 
ook andere accounts tegen, 
die eigenlijk iedereen 
zou moeten kennen. Op 
Instagram vind je het account 
@berlicumvanboven van de 
fotograaf Bart Coolen. Zijn 
naam verraadt het al, je ziet 
er prachtige beelden van 
BaMi van boven. Ons advies 
is dus: volgen maar!
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Oude tijden herleven!
Op 20 oktober trok een stoet met oude legervoertuigen door het 
dorp, maar wie diezelfde dag over de Westakkers fietste, moet 
toch even in de ogen gewreven hebben. Ook daar herleefden 
oude tijden. Stichting Landschapsbeheer Aa-dal en Brabants Span 
hadden een aantal spannen trekpaarden geregeld die het veld 
omploegden. Daarna werd er winterrogge en winterspelt gezaaid. 
Allerlei zoogdieren en vogels zijn dol op die twee graansoorten!

Braderie
Tijdens de braderie op 15 september had de BaMi een eigen 
kraampje, waar je tien jaar BaMi’s in kon zien. Ook hebben 
onze fotografen Claartje en Yvonne BaMi-portretfoto’s 
gemaakt. Dat was zo’n groot succes, dat het verwerken van 
alle foto’s wat langer tijd nodig had dan verwacht. Mocht je 
nog met smart zitten te wachten, hij komt er snel aan! En 
we vroegen voorbijgangers naar leuke ideeën voor nieuwe 
artikelen. Daar kwamen een aantal mooie reacties op. Het 
idee dat het meeste opviel was het toevoegen van een 
zogenaamde ‘centerfold’, met daarop een ‘BaMi-babe’. We 
nemen het in overweging!

Dankbare drummer
In de vorige BaMi kon je lezen hoe Sverre, een jonge drummer van 
elf jaar, een droom heeft om over tien jaar met een eigen band 
de wereld over te reizen. Voor de rubriek Kinderdroom mocht hij, 
samen met onze fotograaf Andrea Tibosch, backstage bij Hellmond 
Open Air, om Stef Broks te ontmoeten, drummer van de metalband 
Textures. Daar heeft hij zo van genoten dat Andrea een prachtige 
bos bloemen mét drumstok kreeg!



Fijne 
feestdagen!

Hoogstraat 21  |  5258 BA  Berlicum
T   073 503 1239  |  F   073 503 1229

E   info@changewonen.nl
W www.changewonen.nl

BENIEUWD NAAR MORGEN

KINDCENTRUM
Intensieve samen-
werking tussen 
opvang en onderwijs

ACTIEF LEREN 
Leren door ontdekken 
en verwonderen

KERNWAARDEN
Betrokkenheid, 
Veiligheid, 
Vertrouwen

 KOM EEN KEER SFEER PROEVEN! 
Onze leerlingen en directie leiden u met plezier rond op ons 

kindcentrum. Neem contact op voor een afspraak via
 directie@dekleinebeer.nl of bel (073)5038020

WWW.DEKLEINEBEER.NL
Westerbroek 2, Berlicum

Stucwerk

Tegelwerk

Dakwerkzaamheden

Timmerwerk

Loodgieterswerk

Schilderen

Elektriciteit

Isoleren

Metselen

 06 19 94 98 14   / 06 46 13 63 79
KRIJNENAFBOUW@GMAIL.COM

WIJ ZIJN ER VOOR:
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colofon

Soms is niet precies te zeggen wanneer iets verandert, 
maar ineens weet je: nu is alles anders. Ik denk dat het 
mij overkwam in een zomer en een herfst. Ik besefte 
het toen ik op een vrijdagmiddag mijn rugtas vulde met 
schone kleren en een tandenborstel, en op mijn fiets 
stapte om buiten het dorp te gaan vrijen. Iets waar ik 
jarenlang gewoon hier voor terecht kon. Totdat dat niet 
meer vanzelfsprekend was.
Omdat ik indruk wilde maken, had ik gezegd dat ik voor 
haar zou koken. Om de plank niet mis te slaan, vroeg 
ik waar ze zin in had. In jouw dorp verkopen ze mijn 
lievelingsaardappelgratin, was het enige wat ze zei. 
We noemen nooit plaatsnamen. We zeggen jouw dorp 
en mijn dorp. De dorpen lijken op elkaar, ze worden 
begrensd door dezelfde bossen en er stroomt hetzelfde 
water. Als je iemand op straat passeert, zeg je hallo. 
Maar alleen in mijn dorp is een supermarkt met haar 
lievelingsaardappelgratin.
In de winkel zag ik nog wel een kaartje met het woord 
aardappelgratin en de prijs. Het bijbehorende gedeelte 
in het koelschap was leeg. “Kan ik u helpen?” hoorde ik 
achter me. Een jongen met het logo van de supermarkt 
op zijn polo zag in mij aanleiding om even te stoppen 
met zijn werk. “Als je weet wat ik nog meer nodig heb 
voor aardappelgratin.” Ik hield een zak voorgekookte 
aardappelschijfjes omhoog. “En waar ik dat kan vinden.” 
Ik denk dat ik enigszins wanhopig klonk. 
Hij wist het niet maar lachte dat zijn moeder dat 
regelmatig maakt: “Dat wil zeggen: ze gebruikt gewoon 
deze.” Hij zocht even in de kratten op zijn kar en hield 
een pak met haar lievelingsaardappelgratin omhoog. Ik 
zei dat ik er twee nodig had. 
“Daaraan heb je voor een heel gezin wel genoeg”, zei 
hij. Bijna zei ik dat dat niet de bedoeling was, een gezin, 
dat het voor de zekerheid was, dat ik niet te weinig 
mee wilde nemen omdat ik zoveel mogelijk indruk wilde 
maken. 
Ik zei: “Dankjewel.”  
 
Sam Bal

Koken
voor je lief
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“We hebben
elkaar niet op

een app gevonden”



 bami 13

Lepeltje  Liefde

Tekst Sil Kwaspen Foto’s Teis Albers

Voor een meisje dat opgroeide in Singapore, kan Balkum 
toch aanvoelen als een kleine buitenwijk. Elk besluit heeft 
nadelen en dat je nooit iedereen tevreden kan stellen met je 
beslissing, dat weten Roong (28) en Nick (26) maar al te goed. 
Na zes maanden reizen, vier maanden gemis en een jaar op 
de Hermelijnhage wisten zij het zeker. “Dankzij Nick voel ik 
me hier thuis.” Dit gesprek werd in het Engels afgenomen 
en vervolgens vertaald. Voor Roong is de Nederlandse taal 
momenteel nog te complex. 

Drie jaar geleden reisde Roong met vrienden van de 
universiteit, waaronder haar ex, door Thailand. Vlak 
voor kerst maakte ze het uit, en terwijl haar vrienden 
terugvlogen naar Singapore besloot zij nog even in 
Thailand te blijven. In januari, net voordat ze naar huis 
zou gaan, ging Roong eten met een vriendin. Nick was 
net gearriveerd, klaar om aan zijn reis te beginnen. Al 
was zijn eerste dag rampzalig. “Ik werd afgezet door een 
tuk-tuk, mocht het Koninklijke Paleis niet in vanwege mijn 
korte broek en het eten was te pittig voor me,” herinnert 
hij zich lachend. Die avond ontmoetten ze elkaar in een 
bar. “Ik herinner me dat hij naar me staarde en dacht dat 
hij mijn eten wilde stelen.” Nick grinnikt: “Dat dacht ze 
echt!”

Dronken
Later die nacht, in een andere kroeg, sprak Nick haar 
aan de bar. “We praatten een uur lang over van alles,” 
vertelt Nick, “uiteindelijk vroeg ik haar, een beetje 
flirterig, of ze me de volgende dag wilde rondleiden in 
Bangkok.” “Maar we waren niet aan het flirten toch,” 
vraagt Roong onschuldig. “Nou,” Nick gaat rechtop zitten, 
“jij herinnerde me niet eens meer de volgende dag toen 
ik je via Instagram vroeg hoe laat we af zouden spreken.” 
Roong: “Ik lag nog half te slapen toen ik het berichtje 
las en wist inderdaad echt niet meer wie hij was. Ik was 
dronken die avond maar ik had hem wel mijn Instagram 
gegeven, blijkbaar. Ik weet niet meer waarom, maar ik 
dacht: ‘Ja, dit ga ik doen. Ik spreek met hem af.’ Dat 

voelde goed, ondanks dat ik zijn naam opnieuw moest 
vragen.” Het klikte, en vanaf toen gingen ze iedere dag 
samen op pad. Zes maanden lang.  

Niet gedoogd 
Voor Roong kwam Nick op precies het juiste moment. Ze 
zat in een tussenjaar en twijfelde of ze door wilde gaan 
met de opleiding microbiologie. De studie lag haar niet 
echt en ze had er ook niet zelf voor gekozen. Haar leven 
in Singapore werd sterk gestuurd, vooral door haar tante, 
bij wie ze na het overlijden van haar ouders in Thailand 
was opgegroeid. De reis die ze met vrienden maakte 
werd gedoogd maar verder reizen met Nick gaf haar de 
vrijheid waar ze naar verlangde. Haar familie begreep dat 
niet. “Door die Nick ben je ineens avontuurlijk en wil je je 
studie opgeven,” verweet haar tante. Toch belde de
Singaporese wekelijks naar huis met de boodschap 

“Ik denk 
dat het 
gewoon 

goed voelde”
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dat ze langer bleef, samen met Nick. Die begrijpt dat de 
tante van Roong niet voor 100% haar beslissing steunde. 
“Mijn ouders zouden hetzelfde zeggen geloof ik. Je kind 
gaat toch met een redelijk onbekend iemand weg. Maar ik 
zie aan haar dat dit leven haar gelukkig maakt, dan kan ik 
dat alleen maar steunen.”

De echte Pad Thai
Roong heeft zich zo goed mogelijk in Balkum proberen 
te nestelen. De bezoekjes aan de toko in Den Bosch 
maakten dat ze het eten wat ze gewend was nu ook in 
Nederland kon maken. “Dat was wel heel wat anders dan 
het AVG’tje van ons mam,” zegt Nick grinnikend. Ook zijn 
de vrienden van Nick niet vies van de echte Pad Thai. Al 
geeft Roong zelf met haar hand voor ogen toe dat een 
goeie frikandel speciaal echt een guilty pleasure is. Wat 
het stereotype van een Nederlandse man met een Thaise 
vriendin betreft, daar lijkt het stel totaal niet op volgens 
Roong. “Het is een heel andere situatie,” zegt ze stellig. 
“We zijn elkaar op reis tegengekomen en zijn vanuit een 
vriendschap verliefd gevonden. We hebben elkaar niet op 
een app gevonden.” 

Drie keer is scheepsrecht
“Er was geen duidelijk moment waarop we verliefd 
werden,” zegt Nick. “Na drie weken samen begon er iets 
te veranderen. Het voelde goed en we groeiden naar 
elkaar toe. Wat begon als een vriendschap, werd
langzaamaan intiemer.” In maart werd hun band 
romantisch. Roong voegt lachend toe: “Hij probeerde 
het al twee keer eerder om me zijn liefde te verklaren.” 
Nick zucht: “Ik ben niet goed in signalen oppikken. Maar 
na drie weken dagelijks samen wilde ik weten of er meer 
was dan vriendschap. Ik vond haar geweldig, maar een 
duidelijk antwoord kreeg ik niet meteen.” Roong lacht: 
“Precies na één maand. De dag dat Nick me vroeg waren 
we een maand samen. Drie keer is scheepsrecht.

Ieder onze eigen weg
Roong: “We bespraken wel wat de toekomst zou kunnen 
brengen, maar dit was het lastigste punt in onze relatie.
Ik wist niet waar ik wilde zijn, niet in Singapore en eigenlijk 
nergens. Ik had geen baan, twijfelde over mijn studie, en 
wilde vooral Nick beter leren kennen en zijn vrienden en 
familie ontmoeten.” Nick: “In Bali maakten we plannen om 
samen naar Nederland te gaan, maar toen hoorde Roong 
dat haar familie naar Turkije ging en besloot ze mee te
gaan. We dachten er niet goed over na, en voor we het
wisten gingen we ieder onze eigen weg. Ik naar 
Nederland, zij naar Turkije. We hadden geen idee hoe het
verder moest, en of de liefde de afstand zou overbruggen.”

“Een goeie 
frikandel speciaal 

is echt een 
guilty pleasure”
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Kerkwijk 89, Berlicum
meysenslaapcomfort.nl

Eindelijk weer comfortabel liggen
U bent van harte welkom om onze winkel  

te bezoeken of maak een afspraak. 

Voor vragen, service of advies (aan huis)
073 - 594 34 79

 

Loofaert 61, 5258 SN Berlicum  073-5031443  
info@groencentrumberlicum.nl  www.groencentrumberlicum.nl

& EEN GROEN
2025



 bami 17

Geweldige familie
Roong: “De afstand deed me eigenlijk goed. We waren 
zes maanden onafscheidelijk geweest, dus de tijd apart 
gaf me ruimte om na te denken. Wat willen we met ons
leven?” Voor Nick’s verjaardag reisde Roong naar 
Nederland. Ze voelde bij dat bezoek dat de liefde nog 
sterker was geworden. “Zijn familie was geweldig,” zegt 
ze glimlachend. “We praatten veel over onze toekomst en 
door Alex en Miranda voelde ik me hier echt thuis. Maar 
na een jaar bij hen hadden we wel echt ons eigen plekje 
nodig.” Nick vult aan: “Dus toen we dit huis op de Romme 
voorbij zagen komen, wisten we binnen drie dagen zeker 
dat we hier wilden wonen. Groot genoeg voor ons twee, 
Nick mag zich met de verbouwing bezighouden en Roong 
verzorgt een tropische inrichting.”
 

Integratie
De eerste Nederlandse woordjes leerde Roong al voordat 
ze erover hadden gepraat om in Nederland te gaan 
wonen. Tijdens een scootertrip in Vietnam navigeerde 
ze Nick door het verkeer. Maar toen haar telefoon leeg 
raakte, was ze noodgedwongen de in het Nederlands 
ingestelde telefoon van Nick te gebruiken. “Ik probeerde 
hem duidelijk te maken waar we heen moesten,” vertelt 
Roong, “maar kon zelf niet lezen wat er stond.” Later vond 
het stel dat dit moment hun relatie kenmerkte en legde 
Roong het, in Nick zijn handschrift, voor eeuwig vast met 
een tattoo. Voorlopig werkt ze verder aan haar integratie. 
Ze bezorgt fietsend de post in Heeswijk en gaat met de 
trein naar Tilburg University voor cursussen Nederlands. 
Inmiddels staat ze ook ingeschreven bij de faculteit 
rechten, haar vader was advocaat en dit intrigeerde haar. 
Nu ze in Berlicum op haar eigen benen staat, heeft ze zich 
aangemeld voor een opleiding waar ze zelf achter staat. 
Iets wat ze van Nick heeft geleerd gedurende hun reis. 
Kiezen voor je geluk en je eigen toekomst. 

“Ja, dit ga ik doen. 
Ik spreek met 

hem af”



Wie komt er bij mij spelen?
Een prachtige, landelijke opvang aan de 
bosrand, waar spelen en leren samen-
komen in een veilige en uitdagende 
omgeving. Met een breed scala aan 
activiteiten, structuur en regelmaat bied ik 
een plek vol liefde, respect en plezier om te 
groeien en bloeien.

Meer informatie of vragen? 
Mail dan gerust naar 
ste�vandenberg28@gmail.com 

 

 

Ste� wordt begeleid door
Gastouderbureau ViaViela

Li

WWW.SCHIK-ZO.NL

Cadeauartikelen, Workshop 
en Dagbesteding

Creative concept store Berlicum

Kerkwijk 56, 
Berlicum

Kom gezellig langs

info@schik-zo.nl
Mail ons

06 49 59 31 31
Bel ons

Openingstijden:
 wo, vr: 10:00 - 17:30 en za: 10:00-16:00

In onze gezellige winkel aan de Kerkwijk in 
Berlicum vind je leuke hebbedingetjes en 

cadeautjes. Deze zijn gemaakt door creatieve 
(kleine) ondernemers en talentvolle mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt.
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Gedicht

Illustratie Viviane Bertrums

De Run die vloeit gestaag
en tevreden door het beekdal.
Voor alles nog is nu de vraag
Hoelang dat vloeien duren zal!

De buffer voor het regenvocht
wil men deels gaan dichten.
Waarmee de prijs wordt afgekocht.
Voor het geld wil men dus zwichten!

Met wat verstand moet het toch kunnen
dat natuurschoon blijft bestaan.
Zonder dat aan beek “die Runne”
haar functie wordt te kort gedaan!

         Jees ‘24

“dichtvorm”



F I J N E  
F E E S T D A G E N  

N A M E N S  N L  W O N E N

Kantoor
Pettelaarseweg 198-A
5216 BW 's-Hertogenbosch

Kantoor
Hoogstraat 135
5258 BC Berlicum 

073-6131919
info@nl-wonen.nl 
www.nl-wonen.nl

keurING
onderhoud

storingen
schade

apk

Werststeeg 59, 5258TA Berlicum
info@smuldersautoser vice.nl -  tel: 06 22 06 02 78

www.smuldersautoservice.nl

Voor alle voertuigen incl. campers!

 06 - 239 41 576 | Laar 34, 5258TJ Berlicum  |  fred@neomagusvloeren.nl

CEMENTDEKVLOEREN & 
AANVULLEN ZWEMBADEN
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Advertorial

Spelenderwijs 
leren en groeien 
bij het Berenhuis
Het Berenhuis is, met vier locaties in BaMi, niet meer weg 
te denken uit het leven van vele kinderen en hun ouders. 
Op de peuteropvang is aandacht voor elk kind en er wordt 
spelenderwijs de hele dag door geleerd.
Tekst Lonneke van Asseldonk  Foto Andrea Tibosch

Woensdagochtend 09:00 uur. Samen met pedagogisch professional Madeleine 
ontdekt een groepje peuters de ontwikkelingsmaterialen die op tafel liggen. 
Ondertussen helpt haar collega Jolanda een ander kind bij het maken van een 
puzzel. Jolanda: “Elke vijf weken hebben we een ander thema wat past bij de 
belevingswereld van peuters.” Madeleine vult aan: “Tijdens die weken staat alles 
in het teken van dat thema, alle materialen passen erbij en ook het lokaal wordt 
passend aangekleed.”

VVE
Het lijkt misschien eenvoudig spelen, maar het ontdekken van herfstmaterialen is 
onderdeel van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). “Tijdens de activiteiten 
komen elke week alle ontwikkelingsgebieden aan bod, zoals bewegen, taal, 
creativiteit en nog veel meer”, zegt Jolanda. Bij het Berenhuis werken ze met de Uk 
& Puk-methodiek. Alle pedagogisch professionals zijn vve-geschoold om peuters 
optimaal te begeleiden in hun spelend leren. 

Kleine groepjes
Op de opvang wordt vaak in kleine groepjes gewerkt. Madeleine: “Als je met drie 
of vier kinderen in een groepje iets doet, heb je nog meer oog voor individuele 
kinderen met een eventuele ontwikkelingsachterstand of -voorsprong. Onze 
observaties zetten we in een kindvolgsysteem en daar komt dan gaandeweg een 
hele ontwikkelingslijn in te staan. Die informatie gaat later ook mee naar school zodat 
ze er daar mee verder kunnen.”

Individueel
Sommige kinderen hebben extra 
ondersteuning nodig, bijvoorbeeld 
bij de spraak- en taalontwikkeling. 
Dit signaleren de pedagogische 
professionals, of kinderen worden
doorverwezen vanuit het consultatie-
bureau. Bij het Berenhuis krijgen 
deze kinderen extra individuele 
begeleiding. Jolanda: “Doordat 
we zo nauw betrokken zijn en met 
ouders in gesprek gaan, zien we 
vaak al na een aantal weken veel 
vooruitgang.” Madeleine: “We hebben 
ook korte lijntjes met bijvoorbeeld 
een logopedist. Wat kinderen daar 
leren, oefenen wij hier verder.” Bij het 
Berenhuis krijgt elk kind de ruimte 
om spelenderwijs te groeien en zich 
optimaal te ontwikkelen.

Stichting Kinderopvang 
Berenhuis

Schuurkerkpad 33
Berlicum

073 503 33 02
info@berenhuis.nl

www.berenhuis.nl
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Het is maandagochtend in de herfstvakantie 
als ik de keuken van José van den Boom 
binnenstap. Hoewel het dus nog lang geen 
kerst is, gaan we speciaal voor deze BaMi 
kerstkoekjes bakken! Het is een gezellige, 
drukke boel. Buurkinderen Jinthe (9), Diede (6) 
en Cato (3) zijn op bezoek en kleinzoon Tobi 
(1) loopt er ook rond. 

Tekst Suzanne Jansen Foto’s Andrea Tibosch
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Lekker dan

Tekst Suzanne Jansen Foto’s Andrea Tibosch

José is een drukke tante, op dinsdag, donderdag en 
vrijdag is ze gastouder bij een gezin in Den Bosch en 
op woensdag is ze er voor haar eigen kleinkinderen. 
Sinds begin dit jaar past ze op maandag ook nog op 
bij de buurkinderen. Op de vraag of ze ook nog tijd 
overhoudt voor zichzelf, moet ze een beetje lachen. “Ik 
doe het graag”, zegt ze. Ze geniet van de tijd die ze met 
de kinderen doorbrengt. Ze vindt het belangrijk dat het 
gezellig is en de kinderen leuke, normale dingen kunnen 
doen. Samen boodschappen doen, naar het kabouterbos, 
een boekje lezen of een spelletje spelen.  

José past nog niet zo heel lang op bij de buurkinderen, 
voorheen deed oma Ria dat. Maar zij is in februari helaas 
overleden. Bij de vraag of ze oma missen, blijven de 
kinderen wat stil. “Soms wel”, zegt Diede. Hun bedrukte 
gezichtjes verraden dat dat een understatement is. 
Jinthe vertelt dat ze vroeger met oma vaak cakejes of 
koekjes bakten. José houdt die traditie graag in ere, dus 
vandaag gaan ze samen kerstkoekjes bakken. Jinthe en 
Diede snijden de boter en mogen daarna om de beurt 

met de mixer alle ingrediënten mengen. “Ik gebruik 
vandaag gewoon een bakmix, wel zo makkelijk!” Daarna 
helpt Cato ook mee, aan de grote keukentafel wordt het 
beslag fanatiek met de handjes gekneed en er worden 
allerlei kerstvormpjes uitgestoken. José laat ze lekker 
hun gang gaan. Dat de vloer een beetje vies wordt lijkt ze 
niet eens te zien. In no time is de grote bakplaat gevuld 
en mogen de koekjes de oven in. Nu komen het glazuur 
in kerstkleurtjes en de leuke strooisels tevoorschijn en 
als de koekjes uit de oven komen, wordt ieder koekje 
versierd. Het resultaat mag er wezen! Ze zien er prachtig 
uit en er wordt natuurlijk ook geproefd, lekker!
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“Ik zie het 
leven

positief in”
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Gerijpt

Tekst Natasja van der Wijst foto’s Jasper Loeffen

Ze hoopt in december 98 jaar te worden, 
de goedlachse Johanna den Braver. ‘Zeg 
maar Jo’. Ze vraagt zich af of zij wel de 
juiste persoon is voor dit interview want ze 
komt oorspronkelijk niet eens uit Berlicum. 
Geboren op toenmalig eiland Marken, via 
het Westen in Brabant terecht gekomen. 
“Mijn man was nogal een carrièremaker.”

Wat is het wat er voor jou echt toe doet in je 
leven?
“Dat ik een gelukkig mens kan zijn met alles wat ik heb 
meegemaakt. Dat ik geen ruzie heb met de mensen om 
mij heen, helaas wordt het clubje wel steeds kleiner. 
Behalve mijn familie, die groeit nog, er zijn weer drie 
kleintjes op komst.” 

Wat heb je geleerd van het leven?
“Dat klagen en chagrijnig zijn je niet verder helpen in het 
leven. Je hebt zelf een groot aandeel in hoe je het leven 
leeft. Ik heb bijvoorbeeld heel bewust gekozen voor het 
moederschap. Mijn zus kreeg kind op kind, maar dat is 
niet wat wij wilden. Dus ik ben naar de huisarts gegaan en 
heb hem de vraag gesteld of hij mij daarmee kon helpen.” 
De arts vond Jo vooruitstrevend en stuurde haar naar de 
Rutgerstichting. Daar kreeg ze een aantal mogelijkheden 
voorgelegd. Jo: “Tegenwoordig praten we daar heel 
gemakkelijk over, maar vroeger was dat echt niet zo. Daar 
had je het gewoon niet over.”

Waar ben je het meest dankbaar voor?
“Voor het goede leven dat ik heb gehad samen met mijn 
man Bert. Trots ben ik op mijn vier dochters die allen een 
lieve man en (klein)kinderen hebben. Ze denken veel 
aan mij en komen regelmatig op bezoek. Elke dag heb ik 
contact met ze via Whatsapp of Wordfeud. Ik houd alle 
verjaardagen bij, dat zorgt dan voor een hele zee aan 
felicitaties op de groepsapp. Ik zou pas eenzaam zijn als 
m’n tablet kapot gaat.”

“Je mag mankeren 
wat je wilt, 

als je het koppie 
maar goed houdt”



RUM
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Zijn er teleurstellingen in je leven geweest?
“Natuurlijk, vooral bij het verlies van familie en vrienden. 
Bijvoorbeeld toen mijn jongste broertje op zesjarige 
leeftijd overleed. Of bij het verlies van mijn man elf jaar 
geleden en het overlijden van mijn 34-jarige kleindochter. 
Maar ook de oorlog en de hongerwinter die ik bewust heb 
meegemaakt. Allemaal hele verdrietige momenten die bij 
het leven horen.”

Wat heeft je door de moeilijke periodes heen 
geholpen? 
“Mijn opgeruimde karakter sleept mij er wel doorheen. 
Ik zie het leven positief in. En praten, ik praat als mij 
iets dwarszit. Natuurlijk heb ik wel eens dagen dat ik 
denk: ‘t is mooi genoeg geweest.’ Maar dan hoor ik mijn 
kleinkinderen zeggen: ‘Oma je mag mankeren wat je wilt, 
als je het koppie maar goed houdt.’”

Wat zou je graag nog eens overdoen?
“De opvoeding van mijn kinderen. Als je ouder 
wordt overdenk je wel eens dingen die je later nog 
eens bespreekt. Dat heeft mijn oudste dochter zeer 
gewaardeerd. Mijn eerste dochter heb ik anders 
opgevoed dan mijn vierde. Daarbij is wonen in Brabant 
toch echt anders dan wonen in het Westen. Het is hier 
vrolijker en uitbundiger.”

Is er iets wat je jezelf meer had willen gunnen dit 
leven?
“Misschien hadden mijn man en ik nog meer samen 
moeten reizen. Hij zat voor zijn werk veel in Scandinavië, 
daardoor was ik veel alleen, maar dat heb ik nooit erg 
gevonden. Na de pensionering van Bert hebben we 
met een camper een reis door Noorwegen en Finland 
gemaakt. Waar we het leuk vonden, bleven we een paar 
dagen hangen.”

Heb je ergens spijt van?
“Spijt?” Daar moet Jo diep over nadenken. En dan komt 
weer haar humor om de hoek: “Sloffen. Ik moet vaker 
sloffen met m’n voeten. Dat is een heerlijk gevoel, maar 
wel fout.”

Heb je een boodschap aan de mensen? 
“Blijf met elkaar in gesprek. Bevraag elkaar, ook al ben je 
het niet eens met elkaar. En houd elkaar vast.”

“Ik zou pas
eenzaam zijn als 

mijn tablet kapot gaat”
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BaMi
Boetiek

Winter, de natuur slaapt maar op een 

mooie dag is deze prachtig als altijd. 

Dus trek die wandelschoenen aan en 

ga eropuit. Heerlijke frisse lucht in 

je longen en warmte aan je lijf. Onze 

BaMi-winkels weten hier wel raad mee!

Tekst Nieke Lunenburg-van Broekhoven 

Foto’s Yvonne Wesling

Winterslaap
Moe gelopen plof je met blozende 
winterwangen thuis op de bank. Onder 
de plaid kijkend naar een fijne winterfilm. 
Ondertussen nippend aan deze drank 
die hart en ziel verwarmt val je vanzelf 
rozig in een diepe slaap. 
Oma’s kruidenwijn 
€11,95 bij ‘t Kaashoekje

Warme kleuren
Ondertussen wordt de binnenkant verwarmd door 
hete thee of chocolademelk uit deze beker. Niet 
alleen functioneel, maar ook fair trade en een plaatje 
om naar te kijken. 

Rode oortjes
Als je heel hard gaat op de slee 
worden de oren steeds kouder. 

Deze band verwarmt je oren, hoofd 
én ziet er nog leuk uit ook.  

Kleine vosjes
Ook de kleinsten blijven heerlijk 
warm in dit setje. En is het niet 
door de kleding dan wel door de 
ouders. Want wie kan een knuffel 
nou weerstaan als je kindje er zo 
schattig uitziet?

Sprankelen 
in de sneeuw
Wij in BaMi houden van mooi én zijn 
praktisch. Dit vest heeft allebei. 
Lekker knus, warm en prima kwaliteit. 
En door de feestelijke look kun je er 
ook in stralen tijdens de kerst. 

Muts, sjaal en wanten €9,99 
bij Zeeman

Beker €19,95 bij de Wereldwinkel

Haarband € 2,99 bij Hema

Vestje €89,95 bij Van de Graaf Mode
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BaMi Boetiek

Winterglans
Voor iedereen die zo’n lekker vaal 
en schraal koppie krijgt in de winter. 
Deze dagcrème met SPF30 en 
bronze verzorgt en geeft ook een 
mooi tintje. Perfect om te smeren 
voor de wandeling begint.  

Retro en hip 
Soms ben je zo aan het turen dat je 
steenkoude handen vergeten worden. 
Met deze heerlijk zachte wollen retro 
handschoenen is dat snel opgelost.  
En daarna kunnen ze de koffer in voor  
de skivakantie!

Knusse verwarming
Voor als je jouw stopplek hebt 
gevonden. Midden in de witte 
natuur, muisstil zoals dat alleen in 
de winter kan. Dicht tegen elkaar 
aan op de slee met deze zachte, 
behaaglijke plaid om jullie heen. 

Roetsjen naar beneden
De kinderen zitten lekker op de slee. 
Lui meegetrokken worden of, wanneer 
je iets ouder bent, natuurlijk zo hard 
als het kan naar beneden. Misschien 
kruipen de ouders er ook nog wel op. 
Want  je bent nooit te oud om te sleeën.  Speuren 

in de verte
Onderweg is niks zo mooi als de 
natuur bestuderen. Ver vooruit turen, 
zoekend naar reeën, vossen of mooie 
vogels. Of naar een plek waar straks 
even gestopt kan worden.
Verrekijker €33,95  
bij Boekhandel Mieke Wijgergangs

Marc Inbane Crème Bronze 
SPF30 €49,95 bij Lokz

Slee €80, steuntje €25 
bij Blokker

Plaid €59,95 bij De Panhoeve

€49,95 bij Kustomaid
Hestra wollen handschoenen, 
ook in rood verkrijgbaar. 



Tuincafé de Witte Zwaan

Vrijdag 28 Feb
en

Zaterdag 1Maart
voor info / reserveren, email info@dewittezwaan.com of  bel 073-5032412

Dineren  met
       Muziek
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Advertorial

Bij Laverhof is 
‘samen’ belangrijk
“Samen leven, samen zorgen, dat is wat Laverhof zo 
bijzonder maakt! We bieden zorg en ondersteuning in een 
huiselijke omgeving, of nog beter, bij mensen thuis. Samen 
zorgen we ervoor dat het leven zo veel mogelijk door kan 
gaan zoals de cliënt dat gewend is.”
Tekst Suzanne Jansen foto Koen de Haas

Yvette, Bregje en Susan vertellen met trots over hun werk bij Laverhof en hoe ze 
zorg bieden. Yvette: “Samen speelt een hele grote rol in alles wat we doen. Als 
er een zorgvraag is, gaan we samen met de cliënt en de familie bekijken wat de 
wens precies is.  Allereerst gaan we kijken hoe het dagelijks leven van de cliënt 
eruitziet, het is belangrijk dat dat zo veel mogelijk door kan gaan zoals het al 
was. Als we daar een goed beeld van hebben, gaan we uitzoeken hoe wij onze 
zorg daarbij kunnen laten aansluiten.”
 
Een groot voordeel daarbij is dat er wordt samengewerkt in vaste teams, ook in 
Berlicum en Middelrode. Een klein team met verpleegkundigen, verzorgenden 
en therapeuten. Cliënten zien daardoor altijd dezelfde mensen en niet wekelijks 
nieuwe gezichten die bijvoorbeeld komen helpen met aankleden. Susan: 
“Doordat we met dat vaste team werken, kennen wij Berlicum en Middelrode 
ook goed en kunnen we heel goed inspelen op wat iemand nodig heeft. Als
iemand bijvoorbeeld niet meer zelf kan autorijden, dan weten we welke 
vervoersmogelijkheden er zijn. We kennen vrijwilligers die op allerlei gebieden 
kunnen helpen. Dat draagt eraan bij dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen! En als dat zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, begeleiden we 
ook het proces naar het wonen in een zorgwoning, bijvoorbeeld in Berlerode”. 

 
Bregje: “Het principe ‘samen’ gaat 
nog verder. Sinds 1 juli zijn we gestart 
met de website iedereenzorgt.nl, 
waar mensen hun zorgvraag kunnen 
indienen. Wij gaan om tafel met 
verschillende zorgaanbieders om 
samen deze aanvragen door te 
nemen en samen af te stemmen 
wie welk deel van de zorg gaat 
oppakken. Ook hebben we korte 
lijnen met de gemeente, huisartsen 
en ziekenhuizen. Zo wordt alles in 
één keer opgepakt en hoeft de cliënt 
niet meer zelf alle organisaties te 
benaderen.”

Stichting Laverhof
Zijlstraat 1

Heeswijk-Dinther 
073 544 33 00
info@laverhof.nl

www.laverhof.nl
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In het donker, onzichtbaar voor het 
publiek, met slechts een klein lampje dat 
de mengpanelen voor het licht en geluid 

beschijnt, zorgen de mannen van Theater-
Support ervoor dat iedere voorstelling 
in Den Durpsherd technisch vlekkeloos 

verloopt. 
tekst Jochen Schoofs foto Jasper Loeffen

Uren voor een voorstelling zijn de vrijwilligers al bezig 
met het hangen van de lampen zodat de artiesten 
perfect worden uitgelicht. En wanneer het publiek in de 
foyer van de voorstelling nageniet, verzetten zij nog
bergen werk om alles weer af te bouwen. “Soms maken 
we echt lange dagen”, vertelt Robert. Behalve dat hij zelf 
bij veel voorstellingen technicus is, is hij ook coördinator 
van de theatertechnici.

Dat een werkdag in het theater dertien, veertien uur kan 
duren, is geen probleem voor de vrijwilligers. De club 
bestaat uit vijftien mensen, de jongste is tweeëntwintig, 
de oudste achtenzeventig. Peter is van de oude garde en 
verzorgt al sinds het begin in 1993 de techniek: “Ik lever 
er graag mijn snipperdagen voor in.” 

Eigenlijk was het de bedoeling dat de verenigingen in 
Den Durpsherd hun eigen techniek zouden regelen, 
maar dat bleek al snel onhaalbaar. Daarvoor was toch 
de inzet nodig van mensen die weten waar ze mee bezig 
zijn. Tegenwoordig kunnen ze in het Beneluxtheater 
bijna alles zelf faciliteren. Of het nu om het zeveren, een 
musical van groep 8 of het NK Driebanden gaat. Daarom 
komen artiesten als Guido Weijers er graag terug: “Hier 
is het altijd gezellig en goed geregeld.”  

Clubke

In het Beneluxtheater 
is de techniek 

altijd goed geregeld

“Ik lever er graag
mijn snipperdagen

voor in”
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Bier brouwen en burgemeester zijn, de familie 
Godschalx draaide hun hand er jarenlang niet 
voor om. Antoon startte de brouwerij in 1830, 
even later werd hij ook burgemeester van de 
gemeente Berlicum. Tot 1935 combineerde 
de familie beide functies, bier werd nog 
gemaakt tot 1969. Toen bedankte de destijds 
vierentwintigjarige Jan Godschalx voor de eer 
om de brouwerij voort te zetten. En hij werd 
ook geen burgemeester. BaMi zocht hem op.
Tekst Eric van Zoggel foto privéarchief familie Godschalx
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De brouwerij van de familie Godschalx, de Zwaan 
genaamd, was gevestigd op de hoek van de Veedijk 
en de Hoogstraat. Jan (79) woont er nog steeds, maar 
niets herinnert nog aan de brouwactiviteiten van weleer. 
Begin zeventiger jaren van de vorige eeuw werd de 
brouwerij volledig gesloopt. Hoewel hij de opleiding tot 
ingenieur aan de universiteit van Gent afgerond had, een 
studie bedrijfseconomie voltooide aan de universiteit 
van Leuven en ook nog diverse stages doorlopen had bij 
andere brouwerijen in binnen- en buitenland, nam Jan 
als broekie het besluit om niet in de voetsporen van zijn 
voorvaderen te treden. Hij legt uit waarom.

Werken voor de bank
“Ik had zojuist een studie in Leuven afgerond en had 
mede daardoor veel meer inzicht verkregen in de 
bedrijfsvoering van een onderneming als de onze,” steekt 
Jan van wal. “De schellen vielen me daarbij wel van de 
ogen. Wij waren een relatief klein bedrijf en je zag in die 
tijd steeds meer dat de kleinere brouwerijen opgeslokt 
werden door de grotere, zoals onder andere Heineken. 
Ook zou er veel geïnvesteerd moeten worden omdat 

de fabriek sterk verouderd was”. Eigenlijk zou er dus 
een compleet nieuwe fabriek moeten verrijzen en daar 
was geld van buiten voor nodig. Bovendien was hij niet 
alleen: zijn zussen zouden uitgekocht moeten worden. 
Jan voorzag voor zichzelf een toekomst waarin hij 
moest werken voor de bank en hij begon steeds meer te 
twijfelen. Op een dag zei hij tegen zijn vader: “Pa, ik doe 
het niet”.

Andere brouwer
Hein Godschalx was natuurlijk, op zijn zachtst gezegd, 
onprettig verrast door de mededeling van zijn zoon dat 
hij niet in het familiebedrijf zou komen. Dat was een 
gevoelig punt. Vader en zoon hebben veel gepraat over 
hoe nu verder en uiteindelijk werd het besluit genomen 
om te stoppen met het zelf brouwen van bier. Jan: “We 
hadden nogal wat cafés in onze onderneming zitten en 
daar zijn we wel mee doorgegaan. Maar er moest dus 
een andere brouwer komen. Onze familie was goed 
bekend met de bierbrouwerij van de familie Swinkels en 
zo viel de keuze al snel op Bavaria”.

Uit beeld

Er zou 
een compleet 
nieuwe fabriek 
moeten verrijzen
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Zij hadden geen
zin in die cafés

Altijd reuring
Omdat zijn vader het zoetjesaan wel welletjes vond, nam 
Jan de exploitatie van deze kroegen, samen met Bavaria, 
op zich. “Er was altijd wel reuring”, herinnert hij zich van 
die tijd. ”Dan ging er weer eentje failliet, een ander had 
een geschil met de belasting of betaalde de huur niet. Of 
er moest verbouwd worden. Allemaal dingen waar je geen 
weet van hebt als je er op je gemak een pilsje drinkt”. Jan 
bleef dit doen tot het jaar 2000, toen overleed zijn vader 
en zijn zussen vroegen hem wat er moest gebeuren als 
hij tegen een boom zou rijden. Want zij hadden geen zin 
in die cafés. Jan besloot ze van de hand te doen waarbij 
de familie Swinkels uiteraard de eerste keus had. Bavaria 
nam hierna in Berlicum horecabedrijven over zoals de 
Gouden Leeuw, de Witte Zwaan en Frappant.

Erebaantje
In Leuven had Jan in de zestiger jaren ook nog 
‘Ziekenhuismanagement’ gestudeerd. Naast zijn 
bezigheden in de horeca vond hij destijds een baan 
bij Stichting Godshuizen, een consortium van zieken- 
en verpleeghuizen in en rond ‘s-Hertogenbosch. En 
burgemeester dan? Jan lacht: “Toen mijn familie hier 
burgemeester was, ach in die tijd was dat een erebaantje, 
niet te vergelijken met nu. Je had een ceremoniële 
functie, hier een verhaaltje houden, daar een lintje 
doorknippen. Daar zou ik helemaal geen interesse in 
hebben gehad en daar lagen mijn ambities ook niet”. 
Geen bier dus meer en ook geen burgemeesters. Maar, 
als herinnering aan tijden van toen, is er nog wel een 
Godschalxplein.
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import
“Nu wonen we aan de

goede kant van het kanaal!”
Ze waagden in 2024 de grote oversteek 
van het kanaal tussen Den Dungen en 
Middelrode. Daar hebben ze geen spijt van.  
Het lijkt een keuze voor het leven voor 
Nicky en Pieter Kuijs.
Ze leerden elkaar kennen via Tinder. “Dat was de beste 
swipe ooit,” vertelt Nicky (30) lachend. Beiden komen 
niet uit Middelrode. “Ik groeide op in Schijndel, Pieter 
in Vlijmen.” “We hebben de afgelopen jaren in Sint-
Michielsgestel gewoond,” vult Pieter (36) aan. Daar 
hebben ze een leuke tijd gehad met fijne buren en een 
goed gevoel.” Pieter werd er gemeenteraadslid voor de 
PPA. 

De man van
Nicky is al jaren een bekende Mirroise. “Ik werk al elf 
jaar in de haarsalon aan het plein. Velen kennen haar 
dan ook en dat is voor Pieter best handig bij een eerste 
kennismaking. “Ik ga hier door het leven als ‘de vriend 
van’. Menig keer hoor ik mensen zeggen: “Oh, dan ben 
jij de man van de kapster?!” Voor Pieter geen probleem. 
“Ik vind het heerlijk om in de anonimiteit te leven. Dat zal 
vanzelf veranderen naarmate we hier langer wonen en als 
Otis (1½) straks naar de basisschool gaat.” 

Het kanaal is een dingetje
Ze genieten van hun nieuwe leven aan de andere kant 
van het kanaal. “Dat kanaal is best een dingetje, merken 

Tekst Lyan de Roos Foto’s Yvonne Wesling
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import
Tekst Lyan de Roos Foto’s Ralph van den Berg

Import & Export

export
“Stadionspeaker bij PSV 

is een fantastische bijbaan”
Hij is een Brabander in hart en nieren. Toch 
verhuisde hij na 28 jaar voor de liefde naar
Gelderland. Hij woont nu in Huissen, bij 
Arnhem. “Het is niet ver hoor, als het moet 
ben ik zo thuis.”

Ralph van den Berg (36) is geboren en getogen in 
Berlicum. “Mijn ouderlijk huis staat aan Braakven waar 
mijn ouders nog wonen. Ik kom er regelmatig, dat 
combineer ik graag met een bezoek aan vrienden. Ik heb 
altijd geroepen Berlicum nooit te verlaten.” 
Maar die uitspraak bleek niet houdbaar. Lachend: “De 
liefde hè, ik had geen keuze.”

Ze ontmoetten elkaar in de fanzone van het PSV stadion. 
“Ik ben een rasechte PSV-fan en na één van de vele 
wedstrijden kwam ik haar daar tegen.” Dat sport verbindt 
wist Ralph altijd al, maar dat PSV de oorzaak zou worden 
van zijn vertrek uit Berlicum, had hij nooit kunnen 
bedenken. “Inmiddels hebben we samen een zoontje 
Lasse (4).” Met zijn vriendin Brenda en de andere twee 
zonen Jesse (16) en Fedde (14) voelt Ralph zich helemaal 
thuis in Huissen. “Het lijkt in veel opzichten wel op 
Berlicum qua gezelligheid en sfeer.”

Die Brabantse gezelligheid en gemoedelijkheid zoekt 
Ralph wel. En vooral: Doe maar normaal, dan doe je 
al gek genoeg. Over gewoon doen gesproken: Ralph 
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we.”  Lachend: “Nu wonen we aan de goede kant.” 
Ze zijn gevallen voor het huis. Pieter met een lach richting 
Nicky: “Zij is de hoofdschuldige dat we hier wonen. 
We wilden verhuizen naar een iets ruimer huis.” Nicky: 
“Vlak nadat we dat plan maakten, vertelde een klant 
dat zijn huis te koop zou komen.” Toen raakte het in een 
stroomversnelling. Pieter: “Ik dacht dat we naar een huis 
in een nieuwbouwproject op zoek zouden gaan, maar we 
hadden het tijdens de eerste bezichtiging snel gezien. 
Bij binnenkomst dachten we allebei: Dit is een bekeken 
zaak.’” De ruime tuin is echt een plaatje. Nicky vult aan: 
“En ik kende de buren al, vanuit de kapsalon. Dus ik wist: 
Dat zit wel goed!”

Het ‘achteromgevoel’
Ze voelen zich als een vis in het ‘Mirrooise’ water. “We 
hebben geboft. En wat hier ook zo heerlijk is, is het 
‘achteromgevoel’. Iedereen komt hier gewoon even langs 
voor een kopje koffie en om even bij te kletsen. Het is 
erg gemoedelijk.” Pieter: “Via een poortje kunnen de 
buurjongens even in ons zwembad duiken. Dat kan hier 
gewoon. Verder wordt hier heel veel georganiseerd, dat 

is erg fijn.”  Ook genieten ze van de strategische ligging 
van het dorp, tussen veel groen. Pieter: “Het is hier nog 
groener dan voorheen in Gestel, dat is ook voor onze 
hond Teun heerlijk.” 

De oversteek voor altijd
Het stel is zeer content met hun keuze. “We voelen 
ons helemaal geen import hier. Ik werk ook al zo lang 
in de kapsalon. Na de verhuizing dit jaar, hoorde ik wel 
van sommige klanten dat ze even moesten wennen.” 
Lachend: “Dat ze me ‘in het wild’ tegen kunnen komen 
aan de overkant van het kanaal.” Het was de moeite van 
de oversteek dubbel en dwars waard! Het zou zomaar 
voor altijd kunnen zijn!

import

“Het is hier nog 
groener dan 
voorheen in 

Gestel”
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binnenblieken

doet zelf hele bijzondere dingen. Alleen wil hij niet dat 
het als bijzonder wordt betiteld. “Ik ben sinds twaalf 
jaar stadionspeaker bij PSV.” Iedere thuiswedstrijd praat 
hij het publiek door de wedstrijden heen. “Het is een 
fantastische bijbaan, ik heb gewoon geluk gehad dat ik er 
via via in ben gerold.”

Daarnaast heeft hij nog een bijzondere passie. “Ik ben 
ceremoniespreker bij huwelijken. Dat doe ik maximaal drie 
keer per jaar, niet vaker. Het moet perfect zijn, mijn doel is 
de ceremonie zodanig in te vullen dat mensen er helemaal 
blij van worden. Een dankbare taak op een huwelijksdag. 
Ik wil dat speciale gevoel meegeven, een opmaat voor wat 
er de rest van de dag nog aan moois gaat komen. Ooit zei 
een vader van de bruid: ‘Dit is met afstand het mooist dat 
ik ooit heb gezien’. Daar doe ik het voor.”

Ook al leidt hij een druk bezet leven en is hij helemaal 
ingeburgerd in Huissen, Ralph mist Berlicum af en toe wel. 
“Berlicum is heel gezellig. Er is altijd een reden voor een 
feestje, dat was vroeger al zo. Ik heb goede herinneringen 
aan de gezelligheid bij Frappant tijdens de kermis, met 
Carnaval of de Koningsnacht op het Mercuriusplein. Ik 
was altijd heel actief betrokken bij van alles. Basketballen 
bij Springfield, voetballen bij BMC, ik heb gebadmintond. 
Sporten doe ik nu nog. Ik basketbal recreatief in het 
buurdorp Bemmel.”

Ralph komt tijd tekort als Gelderse Brabander. Gelukkig 
voor hem is Berlicum niet ver weg van Huissen. “Het is in 
vijfenveertig minuten te doen als ik wil. Dan moet ik het 
gaspedaal gewoon goed indrukken.” En dat doet hij maar 
al te graag om weer even echt thuis te zijn. 

export

“De liefde hè, 
ik had geen

keuze”
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“Echte
interesse
kun je niet 
veinzen.
Dat zit in je!”
Tekst Hedvig Niehoff Foto’s Andrea Tibosch
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Achtergrondverhaal

Eiko Smid (56) zwaait sinds mei 2024 de scepter over de 
gemeente Sint-Michielsgestel. We zijn heel benieuwd hoe het 
onze burgemeester, die van oorsprong een Twentenaar is, 
vergaat in ‘het Brabantse’. BaMi ging op de koffie en ontmoette 
een hartelijke, geïnteresseerde en gedreven burgervader. 

We willen graag weten waar de naam Eiko vandaan 
komt, want die hoor je hier niet zo vaak. “Deze naam 
komt wel vaker voor in de provincie Groningen en ik 
ben vernoemd naar mijn grootvader uit Nieuwe Pekela.” 
Zelf is de burgemeester als oudste van vijf zonen 
geboren en getogen in Vroomshoop, een dorp aan de 
noordkant van Twente. Eerder dan leeftijdsgenoten is hij 
vanaf zijn zeventiende al geïnteresseerd in politiek en 
het maatschappelijk debat. “Deze interesse heeft een 
generatie overgeslagen en heb ik van mijn grootvaders 
meegekregen. Zij waren beiden maatschappelijk zeer 
actief en hebben mij geleerd oog te hebben voor wat er 
speelt in de samenleving.” 

Niet meteen burgemeester
Na zijn middelbare school 
in Almelo gaat Eiko Smid 
bestuurskunde studeren in 
Leiden. Terugkijkend blijkt het een 
goede start voor het ontwikkelen 
van zijn bestuurlijke interesse en 
voor het opbouwen van een groot 
netwerk in het Haagse wereldje 
en daarbuiten. Toch wilde hij niet meteen burgemeester 
worden. De docent van mijn middelbare school zei laatst 
bij een reünie dat ‘hij altijd wel gedacht had dat het in me 
zat’. Ook mijn broers en mijn vrienden keken er niet raar 
van op toen het zover was.”  
 
Dat kan ik ook!
Eiko Smid start zijn loopbaan met diverse 
adviseursfuncties bij de overheid. Zelf doet hij politiek-

bestuurlijke ervaring op als gemeenteraadslid in 
Utrecht. Het vlammetje begint pas echt te branden 
als hij kabinetschef is van de Commissaris van de 
Koning in de provincie Overijssel. Een kabinetschef is 
strategisch adviseur en teamleider van ambtenaren die 
de Commissaris van de Koning dagelijks ondersteunen 
en van advies voorzien. In die rol ontmoet hij alle 
Overijsselse burgemeesters, is betrokken bij meer dan 
twintig sollicitatie- en benoemingsprocedures en denkt: 
’dat kan ik ook!’ 

Schakelen tussen verschillende rollen
Maar wat kan je dan ook? “Het gaat 
hier om drie dingen.
Allereerst moet je voldoende kennis en 
ervaring
meebrengen om de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden die horen bij het ambt van 
burgemeester te kunnen uitvoeren. 
Daarnaast moet je dagelijks kunnen 
schakelen tussen verschillende 
rollen. Dan weer ben je strategisch 

bezig en vijf minuten later sta je in de woonkamer van 
een bruidspaar of ben je het boegbeeld bij een feest 
of herdenking. Ik ben als ‘mensen-mens’ oprecht 
geïnteresseerd in meningen, ervaringen, gevoelens en 
wensen van mensen. Die interesse kun je niet veinzen, 
die zit in je. En als derde moet je de drive hebben om 
actief te handelen en je bij moeilijke kwesties altijd 
afvragen ’hoe gaan we dit oplossen?’ Als burgemeester 
bedien je een breed speelveld, dat vind ik interessant en 

“Hij had altijd 
wel gedacht 

dat het in me 
zat”
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leuk!” De burgemeester is jarenlang adviseur geweest 
en krijgt nu zelf gevraagd en ongevraagd advies van 
anderen. Is dat niet moeilijk? “Ik ben me ervan bewust dat 
ik in een andere rol zit. Door mijn ervaring kan ik echter 
wel gerichtere vragen stellen. Ik spar graag met collega’s 
en ambtenaren, want ook ik weet niet alles en zoek die 
kennis bij hen op. Tijdens de sollicitatieprocedure had ik 
een gesprek met de toenmalige minister Hugo de Jonge, 
die zelf een vergelijkbaar carrièrepad heeft doorlopen. Hij 
snapte deze rolwisseling als geen ander.”

De zwarte kant  
Het werk van een burgemeester kent helaas ook mindere 
kanten: agressie, drugs, criminaliteit, bedreiging, 
ondermijning, wooncrisis, stikstofcrisis, noem maar op. 
Mensen verwachten veel van een burgemeester, die 
moet boven alle partijen staan en de rust bewaren. Onze 
burgemeester is er open over. “Deze zwarte kant gaat 
niet aan ons voorbij. Ook in onze gemeente gebeurt 
er van alles. Ik raak er niet door van slag, al laat het 

me niet koud. Ik heb het vertrouwen dat dingen goed 
komen, mits je de problemen benoemt, onder ogen ziet 
en ze gezamenlijk aanpakt. En ja, daar hoort af en toe 
een pittige discussie bij.” Moet een burgemeester een 
moedig mens zijn? “Moed is niet het eerste woord dat 
in mij opkomt. Het gaat hier om niet bang zijn en tevens 
volhardend, weerbaar, creatief en betrokken zijn. Je 
moet oog hebben voor wat mensen verbindt en de drive 
hebben om die verbinding te laten groeien.

Noaberschap en plezier maken
De keuze voor een Brabantse gemeente was logisch. 
“Twente en Brabant lijken op elkaar waar het gaat om 
‘noaberschap’, het op elkaar letten en voor elkaar willen 
zorgen. En het leven niet al te serieus nemen. Daar pas 
ik goed bij. Tijdens de sollicitatieprocedure zag ik al dat 
mensen hier heel betrokken zijn en constructief willen 
samenwerken. Ik ben nu 56 jaar en ervaar meer innerlijke 
rust en minder sturingsdwang dan tien jaar geleden. 
Dat maakt me nu beter geschikt. Ook hebben mijn man 
Eugène en ik er bewust voor gekozen om ons hier te 
vestigen. Het klinkt misschien raar, maar ik voelde het 
in mijn buik: ik heb mijn bestemming bereikt. En hoewel 
Eugène nog in het Oosten van Nederland werkt, komt hij 
vaak mee bij officiële gelegenheden en is Brabant ook 
zijn plekje aan het worden. Nu nog een woning. Dat lukt 
nog niet zo, er zijn veel kapers op de kust.“

Eigenstandigheid
Eiko Smid voelt zich heel welkom in de gemeente. “Ik heb 
in korte tijd geprobeerd om zoveel mogelijk bewoners, 
ondernemers, bedrijven en instellingen te leren kennen, 
maar ik heb nog niet iedereen kunnen ontmoeten. 
Toch was ik best een beetje trots toen ik laatst mee 
mocht rijden in de stoet met oude legervoertuigen ter 
gelegenheid van tachtig jaar bevrijding. De chauffeuse 
van die auto merkte op: ‘burgemeester, wat wordt u veel 
herkend en wat zwaaien er veel mensen naar u’. Het valt 
me op dat alle dorpen in de gemeente een grote mate 
van eigenheid en ‘eigenstandigheid’ hebben. Ik ben onder 
de indruk van de levendigheid en bedrijvigheid. Daar kan 
menig dorp in Nederland jaloers op zijn. Wij hebben veel 
plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Dat 
zijn pareltjes voor een dorp. Er zijn gemeenschapshuizen, 
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horeca en een dynamisch verenigingsleven met veel 
hobby- en sportclubs. Het geeft aan hoe graag de 
bewoners in het dorp zelf hun verbinding zoeken. Tussen 
de dorpen zie ik overigens wat minder verbinding en af en 
toe een gezonde competitie.”

De wereld verandert
Ondanks de rijke historie van onze dorpen ziet de 
burgemeester de wereld om ons heen, en dus ook in 
de dorpen, veranderen. “We willen allemaal graag het 
gemeenschapsgevoel overeind en betaalbaar houden, 
maar daarvoor is wel groei nodig. Mijn advies: laat die 
groei toe, laat nieuwkomers en nieuwe bedrijvigheid 
toe en gun ze eenzelfde saamhorigheidsgevoel. Nodig 
nieuwe mensen uit om meteen mee te doen. Dat gaat om 
alle nieuwe inwoners, ook migranten en vluchtelingen. Je 
moet je openstellen voor anderen. Het hele leven en dus 
ook het gemeenschapsleven ontwikkelt zich nu eenmaal.” 
Dat verbinding en je verbonden voelen voor onze 
burgemeester zelf ook heel belangrijk is, bleek tijdens 
zijn installatie afgelopen voorjaar. Zijn ouders, broers met 
hun partners en Eugène waren erbij aanwezig. “Mijn oude 
vader is erg trots en bewaart alle krantenknipsels. Digitale 
informatie gaat alleen een beetje aan hem voorbij”, zegt 
Eiko Smid met een glimlach. 

We gaan naar buiten om foto’s te maken. Het is een 
mooie maar koude herfstdag. De burgemeester draagt 
geen jas en heeft alleen een sjaal om, die door een 
ambtenaar even goed wordt gehangen. We horen deze 
ambtenaar lachend zeggen: “We hebben een fijne 
burgemeester, daar moeten we zuinig op zijn”. Wij zijn het 
er helemaal mee eens!
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“Laat nieuwkomers 
en nieuwe 

bedrijvigheid toe”
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Advertorial

“Het állerbelangrijkste 
voor nabestaanden is rust”

“Rust die wij als uitvaartondernemer brengen in de emotionele 
en hectische periode voor, tijdens en na een uitvaart. Wij 
adviseren, organiseren en nemen zorg uit handen bij 
nabestaanden. Zo maken wij het afscheid van een overleden 
dierbare waardig en bijzonder”, aldus Ton Claassen.
Tekst Hedvig Niehoff Foto Danna van Daal

Over twee jaar bestaat familiebedrijf Claassen Uitvaartzorg B.V. honderd jaar. 
Eigenaren Ton en Alber Claassen hebben veel dingen zien veranderen. Ton: 
“We dragen geen jacquets en hoeden meer, maar zijn nog steeds netjes en 
herkenbaar gekleed. Informatie over de uitvaart krijgen de mensen, indien 
gewenst, digitaal. Soms al voordat we nabestaanden voor het eerst spreken. 
Familieleden weten wat ze willen en daar zitten geregeld bijzondere wensen 
bij. Er zijn ook mensen die veel hulp nodig hebben. Aan hen stellen we de juiste 
vragen, zodat zij kunnen beslissen over bijvoorbeeld de kist, bloemen, muziek, 
rouwkaart of nazit. Als nabestaanden ons bellen, maakt het niet uit wie bij ons 
de telefoon aanneemt. Iedereen weet wat afgesproken is en de familie krijgt 
direct antwoord op vragen. We kennen de mensen en geven hen aandacht. 
Vaak bellen we na een tijdje nog een keer op om te vragen hoe het gaat. Dat 
wordt gewaardeerd.” 

De zes zekerheden 
Je kunt bij Claassen Uitvaartzorg rekenen op zes zekerheden, oftewel de 
kwaliteitseisen waar vanuit gewerkt wordt. Dat gaat ten eerste om een goede 
organisatie van de uitvaart en ten tweede om heldere afspraken over de 
uitvoering ervan. Er werken professionele en bekwame medewerkers die 
gemakkelijk contact leggen, gepaste afstand houden en oog hebben voor het 

verdriet. Heel belangrijk daarnaast 
is transparantie over de kosten. Na 
afloop wordt er altijd gevraagd naar 
de tevredenheid en tenslotte is er 
een goede klachtenafhandeling 
mocht dat nodig zijn. Ton: “Wij 
vinden deze zes zekerheden heel 
belangrijk. Onze interne kwaliteit 
moet uitstralen naar buiten. 
Daardoor kunnen de mensen op ons 
vertrouwen. Daarnaast nemen we 
de tijd. In Nederland heb je wettelijk 
zes werkdagen voor het bespreken, 
regelen en houden van een uitvaart. 
Wij adviseren nabestaanden en 
familieleden om die tijd te nemen. 
Een overlijden is een emotionele 
gelegenheid en daar hoort haast niet 
bij.”

Claassen Uitvaartzorg B.V. 
Prins Willem Alexander

Sportpark 1 
Veghel

085 744 10 24 
info@claassen.eu

www.claassen.eu



Blijf op de hoogte van nieuwe 
producten, verhalen uit de winkel, 

leuke video’s en wijnweetjes!

Wijnhuis Rosmalen  •  Oude Baan 17   •   Rosmalen 
T. 073 522 17 11  •   info@wijnhuisrosmalen.nl

Volg ons: 

@wijnhuisrosmalen

“Wij creëren interieurs die zowel 
nu als in de toekomst hun charme 

en betekenis behouden.”

A D V I E S  -  O N T W E R P  -  R E A L I S AT I E

s a v e l k o . n l       i n f o @ s a v e l k o . n l
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nu als in de toekomst hun charme 

en betekenis behouden.”

“Wij creëren interieurs die zowel 
nu als in de toekomst hun charme 

en betekenis behouden.”

“Wij creëren interieurs die zowel 
nu als in de toekomst hun charme 

en betekenis behouden.”

info@partyverhuur-berlicum.nl - tel: 06 27 43 18 47

W W W. PA R T Y V E R H U U R - B E R L I C U M . N L

ONS ASSORTIMENT

Waar elk feest begint!

TOILET
VOORZIENINGEN

EFFECT 
INSTALLATIES

VERLICHTING

EN MEER....EASY-UP TENTEN

GELUID

DRANK 
ARRANGEMENTEN

KOEL 
VOORZIENINGEN

VAN RENS DAKBEDEKKINGEN
Torenstraat 3, Berlicum   |  +31 (0)6 51 68 06 86

info@vanrensdakbedekkingen.nl

BITUMEN DAKBEDEKKING 

KUNSTSTOF DAKBEDEKKING 

EPDM DAKBEDEKKING 

ZINKWERK

ISOL ATIE

Een 
fatbike 
zit veel 

lekkerder!
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Portretten

Een 
fatbike 
zit veel 

lekkerder!

Als de fatbikers op de foto’s één ding 
gemeen hebben, is het dat hun fiets hen 
meer vrijheid geeft. “Wanneer iemand 
verder weg woont, kun je toch makkelijk 
afspreken”, vertelt een van hen. Een ander: 
“Nu fiets ik met vrienden zo naar de Maas 
om daar te gaan vissen.” Even trappen en de 
fiets is op snelheid. En het ziet er natuurlijk 
beter uit dan die e-bike van je oma. 
Tekst Jochen Schoofs Foto’s Koen de Haas
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“Van mijn moeder mocht ik wel een fatbike”, begint Nigel Manders (15). “Maar per se eentje die je niet op kon 
voeren.” Hij baalt van de mensen - het zijn vooral ouwe mensen - die hem als tuig zien omdat hij op een fatbike 
rijdt. “Terwijl we niks doen”, zegt hij. Hij en zijn vrienden ‘scheuren ook niet lomp over de stoep en zo.’ Dan raast 
er een andere fatbike voorbij. Sneller dan een auto en zonder te trappen. “Die heeft zeker weten een gashendel 
en is opgevoerd”, wijst Nigel de fatbiker in het donker na. “Da’s nou zo iemand die het voor de rest verpest.”



binnenblieken
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Yentl Kuper (17) had haar fatbike eigenlijk al voordat iedereen hem had. “Al bijna twee jaar”, zegt ze trots. “Als 
straks een helm verplicht is, blijf ik hem wel gebruiken”, is ze stellig, ook al is ze het er niet mee eens. De fatbike 
geeft haar vrijheid; op één acculading kan ze zo zestig kilometer rijden. Als ze geen tegenwind heeft tenminste en 
niemand achterop. “Maar als ik volgend jaar een rijbewijs heb, denk ik dat ik ook wel de auto van mijn ouders ga 
gebruiken.” Na een korte stilte: “Tenminste, als ik die mag lenen.”
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Voordat hij een fatbike had, ging Roman Rashki (14) op de fiets naar zijn bijbaantje in een supermarkt in Den 
Bosch en naar de dönerzaak waar hij in het weekend bijverdiende. Net zolang tot hij genoeg geld bij elkaar 
gespaard had om een fatbike te kunnen kopen. Nu pakt hij zijn gewone fiets alleen nog maar om naar zijn vrienden 
te gaan die een paar honderd meter verderop wonen. Voor de rest gebruikt hij overal zijn fatbike voor. “Een fatbike 
heeft ook een lekker groot zadel. Dat zit veel fijner”, legt hij uit.



binnenblieken
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Zijn fatbike heeft hij nu ongeveer drie maanden, vertelt Stef Mulder (14). In die tijd heeft hij er al meer dan 1300 
kilometer mee gefietst. Dat je binnenkort misschien een helm op moet, vindt hij maar vreemd. “Een fatbike moet 
blijven”, vindt hij. “Ze gaan toch net zo snel als een elektrische fiets?” Als fatbiker ligt de verantwoordelijkheid dan 
ook bij jezelf, vindt Stef: “Gewoon goed uitkijken hoe je fietst.” Hij beaamt dat sommige fatbikes wel zijn opgevoerd: 
“Dan moeten ze daar maar beter op letten.” 



Vakmanschap in elk detail 

Bij SK Natuursteen draait alles om 
kwaliteit, vakmanschap en de kracht 
van natuurlijke schoonheid. 
Of je nu op zoek bent naar een tijdloze 
vloer, een luxe keukenblad, of een 
unieke gevelbekleding, wij combineren 
ambachtelijk werk met de beste 
materialen.

Ne
e

Overbeeke 14 Berlicum - 073 549 5068

www.sknatuursteen.nl

O73 - 5O3 6O 75Kerkwijk 19 Berlicum pizzeriabuufenbuuf.nl

Vanaf januari ook
lunchen bij de buufkes

25% KORTING OP LUNCH*
*Bij inlevering van deze kortingsbon. Geldig bij lunch per rekening van januari t/m 31 maart 2025.  
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Advertorial

“Je moet het wel 
zelf doen!”

tekst Lyan de Roos foto Edith Verhoeven

Wie wil sporten met aandacht en persoonlijke begeleiding 
is bij Switch180Club aan het perfecte adres. Een 
sportschool met een uniek karakter waar je wordt gezien 
en in beweging wordt gezet. Je moet het wel zelf doen! 
 
 
Kay van Lieshout en Kylian van Alebeek zijn twee van de veertien coaches 
die de sportschool telt. “Bij ons word je gezien vanaf het moment dat je 
binnenstapt tot je weer naar huis gaat. Iedere dag zijn een of meerdere 
coaches aanwezig. Onze kernwaarden bepalen hoe we met elkaar omgaan: 
open, enthousiast en met persoonlijke aandacht.” 

Sport verbindt mensen
Dat er oog is voor iedere sporter wordt al gauw duidelijk als je in de ruim 
opgezette sportschool binnenkomt. Het geheel bij de entree ademt een 
huiselijke sfeer. Kay: “In onze zithoek is ruimte om elkaar te ontmoeten. Sport 
verbindt mensen.”
Er is sinds kort ook extra aandacht voor leefstijl en voeding. Kylian licht toe: 
“We hebben een kleine reformshop met voedingssupplementen, het doel 
hiervan is het bieden van een aanvulling op iemands leefstijl.” Kay: “Na de 
intake maken we samen een persoonlijk plan, met aandacht voor beweging, 
voeding en ontspanning. Onze visie is dat deze drie onlosmakelijk met elkaar 
samenhangen.” Zodra je door het poortje bent, ontkom je niet meer aan de 
sportieve uitdagingen. Volledig ingericht volgens de moderne eisen en met 
voldoende ruimte voor groepslessen. Kay: ”De afgelopen jaren hebben we flink 
gewerkt aan vernieuwing.” 

 
De persoonlijke aandacht krijg 
je erbij
De sportschool groeit nog steeds, 
ongeveer de helft van de leden komt 
uit Berlicum/Middelrode. Kay: “De 
grootste groep leden is tussen de 18 
en 25 jaar oud, maar verder zijn het 
vooral leden tussen de 40 en 50, met 
een uitloop tot sportievelingen van 
boven de 80!” 
Kortom: Switch180Club is er voor 
iedereen die actief wil sporten. De 
persoonlijke aandacht krijg je erbij. 
“Als je eventjes niet bent geweest, 
krijg je automatisch een berichtje 
met de vraag: gaat het goed met je? 
Dat stimuleert enorm,” vertelt een 
enthousiaste sporter.

Switch180Club
Sassenheimseweg 56

Berlicum
073 851 08 26

info@switch180club.nl 
www.switch180club.nl
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Het is een idyllisch beeld dat je twee 
keer per jaar kunt aanschouwen: 
een kudde schapen bij het ven van 
Engelenstede, twee bordercollies die de 
wollige grazers geen moment uit het 
oog verliezen en de schaapherder die 
bedachtzaam alles overziet. Maar schijn 
bedriegt. 

Het viel niet mee om schaapherder Rachne (38) te 
treffen. Tot op het laatste moment was onduidelijk 
wanneer de schapen zouden komen. Rachne legt uit: 
“Je wil mooie resultaten geven en dan gaat het erom 
hoe we begrazen. We hebben aan de ene kant een 
strakke planning, maar aan de andere kant zijn er 
steeds redenen om die te veranderen. Schaapherder 
is een fluctuerend beroep.” Ze is in dienst bij de 
Weijerij, een bedrijf dat natuurgebieden begraast met 
schapen. 

Technisch inzicht
Tijd om rustig uitkijkend over de kudde een gesprek 
te voeren is er niet. Rachne vertelt terwijl ze bezig is 
om een ziek schaap medicijnen te geven en het hoefje 
van een mank dier te behandelen. Het is duidelijk dat 
je als schaapherder niet alleen flexibel moet zijn, maar 

“Schaapherder
is een fluctuerend 

beroep”
Tekst Helma Smolders foto’s Claartje ten Have, Anouk Dalessi      
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ook moet kunnen improviseren. Daarnaast is aardig wat 
technisch inzicht vereist. “De enige herderopleiding is 
in Velp. Het is een Mbo-opleiding, die twee jaar duurt. 
Je gaat één dag in de week naar school en minimaal 
twee dagen in de week leer je in de praktijk. Op school 
gaat het maar weinig over schapen en honden, dat komt 
vanzelf tijdens het werk. We leren vooral over flora en 
fauna en ecologie”, weet Rachne nu ze sinds kort de 
opleiding heeft afgerond. 

Struikhei 
Al wandelend laat ze het zien: “Dit is de struikhei, 
waar het om gaat. Schapen vinden gras lekkerder dan 
struikhei. Het gras eten ze weg waardoor de struikhei 
meer ruimte krijgt. Ze zorgen door hun manier van grazen 
voor veel variatie in de begroeiing en met hun hoefjes 
trappen ze de grond open. Door de diversiteit die ze 
veroorzaken, krijgen veel soorten reptielen en insecten 
een kans.”

Dertig kilometer op een dag 
Elk begrazingsseizoen staan de schapen twee keer 
zes dagen lang op Engelenstede, in opdracht van de 

gemeente. Vaak verplaatst de kudde zich te voet van 
het ene begrazingsgebied naar het andere, soms wel 
dertig kilometer op een dag. “Met de kudde door dorpen 
en steden lopen is lastiger dan door het buitengebied. 
De ovatonde bij Berlicum is een moeilijk punt. Dat doen 
we altijd met z’n tweeën”, legt Rachne uit. “Het verkeer 
moet echt stilstaan. Dat is vooral voor de veiligheid van 
de hond. De schapen zien de mensen wel, maar de hond 
die erachteraanloopt zien ze snel over het hoofd. En we 
trekken hem zelfs een reflecterend hesje aan.” Het is nog 
even wachten tot volgend voorjaar, voordat je er weer 
getuige van kunt zijn hoe driehonderd schapen dwars 
door het dorp lopen.

Smaakmakers
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Binnenblieken

Als je het over “Die witte boerderij op het Laar” hebt, 
weten de meeste inwoners uit BaMi wel welk huis hiermee 
bedoeld wordt. Jan Charpentier woonde er vanaf 1971 totdat 
hij in 2018 overleed. Afgelopen zomer stierf zijn partner 
en sindsdien is het huis klaar voor een nieuw avontuur. 
Samen met de drie kinderen uit zijn eerste huwelijk halen 
we herinneringen op en kijken we rond in deze markante 
woning.

Bij binnenkomst ruikt het al meteen heerlijk. Dochter Lidwina heeft overrijpe 
appels van de grond opgeraapt en maakt van de gelegenheid gebruik om er 
appeljam van te maken.
“Ook appelwijn van twaalf procent maak ik zelf,” zegt ze trots. De Charpentiers 
houden van alles wat de natuur hun biedt, dat hebben ze meegekregen van 
hun ouders. Het gezin groeide op met allerlei dieren, variërend van varkens 
en geiten tot kippen en eenden. En de grond die overbleef stond vol met 
aardappels en bonen.

Vierentwintig kinderen 
Via Zwitserland, Bonheiden en Utrecht kwamen ze in 1971 in Berlicum te wonen. 
Vader Jan had een baan gevonden bij de CHV in Veghel en dat was vanuit 
Utrecht niet te doen natuurlijk. Zijn oog viel op een boerderij uit 1895 aan het 
Laar, die hij destijds kocht van ene Joost Schoenmakers. Die was als docent 
verbonden aan de LTS en hij was zo gehaaid geweest om het eind jaren zestig 
door zijn leerlingen te laten verbouwen. Of hij er ook zelf gewoond heeft, dat 
weet oudste zoon Chrys niet helemaal zeker, maar het lijkt hem onwaarschijnlijk: 
“De familie Schoenmakers had volgens de overlevering vierentwintig kinderen, 
twee elftallen plus reserves. Ik zou niet weten waar die hier allemaal hadden 
moeten slapen.”

Tekst Eric van Zoggel foto’s Edith Verhoeven

“De verwarming 
stond eigenlijk 
standaard uit”



Runweg 10, 5258 BK Berlicum    |    info@guusvanbuuren.nl   |   guusvanbuuren.nl

GUUS VAN
BUUREN 
Peter Smit neemt het stokje 
over en brengt 22 jaar 
ervaring in de fietsenbranche 
mee. Het vertrouwde team 
blijft, net als de service en 
kwaliteit die u gewend bent.

Wat blijft
• Topmerken zoals Gazelle, Sparta en Multicycle.

• Deskundigheid en klantvriendelijkheid.

Wat is nieuw
• Meer focus op e-bikes en duurzame mobiliteit.

• Innovatieve online services.

Nieuwe winkel per januari 2025
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Enorme kachel
Maar voor het gezin Charpentier was het 
zeker groot genoeg, naast Lidwina en Chrys 
completeerde Jeroen het gezin. Jeroen herinnert 
zich met name de enorme kachel in het huis: “Die 
was wel een kuub groot en brandde ‘verrekkes’, 
maar in de winter werd het nooit warmer dan 
veertien graden in huis, behalve in de nabijheid 
van deze open haard.” Isolatie was er niet, 
ventilatie des te meer. Langs de sponningen van 
de ramen kon je zo naar buiten kijken, de betonnen 
smeervloer lag op het zwarte zand en in het 
trapgat hing een gordijn om de tocht van boven 
een beetje tegen te gaan. De kinderen keken, 
gewikkeld in dekens, tv in een apart kamertje. 
Later werd het enigszins comfortabel gemaakt met 
voorzetramen en door glaswol op de zoldervloer 
te bevestigen. Maar de verwarming stond eigenlijk 
standaard uit, ook een vorm van energiebesparing.

Eigengereid
Vader Jan was behoorlijk eigengereid en liet het 
wel merken als hij vond dat iets beter kon, of 
anders. En hij was ook niet bang om conclusies te 
trekken. Zo nam hij na een half jaar alweer ontslag 
als technisch tekenaar bij de CHV. Net een huis 
gekocht, was men aangewezen op de bijstand. 
Gelukkig kon hij vrij snel daarna aan de slag als 
invaller op de MTS. Het lesgeven beviel zo goed 
dat hij zich om liet scholen tot docent. Voor zijn 
onderwijsakte moest hij naar Tilburg waar zijn 
dochter Lidwina op dat moment ook studeerde. 
Jan kreeg een goede band met de meeste van 
zijn leerlingen. Als klassenleraar kreeg hij elk jaar 
een varken van ze cadeau, dat dan thuis werd 
vetgemest.

Afgepeerd
De kinderen maakten aldus een nieuwe start 
in het voor hen onbekende Berlicum. Chrys en 
Lidwina stroomden in op de middelbare school 
en vonden hun weg wel. Voor Jeroen lag dat toch 
anders. Hij begon in de 3e klas (groep 5) van de 
lagere school en vond het allemaal maar lastig. 
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“Er was een groepje dat standaard alle nieuwe leerlingen een pak slaag gaf, 
zomaar om niks. Je werd afgepeerd, zo heette dat toen geloof ik. Ik wist niet 
wat me overkwam, maar door me af te weren hield het wel op. Voor eventjes 
tenminste.” Lidwina had het beter getroffen, zij fietste met een groepje van tien 
tot twaalf dorpsgenoten naar het Zwijssen in Veghel en had nergens last van. 
“Als er al wat gebeurde was dat onderling, wat klieren en zo. De groep werd 
gedomineerd door de van Schijndels en de van der Heijdens, ik mocht erbij 
horen als ik maar plat praatte.” 

Ik zuuk ut nie
Dat ‘plat praten’ was ook nogal een dingetje in het leven van Jeroen op de 
basisschool, hij kreeg de indruk in het buitenland terecht te zijn gekomen. “Ik 
verstond er he-le-maal niks van, in mijn beleving werd er zelfs in het dialect 
lesgegeven.” Hij spijbelde regelmatig en fietste dan wat rond tussen de velden 
en zorgde ervoor dat hij rond half één thuis was om te eten. ‘Ik zuuk ut nie’ 
werd door hem geïnterpreteerd als dat iemand iets kwijt was en niet van plan 
was om ernaar op zoek te gaan. Later verging het hem wel beter, Jeroen was 
goed in sport en veroverde hierdoor zijn plekje op de basisschool.

“Ik mocht 
erbij horen 
als ik maar 

plat praatte”



binnenblieken
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INFORMATIE OF ZORG NODIG? www.vivent.nl 

Dennis Agata woont met veel plezier 
in woonzorgcentrum Vivent de 
Hooghe Clock. “De zorg is uitstekend 
en iedereen hier werkt met een lach 
op het gezicht.” Dennis blijft graag 
zelfstandig. “Wat ik zelf nog kan, wil 
ik blijven doen, zoals douchen en 
aankleden. Met schoenen aandoen en 
medicatie heb ik hulp nodig. En mijn 
boodschappen worden gedaan door 
een vrijwilligster. Heel fijn!”

Lees het hele verhaal op: 
www.vivent.nl/verhalen

‘Ik heb  
het fijn  

hier’

www.dekrachtbronberlicum.nl | 06 - 26 767 351
Lieke de Man

Fysieke klachten

Hoofdpijn 

Vermoeidheid

Rugklachten

Slaapproblemen

Mentale klachten

Onrust

Onzekerheid 

Angsten

Stress / burn-out

Welke
klachten
kan je o.a.
aanpakken
met NEI-
coaching?
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Rijp voor de slacht
Thuis op het Laar was er afleiding genoeg, er waren altijd wel beesten die 
verzorgd moesten worden. Of geslacht. Lidwina werkte toentertijd in een 
kippenslachterij en was daardoor de aangewezen persoon om dat thuis ook 
ter hand te nemen. Ze had er geen moeite mee: “Ik was geïnteresseerd in zo’n 
beestje: hoe lang is nou zo’n darm en waar zitten die eieren eigenlijk precies.” 
Ze slachtte zelfs eigenhandig haar eigen konijntje, ook deze ‘Flappie’ had geen 
schijn van kans. Op school was biologie dan ook het favoriete vak van Lidwina. 
Het hartje, de niertjes, de maag, alles van zo’n dier verscheen vroeg of laat op 
het bord van de familie Charpentier. “Is dat erg,” mijmert Jeroen, “nee, dieren 
worden te veel menselijke gevoelens toebedeeld maar als hun tijd gekomen 
is dan gaan ze. Ze hadden bij ons een prima leven, beter dan tegenwoordig 
wanneer ze met 10.000 volt naar de uitgang gedirigeerd worden.”

Bijen
We maken nog een wandeling door het huis. Wat opvalt zijn de vele kleine 
ruimtes en het lage plafond. En de opkamer boven de kelder. Chrys denkt 
dat de balklaag waarschijnlijk gewoon los op de muur ligt, en dat die al zijn 
donkergroene kleur had toen zij er ruim vijftig jaar geleden introkken. Naast 
een andere keuken en een nieuwe trap is er al die jaren ook niet zo heel veel 
veranderd in het huis. Misschien had Schoenmakers het eind zestiger jaren met 
zijn leerlingen toch best deugdelijk gebouwd, maar aan de andere kant stelde 
Jan Charpentier ook niet zulke hoge eisen als men tegenwoordig doet. Na zijn 
vroegpensioen ging hij tot aan zijn dood helemaal op in de fascinerende wereld 
van de bijen. In zijn voormalige werkkamer staan honderden boeken over deze 
diertjes. En wat er niet meer bij paste staat in kasten in een andere ruimte.

Volgens de 
overlevering 
hadden de eerste
bewoners 
vierentwintig 
kinderen

Alles nog open
De kinderen hebben nog geen 
idee wat te doen met het huis. 
Alle opties – van verkoop tot 
zelfbewoning – liggen nog open 
en worden zorgvuldig overwogen. 
Haast hebben ze niet, voor nu blijft 
het voor Lidwina, Chrys en Jeroen 
vooral hartstikke mooi om af en toe 
nog door het huis te kunnen dwalen 
waarin ze zijn opgegroeid. 



Van startershypotheek tot het 
benutten van je overwaarde,
er kan meer dan je denkt!

Ondanks ons beginnend 
ondernemerschap, met Jan's 
hulp tóch onze garage én tuin 
kunnen verbouwen!     

Hypotheken     •     Verzekeringen     •     Nalatenschap

Héél blij dat we 
onze dochters een 
goede start hebben 
kunnen geven.
    

MILROOIJSEWEG 53, BERLICUM
 073 5031208 

FINANCIEELWERK.NL

Eindelijk mijn 
eigen huis!
    

 Meerwaarde van uw pand
 Géén oppervlaktebeschadiging
 Vervuiling bij bron aangepakt
 1/3 hoeveeheid waterverbruik
 4 tot 6 x langer schoon
 Lage onderhoudskosten

Exterieur
behandeling,
ontmossen, 
reinigen van  
daken en gevels.

softwash-brabant.nl

Laan van Seldesate 10 • Berlicum
06 511 502 70

evginstallatietechniek@hotmail.com
Berlicum

WATER
GAS    
VERWARMING
DAKWERKEN
SANITAIR

Meer informatie? 
Neem gerust contact op!



Mijn naam is 
Ad van de Berg
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Mijn naam is

Deze rubriek is toe aan zijn twintigste editie en vreemd genoeg waren de hoofdrolspelers zelden familie 
van elkaar. Hoogste tijd dus, en dan ook maar meteen goed. Want de Ad (72) die in het midden zit, is 
de zwager van Ad (76) die rechts zit. En de jonge Ad (42) links op de foto is diens zoon. Hij is derhalve 
weer een neef van Ad in het midden, die hij aanspreekt met ome Ad. Ome Ad komt uit Vinkel en toen hij 
trouwde met de zus van Balkumse Ad, gingen zij ook in ons dorp wonen. Nadat hij door een herseninfarct 
getroffen was, maakte hij met de scootmobiel een tocht naar Santiago de Compostella en zijn zwager 
ging als begeleider met ‘m mee. Vinkelse Ad heeft drie dochters maar als hij een zoon had gehad zou hij 
ongetwijfeld ook Ad hebben geheten. Jonge Ad heeft naast twee dochters ook een zoon, maar die heet 
Raf en dus geen Ad. Het is zo ook al lastig genoeg.

Tekst Eric van Zoggel  Foto Edith Verhoeven



Al sinds de jaren vijftig vieren we in 
ons dorp carnaval. In het toenmalige 
hotel Weltevreden aan de Hoogstraat 
vond een paar keer per jaar een 
gekostumeerd bal plaats, waarbij één 
van de aanwezigen laat op de avond 
werd gebombardeerd tot Prins van 
Dun Birrekoal. 
In 1963 werd aan de bar van de 
Gouden Leeuw voor het eerst 
gesproken over het opzetten van een 
georganiseerd carnaval. Later werd 
op die plek een tegeltje ingemetseld 
met de tekst ‘Hier begos ut’. 
Carnavalsstichting Dun Blaouwun Beer 
was geboren. BaMi ging op pad om te 
kijken of die Beer nog steeds leeft en 
wat dorpelingen bezielt om vanaf 11 
november bezig te zijn met carnaval.
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Carnaval in 
Dun Birrekoal: 
is da nog wa? 
Carnaval is een gevoel. Onlosmakelijk met het zuiden 
van Nederland verbonden. Zo ook met ons dorp, in 
carnavalstijd Dun Birrekoal. Je zou kunnen denken dat 
carnaval in Berlicum en Middelrode op zijn retour is 
door alle drukte in Den Bosch, maar niets is minder 
waar. Er is een grote groep dorpelingen die Dun 
Birrekoal een warm hart toedraagt en ervoor zorgt dat 
carnaval hier nog lang niet ‘dood’ is. 
Tekst Natasja van der Wijst Foto’s Stan de Haas
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De Bouwers
De grootste publiekstrekker tijdens carnaval is 
de optocht op carnavalszondag. Al jaren bouwen 
verschillende Birrekoalse clubs carnavalswagens en 
zorgen loopgroepen voor een vrolijke noot. Op de 
afsluitende Prinsenwagen staan de Jeugdhoogheden, 
Hoogheden en de rest van het gevolg. Elk jaar bezoekt 
de optochtcommissie van Dun Blaouwun Beer de 
wagenbouwers. Op één avond een rondje langs 
schuren, veestallen en garages waar de verschillende 
carnavalsclubs hard werken aan hun wagen. Marc 
Pladet, voorzitter van de Optochtcommissie: “Op elke 
locatie zorgen onze meegebrachte worstenbroodjes 
voor een warm onthaal.” Zoals bij de Vossewakers, op 
de bouwlocatie aan de Groenstraat zijn veel leden van 
de club aanwezig en die hebben wel trek in iets warms. 

Gemiddeld werken er vijf mensen drie dagen per week 
aan de wagen. En niet zonder resultaat want hun 
prachtige wagen werd afgelopen carnaval zowel door 
het publiek als door de jury als beste beoordeeld. Ut 
Rooi Duukske ging er met de originaliteitsprijs vandoor. 
De koeien in de open stal waar de bijbehorende wagen 
gemaakt werd, stonden erbij en keken ernaar.

Mooiste vrijwilligersorganisatie 
Vele honderden mensen in het dorp zijn lid van een 
carnavalsvereniging en/of als vrijwilliger actief. Zij zorgen 
er elk jaar weer voor dat Dun Birrekoal met carnaval lééft. 
Eén van die vrijwilligers is Peter Kwaspen, bijna negen jaar 
bestuurslid en aftredend voorzitter van Dun Blaouwun 
Beer. Van zijn oorspronkelijke plan om vijf jaar voorzitter 
te zijn is niets terecht gekomen. De coronajaren maakten 
dat hij anders besloot. “Dun Blaouwun Beer verlaten 
na de moeilijkste jaren die deze organisatie sinds haar 
oprichting heeft gekend, voelde verkeerd. Want zouden 
mensen wel weer carnaval durven vieren? En hoe gaan 
we die carnaval dan na corona organiseren?” 

Peter: “Door goede samenwerking met Den Durpsherd 
en de carnavalsverenigingen wisten we een mooi 
carnavalsprogramma op te zetten. Sindsdien zien we ook 
een flinke opleving in het aantal carnavalsvierders in ons 
dorp. Steeds meer mensen vieren hier weer carnaval.”
Intussen is het bestuur van Dun Blaouwun Beer totaal 
vernieuwd en verjongd. De Raad van XI kent een grote 
groep enthousiaste vrijwilligers. De Springdinger hebben 
zelfs een extra dansgroep. Op muziekgebied is er een 
jeugdgroep, genaamd de Funbende, die een echte 
carnavalskapel vormt. Al met al leeft het carnaval weer. 
Peter: “Voor mij een mooi moment om afscheid te nemen 
van de mooiste vrijwilligersorganisatie van ons dorp. En 
het stokje over te geven aan Mark Klerkx.”

Achtergrondverhaal

“Carnaval stroomt 
door ons bloed”



KANTOOR BERLICUM

Kerkwijk 13
073-503 22 55

KANTOOR HEESWIJK-DINTHER

Balledonk 33
0413-29 34 35

E-MAIL

info@da-notarissen.nl

WWW.DA-NOTARISSEN.NL
Dielissen en Altena

N O TA R I S S E N

N O TA R I S S E N

Totaalservice Kruisstraat is een allround autobedrijf met een 
compleet ingerichte werkplaats.  Door degelijk onderhoud en 

professioneel uitgevoerde reparaties houden we uw auto 
betrouwbaar en in topconditie. Wij zijn er ook voor:

 

Heikampweg 7 A. 5249 JX Rosmalen
T 073 522 6010   F 06 2307 3220    E info@totaalservicekruisstraat.nl 

www.totaalservicekruisstraat.nl 

. Auto’s

. Bedrijfsauto’s

. Aanhangwagens

. APK

. Airco service

. Diagnose service

. In- en verkoop

. Pechhulp NL/EU

U bent van harte welkom in onze ruime werkplaats, frisse receptie en 
keurige wachtruimte met Wi-Fi, graag tot ziens.
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Blaouw bloed
Ook bij André en Nicole Den Otter speelt het 
verenigingsleven een belangrijke rol. Al van jongs af aan 
vieren zij carnaval in het dorp. André: “Mijn ouders waren 
lid van De Doofpotters, dus die namen mij altijd mee op 
sjouw. Later ben ik zelf lid geworden van de club en heb ik 
heel wat wagens gebouwd.” In 2015 werd André gevraagd 
Adjudant te worden van zijn broer Prins Hans dun Vierde. 
Zodoende kwam hij bij Dun Blaouwun Beer terecht. Zijn 
vrouw werd als vanzelfsprekend ook opgenomen in de 
blaouwe familie en sloot aan bij het bestuur. Afgelopen 
jaar nam Nicole afscheid als bestuurslid en Opperbeer. 
André: “Je kunt wel zeggen dat carnaval door ons bloed 
stroomt.”

Ons kent ons
Dat doet het ook bij Eefje Mathijsen. Ook zij werd als 
klein meisje via haar ouders betrokken bij Dun Blaouwen 
Beer. Om daarna lid te worden van Wanne Klets. Eefje: 
“Carnaval vieren in je eigen dorp met vrienden is het 
leukste wat er is. Je kent iedereen, het is kleinschalig 
en gemoedelijk. Natuurlijk wilde ik als puber ook naar 
Oeteldonk, maar dat viel dan toch altijd een beetje tegen.” 
André is het daar roerend mee eens. “Ik ben sowieso een 
echte Berlicumse carnavalsvierder. Hier ervaar je niet dat 
je in een pot met pieren zit, in ons dorp kun je gewoon 
zwieren en zwaaien zonder dat je iemand op de tenen 
staat.”

Zeveren en Slager
Het startschot voor het nieuwe carnavalsseizoen is tijdens 
het 11-11 bal gegeven. Op deze avond heeft het publiek 
kennis kunnen maken met Albert-Jan Betten en Lindie van 
Uden als Albert-Jan 1 en Adjudant Lindie. Het motto dat 
dit jaar centraal staat is ‘It giet oan’. Ook is er een nieuwe 
slager gekozen tijdens het liedjesfestival. Diverse clubs 
uit Dun Birrekoal streden om hun liedje als slager voor 
het aankomende carnavalsseizoen te laten winnen. Het 
gewonnen liedje van de Funkapel “Drie Doagu Lang’ zal bij 
elke activiteit van de Prins gezongen worden.
Een ander hoogtepunt ter voorbereiding van carnaval 
zijn de drukbezochte Zeverdursavonden. Eefje maakt 
deel uit van de Zeverdurscommissie. “Zeveren brengt elk 
jaar fantastische avonden met allerlei artiesten. We zijn 
al druk met de voorbereidingen bezig voor 7, 8, 14 en 15 
februari.



Voor een afspraak bel 073 503 29 86   I   Milrooijseweg 61 Berlicum   I   www.fysioberlicum.nl   I   volg ons op

Goed nieuws! Vanaf 2025 wordt fysiotherapie voor
gevorderde COPD volledig vergoed. Therapeuten kunnen 
de behandeling beter afstemmen op de individuele cliënt, 
zonder dat de ziekte-ernst het belangrijkste criterium is.

Beweging, zoals wandelen (minimaal 5000 stappen per dag), 
is effectief bij COPD om het ziekteverloop te vertragen. Een 
fysiotherapeut kan hierbij helpen met advies over kracht, 
conditie, ademhaling en u kunt zo nodig onder begeleiding 
trainen.
 
Bij FysioBerlicum bieden gespecialiseerde longfysio-
therapeuten persoonlijke zorg met goede faciliteiten en 
samenwerking met andere disciplines. Neem vrijblijvend 
contact op voor meer informatie.

DE FYSIOTHERAPEUT ALS 
LAAGDREMPELIG AANSPREEKPUNT
BIJ COPD

Interesse? Stel uw vraag aan Wouter of Manon

Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com

Eelco Frunt
Eelco Frunt

Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com
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De jeugd de baas
Inmiddels vieren al heel wat generaties samen carnaval 
in Dun Birrekoal. Jong en oud treffen elkaar in Dun 
Durpsherd dat met een gevarieerd programma voor elk 
wat wils biedt. Faya Verhoeven kent het daar op haar 
duimpje. Zij heeft het afgelopen carnavalsseizoen als 
Prinses de jeugd meegenomen in het carnaval vieren. 
De verkiezing tot Jeugdprinses vraagt om een serieuze 
voorbereiding. Faya: “Je kiest twee vrienden die je ‘hulpje’ 
willen zijn, je zogenaamde adjudanten. Samen leer je dan 
het carnavalsboekje uit je hoofd, en bereid je je voor op 
de muziekronde en maak je een presentatie over jezelf.” 
Faya blikt enthousiast terug op haar rol als Prinses. “Echt 
alles was leuk. De activiteiten vooraf, maar zeker ook de 
vier dagen carnaval met als extra het scholencarnaval. En 
het mooiste: de sleuteloverdracht. Ik ben toen met mijn 
gevolg even helemaal alleen zonder volwassenen de ‘baas’ 
geweest van Dun Birrekoal.” Faya: “Normaal is carnaval 
al leuk, maar als Jeugdprinses is het nog veel leuker. Je 
mag op de grote praalwagen staan en je gaat overal op 
bezoek. Zo kun je ook eens meemaken hoe andere 

dorpen carnaval vieren.” Haar conclusie: in Berlicum is 
het toch echt het leukst carnavallen. “Hier heb je echt 
heel veel clubjes, de Springdinger en het Blaouw Birre 
Beat Ball.” Want dat laatste sloeg ze geen dag over, ook 
al begon die nog zo vroeg. Faya: “Je moet als Hoogheid 
echt wel uitgerust zijn, want het zijn lange dagen. Ik 
moest na de carnavalsdagen echt even bijkomen.” En 
Faya zit ook dit jaar niet stil, ze mag weer dansen bij de 
Jeugdspringdinger, dus dat wordt weer veel oefenen en 
optreden. Ze kijkt er al naar uit. “Want in Dun Birrekoal 
vier je pas echt carnaval. Als je hier nog nooit carnaval 
hebt gevierd, dan heb je nog nooit goed carnaval gevierd.”

“Dun Blaouwun
Beer is een

manier van leven”
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“Ik ben heel creatief 
en wil niet elke 
dag hetzelfde kunstje 
moeten doen”



 bami 77

Atelier

Met diploma’s in visagie, styling, bodypaint en grime 
op zak heeft Karianne haar vaardigheden steeds verder 
uitgebreid. Van kinderschmink en glittertattoos tot 
muurschilderingen en workshops. “Als je in het creatieve 
wereldje zit en iemand vraagt of je iets kunt, denk ik: ik 
heb het nog nooit gedaan, dus 
ik denk dat ik het wel kan,” zegt 
Karianne, vrij naar Pipi Langkous.

Creatief
Met haar koffer vol schmink 
creëert Karianne de prachtigste 
kunstwerken, soms op gezichten, 
soms zelfs op hele lichamen. 
“Ik ben heel creatief en wil 
niet elke dag hetzelfde kunstje 
moeten doen.” Deze creativiteit 
kan ze kwijt tijdens het schminken van kinderen op 
feestjes, maar ook bij artistieke fotoshoots wanneer ze 
samenwerkt met een fotograaf om unieke portretten 
te maken. Ze heeft ook veel gewerkt op feesten en 
evenementen, maar zegt nu: “Dat werk is vaak ’s avonds 
en in het weekend. Dat wil ik niet meer. Die momenten 
wil ik liever bij mijn gezin zijn.”

Make-up
Na wat minder prettige ervaringen met bridezillas is 
Karianne grotendeels gestopt met bruidsmake-up. Toch 
blijft ze graag vrouwen nog mooier maken dan ze al van 
zichzelf zijn. “Tijdens een fotoshoot zie ik een vrouw 

veranderen van een grijs muisje 
dat zichzelf niet mooi vindt, 
in een femme fatale die in de 
spiegel of op een foto een hele 
mooie vrouw ziet. Dat gun ik elke 
vrouw.”

Droom
 “Ik wil elk vrouw laten voelen 
hoe mooi ze is!” Met dit als 
missie werkt Karianne  samen 
met fotografen aan het lanceren 

van haar eigen concept: ‘de Feel-Beautyful-Shoot’. 
Door gesprekken, make-up en fotografie wil ze vrouwen 
helpen hun kracht terug te vinden. “In de huidige 
maatschappij lijkt alles perfect. Maar niemand is perfect 
en dat hoeft ook niet.” 

Al vijfentwintig jaar zet Karianne 
Romeijn haar creativiteit om in 
de mooiste creaties met make-up 
en grime. Met oog voor detail en 
allerlei technieken verandert ze 
mensen in ware kunstwerken, van 
natuurlijke visagie tot spectaculaire 
uitspattingen.
Tekst Lonneke van Asseldonk Foto’s Andrea Tibosch 

“Ik wil elke 
vrouw laten 
voelen hoe 
mooi ze is!”
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Tekst Lyan de Roos foto’s Teis Albers
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Kinderdroom

Focus op FIFA
Voetbal speel je buiten. Maar het kan ook 

met een controller in de hand. Dat dat 
heel inspannend kan zijn en tegelijkertijd 

geweldig leuk, daarover zijn Krijn van 
Osch (8) en Milan van der Heijden (17) het 
roerend eens. Ze hebben dezelfde droom: 

heel goed zijn in FIFA!

Ze kennen elkaar niet, maar dat is geen enkel 
probleem. Ze delen dezelfde passie en die verbindt 
direct als ze elkaar ontmoeten. Zodra ze de 
controllers in hun handen hebben en het voetbalspel 
begint, zijn de heren muisstil en gefocust op maar een 
doel: winnen!
Milan: “Mijn vader speelde ook FIFA, hij was echt heel 
goed. Ik speelde in het begin tegen hem. Later, toen ik 
beter werd, is hij ermee gestopt. Ik heb een jaar lang 
iedere donderdag op Papendal getraind. Dat doe ik 
niet meer, want ik zit in mijn eindexamenjaar en speel 
nu in een FIFA-team uit Rotterdam. Ze helpen me 
vooruit met trainingen buiten schooltijd. Ik doe ook 
mee aan toernooien.” 

Tekst Lyan de Roos foto’s Teis Albers



ONAFHANKELIJK
 ADVIES MET

Hypotheken Risicobeheer Verzekeringen

Brabantse
Je bent van harte welkom op ons    
 kantoor aan de Kerkwijk 7 in Berlicum.
  Bellen kan ook: 073 303 5303

Meer weten? Kijk op 
VANDERDOELEN.NU

GEMOEDELIJKHEID

Danny 
van Zoggel

Dennis 
van Gemert

Michel 
Lucius

CARWASH

073 503 1076 / info@vdvalkbanden.nl

WWW.VDVALKBANDEN.NL

7 DAGEN PER WEEK

BETALEN MET PIN BIJ DE MACHINE ZELF

GEOPEND
VAN 08:00
TOT 21:00 
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Veel tijd
Krijn kijkt naar hem op. “Ik wil ook heel goed 
worden.” Milan: “Dan moet je er echt veel tijd 
in stoppen. En vooral spelen tegen mensen die 
beter zijn dan jij. Daar word je zelf weer beter 
van. Nu speel ik ongeveer een uur of twee per 
dag.”  Bewust: “Mijn eindexamen op Bernrode 
gaat voor, ik wil later graag een goede baan. 
Nu ben ik er goed in, maar ik weet dat je na je 
dertigste niet meer dit niveau haalt. Dan word 
je trager en gaan de jongeren van je winnen.”  
Krijn weet nog niet wat hij later wil worden en is 
ook eerlijk: “Ik vind buiten voetballen nog steeds 
het leukst. Bij FIFA kan ik iedereen tackelen die 
ik wil, maar op het veld doe ik dat alleen als 
het echt moet. Ik voetbal bij BMC, daar ben ik 
keeper. Heel af en toe sta ik spits.”

De verkeerde knop
FIFA is een ingewikkeld spel en zeker niet voor 
iedereen weggelegd. Milan: “Je moet heel 
behendig zijn met je vingers en je goed kunnen 
concentreren. Je moet goed weten waar de 
knopjes zitten.” Dat herkent Krijn: “Soms druk ik 
op de verkeerde knop en dan schiet de speler in 
plaats van dat hij een pass geeft. Dat is irritant. 
Heb jij dat ook?” Milan herkent het zeker. “Ik blijf 
altijd heel rustig, ik ga nooit met dingen gooien.” 
Dat is bij Krijn wel een beetje anders. Lachend: 
“Soms ligt de controller op de grond.” 
Daar is niks van te merken als de heren tegen 
elkaar spelen. Binnen een mum van tijd bekent 
Krijn: “Ik sta met vier-nul achter.” De controller 
houdt hij daarbij nog steeds stevig vast. Hij wil 
tenslotte winnen!

“Je moet
behendig zijn en

je goed kunnen
concentreren”



TROFFELVLOEREN |   GIETVLOEREN  |   COATINGVLOEREN  |   BETONLOOK VLOEREN

VLOEIEND COMFORT,
 tijdlo� d�ign!
Unieke naadloze vloeren voor 
wonen en werken. Altijd een 
vloer die jou past als gegoten.

Bekijk alle mogelijkheden op:
DORMI.NL

06 45 63 96 68
info@dormi.nl

Berlicum

Burg. Mazairaclaan 2c     5242AV Rosmalen     073-513 1200 Mercuriusplein 23 - Berlicum
Tel. (073) 503 3617 - E-mail gevers@gevers.nl
Kijk ook op onze website gevers.nl

JAAA, U HOORT 
WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN
HET GOED!

 

Om u nog beter van dienst te zijn hebben wij onze 

audicien aanwezig om zo goed mogelijk te adviseren. 
Kom binnen, wij zien u graag!

Om u nog beter van dienst te zijn hebben wij onze 

audicien aanwezig om zo goed mogelijk te adviseren. 
Kom binnen, wij zien u graag!
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Pleinklets

“Knopen
doorhakken
en lintjes 
doorknippen”
Wat is je tip voor de nieuwe burgemeester? Die 
vraag stelden we op een zaterdagochtend aan jonge 
inwoners van onze dorpen. Meest opvallend: geen van 
de ondervraagde jongeren wist dat we sinds mei 2024 
een nieuwe burgervader hebben. 
Daaruit volgt meteen het belangrijkste 
advies aan de beste man: meer 
zichtbaar zijn. Aan de andere kant: zijn 
twee voorgangers zijn net zo onbekend 
gebleven als Eiko Smid nu zelf nog is. En 
wat doet een burgemeester eigenlijk? Ook 
dat is allesbehalve duidelijk voor de jeugd. 
Maar we weten nu wel dat hij zich in elk geval 
zou moeten bezighouden 
met feesten en sport.
Tekst Helma Smolders 

Foto’s Claartje ten Have



Kerst 2024

Kom langs in de winkel! www.bij-daan.nl

Winkel extra lang geopend voor de kerst!Winkel extra lang geopend voor de kerst!
Vrij 27-12
Za 28-12
Zo 29-12

Ma 30-12 
Di 31 -12
Wo 1-1

Gesloten
08.00 - 16.00 uur 
10.00 - 14.00 uur 

09.00 - 17.00 uur
08.00 - 15.00 uur
Gesloten

Ma 16-12 tot do 19-12
Vrij 20-12 & za 21-12
Zo 22-12

Ma 23-12 & Di 24-12
1e Kerstdag
2e Kerstdag

08.30 - 17.00 uur
08.30 - 18.00 uur
08.00 - 14.00 uur

08.00 - 17.00 uur
11.00 - 15.00 uur
10.00 - 12.00 uur

VANGRINSVENDAKKAPELLEN.NL

Huisbergenweg 1
Rosmalen

(073) 503 37 94
info@vangrinsvendakkapellen.nl

Showroom elke zaterdag
op afspraak geopend!

Maak een afspraak
via onze website

Al 30 jaar jouw specialist in dakkapellen!

WE ZIJN ER KLAAR VOOR! 
LAAT DE WINTER MAAR KOMEN

H E M A  B e r l i c u m  

ook voor al je make-up, gebak, leuke cadeau’s, kleding 
en dagelijkse benodigdheden
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Nick (13), Lucas (14) en  
Wietze (13)  
“Ze moeten geld steken in de basketbalclub, want ze laten 
ons eigenlijk stikken. Er moet een nieuwe sporthal, een 
nieuwe Run komen. Als het regent mogen we niet douchen, 
anders loopt het riool over. Soms kunnen we dan niet 
eens trainen. Er moet dus iets gebeuren. Ze moeten in elk 
geval niet te veel geld investeren in de voetbalclub. Eerder 
hebben ze 2,1 miljoen euro besteed aan ‘de voetbal’ en 
maar 10.000 euro aan de Run, terwijl er veel meer clubs in 
de Run zitten.” 

Luc (16)  
“Er zouden plekken gecreëerd moeten worden waar 
jongeren kunnen chillen zonder overlast te veroorzaken. 
Bij BMC heb je zo’n hokje, maar dat staat bijna op 
instorten. Of het binnen of buiten is, maakt niet uit. 
Droog is wel belangrijk, met verlichting en een bankje. Er 
zou tien man moeten kunnen verblijven. Prullenbakken 
is handig. Wifi is tegenwoordig overbodig, dat zit op mijn 
telefoon. Soms is politie echt wel nodig, maar er wordt 
ook voor niets gebeld. Bijvoorbeeld toen we een keer 
alleen ergens binnen iets weggooiden in een prullenbak, 
werd meteen de politie gebeld.”

Fleur (34) 
“Ik kom uit Den Dungen en vind Berlicum een enorme 
vooruitgang. Er is een HEMA en als je kleine kinderen hebt, 
is het heel fijn dat je snel rompertjes bij de hand hebt. 
Mensen staan hier meer voor je open als je van buitenaf 
komt. Ik kom oorspronkelijk uit Friesland. De burgemeester 
moet wel een beetje een mensenmens zijn. Hij moet de 
verbinding opzoeken, met mensen in gesprek gaan. Dat lijkt 
me één van zijn taken. Verder vind ik het lastig te zeggen 
wat de taken van de burgemeester zijn. Knopen doorhakken 
en lintjes doorknippen, zou ik zeggen.” 
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Sam (18) en Jarno (19) 
“Een keer een nieuwe sporthal neerzetten en niet al 
het geld aan de andere kant van het kanaal spenderen. 
Over sporthal de Run wordt al jaren geklaagd. En er 
is niet genoeg te doen voor jongeren van zestien tot 
achttien jaar. Het is zo’n ‘net-niet-leeftijd’. Een kroeg 
voor die leeftijdscategorie zou mooi zijn. Iets met meer 
aantrekkingskracht, zodat je niet naar Den Bosch hoeft. 
Er zou ook iets met verkeer kunnen. Een paar gevaarlijke 
punten verminderen, door een aparte route voor 
vrachtverkeer en landbouwvoertuigen. In elk geval niet te 
veel geld uitgeven aan Gestel.”

Jintey (22)
“De nieuwe burgemeester zou iets meer zijn gezicht 
moeten laten zien onder jongeren. Ik zie hem bijna nooit. 
Als hij zichzelf wat meer laat zien, maakt hij ook wat 
meer indruk. Dat zou hier in Berlicum kunnen, op het 
plein. Dat zou ik leuk vinden, als hij hier gewoon zou zijn. 
Rondlopen op het plein en gesprekjes aangaan. Ik kom 
hier dagelijks, dus hij kan mij hier elke dag tegenkomen. 
Wat hij niet moet doen, is nog meer aan het plein 
veranderen. Het is goed wat er gedaan is, maar het is 
klaar en fijn dat alles weer een beetje normaal is.”

Richelle (22)
“Ik heb twintig jaar in Berlicum gewoond en ben hier 
opgegroeid. Twee jaar geleden ben ik verhuisd, maar ik 
werk hier nog wel. En ik kom er veel, want vrienden en 
familie wonen hier, ik doe hier boodschappen en ik sport 
hier. Berlicum is een heel gezellig dorp, dus ik hoop dat 
het ook een gezellige burgemeester is. Lekker kletsen, 
lekker spontaan, dat is denk ik wel wat hier past. In de 
horeca bijvoorbeeld, of gewoon hier op straat. Zo ben je 
makkelijk aanspreekbaar voor mensen. Lekker plat praten, 
Brabants leren, dat zou hij moeten doen. En we eten hier 
worstenbroodjes.”



Bedrijfsstraat 24 | Nuland

houtwerk is
maatwerk

www.vandersangentuinhout.nl
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Kom jij ons team 
versterken?
Interesse? Neem contact met ons op 
of loop gezellig even binnen!

Joost: 0735033624
Rob: 0654738097 

rvschilderwerken@live.nl
Sassenheimseweg 3 Berlicum
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spuiten van 

uw interieur!
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Nick (23)
“Ik vind het wel goed gaan in Berlicum. Veel mensen 
blijven hier. Het Mercuriusplein ziet er leuk uit, de Jumbo 
is vernieuwd. Berlicum gaat de goede kant op. Misschien, 
maar ik weet niet of de burgemeester daar over gaat, 
moeten de kroegen iets meer samendoen, vaker een 
feestje op het plein. Bijvoorbeeld met de kermis is dat best 
gezellig en dan komt ook iedereen er naartoe. Of ik de 
burgemeester vaak zie, maakt me niet zo veel uit. Ik zou 
er niet speciaal moeite voor doen. Maar als het toevallig 
gebeurt, zou ik het wel leuk vinden.”

Melissa (19) 
“Als ik naar mijn leeftijdscategorie kijk, mijn vrienden-
groep, dan vinden we het heel leuk om hier een 
tentfeest te hebben. Koningsnacht en koningsdag is 
hier een groot ding en dan zijn we altijd alleen maar in 
Berlicum. Dat zou ik graag vaker hier in het dorp zien, 
met de kermis en met carnaval. Want verder is er niet 
veel qua uitgaan hier, iedereen trekt eigenlijk wel naar 
Den Bosch. De burgemeester moet niet focussen op 
één leeftijdscategorie. Hij moet rekening houden met 
alle inwoners van de gemeente, kindjes, jongeren en 
volwassenen. Zodat je zo veel mogelijk mensen tevreden 
houdt.”

Sjaak (26)
“Als ik kijk naar Berlicum en naar mijn leven, dan is het
belangrijkste toch wel de sporthal die vernieuwd moet
worden. Het kan gewoon niet zo zijn dat de sport-
verenigingen van Berlicum, zelfs de jeugd, naar alle hoeken 
van de gemeente Gestel en Den Bosch moeten uitwijken om 
te gaan sporten. Een nieuwe burgemeester moet niet alleen 
focussen op Gestel, maar ook op Berlicum. Aanwezig zijn 
hier, kijken wat er speelt onder de mensen. Ik zou hem wel 
vaker bij de feesten willen zien en als er iets georganiseerd 
wordt. Hij zou dan een woordje kunnen doen.”
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Gespot

“Iedere goede dag is een goede dag”
Kou hangt in de lucht, maar een zonnetje zorgt voor 
aangenaam wandelweer. Karin loopt met een wandelstok 
en met hond Rami. “Hij heette eigenlijk Ramses, maar 
dat vond ik een te grote naam voor het beestje. De 
hond is ook een ouwetje, we passen bij elkaar. Mijn 
kleindochter woont sinds kort bij me en die loopt ook 
weleens met hem, dat is prettig. Maar elke keer dat ik 
zelf kan lopen, is het goed hè. Het houdt je bezig en dat 
vind ik belangrijk. Wandelen gaat nog, korte stukjes. 
Maar vier keer een kwartier lopen is ook een uur. Ik heb 
knieprotheses die vervangen moeten worden, maar dat 
durft de arts niet aan. Ik heb terminale kanker, in de 
afgelopen twee jaar heb ik chemo gehad en bestralingen. 
Maar dat was zo heftig dat ik heb gezegd: ik stop ermee. 
Ik kan niet meer fietsen, maar wel autorijden. In de zomer 
ben ik nog met een vriendin naar Zuid-Frankrijk gereden. 

Ik heb Frans gestudeerd, met het ouder worden raak je 
dat wat kwijt en ik vind het leuk om in die omgeving het 
weer wat op te halen. Ik ben tachtig en mijn vriendin is 
tweeëntachtig. Mensen denken dan, daar komen twee 
van die oudjes aan, maar zo voelen we ons helemaal 
niet. Je houdt je bezig met de dingen die je nog kan. Mijn 
vriendin ziet slecht, maar is lichamelijk nog heel goed. En 
zo vullen we elkaar mooi aan. 
Het is verdrietig, maar ik zeg ook: mijn leven was mooi. 
Ik heb het altijd goed gehad met mijn man tot zijn 
overlijden, en nu nog met de kinderen. Ik heb niets te 
klagen. Ik hoef geen prognose te hebben, want ik denk 
dat je daar dan naar gaat leven. Ik plan iedere keer weer 
wat en dan zien we het wel. En als het niet meer gaat, 
dan zien we het ook wel. Iedere goede dag is een goede 
dag.” En vandaag was er weer zo een.

Koolhof 
Dinsdag 
15 oktober
14:30u
tekst Marloes van Oort foto Yvonne Wesling



Iedereen is van harte welkom 
voor een borrel, lunch of diner.
Reserveren gewenst.

Kom borrelen, 
proeven en 
genieten...
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5248NS Rosmalen / 06 55877391
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Oleg Bondarenko

impulz-art.com  |  info@impulz-art.com  |  06 27 00 69 35  |  Hoogstraat 162 Berlicum

Deze expositie loopt tot 20 januari en is te 
bezichtigen van  donderdag t/m zaterdag

Jacques CA Brouwers RMT &
George AM Honselaar RMT

verkoop & aankoop makelaar | NWWI taxateur

Sinds 1973 gevestigd in Berlicum

Hét vertrouwde kantoor voor
VERKOOP- EN

AANKOOP-
BEMIDDELING

IN BERLICUM EN REGIO.

073-5032062 / info@brouwershonselaar.nl
Kerkwijk 1, 5258 KA Berlicum

WWW.BROUWERSHONSELAAR.NL

Trotse
hoofdsponsor

van BMC

50 JAAR



De Ondernemersvereniging Berlicum en 
Berlicum Centrum kijken terug op een 
geslaagde samenwerking in 2024. Met mooie 
initiatieven zoals het Beregoedfestival en 
prachtig versierde dorpspleinen dragen we als 
lokale ondernemers bij aan de levendigheid van 
zowel Berlicum als Middelrode. 

We willen dan ook alle vrijwilligers die hieraan 
hebben bijgedragen hartelijk bedanken. Speciale 
dank gaat uit naar Bami Magazine voor de 
prachtige bloembakken en aan de Gemeente 
Sint-Michielsgestel. 

Laten we samen blijven bouwen aan een 
levendig en ondernemend Berlicum en 
Middelrode door lokaal te blijven kopen.

Fijne feestdagen en een inspirerend nieuw jaar!

Fijne
feestdagen

De OVB nodigt alle ondernemers (lid of geen 
lid) uit Berlicum en Middelrode uit voor onze 
nieuwjaarsborrel op dinsdag 21 januari. 
U bent vanaf 20:00 van harte welkom bij Café 
Frappant.

www.berlicumcentrum.nl 
www.ovberlicum.nl 


