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Durpsherd draait door
In Lepeltje Liefde blikken we terug op de roerige 
jaren in de kroegen van Balkum en Mirroi. En laten de 
roemruchte discjockey’s uit die tijd net nú een Night of 
the DJ’s’ - The Reunion’ organiseren. Oude rotten én 
jong talent nemen plaats plaats achter de draaitafels. 
Denk aan DJ Vince Smix, Wilbert van de Middegaal, 
Deftige Dirk, DJ Ad -MC Hammer - van Schijndel, Mark 
Verhoeven en meer.
Ga je mee uit je plaat? Op vrijdag 22 november is het 
te doen, van 19.30 uur tot 03.00 uur. Entree is gratis 
(vanaf 16 jaar).

Biernieuws
Het goede nieuws 

kwam uit Boekel. Een 
bierliefhebber uit dat 
vrijgevochten dorp 
liet ons weten dat hij 

zojuist een bijzonder 
lekker Berlicums biertje had gedronken. Het bleek 

de Heavenly Black, een zogeheten Imperial Stout, van 
Batches Brewery te zijn. Batches Brewery brouwt zijn 
batches in de brouwstudio van de Bossche brouwerij 
D’n Draok. De brouwstudio staat in Berlicum en heeft 
een niet mis te verstaan motto: WE BREW WHATEVER 
THE F*CK WE WANT. Er is trouwens meer biernieuws: 
ook in Middelrode schijnt een brouwerij in ontwikkeling 
te zijn. 

Zeg het met 
een bloemetje

Voor de rubriek Pleinklets werd aan tien 
mensen gevraagd voor wie ze graag 

een bloemetje zouden kopen. Sharon van 
der Heijden kwam met een even oprecht als 

hartverwarmend antwoord: “Ik ga maar heel af en toe 
naar de bloemenwinkel. Bijna nooit eigenlijk. Ik krijg ook 
nooit bloemen, want ik houd er gewoon niet zo van. Als ik 
iemand een bosje bloemen zou mogen geven, dan aan mijn 
ouders. Zij staan altijd voor me klaar. En als ik mag kiezen, 
dan wil ik graag gerbera’s, dat vind ik echt de mooiste 
bloemen. Liefst in roze en paars. Ik heb één keer bloemen 
voor mezelf gekocht, dat was een mooi 
herfstboeketje.” Wat de andere negen 
mensen te zeggen hadden, lees je op 
pagina 83 en verder. 



Tomeloze inzet 
De BaMi-redactie bestaat uit vrijwilligers. Sommige 
tekstschrijvers offeren naast hun vrije tijd nog 
stukjes vakantie op om hun teksten uit te werken 
en bij te schaven. Nieke typte stug door terwijl ze 
op haar vliegtuig naar Londen wachtte en Suzanne 
legde op de camping de laatste hand aan een 
advertorial. We nemen even ons petje af voor hun 
tomeloze inzet. 

Een naar verhaal 
met een prachtige staart 
Iedereen kent het waargebeurde verhaal van het gestolen 
mengpaneel van Den Durpsherd en hoe als reactie 
daarop velen, zowel dorpsgenoten als buitendorpsen, in 
de bres sprongen om de pijn te verzachten. We hoeven 
het verhaal hier niet te herhalen, want kranten en andere 
media berichtten er uitgebreid over. Hoe naar de diefstal 
ook is, we genoten van de verbindende energie die het 
losmaakte. Het zegt veel over de betekenis van Den 
Durpsherd voor onze gemeenschap. 

Plankwolk
Jasper Loeffen stuurt zijn drone regelmatig de lucht 
in om bijzondere gebeurtenissen vanuit de lucht 
te fotograferen. Op 9 juli legde hij de massieve 
wolkenformatie die Berlicum en Middelrode naderde, op 
foto vast. Niet wetende dat dergelijke wolken een naam 
hebben. De Engelsen zeggen ‘shelfcloud’, wij zeggen 
plankwolk of boogwolk. Een plankwolk ontstaat doordat 
warme lucht aan het aardoppervlak in aanraking komt 
met koude lucht die met de onweersbui meekomt. Er 
kwam veel regen uit de plankwolk, maar daar kijken we 
niet meer van op.

Villa Weltevreden 
Keek je tot voor kort de tuin van Hoogstraat 22 in, 
dan bekroop je het gevoel van vergane glorie. Villa 
Weltevreden kon wel wat aandacht gebruiken. In 
november vorig jaar is de villa voor een kleine anderhalf 
miljoen euro naar een nieuwe eigenaar gegaan en 
sindsdien lijkt de glorie van weleer stukje bij beetje terug 
te keren. In BaMi 17 schreven we over de geschiedenis 
van dit markante pand. Als het af is willen hier graag een 
keertje binnenblieken.
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foto Weekblad De Brug
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Altijd gezellig 
Voor BaMi gaan de fotograaf en de 
tekstschrijver meestal samen op 
pad. Dat is efficiënt, maar vooral 
gezellig. Heel soms komen ze 
elkaar ook als professionals tegen, 
zoals Nieke en Koen hier op de 
foto. Koen fotografeerde die 
dag een trouwerij van begin tot 
eind en Nieke verbond als BABS 
(Buitengewoon Ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand) de twee 
huwelijkskandidaten in de echt. 

Nieuwe burgemeester 
Dat Han Looijen in oktober 2023 als burgemeester stopte, had 
niet direct iets met carnaval te maken, maar het katholieke 
volksfeest was ergens wel een pijnpuntje. Op 20 oktober 2023 
schreef Weekblad De Brug over de zojuist geïnstalleerde 
waarnemend burgemeester Erik Ronnes het volgende: 
‘Carnavalsverenigingen hoeven niet bang te zijn dat ze opnieuw 
een burgemeester in moeten werken.’ Op 7 mei jongstleden is 
de in Vroomshoop geboren Eiko Smid beëdigd als burgemeester 
van Sint-Michielsgestel. In een interview dat ruim een week 
eerder werd gepubliceerd vertelt hij over de vragen die de 
vertrouwenscommissie hem voorlegde: “Natuurlijk kreeg ik de 
vraag of ik iets had met het carnaval. Ik ken het carnaval, heb 
het in Brabant gevierd en ook waar ik vandaan kom, in Twente, 
wordt het gevierd. Tukkers hebben hetzelfde levensgevoel als 
Brabanders.” Wij vermoeden dat Eiko Smid een blijvertje is.

Steun BaMi
Draag jij BaMi een warm hart toe? Stem dan 
op ons in de Rabo Club Support-actie. Met de 
bijdrage van Rabo gaat de stichting achter BaMi 
Magazine een jubileum-activiteit organiseren. 
We bestaan dit jaar namelijk 10 jaar en broeden 
op een leuke actie  voor heel Balkum en Mirroi.
Rabo-leden kunnen stemmen via  
www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen. 
Of scan de QR-code.

Sprookjes bestaan 
Sprookjes bestaan, als je er maar in blijft 
geloven. Op de foto lijkt het alsof fotograaf 
Yvonne Wesling met engelengeduld de 
vleugeltjes van een engeltje repareert. In 
werkelijkheid werd een trouwjurk nog even wat 
aangepast voor een fotoshoot. Het resultaat van 
die shoot kun je zien op pagina 51. 

Binnenkijken of binnenblieken 
De rubriek Binnenblieken bestaat al vanaf de eerste editie uit 2014. 
Trots als we zijn, vermoeden we dat het Brabants Dagblad zijn 
woonrubriek Binnenkijken bij ons heeft afgekeken. Binnenkijken (of 
-blieken) bij mensen die het interieur van hun woning graag aan de 
buitenwereld willen tonen. Dat concept is ook een vast onderdeel in 
het veelbekeken tv-programma BinnensteBuiten. Zouden zij het ook 
van de BaMi hebben?
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Dorpsgrensoverschrijdend 
acteren
Weekblad De Brug publiceerde onlangs een interview 
met Isa Schelle en Hannah van der Burgt uit Berlicum 
over hun ervaringen als acteur in de jeugdvoorstelling 
van Natuurtheater De Kersouwe. Opnieuw beseften we 
dat er aardig wat Berlicummers en Middelrodenaren de 
dorpsgrens passeren om mee te werken aan producties 
van het prachtige openluchttheater in Heeswijk. In BaMi 
26 hadden we een prachtige portrettenserie met bij de 
Kersouwe acterende dorpsgenoten. Wil je die serie nog 
eens bekijken, raadpleeg dan het archief op  
www.bami-magazine.nl.

BaMi-wimpel 
Volgens een vlaggenverkoper hangt men steeds vaker regionale wimpels in de vlaggenmast. De BaMi-wimpel sluit mooi aan bij die stijgende trend. De traditie van de Nederlandse vlag met oranje wimpel gaat terug naar 1815 toen Willem 1 na de Franse bezetting de eerste koning werd. Omdat er toen enige aversie tegen het Franse rood-wit-blauw was, hing men een extra kleurtje, het veelbetekenende oranje, bij de oorspronkelijke driekleur. Een wimpel vertelt altijd een verhaal, BaMi doet dat ook. De wimpel is te koop op de braderie tijdens Balkum kermis. 

foto Weekblad De Brug

Poseren voor 
een proper bord 
Jan van de Veerdonk haalde eerst nog even de 
stickers van het plaatsnaambord voordat hij ermee 
op de foto ging. Heel alert Jan! Op de sticker die hij 
nog niet verwijderd heeft staan Asterix en Obelix met 
de begeleidende tekst ‘zooitje ongeregeld / optocht 
2024’. Wie het resultaat van Jans poetsactie wil zien, 
bladert gauw door naar pagina 49.

BaMi Bord, ook voor jouw 
bericht 
Op het Mercuriusplein staat ons eigen digitale BaMi Bord. 
Aan de ene kant toont het bord al onze adverteerders. Daar 
zijn we trots op, want zij maken BaMi mede mogelijk.
Aan de winkelkant van het BaMi Bord kun je BaMi inzien 
en ook nieuwtjes vinden uit het dorp en van allerlei 
verenigingen.
En weet je wat mooi is? Jouw eigen berichten kunnen er óók 
op. Een jubileum, een speciale prestatie of een felicitatie? 
Kom maar door, we zetten het er gratis op. Voor heel Balkum 
en Mirroi. Mail naar bamibord@bami-magazine.nl.



Wil jij ook werken en 
leren in de zorg?

Ben je op zoek naar een baan in de ouderenzorg en 
wil je werken en leren tegelijkertijd? 
Wij betalen jouw opleiding en 
jij ontvangt direct salaris.

Heb je interesse? Laat je gegevens achter via 
www.werkenbijlaverhof.nl

Kies een traject dat 
past bij jou:

14 weken
1 jaar
3 jaar

Zorgondersteuner 
Helpende
Verzorgende (versneld 2 jaar)

Wij gaan
graag met je in 

gesprek over de 
mogelijkheden.
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colofon Uitbuiken van 
Spanje
Nooit meer ga ik met een bevriend stel op vakantie. 
Wat een ellende. Hem ken ik vanaf m’n vijftiende, van 
de kroeg. Haar kregen we er pas veel later bij. Een 
vrouw gezegend met een oogopslag die bloemen doet 
verwelken. Een zonsverduistering in hoogst eigen 
persoon. Waar zij loopt, stoppen de vogels met zingen 
en gaan de kippen op stok. We lagen aan de Costa del 
Weetikveel in Spanje – de precieze plek moet je aan m’n 
vrouw vragen. 

Oké, ik geef ruiterlijk toe dat mijn buik afhangt, maar het 
is mijn buik. Mevrouwtje Zonsverduistering nam echter 
elke gelegenheid te baat om mijn gestaag bijkleurende 
voorsteven te bekritiseren terwijl ik, sabbelend aan een 
fles bier, mijn verblijf zo passief mogelijk probeerde door 
te komen vanuit de gedachte dat vakantie precies dat 
moet zijn: volstrekte inactiviteit.

Wie het tegendeel beweert, spoort niet. Zo denk ik 
erover. Madam Schaduwkant bleef maar zaniken dat 
ze wat van de omgeving wilde zien. “Als we hier blijven 
zitten, krijgen we allemaal jouw omvang”, beet ze me toe. 
Getergd trapte ik mijn Crocs uit en wierp haar die toe. 
“Hier heb je mijn schoenen”, beet ik terug. “Trek erop de 
wereld in en neem op de terugweg wat frikandelletjes 
voor me mee.” De sfeer was ziek, maar ik beheerste me.

Na een week begon ik af te vallen, tenminste, zo voelde 
het. Ik verlangde naar het Aa-dal, dat mooi schijnt te 
zijn, verlangde naar een ouwerwetse, twee uur durende 
zondagsmis in de voor mij vreemde omgeving van de 
Mirroise Sacramentskerk. Zo voelt heimwee en ik had 
het. Het mooiste moment van de vakantie was het 
vertrek, drie dagen eerder dan gepland. In één ruk 
naar huis. Ik stapte uit, viel op m’n knieën en kuste de 
Balkumse aarde, dermate innig dat het zand, nu drie 
weken later, nog immer tussen mijn tanden knarst. 

Sam Bal
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Dansen en sjansen in de kroegen van Balkum

‘Als er ‘iets moest 
gebeuren’ lukte dat 

hier wel…’
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Het was altijd druk in de BaMi-café’s. “Wij waren gewoon 
hard aan het werk joh, we hadden helemaal geen tijd om 
daar allemaal op te letten”, zegt Theo van de Veerdonk. 
“Al die mensen die binnen waren, liepen te dansen en 
sjansen”, zegt Gijs Kastelein. “Wij niet. En als we eens 
iets mee kregen, was het ‘horen, zien en zwijgen’.” Theo 
Nouwens vult aan: “Je móést wel naar de kroeg om ‘aan 
de meid’ te komen. Ook om er vanaf te komen, trouwens”, 
lacht hij.

De Gouden Driehoek
Dansen en sjansen dus, daar gaat dit gesprek over. Wat 
speelde zich af in de kroegen in de Gouden Driehoek 
van Prins, Wissel (thans van Gemert Vloeren), Gouwe en 
bij café De Guld? Theo van de Veerdonk (92) – ook wel 
bekend als ‘Theke Edah’ – runde De Prins tot eind jaren 
zestig . De bar verruilde hij een tijdje voor een supermarkt 
(vandaar zijn bijnaam) en daarna was hij het gezicht van 
Sportcafé De Run. Willem Couwenberg runde in die tijd 
‘Den Doofpot’ in Mirroi, hij is inmiddels verhuisd naar 
Portugal en kon niet bij het gesprek aanwezig zijn. Ook is 
het ons niet gelukt om contact met hem te krijgen, maar 
het is niet raar om er vanuit te gaan dat het er in Mirroi 
destijds net zo aan toe ging als in Balkum, toch?
Henk Ackermans (77) was uitbater van de Gouden Leeuw, 
samen met zijn vrouw Lies. De Gouwe was een café én 
een restaurant. “We hadden regelmatig mensen in het 
restaurant die zogenaamd naar het toilet moesten en dan 
overstaken naar het café.”
Dat was halverwege de jaren zeventig. Vanaf 1975 
stonden Frans Frunt (85) en zijn vrouw Maria in De 

Prins. “Dat café was van onze familie Prinsen, vandaar 
de naam.” Eind ’74 kwam Gijs Kastelijn (75) over uit 
Heeswijk-Dinther als kastelein van De Wissel. Theo 
Nouwens (85) was al sinds zijn 34e verjaardag in 1973 
uitbater van De Guld.

Gehuwdenbal
Uit Heeswijk kende Gijs het fenomeen ‘gehuwdenbal’ 
waar aan het eind van de avond de huissleutels op tafel 
kwamen en veel stelletjes gemengd met elkaar naar huis 
gingen. Niet dat zoiets in Balkum gebeurde, dat niet. Gijs: 
“Je kon wel zien of een stelletje gehuwd was. Als iemand 
de jas van zijn dame aannam, vroeg waar ze zouden gaan 
zitten en netjes twee drankjes bestelde, waren ze meestal 
nog aan de sjans. Maar als de man rechtstreeks naar 
de bar liep, op een kruk plofte, een biertje bestelde en 
zich naderhand omdraaide naar zijn vrouw om te vragen 
‘moette gij ook wa?’, dan waren ze getrouwd.” Frans en 
Maria lachen en zagen dat ook zo gebeuren.

Lepeltje  Liefde

Tekst Marc Nelissen en Eric van Zoggel Foto’s Yvonne Wesling, FreePik

Dansen en sjansen, eindeloos en verlegen loeren naar je 
stiekeme vlam, de liefde van je leven aan de haak slaan, 
of een liefje voor de avond vangen? Hoe ging dat vroeger 
in Balkum en Mirroi? Voor de kasteleins van De Prins, de 
Gouden Leeuw, Den Doofpot, De Wissel en De Guld was 
het ‘horen, zien en zwijgen’, en dat maakt ons nou juist zo 
nieuwsgierig naar die tijd.

‘Je móést wel 
naar de kroeg 
om ‘aan de meid’ 
te komen’
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Paard in De Prins
Theo Nouwens zag laatst nog een rekening van een oud-
klant van diens bruiloft in de jaren zeventig . Die rekening 
telde 1834 consumpties à vijfenzeventig centen. “Centen 
van een gulden, he? Toen kon je nog feesten.” Theo van 
de Veerdonk heeft bij De Prins wel drie pilsjes voor een 
gulden verkocht. “Bij speciale 
gelegenheden hé, niet elk 
weekend hoor.”
Over speciale gelegenheden 
gesproken: bij Gijs kwam wel 
eens een bruidspaar op een 
kameel aan in De Wissel. 
En hadden Frans en Maria 
ooit een paard aan de bar. 
“Toen vroeg een klant of hij 
zijn paard ook een keer mee 
mocht nemen. Zei ik ja, stond 
de volgende dag dat paard aan de bar. En die lusten 
graag bier he? Maar na een blad bier poepte dat beest de 
hele vloer onder”, herinnert Maria zich.

Wel duizend piek
De zeventiger jaren was de tijd dat iedere groep zijn 
eigen tafel had, iedereen lapte bij binnenkomst meteen 
vijfentwintig gulden zodat er op een gegeven moment 
een glas op tafel stond met soms wel een paar honderd 

‘piek’ erin. Maria moest dan wel opletten: “Want de ene 
week hoorde een meisje bij de ene tafel en een week later 
ineens bij een andere. Ze bleven altijd vrienden, dat wel.” 
Bij de Wissel en De Gouwe was wel eens een opstootje. 
Gijs: “Bij ons was het dan: buiten afwerken. En dan pas 
weer terug.”

Het was eigenlijk ieder weekend 
‘bal’ in de Balkumse kroegen. 
Vrijdag, zaterdag én zondag. 
De Prins was ‘s zaterdags de 
verzamelplek voor de jeugd die 
daarna naar Lunenburg ging. Dat 
gebeurde in die tijd: ‘s zaterdags 
naar de grote discotheken en ‘s 
zondags bleef iedereen in zijn 
eigen dorp. Gijs: “Zaterdag was 
druk, maar zondag was toch 

de drukste avond.” Henk: “Je kon beter een houten kop 
hebben in de baas zijn tijd op maandag, dan in je eigen 
tijd op zondag”.

‘Ongerakt gerei’
Iedere kroeg had zijn eigen publiek. In De Guld kwamen 
veel vrijgezellen en leden van de voetbalclub. De Gouden 
Leeuw had veel hockeyers, in De Wissel zat wat ‘ongerakt 
gerei’. De KPJ en de jeugd gingen naar De Prins. “We 
zaten elkaar niet in de weg en konden goed met elkaar 

‘Dan ging ’s 
avonds het  

muzikantenbusje 
op en neer’



Schuurkerkpad 33 Berlicum 
073 503 3302
info@berenhuis.nl

KINDEROPVANG - PEUTEROPVANG 
(SPORT) BSO - VAKANTIEOPVANG 
FLEXIBELE OPVANG

Je bent van harte welkom op onze locaties in: 
Berlicum, Middelrode,  Sint-Michielsgestel, 
Gemonde of Esch. 

WWW.BERENHUIS.NL

Ontdek en 
verwonder...

BEKIJK
ONZE

WEBSITE
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door een deur. Bij de kermis en de carnaval liep alles dan 
door elkaar heen.”
Carnaval en kermis waren hoogtijdagen. Tijdens de 
optocht stond de hele Hoogstraat vol, kon er niemand 
meer door. Dan was het vooral Berlicums publiek, met de 
kermis kwam er ook ‘volk van buiten’. Die waren soms op 
trammelant uit, maar meestal liep het wel los.

Achter de limonadefabriek
Gingen de gasten ‘qua sjans’ in die tijd recht op hun doel 
af? Ging het toen anders dan nu? “Hier zat heel veel 
jeugd. De liefde was nogal gauw aanwezig, dat snap je 
wel”, zegt Frans. En bleef het sjansen dan binnen die 
groepen? Er zat toch ook wel eens een voetballer uit De 
Guld achter een hockeymeisje uit De Gouwe aan? Gijs: 
“Nou, er stonden er hier regelmatig wel een paar jankend 
tegen de gevel aan. Dan was het weer uit met iemand 
van de overkant.” Ook Frans heeft regelmatig wel iemand 
moeten troosten op het Godschalxplein.
Dan komt ‘de Limonadefabriek’ ter sprake. Een donker 
terreintje achter de Wissel. “Degenen die met een meisje 
wilden gaan liggen, wisten de weg wel”, lacht Gijs. “Ook 
de bankjes op het Godschalxplein waren favoriete plekjes 
voor vrijende paartjes. “Als er iets moest gebeuren lukte 
dat hier wel”, weet Frans.
Theo Nouwens had vaak een orkest en die muzikanten 
hadden altijd sjans. Daar hingen altijd meiden omheen. 
“Dan ging ’s avonds het muzikantenbusje nog wel eens 
op en neer.”

Lichten uit, muziek hard
Het carnaval van 1979 kan Frans zich nog goed 
herinneren. “De tijd van Peter Tosh en Meat Loaf. Dan 
gingen de lichten uit, de muziek hard en zetten we een 
‘vat bier per m2 café’ om.” Gijs: “De jeugd ‘stak toen de 
moord van het geld’, ze werkten hard en veel en iedereen 
had een dikke portemonnee. En dus werd er flink 
verteerd in de horeca en iedereen werd ‘keizat’. ‘Da’s oud 
geld’, zeiden ze dan. ‘Maandag ga ik weer werken en heb 
ik weer nieuw’.” 
Uit die tijd weet Henk nog dat hij in de Gouwe hele kisten 
vol singletjes had. Die waren gelabeld met gekleurde 
stickers, iedere sfeer en muziekstijl had zijn eigen 
kleurtje. En naarmate de avond vorderde veranderden de 
kleurtjes.”
“Je zag het heus wel gebeuren”, zegt Theo. “Zat er een 
leuk meisje aan de bar, keken die jongens het een tijdje 
aan. En als er dan eentje moed verzameld had, ging 
hij vragen of hij haar weg mocht brengen. En dan had 
ie geluk. Of niet. Dat is tegenwoordig wel anders met 
die telefoons. Als het nu uit is, hebben ze zo weer een 
ander.”



WORD JIJ ONZE
NIEUWE COLLEGA?

S O L L I C I T E E R  N U !

Ben jij enthousiast, leergierig en heb je voldoende
werkervaring? Wij zijn opzoek naar een leuke collega die vol

enthousiasme het kappersvak verstaat.

STUUR JE CV NAAR INFO@LOKZ.NL
OF BEL NAAR: 0736896791

Lokz fashion & hair - Kerkwijk 9 - Berlicum 

keurING
onderhoud

storingen
schade

apk

Werststeeg 59, 5258TA Berlicum
info@smuldersautoser vice.nl -  tel: 06 22 06 02 78

www.smuldersautoservice.nl

Voor alle voertuigen incl. campers!
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Gedicht

Als ik hier geworteld was
zou ik ook mijn takken 
zo laten hangen

Wanneer de wind waait
zou ik mijn bladeren
alle namen laten fluisteren

Of alleen de naam
die jij weer even wilt horen
wanneer je op het bankje
hier beschutting vindt

Treur

Tekst Jochen Schoofs Illustraties Viviane Bertrums



BGS-REINIGING IS GESPECIALISEERD IN HET 
PROFESSIONEEL REINIGEN EN BLĲVEND 
ONKRUIDVRĲ INVOEGEN VAN NIEUWE EN 
BESTAANDE BESTRATING.

Dit doen we graag voor particulier, hovenier, bedrijven, 
VVE, overheid en o.a. horeca ondernemers.

Wilt u de bestrating of terras laten reinigen of 
definitief van het onkruid tussen uw bestrating af? 
Neem direct contact op. 

Heeswĳk Dinther 
Richard van Breugel 
06 81 14 96 34

BGS-REINIGING.NL 

VOOR NA

Eetcafé De Prins
Voegwerk natuursteen 

Mercuriusplein

info@partyverhuur-berlicum.nl - tel: 06 27 43 18 47

W W W. PA R T Y V E R H U U R - B E R L I C U M . N L

ONS ASSORTIMENT

Waar elk feest begint!

TOILET
VOORZIENINGEN

EFFECT 
INSTALLATIES

VERLICHTING

EN MEER....EASY-UP TENTEN

GELUID

DRANK 
ARRANGEMENTEN

KOEL 
VOORZIENINGEN
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Advertorial

Impulz Art 
Gallery wil een 
open huis zijn 
voor iedere 
kunstliefhebber
Berlicum is sinds vorig jaar een 
kunstgalerie rijker. Je zult vast wel 
eens het gele Fiatje voor het raam aan 
de Hoogstraat hebben zien staan. De 
auto maakt onderdeel uit van de vaste 
collectie van Impulz Art Gallery. 
Tekst Natasja van der Wijst Foto Teis Albers

De trotse eigenaar van de galerie is Petr Jira. Petr vluchtte in 1969 als kleine 
jongen samen met zijn ouders uit het toenmalige Tsjechoslowakije naar 
Nederland. Als zoon van creatieve ouders kwam hij al snel in aanraking met 
kunst en muziek. Zijn droom om kunstenaar te worden werd ingehaald door de 
fascinatie voor het menselijk lichaam en Petr werd kinderarts. Maar bloed kruipt 
waar het niet gaan kan. 

Doen waar je blij van wordt
Petr: “Op mijn zestigste dacht ik: ik wil nog twintig jaar knallen, een jeugdhonk 
bouwen, met kunst bezig zijn, kunst maken. De eerste honderd schilderijen 
maakte ik tijdens de coronapandemie in de schuur, maar die ruimte werd te 
klein. Kort daarna kwam het pand aan de Hoogstraat op mijn pad. En doe ik 
sinds een jaar de dingen waar ik heel blij van word. Namelijk kinderarts en 
kunstenaar zijn, en eigenaar van een kunstgalerij.”

Iedereen is welkom
Impulz Art Gallery wil een open huis zijn voor eenieder die kunst een warm 
hart toedraagt of waarbij schilderen helpt bij het omgaan met onze prikkelrijke 
maatschappij. Daarom verzorgt Petr art-clinics voor kinderen met ADHD. Ook 
komen er regelmatig groepen schilderen en kennis maken met kunst. Naast 
een ‘art-café’ is er ruimte voor vergaderingen, workshops, kunstlezingen en 

literaire bijeenkomsten. Inmiddels 
hebben mensen hun weg gevonden 
om er lezingen, recepties, trainingen 
of andere inspirerende activiteiten te 
organiseren. 

Exposities
Bij Impulz wisselt de vaste 
kunstcollectie zich af met 
gastexposities. Zo probeert Petr 
verschillende kunstenaars en 
technieken aan elkaar te verbinden 
die ogenschijnlijk niets met elkaar 
gemeen hebben. Maar uiteindelijk 
samen een rode draad vormen als de 
kunstwerken geëxposeerd worden. 
Tot 12 oktober is er werk te zien van 
José van de Ven-Grevers en Lise van 
den Boomen.

Impulz Art Gallery 
Hoogstraat 162

5258 BG Berlicum
info@impulz-art.com
www. impulz-art.com 

Openingstijden: 
donderdag tot en met zaterdag 

van 9.30 – 17.30 uur
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Een rondje met Eve van Kaathoven door voedselbos d’Ekkers is een 
ware ontdekkingstocht. Enthousiast schudt ze allerlei leuke, nuttige 
en grappige weetjes uit haar mouw, over alles wat ze ziet. Dat ze 

weet waar ze het over heeft, blijkt uit de heerlijke theeproeverij die 
aan het eind van de middag het resultaat is.

Tekst Helma Smolders Foto’s Andrea Tibosch

Theeproeverij
in het voedselbos  
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Lekker dan

Gewapend met een paar schaaltjes en een schaar gaan we 
eerst op weg naar de lindeboom. Onderweg stoppen we bij 
marjolein en munt. Eve weet: “Je kunt het beste ’s morgens 
vroeg plukken als de dauw er nog op zit, of na een regenbui. 
En vooral het jonge blad, anders kan het een beetje bitter zijn.” 
De lindeboom blijkt al bijna uitgebloeid te zijn, maar we plukken 
toch wat. “Hij wordt ook wel de saladeboom genoemd want de 
hele boom is eetbaar.”

Dan gaan we richting de bessenstruiken. Eve is bewust op 
zoek naar specifieke planten, ze weet waar alles staat. Voor als 
je dat niet weet staan overal nummertjes die cirkels aanduiden. 
Op de website van Stichting Landschapsbeheer Aa-dal (SLA) 
kun je kaarten vinden waarop staat welke planten in elke cirkel 
groeien. We vinden aalbessen en zwarte bessen. Eve legt uit: 
“Van bessen kun je ook het blad gebruiken. Vooral het blad van 
de zwarte bes is heel aromatisch.” Als we verder lopen, schiet 
ze als vanzelf in de rondleidersmodus: “Hier zitten allemaal 
mannetjesweidebeekjuffers in het hoge gras te wachten tot er 
een vrouwtje langs vliegt om er de mooiste uit te kiezen.”
 
Verderop vinden we honingklaver. Die is lekker zoet volgens 
Eve: “Maar wel jammer om te plukken nu hij zo mooi bloeit.” Als 
laatste gaan we op weg naar de bottelroos, zoekend door het 
soms hoge gras. We hebben zoveel gevonden, dat er wel drie 
verschillende theemengsels samengesteld kunnen worden. 
Terwijl we wachten tot de thee getrokken is, vertelt Eve hoe het 
komt dat ze zoveel weet: “Het is gewoon interesse. Ik gebruik 
de app Obsidentify om planten en dieren te identificeren en 
dan zoek ik ze op.” 
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Je krijgt 
het niet
voor niks.
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Gerijpt

Tekst Helma Smolders foto’s Koen de Haas

Levenslustig en vitaal, dat is de 
eerste indruk die je krijgt van Theo 
van de Ven (87). Zijn antwoorden op 
onze vaste set vragen bevestigen dat 
beeld. “Ik ben de jongste niet meer, 
maar ik voel ‘m’n eigen’ niet zo”, zegt 
hij al meteen bij het voorstellen.

Hoe kijk je terug op je leven?
“Ik ben dik tevreden. Ik heb niet meer nodig. Ik heb een 
goede vrouw en een goed huwelijk gehad, met drie 
dochters, acht kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.”

Waar ben je het meest dankbaar voor?
“Dat ik gezond ben. Ik fiets vier keer in de week, als het 
weer het toelaat. Ik ben bij VlugTrug in Den Dungen. 
Wij fietsen zondagsmorgens vijfenzeventig tot honderd 
kilometer. In de winter doen we mountainbiken en in de 
zomer pakken we de wielrenfiets. Ik ben er de oudste, 
dus ik word super in de watten gelegd. Met fietsen ben 
ik ruim veertien jaar geleden begonnen, toen het lopen 
slechter ging.” 

Zijn er teleurstellingen in je leven geweest?
“Ja, met hardlopen. In 2012 zou ik de marathon van New 
York lopen. Toen kwam er een storm en het was daar een 
puinhoop. Op het allerlaatste moment ging de marathon 
niet door. We waren al in New York, ik had ervoor 
gespaard en het zou mijn tiende marathon  worden. De 
teleurstelling was zo groot dat mijn oudste 

kleinkind voorstelde om er nog één te doen. In 2014 
hebben we samen Barcelona gelopen. Ik ben met 
hardlopen begonnen nadat ik halfweg de jaren zeventig  
een bedrijfsongeval kreeg. Ik was op de bouw door 
het dak gevallen en had mijn bekken gebroken. Ik kon 
niks als kruipen, mijn vrouw Betsie moest me helemaal 
verzorgen. Ten langen leste werd het beter en dokter 
Schram zei tegen me dat ik moest gaan joggen. Ik heb 
daar aardigheid in gekregen.” 

Wat heeft je door moeilijke tijden heen geholpen?
“Dat ik optimistisch ben. Ik ben tevreden met weinig en 
maar zelden chagrijnig. Alleen heb ik twaalf jaar mijn 
vrouw verzorgd, ze had dementie. Dat was wel moeilijk. 
Er komt elk jaar een beetje bij. Maar wij kenden mekaar 
van de zestien af. Dat is negenenzestig jaar toen ze stierf. 
Dat gooi je niet zomaar weg. En mijn drie dochters, daar 
had ik veel steun aan. Nu heb ik een boekenkastje staan 
ten bate van Alzheimer. Je kunt er boeken uit pakken en 
een vrijwillige bijdrage geven.” 
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*ALL-IN betekent uitbetaling inclusief vakantie uren en toeslag
FRUIT IN BEDRIJF betaalt de uurlonen van de jeugd ALL-IN uit.

BIJ ONS 
VERDIEN 
JE MEER!

Verdien meer dan 
het wettelijke 

minimumloon bij 
Fruit in Bedrijf!

Interesse? Solliciteer via 

hrm@fruitinbedrijf.nl

Milrooijseweg 45A in Berlicum    WWW.FRUITINBEDRIJF.NL

Als bedrijf net uit je ei en wil 
je graag uitvliegen? 

Laat BigBird je begeleiden met een uniek logo en een 
onderscheidende huisstijl!

 Klaar om uit te vliegen?  073 711 4567  I  info@bigbirdmedia.nl  I  www.bigbirdmedia.nl



‘Ik moet dik  
tevreden zijn en  
dat ben ik ook’

Wat heb je geleerd van het leven?
“Dat je altijd optimistisch moet blijven. En geen stress! Ik 
heb nooit op kantoor gezeten, heb altijd met m’n handen 
moeten werken. En dat doe ik nog. In de winterdag maak 
ik vogelhuizen en kerststallen en in de zomerdag heb ik 
de groentetuin en twee varkens. In de voormalige stal 
staan een loopband en een fiets. Die gebruik ik bij slecht 
weer. En als ik bijvoorbeeld de Tour de France kijk.” 

Wat zou je graag nog eens overdoen?
“Ik zou nog wel een keer naar de TT willen op het eiland 
Man, misschien volgend jaar wel. Ik heb altijd liefhebberij 
gehad aan motorsport. Ik ben tweeënzestig keer naar de 
TT in Assen geweest. Toen ik voor de zestigste keer ging, 
kreeg ik van de groep waarmee ik altijd ga een tatoeage. 
Ze dachten dat ik het niet zou doen, maar ik heb hem wel 
laten zetten.”

Wat is voor jou echt belangrijk?
“Gezondheid en fit blijven. Als ik de hele dag gewerkt 
had, trok ik na het eten mijn schoenen aan en ging lopen. 
Toen verklaarden ze me voor gek. Diezelfde mensen 
zouden nu willen kunnen wat ik kan. Maar toen ze het wel 
konden, zochten ze het niet. En daar ligt nou de knoop. 
Want je krijgt het niet voor niks, al is het ook een verslav-
ing. Het hardlopen mis ik nog steeds. Maar wandelen gaat 
nog goed en fietsen zelfs hartstikke goed. Dus ik moet 
dik tevreden zijn en dat ben ik ook.” 

‘Boekenkastje 
ten bate van 
Alzheimer’
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BaMi
Boetiek

De nazomer staat voor de deur! Tijd 

om nog eventjes lekker te genieten van 

zwoele avonden en een gezellige BBQ. 

Bij dezen wat inspiratie uit eigen dorp 

om er een echt feestje van te maken!

                           
 Tekst Lyan de Roos  Foto’s Edith Verhoeven

Niet te versmaden
Om je vingers bij af te likken, deze jubileumburger. 
Het geheim van deze tongstrelende lekkernij? 
Ontdek het zelf, een unieke mix van rundergehakt, 
kaas en kip. Omrand met een eigenwijs laagje 
gebakken uitjes. 
Jubileumburger
voor €2,85 
bij Slagerij Hol

Serveren met klasse
Op deze houten schaal wordt het nóg 
leuker om je zelfgemaakte wereldse 
bijgerechten te presenteren. Een 
stijlvolle touch voor de BBQ of andere 
momenten, met gevoel voor klasse.
Houten schaal €31,95  
bij Wereldwinkel

Vlam uit de pan
Waar rook is, is vuur. Waar vuur is, 
moet worden geblust. Met deze 
deken kan ieder vuurtje tijdig worden 
gedoofd, mocht de vlam in de pan 
slaan. Liefst blijft ie in de kast, 
want voorkomen is altijd beter dan 
genezen.
Blusdeken €12,99 bij Blokker

Redding voor  
de afterparty 
Over genezen gesproken. Mocht het 
toch misgaan en dreigt de afterparty niet 
als een feestje te eindigen, dan zorgt dit 
reddingssetje hopelijk voor een 
snel herstel van de algehele  
malaise.  
Reddingspakketje €11,82 
(Paracetamol, Ibuprofen,  
Maagtabletten Fruit, Loperamide,  
After care insect, roll-on) 
Alles bij Kruidvat Mercuriusplein
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BaMi BoetiekBaMi Boetiek

Lekker blond
Als je van bier houdt mag deze 
traktatie eigenlijk niet ontbreken. 
Uitermate smaakvol en lekker 
te drinken bij vlees en vis. Leuk 
weetje: dit blondje wordt door onze 
zuiderburen speciaal gebrouwen in 
Ertvelde. Proost!
Balkums Blond voor €1,99 bij Slijterij 
Marcel Verhagen

Weg vlieg
Ook vliegen willen zich tegoed doen aan al dat 
lekkers dat buiten op tafel staat. Met dit hippe 

torentje is dat verleden tijd. Netje en vliegenmepper 
zijn vanaf nu overbodig. Twee batterijtjes erin en 

vliegen maar.
Vliegenverjager €4,99 bij Blokker  

(exclusief batterijtjes)

Stralend schoon
Na een gezellig avondje BBQ-en is de grote 
schoonmaak niet het meest favoriete onderdeel van 
de napret. Met deze magische ontvetter krijg je je 
BBQ in een handomdraai weer blinkend schoon. 
Wie wil dat nou niet? 
Meglio Ontvetter €2,39 bij Zeeman

Groen is heerlijk!
Op zoek naar extra inspiratie? 
In dit boek kan ieder zijn hart 
ophalen en ideeën opdoen om de 
meest bijzondere vegetarische 
gerechten in een mum van tijd 
te kunnen bereiden. Gezond en 
heerlijk groen!!
Kookboek €25,99  

bij Mieke Wijgergangs

Vrolijk schuren
Met dit gele sponsje wordt het ontvetten een extra leuk 
feestje na afloop. De geur moet je erbij denken, maar dit 
vrolijke bloemetje staat garant voor een partijtje schuren 
met een glimlach. Succes gegarandeerd.
Twee schuursponsjes voor €0,99 bij HEMA 



hans@sbafbouw.nl www.sbafbouw.nl
073 - 503 17 41De Enst 19, 5258 BM Berlicum

STUCWERK TEGELWERKSCHILDERWERK SYSTEEMWANDEN SYSTEEMPLAFONDS

DE NIEUWE PLOEG 8 5258 EX  BERLICUM 007733  550033  1177  8866
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Niet gegoten
is altijd mis
Dormi Design Vloeren is een Brabants 
familiebedrijf, gespecialiseerd in 
kunststof vloeren. Broers Bram en Thijn 
hebben sinds enkele jaren de dagelijkse 
leiding overgenomen van hun ouders. 
Ze zetten de bekende kwaliteit en 
service voort en ontwikkelen exclusieve 
vloeren.  De vernieuwde huisstijl en 
website maken de brede mogelijkheden 
zichtbaar. 
Tekst Marloes van Oort Foto Edith Verhoeven

Vader Geert en moeder Helmi startten het bedrijf in 1989, gericht op 
gevelreiniging, impregneren en schoonmaak. Na verloop van tijd kwam daar 
het leggen van vloeren in de landbouwindustrie bij, waarna ook de vraag 
van particulieren om vloeren in huis te leggen toenam. En zo veranderde de 
gebouwenservice in de specialisatie van het maken van naadloze, strakke 
vloeren om op te wonen of te werken. Bram werkt sinds 2018 in het bedrijf en 
Thijn volgde in 2019. 

Ze weten beiden waar ze over praten
De broers vullen elkaar goed aan. Bram heeft, naast het werk op de vloer, 
het contact met de klanten. Hij beheert de planning en de marketing en 
communicatie. Thijn werkt vooral op de vloer en richt zich op het maakproces. 
Ze weten beiden waar ze over praten. “We leggen de vloeren die we verkopen 
zelf.” En ze zijn overtuigd van hun product, hun motto is dan ook: ‘niet gegoten 
is altijd mis’.

Degelijkheid en vakmanschap
Dormi werkt vooral regionaal, de meeste klanten wonen binnen een half uur 
reisafstand. Maar inmiddels weten steeds meer mensen Dormi te vinden, 
mede door de ontwikkeling van hun EXCLUSIVE vloeren. Deze metallic 
epoxygietvloeren zijn voor de liefhebber van een écht bijzondere vloer. 

Bram is degene die geniet van de 
uitdaging en het experimenteren. 
Thijn is praktischer ingesteld, maar 
gaat mee met de ideeën. “En hij 
denkt na afronding van weer zo’n 
nieuw project: ‘toch wel gaaf’,” lacht 
Bram. Vernieuwing wordt zo mooi 
gecombineerd met degelijkheid 
en vakmanschap. De broers zijn 
servicegericht. “Als een klant niet 
tevreden is, zorgen we ervoor dat het 
snel wordt opgelost. Daar komen we 
ook ‘s avonds voor terug.”
Op de vernieuwde website is 
informatie over alle vloeren terug te 
vinden.

Dormi Design Vloeren 
Nieuw Laar 16

5258 TL Berlicum 
06 45 63 96 68 (Bram) 
06 45 64 04 16 (Thijn)

info@dormi.nl 
www.dormi.nl
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Walking Football is in! Oftewel een balletje 
trappen voor voetbalveteranen boven 
de zestig jaar, waarbij je alleen mag 
lopen over het veld. Rennen is verboden! 
Je speelt zes tegen zes op een kleiner 
veld. Sjakie Swart is de grondlegger 
van walking football in Nederland 
en inmiddels heeft de KNVB zo’n 
driehonderd geregistreerde voetbalclubs 
waar je alleen kunt trainen, of ook 
meedoen aan een heuse competitie. 
tekst Hedvig Niehoff  foto’s Andrea Tibosch
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Dat laatste doen ze bij BMC niet, maar er wordt wel 
fanatiek getraind door een zestiental krasse knarren. 
Henri Smulders heeft het wandelvoetbal bij BMC 
opgericht. “Ik ben lang bezig geweest, maar het is 
uiteindelijk gelukt om zestien oud-voetballers bij elkaar 
te krijgen. Je moet blijven bewegen als je ouder wordt 
en wat is er dan leuker om dat op deze manier te 
doen?” Dat ze lol hebben zie je meteen. Het begint al 
in de kleedkamer met voetbalgrappen en -grollen en 
de bekende speldenprikjes. Na afloop van de training 
vliegen, onder het genot van een ‘lekker bekske koffie’, 
de stoere verhalen over vroegere heldendaden op het 
veld over tafel. 

Bloedje fanatiek
Tijdens de training en in de wedstrijd gaat het er 
bloedserieus en fanatiek aan toe. De heren ‘zijn weer 
even terug in de wei’ en willen heel graag winnen.  De 
oude trucjes zijn nog niet verleerd. “Niet rennen” wordt 
er regelmatig geroepen. Het oogt toch best vermoeiend,  
ze moeten rekening houden met elkaars conditie en 
het passen van de bal steekt nauwer.  Helaas zijn er al 
verschillende spelers uitgevallen vanwege blessures, 

maar de lol is er niet minder om. De voordelen van 
walking football zijn overduidelijk: voetbalveteranen 
blijven fitter en ‘je blijft onder de mensen’. Gezien 
het aantal geblesseerden valt dat ‘fitter blijven’ nog 
een beetje tegen en is nieuwe aanwas welkom. Henri 
Smulders: “Je hoeft geen lid van BMC te zijn om mee te 
kunnen doen. Wel is het handig als je eerder gevoetbald 
hebt en over wat techniek en spelinzicht beschikt. Ook 
hoef je vroeger geen goede voetballer te zijn geweest, 
als je maar drive hebt en een beetje humor.”

Clubke

“Niet rennen” 
wordt er

regelmatig 
geroepen



 bami34

Ruim vijftig jaar geleden werd door de toenmalige gemeente 
Berlicum/Middelrode besloten dat op een stuk grond grenzend 

aan Seldensate zo’n zevenentachtig vrijstaande landhuizen 
zouden komen: ‘De Haashoeve’. BaMi neemt je mee terug 

naar die tijd, toen er geen stikstofproblematiek bestond en de 
bouwvakkers nog voor een tientje per uur op de steiger stonden. 

Guldens welteverstaan.

Tekst Eric van Zoggel  Foto’s Pepijn Smits (buurtvereniging Haashoeve)
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Rijdend door de Haashoeve valt meteen het verschil 
op met meer recente woonwijken als “Beekveld” en 
“Koolhof”: ruime kavels, riante vrijstaande woningen en 
met de Aa en Seldensate een schitterend achterland. Alle 
huizen zijn verschillend van opzet, iedereen die destijds 
een stuk grond wist te verkrijgen mocht zelf aan de 
slag met een eigen architect en aannemer. Je zou bijna 
denken dat de Welstandscommissie in die tijd een oogje 
dichtkneep, maar dat was zeker niet zo, weet Theo van 
der Walle, bewoner van het eerste uur: “Integendeel, ik 
had een hoop gesodemieter met Welstand. Ik kocht een 
kavel met vrij uitzicht op het natuurgebied, maar mocht 
slechts een klein raampje aan de voorzijde hebben. Dat 
kon blijkbaar niet anders, want mijn kavel stond tussen 
twee andere huizen ingeklemd”.

Op stand
Theo werkte destijds bij de gemeente Berlicum als 
ambtenaar die belast was met de gronduitgifte. Na een 
aarzelende start begon de verkoop steeds beter te lopen. 
Een vrijstaand woonhuis op De Haashoeve was in die tijd 

niet voor iedereen weggelegd, voor grond en bebouwing 
was je toch gauw tussen de 100.000 en 150.000 gulden 
kwijt. Omgerekend komt dit neer op een bedrag tussen 
de 50.000 en 70.000 euro. Hiervoor woonde je vijftig 
jaar geleden dus op stand, tegenwoordig kun je op de 
woningmarkt met dit bedrag eigenlijk helemaal niks.

Isolatie 
Zoals gezegd waren de huizen groot en vrijstaand en 
ze voldeden aan de bouwbesluiten van die tijd. Met 
als gevolg dat er in de loop der jaren dus van alles aan 
vertimmerd moest worden. Want er was geen dakisolatie, 
geen dubbel glas, geen vloerverwarming en ook geen 
spouwmuurisolatie. Dat was toen allemaal niet zo relevant 
en isolatie was sowieso al een sluitpost op de begroting. 
Ook was het pand voor sommigen nog niet groot genoeg  
en dus werd er her en der nog een stukje aangebouwd. 
Maar de bewoners zijn er dik tevreden mee. Vijftig jaar 
nadat de eerste schop de grond in ging zijn er nog 
altijd zo’n vierendertig huizen waar de oorspronkelijke 
bewoners van begin zeventiger jaren woonachtig zijn.

Uit beeld
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Straatnamen 
Slechts acht straatnamen telt De Haashoeve, allemaal 
refererend aan het gebied in vroegere tijden. Zo was 
Het Gewat een doorwaadbare plaats in de rivier de Aa, 
is De Hovel een vroegere benaming voor een heuvel 
en De Berg verwijst naar wat men tegenwoordig de 
Konijnenbosjes noemt. De Papegaaiweg markeert het 
begin van de Haashoeve, maar het begin van de straat 
maakt er geen deel van uit. Deze twee huizenblokken zijn 
namelijk al veel eerder gebouwd. De naam verwijst naar 
café ’t Papegaaitje, dat lang geleden op de hoek van de 
huidige Milrooijseweg-Papegaaiweg stond. Jonkheer 
Laman Trip was de eigenaar maar het cafeetje heeft de 
oorlog niet overleefd.

Prijsverhoging
In februari 1972 kon je al eigenaar worden van een mooi 
perceel aan de Kunning voor vierendertig gulden per m2 
(vijftien euro vijftig). Later dat jaar is de eigenaresse van 
landgoed Seldensate, mevrouw Valerie Russell-Laman 
Trip, in gesprek met de gemeente want ze wil vanwege 
de successierechten van het landgoed af. De gemeente 
Berlicum koopt het van haar voor 287.000 gulden 
(130.000 euro) en verhoogt meteen de prijs van de grond 

van de Haashoeve om dit bedrag op te kunnen hoesten. 
Een meter grond aan de Kunning gaat zo ineens van 
vierendertig naar vijftig gulden. Het maakt ze natuurlijk 
niet meteen mede-eigenaar, maar de toenmalige kopers 
van een kavel hebben hierdoor wel de aanschaf van 
Seldensate door de gemeente mede mogelijk gemaakt 
en er tegelijkertijd voor gezorgd dat het natuurgebied al 
vijftig jaar ongerept is gebleven. En daar geniet iedereen 
nog elke dag van. 
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import
“Ooit komt de dag dat ze 

wordt misbruikt.”

 
Het gezin woonde in Kaapstad in een groot huis met 
een flinke tuin en eigen zwembad. Maar ondanks goede 
beveiliging voelden ze zich niet veilig. Ook buiten de 
hekken van hun tuin hadden ze last van criminaliteit, 
discriminatie en corruptie. Chirleen: “Zuid-Afrika is een 
mooi land maar ook erg gevaarlijk. Ik keek vaak naar 
mijn dochter en dacht: ooit komt de dag dat ze seksueel 
wordt misbruikt”. Als vrouw alleen met drie kinderen was 
het voor Chirleen onmogelijk om eropuit te gaan. Marius: 
“Om 16.00 uur gingen de ramen dicht en de deur op slot. 
Het is alsof je in je eigen gevangenis woont.” Ook het 
onderwijs en de gezondheidszorg in Zuid-Afrika zijn niet 
al te best, volgens Marius en Chirleen. 

Tekst Lonneke van Asseldonk Foto’s Claartje ten Have

Op een zonnige zaterdagmiddag schuift 
het hele gezin Janse van Rensburg aan 
tafel voor BaMi. Het gesprek wordt 
een mix van Nederlands, Afrikaans en 
Engels, want Marius (43) en Chirleen (35) 
woonden tot eind 2022 met hun kinderen 
in Zuid-Afrika. Nu genieten ze van de 
veiligheid, vrijheid en vriendelijkheid in 
Berlicum.
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import

Tekst Lonneke van Asseldonk Foto’s Moniek Jansen 

Import & Export

export
“Naar Griekenland gaan 

voelde heel logisch.”

In 2017 liep Moniek stage bij de Nederlandse ambassade 
in Athene. Ze hielp jonge Griekse ondernemers bij het 
opstarten van hun bedrijf door ze te verbinden met 

Nederlandse bedrijven. De Griekse Lefteris begon net 
met zijn eigen bedrijf en kreeg daarbij hulp van Moniek 
en haar collega’s. Voorheen kwam hij zelden op hun 
gezamenlijke werkplek, maar na hun ontmoeting zat hij er 
ineens elke dag. Het was dus meteen ‘raak’.

Corona
Na afloop van haar stage vlogen ze vijf jaar heen en 
weer om elkaar te zien. Maar toen kwam in 2020 de 
coronapandemie en ging de halve wereld op slot. Op een 
gegeven moment zagen ze elkaar zelfs vijf maanden niet. 
In 2022 besloten ze te gaan samenwonen om nooit meer 
zo lang van elkaar gescheiden te hoeven zijn.

Tot haar 18e woonde Moniek Jansen (30) 
in Berlicum, maar tegenwoordig zit ze het 
grootste deel van het jaar in Griekenland. 
Tijdens een stage ontmoette ze Lefteris 
(30) met wie ze nu samenwoont. Als ze in 
Nederland is, leest ze altijd de BaMi. Dus is 
het extra leuk om er nu een keer zelf in te 
staan.
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Gelukkige kinderen
Begin 2022 ontstond het plan om 
naar het buitenland te gaan om 
zo hun kinderen Adrian (12), Luan 
(10) en Inge (7) een fijnere jeugd 
en een betere toekomst te geven. 
Dankzij de juiste studie en jarenlange 
ervaring in de financiële sector 
kon Marius in Europa aan de slag, 
iets wat voor veel Zuid-Afrikanen 
onmogelijk is omdat diploma’s 
vaak niet worden erkend. Als hoofd 
‘Financial Controlling’ kon hij aan de 
slag bij het Ierse bedrijf Kingspan. 
Hij kon kiezen tussen Ierland en 
Nederland. De keus viel op de laatste 
vanwege de taal, die enigszins lijkt 
op het Zuid-Afrikaans, en de meer 
centrale ligging in Europa. Chirleen 
voegt toe: “Uit onderzoeken blijkt 
dat Nederlandse kinderen tot de 
gelukkigste kinderen ter wereld 

behoren. Dat willen wij ook voor onze kinderen”. 

Potjiekos en vlees van de braai
Ook is de balans tussen werk en privé hier veel beter, volgens Marius: “In Zuid-
Afrika werkten we allebei zes dagen in de week. Iedereen werkt daar 45 uur per 
week of meer.” In Berlicum voelden ze zich direct thuis. Marius: “Een klein dorp 
leek ons goed voor de integratie van ons gezin. En er is hier veel groen en het 
is niet te druk.” De kinderen luisteren al het hele gesprek aandachtig naar hun 
ouders. Maar op de vraag wat ze missen geeft vooral Luan een heel duidelijk 
antwoord: “Het Zuid-Afrikaanse eten. Vooral ‘potjiekos’ (een Zuid-Afrikaanse 
stoofpot) en vlees van de ‘braai’, dat smaakt hier heel anders.” Natuurlijk missen 
ze ook hun familie. Gelukkig is oma al op bezoek geweest en is er veel contact 
via Whatsapp.

Wennen aan vrijheid
De overgang van Zuid-Afrika naar Nederland was en is wennen. De kinderen 
mogen zonder toezicht buiten spelen en de oudste zoon kan ’s avonds bij 
vrienden op bezoek. Chirleen: “Ik heb een keer meegedaan aan een bootcamp-
training om 19.30 uur op het Dorpsveld. Ik vroeg de instructeur wel zes keer of 
dat echt kon, vrouwen alleen buiten, in het donker. Marius moest me ophalen 
omdat ik echt niet naar huis durfde te fietsen, zo bang was ik. Bij mooi weer 
fietsen we samen naar de stad. Dat was in Zuid-Afrika echt ondenkbaar.” 
Voorlopig blijft het gezin dan ook in Berlicum wonen en genieten ze van hun 

import
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Samenwonen
Moniek pakte haar koffers en vertrok naar Griekenland. De stap om naar 
Griekenland te gaan voelde heel logisch. Lefteris runde daar nog steeds 
zijn eigen bedrijf en Moniek kon prima op afstand blijven werken voor haar 
werkgever. Samen vonden ze een appartement met uitzicht op zee in het 
levendige centrum van Piraeus, de havenstad van Athene. De taal vormde 
geen probleem voor Moniek, maar het andere dagritme was wel wennen. Pas 
om 21.00 uur aan tafel is in Griekenland niet ongewoon. Ook de bureaucratie 
vroeg om haar aanpassingsvermogen. “Men houdt hier van papier”, laat Moniek 
weten.

Op de fiets
De ene helft van haar tijd werkt Moniek voor Mobycon, waar ze deel 
uitmaakt van het internationale team dat in verschillende landen helpt bij het 
introduceren van de fiets als vervoermiddel. Ze geven met hun Nederlandse 
fietsexpertise advies over het aanleggen van fietspaden en stimuleren 
gedragsveranderingen m.b.t. de fiets in het verkeer. Maar ook over hoe een 
veilige schoolomgeving te creëren, zodat ook in Athene kinderen met de fiets 
naar school kunnen. 

Uit het water
De andere helft van haar tijd is Moniek druk met het bedrijf van haar vriend, 
Enaleia. Lefteris komt uit een vissersfamilie, maar zelf wilde hij niet de visserij 
in. Hij begon daarom na zijn studie een bedrijf dat vissers stimuleert om, naast 

vis, plastic uit zee te halen. Dat 
plastic wordt vervolgens gerecycled. 
Laatst hebben ze hun allereerste 
kayaks gemaakt van het gerecyclede 
plastic! 

In Nederland
Moniek: ”Ik sta nog wel met één 
voet in BaMi”. Als ze in Nederland is, 
wordt er steevast een ijsje gegeten 
bij ’t Vosje, want dat blijft toch 
het lekkerste softijs. Ook wordt er 
gefietst want goede fietspaden 
mist Moniek wel in Griekenland. 
Afgelopen zomer hebben Moniek en 
Lefteris zelfs een fietstocht gemaakt 
van Berlicum (NB) naar Berlikum 
(FR). Een hele uitdaging voor een 
Griek die niet opgegroeid is met 
fietsen. Voorlopig bevalt Moniek de 
combinatie Griekenland/BaMi heel 
goed en wie weet wat de toekomst 
nog brengt.

export
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“Voor genezing is 
het dieet het  

belangrijkst”
Tekst Jochen Schoofs foto’s Teis Albers
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De stem van Henk klinkt zacht en meelevend als 
hij vertelt over een van zijn patiënten van lang 
geleden. Breekbaar bijna. Een jonge vrouw die 
begin jaren zeventig naar zijn praktijk kwam. 
Ze werd behandeld met chemotherapie. Niets 
hielp. Ze kon niet meer eten en viel enorm af, 
op het laatst woog ze nog maar twintig kilo. 
Hij houdt zijn armen alsof hij de vrouw daarin 
vasthoudt. ”De zusters wogen haar door 
eerst zelf op de weegschaal te gaan staan. 
Vervolgens tilden ze haar zo op.” Drie weken 
later stierf ze, begin twintig, aan haar hart. Tot 
het allerlaatst bleef ze helder van geest. Dan 
zegt hij met kracht: “Haar lichaam werd gewoon 
afgebroken.” Later leert Henk van een dominee 
dat kanker zo al in de Bijbel wordt beschreven: 
‘Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de 
rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu 
en altijd’.

Het Moermandieet 
In 1976 hoort Henk over het Moermandieet. 
Nieuwsgierig naar de therapie waarmee 
uitbehandelde kankerpatiënten zouden kunnen 
genezen, gaat hij in de leer bij Moerman zelf. 
Hij heeft dan zes kankerpatiënten waarvan 
er vijf het dieet gaan volgen. Met resultaat. 
Later, wanneer hij al met pensioen is, gaat hij 
al zijn patiënten die het dieet hebben gevolgd, 
nog eens na. Het zijn er meer dan duizend, 
afkomstig uit heel Nederland en België. Door 
zijn ervaringen met die patiënten en de manier 
waarop ze leefden, is hij ervan overtuigd dat 
het belangrijkste van de therapie is dat het de 

zelfwerkzaamheid van de patiënt bevordert. 
Een van die eerste vijf patiënten heeft na de 
start van de therapie zelfs nog vierendertig 
jaar geleefd. Tegelijkertijd is hij realistisch: 
“Uiteindelijk gaan we allemaal dood.” Het gaat 
hem om de kwaliteit van leven. “Chemo maakt 
je kapot, ook mentaal. Je cognitieve vermogens 
gaan achteruit.”

Vakantiehuis in Zuid-Frankrijk
Terwijl hij honderduit vertelt over de vele 
gevallen - hij noemt geen namen -, onderbreekt 
zijn vrouw Marie-Anne hem af en toe. “Kun je 
dit wel vertellen?” vraagt ze zich af. Terwijl Henk 
zijn kop koffie leegdrinkt, wijst ze naar een 
schilderij dat op de kast achter de eettafel staat. 

Achtergrondverhaal

In een tijd dat een huisarts nog tot de notabelen 
van het dorp behoort, start Henk Schram zijn 
praktijk in Berlicum. Het is dan 1969. Inmiddels 
is hij vijfentachtig en al een hele tijd met 
pensioen. Maar als je hem hoort praten over 
zijn patiënten zou je zweren dat hij de deur van 
zijn spreekkamer pas gisteren achter zich heeft 
dichtgedaan.
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Het is hun vakantiehuis in Zuid-Frankrijk voordat ze het 
renoveerden. Ze hebben het onlangs van de dochter van 
de schilder gekregen, die in Frankrijk in de buurt woont. 
“Ze vond dat wij het moesten hebben. Het moet nog 
wel een goed plekje hier in huis krijgen.” Terwijl ze praat, 
schenkt ze verse koffie in en dringt erop aan dat we nog 
een stukje aardbeiengebak nemen.
Een moment is het stil. Heel even kun je de klok de tijd 
horen wegtikken. Het is een stilte 
waarvan het lijkt dat alleen mensen op 
leeftijd die nog durven te laten vallen. 
Henk en Marie-Anne zijn al jaren met 
pensioen. Aan hun doen en laten zie 
je dat niet, ook al vertelt Marie-Anne 
dat ze tegenwoordig niet meer zo 
gemakkelijk naar hun vakantiehuis 
rijden. “De laatste keer hebben we het 
in vier etappes gedaan.”
Hun werkkamers getuigen van een actief leven. “Eigenlijk 
hadden we dit even op moeten ruimen”, zegt ze terwijl ze 
wat paperassen aan de kant schuift. De boekenkasten die 
er staan puilen uit. In haar werkkamer zijn de planken
grotendeels gevuld met literaire werken. Veelal, maar 
niet uitsluitend van Nederlandstalige schrijvers. Niet 
verwonderlijk voor een docent Nederlands.

Een schedel tussen de boeken 
In de kamer van Henk zie je voornamelijk 
wetenschappelijke werken over geneeskunde, biografieën 
en geschiedkundige boeken. Een verlaten spinnenweb 
verraadt dat sommige boeken al tijden niet meer zijn 
aangeraakt. Desondanks weet Henk de inhoud zo na te 
vertellen: “Ik hoef iets maar te lezen en ik onthoud het.” 
Op een van de planken staat een menselijke schedel. 

Lachend: “Maar waar die vandaan 
komt, weet ik niet meer.” Het doet 
er ook niet toe. Hij houdt zich liever 
met geschiedenis bezig. Hij vertelt 
over de Tweede Wereldoorlog: “Over 
D-Day zijn bladzijden volgeschreven. 
Alsof we alleen door de Amerikanen 
en Canadezen zijn bevrijd. Maar de 
rol van Rusland blijft onderbelicht. 
Wat er in Stalingrad is gebeurd, staat 

met kleine lettertjes beschreven”, zegt hij kritisch. Henk is 
geen man die de gangbare opvattingen zomaar voor waar 
aanneemt.

Rauwe eidooiers 
Henk heeft talloze voorbeelden paraat van mensen die 
uitbehandeld waren maar vervolgens nog jaren leefden. 

‘Haar lichaam 
werd gewoon 

afgebroken’
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Hij probeert uit te leggen hoe dat kan: “Het Moermandieet 
is een stofwisselingstherapie. Je vult er de noodzakelijke 
stoffen in je lichaam mee aan. Voor genezing is het 
dieet het belangrijkst, de vitaminen en mineralen helpen 
vooral om jezelf te blijven.” Hij vertelt over een man met 
longkanker die het dieet niet strikt volgt, maar wel de 
negen verschillende vitaminen en mineralen nam. Hij zou 
nog maar een paar maanden te leven hebben. “Na een 
controle werd ik gebeld door de longarts. ‘Wat heb je 
me nou geflikt, Schram!’ zei die man.” Er verschijnt een 
glimlach op Henks gezicht: “De tumor was weg!”
Een van de onderdelen van het dieet is dagelijks een 
rauwe eidooier eten. Dat die stoffen echt het verschil 
kunnen maken, wist hij al toen hij nog huisarts in
Middelrode was: “Alle goeien kwamen uit Mirroi.” Hij 
vertelt over een paar oude mannen die maar bleven leven. 
“Die hadden al de gewoonte om elke dag een eidooier te 
eten.” Lachend: “Wel met een glaasje cognac erbij.”

Twee maanden geschorst 
Ondanks dat veel van zijn patiënten baat hebben bij het 
dieet, wordt er in totaal twintig keer een klacht tegen 
hem ingediend. Steevast door artsen, omdat hij niet de 
gebruikelijke therapie volgt. Slechts eenmaal wordt het 
gegrond verklaard en mag hij twee maanden lang zijn 
beroep niet uitoefenen. Collega Haase neemt in die tijd 
zijn praktijk waar. “Maar ik ben nooit door een patiënt 

zelf aangeklaagd”, benadrukt hij. Twee dochters van een 
patiënt zijn zelfs hun excuses voor een aanklacht komen 
aanbieden: “Ze wisten er niets van.”
De periode dat hij geen huisarts mag zijn, brengt hij 
samen met Marie-Anne door in Frankrijk. Wanneer ze 
weer terug zijn, merkt hij dat mensen in het dorp soms 
de andere kant opkijken als ze hem tegenkomen. Zijn 
borstelige wenkbrauwen gaan even omhoog als hij dit 
vertelt. Meer kan hij er niet mee. 

Als het weg is, is het weg
Actief binnen het sociale leven van Berlicum en 
Middelrode was hij niet. Sporten deed hij buiten het dorp. 
“Ik vond dat moeilijk. Als huisarts wilde ik ook een zekere 
afstand bewaren tot het dorp.” Wanneer hij zijn werk 
gaat afbouwen, verandert dit en in 1998 wordt hij lid van 
het gilde. In datzelfde jaar kopen ze het huis in Frankrijk. 
Eindelijk is daar dan tijd voor. Na zijn pensioen wordt 
Henk nauwelijks nog benaderd over het Moermandieet, 
terwijl in de jaren daarvoor mensen van heinde en verre 
bij hem kwamen. Zijn overtuiging is er niet minder om 
geworden. “Ik heb niets tegen opereren bij kanker”, 
zegt hij. “Als het weg is, is het weg.” Maar hij blijft 
tegenstander van chemotherapie en bestraling. “Al wordt 
de tumor kleiner, het leven wordt niet beter.” Hij heeft het 
vaak zien gebeuren. “Chemotherapie stelt alleen iets uit. 
Ondertussen verdwijnt het menselijke contact.”

‘Wat heb je me 
nou geflikt, 
Schram!’



Samen groeien 
bij Partou

Welkom bij ons 
kinderdagverblijf 
en onze bso
Bij onze kinderopvang aan De Groeskant 1 in Berlicum 
(voorheen ‘t Goudvisje) groeit je kind in dezelfde fijne 
omgeving op van baby tot tiener. Veilig en vertrouwd. 

Scan de QR-code voor meer info, 
een rondleiding of om je kind(eren) 

meteen bij ons in te schrijven. 

Binnenkort openen we ons 
splinternieuwe pand. Kom 

je snel een keer kijken?

Partou De Groeskant 1 | De Groeskant 1, Berlicum | 073 785 19 78 | degroeskant@partou.nl

Verse, zelf samengestelde lunches!
Yoghurts, soepen, salades, en meer.
Ook voor afhalen en bedrijfslunches.

Bezoek ons en proef onze passie voor 
lekker eten en een gezellige sfeer!

Hoogstraat 67 | Berlicum
T: 073-6893535 | www.sylz-lunch.nl
     Wo t/m Zo van 10:00-17:00 u.
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Advertorial

Financieel Werk
info@financieelwerk.nl

073-5031208
www.financieelwerk.nl

“Wij geven
advies van 
de wieg tot 
ná het graf.”

Tekst Suzanne Jansen foto Claartje ten Have

De trots straalt van hun gezicht als Jan en Dorrit vertellen over hun bedrijf. In 
1995 kwamen ze als ‘import’ in Berlicum wonen, maar inmiddels voelen ze zich 
op en top Balkummer. Privé, maar zeker ook met hun bedrijf. Hun aanpak is erg 
persoonlijk en dat heeft ervoor gezorgd dat Financieel Werk door mond-tot-
mond-reclame als een soort olievlek gegroeid is tot wat waar het nu staat. 

We zitten op de stoel van de klant
In twintig jaar is er vooral procedureel veel veranderd. Dorrit: “Het grootste 
voordeel is dat er overal veel meer transparantie is gekomen. Mensen weten 
daardoor veel beter waar ze voor tekenen. Maar ook wij hebben daardoor veel 
meer inzicht in de structuren bij banken en verzekeringen gekregen en kunnen 
daardoor nog beter adviseren.” Jan vult aan: “Wat niet is veranderd, is dat wij 
onafhankelijk zijn. We adviseren en bemiddelen marktbreed en nemen dus 
alle mogelijke partijen mee in onze adviezen. Maar het belangrijkste daarbij is 
dat we op de stoel van de klant gaan zitten, niet op die van de verzekeraar of 
de bank. Dat is onze meerwaarde. We gaan verder dan alleen een hypotheek 
regelen of een verzekering afsluiten. Wat heeft de klant nú nodig? Maar ook: 
wat betekent dat voor de toekomst? We zeggen dan ook altijd: Wij geven advies 
van de wieg tot ná het graf.”

Weinig verschil qua premie
“In die twintig jaar is gebleken dat we 
écht een verschil kunnen maken bij 
persoonlijke en soms erg ingrijpende 
gebeurtenissen die de klant raken. 
Mensen denken vaak goed verzekerd 
te zijn, maar als er iets gebeurt kan 
dat tegenvallen. Wij inventariseren 
wat precies nodig is en denken 
aan zaken waar men zelf niet over 
nadenkt. Samen kunnen we alles dus 
veel beter afstemmen. Qua premie 
maakt het vaak maar weinig verschil. 
En als er iets gebeurt, staan wij 
uiteraard klaar om je te helpen!”

Twintig jaar bestaat Financieel Werk nu. 
Een periode waarin Jan en Dorrit een 
stevige verbintenis hebben opgebouwd 
met het dorp. “De rode draad is dat 
we mensen helpen: twintig jaar geleden 
hielpen we onze eerste klanten en nu hun 
kinderen.”



INFORMATIE OF ZORG NODIG? www.vivent.nl 

Met de zorg van Vivent geniet 
Hannie van haar zelfstandigheid 
in haar gezellige appartement. 
“Ik kan nog veel zelf: douchen, 
aankleden, een beetje poetsen in 
huis, en korte stukjes wandelen.” 
Verzorgende Iris: “Hannie heeft 
 ook een half jaar wondverzorging 
nodig gehad. Gelukkig is dat nu 
mooi genezen.”

“Ik kan  
nog heel  
veel zelf”

Lees het hele verhaal op: 
www.vivent.nl/verhalen

Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com

Eelco Frunt
Eelco Frunt

Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com Mercuriusplein 23 - Berlicum
Tel. (073) 503 3617 - E-mail gevers@gevers.nl
Kijk ook op onze website gevers.nl

JAAA, U HOORT 
HET GOED!

Om u nog beter van dienst te zijn hebben wij onze 
hoorservice uitgebreid. Wij hebben een Star gecertificeerde 
audicien aanwezig om zo goed mogelijk te adviseren.  
Kom binnen, wij zien u graag!
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Portretten

NET ZO VERLIEFD
ALS TOEN

Bruidsparen fotograferen in de trouwkleren van toen. Geen eenvoudige 
opdracht, want regelmatig was of het aantal kilo’s ietsje veranderd 

of was er inmiddels iets anders van de stof gemaakt. Maar wanneer 
alles nog past raadt BaMi aan om dit eens te proberen. Want vanaf het 
moment dat deze echtparen zich weer in hun kleren hesen, waren ze 

weer net zo verliefd als toen.   
Tekst Nieke Lunenburg-van Broekhoven Foto’s Yvonne Wesling
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Paul en Desirée de Cort - volgend jaar 25 jaar getrouwd
“Op ons twaalfde werden we verliefd. Mijn buurmeisje vroeg Paul 
verkering, namens mij. Dat had hij eigenlijk niet verwacht omdat hij eerst 
‘iets’ had met twee vriendinnetjes van mij. Op onze trouwdag arriveerden 
we bij de Balkumse kerk op een motor met een badkuip als zijspan. En 
tijdens ons trouwfeest zijn er drie overhemden van Paul gesneuveld 
wegens het vele stagediven. Inmiddels ben ik vijfendertig kilo afgevallen, 
dus voor deze fotoshoot moest ik drie beha’s aan om de jurk op zijn plek 
te houden. We hebben mooie herinneringen aan de dag en we zijn al 
veertig jaar maatjes voor het leven.”



binnenblieken

Harry en Margreet Langenhuijsen - 51 jaar getrouwd
“Vroeger was trouwen meer een verplichting. We hadden al een huis 
gekocht maar mochten er pas wonen als we officieel getrouwd waren. Zelfs 
de stroom werd niet aangesloten zonder dat papiertje. Ik heb mijn trouwjurk 
al die jaren in een schoenendoos bewaard. Mijn zus maakte die gele jurk, dé 
modekleur van toen. We staan op de huidige foto met eenzelfde bloem als 
uit mijn bruidsboeket. Een paar weken na de bruiloft kwam de pastoor ons 
huis zegenen maar ook om te kijken of er al een baby op komst was. Dat 
wilden we toch wel graag zelf beslissen, dus hij kwam niet meer terug.” 
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Kristel en Joost Heijmans - 12,5 jaar getrouwd
“Alles was lokaal op onze bruiloft. We konden nog voor de wet trouwen 
in de Plaets met daarna een dienst in de Balkumse kerk, mét gospelkoor. 
Aansluitend feesten bij de Hooghei. We kregen zelfs een kinderreceptie 
op de basisschool Herman Jozef, waar alle leerlingen van Kristel ons 
konden feliciteren. Alles verliep perfect, behalve dat onze trouwauto, een 
Ford Mustang, problemen had met starten en dat de ballon bovenop zo 
de antenne eruit trok. Daar was het verhuurbedrijf wat minder blij mee. 
Later bleek onze oudste zoon er al bij te zijn geweest, daardoor zit de 
jurk nu wat losser. Want de zwangerschapstest op onze huwelijksreis was 
positief!”



binnenblieken
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Fred en Erica Neomagus - 25 jaar getrouwd
“Freds pak is te wijd, bij mij sluit de achterkant niet meer. Maar aan de 
voorkant zie je daar niks van. Voor de officiële trouwfoto’s op Kasteel 
Heeswijk waren twee knalgele vrachtwagens geregeld, omdat Fred 
vrachtwagenchauffeur is. We hadden ook een geweldige band geboekt. 
Maar de organist bleek in een rolstoel te zitten en er was destijds nog 
geen lift in de Hooghei. Toen heeft Fred hem met een paar sterke gasten 
omhooggetild en later, met hun zatte koppen, weer naar beneden. Het 
was een topdag, totdat we thuiskwamen en ons hele huis ingegraven was 
met zand. Konden we eerst gaan scheppen.”



MET ONS TEAM VAN  
VAKMENSEN ZORGEN  
WE ER AL 12,5 JAAR  
VOOR DAT UW BOUW  
ZORGELOOS VERLOOPT!

Koolhof 30, 5258 TD Berlicum | 06 53 86 00 42 | info@aannemersbedrijfwijnen.nl | www.aannemersbedrijfwijnen.nl

WE ZIJN ER KLAAR VOOR! 
LAAT DE HERFST MAAR KOMEN

H E M A  B e r l i c u m  

ook voor al je make-up, gebak, leuke cadeau’s, kleding 
en dagelijkse benodigdheden De Rebelburg is geopend met 

privéverblijven met of zonder buitenren 
zodat iedere kat bij ons terecht kan!

Koesteeg 17 Berlicum - kattenpension@dekattenburg.nl  -  06 30339345
www.dekattenburg.nl
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Advertorial

Ieder kind is welkom  
op OBS de Kleine Beer 

tekst Lyan de Roos foto Andrea Tibosch

Wie op zoek is naar een unieke, kleinschalige openbare 
basisschool in het hart van Berlicum, is bij OBS de Kleine 
Beer van harte welkom. Ieder kind vanaf twee jaar kan er 
de hele basisschooltijd doorlopen, dankzij de huisvesting 
van Kinderopvang Berenhuis onder hetzelfde dak. Een 
eigentijdse omgeving waar échte aandacht al bij de jongste 
kinderen begint.  
 
 
“Sinds 2022 is binnen het kindcentrum ook Stichting Kinderopvang Berenhuis 
gehuisvest,” vertellen de bevlogen juffen Marjolein van der Schouw van het 
Berenhuis en Jacqueline van Aarle van de Kleine Beer. “Ieder kind is welkom. De 
leermethodes voor de peuters en kleuters stemmen we voortdurend op elkaar af.” 

Jacqueline: “Elk kind krijgt bijvoorbeeld vanaf het begin een pictogram voor de 
herkenning van zijn of haar plekje en dat blijft zo gedurende de kleuterperiode.” 
Marjolein benadrukt waar het om gaat: “De kernwaarden van het Berenhuis 
zijn veiligheid, vertrouwen, aandacht en betrokkenheid.” Deze waarden zijn van 
toepassing op het hele kindcentrum.

“Ook voor ouders bestaan hier korte lijnen,” licht Femke van de Wijgert als 
ouder toe. “Er heerst onderling een heel sterk wij-gevoel. Alle contacten 
zijn heel laagdrempelig.” Directeur Inge Smits is trots op de school en de 
intensieve samenwerking met het Berenhuis. “Ik vind het geweldig als ik zie 
hoe de allerkleinsten al zo vroeg een vertrouwde start maken op deze school. 

Met vier gecombineerde groepen 
en de kinderopvang huisvesten we 
maximaal 120 kinderen. De kinderen 
kennen elkaar allemaal. 

“De kleinschaligheid maakt het  
mogelijk dat we extra projecten 
kunnen draaien, zoals onze moestuin, 
waarvoor een speciale moestuincoach 
is aangesteld. De teamgeest is erg 
goed.” Dat de kernwaarden iedere  
dag in de praktijk worden gebracht, 
wordt meteen zichtbaar als je in de 
peuter-kleutergroep een kijkje neemt. 
Een kleuter geeft spontaan haar 
kleinere zusje een kus als ze tijdens 
het spelen voorbij loopt. Op een ander 
plekje luistert een peuter die veilig 
bij de juf op schoot zit, vol overgave 
naar het voorlezen van een kleuter. 
Aandacht voor elkaar in de beste  
vorm, het begint bij de Kleine Beer al 
bij de allerkleinsten. 

OBS 
De Kleine Beer

directie@dekleinebeer.nl
(073) 503 80 20

www.dekleinebeer.nl
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In Berlicum en Middelrode zie je ze steeds meer: buurtbiebjes. 
Boeken in kastjes in allerlei soorten, kleuren en formaten aan 

de stoep of de straat. Eigenaren willen mensen niet alleen 
meer laten lezen maar ze hebben vaak ook een groter doel: 

stimuleren van saamhorigheid! 

Duurzaamheid en delen
De buurtbieb op het pleintje aan de Misse is een familieproject. 
Ruben, Anne-Marie en dochter Luna zijn er twee jaar geleden mee 
begonnen. In het gezin is delen met anderen belangrijk, naast 
recyclen en duurzaam omgaan met spullen. Luna: “We lezen boeken 
vaak maar één keer. Als je ze daarna in een kastje buiten zet in plaats 
van op zolder, kan iemand anders er weer plezier van hebben.” 
“Boeken zijn duur”, vult Anne-Marie aan. “Je betaalt zo twintig, dertig 
euro. Ook de bibliotheek is niet gratis. Voor mensen met een kleinere 
beurs zijn boeken dan niet altijd toegankelijk.” 

Boekenkast 2.0
De eerste bieb is na intensief gebruik vervangen. Om de 2.0 versie te 
maken zocht Ruben op Marktplaats naar een geschikte kast. Die wel 
een stuk groter moest zijn dan de vorige. Luna deed in de buurt een 
oproep voor restjes verf. Ze heeft het kastje beschilderd met kleurige 
bloemen en vlinders, een vrolijk zeil op het dakje maakt het tot een 
uitbundig geheel. Tijdens ons gesprek stoppen twee mensen bij het 
kastje. “Kijk”, roept Ruben, “dat is toch leuk om te zien, daar hebben 
wij ook plezier van. De hele dag zie je mensen. Ik ben altijd benieuwd 
welke boeken ze meenemen en wat ze achterlaten. Je hebt ook echte 
gesprekken, zo was ik een keer in de tuin bezig, kwam er een vrouw 
naar de buurtbieb die vertelde over haar vriend. Hij kwam uit Chili 
en moest Nederlands leren, ze was op zoek naar boeken die hij kon 
lezen.” 

Tekst Marloes van Oort foto’s Claartje ten Have     

de Misse Berlicum
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Meer kinderboeken
Literaire thrillers van bijvoorbeeld Nicci French of Esther 
Verhoef zijn populair, die staan er nooit lang in. De meest 
gangbare boeken zetten ze op de bovenste plank. Een 
wens van het gezin is meer kinderboeken voor hun bieb. 
Anne-Marie: “Zodat iemand rond de feestdagen een boek 
kan pakken en het aan de kinderen cadeau kan geven. Ik 
hoop echt dat het ook zo werkt.”

 
Luna: “Ik zou ook nog willen dat er meer boeken in komen 
voor jongeren. Young adult boeken, bijvoorbeeld van 
Colleen Hoover. Die zijn heel populair maar zien we nog 
niet veel verschijnen in het biebje.” Een andere wens is 
een ‘buurt benkske’. Dan kan het een ontmoetingsplek 
zijn waar mensen ook even gaan zitten om een boek te 
lezen. En om gezellig met elkaar te buurten.

Smaakmakers

Pastoor Verlindenstraat Middelrode

Bieb3 Gerf Berlicum

Watermunt Berlicum Berlingenweg Berlicum Nieuweweg Berlicum

Pastoor vd Boomstraat Berlicum

Christinastraat Middelrode Dianastraat Berlicum

Klaverdries Berlicum
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‘Het mooiste  
van dit huis is  
de vrijheid’
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BinnenBlieken

Je kunt niet anders dan onder de indruk zijn als je 
via de oprijlaan, omzoomd door bomen, naar de 
woning aan Oud Laar rijdt. Vervolgens vraag je je af 
wat die grote blauwe vis in de tuin doet. Uiteindelijk 
word je om het huis heen geleid, zodat je naar goed 
Brabants gebruik automatisch achterom komt.

“Als mensen vragen waar we wonen, zeg ik altijd ‘in het oude huis van Bert 
en Mien van Boxtel’. Zij hadden een varkensboerderij en veel mensen kregen 
hier paardrijles”, begint Chris Heerius (61). “Op oude foto’s is te zien dat er 
vroeger drie grote stallen stonden, maar die waren al weg toen wij het kochten”, 
voegt Nicole Heerius (56) toe. “Het huis zag er heel anders uit, best lelijk.” Van 
vroeger zie je nu weinig meer terug, Chris en Nicole hebben zo ongeveer alles 
aangepakt. Ruim tien maanden hebben ze in een bouwkeet gewoond en twee 
jaar geleden betrokken ze hun ‘nieuwe huis’. Maar ze hebben allebei een veel 
langere Balkumse geschiedenis.

Balkumse historie
Beiden zijn opgegroeid in Berlicum en ze hebben elkaar hier 
ook leren kennen. Nicole vertelt: “Ik stond op vrijdagavond 
achter de bar bij de Gouden Leeuw en Chris zat met vrienden 
aan de andere kant. Hij bracht mij op het idee om een 
uitwisseling te doen in Turijn. Zelf ging hij daar ook naartoe.” 
Chris vervolgt: “Toen we samen terugkwamen was het een 
moeilijke tijd om een baan te vinden. Ik zou tijdelijk helpen 
in het magazijn van het bedrijf van de vader van Nicole. Nu, 
vijfendertig jaar later, ben ik er directeur. Jaga is een bedrijf 
in verwarming, koeling en ventilatiesystemen met duurzame 
oplossingen. Daarom vind ik dat in ons eigen huis ook heel 
belangrijk.” Nicole werkt bij de gemeente, als wijkmakelaar.

Achteraf is mooi wonen
Ze vonden een huurhuis in De Romme, maar al snel verhuisden 
ze naar Nijesteijn en vervolgens naar de Dianastraat. Op de 
Haashoeve bleven ze langer, eenentwintig  jaar. Toch kriebelde 
het weer: Chris wilde graag naar de Bossche binnenstad. Nicole 
weet het nog: “We waren al een tijd aan het rondkijken. Toen 
kwam corona en Chris werd ernstig ziek. Hij kreeg een zware 
hartoperatie waarvan hij moest revalideren. Iedereen ging 

Tekst Helma Smolders foto’s Edith Verhoeven



Pro actief       Volledig Digitale verwerking mogelijk
Informele sfeer       Kwaliteit 

 

Palissander 18  5245 CT Rosmalen
073 851 53 75  /  06 17 50 27 73  /  info@jfvaccountants.nl

Wij zijn al meer dan 12 jaar actief In Rosmalen en omgeving. 
Een dynamische organisatie met veel kennis en 

praktijkervaring. Of u nu start, groeit, uitbreidt of juist uw 
bedrijf wilt overdragen. 

Wij staan voor u klaar met persoonlijke aandacht 
en betrokkenheid.

VANGRINSVENDAKKAPELLEN.NL

Huisbergenweg 1
Rosmalen

(073) 503 37 94
info@vangrinsvendakkapellen.nl

Showroom elke zaterdag
op afspraak geopend!

Maak een afspraak
via onze website

Al 30 jaar jouw specialist in dakkapellen!
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Kom jij ons team 
versterken?
Interesse? Neem contact met ons op 
of loop gezellig even binnen!

Iedereen is van harte welkom 
voor een borrel, lunch of diner.
Reserveren gewenst.

Kom borrelen, 
proeven en 
genieten...

Peter de Gorterstraat 11 
5248NS Rosmalen / 06 55877391
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wandelen, dus wij ook. Zo ontdekten we dat er op Nieuw Laar een huis te koop 
was. Dat leek ons mooi wonen, achteraf.” 

Uitgeleefd
“Na drie bezichtigingen werd het huis op Nieuw Laar opeens voor onze neus 
verkocht”, blikt Nicole terug. “We liepen teleurgesteld terug naar de Haashoeve 
en zagen opeens dat dit huis te koop was. Bij thuiskomst heeft Chris het meteen 
gegoogeld en hij ontdekte dat het al anderhalf jaar te koop stond. Achteraf 
hebben we het wel voorbij zien komen, maar op de foto’s zag het er erg lelijk uit 
en er zaten arbeidsmigranten in. Het was helemaal uitgeleefd.” Chris lacht: “Nicole 
durfde bijna niet naar binnen, zo smerig was het. En er had ook nog ooit een 
wietplantage op zolder gezeten.” 

Verduurzaamd
“Na de koop hebben we een architect een plan laten maken”, vervolgt Chris. “Het 
bestaande huis uit de jaren zeventig is behouden, maar wel flink uitgebouwd en 
helemaal verduurzaamd.” Aan de achterkant kijk je vanaf de eettafel door een grote 
glazen pui de tuin in. Veel van het bestaande schoon metselwerk is strak gestuukt 
en er ligt een doorlopende, gecoate en gepolijste zandcementdekvloer. Dat geeft 
de woning een moderne uitstraling. “Alleen in de hal zit nog een gemetselde boog 
waarvan iedereen zei dat het echt vakwerk is. Die hebben we origineel gehouden”, 
meldt Nicole. Voor Chris was duurzaamheid heel belangrijk: “We zijn van het gas 
af, hebben een warmtepomp, veel zonnepanelen, lage temperatuurverwarming en 

‘Het oude 
huis van 
Bert en 

Mien van 
Boxtel’
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-koeling en het huis is aan de buitenkant voorzien 
van een dikke isolatielaag.” Al hebben de kinderen 
Bastiaan (27), Floor (25) en Claartje (22) nooit in 
dit huis gewoond, toch hebben ze alle drie boven 
een eigen slaapkamer. Nicole is daar blij mee: “Ze 
kwamen al veel thuis, maar sinds we hier wonen nog 
meer. Dat vind ik heel fijn.”

Lekker grasmaaien
Voor de buitenboel hebben ze contact gezocht 
met Brabants Landschap. “We wilden ook de tuin 
duurzaam inrichten, maar daar hebben we zelf 
geen verstand van”, zegt Chris. “Een groot deel 
van de tuin is agrarische grond en daarvoor heeft 
Brabants Landschap een ontwerp gemaakt. De 
vijver is bijvoorbeeld niet zomaar uitgegraven, 
maar met een speciale hellingshoek zodat 
dieren er makkelijk uit kunnen. En we moesten 
alle bomen onderhouden, die waren nogal 
verwaarloosd.” Alleen bij het huis is een deel 
siertuin, met bakken vol bloeiende planten. “Het 
is heerlijk om dat zelf bij te houden”, vindt Nicole. 
“En voor Chris is het pure ontspanning om na zijn 
werk met de zitmaaier baantjes te rijden over het 
gras. Dat was al lang geleden zijn wens.”

Metalen vis
Wat opvalt in de natuurlijke omgeving is de grote 
metalen vis bij de vijver. Chris legt uit: “Dat is een 
beeltenis uit een schilderij van Jeroen Bosch. Mijn 
bedrijf sponsort de Bosch Parade en twee jaar 
geleden heeft een Texaanse kunstenares de vis 
gemaakt in ons magazijn. Het kunstwerk deed 

‘Die vis is een 
beeltenis uit een 

schilderij van  
Jeroen Bosch’



Bekijk de nieuwe collectie karpetten in onze winkel
Hoogstraat 21  |  5258 BA  Berlicum
T   073 503 1239  |  F   073 503 1229

E   info@changewonen.nl
W www.changewonen.nl

GROOT
ASSORTIMENT 
NAJAARS-
BLOEIERS

Diervoeding
Potterie & decoratie

Zijde bloemen & planten
Kamerplanten

Loofaert 61 Berlicum  info@groencentrumberlicum.nl  
073-5031443  www.groencentrumberlicum.nl
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tuinplanten

Koop de E-bike 
van het Jaar 

Bij Tweewielers 
Guus van Buuren

www.gazelle.nl



mee in de optocht over de Dommel en zou daarna naar 
Texas gaan. Maar omdat het transport te duur was, bleef 
hij in de Dommel liggen. Iemand suggereerde om de vis 
dan maar in mijn tuin te zetten, maar ik voelde wel aan 
dat Nicole dat niet leuk zou vinden. En dus regelde ik een 
loonwerker, die hem tijdens onze vakantie over het hek 
zette.” 

Een vakantiegevoelhuis
“Het mooiste van dit huis is de vrijheid”, vinden ze 
unaniem. “En de vergezichten, de luchten. Het is net een 
schilderij, ik kan daar erg van genieten als ik ’s morgens 
opsta en lekker in de zon een kopje koffie drink”, straalt 
Nicole, “Het is echt een vakantiegevoelhuis.” Chris 
wordt elke dag opnieuw blij van de oprijlaan: “Vooral die 
bomen vind ik prachtig. En ik geniet ook van de dieren 

buiten. Zoals de haas, de reetjes en het eendennest.” 
Op de vraag of er dan helemaal geen wensen meer zijn 
weet Chris toch nog wat te bedenken: “Ik wil een accu 
plaatsen, om echt ‘van het net af’ te kunnen.” En ‘van het 
water af’ is voor beiden ook een toekomstdroom. “Maar 
met verbouwen zijn we wel klaar”, eindigt Nicole snel.
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‘Ik durfde bijna 
niet naar binnen, 
zo smerig was het’



Barbecueën biedt tal van voordelen voor iedereen die van koken 
houdt én graag tijd buiten doorbrengt. Bij Lunenburg vind je de 
mooiste buitenkook-producten van onder meer The Bastard, Ofyr, 
Ooni en Kamado Joe. Dus kom naar onze winkel in Nuland want 
alleen bij ons kun je rekenen op dé Lunenburg service.

Buitenkoken begint 
bij Lunenburg

WWW.LUNENBURG.NU
073 532 23 32
Nuland - Rijksweg 69
Veghel - Poort van Veghel 4990
Rosmalen - Verlengde van Meeuwenstraat 2



Mijn naam is  
Paul van Ha(a)ren

kenden elkaar niet en wisten niet van elkaars bestaan: 
Paul van Haaren (56, met pet) en Paul van Haren (41). 
Paul met de dubbele a is geboren in Veghel en via 
Eindhoven in 2001 in Berlicum geland. Paul met één a 
is geboren in Den Bosch en in 1991 vanuit Hintham hier 
komen wonen. Hun beider gevoel bij ons dorp? “De 
gezelligheid komt weer terug, het bruist weer meer. De 
levendigheid van het dorp is erg fijn.” Beide mannen  

 
waren altijd fanatiek bezig met sporten in clubverband 
maar daar zijn ze mee gestopt. Lachend zegt Paul 
(zonder pet): “Ik heb vijfentwintig jaar als spits bij BMC 
gevoetbald maar de jaren tellen nu een beetje.” Paul 
(met pet) was altijd erg gedreven bij HC Berlicum, maar 
om fit te blijven rent hij nu liever in het buitengebied. 
Glimlachend: “Lekker hardlopen door al het moois 
hierachter.” Want dat het mooi is om in Berlicum te 
wonen, daarover zijn beide heren het eens: “We hoeven 
hier niet weg.”

Paul en Paul

Tekst Lyan de Roos  Foto Yvonne Wesling
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Balkumse 
arbeidsmigranten 
op zoek naar 
betere toekomst
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Achtergrondverhaal

In het pand aan de Hoogstraat, waar voorheen Slijterij Verhoeven was 
gevestigd, wonen al een paar jaar arbeidsmigranten van wisselende 
nationaliteit. Op dit moment zijn het acht vrouwen en tien mannen van 
Roemeense afkomst, die tijdelijk in Nederland aan het werk zijn. Maar 
zij zijn natuurlijk ook inwoners van Balkum. Aanleiding om eens op 
bezoek te gaan voor een nadere kennismaking. 
Tekst Hedvig Niehoff Foto’s Jasper Loeffen

Die kennismaking viel nog niet mee. Los van de 
taalbarrière zijn de bewoners voorzichtig en ietwat 
terughoudend. De stroopwafels die we hadden 
meegenomen vielen in goede aarde, maar toch duurde 
het even voordat er samen wat gedronken kon worden. 
Op de foto gaan bleek echter een brug te ver. Toch willen 
we graag onze ontmoeting met de BaMi-lezers delen. 

Arbeidsmigranten in Nederland
Nederland kent een lange geschiedenis van 
gastarbeid en is een land waar 
arbeidsmigranten graag naartoe 
komen. Op dit moment zijn 
er ongeveer een half miljoen 
arbeidsmigranten in Nederland. 
Er is hier volop werk, dat vele 
malen beter betaald wordt 
dan het schaarse aanbod in 
het land van herkomst. Helaas 
hebben velen van hen dagelijks 
te maken met een oneerlijke, 
onveilige of ongezonde woon- 
en werkomgeving. Daarnaast wordt er in Nederland 
verschillend gedacht over hun aanwezigheid, maar daar 
gaat het ons nu even niet om. We willen ‘onze Roemenen’ 
graag als dorpsgenoten leren kennen.

Schuw van beide kanten
Regelmatig wisselt het pand van Verhoeven van bewoners. 
De ene keer wonen er Bulgaarse ijzervlechters, soms 
Spanjaarden die in een DC in Heijen werken, dan weer 

Polen die in het Boxtelse slachthuis emplooi vonden. 
Soms alleen mannen, vaak ook stelletjes. “Op zich stellen 
deze mensen zich vrij terughoudend op”, zegt BaMi-
hoofdredacteur Marc Nelissen. Hij woont tegenover het 
pand aan de Hoogstraat en ziet de bewoners komen en 
gaan. “In de zomervakantie en rond Kerst gaan ze vaak 
‘naar huis’. Soms komen deze mensen terug, maar soms 
ook niet. Dan komt er ineens een busje met een groepje 
nieuwe bewoners. Een vriendelijk hoofdknikje, een kort 
‘hello’ is alles wat er uitgewisseld wordt. Tot een gesprek 

komt het niet. Van beide kanten niet 
trouwens.”

Belabberd Roemeens
We ontmoeten een aantal bewoners 
op een van de zeldzame zwoele 
avonden van deze zomer. Leonarde, 
Raluca, Catalin, Adrian, Vasile, Costi 
en Andrea zitten na het eten aan de 
zijkant van het huis een sigaretje te 
roken en vertellen ons dat ze allemaal 
uit Roemenië komen en elkaar nog 

niet kenden toen ze in Berlicum aankwamen. De meesten 
spreken een beetje Engels, ze begrijpen die taal ook 
redelijk, maar niemand spreekt Nederlands. Een aantal 
heeft al eerder gewerkt in een ander Europees land en 
spreekt een woordje Duits of Frans. Communiceren lukt: 
we kunnen onze vragen stellen en we krijgen antwoorden. 
Zij het, dat alle antwoorden eerst in het Roemeens worden 
voorbesproken. En ons Roemeens is helaas zo belabberd 
dat we daar niks van kunnen maken.

‘Uitjes maken 
we amper, we 

zijn hier om hard 
te werken’



085 744 1024  info@claassen.eu
www.claassen.eu www.memorials.eu

085 330 1005  
info@levatio-uitvaartzorg.nl

085 330 1005      |      085 744 1024  
info@huisvantroost.nl

Rouwkamer Balkum & Mirroi
Reijerspad 4, Berlicum

Blijf op de hoogte van nieuwe 
producten, verhalen uit de winkel, 

leuke video’s en wijnweetjes!

Wijnhuis Rosmalen  •  Oude Baan 17   •   Rosmalen 
T. 073 522 17 11  •   info@wijnhuisrosmalen.nl

Volg ons: 

@wijnhuisrosmalen

 o n t w e r p ,  u i t w e r k i n g  e n  o n t w e r p ,  u i t w e r k i n g  e n 
   b e g e l e i d i n g   b e g e l e i d i n g

www. r i co kaste l i j n .n lwww. r i co kaste l i j n .n l
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Sparen voor thuis of een opleiding
De bewoners aan de Hoogstraat werken in Waalwijk en 
Zaltbommel in de distributiecentra van Post-NL, waar 
ze vrachtwagens lossen en pakketten sorteren. Ze zijn 
via bureau CvK voor dit werk gecharterd. De Roemenen 
werken in ploegendiensten, samen met ongeveer 
tweehonderd Portugezen, Polen, Spanjaarden, Tsjechen 
en een paar Nederlanders. Ze vertellen dat de werksfeer 
uitstekend is, dat alle nationaliteiten prima samenwerken 
en dat ze blij zijn met Post-NL als werkgever. Sommigen 
hebben eerder in Nederland in de kassen gewerkt maar 
hebben daar minder goede ervaringen opgedaan. “Te 
weinig loon, slechte bazen en ‘no days’”, vertrouwen 
ze ons toe.  Hoewel de kosten voor wonen en 
levensonderhoud in Nederland hoog zijn, weten ze een 
mooi bedrag te sparen waarmee ze achtergebleven 
familieleden kunnen helpen. Of dat ze willen gebruiken 
voor de aanschaf van een woning bij terugkeer in 
Roemenië. Een van hen wil graag kapitein op een schip 
worden en spaart voor deze dure opleiding. 

Niet voor vakantie
Liefst werken ze zes of zeven dagen achter elkaar 
door. “We zijn hier om geld te verdienen, niet voor een 
vakantie”, klinkt het. In hun vrije tijd kijken ze een filmpje 
of blijven bij het huis. Uitjes maken de Roemeense 
dorpsgenoten niet vaak, die zijn te duur. Soms bezoeken 
ze Den Bosch. Veel verder reizen ze niet, het openbaar 
vervoer kost teveel geld en ze mogen hun werkauto niet 

privé gebruiken. Berlicum vinden ze een leuk dorp, maar 
we krijgen een beetje het gevoel dat we een sociaal 
wenselijk antwoord krijgen. Of ze zich echt welkom voelen 
in het dorp? We weten het niet. We vragen hen wat ze 
missen in Berlicum? “Een Action”, roepen ze in koor. 

Kinderen bij familie achtergelaten
De Roemeense bewoners van de Hoogstraat voelen zich 
niet per se eenzaam in Nederland. Via een appgroep 
en Facebook onderhouden ze contact met andere 
Roemenen in Nederland en met familie en vrienden. 
Thuis, of in andere Europese landen. Regelmatig spreken 
ze af met andere landgenoten om samen te eten. Dan 
staan er die dag meer auto’s met een Roemeens kenteken 
voor de deur in Berlicum dan normaal. De leeftijd van de 
bewoners varieert van 21 tot 50 jaar. Een aantal bewoners 
heeft een of meer jonge kinderen bij familie moeten 
achterlaten om in Nederland te kunnen werken. Als we 
doorvragen geven ze aan dat ze hun kinderen missen, 
maar dat ze daarin ook berusten.

‘Natuurlijk mis ik 
mijn kind enorm, 

maar ik weet waar ik 
het voor doe’
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Er zijn in Nederland supermarkten waar je Roemeense 
producten kunt kopen, die ze maar wat graag gebruiken voor 
traditionele Roemeense gerechten zoals een Roemeense 
soep, een stoofpot, gekruide worstjes of zoet brood. Die 
boodschappen worden dan meestal door één persoon 
gehaald, meteen voor de hele groep. “Al komen we met de 
boodschappen van de Jumbo, Aldi en Plus in het dorp ook een 
heel eind”, zegt een van hen lachend. 

Weinig contact in het dorp
Optrekken met Nederlanders, en in het bijzonder met 
dorpsgenoten, doen ze niet. Behalve een opgestoken hand 
of een knikje is er weinig contact. Ze gaan niet op de koffie bij 
dorpsgenoten en andersom ook niet. We vragen hen hoe dat was 
in het land van herkomst, en ja, daar trokken ze wel veel op met 
anderen uit hun dorp of stad. Een van hen geeft eerlijk toe dat ze 
Roemenië elke dag mist.

Geen foto
Dan wordt ineens een biertje en colaatje aangeboden en wordt 
de sfeer meer ontspannen. Ook andere bewoners druppelen 
geleidelijk aan naar buiten, nieuwsgierig geworden door het horen 
van onze stemmen. Er blijken op dit moment drie koppeltjes te 
wonen in het huis.  Sommigen zijn net neergestreken in Berlicum, 
anderen wonen er al geruime tijd. Ze willen allemaal minstens één 
of twee jaar in Nederland blijven. Ze lijken het gezellig te hebben 
met elkaar. En hoewel we in het uurtje dat we er waren een beetje 
naar elkaar toe zijn gegroeid, willen ze nog steeds niet op de foto. 
Bij ons afscheid herhaalt een van hen dat we zeker weer welkom 
zijn om nog eens wat te komen drinken. Hebben we toch een 
start voor wat meer contact gemaakt!

‘Een hoofdknikje  
is meestal alles wat  

van beide kanten  
uitgewisseld wordt’



Reizend 
kunstwerk
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Atelier

Wachten op verbinding, dat doet het oude 
brugwachtershuisje tegenwoordig. Op initiatief van 
kunstenaarscollectief ‘t Wachtje werd het meerdere 
keren verplaatst om het bijzondere gebouwtje en de 
ervaringen van mensen die daarbij horen, niet verloren 
te laten gaan. We ontmoeten kunstenaars Yonne van 
de Griendt en Gerard Zaal bij Bosberaad, waar het 
huisje nu staat.

Stiekeme actie 
Yonne: “Toen ik op een ochtend in 1997 voor de brug 
stond te wachten, zag ik een container naast het 
brugwachtershuisje staan. Ik vroeg de brugwachter 
gekscherend of hij ging verhuizen. Hij zei toen dat het 
huisje binnen een paar dagen gesloopt zou worden. 
Dat kon ik niet laten gebeuren.” Yonne vroeg collega 
kunstenaars om samen met haar het gebouwtje van de 
sloop te redden. Rijkswaterstaat wilde het wel aan de 
kunstenaars schenken, maar de grond 
eronder niet. Dat de groep vervolgens 
zelf het huisje liet optillen en vervoeren 
naar de tuin van Yonne, hadden ze bij 
Rijkswaterstaat niet verwacht. “Het 
was een soort undercoveractie,” zegt 
Gerard.

Van bouw- naar kunstwerk
Om het huisje ergens anders te kunnen laten ‘landen’ 
kwam de Kunstcommissie met het briljante idee om het 
niet als bouwwerk maar als kunstwerk te beschouwen. 
Op die manier kreeg ’t Wachtje vrijstelling om van het 
bestemmingsplan af te wijken. In 2001 verhuisde het 
brugwachtershuisje naar de Spurkstraat waar Gerard 
destijds woonde. Met de tentoonstelling ‘Wachten op 
verbinding’ werd de opening gevierd. 

Wachthuisje
Na 15 jaar leegstand is het huisje in 
slechte staat, daarom heeft Stichting 
Weeshuisjes zich er nu over ontfermd. 
Vrijwilligers knappen het op en het wordt 
daarna omgedoopt tot ‘Wachthuisje’. Een 
plek in de natuur waar mensen tot rust 
kunnen komen. Gerard en Yonne zijn blij 
dat het huisje destijds gered is. Het was 
‘het wachten op verbinding’ waard.  

De Zuid-Willemsvaart, onlosmakelijk met ons dorp verbonden.  
Tweehonderd jaar geleden ontstaan als belangrijke vaarroute tussen de 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Met bij elke brug langs de vaart een 
identiek brugwachtershuisje. Het huisje bij de Dungense brug uit 1936 is het 
laatste van de vele huisjes die er ooit stonden. 
Tekst Natasja van der Wijst Foto Claartje ten Have

‘Het huisje zou 
binnen een paar 
dagen gesloopt 

worden’
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Kinderdroom

Sverre wil over tien 
jaar in een bekende 
rockband spelen! 

Drummen, bij voorkeur flink stevig. Dat is waar 
Sverre Dappers (11) uit Berlicum blij van wordt. 
Zo ook Stef Broks (43), die als eigenaar van 
een muziekschool en als professioneel drummer 
regelmatig op het podium staat. Dit keer dichtbij 
huis, bij festival Hellmond Open Air waar Sverre en 
Stef elkaar backstage treffen.

Of Sverre misschien zin heeft om naar een festival te gaan? Dat was 
niet aan dovemansoren gezegd, samen met moeder Isabel en met 
oordoppen gaat hij richting Helmond voor een middagje hardrock en 
metal. Daar speelt Stef met een tributeband het Memorial Concert 
ter ere van de in 2010 overleden rockzanger Ronnie James Dio, 
bekend van de rockbands Rainbow en Black Sabbath. Sverre heeft 
ook een paar ‘klassiekers’ als voorkeur, hij luistert graag naar Iron 
Maiden en Nirvana. Stef: “Niet de minste namen die je hier noemt, 
vertel eens, heb je een favoriet drumnummer?” Sverre: “Ja, dat is 
Nightmare van Avenged Sevenfold. De drummer van die band is 
echt heel goed. Na heel veel oefenen heb ik eindelijk het nummer 
onder de knie.”

Tekst Natasja van der Wijst foto’s Andrea Tibosch

‘Lekker veel
herrie maken’ 



ONAFHANKELIJK
 ADVIES MET

Hypotheken Risicobeheer Verzekeringen

Brabantse
Je bent van harte welkom op ons    
 kantoor aan de Kerkwijk 7 in Berlicum.
  Bellen kan ook: 073 303 5303

Meer weten? Kijk op 
VANDERDOELEN.NU

GEMOEDELIJKHEID

Danny 
van Zoggel

Dennis 
van Gemert

Michel 
Lucius
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Jong geleerd
Stef was acht jaar toen hij fanatiek begon te drummen 
op dozen. Stef: “Dat vonden mijn ouders leuk en 
ze stuurden mij naar drumles. Dat heb ik tot mijn 
veertiende gedaan. Toen ben ik begonnen met 
in bandjes te spelen. In 2001 zag mijn metalband 
Textures het levenslicht. Speel jij ook in een bandje, 
Sverre?” Sverre antwoordt: “Ik drum sinds mijn zesde 
en krijg les van Raymond bij Rhythm Impact. Dit 
jaar ben ik begonnen als drummer in een band die 
nog geen naam heeft. We zijn gestart met rustige 
nummers om goed op elkaar ingespeeld te raken. Dat 
gaat al hartstikke goed, dus nu gaan we proberen 
moeilijkere nummers te spelen. Bijvoorbeeld ‘In 
Bloom’ van Nirvana. Bij dat nummer kan ik lekker veel 
drummen.”

Fit
Sverre is naast drummer ook nog voetballer en 
biljarter. Want als drummer moet je fit zijn. Stef: 
“Drummen op hoge snelheid  zoals bij rock- en 
metalnummers, kost veel energie, dat vraagt veel van 
je arm- en beenspieren. Sverre: “Als drummer moet je 
echt knallen. Dat is ook waarom ik voor drummen heb 
gekozen, lekker veel herrie maken. Ik neem altijd extra 
drumstokken mee want ik sla echt hard, dan vliegen 
soms de drumstokken uit mijn handen.” 

Ultieme droom
Stef: “Ik heb met mijn band de hele wereld over 
gereisd, zou dat ook iets voor jou zijn?” Sverre: 
“Jazeker, ik hoop dat ik over tien jaar in een bekende 
rockband speel waarmee ik in het buitenland kan 
optreden. Misschien ga ik dat wel combineren met 
DJ-en, want dat vind ik ook heel leuk.”  

‘Als drummer 
moet je echt  

knallen’



De Driezeeg viert 25 jaar vakmanschap!
Al 25 jaar zijn Marc en Martine de drijvende kracht achter De Driezeeg. 

Een luxe cafetaria waar kwaliteit voorop staat. Onze huisgemaakte producten, bereid 
met de beste ingrediënten, zoals je van ons gewend bent.

Dat is nog niet alles. Met onze veelzijdige zalen maken wij van elke gelegenheid een 
onvergetelijke ervaring. 

Naast alle leuke evenementen die al geweest zijn, volgen er hier nog paar paar meer.

6 oktober      High Croquette X Sjieke Snacks
13 oktober      Oktoberfest
24 november    Schnitzeldag

Mis niets en houd onze socials in de gaten voor meer informatie en updates!
@dedriezeeg | www.dedriezeeg.nl | 073 503 1437

 06 - 239 41 576 | Laar 34, 5258TJ Berlicum  |  fred@neomagusvloeren.nl

CEMENTDEKVLOEREN & 
AANVULLEN ZWEMBADEN
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Pleinklets

Bloemen houden 
van mensen. 

Kent u hem nog? De bekende reclameslogan uit de jaren ’60? Mensen 
werden ermee aangespoord wat vaker een bosje bloemen aan te schaffen. 
Voor thuis, of als presentje voor een ander. Bloemen doen het altijd goed. 
Er zijn meerdere onderzoeken gedaan die aantonen dat groen een positief 
effect heeft op de gezondheid. Een groene omgeving kan bijvoorbeeld het 
gevoel van stress verminderen, zo zegt het RIVM. Dan zal een bloemetje in 
huis vast ook het gemoed opfleuren. Wij gingen op onderzoek uit. Kopen 

mensen in BaMi ook wel eens een bloemetje? En doen ze dat dan voor een 
ander of voor zichzelf? 

TekstSuzanne Jansen Foto’s Claartje ten Have



VAN RENS DAKBEDEKKINGEN
Torenstraat 3, Berlicum   |  +31 (0)6 51 68 06 86

info@vanrensdakbedekkingen.nl

BITUMEN DAKBEDEKKING 

KUNSTSTOF DAKBEDEKKING 

EPDM DAKBEDEKKING 

ZINKWERK

ISOL ATIE

Bedrijfsstraat 24 | Nuland

houtwerk is
maatwerk

www.vandersangentuinhout.nl
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Sharon van der Heijden (33)
“Ik ga maar heel af en toe naar de bloemenwinkel. Bijna nooit 
eigenlijk. Ik krijg ook nooit bloemen want ik houd er gewoon 
niet zo van. Als ik iemand een bosje bloemen zou mogen 
geven, dan aan mijn ouders. Zij staan altijd voor me klaar. 
En als ik mag kiezen, dan wil ik graag gerbera’s, dat vind 
ik echt de mooiste bloemen. Liefst in roze en paars. Ik heb 
één keer bloemen voor mezelf gekocht, dat was een mooi 
herfstboeketje.”

Anja Heerkens (64)
“Ik heb een buitenplant gekocht, met een mooie 
pot. Wat voor plant het is? Geen idee, ik kijk even op 
het kaartje: Een mandevilla summerville. Ik heb het 
gekocht voor mijn nichtje, die heeft helemaal zelf 
een huis gebouwd en viert nu haar housewarming. 
Ik koop best regelmatig een bloemetje hoor, voor 
anderen, maar soms ook voor mezelf. Ik moet eerlijk 
zeggen dat ik het minder doe dan vroeger, bloemen 
zijn best duur geworden. Ik houd niet zo van het 
gecultiveerde, zoals rozen, het mag lekker natuurlijk 
zijn. Doe mij maar een veldboeket!”

Siem en Liz vertellen: “We logeren bij 
opa en oma op de camping in Uden! We 
hebben een bosje bloemen gekocht voor 
de mevrouw van de camping.” Oma vult 
aan: “Gisteravond hadden we bezoek. 
Toen zij wilden vertrekken, moest de 
mevrouw van de camping uit bed komen 

om de poort open te maken.” Maar ze hebben nóg een 
bloemetje gekocht, voor Jan. Gerdien: “Jan is mijn broer, die 
ligt op de IC in Uden na een ernstig ongeluk. Hij heeft drie 
weken in coma gelegen en gisteren is hij gelukkig daaruit 
ontwaakt. Het is afwachten hoe het afloopt, maar we zijn 
heel blij dat hij weer wakker is!”

‘Hij heeft drie weken 
in coma gelegen’



Niet  
zomaar
thuiszorg

■ Persoonlijke verzorging
■ Verpleging
■ Terminale zorg
■ Thuisbegeleiding
■ Specialistische verpleging

Wij helpen u graag.
Wijkteam
Heeswijk-Dinther
en Berlicum

Wilt u meer weten, bel of kijk op de website.
 0900 - 8003
 www.thuiszorgpantein.nl

CARWASH

073 503 1076 / info@vdvalkbanden.nl

WWW.VDVALKBANDEN.NL

7 DAGEN PER WEEK

BETALEN MET PIN BIJ DE MACHINE ZELF

GEOPEND
VAN 08:00
TOT 21:00 
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Dian van den Berg (68) 
“Ik heb een kadootje gekocht voor mijn zus Riet, het is 
haar trouwdag! Dat vieren we altijd, even gezellig op de 
koffie. We wonen een paar honderd meter van elkaar. 
Ik haal ook regelmatig iets voor mezelf hoor. Planten 
misschien nog wel meer dan bloemen. Bloemen vind ik 
ook mooi, maar bij planten is het de uitdaging om ze zelf 
ook weer in bloei te krijgen. Ik houd het meest van roze 
of rood. De bloemist weet het ook hoor, als de kinderen 
een bloemetje voor me komen halen, dan weet hij wel 
wat hij voor me moet kiezen!”

“Ik heb een mooie bos bloemen gekocht 
voor mijn vrouw Kirsti, dat doe ik vaker. Zeker 
maandelijks neem ik een bos voor haar mee. 
Dat wordt ook wel gewaardeerd! Ik vind dat 
gewoon leuk om te doen. Ik houd het meest van 

een veldplukboeket. Zelf krijg ik eigenlijk nooit bloemen, 
hoeft ook niet. We hebben ze thuis toch altijd wel staan. 
Ik haal eigenlijk alleen bloemen voor mijn vrouw, maar 
ik zou eigenlijk wel vaker een bloemetje naar een ander 
willen sturen. Naar mensen die je respecteert, maar 
die je wel eens vergeet. Een tante bijvoorbeeld, of een 
vriendin van de familie.”

Madeleine 
Aarts (61)  
“Ik heb deze bos gekocht voor mijn man Robert 
Kempers. Twee dagen geleden is zijn moeder overleden. 
We mogen niet mopperen, ze is negentig jaar geworden 
en ze is gelukkig rustig heengegaan. Twee jaar daarvoor 
is mijn schoonvader overleden, dus nu is mijn man 
kind-af, zoals ze dat zeggen. Het afscheid nemen was 
natuurlijk wel moeilijk, maar voor haarzelf is het goed 
zo. Ik heb speciaal deze bloemen uitgezocht. Wit, met 
mooie kleurrijke bloemen erbij. Ze heeft zelf veel aan 
bloemschikken gedaan, dus met deze bloemen hoop ik 
dat hij daar fijn naar kan kijken en zijn gedachten naar 
haar kan laten gaan.”

‘Ik zou wel vaker een bloemetje 
naar een ander willen sturen’
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Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30uur 
Zaterdag van 9.00 tot 16.00uur 
Zondag gesloten 

WIJ LEGGEN DE NATUUR AAN UW VOETEN 
Natuursteen BV bestaat al ruim 20 jaar en is een sterke partner voor 
particulieren en bedrijven. In ons magazijn hebben we een ruime 
assortiment van artikelen op voorraad staan die we direct kunnen 
bezorgen door heel Nederland.
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rvschilderwerken@live.nl
Sassenheimseweg 3 Berlicum
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Advertorial

“We 
drukken 
BaMi met 
trots!”
De redactie, vormgevers en bezorgers van 
BaMi doen hun uiterste best om steeds 
weer een mooie BaMi te maken. Maar op 
de persen van Veldhuis Media uit Meppel 
krijgt ons mooie magazine pas echt 
gestalte.
Tekst Marc Nelissen foto Edith Verhoeven

Dan denk je misschien, hoe komt een magazine uit Balkum en Mirroi nu bij een 
drukkerij uit Meppel terecht? Contactpersoon Marcel van Dijk is blij met BaMi 
Magazine als klant. “Wij hadden al een paar klanten in Berlicum en via ons-kent-
ons kwamen we in contact met de stichting die BaMi uitgeeft. Intussen zijn we 
alweer vele jaren de vaste drukker voor dit mooie magazine.”

In zo’n grote drukkerij rollen natuurlijk ontelbaar veel producties van de band. 
Maakt het dan verschil welk magazine je drukt? Ordermanager Eric de Rijber (op 
de foto) eerlijk: “Uiteraard is ons productieproces vergaand gestandaardiseerd. 
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het niets uitmaakt of we BaMi maken 
of een ander magazine. Maar zoals altijd zijn het de mensen die het verschil 
maken. En de mensen achter BaMi steken heel veel passie in dat tijdschrift. 
Dat merken wij aan alles. Aan de keuze van de het papier en andere druk-
specificaties, maar ook aan de kwaliteit van de opmaak en de inhoud van de 
verhalen. En je kunt zeggen wat je wil, voor zulke vakmensen doen wij graag 
extra ons best.”

Zo was de voorpagina van de Jubileum-BaMi echt een mooi voorbeeld van 
dat stapje extra. De opmaakstudio van de BaMi heeft daar kosten noch moeite 
gespaard en Veldhuis Media heeft alles uit de kast getrokken om te zorgen dat 

die vormgeving ook werkelijk zo van 
de persen zou rollen. Marcel: “Zoiets 
maken we echt niet iedere dag. En wij 
zijn dan zelf ook trots op zo’n mooi 
magazine.”

Naast BaMi en de productie voor 
een paar Berlicumse vakuitgevers, 
verzorgt Veldhuis Media intussen ook 
het magazine van Den Durpsherd. 
“En uiteraard helpen we ook andere 
bedrijven uit Berlicum en Middelrode 
heel graag met hun drukwerk. Van 
harte welkom in Meppel”, zegt Marcel 
enthousiast.

Veldhuis Media 
Eekhorstweg 1

7942 JC Meppel
085.082.45.00

info@veldhuis.nl
www.veldhuis.nl
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Gespot

Plein 35
donderdag 11 juli
19:30u

Ze passen helemaal in het perfecte plaatje. Piet, Leny en Silvia van Ast 
keuvelen gemoedelijk bij de voordeur van hun boerderij. “Ik kom even 
de Bossche Omroep brengen,” vertelt schoondochter Silvia die in Vinkel 
woont. Het streeknieuws komt zo iedere week bij Piet en Leny terecht.

Terwijl de vrouwen in het avondzonnetje nog even de tijd 
nemen om bij te praten, harkt Piet het vers gemaaide 
gras in alle rust bij elkaar. De kruiwagen zit boordevol. 
Normaal maait buurman Toine het gras met de zitmaaier. 
Maar hij is met vakantie, dus nu moet Piet het zelf doen. 
“Het is niet mijn hobby.” Alhoewel, het buitenleven zit al 
van jongs af in zijn bloed.

“Vanuit Rotterdam, waar ik ben geboren en getogen, 
gingen we vroeger in Brabant op vakantie. Dan 
logeerden we bij mensen in huis. In Chaam heb ik 
toen het boerenleven leren kennen. Ik ging er tijdens 
de vakanties altijd graag naar toe om te helpen. Later 

ging ik studeren in Wageningen.” Piet kijkt keurend 
naar zijn fraai geharkte groene veldje. “Dit hoef ik 
eigenlijk nooit te doen hoor. De buurman maait het 
normaal zo kort dat het gras meteen tussen de zoden 
valt. Na afloop drinken we dan samen een pilsje. Af en 
toe geef ik hem een kannetje benzine. Ja, je moet wat 
doen voor je buurman!”

Heeft Piet ook nog dieren? “Vroeger hadden we die wel, 
een paar kalveren en konijnen. Tegenwoordig huisvesten 
we wat schapen in de stal.” Je ziet aan Piet dat hij dat 
wél een leuke hobby vindt. Schapen zijn immers veel 
leuker dan gemaaid gras. Dat is wel duidelijk.

tekst Lyan de Roos foto Edith Verhoeven



CREATIEF EN COMPLEET
Al uw zakelijke en particuliere aangelegenheid, uniek en op maat!

www.vanzoggelcatering.nl



Kerkwijk 1
5258KA Berlicum
073-5032062
info@brouwershonselaar.nl
www.brouwershonselaar.nl

Hét vertrouwde kantoor voor
VERKOOP- EN
AANKOOPBEMIDDELING
IN BERLICUM EN REGIO.

verkoop makelaar  I  aankoop makelaar   I   taxateur

BrouwersHonselaarMakelaars is een gerenommeerd NVM makelaarskantoor, vanaf 
1973 gevestigd te Berlicum met als werkgebied Berlicum en omgeving. Door de 
kwaliteit van onze beëdigde register makelaars bent u verzekerd dat wij uw belangen 
als verkopende of aankopende makelaar uitstekend behartigen. Op het gebied van 
makelaardij; de bemiddeling bij aan- en verkoop van een woonhuis, het uitbrengen van 
waardebepalingen en (NWWI) taxaties is BrouwersHonselaarMakelaars het 
toonaangevende kantoor in de regio.

Ons team ontvangt u graag in ons kantoor gevestigd aan de Kerkwijk 1 te Berlicum. 
Alle dagen open tijdens werkdagen van 9.00 uur tot 17.30 uur.  Ook afspraken buiten 
kantoortijd mogelijk. 

Jacques CA Brouwers RMT & George AM Honselaar RMT

TROTSE 
HOOFDSPONSOR
VAN BMC


