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Bomenhub werkt
In BaMi 38 vertelde Ragnar Brouwer over de ‘bomenhub’, 
die hij beheert voor de Stichting Landschapsbeheer 
Aa-dal en waarmee hij bomen en zaailingen een tweede 
kans geeft. Onlangs plantte hij vanuit zijn hub samen 
met Albert Zomers een appelboom in voedselbos 
D’Ekkers. Dit boompje moest eerder ruimte maken voor 
een nieuwe school in Sint-Oedenrode. Trouwens: op de 
Insta van het voedselbos (@voedselbosd_ekkers) vind 
je zowat iedere dag updates met schitterende foto’s van 
en prettige info over natuurschoon. 

Vijfenveertig 
soorten
Lepelaar, rietgors, wilde eend, 
blauwe reiger, grote Canadese gans,  
  gierzwaluw, meerkoet, waterhoen,  
            huismus, grasmus, heggen-
mus, merel, zanglijster, tuinfluiter, 
roodborst, buizerd, groenling, 
koolmees, vink, koekoek, houtduif, 
pimpelmees, holenduif, ekster, 
winterkoning, gele kwikstaart, kraai, 
spotvogel, fitis, bosrietzanger, 
tjiftjaf, rietzanger, steenuil, grauwe 
gans, fuut, roodborsttapuit, gaai, 
grote bonte specht, soepeend 
en scholekster. Maar liefst 
vijfenveertig vogelsoorten werden 
er geteld tijdens de jaarlijkse 
broedvogelmonitoringsronde in het 
Aa-dal. Iets om zuinig op te zijn, iets 
om te koesteren.

De Jumbo zou gaan verbouwen en opeens stond er ‘ban 
bouw’ op verschillende borden nabij de supermarkt. 
Was er een actiegroep opgestaan die tegen de 
uitbreiding is? Een actiegroep die de bouw wil bannen 
zoals men in de tachtiger jaren de bom wilde bannen? 
Best spannend, zo’n actie in het centrum. Maar het was 
loos alarm. Ban bouw is een bouwbedrijf – niet uit BaMi 
trouwens.
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Toetje Vooraf

Winterrilling, zo heet het nieuwe boek, een roman, van Annette 
François. Haar vorig jaar samen met Jan Steenbergen geschreven 
en in eigen beheer uitgebrachte ‘De Schimmen van Beekvelt’ 
was binnen een paar weken uitverkocht. Winterrilling zal al even 
vlot over de toonbank gaan, want dat Annette kan schrijven, 
weten we ook van haar bijdragen voor BaMi. De roman voert twee 
jonge, alleenstaande moeders op; Mina moet het alleen zien te 
rooien in de laatste jaren van de negentiende eeuw en Anna deelt 
dat lot in 2024. Annette 
François laat zien dat de 
twee ondanks de dikke 
eeuw die hun levens scheidt 
geconfronteerd worden met 
dezelfde problemen. Op 
verrassende wijze wordt hun 
geschiedenis verstrengeld. 
Het boek is vanaf begin juli 
verkrijgbaar bij de boekhandel 
op het plein en bij alle andere 
boekverkopers. 

Zet jezelf voorop
“Toch even laten weten dat wij dit een geweldig idee vinden!” 
liet een enthousiaste BaMi-bord-gebruiker ons weten. 
De digitale zuil op het Mercuriusplein staat er ter lering, 
informering en vermaak. Op dit laatste aspect sloeg de 
enthousiasteling aan nadat deze ontdekte dat je jezelf op de 
cover van de BaMi kunt zetten. Zet jezelf voorop.  
Wist je dat je met je familie-nieuws of verenigings-
berichten gratis op het BaMi-Bord kunt?  
Mail bamibord@bami-magazine.nl.

Een drone is een onbemande helikopter, 
de bestuurder staat met beide benen op 
de grond. BaMi-fotograaf Jasper Loeffen 
stuurde zijn drone tijdens Koningsdag de 

lucht in om de kleedjesmarkt van boven vast te leggen. Een prachtig 
beeld. De vele kleedjes in gelid lijken zo wel een parkeerplaats voor 
vliegende tapijten. Ready for take-off!  

Vliegende 
tapijten

Niet zonder risico
Schrijver Hedvig Niehoff werd in de boeien 
geslagen en fotograaf Jasper Loeffen 
moest uit de modder worden getrokken. 
Op pad gaan voor de BaMi is niet geheel 
zonder risico.

Winterrilling
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Optocht op de oprit
In 2020 kwamen alle carnavalswagens niet 
van de oprit. De optocht werd afgeblazen 
en dat was verschrikkelijk zuur. Niemand 
heeft kunnen zien dat een van de clubs 
van wagenbouwers de BaMi als thema 
nam. Een foto van de wagen werd door 
een onzer redactieleden uit het archief 
opgediept. We zijn er met terugwerkende 
kracht trots op.

In een paar weken tijd hoorden we vijf mensen bevlogen over hun 
koikarpers vertellen. Je ziet de vissen niet, want ze leven in vijvers 

verscholen achter tuinhekken. Jaren geleden stikte het van de 
duivenmelkers in Berlicum en Middelrode. Nu zijn ze op een hand 

te tellen. Heeft de duivenmelker plaatsgemaakt voor de koikweker? 
Nogal wat inwoners hebben een zwembad in de achtertuin, getuige de 
fotoreportage in BaMi 7. Hoeveel zouden er een vijver met koi hebben? 

Een onderzoekje waard.

Alle horecagelegenheden in Berlicum en Middelrode 
hebben een eigen karakter. Het eigene van de Witte 
Zwaan is voor een flink deel te danken aan Henk. Hij liet 
ons weten dat hij over een half jaar officieel afscheid 
neemt van de ‘Zwaan’. Dertig jaar lang bracht hij zijn 
volstrekt eigen en frisse opvatting van gastvrijheid in de 
praktijk. Nu is het aan Jolanda en Sander om het op hun 
manier te gaan doen. 
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Bij BaMi achter 
de schermen

Om de lezer indruk te geven van hoe 
dit magazine gemaakt wordt, vragen 
we medewerkers om foto’s ‘achter 
de schermen’ te maken. Fotograaf 

Claartje ten Have ging in op dat 
verzoek en portretteerde schrijver 

Helma Smolders achter het scherm.  

Regen, vloek of zegen. Wij vinden 
lintjesregen eigenlijk maar een raar woord. 
Lintjesfontein vinden we feestelijker. De 
fontein trof Ed Mathijssen, hij ontving 
onlangs een lintje. Enige tijd geleden 
trad hij toe tot het BaMi-bestuur, 
maar we denken niet dat er een 
oorzakelijk verband is tussen die 
functie en het lintje. Zijn inzet 
voor de samenleving omspant 
veel meer. Proficiat Ed!

Wat is er mooier dan een ruikertje voor je 
geliefde? Precies, bakken vol met bloemen 
voor iedereen. Dit laatste werd dit jaar 
opnieuw verwezenlijkt door Stichting 
Berlicum Centrum in samenwerking met dit 
magazine. Zo krijgen alle praatjes op het 
plein een fleurig randje. Geniet ervan! 

Bakken vol bloemen 
voor iedereen

BaMi-bestuurder 
gedecoreerd

Leven in  
geblokte tijd
Ooit schreef Tom Grosfeld voor de BaMi. Hij 
haakte af vanwege een volle agenda met 
schrijfopdrachten voor de landelijke media. 
We zijn hem op de voet blijven volgen, 
dachten we. Toch vergaten we hier melding te 
maken van zijn boek met de prikkelende titel 
Agendahedonisme, dat reeds in 2022 door 
Vrij Nederland werd uitgegeven. Een boek 
waarin Tom reflecteert op ons dichtgetimmerd 
bestaan waarin nauwelijks ruimte overblijft 
voor spontaniteit, het belangeloze en het 
onverwachte. We moeten Tom maar eens 
proberen te strikken voor een gesprek over 
leven in geblokte tijd.  



Joost: 0735033624
Rob: 0654738097 

rvschilderwerken@live.nl
Sassenheimseweg 3 Berlicum

Ook voor het 
spuiten van 

uw interieur!

Loofaert 61
5258 SN Berlicum
O6  13 84 95 56
info@beleefgroen.nl
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Ik had ooit een handeltje, een donkergrijs handeltje 
als kers op mijn schrale weekloon. Wat niet weet, 
wat niet deert: dat geldt ook voor de belastingdienst. 
Elke ondernemer probeert zo min mogelijk naar de 
belasting te brengen. Ik wist dat bedrag tot nul gulden, 
want over die tijd heb ik het, te reduceren. Elke cent 
die het zaakje opleverde verdween in mijn eigen zak. 
Ik lapte de nogal gemakkelijk afgeschreven inventaris 
van een bevriende aannemer op en verkocht die aan 
akelig krap gefinancierde zelfbouwers. Verfomfaaide 
kruiwagens liet ik weer blinken; wat krom was, maakte 
ik recht en motortjes die haperden, liet ik weer snorren. 
Wat men nu onder duurzaamheid verstaat, heette toen 
sjacheren. Nooit een duit aan reclame uitgegeven en 
toch wisten velen ‘het schuurtje van Sam’ te vinden. 
Avond aan avond, terwijl zowat de hele natie voor de 
tv hing, hield ik me zoet in dat schuurtje. Had ik al die 
tijd in de sportschool doorgebracht om aan mijn body 
te werken, dan had ik niet het geld gehad voor al even 
onzinnige zaken als intensief kroegbezoek en iedere dag 
het buikje rond eten in het restaurant van de camping 
in Oostenrijk. Mijn schuurtje werkte als een magneet 
op handige lui uit de buurt en omstreken, dorstige lui. 
Samen prutsten we aan vierkant versleten cirkelzagen en 
om niet repareerden we fietsen van schoolgaande jeugd. 
Was de zon diep onder, dan ging de gereedschapskoffer 
dicht en namen we plaats op een kistje bier. Echtgenotes 
kwamen langs om de verhalen die dan werden opgedist 
te larderen met heerlijke bijzaken. In het schuurtje van 
Sam brandde altijd licht. Dat moet de aandacht van de 
belastingdienst hebben getrokken.

Sam Bal

Maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen
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Online daten is allang geaccepteerd. Of toch niet?

Goede hoop
en lage

verwachtingen
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Lepeltje  Liefde

Tekst Nieke Lunenburg-van Broekhoven Foto’s Edith Verhoeven

Alles is digitaal met de wereld op afroep. Communicatie, eten, 
winkels en zelfs de liefde. Online daten is al jaren een populair 
fenomeen en toch zijn maar weinig mensen er openhartig over. 
BaMi sprak een vijftal online daters uit Balkum en Mirroi en 
tekende hun ervaringen en adviezen op. Anoniem, dat wel. 

Weet je nog? Dansen in stomende kroegen vol rook en 
ouwehoeren over niks en van alles. De magische belofte 
van een avond waarin alles kon gebeuren. Ontmoette 
je de ware of je toekomstige ex? Veel hing af van het 
ontluisterende moment waarop de lichten aangingen. Dat 
kon het einde betekenen van de opgebouwde magie of 
juist het spannende begin daarvan. 
De kroeg als ontmoetingsplek is er nog, maar 
tegenwoordig is iedereen druk. Of zit, zelfs tijdens het 
uitgaan, op een mobiel te turen. Maar waarom zou je dan 
de boze buitenwereld trotseren en in je mooiste outfit 
naar de kroeg gaan? Dan klinkt scrollen op datingapps, 
op je eigen bank in een warm huispak, aanlokkelijker. 

Open kaart
Online daten is geschikt voor iedereen, maar een 
positieve inslag is heel belangrijk. Mirjam* (53) 
gescheiden: “Maak niet direct na je scheiding een profiel 
aan. Dit is vaak een kwetsbare en eenzame tijd met 
onverwerkte emoties. Dan is even afwachten het devies”. 
Voor online daten menen de vrijgezellen dat zelfkennis 
en gezonde zelfreflectie essentieel is. “Wie ben je, 
welke lessen leerde je uit vorige relaties en wat is je 
toekomstbeeld? Wanneer je bijvoorbeeld geen kinderen 
(meer) wil, wees hier dan duidelijk over in je profiel. 
Alhoewel, soms kan open kaart spelen ook afschrikken. 
Freek* (63): “Ik zie wel dat vrouwen boven de vijftig 
vaak in hun profiel zetten dat ze geen ONS (one night 
stand-red.) willen. Meestal veroorzaakt door negatieve 

ervaringen op dat vlak. Zoiets werkt juist averechts. 
Vermeld dan liever dat je op zoek bent naar een relatie. 
Zelfde duidelijkheid maar een stuk vriendelijker en meer 
uitnodigend.” 

Lust
Veel mensen associëren datingapps met het najagen van 
lust. Monica* (45) is al jaren actief als dater en maakte 
hiervan genoeg mee. “Natuurlijk zijn mensen soms alleen 
op zoek naar seks, maar die filter ik er snel genoeg uit. 
Als ze al in het tweede berichtje vragen stellen zoals, ‘wat 
heb je aan?’ of ‘wat is je adres?’ dan weet je genoeg”. 
Ook ontving ze wel eens ongevraagd foto’s met intieme 
lichaamsdelen van een potentiële lover. “Maar dat is meer 
lachwekkend dan aanstootgevend”.

Natuurlijk 
worden daters 
soms 
moedeloos



“Michaela  
is enorm  

vooruitgegaan”

Meer informatie of zorg nodig? 
Bel 088 - 163 70 00 of 
mail naar info@vivent.nl

Lees het hele 
verhaal op: 

www.vivent.nl/verhalen

Daarom kiezen mensen voor 
Dagbehandeling NAH bij Vivent: 

• Kleinschalig, gemoedelijke sfeer
• Contact met lotgenoten
• Expertise
• Gericht op leeftijd 45 tot 70 jaar

Michaela revalideerde na een herseninfarct op de Dagbehandeling 
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) van Vivent. “Een gouden greep”, 
zegt haar man Patrick. “Michaela ging daar 3 dagen in de week naartoe 
en voelde zich er helemaal thuis. Ze werd heel goed opgenomen in 
de groep en werkte met fijne, kundige therapeuten.” Hij zag haar 
vooruitgaan. “Voor mij was het ook fijn om op die dagen even tijd voor 
mezelf te hebben. Om even niet te zorgen.”
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Veiligheid voorop
Veiligheid is ook een punt van aandacht. Iedereen moet 
goed oppassen, zelfs mannen die zich hier meestal 
minder bewust van zijn. Soms word je onder valse 
voorwendselen naar een date gelokt en zomaar beroofd. 
Zo ook Freek, maar gelukkig had hij dit op tijd door. “Soms 
wordt er glashard gelogen. Dan ziet je date er in het echt 
bijvoorbeeld héél anders uit dan op de foto.” 
Eva* is zesenvijftig en vertelt over haar dating-ervaringen 
toen ze nog vrijgezel was. Dat was niet altijd rooskleurig: 
“Ik kwam er ooit na een paar maanden daten achter dat de 
man in kwestie getrouwd was. Ik was nog niet bij hem thuis 
geweest, dus merkte ik er niks van.” Zoiets is nooit helemaal 
te voorkomen, maar het helpt wel om gericht te vragen naar 
iemands thuissituatie en naar wat de ander zoekt. Inmiddels 
heeft ze de ware gevonden. Jawel, dankzij een datingsite! 
De meeste daters nemen intussen standaard 
voorzorgsmaatregelen in acht. “Een alias of nickname 
gebruiken is handig bij een niet veel voorkomende naam, 

waardoor je iets te makkelijk online vindbaar bent”, 
vertrouwt Monica ons toe. “Doe alles op het door jouw 
gewenste tempo en geef duidelijke grenzen aan. Zowel 
van tevoren, als op de date. Spreek af in een openbare 
ruimte en laat een dierbare weten waar je heengaat.” 
Zij zet altijd haar live locatie op haar telefoon aan. 
“Maar ik vertrouw vooral op mijn intuïtie en durf 
daarnaar te handelen door gewoon ‘nee’ te zeggen. 
En wordt het ooit echt vervelend, dan kan iemand 
geblokkeerd of zelfs gerapporteerd worden.”

Verlaag je verwachtingspatroon
Toch zoekt het gros van de online daters een relatie. 
Mannen benaderen dit vaak anders dan vrouwen. Zij 
zoeken meestal eendimensionaler en kijken meer naar 
het uiterlijk. Freek: “Mijn eisenpakket ligt een stuk 
lager waardoor ik soms juist aangenaam verrast word.” 
De meeste vrouwen daarentegen zijn twijfelaars en 
beschermen zichzelf daarom beter. Mannen swipen 
bijvoorbeeld tien keer naar rechts (dit betekent ja), 
waar vrouwen acht keer “nee”, één keer misschien en 
een keer “ja’’ voelen. 
Een unaniem advies van onze lokale datingexperts 
luidt: “Verlaag het algehele verwachtingspatroon om 
grote teleurstellingen te voorkomen.”

Vleeskeuring
Toch zijn datingapps een soort ‘vleeskeuring’ met 
alleen een foto en wat summiere informatie over de 
persoon. Het is aftasten of het echt klikt. Soms wordt 
een match al opgeheven als je pas een paar zinnen 
hebt uitgewisseld. Of gaat het contact van meerdere 
berichtjes op een dag ineens naar núl. “Niet bepaald 
een boost voor je zelfvertrouwen”, vertelt Luis* (35). 
Welkom in de wereld van datingapps! Neem dit 
vooral niet persoonlijk. Is er wel een klik, dan volgen 

Liefde vinden 
is absoluut de 
moeite waard



MET ONS TEAM VAN  
VAKMENSEN ZORGEN  
WE ER AL 12,5 JAAR  
VOOR DAT UW BOUW  
ZORGELOOS VERLOOPT!

Koolhof 30, 5258 TD Berlicum | 06 53 86 00 42 | info@aannemersbedrijfwijnen.nl | www.aannemersbedrijfwijnen.nl

Burg. Mazairaclaan 2c     5242AV Rosmalen     073-513 1200
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er berichten op Whatsapp, met daarna een afspraak 
in levenden lijve. Drie maanden daten is daarbij een 
belangrijke mijlpaal volgens onze kenners. “Ineens kan 
het over zijn, omdat de verliefdheid afneemt en de ander 
toch wat minder leuke trekjes blijkt te vertonen”, is hun 
ervaring. “Het volgende ijkpunt is een jaar en daarna zit je 
in veiliger vaarwater.”

Liefde vinden
De vrijgezellen die wij spraken zijn gelukkig, ook zonder 
partner. Waarom dan toch online daten met het oog op 
mogelijke risico’s en teleurstellingen? Mirjam is daar 
duidelijk over: “Een relatie is een aanvulling en geen 
must, maar liefde vinden is absoluut de moeite waard.” 
En dat je via dating-apps de ware liefde kunt vinden, 
blijkt uit de vele gelukkige huwelijken die tegenwoordig 
worden gesloten tussen online daters. Natuurlijk brengt 
daten soms moedeloosheid met zich mee, maar dat was 
vroeger ook met fysiek daten. 
Online daten gaat daarom met golfbewegingen. Mirjam 
is al een paar keer gestopt met alle apps om later vol 
goede moed weer te beginnen: “Het is een makkelijke en 
efficiënte manier om iemand te vinden. Er vindt alvast een 
selectie plaats voor de eerste date, zonder jezelf op te 

hoeven doffen. En het aanbod is groot en gevarieerd. Van 
mensen én apps”. 
Want in het land der dating-apps is de keuze reuze. Elke 
persoon is uniek met een eigen (seksuele) voorkeur, dus 
neem de tijd om uit te zoeken welke app echt bij je past.  

Goede hoop
Maar neem het ook niet altijd serieus. Soms is alleen 
ervaringen opdoen ook heel leuk. Zoals Freek, die 
met een camper door Frankrijk trok en via Tinder een 
leuke vrouw ontmoette die daar woonde. Het werd een 
langeafstandsrelatie: “We vlogen meerdere keren op en 
neer, maar uiteindelijk brak de afstand toch op. Geen 
blijvende liefde, wel een mooie herinnering”. 
Onze daters blijven unaniem ook in de ‘echte wereld’ met 
een open blik rondkijken. Want alle datingvormen kunnen 
naast elkaar bestaan. Zo ging Mirjam op een single reis 
en wil ze ooit alleen op vakantie. En Luis duikt vaak de 
kroeg in, naast zijn profiel op een datingapp. Ooit zal 
het vast leiden tot de ware, een toekomstige ex, nieuwe 
goede vriend of gewoon onvergetelijke ervaringen. 
Hoe dan ook, ze gaan ervoor! Met goede hoop en lage 
verwachtingen. 

Wees 
duidelijk 
over je
wensen



info@thefunkygym.nl        06 -10 12 45 43       

GRATIS PROEFLES & GRATIS LACH
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Gedicht

Historisch hebben ze bestaan
voor opslag van hooi en stro.
Maar nu verschijnt er sodeju
op elke straathoek ‘n paraplu!

Door subsidiegeld gesponsord
herscheppen we het verleden.
Om hem vervolgens... potverdrie
te gebruiken als een Bie & Bie!!

Jan Steenbergen

Foto Teis Albers



 Meerwaarde van uw pand
 Géén oppervlaktebeschadiging
 Vervuiling bij bron aangepakt
 1/3 hoeveeheid waterverbruik
 4 tot 6 x langer schoon
 Lage onderhoudskosten

Exterieur
behandeling,
ontmossen, 
reinigen van  
daken en gevels.

softwash-brabant.nl

Laan van Seldesate 10 • Berlicum

Verse, zelf samengestelde lunches!
Yoghurts, soepen, salades, en meer.
Ook voor afhalen en bedrijfslunches.

Bezoek ons en proef onze passie voor 
lekker eten en een gezellige sfeer!

Hoogstraat 67 | Berlicum
T: 073-6893535 | www.sylz-lunch.nl
     Wo t/m Zo van 10:00-17:00 u.
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Advertorial

‘Ik help 
mensen in 
beweging 
te komen’
Als je last hebt van je knie of rug  
ga je naar de fysiotherapeut. Dat je 
met klachten zoals vermoeidheid, 
aanhoudende pijn of slecht 
slapen ook baat kunt hebben bij 
fysiotherapie is minder bekend. 
Wouter Jordens is recent gestart 
bij FysioBerlicum als therapeut 
en is gespecialiseerd in deze 
psychosomatische klachten.
Tekst Marloes van Oort Foto Teis Albers

“Als fysiotherapeut geloof ik in een bredere kijk op klachten als aanhoudende 
pijn, hyperventilatie of burn-out. Ook gedrag, gedachten en wat er speelt in 
iemands leven hebben invloed op het ontstaan of verergering van een klacht. 
Wanneer pijn na bijvoorbeeld een ongeval niet herstelt en bewegen niet meer 
vanzelfsprekend is, ga ik in gesprek met mensen over hoe ze met hun pijn 
omgaan. De één trekt zich terug en raakt zo beperkt dat het niet meer lukt om 
van de bank af te komen. Een ander blijft bewegen maar gaat daarbij juist over 
de eigen grenzen heen. Het is dan allereerst belangrijk om helder te krijgen of 
iemand zich veilig voelt bij bewegen met pijn.  

In beweging komen 
Mijn doel is dat iemand zelf in beweging komt, letterlijk en figuurlijk. Een 
patiënt wordt niet in de behandelkamer gerepareerd. Ik wil mensen activeren 
zelf aan de slag te gaan met hun herstel. Samen stellen we een behandelplan 
op, afgestemd op persoonlijke doelen. Daarbij werk ik coachend. Ik zet 
patiënten aan het denken en wil ze stimuleren iets op een andere manier te 
gaan proberen. Ook de leefstijl neem ik mee. Ik richt me op de totale persoon, 

leg niet alleen maar aandacht op de 
klacht of beperking, maar op: hoe 
gaan we hier nu mee verder. Samen 
op zoek gaan naar een gezonde 
balans.” 

Laagdrempelig
Een fysiotherapeut in een 
gezondheidscentrum is 
laagdrempelig toegankelijk. Om 
bij FysioBerlicum een afspraak te 
maken, heb je geen verwijzing van 
de huisarts nodig, je kunt daar direct 
terecht. Het kan een goede eerste 
stap zijn op weg naar herstel wanneer 
je vastloopt.

FysioBerlicum
Milrooijseweg 61

5258 KG Berlicum 
073-5032986

info@fysioberlicum.nl
www.fysioberlicum.nl
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Je moet er wat voor over hebben als BaMi mee komt kijken 
bij het maken van je favoriete ontbijt. Antoinette heeft 
het vanochtend al een keer gemaakt en gegeten. Ze doet 
het met veel plezier nog een keer, voor de fotograaf en 
redacteur.
Tekst Marloes van Oort Foto’s Koen de Haas Bron recept Mariska Benders - Bakje Geluk
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Lekker dan

Na een zesgangendiner op wintersport nam Antoinette zich voor 
om een paar kilo af te vallen. Dat ging met wat opletten altijd 
vanzelf, maar lukte deze keer niet. Via Facebook kwam ze recepten 
tegen voor gezonde ontbijtjes. “Daar werd ik blij van! Ik was klaar 
met de boterhammen en koude yoghurt”. Er zijn veel recepten 
beschikbaar, Antoinette probeerde er verschillende uit en deze 
werd  favoriet. “Ik varieer soms met chocola in plaats van kaneel, 
doe er dan bananenschijfjes op. Heerlijk! Iedere ochtend zit ik op 
mijn vaste plek aan de keukentafel te genieten. Het is gewoon een 
feestje.”

Antoinette is inmiddels een goede ambassadeur geworden. 
Als mensen haar vragen hoe ze zo slank blijft, geeft ze meteen 
dit recept door. “Mijn moeder en een tennismaatje maken het 
inmiddels ook, mijn zus heeft het wel geprobeerd maar die vindt 
het minder lekker. Er zitten veel vezels en eiwitten in, ik heb tot de 
middag niks meer nodig.” Een bijkomend plezier: het geurt in de 
vroege ochtend heerlijk naar kaneel in de keuken.
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Het leven, 
je deed het 
gewoon
Tekst Marloes van Oort foto’s Teis Albers

In deze nieuwe rubriek zetten we de schijnwerper op 
onze oudere dorpsgenoten. Met een vaste set vragen 
gaan we in gesprek over het leven.

Piet de Groot (85) wil er zelf eerst iets over zeggen. “Dit 
soort vragen moeten jullie mij eigenlijk niet stellen. Wij 
zijn niet zo opgevoed. Ik ben geboren voor de oorlog. 
Mijn ouders hadden voor de oorlog drie kinderen, kregen 
in de oorlog drie kinderen en erna nog eens drie. Moet 
je je indenken hoe wij leefden. We woonden in een heel 
oud huis, met één oude fornuiskachel en één waterkraan. 
Geen badkamer, douche of weet ik wat allemaal. Er 
was niks, ik vermoed zelfs dat er armoe was. Maar dat 
merkten wij niet. Mijn vader gebruikte een stuk land om 
groenten te verbouwen. In de winter werd er een varken 
geslacht dat je zelf had opgemest. Sinaasappels heb ik 
voor het eerst geproefd in 1953, die stuurde de paus na 
de waternoodsramp naar Nederland. Dus, het leven, je 
deed het gewoon. Vroeger ging het zoals het ging, er was 
geen ruimte om je af te vragen hoe je met emoties moest 
omgaan. Pas veel veel later ben ik er wel eens over na 
gaan denken. Maar vooruit, die vragen, je stelt ze maar.” 

Wanneer was u het gelukkigst? 
“Gelukkig vind ik wel zwaarwegend. Blij is een beter 
woord. Dat was ik het meest toen mijn vrouw en ik 
getrouwd waren en de kinderen allemaal nog thuis 

woonden. We trokken na ons trouwen in een van de 
eerste gemeentewoningen aan de Kennedystraat. Onze 
drie kinderen, twee zonen en een dochter, zijn daar 
geboren. Ik werkte op een boekhoudkantoor. Mijn vrouw 
was duidelijk over de opvoeding, ze vond dat zij die 
moest domineren. Dat zei ze niet met zoveel woorden 
maar dat voelde ik wel. ‘Doe jij je werk maar.’
Als je het wil weten, ik heb een gelukkig leven gehad. Ik 
ben opgevoed met niet te veeleisend zijn. En als je je blij 
voelt, dan ben je gelukkig.” 

Van wie heeft u het meest geleerd?
“Ik denk gewoon vanuit thuis. Ja, wat bedoel je met 
geleerd? Wat je op school hebt geleerd? Mijn vader en 
mijn moeder hadden samen zes jaar school. Mijn vader 
had maar één levensles: ‘Dat moet. En dat mag niet.’ Als 
je dat weet dan is er weinig uitweg. Als ik met een slecht 
rapport thuiskwam, voelde ik al gauw mijn vaders klomp. 
Mijn vader was niet hard, maar hij wist ook niet beter. 
Ik heb vooral van mijn broers en zussen geleerd hoe je 
moet leven. Zoiets gaat niet bewust, dat is er ongemerkt 
ingeslopen. 
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Gerijpt

Wat doet u het liefst? 
“Onder mekaar zijn. Met het gezin, met de wandelclub op 
stap op donderdag, met de harmonie. Ik doe al 74 jaar mee 
met de harmonie, vroeger in Waspik waar ik vandaan kom. 
Daarna in Berlicum, alweer 57 jaar. En ik mag nog steeds 
meedoen. Mijn vader zat al bij de harmonie. Ik speel nog 
steeds basklarinet. Als er toch geen muziek zou zijn! Hier 
thuis luister ik de hele dag naar klassieke muziek.” 

Wat had u in uw leven meer willen doen? 
“Niks. Ik ben tevreden, ik hoef niet veel. Mijn vader kreeg 
een week verplicht vakantie. Hij wist met z’n tijd geen raad! 
Trok zijn zondagse pak aan. Wij zijn met het gezin wel op 
vakantie geweest. Een caravan huren op de camping, later 
naar Sauerland en Luxemburg. Verder hoef ik niet te reizen.” 

Welke teleurstellingen heeft u meegemaakt? 
“Dat mijn dochter en mijn enige kleinkinderen in Ierland 
wonen. Mijn dochter kwam daar d’r vent tegen en is er 
gebleven. Ja, dat is jammer. Maar ook, zo is het. Kun je niks 
aan doen en hoef je geen stennis over te maken. Als mijn 
dochter thuiskomt, dan voel je je blij. Willen jullie nog koffie? 
Ik krijg een droge mond van al dat praten.”



Vrije FitnessGroepslessen Voedingsbegeleiding SuppletiePersonal Training

Claim nu jouw
gratis proefweek

SCAN HIER

keurING
onderhoud

storingen
schade

apk

Werststeeg 59, 5258TA Berlicum
info@smuldersautoser vice.nl -  tel: 06 22 06 02 78

www.smuldersautoservice.nl

Voor alle voertuigen incl. campers!
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Wat heeft u geholpen in moeilijke periodes? 
“Mijn gezin, mijn omgeving. Het besef dat ik niet alleen 
ben. Mijn vrouw is ziek geweest, ik heb lang voor haar 
gezorgd. Toen ze overleed viel ik in een gat, ik moest 
ontzorgen. Maar je gaat toch door. Je moet ook hard zijn 
voor je eigen. Nu als iemand gestresst is, moet er een 
coach komen. Heb je daar ooit van gehoord? Dat is het 
meest opkomende beroep. Je hebt er overal een voor! En 
als je niks hebt dan wordt het je wel aangepraat.”

Wat zou u aan uw leven willen veranderen? 
“Niks. Goed is goed. Weet je, ik heb nooit gesolliciteerd. 
Ik kwam thuis van school, met mijn mulo-B diploma. Mijn 
vader zei: ‘Da hedde goed gedaan jonge.’ Ik kreeg een 
week vakantie. De maandag erna moest ik me melden 
bij een kennis die een bedrijf had. Daar moest ik gaan 
werken, ik wist bij god niet wat ik zou gaan doen. Moet 
je je voorstellen! Vroeger werd er niet gevraagd, ‘Wat 
wil je worden?’ Of als het eten op tafel kwam: ‘Vind je 
het lekker?’ Ik ging gewoon aan de slag. Hoe makkelijk 
was het leven. Hooguit zou ik de houdbaarheidsdatum 

willen veranderen. Maar dat is ook afhankelijk van de 
omstandigheden. Ik ben er niet bang voor.”

Waar bent u het meest dankbaar voor?
“Mijn gezondheid. En de wetenschap dat mijn kinderen 
goed in de maatschappij staan. Ze doen het goed, werken 
hard en eerlijk. Ze zetten zich in voor de maatschappij en 
doen goed voor een ander.”

Waar bent u het liefst? 
Zwaait met zijn arm door de kamer: “Hier, thuis. En met 
mensen om me heen. We hebben een hele fijne buurt, zijn 
goed met mekaar. Niet uitbundig, als er iemand jarig is 
gewoon even koffie drinken. Het is heel goed samenleven 
hier.”

Wat is uw levensles? 
“Kijk niet achterom. En doe goed voor een ander. Probeer 
andere mensen als je kunt vooruit te helpen, dat krijg je 
vaneiges terug.”
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BaMi
Boetiek

De zomervakantie staat weer voor de 

deur, inpakken maar!! Zonnebrand en 

paspoort staan bovenaan de inpaklijst 

van iedereen. BaMi geeft tien tips voor 

producten die je volgens ons ook

zeker niet mag vergeten!

Tekst Suzanne Jansen Foto’s Anouk Dalessi

Zomers 
bellen
Zonnige zomers vragen om 
zonnige outfits. Dit vrolijke 
gehaakte tasje past perfect 
bij een fleurige zomerjurk, 
ideaal om je telefoon in stijl 
mee te nemen naar het strand 
of te flaneren over een Franse 
boulevard!
Gehaakt telefoontasje €19,99   
bij Muvoga

Net als thuis
Ken je dat? Zit je in een vakantiehuisje, is er geen 
fatsoenlijke kaasschaaf te vinden. Vergeet dus niet 
een goede schaaf in te pakken! En neem meteen 
een lekker stuk kaas mee, het wordt met liefde 
voor je gevacumeerd.  
Kaasschaaf voor €13,95 bij ‘t Kaashoekje

Dammetjes bouwen, steentjes gooien 
of gewoon met de voetjes in de rivier 
spetteren, meer heeft een vakantie 
met je kleintje niet nodig. En dat 
is nog fijner als er geen scherpe 
steentjes in de voetjes prikken!
Waterschoentjes voor €4,99

bij Zeeman

Niks heerlijkers dan een duik in zee op een 
warme zomerdag, maar je haar wordt er zo droog 
van. Deze all-in one hair treatment herstelt je 
haar en met deze antiklit-borstel kam je je haar 
weer glanzend glad! 
Revlon Uniq One Lotus Treatment voor €16,00

Anti-klitborstel voor €19,95 bij Haarsalon Middelrode 

Lekker
poedelen Glanzend

glad
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BaMi Boetiek

Party!
Houd je van spelletjes, stop dan zeker Hitster in je 
koffer! Zing en dans mee en ontdek wie de grootste 
muziekkenner is. Nodig ook de buren uit, want er 
kan wat geluidsoverlast ontstaan..
Hitster origineel, Schlager Party of Summer Party 
€24,99 bij Mieke Wijgergangs

Lekke band...
Zul je net zien, ben je een eind op 
weg, lekke band... Met deze set heb 
je alles bij de hand om hem snel te 
kunnen plakken. En als je dat setje 
gaat halen, laat meteen even je 
remmen checken!
Bandenplakset €54,99 bij Kivada

Balen als een stekker
Kom je na een lange reisdag met een lege 
telefoon op je hotelkamer, past je oplader 
niet in het stopcontact. Niet met deze 
wereldstekker! De extra usb-poorten maken 
hem helemaal handig. 

Wereldstekker  €10,00 bij Kruidvat

Oogverblindend!
Heerlijk die zon, zeker als je een 
goede zonnebril hebt tegen dat 
felle licht. Hang er dan meteen een 
gezellig koordje aan, zodat je hem 
niet kwijtraakt. Vergeet niet ook voor 
je kleine een bril te halen!
Zonnebril voor kinderen €20,00 voor 
volwassenen vanaf €100,00 Koord 
€7,25 bij Gevers Optiek

Vergeet mij niet!
Met een waterdruppelaar zorg je ervoor dat 
je planten ook water kunnen drinken als je op 
vakantie bent. Jij blij, plantjes blij, iedereen blij! 
Waterdruppelaar 22 cm, €4,99 

27 cm voor €5,99 bij HEMA

Lekker voor onderweg
De vakantie begint op het moment dat je start met je reis. Voor de lekkere snack onderweg neem je een zak krentenbollen en natuurlijk koekjes mee, liefst in de vorm van onze eigen Balkumse Beren!

Zes Krentenbollen voor €3,75 Balkumse Beren voor €4,09

bij Bakkerij van Keulen



Schuurkerkpad 33 Berlicum 
073 503 3302
info@berenhuis.nl

KINDEROPVANG - PEUTEROPVANG 
(SPORT) BSO - VAKANTIEOPVANG 
FLEXIBELE OPVANG

Je bent van harte welkom op onze locaties in: 
Berlicum, Middelrode,  Sint-Michielsgestel, 
Gemonde of Esch. 

WWW.BERENHUIS.NL

Ontdek en 
verwonder...

BEKIJK
ONZE

WEBSITE
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Advertorial

Bij Daan op 
de Belevenis-
boerderij
Net over de brug bij Middelrode ligt 
de Belevenisboerderij van Daan van 
Zoggel. Een fijne plek in het groen 
waar jong en oud even tot rust kan 
komen en waar naast ontspannen 
samenzijn ook nog wat geleerd wordt.
Tekst Lonneke van Asseldonk foto Jasper Loeffen

In de coronatijd viel veel van het cateringwerk van Van Zoggel weg. Maar 
enthousiast en creatief als Daan is, verzon hij iets om de lastige tijd nuttig door 
te komen. Samen met zijn personeel toverde hij een stapel hout om tot boomhut 
in de plataan in de tuin. Er kwam een kuil waarin een kampvuur gemaakt kan 
worden, een kippenhok en zo ontstond zonder vastomlijnd plan langzaamaan de 
Belevenisboerderij aan het Woud in Berlicum. 

Verbinding en gezelligheid
Het is een plek waar verbinding en gezelligheid centraal staan. Een gezinsuitje, 
waar je met mooi weer naartoe kunt fietsen om even te ontsnappen aan de 
dagelijkse hectiek. De prachtige locatie in het buitengebied van Berlicum leent 
zich daar perfect voor. Terwijl papa en mama rustig wat drinken, rennen de 
kinderen lekker rond en maken kennis met de boerderijdieren. Koeien, varkens, 
kippen, geiten, konijnen, ze zijn er allemaal te vinden.

Educatie
Daan ziet ook een educatieve rol voor deze boerderij. Door te zien, horen, 
ruiken, voelen en proeven leren kinderen (en hun ouders) waar groenten en 
vlees vandaan komen. “Van zaadje tot karbonaadje”, zoals Daan zegt. Dit geldt 
ook voor het vlees uit de winkel ‘Bij Daan’ die naast de boerderij is. Daan: 

“Iedereen kan wel zéggen dat ze 
eerlijk vlees produceren maar bij ons 
kun je ook echt zíen dat we dat doen! 
We willen transparantie bieden van 
wat we verkopen in de winkel.”  

Toekomst
Stilzitten doet Daan niet. Hoewel 
ook de catering weer op volle 
toeren draait, loopt het hoofd over 
van de ideeën en mogelijkheden. 
Familiedagen, picknicken rondom het 
water, afscheidsbijeenkomsten voor 
een dierbare of trouwceremonies… 
alles passeert de revue. Houd de 
Belevingsboerderij dus in de gaten!

Bij Daan 
Woud 1

5258 VK Berlicum
073-5942085

info@vanzoggelcatering.nl
www.bij-daan.nl
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Op tafel staat een schaaltje 
met chocolaatjes. Aan het 

begin van de avond drinken 
de vijf kaarters eerst een 

kopje koffie. Hun kaartgeld 
ligt ernaast. Er wordt 

gerikt: “Ik speel ruiten, de 
hartenaas mag mee.” 

tekst Jochen Schoofs  
foto Claartje ten Have

“We kaarten voor ons plezier,” legt Theo (80) uit. “Maar het moet wel ergens 
om gaan.” Hij bewaart zijn kleingeld in een klein portemonneetje. De zussen Ria 
(81) en Nel (80) gebruiken hiervoor een tupperwarebakje en Sjaan (84) heeft 
een stoffen zakje dat met een veter dichtgetrokken kan worden. Vanavond 
wordt er bij Bep (78) thuis gekaart. Zij heeft haar speelgeld, dat voornamelijk 
bestaat uit muntjes van één, twee en vijf cent, los op tafel liggen. 

Al bijna zesenvijftig jaar wordt er wekelijks van half acht tot ongeveer half elf 
gekaart. Daarna praten ze altijd even na. Tot een paar jaar terug nog met Jo en 
Riet, maar die zijn vanwege hun gezondheid gestopt. Sindsdien spelen Sjaan 
en Theo mee. Terwijl voor een nieuw spel wordt gedeeld, schenkt Bep wijn in. 
“De nodige alcohol vloeit ook hoor,” lacht Ria. Bep: “Maar wel steeds minder.” 

Nadat de Rabobank wegging uit het 
dorp en er geen geld meer afgestort 
kon worden, werd er wekelijks 
gespaard voor een dagje uit. Terwijl 
ze praten over die keer dat ze naar 
het casino gingen, wordt er gewoon 
doorgespeeld. “Wel opletten,” zegt 
een van hen, “ik ben aan het rikken.” 
Nel vertelt verder: “We mochten het 
casino eigenlijk niet binnen omdat 
we ons niet konden identificeren.” 
Bep weet nog dat ze honderd gulden 
hadden ingezet: “En we gingen met 
275 gulden naar huis.”

Clubke

“Wel opletten, 
ik ben aan het 

rikken!”

Al zesenvijftig 
jaar rikken op 
maandagavond
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Toegegeven, voor een echt mooi kasteel 
moet je bij onze buren in Heeswijk zijn. 
Groots, majestueus bijna en gelegen in de 
prachtige omgeving van het Aa-dal.
In BaMi hadden we tot voor enkele eeuwen 
terug ook meerdere kasteeltjes, slotjes 
genaamd, maar waar zijn ze gebleven? In 
deze BaMi gaan we op zoek naar Kasteel 
ter Aa.
Tekst Eric van Zoggel 
Foto’s Heemkundekring de Plaets
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Uit beeld

Zover is na te gaan, zijn alle slotjes en kasteeltjes in Berlicum 
ontstaan na 1400.
In die tijd bouwden de adel en de rijken uit de stad boerderijen 
in de dorpen om die te verpachten. En zo hadden ze meteen 
een zomerverblijf voor hun gezin. Door de jaren heen werden 
die boerderijen versterkt en verbouwd waardoor het soms 
echte kastelen werden. Of slotjes.

Speelhuis
In het noordwestelijk deel van onze gemeente ligt de “Kasteel 
ter Aalaan”, hetgeen doet vermoeden dat er ooit een kasteel is 
geweest dat ‘ter Aa’ heette. En dat is ook zo, twee zelfs.
De oudste vermelding dateert uit 1434. Zoals zoveel kastelen 
en burchten uit die tijd was het in het begin in functie als 
speelhuis. Een speelhuis was een soort kasteeltje dat geen 
militaire functie had en ook niet voor permanente bewoning 
was bedoeld. Het was meer een plaats waar de adel zich 
vermaakte met bezigheden als jacht en thee drinken. 
Daarnaast werd een speelhuis ook gebruikt om zakelijke 
relaties te smeden en minnaressen te ontmoeten.

Kasteel ter AA
Rond 1520 erft Frans Paeuweter van zijn vader een strook 
land naast rivier de Run, in een gebied dat we tegenwoordig 
kennen als de Hasseltsedijk. Hij heeft plannen om hier een 
stenen huis te bouwen en daarom koopt hij in de loop der 
jaren verschillende stukken grond. Ook het perceel met 
daarop het hierboven genoemde speelhuis wordt zo van hem. 
Een grootscheepse verbouwing volgt en een aantal jaren later 
is de eerste versie van Kasteel ter Aa een feit.

Schrikbewind
Eind zestiende eeuw wordt het kasteel verkocht en daarna 
volgen de eigenaren elkaar snel op. Zo koopt graaf Hendrick 
van den Berghe het in 1607 omdat hij op zoek is naar een 
kasteel om zijn zus te huisvesten. Kom daar tegenwoordig nog 
maar eens om. 
In 1652 wordt jonker Ahrend van Thienen, destijds Heer van 
Berlicum, Middelrode en Kaathoven, de trotse eigenaar om 
het later over te doen aan zijn zoon. Deze zoon, Philip, was 
door zijn vader benoemd tot drossaard, wat niet meer inhield 
dan hem te vervangen bij diens afwezigheid. 
Philip geeft echter een geheel eigen draai aan zijn 
takenpakket en voert een waar schrikbewind. Zijn onderdanen 



BGS-REINIGING IS GESPECIALISEERD IN HET 
PROFESSIONEEL REINIGEN EN BLĲVEND 
ONKRUIDVRĲ INVOEGEN VAN NIEUWE EN 
BESTAANDE BESTRATING.

Dit doen we graag voor particulier, hovenier, bedrijven, 
VVE, overheid en o.a. horeca ondernemers.
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hadden geen cent te makken. Philip wel, maar kon er niet 
mee omgaan. Uiteindelijk moet hij dus het huis verkopen 
en zijn neef Ahrend wordt de nieuwe eigenaar.
In 1787 wordt het voor de laatste keer verkocht en wel om 
het te slopen. Een stuk fundering markeert nog de plek 
waar het slotje ooit heeft gestaan.

Wederopstanding
In de buurt van de Nederlands Hervormde Kerk ligt vanaf 
1520 Kasteeltje Bleijendael.
Met behulp van de materialen van de sloop van Ter Aa1 
wordt dit verbouwd en krijgt het op een gegeven moment 
de naam ‘Kasteel ter Aa 2’, of ook wel ‘het kasteel van 
Berlicum’.
Eeuwenlang is dit slotje een van de belangrijkste 
gebouwen van Berlicum, mede dankzij de open 

verbinding met de Run die honderd meter verderop in de 
Aa stroomt. In het begin van de negentiende eeuw is het 
beste er wel vanaf en wordt ook deze versie van Kasteel 
Ter Aa tot de grond toe afgebroken. De grond wordt 
verdeeld en weer in gebruik genomen als akkerland.
In de huidige tijd zou je kunnen zeggen ‘gelukkig hebben 
we de foto’s nog’ maar dat is helaas niet zo want er zijn 
geen foto’s van kasteel ter Aa. Wel een pentekening van 
Henk Spilman, zoals op deze pagina’s te zien is.
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import
“Dit is een heerlijke plek en 
precies wat we zochten”

Het is een heel hartelijke ontvangst aan 
de Papegaaiweg met Limburgse vlaai 
én appeltaart. Die eerste verraadt de 
Maastrichtse roots van Wouter Jacobs 
(40). Verder merk je daar als Brabander 
helemaal niets meer van, al zegt Wouter 
zelf: “Boven de rivieren horen ze het nog 
wel”.
Sinds drie jaar wonen Wouter, zijn vrouw Vera Vennemann 
(39) en hun drie kinderen Oscar (7), Stella (6) en Isaac 
(4) in Middelrode. Dat ze hier terecht zijn gekomen, is 
min of meer toeval. Wouter vertelt: “We woonden in Den 
Bosch en we wilden graag wat ruimer wonen met meer 

tuin. In Den Bosch was dat lastig, dus we zijn om ons 
heen gaan kijken. Via via hoorden we over dit huis. We 
waren er vrij snel over uit dat dit een heerlijke plek is en 
precies was wat we zochten.”

Volgens verwachting
Vera komt oorspronkelijk uit Veghel, maar dat heeft niets 
te maken met de keus om hier te gaan wonen. Voor hun 
verhuizing hadden ze dan ook weinig voorkennis over 
Berlicum, ze kenden het nauwelijks. Vera herinnert zich: 
“Het leek ons een heel ontspannen Brabants dorp waar 
wel wat te doen is, maar toch met rust en ruimte en dicht 
bij het bos. Dat is waar we bewust voor gekozen hebben 
en het is allemaal waarheid geworden.”  

Tekst Helma Smolders Foto’s Stan de Haas
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import
Tekst Helma Smolders Foto’s Roël Tibosch en Nadine Berents 

Import & Export

export
“Het zoeken naar een baan was een 

grotere worsteling dan gedacht”
Bijna waren Roël Tibosch (30) en zijn vrouw 
Nadine Berenst (27) voortijdig teruggekomen 
vanuit San Diego in de Verenigde Staten naar 
Nederland. Op het nippertje kwam het toch 
goed. Nu hebben ze het er sinds november 
2022 enorm naar hun zin, maar een 
terugkeer naar Berlicum sluiten ze zeker niet 
uit.
De reden voor de verhuizing naar ‘America’s Finest City’ 
is het promotieonderzoek van Nadine. “Ze heeft daar 
haar afstudeerstage voor medische biologie gedaan. Dat 
is zo goed bevallen, dat ze zich voor een vervolg heeft
ingeschreven. Toen ze werd aangenomen, hebben we er 

wel even goed over nagedacht. We besloten het avontuur 
aan te gaan”, vertelt Roël telefonisch via WhatsApp.

Een nieuwe baan
Roël zegde zijn baan als management consultant bij 
Deloitte in Nederland op. Hij weet nog: “Ik mocht mee 
met Nadine met een afhankelijk visum. Ik had gehoopt 
dat ik daar snel een baan zou vinden, maar het was een 
groter probleem dan gedacht”. Hij begon met zoeken 
naar een baan die aansloot bij zijn opleiding strategic 
product design. Al snel bleek de concurrentie gigantisch 
en ervaring een vereiste. Zonder baan wilde Roël niet 
in San Diego blijven en een terugkeer naar Nederland 
dreigde. In eerste instantie gaf hij het tot de zomer.  
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In Den Bosch komen ze veel minder 
dan vooraf gedacht. “Soms stap ik 
met de kinderen op de bus om over 
de markt te wandelen”, zegt Vera 
wel.

Inburgering
De inburgering gaat soepel. “Het 
helpt om kleine kinderen te hebben”, 
meent Wouter. “Op het schoolplein 
kom je veel mensen tegen en in de 
wijk hebben we genoeg aanspraak.” 
Ook Oscar en Stella vinden het 
leuk in Middelrode. Ze zitten op de 
Herman Jozefschool. “Het leukste 
aan de school is dat je er veel 
vriendjes en vriendinnetjes kunt 
maken”, zijn ze het samen eens. 
Oscar BMX’t bij de Whoopers en 
speelt gitaar in Den Durpsherd. 
Hij en Stella zwemmen allebei bij 
de Hoefsevonder. Trots melden 
ze dat ze net diploma A gehaald 

hebben. Wouter concludeert: “Dit geeft wel aan dat alles hier is, zowel voor 
de kinderen als onszelf. Zoals de tennisclub, de sportschool en het Aa-dal 
om te hardlopen.” Betrokken bij het dorp zijn ze ook. Wouter is al bijna zo lang 
als ze hier wonen voorzitter van de Kindervakantieweek. En ze zijn actief voor 
de buurtvereniging in een activiteitencommissie. Dit zorgt ervoor dat ze veel 
mensen in het dorp leren kennen.

De toekomst
Ze werken allebei in de regio Utrecht. Vera als arts bij de medische dienst van 
ASR en Wouter als organisatieadviseur voor onderwijsinstellingen. Ze hebben 
beiden in de randstad gestudeerd en hebben elkaar daar leren kennen. Vera 
vindt: “Het zuidelijke leven bevalt ons prima, beter dan in de randstad. Daar is 
altijd gejaag en drukte, hier heb je een wat meer ontspannen levenssfeer. Als 
we nog lekker lang hier blijven wonen, is dat helemaal prima. Maar je weet nooit 
hoe het loopt, we zijn niet zo honkvast. We kunnen ook zomaar bedenken om 
weer eens verder te kijken.”

import

“In de randstad 
is altijd gejaag en 

drukte”
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binnenblieken

Ondanks vele sollicitaties lukte het niet iets te vinden. De deadline werd 
uitgesteld tot na de kerst. Net voor het verstrijken ervan kreeg Roël zijn huidige 
baan. Enthousiast meldt hij: “Ik werk bij de universiteit als interne consultant. 
Mijn team helpt andere teams om efficiënter en beter te werken. We begeleiden 
de implementatie van nieuwe technologieën. Inhoudelijk spreekt het werk me 
aan en ik heb leuke collega’s.” 

Het is hier fantastisch
Nog enthousiaster: “De reden dat we het vol hebben gehouden is dat we het 
verder enorm naar ons zin hebben hier. Mensen staan erg open voor contact 
en we hebben heel makkelijk vrienden gemaakt. Verder zijn de omgeving en het 
weer fantastisch. De zon schijnt bijna altijd en de temperatuur is aangenaam. 
San Diego ligt aan de zee. De kustlijn is mooi en landinwaarts zijn er bergen, 
bossen en de woestijn. Je kunt hier het hele jaar door buiten zijn en kamperen. 
We proberen elk weekend wel ergens heen te gaan, lekker ontspannen en 
genieten van onze tijd hier”. 

De toekomst 
Vanaf het begin is het idee dat 
ze uiteindelijk teruggaan naar 
Nederland. “Sterker nog, van mijn 
zus mogen we pas aan kinderen 
beginnen als we terug zijn”, lacht 
Roël. Want de familie mist hen en 
zij missen hun familie en vrienden. 
“Het went wel en met videobellen 
spreek je elkaar vaak, maar de 
momenten dat iedereen samen is 
zonder ons blijven moeilijk.” Waar ze 
na terugkomst terecht zullen komen, 
weten ze niet. Roël heeft tot zijn 
eenentwintigste hier gewoond en tot 
zijn vierentwintigste hier gevoetbald. 
Hoewel Nadine niet ‘van hier’ is, ziet 
ze in Berlicum wonen wel zitten. Het 
gemoedelijke, mensen die elkaar 
kennen, veel familie in de buurt. Roël 
besluit: “Ze ziet zichzelf wel met de 
kinderen in de bakfiets naar BMC 
fietsen.”

export
“Je kunt hier het 

hele jaar door buiten 
zijn en kamperen”
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HET ROER OM
Het gouden horloge werd vroeger veelvuldig uitgereikt aan jubilarissen. Een 

dienstverband van vijfentwintig of veertig jaar bij dezelfde werkgever was alleen maar 
prijzenswaardig. Kom daar nu maar eens om. Switchen van beroep is heel gewoon, 

vaak zelfs noodzakelijk om plezier en uitdaging in het werk te behouden. En met elke 
stap groeit je bagage en word je completer.

Tekst Annette François foto’s Andrea Tibosch

Maartje van Vlijmen Mark Verhoeven
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Mark Verhoeven

Soms liggen de banen in elkaars verlengde, soms 
bewegen ze ogenschijnlijk in een tegengestelde 
richting. Wat te denken van een politieagent die kapster 
wordt of een winkeljuf die de verpleging ingaat? En 
de verpleegkundige die via commerciële activiteiten 
manager wordt van een dorpshuis?
We gingen nieuwsgierig op bezoek bij enkele 
dorpsgenoten om ons licht op te steken over zo’n 
banenwisseling. We troffen drie enthousiaste mensen 
die gedreven vertellen over deze stap in hun leven die 
hen zoveel bracht. Maar alle drie wilden ze kwijt dat de 
ervaringen in hun eerdere werkverleden bijdragen tot het 
succes in hun huidige baan.

Inhaalslag
Eveline van Vianen (61) had eens de wens om in 
de verpleging te gaan, maar dat kwam er niet van. Ze 
kreeg een gezin en werkte daarnaast met veel plezier in 
verschillende winkels. “Om alleen thuis te zitten, dat 
beviel me niet. Ik wilde meedraaien in de maatschappij.” 
Ze stond achter de toonbank van drogisterijen en 
boekhandel Mieke Wijgergangs. “O ja, ook nog even in 
een groentezaak.” Toen ze erbij stil stond dat ze nog 
zo’n tien jaar moest werken, bedacht ze dat ze meer 
wilde betekenen voor de mensen en: “Als je het niet 
probeert, vraag je je altijd af: wat als ik het wel gedaan 
zou hebben?” Ze ging naar een open dag van het Koning 
Willem I College en schreef zich in voor de BBL-opleiding 
verpleging.

Terug van weggeweest
Maartje van Vlijmen (44) groeide op als dochter 
van een kappersechtpaar. Als kind hielp ze mee in de 
salon, veegde haren op, bracht koffie en waste tot 
vertedering van de klanten hun haren. “Ik was ook altijd 
bezig met poppen, afdankertjes waarmee ik van alles 
kon uithalen met hun kapsel.” Ze volgde de middelbare 
detailhandelsschool, maar zag een folder ‘Kom bij de 
politie’ die haar zeer aansprak. Spanning, sensatie: dat 
leek haar wel wat. Er was alleen nog een interne opleiding 
in Heerlen. Dat wilde ze niet, zo zou haar sociale leven 
hier in de knel komen. Ze hockeyde bijvoorbeeld nog 
driemaal in de week. Om de tijd te overbruggen voordat 
de opleiding in Eindhoven zou starten, volgde ze een 

particuliere kappersopleiding. Toen ging ze eindelijk 
naar de politie. “En het was spannend! Je weet niet hoe 
de dag zal verlopen. Ik reed de noodhulp, dus je kon 
overal naartoe gestuurd worden: verkeersongevallen, 

‘Ik wilde mee-
draaien in de 
maatschappij’

Achtergrondverhaal
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vechtpartijen, maar ook naar verwarde mensen.
Toen ik veertig werd, hielden mijn ouders op met de 
salon. ‘Wat ga ik doen?’ bedacht ik. Met het oog op mijn 
gezin koos ik voor de rust.”

Het kwam op zijn pad
Mark Verhoeven (49) is in zijn huidige baan als 
manager van Den Durpsherd een duizendpoot en 
dat was hij in zijn werkverleden ook. Hij begon als 
verpleegkundige bij dementerende ouderen, verkocht 
design brilmonturen en medische apparatuur en bracht 
websites aan de man/vrouw. “Het kwam allemaal gewoon 
op mijn pad”, vertelt hij in zijn kantoortje. “Ik verdiepte 
me in de materie en zag het als een uitdaging. En dat 
geldt zeker voor mijn huidige baan.” Hij solliciteerde 
op de functie in een tijd dat de gemeentelijke subsidie 
ophield en het dorpshuis ‘zijn eigen broek moest zien 
op te houden.’ Hij vertelt dat hij tijdens het gesprek 
steeds enthousiaster werd door de mogelijkheden die 
hij zag. “Ik zie den Durpsherd als bruisend hart van de 
dorpen. Voor ontzettend veel verenigingen is dit hun 
thuishonk en het is het centrum voor evenementen 
en symposia. We beschikken over een theater voor 
lokale en externe optredens, het is het toneel van 
landelijke biljartwedstrijden die op de tv te volgen zijn, 
de bibliotheek is hier gevestigd en ga zo maar door. En 
altijd is er voor individuen een kop koffie of tijd voor een 
praatje.”

In de rugzak
Alle drie brachten ze een heleboel ervaring en wijsheid uit 
hun verleden mee. 
Eveline was gewend met mensen om te gaan en klanten 
tevreden te houden. Ze moest wel een heel traject 
doorlopen om meer voor de medemens te betekenen 
en dat viel niet mee. Drie jaar lang studeerde ze en liep 
stage. Daarnaast had ze haar gezin en de zorg voor haar 
ouders die naast haar woonden.
“Maar ik was meteen om toen ik een dag meedraaide op 
de Annenborch. Dit wilde ik.” Toen ze slaagde, stonden 
haar kleinkinderen met een spandoekje haar op te 
wachten: ‘Onze oma is geslaagd!’ Sinds die tijd werkt ze 
twintig uur per week in de wijkzorg, zowel binnen- als 
buitenshuis in een volgens haar heel fijn team. “Ik zit 

‘Elke dag weet 
je niet hoe het 
gaat lopen’
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helemaal op mijn plek.”
“Wat fijn dat je er bent”, zeggen de patiënten tegen haar 
en dat is wederzijds. “Ik betekende in de winkel zeker wat 
voor de mensen, maar nu veel meer.”

Maartje vond als agent het omgaan met iedereen 
waarmee ze in contact kwam het fijnst. 
“Je moest kordaat kunnen optreden als dat nodig was, 
maar dat ging me goed af. Het ligt er ook aan hoe je je 
opstelt. Je komt veel mensen met psychische klachten 
tegen en ik probeerde altijd respectvol te zijn. Maar ook 
een troostende arm is in situaties soms nodig. Je bent 
het eerste loket of het nu een inbraak, een dreigende 
zelfmoord of een auto-ongeluk betreft. Er was veel 
spanning en natuurlijk deden gevaarlijke situaties zich 
voor. In de kapsalon gaat dat er heel anders aan toe. 
Maar ook hier is een luisterend oor en aandacht voor 
degene die in de stoel zit heel belangrijk. Ik ben altijd 
blijven knippen tijdens mijn politiewerk en een eigen zaak 
opzetten vond ik een heerlijke, nieuwe uitdaging.”

Mark heeft naast het draaiend en aantrekkelijk houden 
van den Durpsherd de begeleiding van personeel als 
taak. Een aantal volgt een speciaal traject en er zijn

 jongeren die zich aanmelden als oproepkracht. “Ik 
merk dat ik met hen door mijn werkverleden prima om 
kan gaan en oog heb voor bepaalde zaken. En er zijn 
zeker ook klanten die een speciale aanpak vereisen. 
Daarnaast moet ik veel organiseren, evenementen 
binnenhalen en gesprekspartner zijn voor veel partijen. 
Dat vereist ook creativiteit. Enthousiast vertelt hij over 

carnaval. “Vorig jaar zijn we daarmee begonnen; met 
de sluiting van de Gouden Leeuw was een thuishaven 
weggevallen voor veel carnavalsverenigingen en was 
er weinig gezamenlijks. ‘Wil je dat iedereen naar Den 
Bosch gaat?’ vroeg ik. Het werd een groot succes en dit 
jaar werd dat nog overtroffen. Ik had een trailer aan de 
overkant geregeld met daarop tafeltjes en stoelen en 
alles wat bij carnaval hoort, speciaal voor de ouderen 
van zorgcentrum Berlerode. We konden de helft van de 
inschrijvingen maar kwijt en de gelukkigen hebben zo 
genoten van de optocht! Volgend jaar komen er dus twee 
trailers.” Nadenkend: “Ik heb al vele banen gehad, maar 
het zou zomaar eens kunnen zijn, dat ik hier blijf. Geen 
dag is hetzelfde.”

De een heeft het wat rustiger, de ander krijgt meer 
hectiek op haar bordje en de derde blijft de uitdagingen 
dagelijks aangaan. Alle drie zijn ze echter erg blij met de 
zelf gekozen wending in hun leven.
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‘Voor ontzettend 
veel verenigingen 
is dit hun  
thuishonk’
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Advertorial

Van der Doelen
Berlicum

info@vanderdoelenhypotheken.nl
(073) 303 53 03

www.vanderdoelen.nu

Van der 
Doelen geeft 
hypotheektips 
Voor een realistisch hypotheekadvies 
met Brabantse gemoedelijkheid moet 
je bij Van der Doelen in Berlicum zijn. 
Danny en zijn collega’s zoeken naar de 
best passende  hypotheek voor onze 
dorpsgenoten.
Tekst Natasja van der Wijst foto Koen de Haas

Danny heeft daarbij een aantal tips die kunnen helpen bij het vinden van 
het juiste  aanbod. “Want een huis kopen doe je niet zo vaak in je leven. We 
denken daarom graag met je mee, vanaf de eerste bezichtiging tot en met het 
rondkrijgen van je hypotheek.”

Eerst praten dan kijken
Om te weten hoeveel je kunt lenen, wat je maandlasten worden en welke 
hypotheek het beste bij jouw situatie past, is het verstandig om eerst te komen 
praten voordat je op zoek gaat naar een huis. Dat voorkomt teleurstellingen 
omdat je misschien wel naar een droomhuis gaat kijken dat je helemaal niet 
kunt betalen.

Wees alert op energielabel
Het energielabel heeft invloed op het leenbedrag. Hoe beter het energielabel, 
hoe hoger het bedrag dat je kunt lenen. Het kan wel tot vijftigduizend euro 
verschil maken tussen een woning met een label E of label A++++. Daarnaast 
heeft een energiezuinige woning lagere energiekosten, een win-win situatie 
dus.

Kijk ook naar de toekomst 
Bepaal ook wat je in de toekomst van 
plan bent te gaan doen. Misschien 
meer of minder werken of kan 
er gezinsuitbreiding aankomen? 
Allemaal zaken die de hoogte van je 
inkomsten en uitgaven beïnvloeden. 
Heb je dit in beeld, dan heb je zicht 
op je maandlasten, nu en in de 
toekomst.  

En Danny’s laatste tip: “Zorg voor 
een buffer want met alleen de 
maandelijkse hypotheeklasten ben 
je er nog niet. Houd rekening met 
een spaarpotje voor het onderhoud 
of verduurzaming van je nieuwe 
woning.” 
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Portretten

MODDER!!!
Sporten betekent afzien als je alles geeft wat je in je hebt. Nog erger 
wordt het als je door de modder moet om het doel te bereiken. Toch 

genieten ze er allemaal van en schuwen ze de blubber niet. Het geheim 
van de fanatieke sporter? De kick van het vrije gevoel tijdens de actie. 
Of zoals het tijdens het hardlopen kan voelen: “Het lijkt een beetje op 

lekker sterven.” 
Tekst Lyan de Roos Foto’s Jasper Loeffen

“Als keeper moet je een beetje gek in de kop zijn. Je moet gaan zonder erbij na te denken.” Lotte van Hoof (21) uit 
Middelrode is keepster bij het eerste elftal van Sparta en rijdt zes keer per week op en neer naar Rotterdam om te 
trainen. Ze ontdekte haar keeperstalent bij BMC rond haar twaalfde. “Ik ben toen begonnen met keepen, omdat ze 
te weinig keepers hadden.” Al snel bleek dat ze talent had. Ze vindt het heerlijk, het liefst keept ze op een grasmat. 
“Maar ook in de modder is best lekker hoor. Je voelt je nog vrijer als je doorglijdt.” 
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Ze genieten met volle teugen terwijl ze over de natte bosgrond bij Engelenstede galopperen. Hanneke Maas (55) 
en Ebano (13), haar ‘pittig heerschap’ zoals ze haar paard liefkozend noemt. Ze zijn geheel op elkaar ingespeeld. 
“Het rijden betekent ultieme vrijheid voor me. Mijn hoofd gaat leeg want als je rijdt, denk je nergens aan. Het is 
echt sporten en het paard is natuurlijk de atleet. Maar je hele lijf moet verder in balans zijn, anders blijf je echt 
niet zitten. Als ik even niet gereden heb, krijg ik overal spierpijn.” Lang wil Ebano niet stilstaan, enthousiast draaft 
hij door het water. Hij krijgt er geen genoeg van tot ook hij moe wordt.



binnenblieken
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Ze traint vijf keer per week en gaat tot het uiterste. Margo Heurman (28) ontdekte haar sportieve hardloop 
talent toen ze nog bij HC Berlicum speelde. “Het rennen voelt heel goed. Tijdens het winterseizoen doe ik aan 
veldcross. Mijn favoriete nummer op de baan is de drieduizend meter steeplechase. Het is zwaar, maar het voelt 
als ‘lekker sterven’. Tot het uiterste gaan en jezelf overtreffen.” Ze schuwt de uitdaging niet.
“Eind augustus loop ik een 55 kilometer trail met 3500 hoogtemeters bij de Mont Blanc.” Zo combineert ze haar 
passie met een sponsortocht. Een monstertocht voor het goede doel.
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Dirk van Roosmalen (47) zoekt iedere week een paar keer de grens op.Hij fietst gemiddeld negenduizend kilometer 
per jaar, afwisselend op zijn mountainbike, gravel bike en racefiets. “Het is heerlijk, lekker ontspannen. In de 
bossen is het nog uitdagender, technisch wordt er meer van je gevraagd.” Maar eerlijk is eerlijk: “Liever fiets 
ik droog, want na zo’n modderbad moet je iedere keer je fiets poetsen.” En dat is niet per se Dirks favoriete 
bezigheid. “Het fietsen is mijn ideale ontspanning. Het is gezond, sportief en daarbij ook nog gezellig met vrienden 
samen.” Regelmatig fietst hij alleen. “Dan gaat mijn hoofd echt maximaal leeg.”



binnenblieken
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Een fanatiek duo: Bas Langens (20) en Heikki van Schijndel (21) uit Middelrode. Ze crossen wekelijks met hun ruim  
tweehonderd kg wegende motor met zijspan. Bas is de stuurman. “Dankzij onze sponsoren kunnen we dit samen 
doen. Ik geef gas, Heikki trekt aan de beugel en hangt buitenboord. Wat zo gaaf is aan rijden in het zand, is het 
extra gas geven. Dat het een bende wordt, hoort er gewoon bij. Fysiek is het een zware sport, het vraagt veel van 
je. Een training duurt dan ook maximaal vijfentwintig minuten. Dan is het echt wel op.” Voor de extra power gaan de 
heren naar de sportschool. Ook daar geven ze vol gas.
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Advertorial

Projet: Alles onder 
één dak bij (ver)bouw

tekst Marc Nelissen foto Andrea Tibosch

Een smaakvol en doordacht interieur-ontwerp, een 
make-over van je woning, van binnen of van buiten? 
Of een compleet verbouwplan? En dit alles met 3D VR 
visualisatie? Daarvoor draaien Wout Aarninkhof (L) 
en Wyko van de Wijgert (R) van de bouwstudio van 
Projet hun hand niet om. Naar wens zelfs inclusief een 
vergunningsaanvraag en een bouwtechnisch en installatie-
advies.  
 
 
Allebei zijn ze honderd procent bouwfanaat en houden ze van mooi en slim 
wonen. Door hun jarenlange ervaring kijken ze zowel technisch als ruimtelijk 
bliksemsnel dwars door iedere woning heen. En door de combinatie van 
technische skills en esthetische creativiteit qua ontwerp maken ze dingen 
mogelijk die je zelf niet zo een-twee-drie in je huis ziet. 
 
Goed en slim doordacht
“Een technische bouwtekening of een creatief interieurplan? Kunnen we 
allemaal maken”, zegt Wout. “De ene keer kijken we voorafgaand aan een 
aankoop al mee naar de mogelijkheden. De andere keer tekenen we een 
complete verbouwing uit. Geheel volgens smaak van onze klant én technisch 
van A-to-Z goed en slim doordacht.”
Dat ontwerp zetten ze bij Projet vaak in 3D. “Zo mooi en waarheidsgetrouw”, 
zegt Wyko: “Als onze klanten dat ontwerp aan vrienden en familie laten zien, 

denken die vaak dat het al áf is. Zo 
levensecht zien onze visualisaties er 
uit. Daardoor kun je ook in 3D door 
ons ontwerp heen lopen. Bij ons 
in de studio op Overbeeke, boven 
Wonders, of lekker thuis op je eigen 
mobiel.” 
 
Ontwerp in werkelijkheid
Wout: “Zo weet je als klant precies 
hoe ons ontwerp er in werkelijkheid 
gaat uitzien, kun je bijschaven in 
de ontwerpfase en bij je aannemer 
precies aangeven welk eindresultaat 
je beoogt. En als je wilt, kunnen wij 
je bij het verdere bouwproces ook 
begeleiden en adviseren. Dan weet 
je helemaal zeker dat je krijgt wat je 
wilt. Kijk maar eens op onze website 
voor onze 3D ontwerpen. Wist je dat 
wij ook kantoren, bedrijfspanden en 
horeca onder handen nemen?”

Projet
Overbeeke 1a

5258 BL Berlicum
www.projetbv.nl
www.projet3D.nl
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Een rubriek van weggeweest. BaMi heeft zoveel om trots op te zijn dat 
we daar graag de aandacht op willen vestigen.

Een buizerd zweeft geruisloos boven het veld, op zoek naar 
zijn prooi, terwijl aan de waterkant twee juffers opdrogen in 
de zon. Als het water de temperatuur van 18 graden bereikt, 
dartelen twee karpers tijdens het paairitueel . Ze storen zich 
niet aan menselijke toeschouwers.

Het zou een tekst kunnen zijn uit een natuurserie. De realiteit is dat het taferelen 
zijn uit ons eigen dynamisch beekdal van de Aa. Tussen kasteel Heeswijk en 
‘s-Hertogenbosch, meandert de Aa stilzwijgend tussen de weilanden door. Een 
parel van een natuurgebied dat volop in ontwikkeling is. Zomaar in de achtertuin van 
Berlicum en Middelrode! 

Pure schoonheid
“In 1995 stond de A2 onder water,” vertelt Maarten Post, voorzitter van de Stichting 
Landschapsbeheer Aa-dal. “Provincie en het waterschap beseften dat het vijf voor 
twaalf was. Zonder ingrijpen zou Den Bosch op termijn natte voeten krijgen. Vanaf 
2015 veranderde de ooit rechtgetrokken Aa weer in een prachtige meanderende 
stroom. Op diverse plekken in het gebied werden waterbergingsgebieden aangelegd. 
Het water zoekt nu weer zijn eigen weg, soms tot ver buiten de oevers.” De 
dynamiek van water maakt het gebied uniek. Moeder Natuur toont ons haar puurste 
schoonheid. 

Tekst Lyan de Roos foto’s Claartje ten Have      
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Smaakmakers

Geen zwemwater
Normaliter stroomt het water geruisloos. Op sommige 
smalle plekken ontstaat een kolkende waterstroom 
met watersnelheden van zestig m3 per minuut. Op 
bredere stukken, waar de stroomsnelheid snel afneemt, 
kan zand bezinken. Zo ontstond het strandje bij 
Middelrode. Een verleidelijke plek in warme zomers, maar 
Maarten waarschuwt: “De Aa is een regenwaterrivier. 
In droge periodes komt het water vooral vanuit de 
rioolzuiveringsinstallatie bij Veghel. Het is geen goed 
zwemwater.”

Reeën spotten
Het natuurgebied is een waar paradijs. “We zien steeds 
meer diversiteit, zowel dieren als planten. Zo bloeit er 
de wilde cichorei, een plantje dat in vroegere tijden door 
de Romeinen vanuit het Middellandse Zeegebied werd 
geïntroduceerd. Vroege vogels onder ons kunnen reeën 
spotten. Langs de waterkant verraden omgeknaagde en 
geschilde bomen en beverburchten de aanwezigheid van 
dit knagende beestje, dat vooral ’s nachts actief is.

Paradijs 
Dat het water de regie neemt, is te zien bij de oevers. 
Een enkele boom staat op kiepen. Maarten wordt er niet 
onrustig van: “We kunnen niet alles beïnvloeden. Laat 
de natuur haar gang gaan. Valt er een boom om, jammer 
dan. Het belangrijkste is dat de dieren in het gebied 
rust vinden en geen last hebben van onze viervoeters. 
Niet voor niets staan er bordjes met het verzoek honden 
aangelijnd te houden. We zijn druk bezig met een 
hondenuitlaatplek. Vanuit onze stichting proberen we 
samen met vijfenzeventig actieve vrijwilligers en de 
gemeente de natuur continu een handje te helpen. Op 
de Roggeakker wordt graan verbouwd en de oogst mag 
er zijn. Brouwerij D’n Draok brouwt er “Westakkers” 
van. Bier van eigen bodem, waar een dorp Gruts in is. 
Met dank aan de voedzame aarde van ons dynamische 
Aa-dal. Een paradijs waar we trots op mogen zijn. Nee, 
moeten zijn!
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BinnenBlieken

Hoogstraat 119, de bewoonster is misschien wel bekender 
dan het huis zelf. Jetje Carpay (89) woont er al haar hele 
leven. Samen met haar en vriendin Corry, die al sinds 1986 
over de vloer komt, lopen we door de geschiedenis van de 
woning uit de jaren dertig. Want dat het pand verhalen 
losweekt is al wel duidelijk bij binnenkomst.

De lente is in aantocht en dat zie je zodra je de oprit oploopt. 1600 Begonia’s in 
de tuin en een groot aantal geraniums in bakken komen je tegemoet. Jetje: “Mijn 
vader en moeder hadden groene vingers en waren maar wat trots op hun tuin. 
Dat is mij met de paplepel ingegeven. Tot vorig jaar zette ik samen met Corry 
nog elk jaar zelf de voorjaarsbloeiers in de tuin. Maar dat is toch een beetje 
te veel werk geworden op mijn leeftijd. Dus nu doen we dat samen met een 
tuinman.”

Fijne buurt
Op de vraag wat het huis zo fijn maakt om te wonen, somt Jetje een heel 
aantal redenen op: dat het huis vrijstaand is, dat het ver genoeg van de drukke 
Hoogstraat af staat, dat de achtertuin 110 meter diep en 25 meter breed is. 
Maar het meest belangrijke: leuke buren in een fijne buurt. Jetje heeft in die 
bijna negentig jaar dat ze er woont al heel wat buurtgenoten zien komen 
en gaan. Jetje: “Met de meeste buren heb ik contact, of ze nou tachtig of 
vijfentwintig zijn.” Ze hoopt dat ze nog lang samen met Corry aan de Hoogstraat 
mag blijven wonen. Want aan verhuizen heeft ze nooit behoefte gehad.

Tekst Natasja van der Wijst foto’s Edith Verhoeven

‘Ik kan vanuit deze 
stoel iedereen 
voorbij zien komen 
op de Hoogstraat’
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Gasten in huis
In 1934 liet de vijfendertigjarige toenmalige gemeentesecretaris en ontvanger 
Wilhelmus Petrus Carpay het huis bouwen voor zijn gezin. Vader (1899), 
moeder Paulina (1905) en zus Riet (1933) hebben allen tot aan hun dood in het 
huis aan de Hoogstraat gewoond. In 1944 overleed de vader van Jetje toen 
ze nog maar acht jaar oud was. Er brak een moeilijke tijd voor het gezin aan. 
Moeder kwam er, in oorlogstijd, met twee jonge dochters alleen 
voor te staan. Jetje: “Toen bestond er nog geen sociale uitkering, 
dus alle eindjes moesten aan elkaar geknoopt worden.” Dat 
deed haar moeder door ‘pensiongasten’ in huis op te nemen. In 
de periode tussen 1944 en 1955 heeft het gezin gasten in huis 
gehad. Jetje: “Ik was blij dat ze uiteindelijk allemaal vertrokken en 
wij als gezin ons eigen huis en privéleven weer terug kregen.”

Evacueren
Op 10 oktober 1944 werd aan alle inwoners van Berlicum 
verzocht hun huis te verlaten. Evacueren dus. Neef Ton en tante 
Toos hebben de mooiste dingen die in huis stonden in de grond 
gegraven. De grote klok in de gang werd in het kantoortje gelegd 
met een kleed erover en de rolluiken werden gesloten. Jetje: 
“Moeder zei ons zoveel mogelijk kleding aan te doen en mee te nemen. Ik weet 
nog dat ik een paar jurken over elkaar aan had. En zo vertrokken we richting de 
slagerij van mijn oom in Hintham. Daar sliepen we buiten in de grote kelder met 
nog veel meer mensen.”

We sliepen 
buiten in de 
grote kelder 
met nog veel 
meer mensen
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Terug naar huis
Op 24 oktober 1944 werd de omgeving bevrijd en kon het gezin terug naar Berlicum. 
Het huis stond er nog, maar was zwaar beschadigd. Jetje: “In huis was het een grote 
puinhoop, er was zoveel gestolen of kapot. Het mooie servies lag in stukken onder 
het fornuis en er was geen bestek meer te vinden. De klok was er nog, maar die was 
als bed gebruikt. De ruiten in de ramen waren allemaal kapot en dichtgetimmerd, 
een vierkant van 75 cm was open gehouden voor een beetje daglicht. Later zijn de 
ramen hersteld en voorzien van glas uit de kassen. Gelukkig is die tijd voorbij, want 
mijn zus en ik waren nog klein en hebben veel angst gehad.”

Er was 
zoveel 

gestolen 
of kapot
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binnenblieken

Niets is veranderd
Op de vraag of er veel dingen in de loop der tijd in het huis zijn aangepast komt snel antwoord. 
Jetje: “Boven is er niets veranderd. En hier beneden zijn alleen de ensuite deuren verdwenen, 
dus is het nu één huiskamer. Het schilderij van het huisje dat ooit op de Haashoeve stond, 
hangt er al heel mijn leven.” Ook de beide haardschouwen zijn origineel. Een daarvan springt 
in het oog:een prachtig betegeld exemplaar dat de woonkamer extra sfeer geeft. De andere 
haard is in de loop van de tijd vervangen door een elektrische variant. Dat heeft een speciale 
reden. Jetje: “Tijdens een schoorsteenveegbeurt is de veegbal klem komen te zitten in het 
kanaal. Die kan er niet meer uit, en dus was de openhaard niet meer te gebruiken.”



hans@sbafbouw.nl www.sbafbouw.nl
073 - 503 17 41De Enst 19, 5258 BM Berlicum

STUCWERK TEGELWERKSCHILDERWERK SYSTEEMWANDEN SYSTEEMPLAFONDS
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In 1984 is de keuken voor het laatst aangepakt. 
Het sfeervolle donkere hout en het bronskleurig 
panelenplafond zien er nog spic en span uit. Zo ook de 
glas-in-lood ramen die zorgen voor prachtig gekleurd 
licht in de huiskamer. Jetje: “De woonkamer heeft veel 
ramen. Ik zie hier de zon opkomen, maar ook weer 
ondergaan. En ik kan vanuit deze stoel de hele dag 
iedereen op de Hoogstraat voorbij zien komen, zonder 
dat ze mij zien.”

Handwerken en knustelen
De hal met originele tegelvloer hangt vol met 
vakantiefoto’s en souvenirtjes van de reizen die Jetje en 
Corry samen maakten. Corry: “We zijn wel tien keer in 
Thailand geweest. De poppetjes die je hier ziet hangen, 
komen daar vandaar.” Jetje: “Maar we hebben ook Sri 
Lanka, Curaçao, Brazilië, Vietnam en zo’n beetje heel 
Europa bezocht.” In het hele huis zie je terug dat de 

dames van knutselen en gezelligheid houden. De trap 
naar de bovenverdieping staat vol met paasversieringen 
die binnenkort vervangen worden door varkens. Want 
Jetje spaart varkentjes die overal in het huis te vinden 
zijn. Een kleine achthonderd varkens van groot naar klein 
verraden dat Jetje uit een slagersfamilie komt. Maar niet 
alleen de hal is rijkelijk versierd. Op het dressoir in de 
huiskamer staat een heel kerstdorp. Corry: “Keigezellig 
en veel te veel werk om het telkens af te breken en weer 
op te zetten. Daarom laten we het lekker staan. Plek zat!”

Een kleine 
achthonderd 
varkens in huis



LUNENBURG
BeleefBeleef

Een unieke winkelbeleving 
met de mooiste apparaten, 
de beste prijzen en natuurlijk 
dé Lunenburg service.

AIRCO
NODIG?
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thuis kijken.
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Mijn naam is

Mijn naam is 
Ton van Uden

hebben meer met elkaar gemeen dan alleen hun achternaam. 
Ze zijn geboren en getogen in BaMi. De ene (links, 66 jaar) aan 
de Zandstraat in Middelrode, de andere (rechts, 61 jaar) aan de 

Werststeeg in Berlicum. Beiden wonen op de plek waar ze groot zijn geworden, behoefte om buiten BaMi te 
gaan wonen was er niet. 
Ze kennen elkaar al sinds hun jeugd, waarin ze allebei lid waren van de Katholieke Plattelands Jongeren. Last 
van dezelfde naam hebben ze niet, behalve dat er nog een Ton van Uden is, in Heeswijk. Die werkt net als 
Ton uit Berlicum in de bouw en dat levert wel eens verkeerd bezorgde rekeningen op. Dat herinnert Ton uit 
Middelrode aan een voorval toen hij een mooie korting kreeg bij de bouwhandel. “Ik dacht nog, dat was mooi 
van dieje mens!” Hun ogen stralen als ze vertellen over hun laatste overeenkomst: ze zijn allebei in 2024 opa 
geworden, beiden van een kleindochter!

Ton en Ton

Tekst Suzanne Jansen Foto Yvonne Wesling
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We kunnen
met een gerust 
hart gaan 
slapen!
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Achtergrondverhaal

Ziet u wel eens een politieauto door de straat rijden zonder dat er 
iets aan de hand lijkt? Grote kans dat wijkagent Anita Bergmans (49) 
en jeugdagent July Smits (25) in de wijk aan het surveilleren zijn. Zij 
speuren naar onraad, naar overtredingen van de wet en houden de 
wijk veilig. BaMi mocht vanaf de achterbank een middagje meekijken. 
Tekst Hedvig Niehoff Foto’s Koen de Haas  

Je wordt niet zomaar wijkagent of jeugdagent. Na een 
stevige opleiding van een aantal jaren word je eerst 
agent, dan hoofdagent en pas daarna ben je klaar voor 
neventaken zoals jeugd- of familieagent. Wijkagent is 
een brigadiersfunctie waarnaar je als hoofdagent kunt 
solliciteren. “Je moet eerst wat ervaring in het politiewerk 
en mensenkennis hebben opgedaan. Je krijgt te 
maken met serieuze zaken zoals criminaliteit, agressie, 
vernielingen, drugs- en drankmisbruik. Maar ook kom 
je in contact met  verwarde mensen, 
huiselijk geweld, seksueel misbruik, 
zelfdoding, moord, zware ongelukken 
of vermissingen. Daar moet je wel 
tegen kunnen. Van alles moet je iets 
afweten en je moet er op de juiste 
manier op reageren. ” Deze agenten 
hebben surveillancediensten en 
noodhulpdiensten. Bij dat laatste ga jij 
als eerste af op een calamiteit. 

Ons kent ons
Wijk- en jeugdagenten hebben goed in de gaten wat er in 
de dorpen gebeurt. Ze kennen veel mensen en weten wat 
er zich achter de voordeur afspeelt. July: “Als iets niet 
door de beugel kan, spreken we de mensen erop aan. 
Tenminste als ze nog op ‘het plaats delict’ zijn. Zo niet, 
dan proberen we te achterhalen wie het zijn en gaan we 
op huisbezoek.”  Inwoners van Berlicum en Middelrode 
lijken net iets minder snel geneigd om een overtreding of 

overlast te melden dan inwoners in een stad. Anita: “Het 
is hier nog een beetje ‘ons kent ons’ en vroeger loste je 
het onderling wel op. Toch roepen we iedereen op om 
alles wat in jouw ogen vreemd is of niet klopt, meteen te 
melden. Want als we het niet horen, weten we het niet 
en kunnen we niets doen. De meeste wijken hebben 
een buurtapp, die gekoppeld is aan het Buurt Informatie 
Netwerk om opvallende zaken te melden. Maar bel ook 
gerust naar het nummer voor niet-spoedgevallen, 0900-

8844.”

Alles draait om communicatie
July koos voor dit vak voor de 
afwisseling van en actie in het 
dagelijkse werk. “Ik houd van de 
spanning bij een achtervolging of 
aanhouding, waarbij we niet weten 
of iemand een wapen op zak heeft. 
Dan stroomt de adrenaline door je lijf. 
Daarnaast vind ik het belangrijk dat ik 

iets kan betekenen voor mensen die het moeilijk hebben. 
Zij worden rustiger als we er zijn en met hen praten. Dat 
is het effect van het uniform én van de aandacht die 
we geven. Alles draait daarbij om communicatie. Het 
voelt goed als we hen kunnen bijstaan. We schakelen 
hulp in als de situatie daarom vraagt, bijvoorbeeld van 
Slachtofferhulp, gemeente, scholen, Bureau Halt of 
de Kinderbescherming. Vaak gaan we later nog een 
keertje op bezoek om te kijken hoe het ermee is. Dat 

‘Deze jongeren 
zijn ook onze 
ogen en oren 

op straat’
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waarderen de mensen heel erg. Daarom vind ik dit vak 
zo mooi. Ik wist al op mijn achttiende dat ik agent wilde 
worden en ik geniet er elke dag van.”

Toe aan een nieuwe uitdaging
Bij Anita is de roeping voor het politievak wat later 
gekomen. “Ik heb na de sportopleiding ALO jarenlang 
als sportconsulent gewerkt om gymlessen op scholen 
naar een hoger plan te tillen. Daarnaast hielp ik kinderen 
met een motorische achterstand en organiseerde ik 
sportevenementen om mensen meer in beweging te 
krijgen. Toen ik bijna veertig was, wilde ik een nieuwe 
uitdaging. Een vriendin was al wijkagent en na een 
dagje met haar te hebben meegelopen, was ik razend 
enthousiast en  heb ik me aangemeld  voor de opleiding 

tot hoofdagent. Na een zware selectieprocedure en drie 
jaar opleiding werd ik meteen hoofdagent in De Meijerij en 
ben ik in het diepe gesprongen. Ik heb er nog geen dag 
spijt van gehad en vind het helemaal geweldig.”  
 

Verhalen hebben meerdere kanten
Anita vervolgt: “Je maakt zoveel mee. Ook heftige dingen 
die niet zomaar van je netvlies verdwijnen. Een akelige 
zelfdoding, het overlijden van een kind of een dodelijke 
schietpartij zijn zo een paar voorbeelden. Gelukkig 
krijgen wij goede begeleiding van het Team Collegiale 
Ondersteuning. Wel is mijn mensbeeld veranderd door 
al het leed en de rauwe werkelijkheid waarmee je wordt 
geconfronteerd. Ik was in het begin te goedgelovig, maar 
dat blindelings vertrouwen is weg. Verhalen hebben 
altijd meerdere kanten. Ik ben me daarvan bewust en 
geloof niet zomaar alles.” Ook ervaren beide agentes 
dat de samenleving is veranderd. “Mensen hebben 
kortere lontjes en lijken minder in staat hun ruzies zelf 
te beslechten. Wij hebben in de opleiding geleerd hoe je 
moet de-escaleren bij conflicten, maar we lossen het 

‘Dan stroomt 
de adrenaline 

door je lijf ’
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niet voor hen op. De verwachtingen van mensen zijn vaak 
niet realistisch. Onze werkdruk is hoog, we surveilleren 
overdag en ’s nachts in een heel groot gebied dat zich 
uitstrekt van Liempde tot Berlicum. We doen ons uiterste 
best, maar je kunt nu eenmaal niet overal tegelijk zijn.”

Leuke gesprekken met hangjongeren
Er wordt veel geklaagd over hangjongeren. Ook onze 
dorpen hebben zo hun hangplekjes. We rijden langs 
zo’n plek in Berlicum. De jongens zwaaien naar de 
politie en de agenten zwaaien terug. Niks aan de hand 
vandaag. July: “We kennen de overlastgevende jongeren 
goed en weten waar ze zich ophouden. Lang niet alle 
hangjongeren zorgen voor problemen. De meeste zijn 
van goede wil, maar kunnen met hun vrienden niet 
terecht bij een van de ouders thuis. Of ze worden thuis 
niet gezien of gehoord. Dus hangen ze op straat. Ze 
hebben de leeftijd waarop ze een beetje meer vrijheid 
willen en ze zijn op zoek naar zichzelf. Ja, en soms willen 
ze stiekem roken of zijn ze baldadig. Dat is oké. Daarvoor 
zijn het pubers. Vernielingen accepteren we nooit. En 
zien we een van hen zonder helm of met een joint op een 
brommer, dan grijpen we ook in. ” 

Onze ogen en oren
De wijk- en jeugdagent gaan dus dagelijks in gesprek 
met jongeren en luisteren graag naar hun verhalen. “We 
krijgen achtergrondinformatie en begrijpen hun frustratie 
beter, maar we handhaven uiteindelijk wel de wet. Als 
je dan een proces verbaal opmaakt of een boete geeft, 
is het belangrijk dat je goed uitlegt waarom je dat doet. 
Meestal is er wel begrip aan de andere kant. Vergis je 
niet, deze jongeren zijn ook onze ogen en oren op straat 
en helpen ons met het in het gareel houden van andere 
jongeren”, vertelt Anita. De wijk- en jeugdagenten zijn 
regelmatig aanwezig bij grote festivals zoals Paaspop 
en Rebirth. Ze staan dan buiten het festivalterrein om 
bij strafbare feiten de daders over te nemen van de 
beveiligers, die op het festival staan. “Daar hoort het 
stiekem gebruiken van het identiteitsbewijs van je oudere 
zusje ook bij”, zegt July lachend. 

Snapchat en Instagram
Onze wijk- en jeugdagent maken volop gebruik van social 
media voor het contact met de jeugd en de inwoners 
in hun werkgebied. Anita communiceert via Instagram 
en July maakt sinds kort gebruik van Snapchat. Ze 
vinden het beiden erg leuke mediakanalen, omdat je 
direct reacties krijgt bij het posten van vragen of leuke 
ervaringen. “We hebben aardig wat volgers, maar dat 
mogen er best nog wat meer worden. Gelukkig weten 
steeds meer mensen wie we zijn.” Als BaMi hebben we 
met eigen ogen mogen zien wie ‘ons July en Anita’ zijn. 
Twee stoere vrouwen die voor de duvel niet bang zijn en 
zich vol overgave dagelijks inzetten voor de veiligheid in 
onze wijken. Mede dankzij hen kunnen wij elke avond met 
een gerust hart gaan slapen. Petje af!   
 

‘Van alles 
moet je iets 

afweten’
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“Illustreren en 
ontwerpen is 
een rode draad 
in mijn leven”
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Atelier

We kennen Viviane van haar illustraties voor BaMi, 
maar dat zou je bijna bijzaak kunnen noemen. Ze 
volgde verschillende ontwerpopleidingen en creatieve 
cursussen. Bij een agentschap en als freelancer werkte 
ze aan illustraties en ontwerpen in opdracht. Ze maakte 
ook vrij werk en richtte haar eigen Studio Vief op. 
Haar ontwerpen, waaronder haar eigen kinderlijn met 
decoratieproducten van textiel, verkocht ze via concept 
stores. “Illustreren en ontwerpen is een rode draad in 
mijn leven”, zegt ze zelf daarover. 

Creatief onderwijs 
Als freelancer ontwikkelde Viviane creatieve en 
duurzame lessen voor scholen. “Ik vond het zo leuk op 
de school waar ik nu werk, dat ik ben blijven hangen. 
Ik geef drie dagen per week les op praktijkschool De 
Rijzert in Den Bosch. Ook Studio Vief bestaat nog, maar 
wel meer als hobby: het maken van wandkleden en 
illustraties”, vertelt ze. 

Moderne wandkleden
Boven laat Viviane verschillende wandkleden zien. 
Ze koopt textielpanelen in op een rol en ontwikkelde 
daarmee eigentijdse wandkleden. Ze legt uit: “Eerst 
maakte ik alle wandkleden zelf, maar nu verkoop ik DIY-
pakketten via mijn webshop. Het idee is ontstaan vanuit 
mijn voorkeur voor retro en vintage en ik heb gezocht 
naar een moderne stijl. Voor de ontwerpen kijk ik naar 
kleuren en thema’s. De natuur is mijn favoriete thema. In 
de toekomst wil ik helemaal zelf wandkleden ontwerpen, 
die dan echt kenmerkend zijn voor Studio Vief.”

Textielillustraties
Haar illustraties voor BaMi begint Viviane met potlood 
en papier. “Daarna scan ik ze in en bewerk ze verder 
digitaal. Dat doe ik beneden achter de computer”, laat 
ze zien. Maar haar specialiteit zijn de textielillustraties, 
een combinatie van textiel en illustreren. Die maakt ze 
dan weer boven met de naaimachine. Ernaast liggen wat 
voorbeelden, waar ook hele oude bij zitten, die Viviane 
al als kind heeft gemaakt. Ze eindigt: “Ik zou heel graag 
een kinderboek willen maken met textielillustraties, maar 
dat is ook voor de toekomst.”

Als kind was Viviane Bertrums (37) al aan het 
tekenen, knippen, plakken en met stukjes textiel 
bezig. Nadat ze een kindernaaimachientje had 
gekregen, maakte ze kleertjes voor haar barbies. 
Inmiddels heeft ze haar creatieve sporen wel 
verdiend op allerlei verschillende manieren. En ze 
heeft nog veel meer artistieke plannen.
Tekst Helma Smolders Foto’s Claartje ten Have
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Kinderdroom

Op weg naar 
een droom

Rijden in een vrachtwagen. Dát is wat de elfjarige Justin 
van de Ven uit Berlicum het allerliefst zou doen, de 
hele dag! Als het kon, reed hij vandaag nog naar de 
bergen in zijn favoriete vakantieland Oostenrijk. Op 
kantoor bij Vos Logistics in Oss vraagt hij de ervaren 
vrachtwagenchauffeur Maarten (59) het hemd van het 
lijf.

Als kleuter van 5 was Justin al gek van vrachtwagens. Zijn verzameling 
Bruder-speelgoedvrachtwagens is in al die jaren dan ook flink gegroeid. 
Na wat ritjes als bijrijder bij zijn vader in de vrachtwagen wist Justin  
(groep 7) het zeker: hij wordt later vrachtwagenchauffeur. Geïnteresseerd 
stelt hij dan ook de ene na de andere vraag aan Maarten. 

“In wat voor vrachtwagen rijd jij?”
Als Maarten antwoordt dat hij in een nieuwe Scania R4 rijdt, begint Justin 
te glunderen. Het is zijn lievelingsmerk: “Het is gewoon een mooie wagen.” 
Maarten beaamt dat: “En hij is niet alleen mooi, maar hij rijdt ook heel 
luxe.”

“Mag je je vrachtwagen bekleden?”
“Nee. Al heb ik wel een grote beer op de bijrijdersstoel staan. Die kreeg 
ik van mijn kleindochter zodat ik wat minder alleen ben onderweg. Maar 
verder geen lampjes en tierelantijntjes.” Jammer, vindt Justin, maar 
gelukkig zijn de oranje vrachtwagens van zichzelf ook al mooi, is de 
conclusie.

Tekst Lonneke van Asseldonk foto’s Yvonne Wesling
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“Hoe lang zit je op een dag in de vrachtwagen?”
“Ik werk zo’n twaalf tot vijftien uur per dag. Meestal 
vertrek ik op maandagochtend en kom vrijdagavond weer 
thuis. Overnachten doe ik in de vrachtwagen. Lange 
dagen, maar we hebben het mooiste beroep ter wereld. 
We zitten de hele dag met onze rug tegen het bed door 
een raam naar buiten te kijken. Dat wil je toch!?”

“Rijd jij op je sokken?”
Justin laat zien dat hij echt verstand van zaken heeft, 
want hoe bedenk je anders deze vraag? Maarten: 
“Jazeker. Althans in de landen waar het mag. Mijn 

vrachtwagen is mijn kantoor, mijn slaapkamer, mijn 
woonkamer. Ik ben er meer dan in mijn eigen huis, dus ik 
houd het graag netjes.”

“Heb je tips om vrachtwagenchauffeur te worden?”
“Je moet het vooral graag willen, maar dat zit bij jou wel 
goed. En je moet de juiste rijbewijzen halen natuurlijk. 
Ook moet je het thuis goed overleggen met je vriendin 
want je bent heel veel van huis. Mijn kinderen waren al 
het huis uit toen ik begon als chauffeur en mijn vrouw kan 
er goed tegen gelukkig.”

Ondanks de lange dagen en het vele weg zijn van huis 
twijfelt Justin geen seconde als er wordt gevraagd of 
het nog steeds zijn kinderdroom is. “Jazeker, ik vind het 
mooi om achter zo’n groot stuur te zitten en naar het 
buitenland te rijden. En het is elke dag wat anders!” 
Dan vraagt Maarten of Justin nog mee wil met de 
vrachtwagen: “Even een oplegger aankoppelen”. Die kans 
grijpt Justin natuurlijk met beide handen aan. En weg zijn 
ze! 

Een Scania: 
dat is gewoon 

een mooie
wagen!
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Pleinklets

Bent u al 
verduurzaamd? 

Hoe bewust duurzaam leven wij en zijn we daarvoor al aan de slag 
gegaan met ons huis? Geen gekke vragen. Je kunt de krant niet 

openslaan, geen podcast beluisteren of de TV niet aanzetten of het 
gaat over klimaatdoelen, Nederland van het gas af, zonnepanelen, 
warmtepompen of vermindering van het gebruik van plastic. We 
zullen moeten verduurzamen als we onze kinderen een goede 

toekomst willen bieden, lijkt de hoofdboodschap te zijn. Kan en wil 
iedereen mee met deze ontwikkelingen? We vroegen het u op een 

mooie lentedag in april. 
Tekst Hedvig Niehoff Foto’s Stan de Haas
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Hans van der Heijden (54)
Duurzaamheid is voor Hans vooral gekoppeld aan zijn 
eigen energieverbruik. Toen anderhalf jaar geleden de 
energieprijzen door het dak schoten, is bij hem de knop 
omgegaan. “Ik zag wat ik aan energie en water verbruikte 
en ben me rot geschrokken. Sindsdien let ik beter op 
en verbruik veel minder.” Hans zou graag de houding 
en bewustwording in de Nederlandse samenleving zien 
veranderen. “We gaan echt niet terug naar de houtkachel 
of de waterput zoals bij onze voorouders. Maar het is 
allemaal niet meer zo vanzelfsprekend dat we altijd 
stroom en schoon drinkwater ter beschikking hebben. 
We zullen meer zelfvoorzienend moeten worden. Ga dus 
niet zitten wachten of leunen op de overheid voor een 
oplossing, maar denk zelf na en neem initiatief.” 

“Via mijn werk ben ik met het thema 
duurzaamheid in aanraking gekomen. Het is 
een belangrijk thema en ik ben er bewust mee 
bezig.” Het zit hem voor Kirby in kleine dingen, 
zoals het scheiden van afval, minder vlees eten, 

bewust nadenken over wat je gebruikt of weggooit. Ze 
woont in een duurzaam huis en rijdt een elektrische auto. 
Lastiger is het wat betreft vliegvakanties. “Sommige 
landen zijn alleen met het vliegtuig te bereiken en met 
een elektrische auto kom je Europa niet snel door.” Zitten 
we op de goede weg? “Ik weet het niet, het is een grote 
verandering voor Nederland. Ik wil een betere wereld 
scheppen voor mijn dochters. Mijn generatie moet 
duurzamer gaan leven. Alleen dan verandert er iets voor 
de volgende generatie.”

Jeanine van 
Leeuwen (57) 
“Hoe duurzaam ik leef? Tja, dat is een goede vraag. 
Veel zaken hebben we thuis onbewust al geregeld zoals 
een warmtepomp, zonnepanelen en het scheiden van 
afval. Frans, mijn man, is op dit moment een koeling 
voor de warmtepomp aan het aanleggen. Sinds wij 
gezondheidsproblemen hebben gehad, zijn we bewuster 
en gezonder gaan eten. Minder vlees, meer biologisch 
en onbespoten groente, veel bewegen. Ik rook niet en 
drink heel soms een wijntje. Ik wil gezond oud worden.” 
Jeanine zou graag zien dat de overheid concreter 
wordt in haar klimaatdoelen. “Er wordt vooral gepraat. 
Neem bijvoorbeeld het hard rijden op de Hoogstraat in 
Berlicum. Langzamer rijden is veiliger en tegelijkertijd 
een vorm van energiebesparing. Zo moeilijk hoeft het 
dus niet te zijn.”
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We treffen de heren terwijl ze 
boodschappen inslaan voor 
een weekendje met vrienden. 
“Er gebeurt van alles, maar 
wij zijn niet bewust met 
duurzaamheid bezig. Tuurlijk 

rijden we elektrisch, hebben we zonnepanelen, leveren 
we onze blikjes in en beleggen we in groene fondsen. 
Maar laten we eerlijk zijn. We willen onze wintersport en 
vliegvakanties niet missen. Nederland volledig van het 
gas af is niet te betalen. Het beleid van de overheid is niet 
haalbaar, tenzij je ‘consumeren’ zwaarder gaat belasten. 
Duurzaamheid vraagt om een wereldwijde oplossing en daar 
hebben we geen vertrouwen in. Het lost zich pas op als het 
al te laat is. We maken de wereld dus op en tjah … ‘op is op’!

Joop wilde dichter bij zijn dochter Colette wonen 
en besloot anderhalf jaar geleden samen met zijn 
vrouw vanuit Delwijnen naar Berlicum te verhuizen. 
“Ach, wat is duurzaamheid op mijn leeftijd? Je hebt 
niet zoveel meer nodig en wat ik koop, is van goede 

kwaliteit. Op zich doen we het in Nederland zo gek nog 
niet, maar het kan allemaal best een beetje minder.” Minder 
positief is Joop over wat er in de wereld gebeurt. “Het is een 
grote janboel aan het worden. Voor de oplossing wijzen we 
altijd naar een ander.  Ik zou het mooi vinden als de jeugd 
zich er wat meer mee gaat bemoeien. Het gaat om hun 
toekomst en ze hoeven niet alles over zich heen te laten 
komen.”

Truus Schouten (87)
Truus vraagt zich af wat we allemaal onder het brede 
begrip duurzaamheid willen scharen? Ze woont in 
een huurwoning en is blij met de zonnepanelen die de 
woningbouwvereniging twee jaar geleden op de daken van 
de huizen heeft gelegd. “Zo dragen wij ook iets bij, al is 
de huur een beetje gestegen. Ik ben wat ouder en verder 
niet zo met duurzaamheid bezig. Voor jonge mensen is 
dat anders. Toen ik jong was, kwamen we uit de oorlog 
en hadden we niet veel, ook al waren we thuis niets 
tekortgekomen in de oorlog. Tegenwoordig verandert er op 
allerlei gebied van alles, maar ik denk er niet meer zoveel 
over na. Ik gun jonge mensen vooral een mooi en veilig 
leven.”
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Roel Lansman (42) 
en Danielle Stuive (36)
“Duurzaam leven is belangrijk voor de toekomst van onze 
kinderen.” Roel en Danielle zijn intensief met duurzaamheid 
bezig geweest bij de bouw van hun nieuwe huis. De 
boerderij aan de Veedijk, die ze van Roels ouders kochten, 
was ‘volledig op’. Verduurzamen had geen zin. “We hebben 
hem plat gegooid en een volledig energieneutraal huis 
neergezet. Dat is wel iets duurder, maar het is korte pijn 
voor de lange termijn.” Ze maken zich zorgen over de 
toekomst van hun kinderen. “Er wordt zoveel van hen 
gevraagd. Maatschappelijke druk maakt Nederland steeds 
ongezonder om in op te groeien. Het halen en bekostigen 
van klimaatdoelen vraagt om een eerlijker verdeling van de 
lasten. Doorstroming van ouderen naar betaalbare kleinere 
woningen hoort daarbij. Duurzaamheid gaat over veel 
meer dan zuinig leven en minder afval produceren.”

“Gun jonge mensen vooral 
een mooi en veilig leven”

 
Renee Wieringa (40) 
“Wij willen graag duurzaam leven, maar dat blijkt een 
hele uitdaging in een gezin met vier kinderen. We doen 
hard ons best. We gooien bij voorkeur geen eten weg. 
Bij het boodschappen doen kopen we zo weinig mogelijk 
artikelen in plastic verpakkingen. Ik doe de was pas 
als ik een volle trommel heb en bij voorkeur als de zon 
schijnt. We hebben namelijk zonnepanelen. Ook hebben 
we ons huis goed geïsoleerd.” Renee maakt zich echter 
wel zorgen. “De klimaatdoelen van Nederland zijn in het 
gedrang en voor het klimaat zelf is het twee voor twaalf. 
Ik hoop dat ons nieuwe kabinet oog houdt voor het 
klimaat. Als iedereen zijn steentje bijdraagt én een stapje 
extra zet, kan het tij nog keren.” 
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Gespot

Westakkers
donderdag 11 april
14:57u

Nu het aspergetijd is, kun je Rien van de Ven (69) bijna iedere dag 
in zijn groentetuin tegenkomen. Hij slaat het afdekzeil weg en doet 
handschoenen aan: “Ik hou niet van vieze handen.” Voorzichtig wrijft 
hij over het bed, op zoek naar de asperges die hun kop net boven het 
zand uitsteken. 

Rien tuiniert al sinds zijn twintigste. Vroeger, toen hij nog 
in het buitengebied woonde, in de tuin bij zijn huis. Sinds 
hij samen met zijn vrouw in het dorp is komen wonen, 
heeft hij een volkstuin aan de Westakkers. Hij kweekt 
er alle groenten die ze nodig hebben. Van verschillende 
soorten kool tot wortelen en aardappels. Er groeien 
bonen, erwten, peulen en meer onder een net, dat wel 
de vogels tegenhoudt, maar andere dieren niet. “Muizen 
eten vooral de erwten graag,omdat ze lekker zoet zijn.” 

Ondertussen heeft Rien een mooie hoeveelheid asperges 
gestoken. Hij veegt wat restjes zand eraf om de oogst 
goed te kunnen laten zien. “Elke dag komen er nieuwe op 
en haal ik er wel een kilo of anderhalf vanaf,” legt hij uit. 
De asperges zijn niet zo lang als in de winkel, waar het 

om de kilo’s gaat. Rien graaft wat zand weg en laat het 
zien. “Kijk. Ik kan ze wel langer steken maar de eerste 
vijftien centimeter zijn het lekkerst.” Daarom steekt hij ze 
bewust korter. “Hoe dieper je gaat, hoe houteriger het 
wordt. Nu hoeven ze ook maar twee minuutjes te koken.” 

In de tuin die grenst aan die van Rien worden alleen maar 
bloemen gekweekt. “Dat vind ik zo leuk hier”, vertelt 
hij over de verschillende tuinen. “Ieder doet het op zijn 
eigen manier.” Zelf kijkt hij liever thuis naar bloemen. 
Daar heeft hij een siertuin met een gazon waar de 
kleinkinderen kunnen spelen. En een kas waar ook weer 
groente gekweekt wordt: “Als mijn vrouw een krop sla of 
tomaten wil, hoeft ze maar naar de kas.”

tekst Jochen Schoofs foto Andrea Tibosch
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