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SCHRIJVEN IS EEN OUDE LIEFDE De 
redactie bestaat uit ruim vijfentwintig 

mensen. Wie zijn zij? Hedvig Niehoff schrijft 
alweer twee jaar voor de BaMi. Over 
het waarom van haar inzet voor dit 
magazine wil ze graag wat zeggen: 
“Schrijven is een oude liefde. In al 

mijn banen heb ik geschreven, maar in 
mijn huidige nauwelijks, waardoor ik het 
miste. Weliswaar woon ik al twintig jaar 
in Berlicum, maar ik werk buiten het 
dorp. Door het schrijven voor BaMi 
kan ik iets terugdoen en voel ik me 
meer verbonden met de plek waar ik 
woon. De gesprekken vind ik ontzettend 
waardevol. Mensen hebben altijd 
meer te vertellen dan je op het eerste 
gezicht denkt. Bovendien is het hartstikke 
gezellig. Voor deze editie sprak ik met Patricia Bierings. Ze heeft me 
uitgenodigd om nog eens een kop koffie te komen drinken.” Het 
inspirerende verhaal van Patricia vind je op pagina 10. 

DORPSGENOOT IN DE 

VOLKSKRANT Altijd leuk als de 
landelijke pers ons dorp weet te 
vinden. Balkummer Ad Verberk 
ging onlangs met zijn Chinese 
jeneverbes op de foto voor de 
Volkskrant. De bes van Ad is een 
bonsaiboom, waarvan iedereen 
wel min of meer weet wat dat is. 
Maar wat het precies inhoudt ,is 
veel minder bekend . Misschien 
dat de redactie daarvoor eens 
langs moet bij Ad.

LEVENDE DAKEN Zadelen we Google Maps op 
met een probleem? Herkennen vliegtuigen onze 
dorpskernen over tien jaar nog als bebouwd gebied? 
Vanuit de lucht worden Berlicum en Middelrode 
namelijk steeds groener. Dit mede dankzij het 
nobele werk van stichting ‘Met Elkaar Voor Mekaar’. 
Jongstleden mei werd 225 vierkante meter Balkums 
dak vergroend met medewerking van deze stichting. 

In elk opzicht een boost voor de leefomgeving. Meer 
weten? Surf naar www.metelkaarvoormekaar.nl 

TOETJEvooraf
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DENKTANK IN ACTIE Elk dorp heeft zijn bijzondere 
inwoners en verhalen. De redactie van Bami probeert 
hier zoveel mogelijk op in te haken. Toch valt er meer 
te halen. Daarvoor organiseerde Ronald Geurts, sinds 
kort oud-bestuurslid, een denktank op 22 maart. 
Drie redactieleden en zes genodigden, geplukt uit 
de Bami-bevolking, brainstormden erop los. Wat 
is leuk in de Bami, wat kan nog leuker? Zijn er nog 
interessante dorpsgenoten die ons ontgaan zijn? 
Ideeën en namen vlogen over tafel. Alles is genoteerd 
en opgeslagen. Heel fijn om uit te putten bij het 
invullen van onze rubrieken, de komende maanden 
en jaren. De redactie zal zich laten inspireren door 
onderwerpen die bij Bami, het pittigste magazine 
van Balkum en Mirroi, passen. Ronald is van plan 
tweemaal per jaar een denktank te organiseren met 
wisselende deelnemers. Zo houden we de vinger aan 
BaMi’s kloppende pols.

BLOEMENZEE OP MERCURIUSPLEIN Bloemen houden 
van mensen. Als dat waar is, verdienen bloemen 
een plek waar veel mensen samenkomen. Eén 
van die plekken is het Mercuriusplein. Het nieuwe 
Ondernemersfonds 
gaat dit plein 
promoten en 
levendiger maken. 
En BaMi doet 
mee. Dankzij onze 
bijdrage komen er 
op en rondom het 
plein maar liefst 
dertig vrolijk gevulde 
bloembakken aan de 
lantaarnpalen. Een 
lust voor het oog.

STRUIKELSTENEN HERINNEREN AAN WRANGE 

GESCHIEDENIS In BaMi 35 schreef Ardienne 
Verhoeven een artikel over het droevige lot van 
Herman de Man, zijn vrouw Eva en hun zeven 
kinderen. Eva en vijf kinderen werden door de nazi’s 
vermoord. Ardienne woont sinds 2011 in het huis 
waarin familie 
De Man tot 1942 
woonde. Met 
Riet Wesel-van 
Grinsven van 
de Historische 
Vereniging 
Berlicum 
Middelrode nam 
ze het initiatief 
voor het 
plaatsen van zes 
zogeheten Stolpersteine of struikelstenen, waarvan er 
inmiddels reeds ruim 10.000 verspreid over Europa 
zijn gelegd. Op 22 april plaatste kunstenaar Gunther 
Demnig, de bedenker van deze herdenkingsstenen, 
ze zelf op de oprit van Beekveld 26 in Berlicum. Op 
4 mei zette Ardienne er bloemen bij, opdat we niet 
vergeten.

IEDEREEN OP DE COVER VAN DE BAMI Wie wil er nou 
niet op de cover van de BaMi? Nou, sinds kort kan 
iedereen erop. Dat zit zo: het interactieve BaMi-bord 
op het Mercuriusplein heeft een nieuwe applicatie 
in de vorm van een zogeheten photobooth-functie. 
Ga voor het bord staan en laat het bord een foto 
van jezelf maken. Vervolgens kun je deze foto op de 
cover van BaMi zetten of op een ansichtkaart. Hierna 
kun je het resultaat via een QR-code versturen naar 
wie je maar wilt. Tijdens Koningsdag werd al gretig 
gebruikgemaakt van deze nieuwe functie van het 
BaMi-bord. 



STELLERS ZEEAREND In de vorige editie berichtten 
we al over een sneeuwuil die in Berlicum 
neerstreek en onlangs werd er opnieuw 
een hele bijzondere roofvogel gespot. 

Een Stellers zeearend zat op adem 
te komen in een boom aan het 
Aa-veld. Vermoedelijk is ook deze 

prachtvogel uit een dierentuin 
ontsnapt. 

Deze 
arend heeft 

zijn natuurlijke habitat 
namelijk in Kamtsjatka (een streek die de 

Risk-speler zal herkennen) en leeft daar op een dieet 
van met name zalm. Deze vis zal niet de reden zijn 
voor de komst van de Stellers zeearend. Voor zover wij 
weten zit er geen zalm in de Aa.

NIEUWE RUBRIEK We hebben een nieuwe 
rubriek en die heet Mijmeringen. De tekst 
is van Jan Steenbergen in de vorm van een 
puntdicht, zijnde een bondig geformuleerd, 
kort gedicht met een pointe. Stan maakt er 
een sfeervolle foto bij. Jan mijmert sinds jaar 
en dag bij de mooie dingen die zich in zijn 
omgeving voordoen. Leidt een mijmering 
tot een leuke inval, dan werkt hij die uit tot 
een puntdicht. Dit keer werd hij geïnspireerd 
door de wiel en een eendenmoeder met 
kroost. Op pagina 31 het resultaat van de 
eerste samenwerking tussen Jan en Stan.
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Ogenblik

FREEK VAN HEERTUM OP PAASPOP Dit jaar 
stond Freek van Heertum vier dagen 

achtereen op Paaspop met een 
creatief concept dat hij baseerde 

op het spel Annemaria Koekoek. 
Hij deed het niet alleen. Voor 
de realisatie van zijn concept 
werkte Freek samen met een 
stel carnavalswagenbouwers 
uit Oeteldonk, die voor hem een 

vijf meter hoge pop bouwden. 
Met weer anderen ontwierp en 

vervaardigde hij spandoeken en 
kleding. Voor de muziek riep hij de hulp in 

van Lokaal 7 en dj Vince Smits. 

TIJGER BOVEN HET BED Fotograaf Claartje heeft 
oog voor detail. In sommige gevallen is het detail 
buitenproportioneel. Claartje was op de jaarlijkse 
Kleedjesmarkt om de ECBM vast te leggen voor de rubriek 

Clubke toen er in haar 
ooghoek een 
vastberaden jongen 
met zijn jachttrofee 
vandoor ging. Ze is 
benieuwd of hij de 
blauwogige rover een 
plaatsje boven zijn 
bed durft te geven. 

MIRROI GROTER DAN BALKUM? De toekomst is ongewis. 
Het zou zomaar kunnen dat Middelrode in 2050 groter is 
dan Berlicum, wie  zal het zeggen? De eerste stappen in die 
richting lijken inmiddels gezet. Dit jaar nog werd besloten 
tot de bouw van 108 woningen in noordoost Middelrode. 

Het is goed wonen in dit mooie dorpje, dus het is mogelijk 
dat na de bouw van deze 108 huizen het hek van 
de dam is. We houden u op de hoogte. 



GESCHIEDENIS – PRACHTIG OP HET BAMI 

BORD Een mooie foto van vroeger? 
Van je huis, van je straat, van 
je familie? De harmonie 
door de straat? Van de 
voetbalclub in een grijs 
verleden? Of van een 
groep boezemvrienden 
in de kroeg? Stuur 
ons een berichtje, wij 
plaatsen het op het Bord 
en zorgen dat het er ook 
automatisch weer af gaat. 

FAMILIEBERICHTEN EN 

FELICITATIES Oma 90 jaar? 25 
jaar getrouwd? Een geboorte? Of een 
overlijden? Als je wil, kunnen we die gebeurtenis 

voor je op het BaMi-Bord publiceren. 
Stuur ons een berichtje, wij 

plaatsen het op het Bord 
en zorgen dat het er ook 

automatisch weer af gaat. 
Mail naar bamibord@
bami-magazine.nl

ADVERTEREN OP 

HET BAMI-BORD Het 
BaMi Bord heeft ook 

mogelijkheden voor 
commerciële boodschappen. 

Wil je jouw reclame op het BaMi 
Bord? Neem dan contact op met 

Willy Bouwman via 06.27.06.22.74 
of adverteren@bami-magazine.nl

OP HET MERCURIUSPLEIN
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Het BaMi Bord is een digitaal dubbelzijdig bord met aan twee zijden veel verschillende 
BaMi-informatie. Denk aan BaMi-nieuws, familieberichten, gemeentenieuws, een 

evenementenkalender, een BaMi-archief en nog veel meer leuke BaMi-info. Op het BaMi 
Bord kun je informatie vinden en kan iedereen – jong en oud- informatie delen.

Dat het zometeen zou gaan regenen, was eigenlijk wel zekerheid. De weermannen en 

-vrouwen hadden er de vorige dag al voor gewaarschuwd. En je kon het ook zien door even 

naar de steeds donker wordende lucht te kijken. Maar het was hun wekelijkse sportuurtje en 

blijkbaar kon niets de twee handen vol mannen en vrouwen ervan weerhouden zich op een 

woensdagavond in het zweet te werken.

Het groepje sporters blijft rustig doordraven en negeert de eerste paar regendruppels 

nog. Wanneer de regendruppels ontelbaar worden en samen een vitrage voor 

de straten van Middelrode vormen, wordt in allerijl een schuilplaats gezocht 

aan het Beukplein. Er wordt gerekt en gestrekt in de portiek van de kerk 

terwijl ze wachten tot de bui is overgetrokken. Zweetdruppels parelen 

bijna net zo talrijk over de voorhoofden als de regendruppels 

over straat. In Middelrode biedt de kerk gelukkig nog altijd een 

schuilplaats voor degenen die het nodig hebben.

@JOCHEN.MET.DE.N.VAN.NANANANANA

Ogenblik

BamiBord
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Koop nu de Gazelle Ultimate bij 
Guus van Buuren!
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Mijn dochter vindt me de laatste weken 
opvallend positief en dat baart me zorgen. Het 
was mij namelijk niet opgevallen. Ongemerkt 
blijkt mijn stemming van negatief naar positief 
te zijn omgeslagen. Waarom heeft ze me nooit 
verteld dat ik negatief was toen ik negatief 
was? Had ze dat gedaan, dan had ze wellicht 
eerder de vruchten geplukt van een positieve 
geesteshouding mijnerzijds.

Hoe dan ook, er is iets veranderd. 
Terugkijkend moet dat wel aan het nieuws 
liggen. Sinds anderhalve maand volg ik het 
niet meer. Daarvoor volgde ik zowat alles 
dat mediakanalen uit binnen- en buitenland 
over me uitstortten. Rechts beticht links 
van stalinisme en links verwijt rechts van 
fascisme. De wereld gaat eraan, is het niet 
door het klimaat, dan wel door een derde 
wereldoorlog. Doemdenken viert hoogtij en 
dat trok ik niet meer. Geen nieuws is goed 
nieuws: het lijkt waar te zijn, mijn dochter kan 
het beamen.

Hier in het dorp merk ik in ieder geval niks 
van het nieuws. Het werd gewoon lente en de 
kerken worden nog immer bezocht. De Plus, 
de Aldi en de Jumbo draaien recordwinsten 
en bij BMC wordt er nog altijd wel een elftal 
kampioen. Mensen groeten vriendelijk terug 
als ik hen groet. Ik kan het mis hebben, maar 
ik begin te vermoeden dat het wereldnieuws 
geen vat heeft op Berlicum en Middelrode. Ik 
begin te geloven dat ik mijn dagen mag slijten 
op de beste plek van de hele wereld.

Sam Bal

POSITIEF
Opvallend
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IK BEN EEN 
LAATBLOEIER die het  leven omarmt!
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Trouwen met een wildvreemde op televisie, 
wie doet nou zoiets? Nou Patricia Bierings 
uit Berlicum! Na haar deelname aan het 
tv-programma ‘‘Lang Leve de Liefde’ ging ze 
het huwelijksavontuur aan in het programma ‘Married At 
First Sight’. Veel Nederlanders kennen haar, of althans, 
denken haar te kennen en hebben een mening. Tijd om 
eens met Patricia zelf te gaan praten. 

BEETJE EENZAAM
Patricia (38) groeide op in Berlicum, in de boerderij aan de Veedijk waar haar ouders 
nog steeds wonen. Het gezin is liefdevol en hecht. Ze kan niet goed meekomen op 
school en gaat naar het speciaal onderwijs De Triangel in ’s-Hertogenbosch. Pas veel 
later wordt bij haar dyslexie geconstateerd. “Ik miste vriendinnetjes om mee naar 
school te fietsen en te spelen. Dat was best een beetje eenzaam.” Na het Elde College 
in Schijndel volgt ze in ’s-Hertogenbosch de kappersopleiding. “Al van jongs af aan 
wilde ik kapster worden. ‘Leer maar een vak waarmee je altijd de kost kunt verdienen’, 
zeiden mijn ouders.” Patricia werkte zeventien jaar bij Jessica Haarmode in Berlicum. 
“Een geweldige tijd, maar langzaamaan wilde ik meer contact met mensen dan alleen 
het korte gesprekje in de stoel. Ik ben geïnteresseerd in mensen en zoek de diepgang.” 
Patricia was daarnaast druk met voetballen bij BMC en werken in de Majorcabar. “Ik 
had het véél te druk, wilde iets anders met mijn leven, maar kreeg geen nieuwe deuren 
open.“ 

PATRIES, DAT KAN JIJ!

OP ADEM KOMEN IN THAILAND
Ze besloot in haar eentje naar Thailand te gaan, waar ze zichzelf is tegengekomen. 
Het weer was belabberd, het regende dagenlang pijpenstelen. “In Bangkok kreeg ik 
letterlijk geen lucht, de  muren kwamen op me af. Ik reisde door naar Zuid-Thailand, 
maar ook daar bleef het regenen. Mijn hotelkamer was groezelig, stonk naar schimmel 
en de veren van het bed prikten in mijn rug. Dat was het dieptepunt en dan word je 
vindingrijk. Tijd voor actie.” Ze vond een ander hotel, kocht een paraplu, huurde een 
fiets en ging elke dag naar een resort waar ze lekker kon zwemmen, eten en drinken 
en zich kon laten masseren. Ze stuurde foto’s van het resort naar huis en fietste 
’s-avonds terug naar haar hotel. “Ik heb mijn reis omgeboekt naar Ko Tao waar de zon 
wel scheen. Daar heb ik scooter gereden en mijn duikbrevet gehaald. Zo werd Thailand 
een fijne ervaring door te vertrouwen op mijn intuïtie en tegen mezelf te zeggen: 
“Patries, dat kan jij!”

Tekst Hedvig Niehoff Foto’s Koen de Haas
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MOEILIJKE, DIERBARE GESPREKKEN
Thuisgekomen gaat ze met haar ouders in gesprek over haar 
veilige leventje en beschermde opvoeding. “Dat was niet 
gemakkelijk, maar alles bleek bespreekbaar. We kwamen er 
sterker uit en zijn heel close gebleven. Liefde is altijd sterker dan 
angst. Mijn ouders begrijpen nu beter wie ik ben en waarom ik 
op avontuur ga. Ik ben een laatbloeier en wil volop van het leven 
genieten.”

In het werk gooit Patricia het roer om. Ze ziet een vacature 
voor een leerwerktraject in de gehandicaptenzorg en wordt 
aangenomen. Het was flink wennen. “Ik heb moeten leren om 
vanuit mijn gevoel te kijken en te handelen. Door mijn dyslexie 
maak ik soms fouten, maar daar schaam ik me niet meer voor. 
Ik laat me niet leiden door angst om afgewezen te worden. Ik 
ben sociaal sterk en maak makkelijk contact. Ik doe mijn best 
om de ander écht te zien.” Werken in de zorg is echter niet haar 
eindpunt. “Mijn droom is een eigen zaak waar mensen naar de 
kapper gaan, adviezen krijgen over kleding en make-up, terwijl ik 
hen coach op levensvragen en help aan een positieve mindset. 
Zoiets bestaat nog niet.” HOE ZIT DAT NOU IN DE LIEFDE?

Patricia had een geromantiseerd beeld van de liefde. Ze wilde 
trouwen, kinderen krijgen en in een mooi huis wonen. Inmiddels 
weet ze dat ze dan niet per se gelukkiger zou zijn dan nu zonder 
man en kinderen. Ze is tien jaar vrijgezel geweest. “Ik viel op de 
verkeerde mannen en zat in de dynamiek van bindingsangst 
en verlatingsangst. Ik probeerde die mannen te redden, wat 
natuurlijk niet lukt. Met hulp en door er heel veel over te lezen, 
kon ik dit patroon doorbreken. Ik leerde van mezelf houden 
en ben nu eindelijk wie ik wil zijn.” We zien een intens vrolijke 
en positieve vrouw. “Daar kun je zelf veel aan doen. Zorg dat je 
jezelf kunt troosten en hierin niet afhankelijk bent van anderen. 
Wees lief voor jezelf, laat pijn toe en zoek uit waarom het pijn 
doet. Maak jezelf nooit kleiner en wijs jezelf niet af. Als je jezelf 
kunt afkraken, kan je jezelf ook oppeppen. Geef jezelf een 
schouderklopje. Dat is een levensstijl en niet iets om een dagje te 
doen, dan werkt het niet.“

DE SCHEIDING WAS VERDRIETIG 
MAAR ONVERMIJDELIJK



BENIEUWD NAAR MORGEN

KINDCENTRUM
Intensieve samen-
werking tussen 
opvang en onderwijs

ACTIEF LEREN 
Leren door ontdekken 
en verwonderen

KERNWAARDEN
Betrokkenheid, 
Veiligheid, 
Vertrouwen

 KOM EEN KEER SFEER PROEVEN! 
Onze leerlingen en directie leiden u met plezier rond op ons 

kindcentrum. Neem contact op voor een afspraak via
 directie@dekleinebeer.nl of bel (073)5038020

WWW.DEKLEINEBEER.NL
Westerbroek 2, Berlicum

Koffi  e- & Theehuis Koekkoek
Achterweg 19a / Berlicum

wo t/m zondag geopend

openingstijden + meer info:

www.bijkoekkoek.nl 

Welkom!
Koekkoek is dé 
onthaastplek
van BaMi en 
omstreken!

Advertentie KoekKoek 100x125 mei.indd   1Advertentie KoekKoek 100x125 mei.indd   1 01-05-2023   15:0401-05-2023   15:04

Zonneluifels • Screens • Rolluiken • Insectenwering
Hoogstraat 21  |  5258 BA  Berlicum
T   073 503 1239  |  F   073 503 1229

E   info@changewonen.nl
W www.changewonen.nl

We wensen 

je een heerlijke

vakantie toe!




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TROUWEN OP TELEVISIE
Als je op zoek bent naar avontuur is meedoen aan Lang Leve 
de Liefde een kleine stap. “Het is interessant om te zien wat er 
gebeurt tussen twee mensen, die vierentwintig uur bij elkaar in 
een huis zitten. Bij mijn ex-huisgenoot voelde ik geen klik, het 
ging te snel. Ik heb tijd nodig voor flirten en elkaar uitdagen. 
Het was logisch dat het niks werd.” Daarna geeft ze zich op 
voor Married At First Sight, waarin je met een volstrekt vreemde 
trouwt en gaat ontdekken of je elkaars partners wilt blijven. “Het 
was een geweldig avontuur en wederom een mooie levensles. 
Je weet dat het een televisieprogramma is en niet op het echte 
leven lijkt. De trouwdag vond ik fantastisch en heel speciaal 
omdat mijn vader me naar het altaar begeleidde. Mijn eerste 
indruk van Stephan was positief. Hij had een lieve lach en 
mooie ogen. Het was fijn om je geliefd te voelen en op handen 
gedragen te worden. Ik heb me echt opengesteld om Stephan 
goed te leren kennen en ben op zoek gegaan naar de dingen 
die ik belangrijk vind in een relatie, maar die heb ik onvoldoende 
gevonden. Al snel voelde ik dat Stephan niet mijn man was. 

Gelukkig konden we daar vanaf het begin open en eerlijk over 
praten. We zijn respectvol met elkaar omgegaan. De scheiding 
was verdrietig maar onvermijdelijk.“

IK HEB VEEL OVER MEZELF GELEERD

Vanaf de eerste uitzending wordt Patricia gevraagd en 
ongevraagd aangesproken. “Mensen zeggen er van alles over. 
Leuke en onaardige dingen, maar gelukkig meestal positief. Ik 
ben gestopt met lezen van reacties op internet. Iedereen mag er 
wat van vinden, zelf ben ik heel positief over hoe het is gegaan. 
Gelukkig krijgen mijn ouders alleen maar leuke reacties.“
Gelooft Patricia nog in de liefde? “Een volmondig ja. MAFS heeft 
me geleerd dat er lieve, zorgzame mannen bestaan. Ik heb veel 
over mezelf geleerd. Ik geniet nog meer van het leven, en haal er 
alles uit wat erin zit. Ik voel me rijk en gezegend met de mensen 
om me heen.”

bami I 15



N O TA R I S S E N

Dielissen en Altena
N O TA R I S S E N

“NOG STEEDS VERTROUWD MAAR ONDER EEN NIEUWE NAAM”

KANTOOR BERLICUM

Kerkwijk 13
073-503 22 55

KANTOOR HEESWIJK-DINTHER

Balledonk 33
0413-29 34 35

E-MAIL

info@da-notarissen.nl

WWW.DA-NOTARISSEN.NL

DE NIEUWE PLOEG 8 5258 EX  BERLICUM 073 503 17 86
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ADVERTORIAL

Terwijl Harm een paar stoelen uit een andere ruimte haalt,  
legt Lindie uit: “We waren druk met de nieuwe dierenafdeling.” 
Afgelopen april hebben ze het complete dierenassortiment van 
de Agri overgenomen. Harm: “Daarvoor hebben we bij de kas 
een aparte ruimte ingericht.”

IETS NIEUWS DOEN, IS ELKE KEER SPANNEND
Bij Groencentrum Berlicum kun je dus naast de artikelen voor 
de tuin terecht voor al je dierbenodigdheden. Het assortiment 
bestaat onder meer uit verschillende soorten voer voor onder 
andere honden, katten, knaagdieren en vogels. “En natuurlijk 
benodigdheden als manden, speeltjes en riemen”, zegt Harm. 
De afgelopen jaren hebben ze hun bedrijf steeds verder 
uitgebreid en vernieuwd: eerst de pluktuin en daarna een 
nieuwe kas. Lindie: “Maar iets nieuws doen is toch elke keer 
weer spannend.” 
Om goed voorbereid te zijn, hebben ze een cursus gevolgd om 
meer kennis over diervoeding te verkrijgen. Daarvoor hadden 
medewerkers van de Agri al van alles over het assortiment 

Bij binnenkomst in de kantine van Groencentrum Berlicum verontschuldigen Harm en 
Lindie van Uden zich voor de rommel: “We hadden hier tot gisteren nog alle kamerplanten 

staan omdat het te koud was in de kas.” 
Tekst: Jochen Schoofs  Foto: Claartje ten Have

uitgelegd.  “We willen goed advies kunnen geven over wat 
het beste is voor uw huisdier en niet te vergeten voor de 
portemonnee”, zeggen ze. “Mochten klanten trouwens iets 
missen in het assortiment, dan horen we dat graag.”

TROTS OP DE MEDEWERKERS 
Binnen het Groencentrum organiseert Lindie ook allerlei 
workshops. Uiteraard groengerelateerd. En Harm heeft 
daarnaast zijn hoveniersbedrijf. Ze zijn dan ook heel blij 
met hun vijf medewerkers.  “Lieke bijvoorbeeld is zo’n 
harde werker. Daar zijn we echt trots op, hè” zegt Lindie 
tegen Harm. “En Anita, onze bloemiste, weet alles van 
kamerplanten.” Bij Petra kunnen klanten terecht voor 
informatie over vaste planten. Dat is echt een wandelende 
encyclopedie, volgens Lindie. Jasper is zeer goed thuis in 
aanleg en onderhoud van tuinen. “Hij dan ook vaak mee 
met het hoveniersbedrijf”, vertelt Harm. “Net als Wim, die 
een echt manusje van alles is. En we kunnen natuurlijk 
niet zonder onze zaterdag- en vakantiekrachten.”

Groencentrum Berlicum  I Loofaert 61 5258 SN Berlicum  I  073 503 1443  I info@groencentrumberlicum.nl  I www.groencentrumberlicum.nl

NIEUWE DIERENAFDELING bij Groencentrum Berlicum 
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MOET JE IETS LATEN 
DOEN

LEKKER DAN
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In navolging van de gespreksgroep ‘Jonge moeders’ die was 
ontstaan na de doop van hun kinderen, deed dominee Piet 
een oproep aan de vaders om ook een groepje te vormen. 
Maar ja, jonge vaders vragen te praten over het vaderschap, 
dat was een brug te ver. Piet kreeg de tip dat je mannen ‘iets 
moet laten doen’. En dat doen, werd samen koken.

VASTE GAST
Jaco is vanaf het eerste moment betrokken bij de kookclub: 
“We zijn gestart met een clubje van vijf waarbij de dominee 
regelmatig gast aan tafel was.” Henri: “Gaandeweg  de jaren 
is de kookclub gegroeid naar tien personen en koken we vijf 
keer per jaar in een wisselende samenstelling.” Gerben: “Maar 
we doen meer dan alleen koken, elk jaar vieren we met de 
mannen carnaval in Den Bosch.”

LOKALE PRODUCTEN
Vandaag is Jaco de gastheer en bepaalt hij het menu. Dat 
bestaat deze keer uit Brabantse streekproducten die hij 
samen met Henri koopt bij de plaatselijke boerderijwinkel. 
Verse asperges en eieren van Steenbergen, aardappelen en 
melk uit de automaat van de Farmshop waar ze ook meteen 
boerenkaas uit de muur trekken als borrelhap. 

PLEZIER STAAT VOOROP
Even later schuiven Gerben, Bart en Robert aan en nog 
later Michiel. De recepten en verse ingrediënten liggen al 
klaar, ze kunnen meteen aan de slag. De vaart zit erin, maar 
ondertussen wordt er gekletst, een biertje gedronken en een 
hapje gegeten. Robert: “Dat hoort erbij, want plezier staat 
voorop en samen koken is daarvoor een middel.’’

Tien mannen in een kookclub met de naam 
‘Jonge vaders’. Daar hoort ongetwijfeld een 
goed verhaal bij. Initiator van dit clubje gezellige 
mannen was dominee Piet. Hij deed zo’n tien  
jaar geleden een oproep aan de mannen van 
zijn protestantse gemeente om ook op andere 
momenten samen te komen.  
Tekst Natasja van der Wijst  Foto’s Anouk Dalessi  Foto gerecht Jaco Wobma
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Tekst Nieke Lunenburg-van Broekhoven  Foto’s Teis Albers/Jasper Loeffen

Een onmiskenbare stralende glimlach, nuchter, tomeloze energie, niks is hem te veel. 
Hij denkt altijd in mogelijkheden in plaats van problemen en is immer gekleed in oranje 
Agri-overhemd en groene bodywarmer. Dat is Ad ten voeten uit. Naar het voorbeeld van 
zijn vader op wiens bidprentje stond: ‘blêft akkedere’.  Dat doet hij met iedereen, mits 
iemand een goed hart heeft.  

Een rasechte Gemondenaar die, ondanks dat hij meer tijd doorbrengt in zijn 
geadopteerde dorp Balkum, nooit zijn thuis heeft verlaten. Beide dorpen zijn hem 
even lief. Gemonde zijn roots, Berlicum zijn vleugels. In zijn thuisdorp is hij deken en 
rentmeester bij het gilde, bij ons Prins Carnaval. En wie kan dat nou zeggen als je hier 
niet woont? Zijn ogen glunderen nog van trots dat er breed voor hem gekozen is door 
het bestuur en ‘het volk’. Een grote eer en erkenning.

Weinig mensen kennen zijn achternaam of weten dat hij niet 
in BaMi woont. Maar Ad Geerts is onlosmakelijk verbonden 
aan onze dorpen. Oftewel, Adje van de Agri. Met pijn in zijn 
hart sluit hij in juli na ruim 28 jaar zijn levenswerk af. 

IN ORANJE 
OVERHEMD

Legende 



Pro actief       Volledig Digitale verwerking mogelijk
Informele sfeer       Kwaliteit 

 

Wij zijn al meer dan 12 jaar actief In Rosmalen en omgeving. 
Een dynamische organisatie met veel kennis en 

praktijkervaring. Of u nu start, groeit, uitbreidt of juist uw 
bedrijf wilt overdragen. 

Wij staan voor u klaar met persoonlijke aandacht en 
betrokkenheid.

Palissander 18    5245 CT Rosmalen    T 073 851 53 75    M 06 17 50 27 73    E info@jfvaccountants.nl

De Rebelburg is geopend met 
privéverblijven met of zonder buitenren 

zodat iedere kat bij ons terecht kan!

Koesteeg 17 Berlicum - kattenpension@dekattenburg.nl  -  06 30339345
www.dekattenburg.nl

Venusstraat 20
5258 HD Berlicum

Tel. 06-12636823
www.endevoets.nl

Endevoets
Schoonmaak en 
Glazenwasbedrijf

Als jonge onderneming uit Berlicum 
staan wij altijd voor u klaar voor 
diverse schoonmaak en glazenwas 
diensten.

Ontdek onze diensten
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GEMONDE ZIJN ROOTS, 
BERLICUM ZIJN VLEUGELS

TROTS OP ZIJN VROUWKE
Dezelfde sprankeling verschijnt wanneer hij vertelt over zijn 
schone, Krabberdonkse hofdame Jolanda, al vijfendertig jaar zijn 
steun en toeverlaat en hun kinderen Jeroen, Karin en Bart. Hij 
heeft inmiddels zelfs twee kleinkinderen. 
Familie Geerts was een gelukkig gezin maar de Agri fungeerde als 
vierde kind. De twee A’s zijn al dertig jaar onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Arbeid doet deugd is Ads motto, maar een zakenman 
is hij niet. Meer een bevlogen dienstverlener. 
Klanten zijn heel blij met hem, maar de zorg voor het gezin 
kwam voornamelijk op Jolanda neer. Ad: “Ik sta altijd aan en kan 
slecht relaxen. Daarom werk ik twee weken in een week. Van de 
tweeënvijftig zondagen was ik er tweeënveertig vrij, waarvan er 
tien opgingen aan verenigingswerk. Wat dan nog overbleef, was 
voor mijn gezin. Samen lekker wandelen, dat is genieten. 

Jolanda draaide ons gezin en we zagen elkaar weinig. Daarnaast is 
ze betrokken bij de Agri en regelt daar alles administratief, naast 
haar eigen pedicurebedrijf. Ik ben zo trots op mijn vrouwke en 
dankbaar dat ze het mij gunt.” 

Zelfs de vakanties werden om het werk gepland. Rust is voor 
Ad niet nodig, want hij is nooit moe. Hij is geen reiziger, maar 
een man van eigen bedje, eigen WC. De enige plek in het 
buitenland die hij ooit bezocht was net over de grens, omdat 
zijn dochter daar woont. Weekendjes weg zijn leuk, maar 
nooit te lang en zeker niet op de bonnefooi. 
Jolanda bereidde al die jaren gezinsvakanties voor, laadde 
op maandag de auto vol met kinderen en spullen. ’s Middags 
haalden ze Ad op van de Agri, hadden een fijne vakantie 
ergens in Nederland en op vrijdag zetten ze hem weer op zijn 
werk af. 
Jolanda was er niet altijd blij mee, maar in een huwelijk moet 
je verschillen accepteren en elkaar dingen gunnen. Jolanda: 
“Er waren dagen dat ik ’s avonds alleen voelde dat hij naast 
me kwam liggen, verder zagen we elkaar niet. Ons leven is 
gebouwd rondom de prikkelingen van Ad. Soms vervelend, 
maar het was nou eenmaal zo. Daarbij is Ad een makkelijke 
man, hij komt nooit met kwaaie zin thuis want de Agri is zijn 
leven. En ik had veel vrijheid. Ik kon in de avonduren een 
pedicure-opleiding volgen. Ad is er altijd wanneer we hem 
nodig hebben. Toen ik een tijd geleden een goedaardige 
hersentumor kreeg, zijn we daar door hard te vechten samen 
doorheen gekomen.” 



Thuiszorg nodig? 

Wilt u langer zelfstandig thuis blijven wonen? 
Of juist eerder naar huis vanuit het ziekenhuis 
of een revalidatieafdeling? Onze wijkverpleeg-
kundigen kunnen u hierbij ondersteunen.

Heeft u vragen of zorg nodig? 
Neem contact op met de wijkverpleging van 
Laverhof, bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 7.00 tot 17.00 uur. 
Telefoon: 0413 - 29 81 80, E-mail: 
wijkverpleegkundigen.heeswijk@laverhof.nl 

www.laverhof.nl

Wij 
helpen u
 graag!

06 511 502 70
evginstallatietechniek@hotmail.com

Berlicum

WATER
GAS    
VERWARMING
DAKWERKEN
SANITAIR

Meer informatie? 
Neem gerust contact op!
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BREED VOOR HEM GEKOZEN 
DOOR BESTUUR EN ‘HET VOLK’

SNEL GELUKKIG
Ad noemt zichzelf een echte dorpse boerenjongen met 
een gelukkige jeugd. Niks groots, gewoon goed. Hij is ervan 
overtuigd dat de mens evolueert maar dat het karakter 
desondanks hetzelfde blijft. Ad is nog altijd een sociaal dier, 
een bourgondiër en snel gelukkig. Hij is naar eigen zeggen zo 
creatief als een stoel, maar al vanaf jonge leeftijd gezegend 
met een talent voor schrijven. Dat bewees hij talloze keren 
met zijn unieke advertenties in ons blad, maar ook met 
levenslopen en familievoordrachten. Een studie journalistiek 
werd overwogen maar het liep toch anders. 
Hij begon op zijn zestiende direct na de mavo bij het 
pakhuis, eigendom van de oer-Brabantse Boerenbond, een 
boerencoöperatie met een agrarische functie. Na twee jaar 
verruilde hij Gemonde voor Sint-Michielsgestel als werkplek. 
In vijftien jaar tijd werkte hij zichzelf op tot winkelchef en 
ontwikkelde een passie voor het vak. 
De Boerenbond werd steeds professioneler en begon met 
franchises waarvan het pakhuis in Berlicum er eentje was. Ad 
werkte destijds ook al constant en een franchise-schap greep 
hij met beide handen aan. De Boerenbond aan de Kerkwijk 
werd een van de eerste drie franchises in Nederland. 

Toen de Boerenbond besloot om te stoppen met de doe-het-
zelf afdeling en volledig door te gaan als winkel voor dier en 
tuin, koos Ad ervoor om zelfstandig verder te gaan. Hij schreef 
een prijsvraag uit in de Brug voor een nieuwe bedrijfsnaam. 
Er mocht geen Ad in voorkomen en het moest lijken op een 
keten. Rosanne Kuijpers bedacht de huidige naam waarmee 
de combinatie agrarisch en doe-het-zelf de lading dekt. 
Vanaf dan is er alleen maar groei, hoewel hij spreekt over 
‘tientjeswerk’ ondanks de ruime openingstijden. Maar ze 
kunnen ervan bestaan. 
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NOOIT CHAGRIJNIG
Ads sociale talenten komen ook van pas bij zijn personeel. De 
meeste mensen zijn al jaren trouwe en bekende gezichten. Anja 
van der Linden werkt er zelfs acht jaar langer dan Ad en noemt 
hem de beste baas die er is. Vriendelijkheid, aandacht voor elkaar, 
humor gepaard met een veilige en positieve werkomgeving staan 
voorop. Voor personeel geldt hetzelfde als voor klanten. Iedereen 
is welkom. Ouders van stagiairs sturen zelfs lovende briefjes naar 
hem. Chagrijnig is hij eigenlijk nooit, behalve als collega’s iets niet 
op dezelfde plek terugzetten, dan kookt hij. 

Achter de bekende Agri-kassa is een kleine kantine met een 
ouderwetse grijze keukentafel. Iedere ochtend vindt hier de 
dagopening plaats met koffie, verse koeken en de dagplanning 
die Ad steevast de avond van tevoren opstelt. “Zo weet iedereen 
waar hij aan toe is en hoef ik minder te doen”, zegt hij met een 
knipoog. Ook houdt hij een jaarlijks weekverslag bij waarin alle 
gebeurtenissen van dat jaar staan vermeld. Een gewild extraatje 
bij hun gulle kerstpakket. 
Ad voerde al functioneringsgesprekken toen die nog in de 
kinderschoenen stonden. Want communicatie staat hoog in het 
vaandel. En er moet worden gelachen. 
Wanneer de Boerenbond overgaat naar de Agri Bouwmarkt 
krijgt Ad van zijn ex-collega’s een blotevrouwenposter met 
succeswensen. Zo trots is hij op die  berichtjes  dat deze poster 
sindsdien op het personeelstoilet hangt. Een paar jaar later krijgt 
hij nog een pikante poster van twee jonge werknemers, Derk en 
Niek, met daarop: ‘groeten uit Renesse!’ Ook deze dame heeft een 
ereplekje gekregen. Ad noemt zijn personeel een tweede familie 
en is hun dankbaar voor alles. 
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HIJ VERTROUWT OP EIGEN KRACHT 
EN ZET STUG DOOR
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WWW.FIETSENZOBERLICUM.NL

Past. v.d. Boomstraat 15A
5258 GB  Berlicum

tel. 06 51 95 59 19
info@fi etsenzoberlicum.nl

Openingstijden:
Ma. Di. Do. Vr. 8.30 – 17.30 uur 

Za. 8.30 – 12.30 uur
Pauze 12.30 – 13.00 uur

Nu ook dealer van Jools E-bikes, 
nieuw in Nederland.

Voor al uw reparatie en onderhoud 
van alle merken fi etsen en 

e-bikes kunt u terecht bij de 
“nieuwe” fi etsenmaker in Berlicum

ook verkoop 2e hands fi etsen
en nieuwe e-bikes

Mercuriusplein 23 - Berlicum
Tel. (073) 503 3617 - E-mail gevers@gevers.nl
Kijk ook op onze website gevers.nl

JAAA, U HOORT 
HET GOED!

Om u nog beter van dienst te zijn hebben wij onze 
hoorservice uitgebreid. Wij hebben een Star gecertificeerde 
audicien aanwezig om zo goed mogelijk te adviseren.  
Kom binnen, wij zien u graag!

Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com

Eelco Frunt
Eelco Frunt

Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com
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TEGENSLAGEN
Desalniettemin was het niet altijd makkelijk. 
Toen er een Boerenbond opende op een paar 
meter afstand ging dit Ad niet in de koude kleren 
zitten, maar hij vertrouwde op zijn eigen kracht 
en zette stug door. Verliezen leed hij niet maar 
groeien was lastig. 
Twee jaar geleden verloor hij plotseling zijn 
broer, die vroegtijdig uit het leven stapte. Bijna 
niemand zag het aankomen en als gezin gingen 
ze door een moeilijke tijd. 
En vorig jaar viel hij na een gezellige 
verenigingsbarbecue van zijn fiets. “Ik ben 
een echte plekkerd, ga nooit naar huis. Dus ik 
was als laatste over, maakte alles weer netjes 
voor maandag en ging vol gas naar huis. Wat 
er daarna gebeurd is, weet ik niet meer”, zegt 
hij. “Ik heb met een tulband op mijn hoofd nog 
gewerkt, negen dagen lang, totdat het ineens 
niet meer ging. Daarna volgde een traject met 
een operatie aan mijn hoofd en verblijf in twee 
ziekenhuizen. De eerste keer in zesenveertig jaar 
dat ik me heb ziekgemeld!” Gelukkig herstelde hij 
volledig.  
In hetzelfde jaar vond 
veel personeel ander 
werk en was hij in gesprek 
met mensen voor een 
overname, maar zij trokken 
zich helaas allemaal terug. 
Toen hij niemand vond 
om zijn mooie bedrijf over 
te nemen, besloot hij met 
veel moeite te stoppen.  
Vanaf komende juli houdt 
de Agri op. Grappend zegt 
hij nog dat hij eerst dacht 
om het te verhuren als 
kinderdagopvang of een 
bordeel. Maar dat werd het 
ook niet.
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VANGRINSVENDAKKAPELLEN.NL

Huisbergenweg 1
Rosmalen

(073) 503 37 94
info@vangrinsvendakkapellen.nl

Al 30 jaar jouw specialist 
in dakkapellen!

Showroom elke zaterdag
op afspraak geopend!

Maak een afspraak
via onze website
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PRINS CARNAVAL
Een positief fenomeen is natuurlijk dat hij dit jaar Prins Carnaval mocht 
zijn. Volgens hem het hoogste podium van BaMi, gevolgd door ons blad.  
Hij leerde een hoop in die tijd. Appen bijvoorbeeld, want tot 2021 had 
hij geen mobiel. Nergens voor nodig want hij was toch altijd bij de Agri 
bereikbaar. Maar in de drukke Prinsen-periode moest hij eraan geloven 
om alles bij te houden. Tevens moest hij als a-muzikale man leren om in 
de maat van de carnavalsmuziek te lopen. Een hele ontwikkeling. Het is 
een drukke tijd met alle Carnavalsactiviteiten en te weinig personeel. Dat 
had hij liever rustiger gedaan om alles meer te beleven. Maar hij genoot 
alsnog met volle teugen en verklaart Dun Blaouwun Beer eeuwige trouw. 

Door alle drukte en met het einde van zijn iconische bedrijf in zicht, is hij 
nu weleens moe. 

Maar wie is Ad zonder zijn Agri? “Ik was 
heel graag nog langer doorgegaan. 
Mijn hart huilt. Ik wil meer tijd met 
Jolanda doorbrengen. Ze is benieuwd 
wat voor man ze straks thuis krijgt, maar 
ik ga niet stilzitten. Op zaterdag gaan 
we dicht, op maandag ga ik ergens aan 
de slag. Iets waar mijn hart ligt. Ik heb 
al enkele leuke aanbiedingen gekregen, 
misschien in combinatie met schrijven. 
En dan maar ‘gewoon’ veertig uur. Ik ga 
van bevlogen kleine werkgever met heel 
veel uren naar een loyale werknemer 
met meer vrije tijd.” 
Het einde van zijn levenswerk, het begin 
van een nieuw tijdperk.   
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’n Int mi zeuve intjes

make kringels op de wiel

’t waar zo’n bietje eind april

Toen daor m’n oog op viel

Die int die kumt alle jaore

’n nestje make op de wiel

veul intjes zen er dus gebore

umdè de wiel d’r steeds beviel

Jan Steenbergen
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@STAN_DE_HAAS_PHOTOGRAPHY



 

Het Evenementen Comité Berlicum Middelrode, afgekort ECBM, is drie keer per jaar actief tijdens 
festiviteiten in het dorp.  En iedereen in BaMi geniet van haar inspanningen, hoe bijzonder is dat. 

Want wie heeft bijvoorbeeld niet de verlichte Sinterklaasintocht bezocht?

Het ECBM is in 2011 ontstaan vanuit het Oranje Comité en 
bestaat momenteel uit zeventien leden verdeeld over drie 
commissies, zo vertellen Joop Heeren en Ineke Alings, beiden 
bestuurslid. De commissie voor Koningsdag organiseert 
het Oranjefestijn op het Mercuriusplein. Het Gilde en 
Muziekvereniging TOG verzorgen de aftrap en daarna kan men 
lekker struinen over de inmiddels bekende kleedjesmarkt. 
Een week na Koningsdag is de commissie ‘4 mei’ druk met de 
jaarlijkse dodenherdenking bij het monument voor Kinderen 
De Man. 

In de koude novembermaand is de verlichte Sinterklaasintocht 
het hoogtepunt voor met name de kinderen uit Berlicum en 
Middelrode. In de commissie die zich hierover buigt kan Joop 

Tekst Anne Marie van Dinther Foto Claartje ten Have

zijn passie kwijt. “We kijken met name waar ieders hart ligt. 
En ik geloof in Sinterklaas dus dat is waar je het mijne kunt 
vinden!” zegt hij met een brede glimlach. 
Het bestuur bestaat verder nog uit Karin Meulendijk, Jorine 
van Lijssel en Iris de Laat. Hoewel de draaiboeken tot in 
de puntjes verzorgd zijn en de leden met veel plezier hun 
werkzaamheden uitvoeren, is het ECBM altijd op zoek 
naar nieuwe leden. “Mensen met nieuwe frisse ideeën zijn 
van harte welkom”, aldus Ineke. “En na een evenement 
genieten we altijd nog even na onder het genot van een 
borrel!” 

Heb je belangstelling om mee te doen, 
mail gerust naar ecbm.bestuur@gmail.com.

DAAR DOEN WE HET VOOR
Blije koppies in het dorp, 

CLUBKE
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Blije koppies in het dorp, 

“ONS WERK GEEFT EEN 
KLEURTJE AAN DE LOKALE 

EVENEMENTEN.”

bami I 33



 I bami34

Tekst Erwin Frunt  Foto’s Heemkundekring De Plaets

IN BAMI
Gebrouwen

De laatste jaren schieten de lokale brouwerijen als paddenstoelen uit de grond. Met deze 
ontwikkeling gaan we terug naar vervlogen tijden toen ieder dorp en stad zijn eigen brouwerij 

had. Ook Berlicum en Middelrode kenden dit ambacht. Deze brouwerijen zijn er niet meer, 
maar de foto’s en verhalen nog wel. 

UIT BEELD
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In Middelrode stond brouwerij De Drie Zwaantjes. 
Hij  was gelegen aan de Kapelstraat in Middelrode 
en stamt uit 1780. De ligging van  deze voormalige 
boerderij aan een houten brug over de Aa was 
gunstig. Deze vaste oeververbinding was de enige 
tussen Veghel en ’s-Hertogenbosch en vormde dus 
een belangrijke schakel als handelsverbinding en het 
was een drukbezochte pleisterplaats. In 1765 komt 
het pand in handen van de familie Godschalx en laat 
dat nu de bekende brouwer uit Berlicum zijn. 

Het is niet helemaal duidelijk wanneer men is 
begonnen met brouwen in Berlicum. Nadat Antonius 
Henricus Godschalx op 16 mei 1791 trouwde met 
Antoinette van Straelen vestigde  het kersverse 
echtpaar zich enige tijd later in Berlicum. Op de 
splitsing van de huidige Hoogstraat met de Veedijk  
heeft het  daar een nieuwe brouwerij gesticht, 
genaamd De Zwaan. Hun zoon Lambertus zette 

de brouwerij later voort en samen met zijn neef 
Henricus bouwde hij in 1874 het herenhuis ernaast 
, dat ‘Zwanenburg’ heette. Deze brouwerij is in 1969 
gesloten, verkocht aan Bavaria en in 1974 gesloopt. 

De sluiting van de Godschalxbrouwerij betekende 
echter niet het einde van het brouwtijdperk 
in Berlicum. Sinds 2014 wordt er weer bier 
geproduceerd  in Berlicum en wel door Paul Kitzen 
van Brouwerij D’n Draok. Hij brouwt prachtige 
lokale bieren aan de Nederhof. Ook zijn er diverse 
‘amateurbrouwers’ actief in Berlicum en Middelrode 
die regelmatig een nieuw bier uitbrengen en daarbij 
gebruik maken van lokale ingrediënten, zoals tarwe, 
mout en heerlijk helder Balkums water.  

Met dank aan Heemkundekring De Plaets,
meer informatie is te vinden op WWW.DEPLAETS.NL 



WE ZIJN ER KLAAR VOOR! 
LAAT DE ZOMER MAAR KOMEN

H E M A  B e r l i c u m  

ook voor al je make-up, gebak, leuke cadeau’s, kleding 
en dagelijkse benodigdheden
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ADVERTORIAL

WORDT HET BRUISEND HART 
VAN HET DORP!

Centrum Berlicum 
Berlicum heeft iets nieuws: een centrummanager!  Jaap Postma  gaat deze functie vervullen 
op verzoek van het eveneens gloednieuwe Ondernemersfonds. Deze stichting is in het leven 

geroepen door de gemeente en richt zich op het aantrekkelijk houden van het centrum 
als winkelgebied. 

Tekst Hedvig Niehoff  Foto Andrea Tibosch

WIJ PRATEN MET IEDEREEN
Jaap is voor velen een bekende en gaat als centrummanager  
in gesprek met de ondernemers.  Ook wordt er contact 
gezocht met bezoekers van het centrum en met bewoners, 
waarschijnlijk via een op te richten klankbordgroep. Het 
centrum reikt van het Mercuriusplein tot aan Hoogstraat 133 
aan de ene kant, en vanaf  de rotonde tot en met Kerkwijk nr. 
13 aan de andere kant. Alle winkeliers doen mee en betalen 
‘reclamebelasting’ aan Stichting Ondernemersfonds. Die 
beheert de gelden en in samenspraak met de werkgroepen 
wordt er van alles georganiseerd voor jong en oud. Jaap: “We 
hebben veel leuke ideeën en beginnen met het gezelliger 
maken van het centrum door alle lantaarnpalen te versieren 
met  bloemenbaskets. In de kerstperiode wordt gedacht aan 
sfeervolle verlichting. Winkeliers die buiten het centrum zitten, 
kunnen ook meedoen met onze activiteiten.

HET GAAT OM BELEVEN EN VERBINDEN
We willen de winkelbeleving verbeteren, maar uiteindelijk gaat 
het ons om de verbinding en  ontmoeting tussen mensen. Dat 
ze even een ijsje komen halen, op een bankje plaatsnemen 
of een praatje maken.” Het Ondernemersfonds hoopt ook 
bezoekers te trekken buiten het eigen verzorgingsgebied. Denk 
hierbij aan B&B’s en campings. Voor Jaap is dit een mooie 
manier om zinvol bezig te blijven. “Ik houd van samenwerken en 
maak graag anderen enthousiast voor een gemeenschappelijk 
doel. Onze winkeliers gaan het centrum van Berlicum tot 
het bruisend hart van het dorp maken met een sfeervolle 
winkelbeleving. We wakkeren tegelijkertijd de gemeenschapszin 
aan. Meld je gerust met ideeën of als je wilt deelnemen aan de 
werkgroepen die zich bezighouden met de activiteiten rond de 
kermis of de kerstperiode. Je ziet me vast wel in het dorp.”
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IMPORT
Tekst Marloes van Oort  Foto’s Koen de Haas

‘IK ZAG DE BLUUMKESBRUG EN WIST 
DAT HET EEN GOEDE KEUZE WAS’

Het gezin verhuisde van Haarlem naar Berlicum, nadat Uazir 
(roepnaam Uzi) een baan vond bij ASML in Veldhoven. De regio 
rond Den Bosch sprak hen aan, een stad met een vergelijkbare 
sfeer als Haarlem. De zoektocht begon met een school voor 
oudste dochter Bianca die naar de brugklas ging. Dit huis werd 
daarna gevonden, maar door de drukke baan van Mariska lukte 
het niet om het huis samen te bezichtigen. Dus Uzi liep met de 
makelaar door het huis en Mariska keek via een videocall mee. 
Mariska: “Ik ben daarna op een middag daarheen  gereden 
en zat in de auto met een heel vreemd gevoel, ik was op weg 

naar een plek die ik nog niet kende maar waar ik wel zou gaan 
wonen.” Ze zag de Bluumkesbrug en al het groen en wist dat ze 
een goede keuze hadden gemaakt. Hoewel ze voorheen in de 
binnenstad woonden, voelt de overgang niet groot. “In Haarlem 
woonden we ook in een wijk die voelde als een klein dorp. Een 
positief verschil is dat mensen hier wat meer tijd voor elkaar 
nemen en makkelijker een praatje maken.” De elfde van de elfde 
was wennen, al die mensen die in sjaals en jasjes ‘s ochtends 
naar de stad fietsten.

Uazir, Mariska en hun drie kinderen Bianca, Anna en Lucas wonen pas twee
Bami-edities in Berlicum. In het gezin werd druk gediscussieerd over waar BaMi nu voor stond. 

Middelrode was zo gevonden, Balkum duurde wat langer. Weer een stukje dichter bij de integratie.

IMPORT
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REISLUSTIG
Uzi komt uit Brazilië, hij heeft Nederland leren kennen via een 
uitwisselingsproject in zijn middelbareschooltijd. Mariska wilde 
voor een uitwisseling juist naar Brazilië en zo kwamen ze met 
elkaar in contact. Ze ontmoetten elkaar voor de eerste keer 
in de Efteling waar ze hadden afgesproken voor de Python. 
Mariska: “Ik was aan het rondkijken wie hij zou zijn, toen kwam 
er een jongen aanlopen met een grote scheur in zijn broek. Uzi 
was over de hekken geklommen maar dat ging niet helemaal 
goed.” Ze waren beiden reislustig en hielden op afstand contact. 
Uzi woonde een tijd in Zweden voor werk en studie, maar daar 
vond hij het veel te koud en donker. Hij wilde promoveren 
en emigreerde hiervoor naar Nederland. Bij het hernieuwde 

HET EERSTE AFSPRAAKJE 
WAS IN DE EFTELING

contact vertelde Mariska dat ze vier dagen het Pieterpad ging 
lopen. Uzi: “Ik dacht, als ze dat zegt, dan zal ze wel willen dat ik 
mee ga.” Het werd de start van de relatie.

GASTVRIJ
De kinderen vinden vooral de grote tuin fijn met trampoline 
en opzetzwembad. Maar favoriet is het bijgebouw. Ze maken 
er een fijn plekje voor de ouders van Uzi die regelmatig zullen 
overkomen vanuit Brazilië. En de kinderen, die willen er veel 
slaapfeestjes gaan geven.
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EXPORT
Tekst Suzanne Jansen  Foto’s Arjen Blom

‘SINGAPORE IS MIJN THUIS 
GEWORDEN’

Arjen blikt terug op zijn jeugd in Berlicum: “Toen ik met mijn 
ouders en broers vanuit het westen in Balkum kwam wonen, 
ging ik naar de openbare basisschool in Den Bosch. Daardoor 
maakte ik minder vriendjes in de buurt. Later op de middelbare 
school kwam dat helemaal goed. We speelden veel hockey op 
het grasveldje aan de Groeskant. Daar werd het idee geboren 
om de hockeyclub van Berlicum op te richten. Ik zie mezelf als 
één van de founding fathers van die club.” Hij lacht.

DUIK IN HET DIEPE 
Maar Berlicum speelt inmiddels bijna geen rol meer in zijn 
leven. “Ik doorliep de hotelschool en werkte negen jaar in de 
horeca in Amsterdam. Toen heb ik mijn hart gevolgd. Ik was al 
een paar keer op vakantie geweest in Azië, daar wilde ik heen!” 
Hoewel het grote cultuurverschil ervoor zorgde dat het niet 
zo makkelijk was een goede baan te vinden, kon Arjen toch 
aan de slag bij een grote hotelketen in China. Daarna volgden 

Arjen Blom (59) woont inmiddels al tweeëntwintig jaar in Singapore. “Ik ben voor mijn werk 
naar Azië gegaan, maar ik ben gebleven voor de liefde. De prachtige mangobomen langs de 

weg zijn voor mij nu net zo gewoon als de populieren in Brabant” 

EXPORT
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banen in Vietnam en Singapore, alle gerelateerd aan de 
horeca. Arjen legt uit dat de verhuizing naar China een 
duik in het diepe was. “In China is de Aziatische cultuur 
echt heel aanwezig. Je merkt dat bijvoorbeeld in de 
omgangsvormen. Het geven van je eigen mening of het 
nemen van initiatief is niet gebruikelijk. Daar heb ik veel 
van geleerd. Wat ik door de jaren heen heb gemerkt, 
is dat die culturele verschillen in Vietnam, en zeker 
Singapore, minder merkbaar zijn.”

GESETTELD IN SINGAPORE
In Singapore leerde Arjen zijn vrouw Ivy kennen. 
“We hebben er nooit echt over na hoeven denken 
waar we ons zouden gaan settelen. Voor Ivy zou het 
veel moeilijker zijn om in Nederland te wennen dan 
andersom. Inmiddels zijn we al  vijfentwintig jaar 
getrouwd en onze dochters Niekie en Janneke zijn 
in Singapore geboren en opgegroeid. Ik 
vind het wonen in Singapore heel fijn, 
ik kan bijvoorbeeld erg genieten van 
de mangobomen met van die dikke 
vruchten die hier langs de weg staan. 
Dat is hier net zo normaal als de 
populieren in Brabant.
Ik mis Brabant eigenlijk 
niet meer, ik ben al zo 
lang weg uit Balkum. 
Ik vind het wel altijd 
fijn om weer in 
Nederland te 

AFSCHEID NEMEN VAN MIJN 
VADER VOELDE OOK EEN 

BEETJE ALS AFSCHEID 
NEMEN VAN BALKUM

zijn, al is Singapore mijn thuis geworden. Afgelopen 
maart is mijn vader overleden. Afscheid nemen van hem 
voelde ook een beetje als afscheid nemen van Balkum. 
Volgend jaar ga ik in de lente een reis door Europa 
maken met Janneke, mijn dochter. We zullen dan zeker 
ook Balkum aandoen om mijn roots te laten zien!”



SPORTVISSERS
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CARWASH

073 503 1076 / info@vdvalkbanden.nl

WWW.VDVALKBANDEN.NL

7 DAGEN PER WEEK

BETALEN MET PIN BIJ DE MACHINE ZELF

GEOPEND
VAN 08:00
TOT 21:00 
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SPORTVISSERS
Je ziet ze regelmatig zitten aan de waterkant. Vissers. Op een gure winterdag 

zijn ze helemaal ingepakt, want als het koud is dan kleed je je gewoon wat 
warmer aan. Dikke werkjassen, capuchons, regenbroek over een thermo-

broek, laarzen. Blote handen. Heb je weleens maden aan een haak gekregen 
met handschoenen aan? Vissen is voor alle leeftijden. Twee keer per jaar zijn 

er viswedstrijden voor kinderen en de groep wordt steeds groter. 

Tekst Marloes van Oort  Foto’s Edith Verhoeven

gesignaleerd

PORTRETTEN
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RIEN VAN BOXTEL (71) 
Hij is een van de oudste leden van de visclub en een trouwe. Rien vist al zijn hele leven. Het onvoorspelbare maakt het vissen voor 
hem leuk. “Als mijn buurman een brasem vangt, weet ik dat die bijt vandaag en ga ik dat ook proberen. Dan ga ik dieper vissen.” 

Vandaag bijten de baarsjes, de voorns, de donderpad. Rien is ooit in het water gesprongen, zijn hengel viel in de Maas. “Die heb ik 
eruit kunnen halen, maar helaas niet meer helemaal compleet. Om te vissen hoef je niet gek te zijn, maar het helpt wel.” 
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JOHAN VAN HEDEL (50)  
Hij houdt van de rust en de natuur. Vissen is actie = reactie:  als je beet hebt dan moet je meteen reageren. Johan haalt 

zijn visvoer bij Henkie van Rooij, een begrip onder de vissers. Het voer bestaat uit  brood, maden, koriander en hennep. Hij 
vindt het een mooie visclub in Berlicum. Gemoedelijk en trouw, er is geen rivaliteit onderling. Hij vist ook recreatief met zijn 
schoonvader, Theo de Visser, geen grap. Vissers zijn geduldige mensen. Er komt een bootje langs, de vissen zwemmen weg, 

hij gooit opnieuw zijn hengel uit. “We hebben de tijd hè.” 



ELIN VAN BEBBER (11)
Ze kreeg haar eerste hengel toen ze vier jaar was. Het is een vader-dochter ding, ze  vissen samen, Elin vist gemakkelijk drie uur 

achter elkaar. En dat is bijzonder, want ze is snel afgeleid als het om andere zaken gaat. Vissen is avontuur voor Elin. “Je weet 
nooit welke vissensoort je vangt en het is altijd een verrassing hoe groot ze zijn.” Haar lievelingsvissen zijn karpers, die zijn lekker 

groot. Ze heeft ooit een spiegelkarper gevangen, het binnenhalen daarvan was een heel werk. 
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GEERT VAN WANROOIJ (62)
Vissen geeft een kick. Het gaat Geert om het winnen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Geert doet alles zelf, dat begint 

met zijn eigen voer maken. Hij vist met een lange werphengel en zoekt zijn plek secuur uit. Hij organiseert wedstrijden, ze 
leggen dan met een paar mannen wat geld bij elkaar en wie het meeste vangt, gaat met de pot naar huis. “Vissen is mijn passie. 

Ik word chagrijnig als de winnende vis net voor mijn schepnet eraf gaat.”
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Joost: 0735033624
Rob: 0654738097 

rvschilderwerken@live.nl
Sassenheimseweg 3 Berlicum

Ook voor het 
spuiten van 

uw interieur!
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Levatio Uitvaartzorg | Huis van Troost, Prins Willem Alexander Sportpark 1; 5461 XL Veghel

085-3301005  | info@levatio-uitvaartzorg.nl  |  www.levatio-uitvaartzorg.nl

ADVERTORIAL

Écht persoonlijk afscheid kunnen nemen, dat is de grootste drijfveer van Marjan, Brigitte en hun 
collega’s van Levatio Uitvaartzorg. “Elke  wens of vraag is voor ons bespreekbaar , we gaan tot 
het uiterste om het helemaal naar de wens van de overledene en nabestaanden te maken.”

Tekst Suzanne Jansen  Foto Edith Verhoeven

IS VOOR ONS BESPREEKBAAR’

Het nieuwe buitenhuis in Veghel past helemaal bij deze visie. 
Marjan vertelt: “Er gaat niks boven het thuis opbaren van een 
overledene. Maar soms is dat niet mogelijk. In ons buitenhuis 
hebben nabestaanden een eigen kamer voor de overledene 
met daarnaast een sfeervolle suite met terras waar zij samen 
kunnen zijn. Op die manier heb je een eigen plekje en word je 
niet telkens geconfronteerd met het uitvaartcentrum.” 
Marjan en Brigitte zijn trots op wat ze doen. “We bieden 
veel persoonlijke begeleiding bij het voorbereiden van het 
afscheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat we er alles aan doen 
om een ruimte thuis tijdelijk heel mooi om te bouwen, zodat 
de overledene daar opgebaard kan worden. Maar vooral ook 
dat we luisteren naar wat de nabestaanden willen. Op die 
manier zorgen we ervoor dat het afscheid helemaal kan zijn 

zoals de overledene dat gewild zou hebben. Niet alleen voor 
de volwassenen, maar ook voor de (klein)kinderen. Het is voor 
ouders vaak heel moeilijk om kleine kinderen bij het afscheid 
te betrekken. Maar afscheid nemen hoeft niet eng te zijn. We 
laten bijvoorbeeld de kinderen  helpen met het begeleiden van 
de kist.” 

Brigitte: “Wij gaan echt een stapje verder dan een 
standaarddienst van drie kwartier en een kop koffie na afloop. 
Laatst hadden we een uitvaart van een man van 42, met twee 
jonge kinderen. Hij had het grootste deel van zijn uitvaart 
vooraf al zelf geregisseerd. Tijdens de dienst ben ik samen met 
de kinderen op de grond gaan zitten, zodat zij konden vertellen 
over papa.” 

 ‘Elke wens of vraag 
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D’N DIEJE VAN D’N DIEJE
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Tekst Lyan de Roos Foto’s Stan de Haas

Een warm welkom met een lekker kopje koffie. 
Direct bij binnenkomst voel je de warmte en 
sfeer van de familie. ‘Opa is de liefste’ staat er op 
een houten bordje naast de deur en dat is pre-
cies wat je voelt als je bij de familie van Pinxteren 
binnenwandelt. 

HET METSELAARSBLOED 
KRUIPT WAAR HET NIET 
GAAN KAN

Familie van Pinxteren 

Tien (83) is de pater familias van de familie. Hij heet eigenlijk Martien, 
maar zo noemt niemand hem nog. Hij kreeg drie zonen en is altijd 
werkzaam geweest in de bouw als metselaar: “Ik heb half Berlicum 
gebouwd, twaalf uur per dag hard werken.” Je zou het direct geloven als 
je naar zijn handen kijkt: grote verweerde handen die duidelijk getekend 
zijn door het leven. Een leven lang hard werken, maar dat is niet het 
enige dat zijn handen vertellen. Tien verloor zijn oudste broer door een 
granaatscherf die ook hem raakte. Hij weet het nog goed en wijst naar 
zijn linkerhand. “Hier kun je dat nog zien.” Een litteken voor het leven. 
“Het zijn geen praters”, zegt de vrouw van zoon Ad (60). Tien is ook nu 
vooral luisterend aanwezig.   
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Jaren heeft het gezin van Pinxteren gewoond aan 
de Zuid-Willemsvaart bij de brug van Middelrode. 
“Daar stond een woonhuis met een oude winkel voor 
schippers”, vertelt Ad. Nu ruim dertig jaar geleden 
moesten we ons huis verlaten toen ze het kanaal 
gingen verbreden.” Ad bouwde aan het Diepven een 
nieuw huis en een jaar later deed Tien hetzelfde. 
Hij heeft het er zichtbaar naar zijn zin. Hij loopt met 
regelmaat even naar het huis van Ad als hij wat wil 
vragen. Tien vertelt: “Nu ga ik vaak overdag naar 
…” Hij valt stil en zoekt met zijn ogen hulp bij zijn 
zoon. “De zorgboerderij, pap.” Zijn geheugen laat 
hem in toenemende mate in de steek.  Werken is 
verleden tijd. “Je kunt niet aan de gang blijven”, zegt 
hij met een glimlach. “Op de zorgboerderij doen we 
spellekes en leggen een kaartje. We krijgen er lekker 
eten.” Hij is zichtbaar tevreden. 

JOHAN CRUIJFF ONDER DE LIJMERS
Het metselaarsbloed kruipt waar het niet gaan kan. 
“Opa was ook metselaar, hij heeft zelfs nog aan de 
kerk van Middelrode meegebouwd.” En ook Ad heeft 
voor hetzelfde beroep gekozen. “Het is zo’n mooi 
werk. Het traditionele metselen is echt een uitdaging. 
Je kunt veel dingen zelf bedenken en bouwen, dat 
vind ik geweldig.” Het is wel anders met het huidige 
lijmwerk dat hij  tegenwoordig doet. “Dat is meer 
standaard en rechttoe rechtaan. Grote blokken tot 
wel 400 kilo die we op elkaar bouwen.” Trots: “Ik ben 
de Johan Cruijff onder de lijmers!” Derde generatie 
Arno (35) stond als jong ventje al vroeg met papa Ad 
op de steigers als ‘speciemenneke Arno’. Hij is het 
niet met Ad eens dat metselen leuker is dan lijmwerk. 
“Ik heb vroeger geleerd voor metselaar. Ook ik ben 
blokken gaan lijmen, dat vond ik leuker. Je hoefde 
niet zo lang krom te staan en bovendien schoot het 
sneller op. Tegenwoordig werk ik als tegelzetter en 
dat bevalt me prima.” Opa Tien luistert mee en geniet 
zichtbaar met  trots van wat zijn kleinzoon vertelt. 

EEN FEESTJE BOUWEN, 
DAT KUNNEN WE WEL HIER



info@thefunkygym.nl        06 -10 12 45 43       

GRATIS PROEFLES & GRATIS LACH
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BAND
De familie heeft nooit echt op de voorgrond gestaan. 
Daar hebben ze geen behoefte aan.  
Toch zal menigeen hen kennen, Ad en Arno hebben 
vaste bijnamen. “De Pink en Appie, zo kennen de 
meesten ons. Een vriendin van mij kwam er pas negen 
jaar later achter dat ik zo heet”, vertelt Arno lachend. 
“Ze zag de tattoo  op mijn been en vroeg ‘Wie is dat?’” 
Het geheim van de familie zit in de hechte band. “We 

zien elkaar veel bij feestjes. Gezelligheid en 
saamhorigheid, dat tekent onze familie”, 
vertelt Ad. “En elkaar voor de gek houden 
en eten. Veel eten. Dat kunnen we ook 
goed,” vult Arno lachend aan. Hij wordt 
serieus als hij vertelt over hun gezamenlijke 
passie. “Dat is de liefde voor muziek en 
vooral AC/DC.” Hij knikt betekenisvol richting 
Ad. “Als hij AC/DC hoort, gaat hij letterlijk 
op de knieën. Daar hebben we zelfs foto’s 
van. Een feestje bouwen, ja, dat kunnen we 
hier wel. Samen gingen we vroeger ook naar 
concerten van AC/DC, hè pap. Ik weet het al 
niet meer precies, was het in Ahoy?” Dan breekt 
Arno, de herinnering maakt hem emotioneel.  
Muziek is voor hen de taal van hun hechte 
band. En die spreekt boekdelen. “Ons pap en ik.” 
Ook de Pink pinkt een traantje weg.  
 

DE LIEFDE VOOR 
MUZIEK IS EEN 
GEZAMENLIJKE 

PASSIE
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Smaakvol wordt doordeweeks overdag gerund door 
mensen met een beperking die actief zijn in alle aspecten 

van het restaurant, waaronder bediening, keuken en 
huishouding.

Bij Smaakvol is onze voornaamste doelstelling het bieden 
van leerwerkplekken en dagbesteding, maar we vinden het 
minstens zo belangrijk om dit te doen met veel plezier en 

enthousiasme!

Bij ons kunt u genieten van een heerlijke lunch of gezellige 
high tea, en in het weekend en 's avonds kunt u genieten 

van een smakelijk diner of een lekkere borrel. 

Ontdek alle mogelijkheden op onze website 
en reserveer snel uw tafel!
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Het leven vieren, dat kunnen ze goed. 
En daar hoort bij de van Pinxterens een 
biertje bij. Ad vult aan: “Ja, ik kan hem 
goed raken. Ik ben bovendien geboren 
in café den Doofpot.” Hilariteit alom. Is 
er een verband tussen deze bijzondere 
geboorteplek en zijn liefde voor een 
pintje? Ad weet het niet. Ook betwijfelt 
hij of het de bedoeling was dat hij in het 
café het levenslicht zag. “Ik kom er nog 
steeds graag. Iedere zondag zitten we bij 
de Driezeeg met onze beste vrienden.” 
Een traditie die voor Ad  heel belangrijk 
is.  
En kleine Dex, de vierde op rij, van 2½? 
Hij dartelt vrolijk rond. Niemand weet of 
hij dezelfde genen heeft als zijn opa Pink 
en overgrootvader Tien. Nieuwsgierig 
onderzoekt hij bij de hele familie de 
oren. “Misschien wordt hij wel dokter.”  
Voor Arno maakt het helemaal niks uit. 
“Hij hoeft niet in de bouw, daar is veel 
aan het veranderen. Alles is goed, als hij 
maar gelukkig is. Voor nu is hij heerlijk 
eigenwijs. Hij luistert wanneer hij dat wil 
en wanneer het hem uitkomt. Dat had ik 
vroeger ook.”  
Voor de toekomst heeft Tien één wens: 
“Dat het vlot loopt.” Ad hoeft niet te 
denken: “Gezondheid!”  Arno valt bij. “Dat 
Dex gezond blijft en een goeie toekomst 
heeft.” En Dex? “Nog een keer!” roept hij 
lachend als hij van de glijbaan af gaat 
bij opa in de tuin. Dat die de liefste is, is 
voor hem wel duidelijk.

DEX DARTELT 
VROLIJK ROND



de familie Van Pinxteren
D’N DIEJE VAN D’N DIEJE

De eerste keer vier generaties van Pinxteren: 

Adriaan, Martien, Ad en Arno
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50-jarig huwelijk 

Adriaan van Pinxteren 

en Riek de Visser 

(ouders van Martien), 

03-06-1987

De familie 

koestert gezelligheid

Door de knieën met AC/DC
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Adriaan van Pinxteren (vader 

van Martien) bouwde mee 

aan de kerk van Middelrode

30-11-2011, de voltallige familie
Ad bouwde zijn eigen huis aan het Diepven

Huis aan de Zuid-Willemsvaart



Woont u ook in het 
mooiste huis van 
Balkum of Mirroi? 

Vier het Verschil 

Dan wilt u vast weten 
wat uw woning waard is.

Wonen, leven en genieten in het “BAMI gebied” wordt 
steeds populairder. Dat merken wij elke keer weer. 

Onze NVM makelaar, Henk van Hoek, vertelt u graag, in een 
helder en vrijblijvend gesprek, wat uw woning in de 

huidige markt waard is. 

Viermakelaars | Rosmalen 

T 073 – 522 44 44   E rosmalen@viermakelaars.nl   

SCORE
FUNDA 9,5

VAN RENS DAKBEDEKKINGEN
Torenstraat 3, Berlicum   |  +31 (0)6 51 68 06 86

info@vanrensdakbedekkingen.nl

BITUMEN DAKBEDEKKING 

KUNSTSTOF DAKBEDEKKING 

EPDM DAKBEDEKKING 

ZINKWERK

ISOL ATIE
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MIJN NAAM IS

TINEKE VAN DER ZANDEN
Tineke (70, brildragend), Tineke (65, krullen) en Tineke (69, kort haar) zijn rasechte nichten. “We zijn vernoemd naar 

opa Martinus. Wij hebben hem niet gekend, hij werd maar 47. Oma wilde dat ieder kind een zoon of dochter naar hem 
vernoemde.” En zo geschiedde. “Als oma zei: ‘het wordt een Tineke’, dan gebeurde dat ook.” 

Van de acht naar opa vernoemde kinderen zijn deze Tinekes de laatsten die nog leven. Twee van hen zijn geboren op 
Milrooijseweg 50, het huis van opa en oma. Tineke (met bril en kort haar) vertelt: “Achter dit woonhuis stonden vroeger 

twee tot woonhuis verbouwde schuurtjes. Daarin zijn wij geboren.” 

Ze delen niet alleen dezelfde naam met elkaar, ze hebben meer gemeenschappelijk. “We zijn pittig en temperamentvol 
en komen voor onszelf op als we denken dat we in ons recht staan.” Verder noemen ze zich sociaal. 

“We zullen altijd iemand helpen.” Hun wijze levenslessen? Ook daarover zijn ze eensgezind. 
“Niet in de put zitten, mopperen helpt niet. Positief blijven.” 

Tekst Lyan de Roos Foto Vic Bomers

MIJN NAAM IS
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IN DE SPORTKANTINE? 
Samen 

Sport verbroedert, dat is algemeen bekend. Toch blijken de sentimenten over een gezamenlijke 
sportkantine op de Brand nog behoorlijk uiteen te lopen. De plannen voor één clubgebouw 

voor de beide BMC’s (voetbal en korfbal)  en HC Berlicum (hockey), zijn niet van gisteren. 

Er is nog geen definitieve knoop doorgehakt. Tot teleurstelling van velen. Die bal ligt nog bij 
de gemeente. Sportief Berlicum kijkt uit naar meer samenhang en verbinding. Geldt dat voor 
iedereen? Voetballers en korfballers zijn al langer goede maatjes. Bij HC Berlicum ziet men de 

nodige beren op de weg. Een besluit zal er gaan komen, de vraag is alleen wanneer.

Tekst Lyan de Roos  Foto’s Jasper Loeffen

PLEINKLETS
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ALBERT-JAN BETTEN (44) 
Ik vind het een heel goed plan! In deze tijd met minder vrijwilligers 
moet je je krachten bundelen. Samen ben je veel sterker dan 
ieder voor zich. De druk op vrijwilligers is enorm, het wordt tijd 
om samen op te trekken. Wij zien nu regelmatig hockeyers en 
korfballers die zich opgeven om trainingen bij BMC te geven, 
omdat hun kinderen komen voetballen. We moeten het ‘hokjes 
denken’ loslaten. De voetbalkantine en kleedgebouwen zijn echt 
aan het eind van hun levensduur. Mooi als er wat nieuws wordt 
gebouwd, daar moeten mensen die er verstand van hebben, maar 
goed over nadenken. Dat kunnen ze prima.

ROY WITLOX (49)
Ja, ik wil daar best wat over vertellen. Ik vind het een heel goed 
idee om samen op te gaan trekken. Er is geen ontkomen aan. Het 
biedt kansen in deze tijd met een groot gebrek aan vrijwilligers. 
Zonder vrijwilligers zijn er geen clubs meer, we hebben elkaar 
keihard nodig. Denk bijvoorbeeld aan de maandagmorgenploeg. 
Een groep gepensioneerde mannen van acht personen die het 
onderhoud doet van de voetbalvelden. Hoe mooi zou het zijn als 
ook daarin meer gezamenlijk kan worden opgetrokken voor de 
drie clubs. Ik weet dat niet iedereen erachter staat, maar het is een 
utopie om het iedereen het naar de zin te maken.

SIEM EN JURRE BETTEN (11)
Ik zou het wel leuk vinden, met zijn allen wordt het nog gezelliger 
in de kantine. Dan zie je ook je vriendjes die op hockey zitten 
en kun je meer met elkaar praten. De kleedkamers moeten wel 
apart blijven, maar wel fijn als je er van binnenuit naar toe kunt 
door een deur. Met een ondeugende lach vervolgt Jurre: “Met 
vloerverwarming, dat is wel fijn. Als je nu gaat douchen, krijg je 
koude voeten. Nadeel van het voordeel is wel, dat het misschien 
heel druk wordt in de kantine. Ze moeten het eten en drinken 
apart doen, anders wordt het een te lange rij. 

Samen ben je veel sterker dan ieder voor zich

We hebben elkaar keihard nodig

Samen 
Het wordt nog gezelliger 

met zijn allen

BMC VOETBAL

PETER VAN DIJK (48)
Het is fijn dat er plannen zijn om het samen te gaan doen. 
Sommigen zijn tegen, omdat ze bang zijn dat het ten koste gaat 
van de identiteit van de club. Zelf denk ik dat totaal niet. Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd. Ik zie ook verbeterkansen. BMC 
heeft inmiddels een fantastische accommodatie qua velden, maar 
de kleedlokalen en kantine zijn erg verouderd. Daar moet echt 
wat mee gaan gebeuren. Het is wel fijn als ieder team een eigen 
kleedlokaal houdt. Daar moet dan een goed schema voor komen 
om het in te delen. Het is mooi als het lukt om alles centraal bij 
elkaar te krijgen en dat je daar samen mooie dingen in doet.

Hoe meer zielen hoe meer vreugd

Hoe meer zielen hoe meer vreugd
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VANOSCH-METSELWERKEN.NL

Milrooijseweg 87 Berlicum | 06-53844667 | info@vanosch-metselwerken.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE

VOEGWERK
STEENSTRIPS
STEIGERWERK



bami I 65

Samen moeten we onze 
krachten bundelen

PLEINKLETS

GERRIE VAN HEIJNSBERGEN (67)
Ja, hoe kijk ik ernaar? Het is avonturieren hoe dat loopt. Met de 
korfbal lukt dat zeker wel. Korfballers en hockeyers komen nu al 
regelmatig samen in de kantine. Het wordt denk ik vooral leuker en 
gezellig. Het is nu overal een beetje slap, met elkaar wordt het echt 
beter. Als je één kantine hebt, lokt dat meer mensen. Als je er dan 
bent, heb je eerder behoefte om nog even te blijven. Bovendien 
hebben mensen tegenwoordig minder tijd voor vrijwilligerswerk. 
Samen kunnen we onze krachten bundelen.  Voor concurrentie 
ben ik niet bang,  het is alleen jammer dat het allemaal zo lang 
moet duren. Ik hoop dat het nu een beetje gaat opschieten. De 
kleedkamers zijn van voor de oorlog.

JURGEN VERHOEVEN (48)
Ik heb gehoord dat de conclusie was dat het samen met de 
hockeyclub niet levensvatbaar zou zijn. BMC zou het uiteindelijk 
samen met de korfbalclub gaan opzetten. Ik zie zelf helemaal 
geen problemen,  integendeel. Het is bijzonder als het lukt. In 
het verleden waren voetbal en korfbal al aan elkaar gelinkt. Je 
ziet het bijna nergens. Ik vind het echt een goed idee en brengt 
waarschijnlijk nieuwe inzichten die je op voorhand niet had 
kunnen inschatten. Er is veel geld voor nodig. En dat budget 
is wel een dingetje. Uiteindelijk gaat het allemaal om de poen. 
Ik hoop dat de gemeente daarin goede stappen zet. In de 
gemeente Gestel is dat jammer genoeg toch net wat anders dan 
in Den  Bosch. 

Het brengt nieuwe inzichten
JAN MUNTER (38) EN MICHAEL MIDDEL (42)
Jurre: “We hadden het er net nog over. Als we bij een andere 
moderne voetbalkantine komen bij uitwedstrijden, denk je: ‘Wow’. 
Een gezellige kantine met meer mensen samen.” Michael:: “Het 
is heel goed voor Berlicum, om meer mensen naar elkaar toe te 
brengen met sporten. Meer diversiteit en meer samenhang. Het 
maakt niks uit welke sport je zelf doet. Tuurlijk zijn er verschillen, 
iedere sport heeft zijn eigen ego. Maar een gezamenlijk clubhuis 
brengt meer gezelligheid. Het zou zo leuk zijn als de samenhang 
er meer is. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!” Jan wijst naar de 
hockeyvelden:: “Ik kom daar nu niet. Juist het leuke van samen is 
de andere praat met andere mensen.” Michael: “Ik ben ouderwets,  
als ik mensen wil leren kennen ga ik gezellig naar de club en 
niet naar een café. Ook de kinderen zullen meer met elkaar zijn. 
In Berlicum is nergens iets voor de jeugd en het is ook niet te 
betalen. Dan heb je de club hier om mensen echt te ontmoeten.” 
Jan:  “Ja die saamhorigheid van vroeger, mis ik wel. Vroeger belden 
we elkaar en gingen we op pad. Dat zie je de jeugd nu minder 
doen. Gezamenlijkheid brengt mensen bij elkaar.” 

Gezamenlijkheid brengt mensen 
bij elkaar



Kijk voor het hele interview 
op www.vivent.nl/verhalen 
of scan de QR code 

Meer informatie of zorg nodig 
in Berlicum? 
Team wijkverpleging Berlerode
088 - 163 88 10
TeamBerlerode@vivent.nl 

Team wijkverpleging Berlicum
088 - 163 88 30
TeamBerlicum@vivent.nl 

Vivent
www.vivent.nl  | 088 - 163 70 00 
info@vivent.nl

Team Wijkverpleging Berlicum van Vivent is 
gevestigd in het Gezondheidscentrum Berlicum 
en bestaat uit negen medewerkers. “We helpen de 
cliënt om zoveel mogelijk de eigen regie te houden 
over het leven.” 

Ilse Sprik, Plony Luchters en hun collega’s hebben de 
zorg voor ruim 70 cliënten. “Dat zijn volwassenen van 
alle leeftijden, die nog thuis wonen”, legt Plony uit. Zij is 
verzorgende IG. “Het gaat vooral om mensen met dementie, 
terminale zorg, chronisch zieken, ziekenhuisnazorg en zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking.” Ilse is 
wijkverpleegkundige: “Mijn rol is met name het vaststellen 
welke zorg nodig is en het afstemmen van die zorg. Dat doe ik 
binnen het team, maar ook met bijvoorbeeld de huisartsen, 
de casemanager dementie en de ergotherapeut.” Plony 
en haar collega’s leveren de zorg aan huis. “Je moet dan 
denken aan onder andere wassen, douchen, wondzorg, 
medicatietoediening, zwachtelen en katheteriseren.”    

Onafhankelijk zijn
Bij iedere zorgvraag kijkt het team wat de cliënt zelf  nog kan. 
En hoe familie of  andere naasten daarbij kunnen helpen. 
En vervolgens welke zorg het team kan bieden. Plony: 
“Als ze dat willen, kunnen mantelzorgers bijvoorbeeld de 
insuline injecteren, steunkousen uittrekken, stomazakjes 
knippen, helpen bij het wassen of  medicatie bestellen. 
Mensen vinden dat vaak fijn om te doen en dat snap ik. Je 
wilt toch zoveel mogelijk onafhankelijk zijn en je eigen leven 
leiden. Wij stimuleren dat.” 

Ondersteuning
Ilse: “Soms heeft een cliënt geen netwerk. Maar ook dan 
kan er extra ondersteuning nodig zijn, naast de zorg die wij 
bieden. We zetten dan vrijwilligers in van Bint, als de cliënt 
dit wil. En mensen met dementie kunnen we koppelen aan 
thuisondersteuners van Vivent.” Plony: “Daar zijn cliënten 
heel blij mee, want die ondersteuners hebben meer 
tijd voor andere zaken. Zoals bijvoorbeeld een spelletje 
spelen, gezellig wat kletsen, een wandeling maken of  
boodschappen doen. Ook fijn voor de mantelzorgers, want 
die worden dan even ontlast.” 

Verhalen
Plony: “Wij hebben het druk, maar voor een gezellig 
praatje met een kop koffie is altijd wel even tijd. Dat vind 
ik belangrijk. De thuissituatie maakt het makkelijker om de 
mens achter de cliënt te zien. Je komt in hun vertrouwde 
omgeving, ziet foto’s van kinderen of  kleinkinderen staan. 
En dan komen de verhalen al snel los. Zo mooi.”

“Niemand 
wil 

afhankelijk 
zijn”
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MATIJS STEENBERGEN (23)
Ik ben tegen. Eventueel samen met de korfballers een kantine zou 
nog wel kunnen, want zij  zijn er niet zo vaak. Maar samen met het 
voetbal, wordt echt te veel hutjemutje, te druk en meer rotzooi. 
Anderzijds is het wel leuk als er meer publiek en meer aanloop is. 
Dan wordt het wel gezelliger. Ons clubhuis is overigens echt wel 
aan een opknappertje toe. Het is niet per se  oud en vervallen, 
maar een likje verf zou niet misstaan. En als er echt meer 
mensen komen, moet het ook groter worden. Met gescheiden 
kleedkamers. Dat op zijn minst.

JASPER VAN AST (16)
Ik vind het nu eigenlijk wel prima zoals het is, zij daar en wij 
hier. Waarom zou dat samen moeten?  Aan de andere kant is 
het voordeel van samen, dat er meer contacten zijn en je meer 
bekenden ziet. En meer toeschouwers bij de wedstrijden is ook 
leuker. Het lijkt me wel leuk als je je maar hoeft om te draaien 
en een andere wedstrijd kunt zien. Een gezamenlijke kantine 
zie ik niet echt zitten. Het is moeilijk uit te leggen, maar je voelt 
toch wel een onderlinge spanning tussen voetbal en hockey. Ik 
kan niet zeggen waar dat precies in zit. Persoonlijk vind ik het 
clubhuis niet de plaats voor ontmoeting. Ik zie ook nadelen. Ik 
denk dat het te druk wordt als veel mensen blijven hangen na 
de wedstrijd. Zeker op zondag. Dat wordt een drukke boel.  Ge-
deelde kleedkamerszijn prima, als ik maar met mijn team kan 
overleggen voor de wedstrijd. Want hoe dan ook, De teamspirit 
van ieder team moet behouden blijven.”

Ik denk dat het te druk wordt

Samen wordt echt te veel hutjemutje

HOCKEYCLUB BERLICUM

VEERLE LANCEL (13)
“Een kleine kantine is fijn. Met een groot clubhuis, kan het 
superdruk worden. Het is nu zo fijn als je effe ranja wilt halen of 
een tosti. Nooit een lange rij om te wachten. Een voordeel van 
samen is er ook. Als je niet alleen met hockeymensen bent, zie je 
ook andere sporten. Dat is leuk. We spelen nu ook al vaak samen 
na school. Meestal hier op de club, want bij  het voetbal kun je niet 
ezelen. Vrienden die voetballen, doen dan gezellig mee. Er zijn wel 
verschillen. Voetballers zijn vaak wilder, korfballers zijn rustiger en 
wij zijn middelmatig. Ik denk dus dat we toch apart blijven zitten, 
ook al komt er één clubhuis. Alleen niet samen in een kleedkamer. 
Jongens zijn vaak net wat viezer en laten wat meer rommel achter. 
Ik zou dan ook geen kleedkamers willen delen met anderen. De 
kleedkamer is echt voor je eigen team.” Voetballers zijn vaak wilder
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MONIQUE VAN OS (55)
Ik vind er persoonlijk niet zoveel  van, maar heb er wel een idee bij. 
Ik vind het best een goed initiatief en heel praktisch. Waarschijnlijk 
heeft iedere club problemen met de barbezetting. Er zijn overal 
tekorten,  je zult het samen moeten oplossen. Bovendien is het 
goed om meer samenhang te kweken in het dorp. Het is leuk 
als er nieuwe mogelijkheden zijn. Je hoeft niet alleen aan sport 
te denken. Misschien kun je een gezamenlijk gebouw breder 
inzetten als multifunctioneel gebouw voor andere doeleinden? En 
wat die verschillende cultuurtjes betreft, dat slaat toch nergens 
op. Op vakantie zien ze elkaar overal. Maar omdat ze toevallig 
een hockeystick vasthouden of voetbalschoenen aan de voeten 
hebben,  kunnen ze niet met elkaar samen in een gebouw. Het is goed om meer 

samenhang te kweken

Voetballers zijn bouwvakkers, 
hockeyers zijn kakkers

ERIK VOSS (56)
Ik zie niet gebeuren dat het een goed voorstel is. Het voetbalpubliek 
is toch echt een ander publiek dan het publiek bij hockey. In de 
voetbalkantine gaat het er ook anders aan toe. Ik kom er zelf 
regelmatig en voel me net wat meer thuis bij het voetbal. De 
voetbalkantine is netter. Ze brengen de glazen zelf terug naar de bar 
en ruimen de rommel  beter op. In de hockeykantine  zie je meer 
dingen die blijven staan. Ze denken dan wel dat iemand anders het 
voor ze opruimt. Ik zie dat ook regelmatig gebeuren, omdat ik er 
zelf bij sta. Ik denk bovendien dat voetballers echt niet naar  hockey 
gaan kijken. Andersom trouwens ook niet. De voetballers zijn de 
bouwvakkers, de hockeyers zijn de kakkers. Misschien wel dat 
korfbal erbij komt,  de hockeyclub is klein en de korfbalclub ook. Dus 
misschien dat dat beter bij elkaar aansluit.

Meer reuring in de kantine is gezellig

BMC KORFBAL
MARJO VAN GOGH (57)
Ik denk dat het een echte toevoeging is voor sportend Berlicum. 
Het brengt meer saamhorigheid. Niet dat daar nu iets mis mee is,  
korfbal en voetbal doen al veel samen. Ik denk dat er niet alleen 
op sportief vlak meer samenhang komt, maar ook sociaal. Meer 
reuring in de kantine is gezellig. De derde helft is ook zo leuk,  vaak 
nog belangrijker dan alles wat daarvoor gebeurt. Meer mensen 
bij elkaar zal een verrijking zijn. Bovendien is de kantine van het 
korfbal wel aan een verbetering toe. Qua sfeer en gezelligheid kan 
het zeker beter. Maar ik denk dat het nog wel even zal duren. 
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JOSÉ VERHAGEN (58)
Ik juich het helemaal toe. Liever vandaag nog een gezamenlijke 
kantine dan morgen. Bij  korfbal zijn veel dames,  het is juist 
gezellig om ook andere praat te hebben. Het is fijn om andere 
mensen te ontmoeten,  daarvoor ga je immers ook bij een sport. 
Bovendien maakt het helemaal niks uit wie je bent. We hoeven 
niet met elkaar te trouwen, als we elkaar maar accepteren zoals 
we zijn. We zijn allemaal gewoon mensen. De besturen van de 
beide BMC ‘s doen nu al meer samen. Maar het zal altijd ook een 
beetje gescheiden blijven, dat is niet erg. Als we dan maar samen 
in een kantine kunnen. Die van ons is ook echt wel aan verbetering 
toe. Maar we zitten nog te wachten.

Frank Schellings (37) 
Ik vind het een heel goed initiatief. Het loopt al een paar jaar. We 
zitten nu al zo dicht bij elkaar als je tien meter loopt ben je bij het 
voetbal. Korfbal en voetbal zitten al langer dicht bij elkaar. Het fijne 
is dat onze besturen ook al aardig naar elkaar toe zijn gegroeid. 
Ik weet niet precies waar dat in zit. De dames van korfbal zoeken 
de heren van voetbal op. Samen de derde helft afsluiten, is heel 
belangrijk. Het zou ook goed zijn iets nieuws te bouwen. Alles is 
aan vervanging toe. Het is een kwestie van geld.

RENÉE VAN DEN AKKER (19)
Ja, ik vind het heel leuk als er een gezamenlijke kantine komt, 
omdat je meer contacten krijgt met andere clubs. Dan krijg je 
meer een gevoel van samen. Nu doen we al af en toe iets met 
het voetbal.  Dat is leuk, er blijven daarna ook meer mensen in de 
kantine hangen. Ik zie echt geen probleem tussen de verschillende 
cultuurtjes. Overal wordt na een sportwedstrijd een drankje 
gedaan. Dat vindt iedereen gezellig. Ook is het fijn om na een 
training de dag met een drankje af te sluiten. Dat proberen we nu 
ook al met het hele team. Het zou goed zijn als de kantine ook wat 
moderner wordt. Die van ons kan sowieso beter.

Michelle van den Boom (27)
Ja, ik word  er wel heel blij van. Omdat we zo graag in de kantine 
te vinden zijn,  we slaan bijna geen zondag over om nog na te 
borrelen. Dat doen we bij voetbal,  dat is erg gezellig. We zijn 
een kleine club, dus bij ons is niet zoveel te doen. Samen met 
voetbal  komen we altijd wel tot een gezellige derde ronde. 
Ook prima als de hockeyers erbij komen,  ik zie geen probleem 
tussen de verschillende cultuurtjes. Zelf ga ik dit najaar stoppen 
met korfbal, maar ik blijf wel op zondag het sfeertje meepakken 
op de club.

Je krijgt meer een  gevoel van samen

We hoeven niet met elkaar te 
trouwen

Ik zie geen probleem tussen de 
cultuurtjes

Het is een kwestie van geld
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Het gaat erom wat 
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in je hoofd gebeurt
Het gaat erom wat 

HET ATELIER

AL RUIM VEERTIG JAAR IS JAN BOSCH (67) AIRBRUSHKUNSTENAAR. AIRBRUSH IS HET HEEL 
FIJN VERNEVELEN VAN VERF MET EEN SPECIAAL SPUITJE DAT WERKT OP EEN CONSTANTE LUCHTDRUK. DAT 

JAN DAAR BIJZONDERE DINGEN MEE MAAKT, BLIJKT UIT EEN OPMERKING VAN EEN RECENSENTE OVER DE 
CONTEMPLATIEVE STILTES IN ZIJN WERK. JAN VRAAGT ZICH NOG STEEDS AF WAT ZE DAARMEE BEDOELDE. 

Tekst Helma Smolders  Foto Stan de Haas

JAN BOSCH 

Het begon allemaal tijdens de opleiding tot grafisch vormgever 
in Eindhoven. Een klasgenoot van Jan kocht een beginnerssetje 
voor airbrushen. De klasgenoot was niet tevreden over het 
resultaat, maar Jan was geïnteresseerd. Hij nam het setje over 
en wist al heel snel: “Dit wordt mijn ding.” Het duurde niet lang 
voordat Jan betere spullen aanschafte en zich verder verdiepte 
in het airbrushen. 

CONTINUE ONTWIKKELING
In het begin maakte Jan realistische kunstwerken, die soms bijna 
op foto’s leken. Zijn latere werken zijn meer surrealistisch, de 
rust en mystieke sfeer zijn gebleven. Het werk van Jan is minder 
schreeuwerig met meer bescheiden kleuren dan gewoonlijk 
bij airbrush, zo zegt hij zelf. Nu is hij net weer met iets nieuws 
begonnen op zijn zolderkamertje aan de Roijenborg. Jan: “Er zijn 

geen grenzen nu ik met pensioen ben. Niemand hoeft mijn werk 
mooi te vinden en ik kan er zo lang over doen als ik wil. Als een 
werk een stukje af is, leg ik het weg en ga ik nadenken hoe het 
verder moet.” 

WAAR HET ECHT OM GAAT
Dat leerde hij ook jarenlang aan zijn cursisten: “Het gaat erom wat 
in je hoofd gebeurt. Maak je werk niet in één keer af, maar geef het 
de kans om te groeien. Kijk er regelmatig naar en denk erover na.” 
Jan meent: “Mensen zijn vaak zo gauw tevreden over hun eigen 
werk.” Zijn lessen waren gedeeltelijk praktisch, want er komt best 
wat techniek kijken bij het airbrushen. Maar Jan is en blijft toch 
ook een vormgever. Vormgeving vindt hij zeker zo belangrijk als 
techniek. Zijn manier van kijken probeert Jan over te brengen aan 
anderen en je ziet die zeker terug in zijn eigen kunstwerken.

bami I 73
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BINNEN BLIEKEN

JE KIJKT JE OGEN UIT IN‘De Kippenburgh’
Al fietsend op een zondag in 1990 ontdekten Jan en Siny van der Wijst een 
bordje te koop in de verwilderde voortuin van het grote huis op de hoek 

Veedijk-Braakven. Zij waren zo nieuwsgierig dat ze heel snel een bezichtiging 
planden. Het werd al snel hun eigendom. “We kregen het van alle kanten te 
horen”, vertelt Jan. ‘Welke mafkees koopt nu zo’n enorm verwaarloosd huis 
en met zo’n grote tuin!’ Nou, dat waren wij, want we waren gelijk verliefd.”

Tekst Annette François  Foto’s Edith Verhoeven
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En gezonde groei ook gezond blijft ; )

Eens praten over je zakelijke risico’s  
en de gemoedsrust van verzekeren?  
Maak vrijblijvend een afspraak:  073 5031208

MILROOIJSEWEG 53, BERLICUM  FINANCIEELWERK.NL



bami I 77

Het hek aan de voorkant laat zich gemakkelijk openduwen. Een 
ongekend lange afstand naar het huis moet overbrugd worden. Jan 
staat in de deuropening en we kunnen elkaar niet meteen verstaan. 
En dat is nog maar de voortuin. Rondom en achter de woning is 
heel veel ruimte te zien. Aan de achterkant zie je langs de weg 
het bordje dat aangeeft dat de bebouwde kom van Berlicum hier 
ophoudt en strekken zich groene weilanden uit. Aan de over- en 
zijkant liggen de straten met aaneengeregen huizen en huisjes.

HISTORIE
De eerste steen werd gelegd door de familie Snoeck-Baggermans in 
1892. De protestante Snoeck kwam uit het hoge noorden, trouwde 
met een katholiek meisje en wilde zich in het zuiden vestigen. 
Het was een zoon uit een rijk boerengeslacht, vandaar dat deze 
boerderij een totaal andere stijl kreeg dan de boerderijtjes van de 
zandgronden. Het werd een hoog en statig gebouw met de stallen 
aan de achterkant. Aan de voorkant is later, nog voor de oorlog, de 
bovenverdieping hoger gemaakt om meer ruimte te creëren. Het is 
een van de weinige boerderijen in Berlicum die het oorlogsgeweld 
overleefden, al hebben enkele kogels in de muren wel hun sporen 
nagelaten.

“De oudere mensen kennen dit huis nog als dat van Habben 
Jansen”, zegt Jan. “In 1930 kwam Jo Habben Jansen met zijn nicht, 
eveneens uit Friesland, hier wonen en boerde hier tot zijn dood. 
Zijn nicht werd maar liefst 94 jaar en het verhaal gaat dat zij 
alleen leefde in de keuken en de ‘geut’ in de voorstal.” Het huis 
werd verwaarloosd en raakte in verval. Dat werd nog erger toen 
er een jong stel als huurder in kwam, twee jaar lang. Siny: ”Het 
was helemaal uitgeleefd. Vermolmde vloeren en afbladderend 
houtwerk.”

HET HUIS WERD VERWAARLOOSD 
EN RAAKTE IN VERVAL

RESTAURATIE
Het eerste jaar leefden Jan en Siny met hun twee dochters op de 
bovenverdieping. In hun vrije tijd verbouwden zij beneden waarbij 
ze het specialistische werk uit handen gaven. Toen ze daar klaar 
waren, verhuisden ze naar de begane grond en begonnen boven 
met opknappen.

“DE BOERDERIJ KREEG EEN TOTAAL 
ANDERE STIJL DAN DE BOERDERIJ- 
TJES VAN DE ZANDGRONDEN”
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In 1994 kreeg het stalgedeelte een nieuw dak en werd een 
gedeelte bewoonbaar gemaakt voor de kinderen die er een 
tijdje introkken. Twee kleinkinderen werden er geboren. De 
pensioengerechtigde leeftijd naderde en het idee ontstond 
om er een B&B van te maken. Er kwamen drie units met eigen 
terrasjes. Bij de Heemkundekring informeerden ze naar een 
naam die het verleden recht doet. Die diepte ‘Kippenburg’, een 
zogeheten Fries landgoed,  op. ‘Heel aansprekend’, vond het 
echtpaar en een naam voor de B&B was geboren. De vervallen 
houten schuren aan de zijkant werden aangepakt en er kwam 
een garagegebouw. Naast het huis is een mooi gerestaureerde 
hooibergoverkapping waaronder geparkeerd kan worden.

EEN WC’TJE IN DE GANG WAS EEN 
LUXE IN DIE TIJD

HERENHUIS
De indeling van het huis is als die van veel grote herenhuizen 
uit die tijd. Een lange gang met origineel tegelwerk loopt van de 
voor- naar achterdeur. Aan weerszijden bevinden zich vier in 
afmetingen identieke vertrekken. Rechts de eetkamer en keuken, 
links de ‘salon’ met een gezellige pelletkachel en slaapkamer. 
Vorig jaar is aan de laatste een vierkante houten uitbouw 
toegevoegd als badkamer. Tot die tijd moesten ze naar boven 

voor de dagelijkse wasbeurt. Gelukkig is achter in de gang een 
heel klein wc’tje, een luxe voor vroegere tijden. “Iedereen ging 
naar buiten, naar een hokje met zo’n hartje in de deur,” lacht 
Jan. Siny voegt eraan toe dat er heel rijk gebouwd is naar de 
maatstaven van toen.

Dat is te zien aan de prachtige plafonds en de vele mooie 
ingebouwde kasten. Alle deuren zijn paneeldeuren. Ze zitten dik 
in de verf, een bijzondere olijfgroene kleur. “Toen uitgekozen en 
nog steeds tevreden.” De verrotte vloeren zijn vervangen door 
marmeren tegels. En meteen is er vloerverwarming aangelegd. 
De radiatoren zijn verwerkt in vensterbanken onder de hoge 
ramen met origineel glas-in-loodwerk.

MODERNE INRICHTING
Jan en Siny hebben ervoor gekozen om naast het behoud 
van vele klassieke elementen een moderne inrichting toe te 
passen. Wel kroonluchters aan de bewerkte plafonds, maar 
strakke, kleurige meubels. Ook de kunstwerken aan de muur zijn 
modern. Grappig is de bakelieten telefoon aan de gangmuur. 
“Die hebben we maar laten hangen.” Daartegenover leidt een 
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deur naar de bovenverdieping. Er is boven een appartement 
gemaakt dat ook verhuurd wordt. De keuken is volledig
gemoderniseerd. “Er was een enorme schouw en dan konden 
we maar een klein keukenblokje plaatsen. Alleen het spekkastje 
is nog origineel, de rest is nieuw.” Een hoog stalen rek met 
keukenattributen aan het plafond boven het aanrecht zorgt nog 
voor een wat nostalgische sfeer.

Jan vervaardigt bronzen beelden. Een levensboom met de twee 
dochters eronder en vijf kleinkinderen tussen de takken is te 
bewonderen in de eetkamer. Over een groot tuinbeeld doet hij 
ongeveer een jaar.

JE HAD AL DAT WILDE UITSCHOT IN DE 
TUIN EENS MOETEN ZIEN

TUIN
De grote tuin wordt achter begrensd door een lage beukenhaag. 
Daarvoor zijn op evenredige afstand beukenbomen geplant 

die bolvormig gesnoeid zijn. De weilanden zover je kunt 
kijken daarachter, hoorden ook eens bij de boerderij. Daar 
graasden schapen onder de fruitbomen. Grote, oude noten- 
en kastanjebomen staan nog her en der binnen de tuin. “We 
hebben veel weg moeten halen. Je had al dat wilde uitschot 
eens moeten zien”, zegt Siny. Op het gras staan verscheidene 
taxushagen, grillig gesnoeid, zowel voor als achter. Jan: “Een mooi 
contrast met de strakke hagen.” Hij snoeit en onderhoudt alles 
zelf. “Verder hebben we de tuin zo gemakkelijk mogelijk ingericht, 
zodat we ook weg kunnen.”

REIZEN
Want de vitale zeventigers klimmen ieder jaar op de tandem en 
maken grote reizen binnen Europa. Ze gingen met de boot naar 
Helsinki en fietsten terug, trokken door Hongarije en Roemenië 
naar de Zwarte Zee, toerden naar Malaga en Italië. “De kunst is 
in de buurt van een vliegveld te komen, dan kunnen we of heen- 
of terugvliegen.” Dit jaar is de bestemming Parijs, op en neer. 
Slapen doen ze in B&B’s, mooi vergelijkingsmateriaal. Want je zou 
het bijna vergeten: die runnen ze ook nog.
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Het familiebedrijf gaat krachtig verder. Met een klantenkring die 
van vader op zoon én schoonzoon bij het makelaarskantoor 
komt voor taxaties, verkoop, aankoop en verhuur van panden. 
Wij treffen Marc en Diana van Lith die daar een voorbeeld van 
zijn. Marc: “Mijn vader was schoenmaker in de Hoogstraat. Toen 
hij besloot om te verhuizen naar het Mercuriusplein, heeft hij 
aan de vader van Jacques gevraagd het winkelpand inclusief de 
woning erboven te verhuren.” Jacques Brouwers jr. vult aan: “Dit 
hebben wij jarenlang voor de familie van Lith mogen verzorgen. 
Ongeveer een jaar geleden hebben wij het pand in de verkoop 
genomen en verkocht. Het is fijn dat er vertrouwen is vanuit 
historie.”

SERVICE
“Voor ons is er maar één makelaar en dat is deze Balkumse 
makelaar”, vertelt Marc. “Mijn vader had dit al met zijn vader. 
Ze kennen de markt in Berlicum en werken snel, efficiënt en 
vriendelijk. Dat ze snel zijn, hebben we gemerkt toen we dit huis 
op de Kremer gingen kopen. Dit was ons droomhuis, zowel qua 

bouwstijl als qua indeling. We hoefden het pand van binnen 
alleen te moderniseren. De koop en het ondertekenen van het 
contract was binnen no-time geregeld. Iedereen blij!” Diana: 
“Ook de verkoop van ons huis aan de Bunzinghage hebben zij 
voor hun rekening genomen. Jacques en George hebben zo’n 
groot netwerk dat dit huis heel snel was verkocht. Zeker met drie 
pubers in huis is het fijn dat we goede verkoopadviezen krijgen 
en dat de verkoop vlot gaat. Met deze woning aan de Kremer 
zijn we echt heel blij. De goede service maakt dat wij, net als mijn 
schoonvader, kiezen voor BrouwersHonselaarMakelaars.”

Tekst Maartje Heerkens  Foto Vic Bomers

BrouwersHonselaar Makelaars | Kerkwijk 1, 5258 KA Berlicum | 073 503 2062 | info@brouwershonselaar.nl | www.brouwershonselaar.nl

ADVERTORIAL

BrouwersHonselaarMakelaars zijn makelaars van huis uit en op  1 juni 2023 bestaat het kantoor 
alweer vijftig jaar. Helaas heeft oprichter Jacques Brouwers dit jubileum niet meer mee mogen 

maken. Op 12 april heeft de familie afscheid van hem moeten nemen. 

 ‘HET IS FIJN DAT ER 	
IS VANUIT DE HISTORIE’

vertrouwen
†  12 april 2023 
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Je hebt mensen die weleens met Lego spelen en mensen die bijna elke dag met Lego aan het 
bouwen zijn. Otis de Haas (5) en Milan van Zoggel (18) zijn beiden dol op de kleine gekleurde 
blokjes en behoren tot de laatste groep. Milan heeft zelfs met lego het complete PSV-stadion 

tot in detail nagebouwd. Otis ging een ochtendje bij Milan op bezoek en keek zijn ogen uit. 
Tekst Maartje Heerkens Foto’s Yvonne Wesling

Een beetje verlegen komt Otis aan hand van 
vader Koen bij Milan de keuken binnen. Hij heeft 
een plastic bak bij zich. Daarin zitten een tractor, 
een vliegtuig en een helikopter. Helemaal zelf 
gebouwd. Als Milan vraagt welke hij het mooiste 
vindt, antwoordt hij trots: “De helikopter.” Vader 
Koen vertelt: “Otis vindt Lego fantastisch, hij bouwt 
helemaal zelf met het boekje.” Zo is Milan ook 
begonnen ‘Hoe groter, hoe beter’ is zijn motto.  

Otis kan zijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen: 
“Ik wil naar de Lego gaan kijken.” Niet veel later stapt 
hij vol verbazing de slaapkamer van Milan binnen. 
In het midden van de kamer staat een enorm PSV- 
stadion. Daarnaast zie je in de volle breedte van de 
kamer een volledige stad met kermis, McDonalds en 
politiebureau. En allerlei voertuigen. Van helikopter 
tot pizzabus en van vliegtuig tot hijskraan. Allemaal 
zelf gebouwd en soms helemaal zelf bedacht. Milan: 
“Alles kan met Lego, dat is het leuke ervan.”

 
KUN JE ALLES MAKEN 

HOE GROTER HOE BETER

Van Lego



Bij Lunenburg vind je vanaf nu het allerbeste 
op het gebied van BBQ’en! Wij bieden een 
uitgebreid assortiment van topmerken zoals 
The Bastard, Kamado Joe en Ofyr. Onze ervaren 
buitenkookspecialisten staan klaar met het 
beste advies en handige tips.

Kom nu naar de mooiste buitenkookafdeling 
van Nederland in onze belevingswinkel 
in Nuland en ontdek het mooiste 
van Buitenkoken!

NIEUW!

Lekker eten en gezelligheid 
in de buitenlucht!

. Onze ervaren 

Kom nu naar de mooiste buitenkookafdeling 

. Onze ervaren 

Kom nu naar de mooiste buitenkookafdeling 

NIEUW!

tottottottot€100,-

gratis accessoires 

EN Thuisbezorgd!

INTRODUCTIEKORTING



bami I 87

BALKUMSE KERMIS IN HET KLEIN
Otis wijst naar de grote zweefmolen op het kermisterrein. “Kan 
die draaien?”, vraagt hij. Milan pakt de afstandsbediening en de 
molen komt in beweging.” Otis vindt het prachtig. De botsauto’s 
lijken op de botsauto’s van de kermis in Berlicum. “Ik heb alle 
kermisattracties zelf gemaakt. Voor de gebakskraam en de Limbo 
heb ik ook de achterwand en de aankleding geprint. Dan lijkt het 
meer op de werkelijkheid. Het oude raadhuis staat ook nog op 
mijn lijstje om na te bouwen.”

Bouwen en spelen vindt Otis heel leuk. De spanning van het 
bezoek aan deze grote Legoheld wordt al wat minder en de 
verlegenheid verdwijnt. Hij loopt langs alle bouwwerken en 
stopt bij het politiebureau. “Ik hou van politie”, zegt hij. Hij pakt 
de politiebus en rijdt hem op en neer. Hij tilt de bus op en kijkt 
hoe de wielen werken. Vader Koen vertelt trots: “Otis heeft echt 
inzicht in waar wat hoort als iets bijvoorbeeld afbreekt.” Op dat 
moment zet Otis de omgestoten lantaarnpaal weer in elkaar en 
plaatst hem terug. 

PSV-STADION 
Het PSV-stadion heeft een prominente plek in zijn slaapkamer. 
Het gebouw is tot in detail nagemaakt. “Helemaal gemaakt 
via foto’s die ik op internet heb gevonden en Google maps. Ik 
was nog nooit in het stadion zelf geweest, maar vond het een 
uitdaging om het na te bouwen. Inmiddels ben ik wel in het 
echte stadion geweest en mijn Lego-versie heeft zelfs op de 
middenstip gestaan,” vertelt Milan trots. “Hoewel het jammer is 
om hem af te breken, denk ik er wel steeds meer over om dat te 
doen. Alle steentjes die in dit stadion zitten, kan ik dan gebruiken 
voor andere bouwwerken.”

Otis krijgt er geen genoeg van. Hij kan nog wel uren blijven kijken 
en spelen. Beneden aan de keukentafel zit het duo nog even 
naar de Lego-bouwwerken van Otis te kijken. Als de staart van 
het vliegtuig afbreekt, zegt Otis ferm: “Ik kan hem zelf wel maken”. 
Hij pakt de gekleurde blokjes en zet het weer in elkaar. Helaas 
is het tijd om naar huis te gaan. Otis heeft de smaak te pakken. 
“Thuis ga ik met mijn boekje de hijskraan afmaken.”  

IK KAN HEM ZELF WEL MAKEN



Er is iets bijzonders op komst, deze ochtend van de Tweede 
Paasdag aan de Heiblomsedijk. 
Nieuwsgierige toeschouwers druppelen binnen door 
het boerderijhek. Zij zijn in afwachting van het eerste 
lentegeluksmomentje van 145 koeien. Sinds begin november 
staan die op stal en nu mogen ze naar buiten. Het groene, 
malse gras lonkt. “Sinds vanmorgen voelen ze al dat er iets 
aan zit te komen”, vertelt boer Willem Priems terwijl hij 
hekken open en dicht doet en de stroom uit- en inschakelt. 
“Ze staan dadelijk allemaal te dringen voor de poort.” 
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GESPOT

Tekst Annette François Foto Andrea Tibosch

Heiblomsedijk 
Maandag 10 april

10.32 uur

De staldeuren zwaaien open en daar komt de stoet 
roodbonte dames aan. Redelijk netjes in de rij, al snelt een 
ongeduldige koe de andere voorbij en zwaaien achterpoten 
af en toe al vrolijk de lucht in. De toegang tot de groene 
weilanden wordt snel een omgeploegd stukje grond waarin 
ze een eindje wegzakken. Dat mag de pret niet drukken. Met 
zwiepende uiers en vrolijke bokkensprongen overbruggen 
ze deze hindernis. Het weiland stroomt helemaal vol. Een 
paar bangeriken moeten door Willem aangespoord worden 
de buitenlucht in te gaan en komen daardoor wat later. 
“In het begin staan ze allemaal op een kluitje maar als de 
rust weerkeert, verspreiden ze zich”, zegt Bart die met zijn 
zus Laura meedraait in het bedrijf. En hij krijgt gelijk. Na een 
tijdje wennen waaiert de kudde uit. Een enkeling wil terug 
naar de stal en wordt met zachte hand de goede richting 
ingeduwd. Her en der gaan enkele koppen tegen elkaar om 
de rangorde te bepalen. Het beste stukje gras is straks voor 
de sterkste. Laura: “Je ziet ook bij het weer naar binnengaan, 
dat de leidsters het voortouw nemen. De koeien worden 
binnen gemolken en als het erg regent of in de zomer heel 
warm is, gaan ze ook de stal in.” Maar voorlopig is het nog 
volop genieten van een heerlijke, lang gemiste vrijheid.
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Sinds 1973 gevestigd in Berlicum

Hét vertrouwde kantoor voor
VERKOOP- EN
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✓ gratis waardebepaling binnen 24 uur      ✓ inhouse styling en multimedia      ✓

SUCCESVOL VERKOCHT IN BERLICUM!

1

GEMIDDELDE

VERKOOP UW WONING OPTIMAAL MET NL WONEN! 
Wij gaan net dat stapje verder om het maximale uit uw woning te halen. 
Wij hanteren géén opstartkosten (t.w.v. €495,-) EN wij vinden dat iedere 
woning extra aandacht verdient. Daarom bieden wij bij elke woning een 
gratis vastgoedstylingadvies (t.w.v. €298,-) aan. Bel ons vandaag nog voor 
een geheel vrijblijvend verkoopgesprek en ontdek hoe wij uw woningverkoop 
tot een succes kunnen maken!

*Let op: Het bedrag van €793,- wordt niet als contant bedrag uitgekeerd. Neem contact
met ons op voor meer informatie over onze dienstverlening en de voorwaarden die van
toepassing zijn.

073 613 19 19
info@nl-wonen.nl
www.nl-wonen.nl

Kantoor
Hoogstraat 135
5258 BC Berlicum

Kantoor
Pettelaarseweg 198-A
5216 BW 's-Hertogenbosch




